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Van de redactie           

Deze editie van NICC Magazine    

is eigenlijk een beetje een thema 

nummer. Het overgrote deel van 

de artikelen gaat namelijk over de 

dekolonisatie-oorlog, die tussen 

1946 en 1949 gevoerd werd door 

Nederland, in een poging de 

kolonie Indië te behouden en de 

bevolking weer in het gareel te 

krijgen. Verder een leuk artikel 

over de legende van de Waringin-

boom, een imposante boom die in 

Indonesië veel voorkomt en als 

een soort ‘heilige boom’ wordt 

beschouwd. Tenslotte een artikel 

over twee lezingen die in het 

kader van de Indische Spoor-  

weg tentoonstelling ‘Sporen van 

Smaragd’ worden gehouden.  

Heeft u trouwens zelf een 

verhaal te vertellen, waarvan u 

denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt haar redactionele inhoud 

graag voor u open. De redactie 

wenst u weer heel veel leesplezier.  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te 

gebruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu 9500 abonnees 

te brengen. Tevens willen wij een 

beroep doen op uw waardering als 

abonnee voor het zeer vele werk 

dat wij maandelijks aan NICC 

Magazine hebben. Houdt u in 

gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter  

niet betekent dat wij geen kosten 

hebben. Juist in deze tijden is   

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine. 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 2168 36,  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine. En 

mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.  

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

___________________________ 

 

 

Koloniale oorlog in Indië: "Belangrijk om 
ook de slechte verhalen te vertellen" 
  
Het is dit jaar 70 jaar geleden   

dat Nederland met de eerste 

zogenoemde politionele actie het 

koloniale gezag in Nederlands-

Indië probeerde te herstellen, 

waar de Indonesische nationa-

listen Soekarno en Hatta de 

Republiek Indonesia hadden 

uitgeroepen. In december 1948 

volgde de tweede politionele actie. 

In dit artikel over de koloniale 

oorlog wordt gepleit voor het 

vertellen van zowel de goede als 

ook de slechte verhalen uit die 

zwarte periode.  

Op 2 september 2017 zijn in 

Roermond alle gesneuvelde 

militairen van na 1945 herdacht. 

De herdenking vindt sinds 1988 

elke eerste zaterdag van 

september plaats in het stadspark 

Hattem, waar monumenten staan 

voor de verschillende missies, 

waaronder die in Nederlands-

Indië. Zeventig jaar geleden vond 

daar de eerste zogenoemde 

politionele actie plaats. 

Nederland en Indonesië houden  

er verschillende verhalen van 

dezelfde geschiedenis op na. Zo 

gebruikt Nederland de term 

politionele actie, een verbloeming 

voor een gewelddadige oorlog met 

100.000 Indonesische slachtoffers. 

Indonesië spreekt van Agresi 

Militer: militaire agressie.  

Deze maand start een groot 

onderzoek waarin Nederlandse en 

Indonesische historici zullen 

samenwerken om zo de verhalen 

in de geschiedenisboeken samen 

te herschrijven. Het wordt 

uitgevoerd door het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie 

(NIHM), het Koninklijk Instituut 

voor Taal-, Land- en Volkenkunde 

(KITLV), en het NIOD, Instituut 

voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies. De regering 

heeft vier miljoen euro toegezegd 

voor het onderzoek.  

Heldhaftig 

De Indonesische historicus Bonnie 

Triyana vindt het goed dat er 

onderzoek komt, omdat het meer 

inzicht geeft in zowel Nederlands 

als Indonesisch perspectief, waar-

door het minder zwart-wit wordt.  

"In Indonesië wordt de onaf-

hankelijkheidsstrijd als een heel 

glorieus en heldhaftig verhaal 

verteld", zegt Triyana in gesprek 

met NOS-correspondent Michel 

Maas. "In de geschiedenislessen 

over deze periode is het aantal 

doden ondergeschikt aan het 

resultaat. Het is gewoon de prijs 

die we als natie voor onze onaf-

hankelijkheid moesten betalen." 

Een onderwerp waar volgens 

Triyana in eigen land meer over 

verteld moet worden is de 

Bersiap, de gewelddadige periode 

die enkele maanden na de 

capitulatie van Japan volgde.  
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De Indonesische soldaten, gevoed 

door nationalistische gevoelens, 

doodden tussen oktober 1945    

en het begin van 1946 duizenden 

Nederlanders, Chinezen en Indo's 

en alles wat leek op enige vorm 

van buitenlands gezag. Een groot 

deel van de slachtoffers bestond 

uit kinderen, vrouwen en ouderen.  

"Het is belangrijk dat we ook deze 

kant van het verhaal gaan ver-

tellen", zegt de redacteur van het 

geschiedenistijdschrift Historia. 

"Deze slachtoffers waren geen 

strijders, zij hoorden niet te 

sterven in deze oorlog." 

Als het aan de jongere generatie 

historici in Indonesië ligt, gooien 

zij zelf ook de archieven open. Dat 

bleek onlangs ook in Jakarta 

tijdens de presentatie van het 

boek Soldaat in Indonesië, 1945-

1950 van de Nederlandse 

historicus Gert Oostindie.  

Structureel geweld 

Aanwezigen reageerden positief op 

het boek, dat vol staat met 

getuigenverklaringen die er op 

wijzen dat Nederland structureel 

geweld gebruikte, maar ook 

sympathiseerde met de dikwijls 

onvoldoende opgeleide, piepjonge 

soldaten.  

 

Triyana was aanwezig bij de 

presentatie. Toen een hoogleraar 

zich hardop afvroeg waarom in 

Indonesië niemand zo'n boek vol 

getuigenissen en documenten uit 

het Indonesisch archief schreef, 

riep hij spontaan uit: "Ik wil dat 

wel doen!" 

 

Nederlandse soldaten op Java 

(foto ANP) 

"Het is nu het juiste moment om 

de archieven te heropenen, of de 

uitkomst nou zwart of wit is. Door 

de confrontatie met het verleden 

op te zoeken, leren we ook hoe we 

ermee moeten omgaan", aldus 

Triyana.  

Indië-Herdenking  in 

Roermond 

Ook Staatssecretaris Martin van 

Rijn heeft zaterdag 2 september 

tijdens de Indië-herdenking in 

Roermond de Indië-veteranen 

opgeroepen hun verhalen te 

vertellen over de gebeurtenissen 

in Nederlands-Indië en Nieuw-

Guinea tussen 1945 en 1950. Dit 

deed hij in Roermond bij de 

dertigste herdenking bij het 

Nationaal Indië-monument.  

Van Rijn verwees in zijn toespraak 

tot veteranen en nabestaanden 

naar het vier jaar durende 

vervolgonderzoek dat het kabinet 

laat instellen naar de bloedige 

dekolonisatie in die periode, 

waarbij ruim 6.200 Nederlandse 

militairen omkwamen. Onder de 

Indonesische strijders en de 

burgerbevolking vielen vele 

tienduizenden doden. 

''Ook nu - bijna zeventig jaar later 

- is het belangrijk te praten over 

wat er in Nederlands-Indië is 

gebeurd. Voor uw kinderen en 

kleinkinderen'', zei de staats-

secretaris. 

''Het is belangrijk van ooggetuigen 

zélf te horen wat zij hebben 

gezien en meegemaakt'', aldus 

Van Rijn. ''Zodat er duidelijkheid 

ontstaat over wat er in die jaren 

precies is gebeurd.'' 

Hij zei te beseffen dat een 

dergelijk onderzoek de pijn van 

oude wonden kan doen herleven, 

''maar ook het begrip vergroten 

van de ongelofelijk moeilijke 

omstandigheden waaronder vele 

militairen moesten opereren. 

Daarom willen we nu het nog kan 

luisteren naar uw verhalen''. 

(ANP) 

 

_____________________  

De verzwegen moordpartij in Palembang 
Door:  Anne-Lot Hoek 

Weinigen weten dat Nederland 

al in januari 1947, een half 

jaar vóór de zogenaamde 

‘Eerste Politionele Actie’, een 

verwoestende aanval uitvoerde 

op de stad Palembang. In 

Indonesië geldt de verzwegen 

moordpartij als een van de 

eerste grote clashes met 

Nederland. Een reconstructie: 

Op 4 januari 1947 seinde H. J. 

Wijnmalen, hoofd van de Tijdelijke 

Bestuursdienst in Palembang, een 

bericht naar de Nederlands-

Indische regering in Batavia. Hij 

meldde dat er bij een militair 

treffen ‘twee Chinezen en één 

Indonesiër werden gedood’ en 

voorts ‘nog enkelen’. Daarmee 

deed Wijnmalen de waarheid op 

grove wijze geweld aan. Er vielen 

vermoedelijk duizenden doden in 

de Zuid-Sumatraanse stad tijdens 

die eerste dagen van 1947. Het 

Rode Kruis zou later spreken    

van 2000 tot 3500 doden. De stad 

was een rokende puinhoop na 

aanvallen door de Nederlandse 

luchtmacht, de marine en door de 

gevechten in de straten. De 

burgerbevolking was totaal verrast 

omdat de luchtaanvallen in 

https://javapost.nl/2017/09/01/de-verzwegen-moordpartij-van-palembang/
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flagrante strijd met het inter-

nationaal oorlogsrecht niet van 

tevoren waren aangekondigd. 

Toch kregen de gebeurtenissen   

in Palembang in de Nederlandse 

media en in het parlement 

nauwelijks enige aandacht; de 

autoriteiten hadden na de 

‘zuiveringen’ de rust hersteld.    

En ook in de Nederlandse 

geschiedschrijving is de moord-

partij in Palembang onbeschreven 

gebleven. Maar in Indonesië leeft 

de herinnering aan de slag om 

Palembang wél voort. Daar wordt 

het gezien als de eerste grote 

oorlog tussen de Nederlanders en 

de Indonesiërs waar zowel ter 

land, ter zee (de rivier de Moesi) 

als vanuit de lucht aanvallen 

werden uitgevoerd. Op een 

centraal plein in de stad staat een 

groot standbeeld dat de doden 

eert van de gebeurtenis die daar 

de ‘oorlog van vijf dagen en vijf 

nachten’ is gedoopt. 

 
Mitrailleurstelling bij de slag om 

Palembang [foto: Duizend Dagen 

Indië] 

Wat gebeurde er precies in die 

januaridagen? Waarom grepen de 

Nederlanders zo hard in? En hoe 

kan het dat deze episode in 

Nederland nooit tot enige ophef 

heeft geleid? Dit verhaal is een 

reconstructie van gebeurtenissen 

in Palembang op basis van 

brieven, kranten, archiefstukken, 

het proefschrift van een 

Indonesische historicus en twee 

nog levende ooggetuigen, de 91-

jarige Charles Destree en de 96-

jarige Ulrich van Kempen. Zij 

waren beiden als militair gelegerd 

in Palembang. Destree ging als 

oorlogsvrijwilliger naar Indonesië 

nadat hij tijdens de Tweede 

Wereldoorlog actief was in het 

verzet tegen de Duitse bezetter, 

Van Kempen diende als militair    

in het Koninklijk Nederlandsch 

Indisch Leger (KNIL). 

Heethoofdige 

troepencommandant 

Nadat de Japanse bezetter in 

augustus 1945 was verslagen, 

maakte Palembang deel uit van de 

recent uitgeroepen onafhankelijke 

Republiek Indonesië, net als grote 

delen van Java en Sumatra. Aan 

die situatie kwam in oktober 1945 

een einde met de komst van     

het British 1st Burma Regiment. 

Palembang was strategisch erg 

belangrijk: in de buurt lagen de 

voornaamste olievelden van 

Indonesië.  

De Britten bezetten een aantal 

enclaves, waaronder ook de 

Nederlandse wijk Talang Semoet. 

Maar het grootste deel van de 

stad bleef in handen van het 

Tentara Republik Indonesia (TRI, 

later TNI), het Republikeinse 

leger. Een jaar later, na het 

politieke akkoord van Linggadjati 

in oktober 1946, werden de 

Britten afgelost door Nederlandse 

militairen van de Y-Brigade. 

Tussen de Nederlandse regering 

en de Republikeinse vertegen-

woordiging was afgesproken dat 

de ‘status quo’ in Palembang 

voorlopig zou worden gehand-

haafd. De komst van de 

Nederlanders verliep eerst zonder 

incidenten. De betrekkingen 

tussen het hoofd van de tijdelijke 

bestuursdienst H.J. Wijnmalen en 

Dr. Isa, de Republikeinse resident 

van de stad, waren goed 

begonnen. In een verslag over 

hun eerste ontmoeting schreef 

Wijnmalen dat hij in Isa geen 

groot leider zag, maar hij vond 

hem een ‘beschaafde’ en een 

‘vriendelijke’ man die goed 

Nederlands sprak. Ze spraken af 

de Juliana Bode en de Obor Ra’jat 

(een nationalistische krant) te 

zullen uitwisselen. Ze waren 

beiden bezorgd over de houding 

van de Nederlandse troepen na de 

overname van de Britten.  

Kolonel Mollinger, de territoriaal 

commandant van Zuid-Sumatra, 

met kolonel Simbolon van de TNI, 

in 1948. [Nationaal archief/Foto-

collectie DLC] 

Die bezorgdheid was bepaald   

niet ongegrond: de historicus 

Rémy Limpach omschrijft in      

zijn proefschrift “De Brandende 

Kampongs van Generaal Spoor” 

dat de autochtone KNIL-militairen 

van de Y-Brigade door de Britten 

als ‘te provocerend voor de 

nationalisten’ werden bevonden.  

Hun heethoofdige troepencom-

mandant Frits Mollinger achtte 

Indonesiërs ‘per definitie onbe-

trouwbaar,’ vertelde Wijnmalen in 

1976 aan historicus Govert 

Zijlmans. De beide bestuurders 

vreesden dat als er niet voor-

zichtig zou worden gehandeld er 

een ‘heilloze strijd’ tussen de 

Nederlanders en de Republikeinse 

troepen zou ontbranden. En 

precies dat zou gebeuren, met 

dramatische gevolgen voor de 

bevolking. 
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Zeevaart   bedreigd  door 

zeeroverij 

Tussen oktober en december 1946 

liepen de irritaties tussen de 

Nederlanders en de Indonesiërs 

steeds verder op. Nederlandse 

media meldden vooral dat het    

de Indonesiërs waren die steeds 

de zogenaamde demarcatielijnen 

overschreden. Maar historicus 

Mestika Zed van de Universiteit 

van Padang, die een proefschrift 

schreef over de gebeurtenissen in 

Palembang, schetst een beeld van 

Nederlandse expansiedrang. Zo 

begonnen de Nederlanders na het 

vertrek van de Britten met 

controles van de scheepvaart op 

de rivier de Moesi die dwars door 

Palembang loopt. ‘De TRI zag    

dat als een provocatie, en 

beschuldigde de Nederlanders 

ervan de afspraken te schenden,’ 

stelt Zed, en Indonesië kon op 

deze manier geen internationale 

handel drijven. Dat werd door veel 

Indonesiërs als een economische 

blokkade door Nederland ervaren. 

‘Onze zeevaart bedreigd door 

zeeroverij!’ aldus een kop in het 

blad Obor Ra’jat in die dagen. 

Over en weer waren er incidenten. 

Op 29 december gooide een 

Indonesiër een handgranaat in 

een Nederlandse truck; twee 

militairen kwamen om. Er volg-

den repercussies waarbij naar 

schatting 90 Indonesiërs werden 

gedood, meldde stoottroeper Jan 

van Trigt in zijn dagboek, dat later 

zou uitkomen onder de titel 

Duizend dagen Indië. Dr. Isa en 

Wijnmalen slaagden er in de 

gemoederen te sussen, waarna de 

rust volgens Van Trigt terugkeerde 

in Palembang. 

Schieten  op een witte 

vlag 

Drie dagen later, op 1 januari 

1947, escaleerde de situatie 

opnieuw. Volgens verzetsman 

Charles Destree begon het met  

‘een paar teute Ambonezen’, 

militairen van het Koninklijk 

Nederlands Indische Leger, die op 

deze Nieuwjaarsdag in de lucht 

schoten. Indonesiërs aan de 

andere kant van de demarcatielijn 

vuurden terug. Het was het begin 

van een langdurige schoten-

wisseling. 

En deze keer faalde alle 

diplomatie, merkte ook Ulrich van 

Kempen. Hij was gelegerd in het 

residentiegebouw in Palembang 

midden in de zone die onder      

de controle stond van de 

Nederlanders. Van de legerleiding 

kreeg hij opdracht om vanaf het 

veld voor het gebouw mortieren af 

te vuren richting de rivier de Moesi 

waar zich vijandelijke troepen 

bevonden. ‘Twintig granaten punt 

vuur en snel vuur!” kreeg ik        

te horen. Taktaktak!’ Het liep uit 

op een hels gevecht, herinnert 

Van Kempen zich, waarbij de 

Nederlanders werden aangevallen 

door de ‘laskars’, Indonesische 

milities. ‘Het leken er duizenden!’  

Mortieristen van de Ost compagnie 

in actie tijdens de benteng van 

Palembang tijdens de slag om 

Palembang op 1 – 5 januari 1947.  

[foto: DDI] 

Al snel escaleerde het tot een 

heuse oorlog. Destree zag    

vanuit het Nederlandse fort (‘de 

Benteng’), dat aan de rivier ligt, 

hoe de Nederlandse luchtmacht 

met Mitchell bommenwerpers 

aanvallen uitvoerden op een dicht-

bevolkte stad, zonder enige 

waarschuwing aan burgers zoals 

het internationale oorlogsrecht 

voorschrijft. 

Uit militaire rapportages blijkt dat 

er tussen 1 en 5 januari door het 

16de en 17de squadron 52 ‘runs’ 

werden gemaakt met boord-

wapens en granaten. Het ging 

volgens de rapporteurs steeds om 

militaire doelen zoals het 

hoofdkwartier van de Indonesische 

marine, militaire stellingen en 

verschillende vaar- en voertuigen. 

Maar volgens Destree werden ook 

burgerdoelen zoals de markt en 

verschillende gebouwen in brand 

geschoten, wat ‘grote vlammen en 

veel rook’ gaf. En vanaf de Moesi 

schoot de marine vanaf torpedo-

bootjager Piet Hein ‘op alles wat 

verdacht was’, aldus Destree. 

Het waren chaotische dagen. De 

burgerbevolking ontvluchtte hun 

huizen. Velen zochten hun heil bij 

het fort, maar werden er door de 

Nederlanders al snel weer uit-

gezet. Destree: ‘We zaten al krap 

in de ruimte.’ Een vrachtwagen 

met vluchtelingen werd het fort 

uitgereden, wanhopige mensen 

sprongen eraf. ‘Wat willen jullie, 

Merdeka (onafhankelijkheid) of 

Orang Belanda (de Nederlander)?’ 

riepen soldaten de angstige 

menigte toe, zo schrijft Destree in 

een brief. Orang Belanda, was het 

eensluidende antwoord. Maar veel 

hielp het niet. De vluchtelingen 

moesten zich maar elders zien te 

redden. 

Dr. Isa en andere Republikeinse 

bestuurders probeerden te 

interveniëren bij gewapende 

Indonesische eenheden, maar 

ontbeerden blijkbaar gezag omdat 

‘zelfs hun auto met witte vlag  

erop werd beschoten’, aldus 

commandant Frits Mollinger in zijn 

verslag over de gebeurtenissen 

dat is te vinden in het Nationaal 

Archief. 

Etensbedelaars 

Op 5 januari gaf de TRI zich over 

en werd tot 20 kilometer buiten  

de  stad  gedreven.  Destree  zag  
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stromen ‘etensbedelaars’ voor het 

Nederlandse fort. ‘Een vrouw had 

een kind op de arm, zo mager als 

ik nog nooit gezien had, suf uit de 

ogen kijkend.’ De dagen erna 

waren er zuiveringen in en rond 

de stad, waarbij volgens Destree 

door de stoottroepen en het KNIL 

werd ‘geroofd’ van de bevolking 

en de inlichtingendiensten zich 

schuldig maakten aan ‘mishan-

deling’ van gevangenen. Destree: 

‘Sommige dingen die wij van de 

moffen gemeen vonden, worden 

hier door Nederlanders toegepast 

en goedgepraat.’ Hij zag ook hoe 

leden van de radicale beweging 

Banteng Hitam (Zwarte Stier) 

werden gearresteerd. ‘Ik kan niets 

tegen die mensen voelen,’ schrijft 

voormalig verzetsstrijder Destree 

in een brief, ‘want de vergelijking 

met ondergrondse nationalisten 

dringt zich toch steeds op.’ 

Feest voor de krokodillen 

In de Nederlandse media werd    

in het begin van 1947 over de 

gebeurtenissen in Palembang 

maar incidenteel en vooral 

partijdig bericht. De Leeuwarder 

Courant had het over ‘enkele 

gebouwen’ die waren ‘gezuiverd’ 

en Het Nieuwsblad van het Zuiden 

bekopte een artikel met ‘De 

bevrijding van Palembang’.  

Slechts het communistische 

dagblad De Waarheid meldde op 

11 januari dat de rijke olievelden 

van de Amerikaanse Standard Oil 

Company en de Koninklijke Shell 

bij Palembang het ‘strategisch 

doel van de eerste orde’ waren 

geweest. 

Maar in de media sijpelden ook 

destijds al berichten door dat     

de situatie ernstiger was. De 

toenmalige Republikeinse minister 

van Economische Zaken, Dr. A. 

Gani, een voormalig resident van 

Zuid-Sumatra, omschreef de 

situatie in Palembang in het 

Algemeen Handelsblad van 7 

januari als ‘de ernstigste’ sinds de 

wapenstilstand van Linggadjati 

vier maanden eerder. De mor-

tieren en de granaten hadden ‘ten 

minste tweehonderd inheemsen’ 

het leven gekost. De Chinese 

consul had het over 250 Chinese 

burgerdoden. Een Nederlandse 

arts die ter plaatse was, 

onderschreef op 31 januari in Het 

Nieuwsblad van het Zuiden dat de 

stad was ‘vernietigd’ en dat er 

‘overal lijken’ lagen. Dr. Isa 

maakte volgens hem aan de 

Nederlandse legerleiding melding 

van ‘stapels doden’ en ‘getroffen 

vrouwen en kinderen’. Dagen 

achtereen verpleegde de arts, zei 

hij, in de stad en omliggende 

kampongs de zwaargewonden, 

onder wie kleine kinderen.  

 
Groep Indonesische kinderen en 

vrouwen in haveloze kleding 

tussen prikkeldraadversperringen, 

januari 1947. [foto: NA/DLC] 

Op 7 maart 1947, drie maanden 

na de strijd, kwam het blad 

Strijdend Nederland met een 

reconstructie waarin werd gemeld 

dat de Indonesische verliezen naar 

schattingen van het Indonesische 

en het Chinese Rode Kruis ‘2000-

3500 en nog groter aantal 

gewonden’ bedroegen. De bron 

blijkt helaas niet meer op te 

sporen en het is onduidelijk of het 

om strijders of burgers ging. 

Hetzelfde blad meldde dat de 

stoottroepen ‘de aanvallers bij 

honderden’ zouden hebben 

neergemaaid. 

Stoottroeper Piet bevestigt in een 

brief op 25 januari 1947 (archief 

van het NIMH), dat de Y-Brigade 

in Palembang ‘zo om en nabij de 

3000 patjakkers’ had uitge-

schakeld. Ex-KNIL-militair Ulrich 

van Kempen kan geen exacte 

aantallen noemen, maar herinnert 

zich dat er in de rivier veel gedode 

Indonesische strijders voorbij 

dreven. ‘Die jongens werden ’s 

nachts met lichtkogels de Moesi in 

gedreven. Dat was feest voor de 

krokodillen.’ 

Destree schreef in een brief aan 

zijn familie dat er volgens 

berichten ‘tweeduizend’ burger-

doden bij de slag waren gevallen. 

Hij bevestigt nu de hoge 

aantallen: ‘Er zijn toen onnodig 

grote hoeveelheden burgers 

gedood.’ Historicus Zed noemt 

2050 gedode Chinezen, en geen 

aantallen van andere getroffen 

burgers. 

Onmenselijk 

bombardement 

Hoewel het voor Nederlandse 

gezagdragers in Palembang 

zonneklaar moet zijn geweest dat 

zich een menselijk drama had 

afgespeeld, werd het geweld  

vanaf dag één verdonkeremaand. 

Bestuurder Wijnmalen meldde 

ondanks zijn sympathie voor de 

Indonesische vrijheidsstrijd aan 

Batavia dat slechts een enkele 

Chinees of Indonesiër was om-

gekomen. En op 7 januari 1947 

schreef de hoogste politieke 

vertegenwoordiger in Nederlands-

Indië, de gouverneur-generaal 

Huib van Mook, aan de minister 

van Overzeese Gebiedsdelen dat 

de gebeurtenissen ‘een goed 

verloop en een gunstig resultaat 

hebben gehad’. 

Maar vertegenwoordigers van de 

Chinese gemeenschap, die zwaar 

was getroffen, beklaagden zich bij 

de autoriteiten. Op 19 januari gaf 

de Nederlands-Indische regering 

een persbericht uit dat als 

‘onschuldige burgers het slacht-

offer waren geworden van de 

gevechtshandelingen’ dat ‘ten 

zeerste’ werd ‘betreurd’. Al was 
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het leed van de Chinezen volgens 

de autoriteiten vooral door de 

Republikeinen veroorzaakt, toch 

was men bereid ‘zoveel mogelijk 

bijstand’ te verlenen aan de 

slachtoffers. 

Een paar dagen later ontstond 

internationale ophef over de 

gebeurtenissen. De Chineestalige 

krant Sin Po in Singapore maakte 

op 23 januari melding van een 

‘onmenselijk bombardement’ op 

burgerdoelen in Palembang, 

waarbij ‘meer dan duizend 

Chinezen’ zouden zijn gedood. De 

krant meldde voorts dat de 

Chinese bevolking het van twee 

kanten te verduren had gehad: 

van de Nederlandse aanval, maar 

óók van Indonesische nationa-

listen die moordend en plunderend 

rondgingen. De Chinese inwoners 

werden in die periode heel vaak 

terecht of onterecht beschuldigd 

van steun aan de Nederlandse 

koloniale bezetter. Dr. Isa ver-

oordeelde de moord op Chinese 

landgenoten door Indonesiërs in 

een rondschrijven, raadpleegbaar 

in het Nationaal Archief. Historicus 

Zed schetst een oorlog die zich 

binnen alle sociale lagen van de 

maatschappij afspeelde, en niet 

alleen tegen Nederland was 

gericht. De autoriteiten in 

Singapore en zelfs de regering    

in Peking, gealarmeerd door de 

Chinese consul in Batavia, 

vroegen zich af waarom zij, als 

Nederlandse bondgenoten, niet 

tevoren door het Nederlandse 

leger waren geïnformeerd over de 

luchtaanvallen. 

In een (vertrouwelijk) memo 

reageerde troepencommandant 

Frits Mollinger. Hij stelde dat het 

niet verantwoord was geweest aan 

wie dan ook inlichtingen te 

verschaffen ‘met als doel om 

burgerbevolking, dus ook de 

Chinezen’ gelegenheid te geven te 

vluchten. Dit is in rechtstreekse 

tegenspraak met het humanitaire 

oorlogsrecht. Mollinger noemde de 

schade ‘beperkt’ en hield vol dat 

‘uitsluitend militaire doelen’ waren 

aangevallen. 

Militaire kliek 

Over de aanloop naar de actie 

ontstond intussen op politiek 

niveau onenigheid tussen ver-

tegenwoordigers van het koloniale 

gezag en de Republiek.  

Gouverneur Van Mook benadrukte 

op 7 januari tegen de minister van 

Overzeese Gebiedsdelen dat de 

Indonesiërs ‘met agressieve actie’ 

hadden geprobeerd de uitvoering 

van de overeenkomst van 

Linggadjati te verhinderen, niet 

alleen in Palembang, maar ook in 

Buitenzorg en Medan (waar in 

deze periode ook hevige 

gevechten waren).  

 
Het opbrengen van een Indone-

sische gevangene, januari 1947. 

[Foto: DDI] 

Echter de Republikeinse leiders   

in Djokjakarta kwamen juist met 

een tegenovergestelde klacht: 

Nederland had de wapenstilstand 

moedwillig geschonden. Van Mook 

vroeg Wijnmalen op 9 januari 

1947 in een codetelegram 

documenten te verzamelen die 

deze beschuldigingen konden 

weerspreken. Wijnmalen meldde 

dat er door de inlichtingendiensten 

beslag was gelegd op een 

stafkaart met rode pijlen die in de 

richting van de Nederlandse 

wijken wees. ‘Men zou dit een 

aanvalsplan kunnen noemen, 

hoewel het ook kan worden 

opgevat als een verdedigingsplan 

tegen eventuele “agressie” van NL 

zijde,’ berichtte hij een paar dagen 

later aan Van Mook. Veel meer 

hard bewijs werd niet gevonden, 

toch concludeerde Wijnmalen dat 

de Indonesiërs waren begonnen.  

Daarbij neemt hij het overigens 

wel op voor dr. Isa, zijn Republi-

keinse evenknie. Die had volgens 

hem geprobeerd ‘de verschillende 

afspraken te doen naleven’, maar 

zou zijn overvleugeld door ‘de 

militaire kliek te Palembang’. 

Historicus Zed beaamt dat de 

weinige grip die lokale bestuurders 

zoals Isa én de centrale 

Republikeinse regering hadden op 

niet-officiële militaire troepen een 

uitdaging vormde voor de jonge 

Indonesische natie. 

Op 22 januari 1947 sprak de 

Nederlandse onderhandelaar (en 

latere premier) Wim Schermer-

horn de Indonesische vertegen-

woordigers Sutan Sjahrir en 

Mohammad Roem stevig aan op 

de gebeurtenissen in Palembang. 

Daar zou ‘een compleet aanvals-

plan van Indonesische zijde’ zijn 

uitgevoerd. Van Mook vulde aan 

dat de Nederlanders ‘nimmer 

enkele plannen’ maakten om tot 

‘een aanval’ over te gaan. 

Maar daar deed Van Mook de 

waarheid geweld aan. Uit 

documenten in bezit van het NIMH 

blijkt namelijk dat op 27 december 

1946 door de chef-staf van de Y-

Brigade, Frans van der Veen, een 

‘Continenten bevel’ is opgesteld. 

Van der Veen was een krijgs-

gevangene onder de Duitsers en 

zou later adjudant van de koningin 

worden. Het bevel is een 

gedetailleerd plan voor de 

verovering van Palembang en de 

omliggende olievelden voor het 

geval ‘de Y-Brigade wordt 

genoodzaakt offensief op te 

treden’. Dat er voorbereidingen 

werden getroffen voor een aanval 

zag ook Charles Destree. In een 



 

8 

van zijn brieven meldde hij de 

komst van ‘kwartiermakers’ en 

een landingsboot vol Brencarriers 

(kleine pantserwagens). 

De plannen waren dus gereed, 

alles was voorbereid voor een 

offensieve actie. Op 31 december 

1946 – juist toen dr. Isa de boel 

leek te hebben gesust – vroeg 

commandant Mollinger in een 

codetelegraaf aan Batavia om 

‘toestemming verbreken status 

quo’. In de dagelijkse rapportage 

van het regionaal luchtvaart-

commando Sumatra staat dat 

vervolgens op 1 januari drie 

Mitchell bommenwerpers een 

mitrailleuropstelling en een steiger 

aanvielen ‘in opdracht van de 

commandant Y-Brigade’. 

Geknakt prestigegevoel 

Eind januari was de hoogste 

militair in Nederlands-Indië, 

generaal Simon Spoor, in Den 

Haag op bezoek bij de minister 

van Overzeese Gebiedsdelen, de 

PvdA’er Jan Anne Jonkman. Spoor 

maakte er geen geheim van dat 

de militairen geen heil meer 

hadden gezien in de diplomatieke 

route. ‘In Palembang hebben wij 

de zaak schoongeveegd,’ zei     

hij. In een eerder overleg had    

hij het gebied waarbinnen de 

Nederlandse militairen moesten 

opereren vergeleken met ‘een 

concentratiekamp,’ en dat was 

volgens hem ‘onhoudbaar’ 

geweest. 

Maar er lag meer aan de aanval 

ten grondslag dan Indonesische 

provocaties en een geknakt 

prestigegevoel van Hollandse 

militairen. In notulen van de 

vergadering van 15 januari van  

de Commissie-Generaal voor 

Nederlands-Indië, het orgaan dat 

was opgericht om met de 

Indonesiërs te onderhandelen, 

staat te lezen dat acties van deze 

omvang alleen konden worden 

gestart ‘na overleg met de 

regering’ om tot een zo gunstig 

mogelijke timing te kunnen 

komen. Door een ‘goede keus van 

dit tijdstip’ van de acties bij 

Palembang, maar ook bij Medan 

(waar tegelijkertijd eveneens zeer 

hard is opgetreden) kon de 

Nederlandse positie worden 

versterkt. De actie bij Buitenzorg, 

was ‘iets te vroeg’ gekomen. De 

gelijktijdige Nederlandse offen-

sieven, ook in Semarang, en een 

paar weken later in Padang, waar 

eind januari tijdens een lucht-

aanval op de markt van Bandar 

Buat honderden burgerdoden 

vielen, waren dus geen toeval. 

Palembang, januari 1947 [Foto: 

DDI] 

Er lijkt sprake te zijn van een 

doelbewuste poging van het 

koloniale gezag om al begin 1947 

– dus een half jaar voor de 

officiële ‘Eerste Politionele Actie’ – 

op gecoördineerde wijze met 

militair geweld controle te ver-

werven op cruciale plekken. 

Daarbij werden de grote 

hoeveelheden burgerslachtoffers 

op de koop toe genomen. Dat      

is extra opvallend omdat er 

gelijktijdig massa-executies op 

Zuid-Celebes plaatsvonden door 

het Depot Speciale Troepen, 

waarbij duizenden Indonesiërs 

omkwamen. 

Mollinger wilde de regering in 

Batavia positief stemmen over 

meer militaire actie: toen er 

tijdens een vergadering van de 

Commissie-Generaal op 21 januari 

naar het aantal doden tijdens de 

acties bij Palembang werd 

gevraagd, meldde hij Van Mook en 

Schermerhorn dat er ‘slechts het 

zeer geringe aantal van vier 

(Nederlandse) gesneuvelden’ te 

betreuren viel. Al waren ze 

gealarmeerd over de berichten 

vanuit de Chinese gemeenschap, 

onderhandelaar Schermerhorn 

stelde Palembang tijdens een 

volgend overleg van de Com-

missie-Generaal als voorbeeld   

om te laten zien dat er met het 

nemen van militaire maatregelen 

‘goede resultaten’ te behalen 

vielen. En de hoge aantallen 

Indonesische en Chinese doden en 

de kapotgeschoten stad deden er 

simpelweg niet toe. 

Geweldige clash 

Dat hier een eerste grote klap 

werd uitgedeeld, was slechts      

bij weinigen bekend. Ook H.J. 

Wijnmalen, de bestuurder in 

Palembang, lijkt hierin nooit te 

zijn gekend. In het gesprek met 

historicus Zijlmans in 1976 

meende hij zeker te weten dat de 

gebeurtenissen in gang werden 

gezet door de in het rond 

schietende Ambonezen waar 

Destree het in zijn brief al over 

had gehad. Ook Mollinger was 

daarmee verrast, zei hij. ‘De 

geweldige clash’, zo stelde 

Wijnmalen, was er dan ook een 

geweest tussen ‘de TNI en onze 

Ambonese compagnieën’. Blijk-

baar was niet alleen Isa over-

vleugeld door de lokale militaire 

hardliners, maar Wijnmalen zelf 

ook. Vele jaren later zocht hij    

Isa op in het onafhankelijke 

Indonesië. Al had hij zich daar 

initieel wat zenuwachtig over 

gemaakt, zo zei hij in het 

interview, hij werd toch hartelijk 

door de oud-bestuurder en zijn 

vrouw ontvangen. 

Het is de vraag of ze die 

dramatische eerste dagen van het 

jaar 1947 toen in alle openheid 

met elkaar besproken zullen 

hebben.  Java Post  

Dit artikel verscheen eerder in ‘Vrij 

Nederland’. 

https://javapost.nl/
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Indië-veteranen: een verguisd leger       
Door:  J.A.A. van Doorn  

Alhoewel dit een oud artikel is uit 

Trouw van 1999, moeten de Indië-

veteranen nog steeds keer op keer 

ondervinden dat de verhalen die 

zij uit het verleden willen ver-

tellen, hen ontstolen zijn. 

Ontstolen door de omstandig-

heden waaronder zij hun taak 

moesten doen. Daarom is dit 

onderwerp nu nog steeds actueel 

en leeft het nog steeds bij deze 

miskende groep. En dan hebben 

we het in dit artikel beslist niet 

over zij die verantwoordelijk 

waren, maar over de gewone “Jan 

Soldaat”, die maar had te gehoor-

zamen. Vergeten wordt al gauw 

dat wanneer zij een bevel 

weigerden, ze zelf voor de krijgs-

raad kwamen wegens het 

weigeren van een dienstbevel of 

nog erger: desertie. Want wat 

waren het nou helemaal voor 

soldaten. Dienstplichtige jongens 

van 18, 19 en 20 jaar die na een 

paar maanden training in Amerika 

en in Nederland werden gedropt  

in voor hen verzengende tropische 

omstandigheden, terwijl ze zelf 

net de hevige oorlog in Europa 

achter de rug hadden, met alle 

verschrikkingen vandien. Ook deze 

Indië-veteranen weten wat “Het 

Indische Zwijgen” betekent.  De 

redactie heeft dit artikel iets 

omgezet naar deze tijd. Bij alle 

negativiteit die de laatste tijd over 

“het Nederlandse Leger” van 

destijds wordt geuit, moge dit 

artikel toch ook de andere kant 

belichten.  

 

Acht en zestig jaar geleden droeg 

Nederland  de  soevereiniteit  over  

Nederlandse soldaten in Indië 

aan de republiek Indonesië. De 

Indië-veteranen, waarvan er 

destijds meer dan 100.000 zijn 

ingezet in Indië, nu meest 85-

plussers, kijken met bitterheid 

terug. Want waarom gaven 

bijvoorbeeld  Nederlandse politici 

de stad Djokja weg, die de 

militairen net met moeite en     

ten koste van zware verliezen 

veroverd hadden? En waarom 

gaven diezelfde politici na de 

oorlog niet toe dat zij zelf gefaald 

hadden en dat de soldaten 

gewoon hun plicht hadden 

gedaan? 

In de onmiddellijke nabijheid van 

Roermond ligt het Nationaal Indië-

monument. Het is opgericht ter 

nagedachtenis van de bijna 5000 

militairen die tussen 1945 en 1962 

in Nederlands-Indië en Nieuw-

Guinea zijn gesneuveld. Jaarlijks 

wordt hier begin september een 

herdenkingsplechtigheid gehouden 

waarbij doorgaans meer dan 

tienduizend veteranen acte de 

présence geven, momenteel 75-

plussers. Maar ook op gewone 

dagen blijkt de plek een waar 

pelgrimsoord: er liggen altijd 

kransen. 

Het is een samengesteld monu-

ment. Tussen de zuilen met de 

namen van de gevallenen en de 

gedenktafels van de afzonderlijke 

onderdelen staat op een 

prominente plaats een borstbeeld 

van generaal Spoor. Direct 

aangrenzend bevindt zich het 

Generaal S. H. Spoor Paviljoen, 

waar wandkleden, vaandels en 

herdenkingsbordjes van allerlei 

onderdelen staan opgesteld of aan 

de muur zijn bevestigd. 

Twee dingen, niet zichtbaar, zijn 

het vermelden waard. Het 

monument kwam tot stand op 

initiatief van de veteranen zelf; de 

overheid droeg zorg voor de 

uitbreiding. En het is een relatief 

nieuw monument. Het werd eerst 

op 7 september 1988 door prins 

Bernhard onthuld; het paviljoen 

werd in 1995 door mevrouw Spoor 

opengesteld. 

Nederlandse    militairen    trekken 

Djokjakarta binnen 
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Het particuliere initiatief, de late 

totstandkoming en zelfs de keuze 

van Roermond symboliseren 

tezamen de marginale positie van 

de Indië-veteranen in onze 

samenleving. Ze zijn in ons land 

aanwezig, maar veelal miskend; 

een vergeten groep, waarover we 

het vandaag de dag liever alleen 

maar in negatieve zin willen 

hebben. 

Ze vormen de levende, soms 

lastige getuigen van een 

doodverklaard verleden: van 

Indië, door Nederland voorgoed 

opgegeven, afgestoten aan een 

nieuwe staat. Ze waren als 

militairen betrokken bij de laatste 

poging tot behoud van het 

overzeese rijk maar die poging 

was mislukt. Een onplezierige 

affaire, niet iets om lang bij stil te 

staan.  

 

Wie met Indië te maken heeft 

gehad, dient zijn verleden te 

begraven. Niet alleen de 

Nederlandse dienstplichtigen van 

de jaargangen 1925-1929, maar 

ook de leden van het voormalige 

Indische leger, en de Zuid-

Molukkers en natuurlijk de 

Indische Nederlanders die vrien-

delijk 'gerepatrieerden' werden 

genoemd terwijl ze hun land 

hadden verloren: zij allen konden 

in het moederland aan de slag 

maar ze moesten wel ophouden 

met achterom te kijken. 

Dus kwamen er geruime tijd voor 

al die duizenden oud-strijders, 

voor de ex-geïnterneerden en   

ex-krijgsgevangenen, voor de 

gemartelden en de vermoorden 

geen gedenktekens. Rond 1980 

waren er ter herinnering aan de 

oorlog in ons land zo’n 1500 

monumenten opgericht tegenover 

slechts enkele Indische her-

denkingsplaatsen. 

Zelfs het Nationaal Monument op 

de Dam was van de aanvang af 

strikt, of beter: eng-Nederlands 

opgezet. De elf urnen in het 

monument zouden gevuld worden 

met aarde van executieplaatsen in 

de elf provincies, en pas na veel 

gesteggel werd besloten tot een 

twaalfde urn, gevuld met aarde 

van een aantal erebegraafplaatsen 

in de archipel. 

Maar er was een voorwaarde aan 

verbonden, door de historica 

Elsbeth Locher-Scholten onlangs 

aan het licht gebracht, die de 

beschamende wijze laat zien 

waarop men toen al, kort na de 

oorlog, over de militairen dacht 

die in Indië hun plicht vervulden: 

de as van de zogeheten 

Indonesische urn mocht uit-

sluitend afkomstig zijn van 

slachtoffers uit de Japanse tijd. De 

opzet lukte - bij toeval - niet. Daar 

de urn pas einde 1949 werd 

gevuld, bevatte ze ook as van 

gevallenen die in de periode 1945-

1949 op de militaire ere-

begraafplaatsen in Indië ter aarde 

waren besteld. Het werd 

angstvallig verzwegen. De deksel 

van de urn vermeldt alleen de 

jaartallen 1941-1945. 

Het ceremonieel was dienover-

eenkomstig. Pas sinds 1961 werd 

de jaarlijkse herdenkingsplechtig-

heid op de Dam gehouden ter 

nagedachtenis van 'allen die sinds 

mei 1940 voor het vaderland zijn 

gevallen', onder wie dus ook 

degenen die in Indië; het leven 

lieten. De doden waren na lang 

talmen eindelijk symbolisch 

'erkend' en met de anderen 

verenigd. 

Ze bleven omstreden. In 1969 

bestond het Amsterdamse Provo-

raadslid Roel van Duijn het, in de 

raad de vraag te stellen of het 

Nationaal Monument niet werd 

'onteerd' door er 'de niet ten 

onrechte gesneuvelde soldaten die 

aan de politionele acties in 

Indonesië hebben deelgenomen, 

te herdenken'. 

Wie zich afvraagt hoe het kan dat 

de Indische veteranen zelfs nog na 

vijftig jaar verbitterd zijn, zich 

consequent naar binnen keren en 

naar buiten toe een front van 

zwijgzaamheid vormen, moet hier 

beginnen. Hij kan dan meteen 

kennisnemen van de venijnige 

'excessen-discussie' die in de 

eerste maanden van 1969 

Nederland in opwinding bracht, 

met de altijd weer voor het grijpen 

liggende vergelijkingen met 

Duitse- en nazimethoden, met 

SS'ers en de Japanse Kempetai.  

Nederlandse Korps Marechaussee 

En als hij zijn reis door de tijd 

vervolgt, dan zal hij twintig jaar 

later op een tweede excessen-

discussie stuiten, nu naar 

aanleiding van het werk van dr. L. 

de Jong die eveneens het 

Nederlandse militair optreden in 

Indië meende te kunnen 

vergelijken met Duitse en Japanse 

oorlogsmisdaden. De stereotypen 

lagen gereed en waren op afroep 

beschikbaar om de kloof te 

markeren tussen goed en fout, 

goed in Nederland, fout in Indië. 

De tienduizenden Nederlandse 

militairen die in de jaren 1945-

1949 naar Indië werden 

gezonden, gingen niet alleen in 

opdracht van de wettige overheid 

- zoals terecht wordt gezegd - 

maar tevens met de instemming 

van alle politieke partijen, de CPN 

uitgezonderd, en met de zegen 

van de kerken. Ze wisten dat er in 

sommige kringen heftige kritiek 

was op de oorlog in Indië, maar ze 

wisten ook dat over het geheel 
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genomen het thuisfront gesloten 

was. Gezagsgetrouw als ze waren, 

als leden van de naoorlogse 

generatie, voelden ze zich gerust 

bij de gedachte dat de sociaal-

democraat Drees zo goed als de 

katholieke voorman Romme, de 

liberaal Oud en zeker de 

gereformeerde mannenbroeders 

achter hen stonden en tot in de 

laatste fase niet zouden wankelen. 

Het Limburgse infanteriebataljon 

waarmee ik medio 1947 naar 

Indië ging werd bij vertrek 

letterlijk van alle kanten bedolven 

onder de verzekering dat wij 

bestemd waren voor wat 

momenteel een 'humanitaire 

missie' wordt genoemd. De 

commissaris van de koningin 

sprak van een 'pacificerende taak' 

en benoemde ons voor de 

gelegenheid tot vertegenwoor-

digers van de christelijke 

beschaving. De bisschop riep ons 

op 'soldaten van Christus en 

soldaten van het vaderland' te zijn 

en de vicaris-generaal van het 

bisdom kwalificeerde het toe-

komstig optreden van de soldaten 

als 'een taak waarin zij aan 

millioenen rust en orde brengen'.  

 

En zo bleef het overzee. Kardinaal 

De Jong, door het Vaticaan belast 

met de zielzorg van de militairen 

in Indië, verzekerde ons na de 

tweede politionele actie per 

legerweekblad dat we bezig waren 

met een 'historische taak en plicht 

ten opzichte van het miljoenen-

volk van Indonesië'. 

De legerleiding bleef uiteraard niet 

achter. Bij gelegenheid van de 

eerste actie in 1947 richtte 

legercommandant Spoor zich tot 

de troepen met een oproep die de 

indruk kon wekken dat we het 

werk van onze Canadese en 

Amerikaanse bevrijders anno 

1944-1955, bezig waren voort te 

zetten: 

'Gij rukt niet op om aan dit land 

den oorlog te brengen, maar om 

het de vrede te hergeven. Gij 

komt niet als veroveraar, maar als 

bevrijder. Gij komt niet om te 

straffen, maar om te beschermen'. 

De tweede politionele actie was 

het vervolg van onze vredes-

missie. Spoor in zijn dagorder: 

'Beseft dat gij geen krijgsvolk zijt, 

doch brengers van recht en 

veiligheid aan een bevolking, die 

reeds te lang zuchtte onder de 

terreur en onderdrukking'. 

Vandaar ook dat de duizenden 

patrouilles die in die jaren werden 

gelopen, altijd dezelfde dubbele 

taakopdracht kenden: 'Verkennen 

en vernietigen van de vijand; 

vertrouwen wekken bij de 

bevolking'. De vijand: dat waren 

de benden, extremisten en 

terroristen. Met het afscheppen 

van dat bovendrijvend schuim zou 

de zaak geklaard zijn. 

Werd aan deze retoriek, deze 

ideologische rechtvaardiging enig 

geloof gehecht? Ja en nee. Ja, 

want waar de Nederlandse 

militairen mee werden gecon-

fronteerd was een guerilla-oorlog. 

Ze vonden geen geordend leger 

tegenover zich met kleine 

groepjes half- of niet-geünifor-

meerde bruine mannetjes, die 

moeilijk te grijpen waren weg-

duikend in de bevolking. Ze 

konden het leger van de 

tegenstander niet uitschakelen 

omdat het zich verschool en 

toesloeg vanuit de hinderlaag, uit 

het struikgewas, uit de heuvelrand 

langs de weg. 

Vooral de wegen tussen de 

Nederlandse posten waren het 

doelwit van de Indonesiërs. 

Sommige trajecten golden als 

'dodenwegen'; er kon uitsluitend 

in konvooi worden gereden, met 

een pantserwagen vóór en achter 

de colonne. Maar ze gaven geen 

bescherming tegen de ingegraven 

landmijnen en de trekbommen, bij 

voorkeur aangebracht op plaatsen 

waar de weg onbegaanbaar was 

gemaakt, met omgehakte bomen 

en keien, of door gaten of 

grondmassa's die over de weg 

waren gewerkt. 

 

In dit chaotische gevechtsterrein 

probeerden de Nederlandse 

troepen orde te scheppen en rust 

te verzekeren. Er diende weer een 

geregeld - Nederlands - bestuur te 

komen en de plantages moesten 

worden opgebouwd, beveiligd en 

in productie. Maar dan moest 

eerst een einde worden gemaakt 

aan de 'benden' die dit allemaal 

onmogelijk maakten. Er waren 

trouwens behalve eenheden van 

het Indonesische leger heel wat 

echte 'benden' actief. Een 

guerrilla-oorlog is bij uitstek het 

speelterrein van heel- en 

halfcriminele elementen die zich 

als 'strijdgroepen' afficheren maar 

zich ten koste van de bevolking 

verrijken. De Indonesische 

Republiek kon of wilde aan hun 

terreur geen einde maken - 

vergelijk de Geuzen en Oranje in 

onze onafhankelijkheidsoorlog - 

zodat de Nederlandse troepen wel 

degelijk de bevolking van een 

plaag verlosten. 

Maar de militairen geloofden de 

officiële retoriek niet blindelings. 

Men wist van het bestaan van een 

Indonesische regering in Djokja, 

waarmee de Nederlandse regering 

in Batavia in contact stond.      

Men wist dat er behalve 'benden' 

ook een Indonesisch leger actief 

was, dat vanuit Djokja werd 

gedirigeerd. 
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Helaas haalde al dat diplomatieke 

gepraat niets uit, in ieder geval 

niet voor de soldaten wier 

werkelijkheid een totaal andere 

was. Terwijl de 'hoge heren' hun 

beraadslagingen jaar na jaar 

voortzetten, wachtten de soldaten 

vergeefs op het einde van het 

conflict. Er was in hun ogen maar 

één oplossing: 'naar Djokja en dan 

naar huis'. Het lijkt een agressieve 

houding, tenzij men beseft dat de 

Nederlandse onderdelen tussen 

twee en drie jaar in Indië waren 

gestationeerd, zonder te weten 

wanneer ze voor demobilisatie in 

aanmerking zouden komen. 

De tweede politionele actie, in 

december 1948, bracht het einde 

in zicht. Hoe vreemd het ook 

klinkt, ze werd met enthousiasme 

verwelkomd. Ze verliep aanvan-

kelijk trouwens zeer voorspoedig. 

Djokja werd in een ommezien 

vanuit de lucht bezet, de 

voornaamste Indonesische leiders 

werden geïnterneerd en in de 

weken daarna kwamen alle 

grotere steden en verbindings-

wegen op Java en deels ook op 

Sumatra in Nederlandse handen. 

'De laatste fase in de actie tegen 

het verzetswezen', zoals generaal 

Spoor het noemde, was begonnen.  

De 'zuivering' van het immense 

platteland verliep weliswaar erg 

moeizaam, soms was het dweilen 

met de kraan open, maar 

gedweild wérd er, ondanks de 

overbelasting van de troepen en 

de toenemende verliezen. 

In mei 1949 ging alles plotseling 

mis, niet omdat de troepen het 

hadden opgegeven maar omdat de 

politici in Den Haag een draai van 

180 graden maakten. Het Van 

Royen-Roem-akkoord dat tussen 

Nederland en de Republiek tot 

stand was gekomen, voorzag 

onder meer in de ontruiming van 

de residentie Djokja en op termijn, 

na een staakt-het-vuren, in de 

terugkeer van de geïnterneerde 

Indonesische leiders naar hun 

hoofdstad. De strekking was 

duidelijk: de Nederlandse regering 

was bezig de politieke en een deel 

van de militaire winst aan de 

Republiek weg te geven, terwijl de 

Nederlandse soldaten gelijktijdig 

te horen kregen dat hun acties tot 

nader order werden voortgezet; 

pas in augustus kwam het staakt-

het-vuren. Wie in de tussen-

gelegen maanden sneuvelde, gaf 

zijn leven voor een zaak die door 

de eigen regering was verraden. 

 

In mei 1949 ontstond de 

dolkstootlegende, die - zoals het 

bovenstaande laat zien - deels een 

legende is, deels ook realiteit 

weerspiegelt. Het is in die 

zomermaanden van 1949 geweest 

dat 'de politiek' exclusief de rol 

van zondebok kreeg toegewezen, 

bij de soldaten in Indië, nadien   

bij de veteranen in Nederland,   

tot op de dag van vandaag. De 

honderden oude mannen die zich 

jaarlijks om het Indië-monument 

in Roermond scharen, herdenken 

in die geest van verbittering hun 

gevallenen. 

Het had anders kunnen lopen als 

Nederland bij hun terugkeer had 

erkend dat de politici hadden 

gefaald maar dat de soldaten   

hun plicht hadden gedaan. Het 

tegendeel gebeurde: de politici 

gingen over tot de orde van de 

dag, vermeden ieder nader 

parlementair onderzoek en werden 

alleen actief als er uit de 

samenleving berichten over 

'excessen' opdoken. Die excessen 

worden door de militairen niet 

ontkend. Men wist ervan en men 

had niet altijd schone handen. 

Maar men houdt vol dat wie niet 

'erbij' is geweest, geen recht van 

spreken heeft, omdat hij niet 

begrijpt dat oorlog eigen wetten 

kent en eigen wetteloosheid, en 

een guerrilla-oorlog in dubbele 

mate. En men weigert de 

collectieve schuld op zich te 

nemen die de samenleving aan de 

Indië-veteranen wil toeschuiven. 

In Indië-militairen hebben het 

ongeluk gehad betrokken te zijn 

geweest in een oorlog die 

Nederland liefst wil vergeten 

omdat hij door politieke mis-

rekening in een debacle eindigde. 

Ze staan zwak omdat ze weten - 

en in eigen kring toegeven - dat er 

in dat conflict ook militair van alles 

is misgegaan, maar tegelijkertijd 

beseffen dat dit niet het hele 

verhaal is, niet de werkelijkheid 

zoals zij die hebben leren kennen.  

_______________________________ 

 

  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse regering            

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag  

Bankrek. nr. NL84 INGB 0088 3644 67  t.n.v. Indisch Platform                                                                                                                                               
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Operatie “Duck”                         Door:  Ronald Nijboer 

De zuivering van negen kampongs in 1946  

Zo nu en dan verschijnt er een 

boek over voormalig Nederlands-

Indië, dat met kop en schouders 

boven het gemiddelde uitsteekt. 

Zo ook dit boek “Tabé Java, Tabé 

Indië” van Ronald Nijboer. Om   

die reden besteden wij er wat 

meer aandacht aan dan alleen  

een vermelding in de vaste 

boekenrubriek. Net als duizenden 

andere Nederlandse jongens 

meldde de grootvader van de 

socioloog Ronald Nijboer zich in 

1945 aan als oorlogsvrijwilliger. 

Jaren later vindt de auteur diens 

hutkoffer met brieven, dagboeken 

en foto’s uit die tijd. Hij reist zijn 

opa achterna, met het dagboek in 

de hand. Waarom weten wij twee 

generaties later zo weinig van de 

grootste oorlog die Nederland ooit 

voerde? Het boek Tabé Java, tabé 

Indië. De koloniale oorlog van 

mijn opa neemt de lezer mee op 

een reis die voor Evert-Jan Nijboer 

als een avontuur begint, maar 

eindigt in bitter zwijgen. In dit 

artikel een fragment uit het boek 

over Operatie Duck, de zuivering 

van negen kampongs in 1946.  

Detail uit Evert-Jan Nijboers dag-

boek 

‘Mijn verjaardag. Dag om de 

bevrijding te herdenken. Zo’n 

verjaardag heb ik trouwens niet 

eerder meegemaakt. […] Twee-

daagse actie.’ 

Tegelijk met Evert-Jans drieën-

twintigste verjaardag vierde in 

Nederland zijn eerste bevrijdings-

dag. In het Amsterdamse 

Olympisch Stadion keken vele 

duizenden mensen toe hoe acteurs 

het einde van de oorlog na-

speelden, terwijl Evert-Jan zich in 

Nederlands-Indië voorbereidde op 

zijn eerste meerdaagse actie. Hij 

zou een compagnie onder-steunen 

bij de ‘zuivering’ van negen 

kampongs, oftewel de kampongs 

ontdoen van de ‘kwaadwilligen’.  

Evert-Jan Nijboer 

Evert-Jan en zijn kameraden 

klommen in een van de trucks die 

hen om half twee ’s nachts naar 

de haven Tandjong Priok bracht. 

De nog overeind staande opslag-

plaatsen in de haven waren 

regelmatig het doelwit van 

Indonesische roofbendes. Ze 

stalen voedsel, kleding of wapens 

uit de pakhuizen. ‘Terrorisatie van 

[…] Tg. Priok’ heette het officieel. 

De bendeleden, die door de 

Nederlandse soldaten rampokkers 

of peloppers werden genoemd, 

hielden zich op in kampongs ten 

oosten van Tandjong Priok en 

moesten worden opgespoord.  

Hoe een kampong te zuiveren 

hadden de soldaten gelezen in het 

instructieboekje Kennis van het 

V.P.T.L. – Een kwestie van leven 

en dood! VPTL stond voor 

Voorschrift voor de uitoefening 

van de Politiek Politionele Taak 

van het Leger. De lessen in het 

boekje waren gebaseerd op de 

ervaringen van het KNIL in de 

jarenlange guerrillaoorlog in Atjeh. 

Zaken die de soldaten in de 

dagelijkse praktijk zouden 

tegenkomen kwamen uitgebreid 

aan bod – huizen omsingelen, 

wapens zoeken, gevangenen 

vastbinden – en zodat echt 

iedereen het kon begrijpen, was 

elk onderdeel in het Nederlands en 

het Maleis beschreven en met 

illustraties verduidelijkt.  

Uit  het  hoofdstuk  ‘Hoe 

doorzoek  ik  een 

kamponghuis?’:  

‘Een tegenstander, die in een huis 

wegschuilt, voelt gewoonlijk niet 

erg veel voor zijn arrestatie. Dus 

kruipt onze held weg, bij voorkeur 

op vlierinkjes, onder bale-balés 

(rustbanken) of in andere rare 

hoeken. (Let eens goed op die 

stapel matten en rommel!).’ 

Op de bijgevoegde tekening is te 

zien hoe de soldaat het aan moest 

pakken. Met de loop van zijn 

geweer prikt hij in de vliering 

waarop een wat eng, scherp 

getekend mannetje onder een 

baal hooi ligt.  

‘Een gesmoorde gil na Uw prik zal 

U waarschuwen, dat daarboven 

nog “iets” verscholen zit.’ 

Bij eventuele tegenstand mochten 

de soldaten niet te wild 

tekeergaan: ‘En maak er in ’s 

hemelsnaam geen Chinees 

Nieuwjaar van! […] Enkele goed 

gerichte schoten moeten 

voldoende zijn.’ 

Met die kennis scheepten de 

militairen in op een van de drie 

landingsvaartuigen. Ze zouden de 

kampongbewoners vanaf zee 

verrassen. ‘Operatie Duck’ was 

begonnen, zo genoemd vanwege 

de aanval vanaf het water. Evert-

Jan stond in het open, 

rechthoekige schip te wachten tot 

ze het oostelijke gebied bereikten.  

https://geschiedenis-winkel.nl/tabe-java-tabe-indie-de-koloniale-oorlog-van-mijn-opa-ronald-nijboer.html
https://geschiedenis-winkel.nl/tabe-java-tabe-indie-de-koloniale-oorlog-van-mijn-opa-ronald-nijboer.html
https://geschiedenis-winkel.nl/tabe-java-tabe-indie-de-koloniale-oorlog-van-mijn-opa-ronald-nijboer.html
http://historiek.net/de-atjeh-oorlog-1873-1942/63986/
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Evert-Jan Nijboer aan zijn bureau, schrijvend aan zijn dagboeken. (Foto: privéarchief) 

 

‘[Om] ongeveer 6 uur zagen we 

de kust van het te zuiveren 

gebied’. Door de vlakke bodem 

kon het landingsvaartuig normaal 

gesproken gemakkelijk het strand 

op glijden, maar het lage tij 

dwong het al eerder te stoppen. 

De klep aan de voorkant van het 

schip ging neer en de troepen 

sprongen in het water. Nat tot aan 

zijn middel, maakte Evert-Jan zijn 

riem los en hield die boven zijn 

hoofd om de handgranaten en 

munitie die eraan zaten droog te 

houden. De soldaten bereikten 

een kali aan de westelijke zijde 

van een van de kampongs. Met 

aan de oever van de kali gelegen 

prauwen voeren ze naar de 

overkant en slopen ze de 

kampong binnen. Ze waren 

beducht op de nodige tegenstand, 

maar ontdekten een verlaten 

kampong. Blijkbaar waren de 

bewoners voorbereid geweest op 

hun komst; ‘...wat handgranaten 

en Japanse patronen werden er 

gevonden, wat deels vernietigd en 

deels meegenomen werd.’  

De soldaten overnachtten in de 

kampong. Bij het vallen van de 

avond bleken de ‘peloppers’ niet 

zo ver weg te zitten. Vanaf de 

overkant van de kali klonken 

schoten. ‘Heel duidelijk konden  

we een Japans mitrailleur onder-

scheiden, waar een goed schutter 

achter lag.’ 

Maar de Nederlanders beschikten 

over veel meer mitrailleurs en 

mortieren. Zonder problemen 

sloegen ze de aanval af. De 

volgende ochtend vertrok Evert-

Jans groep naar een naburige 

kampong. Ook hier was bijna 

iedereen al verdwenen, schreef 

Evert-Jan:  

‘De mannelijke bevolking was 

zogenaamd allemaal naar de pasar 

[de markt], misschien uit angst.’ 

Bij het doorzoeken van de 

kampong waren de militairen aan 

bepaalde gedragsregels gebonden. 

Een van Evert-Jans belangrijkste 

taken als lid van de Militaire Politie 

was het controleren van collega-

militairen. ‘De M.P. is ingedeeld 

om toe te zien op het optreden 

van de troep.’ Aan zijn ouders 

schreef hij: 

 

Dagboeken van Evert-Jan Nijboer 

‘Wij gaan altijd mee om de 

vernielzucht en hebzucht van 

verkeerde soldaten tegen te gaan. 

Ons werk is nog niet zo gek.’ 

Toen enkele soldaten een 

achtergebleven zieke man wilden 

meenemen voor verhoor, grepen 

de MP’ers bijvoorbeeld in. Deze 

man was te verzwakt voor een 

arrestatie.  

‘Verboden werd om op vluchte-

lingen te schieten,’ schreef Evert- 

Jan. Wat hij niet opschreef, is dat 

niet iedereen zich daaraan hield. 

Soldaat Cor Rekelhof nam deel 

aan dezelfde actie, zo lees ik in 

zijn memoires:  

‘Er wordt vuur uitgebracht op een 

paar vluchtende inlanders die de 

kali proberen over te zwemmen. 

Ze verdwijnen onder water en 

worden door de stroom mee-

gevoerd’. Rekelhof beschreef ook 

hoe de mannen rondhingen in de 

kampong.  

 

‘De hele dag doen we het rustig 

aan. Er is rijst, dus maken we een 

vuurtje en stomen het gaar. Vlees 

is er genoeg. We vinden pannen 

met kippen en hanen en zelfs een 

hele geit aan het spit. Ik kluif aan 

een stuk haan.’ 

Het was verboden om andere 

spullen dan wapens in beslag te 

nemen, maar dat gebeurde wel: 

‘Het huis is net verlaten, want de 

hangklok loopt nog en is strak 
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opgewonden. De klok nemen we 

mee naar het kamp.’ 

De top van het leger ageerde     

fel tegen dit soort ‘souveneering’. 

De hoogste legercommandant, 

generaal Simon Spoor, zou zijn 

manschappen later meermaals 

instrueren dat dit ‘onder geen 

enkele omstandigheid’ was toe-

gestaan. Met het meenemen van 

eigendommen van de bevolking 

zouden de Nederlandse soldaten 

ook hun steun verliezen.  

Evert-Jan en zijn collega-MP’ers 

hebben niet alles wat er gebeurde 

meegekregen, want het was een 

uitgebreide actie, verspreid over 

negen kampongs. Toch kan ik me 

niet aan de indruk onttrekken dat 

Evert-Jan hier niet het achterste 

van zijn tong liet zien, want 

daarvoor verschillen zijn verslag 

en dat van Rekelhof te zeer. 

Volgens Evert-Jan nam het 

peloton zijn taak uiterst serieus, 

terwijl Rekelhof een veel los-

bandigere stemming beschreef: 

‘Binnen een half uur is de zaak 

bekeken en nemen we het ervan. 

We installeren ons in de huizen en 

zoeken alles na om te zien of er 

nog iets van onze gading is.’  

Het schieten op vluchtelingen 

benoemde Evert-Jan ook niet, 

alleen de strafbaarheid ervan. Zou 

hij het bewust hebben weg-

gelaten? Evert-Jans broer Gerrit-

Jan liet immers in een van zijn 

brieven merken dat niet alles 

verteld hoefde te worden:  

‘Maar wat ik jou hier geschreven 

heb laat dat s.v.p. niet over het 

water waaien dat ze het bij ons 

thuis gewaar worden, want je 

snapt toch wel dat ik het daar zo 

niet naartoe schrijf als naar jou. 

[…] En nu wil ik ook gaarne 

hebben dat jij het ook niet doet. 

Dat is afgesproken hè?’ 

 

 
 

Gerrit-Jan herhaalde de afspraak 

nog maar eens in een volgende 

brief: ‘Maar naar huis schrijf jij 

ook niets, nou dat is maar goed. 

Het wordt door ons beide goed-

gekeurd, dus het zal ook wel goed 

zijn.’ 

De broers pasten dus beiden de 

nodige zelfcensuur toe, in ieder 

geval in de brieven naar het 

thuisfront. Daarom vermoed ik dat 

het dagboek niet het hele verhaal 

vertelt, waardoor andere bronnen, 

zoals de memoires van iemand  

als Cor Rekelhof, cruciaal zijn om 

niet verblind te raken door         

de eenzijdigheid van Evert-Jans 

perspectief.  

De officiële militaire verslagen  

van 5 en 6 mei zorgen in ieder 

geval niet voor de verheldering 

waar ik op hoopte. Een luitenant 

vermeldde nog wel: ‘Tijdens de 

bezetting van de kampongs bleek 

dat men het niet te nauw nam 

met de eigendommen van 

anderen, zo werden o.a. een geit 

en kippen geslacht.’ 

Verder tonen de verslagen slechts 

de militaire suprematie van de 

Nederlanders: ‘Eigen verliezen: 1 

gewonde. Vijandelijke verliezen: 

26 dooden, 10 lichtgewonden, 2 

zwaargewonden, 43 gevangenen.’ 

Dit boek is te bestellen onder 

andere bij:  https://Historiek.net 

______________________________  
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Boekbespreking,  e-Books,   CD & DVD,   Presentatie & Signeren 

Zwart water – Louise Doughty. 

John Harper is ondergedoken in 

een afgelegen hut op het platte-

land van Bali. Nachtenlang ligt hij 

wakker en luistert ingespannen 

naar het geluid van de regen, uit 

angst dat hij in levensgevaar 

verkeert. Maar de herinneringen 

aan wat hem is aangedaan en wat 

hij anderen heeft aangedaan, 

boezemen hem nog veel meer 

angst in. Hij is geboren in een 

Jappenkamp als Nicolaas den 

Herder, oudste zoon van een 

Indonesisch-Nederlands echtpaar 

en beging zijn leven zonder thuis 

en zonder veiligheid. Dan ontfermt 

een mysterieuze organisatie, “Het 

Instituut” zich over hem. Hoewel 

iedereen hem kent als een 

‘financieel analist’ werkt Harper in 

werkelijkheid als een spion en een 

huurling voor ‘Het Instituut’. Van-

wege zijn Indonesische uiterlijk 

stuurt ‘Het Instituut’ hem naar 

Indonesië, eerst tijdens de massa-

slachtingen van communisten in 

1965 en daarna nog een keer 

tijdens de militaire dictatuur van 

Soeharto, die daarop volgt. Hij 

wordt gedwongen om spion te zijn 

 

in een steekspel waarin de regels 

van dag tot dag schijnen te 

veranderen. Door de toenemende 

wreedheden en onmenselijkheid 

van de strijdende partijen wordt 

het Harper uiteindelijk teveel en 

begaat hij een fout, die hem duur 

te staan komt. Hij ziet geen 

andere  uitweg  dan  te  vluchten  

naar het relatief veilige Bali en 

daar onder te duiken. Adviesprijs:  

€ 19,99. 

Massa-executies op Sulawesi- 

Manon van den Brekel & Kees 

Schaepman. De Nederlandse 

militairen richtten in 1947 een 

ravage aan op het Indonesische 

eiland Sulawesi. Gedurende vier 

weken trokken troepen van het 

KNIL  en  de  Nederlandse  Land- 

 

macht over een deel van het 

eiland en executeerden daar ca. 

1500 inwoners. Alles in een 

poging de opstand tegen de 

Nederlandse overheersing de kop 

in te drukken. Zeventig jaar na 

dato vertellen overlevenden en 

nabestaanden hun indrukwekkend 

verhaal. De verhalen laten zien 

dat de Nederlandse soldaten nog 

wreder te werk gingen dat eerder 

bekend was. Bovendien blijken er 

meer executies te hebben plaats-

gevonden dan dat er aanvankelijk 

beweerd werd. In dit boek worden 

deze gereconstrueerd aan de hand 

van interviews met overlevenden 

en nabestaanden. Het relaas van 

deze mensen wordt ondersteund 

door documenten die later in     

het Nationaal Archief werden 

gevonden. Adviesprijs: € 19,95.  

Asta’s ogen – Eveline Stoel. 

Indische Nederlanders heten de 

eerste en best geïntegreerde 

minderheidsgroep van Nederland 

te zijn. Maar dit succesvolle ver-

haal   heeft   een   keerzijde:   Het  

 

leidde tot “Het Indische Zwijgen”. 

Het is het verhaal van gewone 

Indische Nederlanders  die in 1955 

vanuit Surabaya naar Nederland 

vertrekken. In Indonesië leidde de 

familie een welvarend leven met 

een groot huis en bedienden. 

Aangekomen in Nederland worden 

ze “ingekwartierd” in een klein 

contractpension in het Brabantse 

Oss. “Begint u maar een patatwin-

keltje”, krijgt ze te horen, “want 

de Nederlanders zijn gek op friet”. 

Van een warm welkom is geen 

sprake, maar Asta is vastbesloten 

om het te gaan redden in 

Nederland. Ze moeten wel, want 

er is geen weg terug. Adviesprijs: 

€ 17,50.  

SuriNAM Cooking – Martha 

Waal, Aretha Waal en Moreen 

Waal. Een uitnodigend kook-boek 

van de drie zussen Waal met een 

selectie van de lekkerste recepten 

en de belangrijkste culinaire 

gebruiken in Suriname. Met tong-

strelende authentieke Surinaamse 

gerechten van de diverse bevol-

kingsgroepen, die te bereiden zijn  

 



 

17 

met gemakkelijk verkrijgbare 

ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld 

po menroti, pindasoep met tom 

tom, gele preisoep, en ook 

gemberbier. Alle recepten, van 

feestelijke en kleurrijke maal-

tijden, heerlijke hapjes en 

spannende sauzen tot zoete 

nagerechten, zijn volop vertegen-

woordigd in dit rijk geïllustreerde 

boek. Dit kookboek verschijnt op  

5 oktober. Adviesprijs: € 24,99.  

 

__________________________  

De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s     
en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet 

Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij   
de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld 

 

www.vanstockum.nl 
 

Meer dan 120 titels over Nederlands-Indië                            

Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html 

   

http://www.vanstockum.nl/
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
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De legende van de Waringinboom            
Door: Anne Nelissen-Havinga 
Lang geleden regeerde over één 

van de grootste en machtigste 

koninkrijken van Java een vorst, 

Kemusan Dinadja geheten. Hij had 

vele kinderen bij vele vrouwen. De 

oudste zoon Djamodjaja was een 

knappe en sterke jongeling die de 

oude vorst na diens dood zou 

opvolgen. 

 

De tweede vrouw van de vorst, de 

mooie Dewi Andana was zeer 

afgunstig op hem omdat zij graag 

wilde, dat háár zoon, Raden 

Sudiman, later de troon zou 

bestijgen. Daarom probeerde zij 

met de liefste woordjes en al haar 

charme, de vorst er toe te 

bewegen om diens oudste zoon te 

verbannen naar het verre en 

woeste gebergte. 

 

Fraaie prent van de Waringinboom 

 

De oude vorst bezweek voor haar 

charme, die gepaard ging met 

zoete woordjes en liefkozingen en 

hij beloofde haar te doen wat zij 

hem vroeg. 

Toen Djamodjaja vernam dat zijn 

vader hem uit zijn rijk wilde 

verbannen, werd hij erg bedroefd, 

maar zijn vader verzekerde hem 

dat het voor zijn eigen bestwil 

was, daar hij wist, dat vele lieden 

in het rijk hem naar het leven 

stonden. 

 

Dewi Andana had echter niet veel 

vertrouwen in de belofte van de 

vorst; bovendien vreesde zij, dat 

na diens dood, Djamodjaja toch 

nog eens uit zijn verbanningsoord 

terug zou komen om aanspraak te 

maken op de troon. 

De avond voordat Djamodjaja 

moest vertrekken sloop zij daarom 

heimelijk diens slaapvertrek 

binnen en goot enkele druppels 

van een zwaar, maar langzaam 

werkend vergif in de kostbare 

gendi, die naast het bed van de 

prins stond en waarin water zat 

dat hij iedere avond placht te 

drinken voor hij zich ter ruste 

begaf.  

 

Ook die avond dronk de prins het 

water uit de gendi, maar toen hij 

de volgende morgen ontwaakte, 

voelde hij zich wat loom en 

duizelig. 

Op weg naar het verbanningsoord 

werd hij slechts door zijn gemalin, 

de schone Dewi Kesuma, verge-

zeld. Hij was er eigenlijk op tegen 

dat ze meeging. 

"Ik heb liever niet dat je meegaat, 

vrouw" protesteerde hij. "Waar 

zullen wij immers van moeten 

leven in het gebergte?" Maar zij 

antwoordde: "Ik wil u volgen mijn 

prins, ook al zou ik er mijn voeten 

bij moeten verwonden. Wij 

kunnen ons voeden met de 

vruchten in het woud en onze 

dorst lessen met het water uit een 

bron, die wij in het gebergte zeker 

zullen vinden". 

 

Het indrukwekkende wortelstelsel 

kan zich tot tientallen meters 

rondom de Waringin uitbreiden. 

 

Maar onderweg voelde de prins 

zich steeds zieker worden, totdat 

hij op een gegeven moment niet 

verder kon en op de grond in 

elkaar zakte. "Mijn lieve Kesuma" 

stamelde hij "ik sterf....". Het 

arme prinsesje knielde hevig 

geschrokken bij hem neer. Zij 

werd radeloos van verdriet toen zij 

zag dat haar gemaal stervende 

was en ze smeekte de goden, om 

haar man te redden.  

 

De luchtwortels van de Waringin 

kunnen zich weer in de grond 

verankeren, hetgeen de boom nog 

imposanter maakt. 

 

En uit de godenhemel daalde toen 

de god Kama Djaja, beschermer 

van de gehuwden. En toen Dewi 

Kesuma hem zag, omgeven door 

een vreemd helder licht, smeekte 

ze nogmaals "Machtige Kama 

Djaja, gij die huwelijken zegent en 

beschermt, geef mijn lieve man 

het leven weer". Maar de god 

Kama Djaja keek heel bedroefd, 

want hij kon de dode niet meer tot 

leven wekken. "Een boze hand 

heeft hem vergiftigd" sprak hij. 

"En een hogere macht kan meer 

uitwerking van dat vergif ver-

nietigen. Maar ik kan uw man wel 

laten voortleven, niet als een 

mens, maar wel als een boom. Als 

een schone krachtige boom zal   

hij hier op deze plek staan". 

 

Toen zag Dewi Kesuma hoe het 

dode bijna verstijfde lichaam van 

haar man zich oprichtte met 

uitgestrekte armen en zijn lange 
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zwarte haren vielen als dunne 

tressen over zijn schouder tot aan 

de grond. Ze zag hoe zijn hele 

lichaam en zijn armen met schors 

werden bedekt en uit zijn armen 

ontsproten mooie, groene 

bladeren. De lange op de grond 

hangende tressen kregen een 

grauwe kleur en zijn voeten 

verzonken in de aarde en werden 

de wortels van een vreemde, 

mooie boom. 

 

Dewi Kesuma sloeg snikkend haar 

armen om de boom en drukte 

haar gelaat tegen de ruwe stam. 

"Wat heb ik aan zo'n zielloze 

boom?" schreide ze. Toen sprak 

de god Kama Djaja weer tot haar. 

"Deze boom is niet zielloos. Hij is 

heilig en iedereen zal het "de 

heilige waringin" noemen want 

heilig zal hij zijn en blijven. Hij zal 

zijn zaden verspreiden over heel 

Java en uit ieder zaadje zal een 

trotse fiere boom groeien. Zij 

zullen overal uit de grond komen, 

zelfs in de kleinste desa's. De 

waringin zal de heilige offerboom 

worden van allen, die op Java 

wonen. Zij zullen er de offers aan 

de goden neerleggen.  

 

Detailfoto van de luchtwortels van 

de Waringinboom. 

 

In zijn schaduw zullen zij rusten 

wanneer zij vermoeid zijn en 

luisteren naar het geritsel van de 

bladeren. Kinderen zullen spelen, 

daar, waar een heilige waringin 

staat en jongelieden zullen hun 

zoete liefde geheimen toefluis-

teren aan zijn stam. En wee 

degene, die zijn slaven durft te 

bevelen, de heilige waringin te 

vellen. Ziekte en onheil zullen dan 

over diens kinderen komen". 

Toen de god Kama Djaja dit alles 

had gezegd, verdween hij weer 

naar de godenhemel, de schone 

Dewi Kesuma diep bedroefd 

achterlatend. Met haar armen om 

de stam van de waringin heen 

geslagen en haar hoofdje er 

tegenaan gedrukt, sliep zij 

tenslotte in voor eeuwig. Haar 

lichaam veranderde in een bron, 

waaruit kristalhelder water bor-

relde, terwijl haar ziel in de 

godenhemel werd opgenomen.  

 

En overal op Java kan men de 

waringinboom zien staan, fier en 

majestueus en met de geur van 

heiligheid omhuld; de boom die 

nooit gekapt mag worden.  

 

 
 

 

 
 

 

 

______________________________ 

 
Wilt u blijk geven van uw waardering voor NICC Magazine en het vele werk dat wij 

hiervoor maandelijks verrichten? Maakt u dan een vrijwillige donatie over op ons 

bankrekeningnummer NL39 RABO 0129 2168 36, t.n.v. NICC te Den Haag. Dank u wel. 

 

Kort bericht 

Unieke Indonesische 

stoomlocomotieven 

naar Nederland  
In nauwe samenwerking met de 

Indonesische ambassade in Den 

Haag wordt de collectie van de 

Stoomtrein Katwijk Leiden uitge-

breid met twee stoomlocomo-

tieven die afkomstig zijn van de 

Indonesische suikerfabrieken. Dit 

heeft de organisatie gemeld aan 

de redactie. Eind 2017, begin 

2018 zullen de twee locomotieven 

naar Nederland komen om 

helemaal te worden opgeklapt.  

 

 

De twee stoomlocomotieven zijn 

gebouwd door de Nederlandse 

locomotieffabriek Du Croo & 

Brauns uit Weesp voor het vervoer 

van gekapt suikerriet van de 

plantage naar de fabriek. Experts 

en vrijwilligers van de Stoomtrein 

Katwijk Leiden zullen de twee 

locomotieven met veel zorg en 

waarheidsgetrouw restaureren. 

Een stukje voormalig Nederlands-

Indisch industrieel erfgoed zal dan 

in ere hersteld en rijdend aan het 

publiek getoond kunnen worden.   

 
Naast de straatnamen ‘vroeger en nu’ van Batavia / Jakarta heeft “In De Archipel” nu ook die van 
Medan online staan.  https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/#more-20938 

https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/%23more-20938
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5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië 
In “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen, 

gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.        

De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina. Hieronder vindt        

u de LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief (Ctrl+click). 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederland

s%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%

20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië 
 

Recept                                                              Babi Ketjap 

Een van de meest populaire 

varkensvleesgerechten uit de 

Indische keuken, eenvoudig 

zelf te maken. Maak het een 

dag van tevoren, want zoals 

met de meeste Indische 

gerechten is het de tweede 

dag altijd lekkerder omdat dan 

alle kruiden en specerijen goed 

zijn ingetrokken. 

Ingrediënten:                            

1,5 kilo varkenskarbonade (van  

de schouder of hals), 5 vette 

speklappen, 3 grote uien 

gesnipperd, 5 teentjes knoflook  

uit de knijper, 1/2 tl. witte peper, 

2 tl gemberpoeder, 5 schijfjes 

verse gemberwortel, 4 el. azijn, 6 

el. ketjap manis, zout naar smaak, 

4 el. water, 5 el. olie om in te 

bakken.  

 

Bereiding:                          

Snijd het vlees van de karbonades 

los van het bot en in blokjes van 

ca. 2 x 2 cm. Snijd de speklappen 

in reepjes. Bestrooi het met peper 

en zout en gemberpoeder en doe 

hier een beetje van de ketjap 

manis bij. Meng alles goed en zet 

2 uur weg in de koelkast, afgedekt 

met plastik folie. Verhit de olie in 

een wok en bak het vlees goed 

aan. Steeds kleine beetjes vlees in 

de olie omdat het anders niet bakt 

maar kookt. Voeg de gesnipperde 

uien en de knoflook toe (inclusief 

het pulp wat in de knijper 

achterblijft, zonde om weg te 

gooien) en bak dit even mee. Nu 

het water, verse gemberwortel, 

azijn en de rest van de ketjap. 

Even goed mengen en met deksel 

erop ca. 25 minuten laten garen 

op laag vuur. Neem het deksel 

eraf en laat het gerecht even iets 

indikken (indien nodig).  

Selamat makan.   

 

==================================================================================== 

 

Vertalingen vanuit en naar alle moderne talen                                                                           

Speciaal: technisch, medisch, juridisch en creatief                                                                              

Schrijven van uw memoires, brochures en andere teksten 

Sinds 1989 vertalers & ghostwriters                

die u zorgen uit handen nemen 

  Tel:  070-362 05 89   -   06-83205997                                                                                                       

W :  www.creapro.myplaces.nl         @:  creapro@worldonline.nl 

Vertaalwerk  &  ghostwriting

=======================================================================================
(advertentie)  

 

LIKE onze  facebookpagina 

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.creapro.myplaces.nl/
mailto:creapro@worldonline.nl
https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/
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Sporen van Smaragd lezingen 

In het kader van de nieuwe ten-

toonstelling 'Sporen van Smaragd, 

per trein door Nederlands-Indië' 

organiseert het Spoorwegmuseum 

gratis lezingen over de spoor-

wegen in Indonesië. Op dinsdag 

19 september is het de beurt aan 

Henk Hovinga met een lezing en 

aan Ruben Spelbos die een 

fotopresentatie geeft. 

 

Pakan-Baroe spoorweg 
 

Journalist en historicus Henk 

Hovinga geeft om 11.00 uur een 

lezing over de dramatische aanleg 

van de Pakan Baroe-spoorweg 

tijdens de Japanse bezetting op 

Sumatra. De aanleg van de 220 

kilometer lange Pakan Baroe-

spoorweg is lang een bijna 

vergeten oorlogs-drama geweest. 

 

 
 

Dit boek is nog online verkrijgbaar 

bij een aantal boekenshops. Bezit 

u dit of een ander boek van 

dezelfde auteur? Neemt u het dan 

mee. Henk Hovinga zal het met 

plezier voor u signeren.  

  

Tijdens deze spoorwegbouw door 

een groene hel van tropisch 

moerasoerwoud bezweken bijna 

2500 geallieerde krijgsgevangenen 

– de meesten van hen waren 

Nederlanders - aan uitputting, 

mishandeling, tropische ziekten en 

honger. Of verdronken zij tijdens 

de torpedering van twee Japanse 

transportschepen, afgeladen met 

dwangarbeiders. Nog veel groter 

was de dodental bij de geronselde 

Javaanse dwangarbeiders. Alleen 

al bij de torpedering van de Junyo 

Maru verdronken al ongeveer 

vierduizend van deze Javaanse 

werkslaven.  

 

Het was de Indonesië-specialist 

Hovinga die in 1976 een eerste  

bescheiden boekje publiceerde op 

basis van getuigenissen van 

overlevenden. Inmiddels is de 

vijfde druk van 'Op Dood Spoor' 

het ook in Engelse vertaling 

verschenen standaardwerk van 

320 pagina's en bijna 200 

illustraties. Voor deze uiterst 

toegankelijke reconstructie van 

een voordien vrijwel vergeten 

periode uit de geschiedenis van de 

Pacific-oorlog werd Hovinga in 

2014 benoemd tot Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau. 

Fotopresentatie  Indisch 

rijtuig 
 

Restaurateur Ruben Spelbos 

ontfermde zich over een van de 

oudste modellen uit de collectie 

van het Spoorwegmuseum en 

restaureerde hij het voor de 

tentoonstelling 'Sporen van 

Smaragd'. Om 14.00 uur vertelt 

hij aan de hand van foto's 

uitgebreid over dit restauratie-

proces en neemt u daarna mee 

om het Indische rijtuig in de 

tentoonstelling te bekijken.  

 

De lezingen zijn gratis in com-

binatie met entreebewijs voor het 

Spoorwegmuseum (museum-

kaarthouders gratis) Via: 

http://www.spoorwegmuseum.nl/i

ndonesie kunt u zich aanmelden 

voor een of meer lezingen. U krijgt 

dan via e-mail  een voucher 

toegestuurd, deze kunt u bij de 

entree tonen. Let op, als u beide 

lezingen wilt bijwonen, moet u 

zich ook voor beide lezingen 

apart aanmelden.  

 

 

__________________________ 

 

 

Kort bericht  

Zorgen bij Defensie om 

veiligheid Mariniers De 

Punt  

Het Ministerie van Defensie maakt 

zich ernstig zorgen over de 

veiligheid van de mariniers die in 

1977 een einde maakten aan de 

treinkaping door  Molukse strijders  

Hun foto’s en de naam van een 

kroeg waar minstens een van hen 

vaak komt zijn online gezet. Ook 

worden ze moordenaars genoemd. 

Deze informatie is geplaatst door 

Jan Beckers, die onderzoek doet 

naar wat er precies bij De Punt is 

gebeurd. Hij claimt echter ‘van de 

prins geen kwaad te weten’.  

http://www.spoorwegmuseum.nl/indonesie
http://www.spoorwegmuseum.nl/indonesie
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‘Amok! Amok! Amok!’ 
 
‘Allah-il-lah-Allah!’ steunt Kassan, 

zich oprichtend. Hij keerde zich 

naar de koelie: ‘Je hebt meneer 

gedood!’ ‘Ik heb hem gedood,’ 

antwoordde Toekimin rustig. De 

vrouw op de drempel, keek nu op 

van haar bezigheid, zag het 

lichaam op de grond liggen. Ze 

bleef even kijken, toen zonder  

een spier op haar gezicht te ver-

trekken, zei ze: ‘Ts…eh! De toean 

is dood!’ 

In ‘Rubber’, de bekende roman 

(Madelon Székely-Lulofs - 1932), 

doodt de koelie Toekimin, in een 

opwelling, de opzichter van de 

rubberplantage. Hij was ‘mata 

gelap’, helemaal gek geworden, 

één moment slechts. Daarna was 

hij weer rustig en liet zich 

geleidelijk wegvoeren.  

 

Székely-Lulofs beschrijft hier een 

klassiek voorbeeld van een 

situatie die zich duizenden keren 

moet hebben voorgedaan in 

Nederlands-Indië: het schijnbaar 

willekeurig doden van één of 

meerdere personen in een vlaag 

van verstandsverbijstering. 

Het ‘amok maken’, zo schrijven 

Bartelsman en Eckhardt in de Java 

Post van 2012, moet worden 

gezien als een typisch tropisch-

psychiatrisch syndroom. Het werd 

al in de 17e eeuw beschreven door 

Europeanen in zowel Brits- als in 

Nederlands-Indië die te maken 

hadden met Maleisische en 

Javaanse opstandelingen. In deze 

beschrijvingen werd amok maken 

niet beschouwd als een psychia-

trisch toestandsbeeld, maar als 

een militaire strategie, waarbij de 

strijdvoerders onder het uitroepen 

van het woord ‘amok’ een niets 

ontziende verrassingsaanval uit-

voerden tot hun eigen dood 

daarop volgde. Dit doet denken 

aan de Japanse kamikazeactie, 

waarbij de aanval doelbewust 

plaatsvindt en gericht is op 

bepaalde personen. Bovendien 

werd de amokmaker gezien als 

een heldhaftige persoon, die zijn 

inzet voor de goede zaak met de 

dood moest bekopen. In de loop 

van de 19e eeuw verschoven de 

betekenis en interpretatie van   

het woord ‘amok’ naar een 

plotselinge onvoorbedachte daad, 

voortkomend uit een achter-

liggend psychisch lijden.   

Bartelsman en Eckhardt verwijzen 

naar de bevindingen van Van 

Wulfften Palthe, professor in de 

psychiatrie en neurologie te 

Batavia. Volgens Van Wulfften 

Palthe (1933) moet amok worden 

gezien als een ‘regressiever-

schijnsel’ waarin de oerinstincten 

ontketend zijn en vrij spel 

hebben’. Het verliep volgens een 

gepreformeerde reactiewijze, die 

al eeuwenlang van nature in het 

karakter van de Javaan aanwezig 

was, volgens hem. ‘De bevolking 

heeft een heilig ontzag voor den 

amokmaker, zij zal wel trachten 

hem af te maken, maar ziet in 

hem geen misdadiger. Het is niet 

zomaar een moordpartij . . . het is 

amok.’ 

Volgens Van Wulfften Palthe kon 

amok worden veroorzaakt door 

achterliggende neurologische aan-

doeningen en koortsen, zoals 

syfilis en malaria, maar hing de 

mogelijkheid amok te maken ook 

nauw samen met de karakter-

structuur van de Javaan. Het 

onvermogen emoties te uiten 

zorgde voor een ophoping van 

geestelijke spanningen die in het 

geval van een onoplosbaar conflict 

plotseling en explosief langs de 

gebaande weg van de amok tot 

uiting kwam. Bovendien viel een 

regressie naar een lager gelegen 

oerinstinct eerder ten deel aan 

individuen die nog het dichtst 

stonden bij het cultuurstadium 

waarnaar geregredieerd (terug-

gevallen) werd.  

 

Voorzichtigheid geboden 

Bartelsman en Eckhardt zien 

‘amok’, evenals latah, koro en 

tropenneurasthenie, als tropisch 

ziekteverschijnsel. Hun vermelding 

van het feit dat in eerder eeuwen 

amok maken als militaire strategie 

werd gezien, moet in deze zin 

worden gelezen, dat in vroeger 

tijden de kennis van psychische 

aandoeningen onvoldoende was 

om het verschijnsel goed te 

kunnen duiden. 

De vraag lijkt echter gerecht-

vaardigd, of ‘amok’ hiermee niet 

te nauw wordt gedefinieerd. 

Meerdere artsen gaven in het 

verleden aan, dat niet alles wat 

‘amok’ lijkt ook werkelijk ‘amok’ 

is, en dat moet worden gewaakt 

voor een te eenvoudige inter-

pretatie. 

We lezen in het Bataviaasch 

Nieuwsblad (1895): ‘Dr. Fox, een  

Engels geneesheer in de Straits 

Settlements, zegt dat  het amok  

maken een verschijnsel is, alleen 

eigen aan het Maleise ras, en   

niet altijd, zoals dikwijls wordt 

beweerd, het gevolg van opium 

schuiven.  De  man  die  de  amok  

https://javapost.nl/2014/09/13/amok-amok-amok/
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maakt, is een poosje vóór de 

uitbarsting gewoonlijk in zich zelf 

gekeerd en neerslachtig; hij 

beschouwt zich als door ieder 

verongelukt, zelfs door zijn 

bloedverwanten en zijn beste 

vrienden. De moeilijkste zaak voor 

een geneesheer, die over een 

geval van  amok  geraadpleegd 

wordt, is om te beslissen of de 

amokmaker voor zijn doen en 

laten verantwoordelijk was of niet. 

(…) Ongetwijfeld is bij een zuiver 

geval van amok maken de lijder 

niet verantwoordelijk voor zijn 

daden, doch zo nu en dan komen 

gesimuleerde gevallen voor; deze 

zijn zeer moeilijk te onderscheiden 

en de geneesheer moet daartegen 

wel op zijn hoede wezen.’ 

In 1922 schreef dr. F.H. van  Loon 

in Mededeelingen van den Burger-

lijken Geneeskundigen Dienst in 

Nederlandsch-Indië, dat de zaken 

die hem onder ogen waren 

gekomen, alle te maken hadden 

met de gevolgen van malaria, lues 

(sifyllis), longontsteking of vroeg-

tijdige dementie. De infectie 

zorgde voor de verwardheid. Toch 

moest, aldus Van Loon, worden 

gewaakt voor al te simpele 

conclusies: 

‘Mogen wij nu de amok alleen aan 

de infectie toeschrijven? Natuurlijk 

niet; wij zouden dan in dezelfde 

fout vervallen, die vroeger in 

tegengestelden zin is gemaakt; 

zeer zeker zullen dikwijls endo-

gene, vooral emotionele, factoren 

in het spel zijn, die samen met de 

infectie de verwardheidsuitingen 

veroorzaken en beïnvloeden. Niet 

elke ernstige malarialijder krijgt 

een verwardheid, ook niet, als er 

een combinatie met lues bestaat, 

en niet elke verwarde malarialijder 

wordt agressief! De beslom-

meringen thuis, of huwelijks-

misère of allerlei andere onaan-

genaamheden zullen dus wel 

degelijk een zekeren invloed 

kunnen uitoefenen, maar de 

hoofdzaak, en verreweg de hoofd-

zaak, komt de infectie toe.’ 

Volgens het moderne classificatie 

systeem van persoonlijkheids-

stoornissen, DSM-IV,  kan amok 

worden ingedeeld in twee 

categorieën: beramok en amok. 

Beramok, de meest voorkomende 

van de twee, wordt geassocieerd 

met depressie en verdriet door 

verlies. Dat verlies kan van alles 

zijn: van het overlijden van een 

echtgenoot of geliefde, tot echt-

scheiding, verlies van een baan, 

geld, macht, etc. 

Amok, de zeldzamere vorm, wordt 

verondersteld voort te vloeien uit 

woede, belediging, of een 

vendetta tegen een persoon, de 

maatschappij, of het object voor 

een breed scala van redenen. 

Amok is nauwer verbonden met 

een psychose, persoonlijkheids-

stoornissen, bipolaire stoornis, en 

wanen. 

Dit laat dus ruimte voor meerdere 

interpretaties. ‘Beramok’ lijkt 

tijdelijker van karakter, ‘amok’ 

kent een diepere psychische 

oorzaak. De verschillen lijken 

echter marginaal. 

Speciale door de politie gebruikte 

vork om amokplegers te vangen 

Is het verschijnsel hiermee 

voldoende geduid? Niet echt. 

Omdat amok werd gezien als 

cultuurgebonden, omdat het een 

psychische én fysieke oorzaak leek 

te hebben, en omdat sprake was 

van een combinatie van endogene 

en exogene factoren, was het 

moeilijk te duiden en werd het op  

meerdere manieren beschreven. 

Verwarrend is ook de taalkundig 

gebruik. Omdat moord zonder 

voor omstanders duidelijke aan-

leiding abject en onbegrijpelijk 

was, werd het steeds onder de 

noemer ‘amok’ geschaard, terwijl 

daar misschien niet in alle 

gevallen ook daadwerkelijk sprake 

van was. Classificatie vereist de 

wil te begrijpen, en het afstand 

kunnen nemen van de gebeurtenis 

an sich. Alles ‘amok’ noemen was 

natuurlijk eenvoudig, en naar de 

wens van het publiek: een 

moordenaar is een moordenaar, 

punt uit. 

Krantenarchieven 

Kunnen we door nieuw historisch 

onderzoek naar de koloniale 

periode tot nieuwe inzichten 

komen? We hebben nu immers de 

gedigitaliseerde krantenarchieven 

tot onze beschikking, en kunnen 

zo kennis nemen van duizenden in 

de pers geregistreerde amok-

gevallen. Waarschijnlijk niet.  

Een eerste bestudering leidt al 

snel tot de constatering dat veel 

van de meldingen niet ingaan op 

het motief van de moord. 

Doorgaans werd volstaan met de 

melding van het feit of de 

amokmaker was gearresteerd of 

gedood. Als de aanleiding al werd 

vermeld, gebeurde dat meestal uit 

tweede hand en zó summier dat 

we daar nu geen conclusies aan 

kunnen verbinden: 

‘Van het Oude in ’t Nieuwe jaar 

werd een politiedienaar, op de 

weg tussen de blokhuizen no. 2 en 

3 door enige onbekende amok-

schreeuwers aangegrepen en 

zodanig gewond dat hij aan de 

gevolgen op den 3e dezer is 

overleden. Hoofddader benevens 

het wapen waarmee den moord 

gepleegd is, bevinden zich in 

handen onzer politie’. 

Sumatrasche Courant, 4 januari 

1868 
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‘Soerabaja: Gisteren in de voor-

avond was kampong Kertopaten in 

rep en roer. ‘Amok!’ werd er van 

alle kanten geroepen, vermengd 

met het geschrei der kinderen, 

geschreeuw der ouders, en het 

toeslaan van deuren en vensters. 

Het bleek later niets anders te zijn 

dan dat een eigenaar van een 

rijtuigverhuurderij in die buurt 

met een zijner koetsiers een 

woordenwisseling had gehad die 

een handgemeen zou zijn 

geworden, ware het niet dat zijn 

vrouw, vrezende voor een 

kloppartij, ‘amok’ had geroepen.’ 

Soerabaijasch Handelsblad, 21 

april 1885 

‘De hoofd-djaksa van de landraad 

van Timor-Koepang is door een 

ontslagen dwangarbeider ver-

moord, in complot met de 

politieke balling Goesti Belom die 

op hetzelfde oogenblik amok 

maakte. Zeven personen werden 

daarbij gedood en veertien ver-

wond.’ 

De Locomotief, 23 april 1887 

‘Zaterdagavond omstreeks half 

tien weerklonk in Soerabaja het 

amoksignaal. Een inlander van 

Kalongan was de woning van de 

de heren Tielman in de 

Elleboogsteeg binnengelaten en 

had de huisjongen, dien hij 

verdacht van een een bijzonder 

intieme verhouding tot zijn vrouw, 

die als baboe in hetzelfde huis-

gezin diende, met een kris drie 

steken in den bovenarm en de 

borststreek gebracht.  

De moordenaar vluchtte huis-

waarts, doch werd door de schout 

in huis gearresteerd. De politie 

zorgde verder voor de opname 

van den verwonde in het 

stadsverband.’ 

De Locomotief, 17 augustus 1898 

‘Uit Batoemandie, een onder-

neming boven Bandjermasin, 

wordt bericht, dat daar bij 

gelegenheid van het vieren der 

Chineesche en Javaansche 

Nieuwjaarsdagen, amok gemaakt 

is door een Maleier, wiens 

jaloerschheid was opgewekt, 

omdat een opzichter van de 

onderneming, een zekere Peters, 

het wat druk aanlegde met een 

ronggeng (danseres – JP). De 

assistent van de onderneming, 

Van Rinsum, schoot den Maleier 

dood, nadat Peters verschillende 

krissteken had gekregen en 

Chinezen en oppassers verwond 

waren.’ 

De Locomotief, 8 maart 1899 

 

‘Makasser: Twee inlanders van 

Paleko maakten nabij Takalar  

amok. Twee dienaren van de 

gewapende politie werden direct 

gedood, 3 werden zwaar gewond. 

De amokmakers werden neer-

geschoten. Later is nog een 

politieman overleden aan de 

bekomen wonden. De oorzaak is, 

dat de inlanders weigerden om 

belasting te betalen en daarom 

moesten worden voorgebracht bij 

het bestuur.’  25 november 1922 

‘Semarang: Een Boeginees 

maakte 4 April jl. amok bij zijn 

arrestatie wegens diefstal van een 

fiets. Hij stak met een mes 4 

kampongbewoners neer. Eén van 

dezen is overleden. De amok-

maker werd gearresteerd, en 

bekende.’ 

Het Nieuws van den Dag voor 

Nederlands-Indië, 6 maart 1933. 

‘Een amokmakende Turk ver-

moordde gisterenmiddag in de 

politiepost Glodok den hoofdagent 

Mounier en twee Inlandse 

agenten, waarna hij zelf door 

agenten werd neergeslagen en 

aan de gevolgen overleed.’ 

Sumatra Post, 13 november 1930 

Het is een enorme lijst van 

geweldsdelicten, waarbij in de 

meeste gevallen sprake lijkt te zijn 

geweest van ‘kleine’ aanleidingen 

van velerlei aard: arbeidscon-

flicten, liefde, jaloezie, wraak etc.. 

In veel gevallen lijken drank of 

drugs in het spel. 

Opvallend is wel, dat amok alleen 

gemaakt werd door mannen, en 

soms in groepsverband. Dit laatste 

zou kunnen worden toegeschreven 

aan een verkeerd woordgebruik, 

maar dan nóg: het maakt de 

duiding van amok niet een-

voudiger. 

Een verklaring 

Een begrijpelijke verklaring voor 

het verschijnsel wordt gegeven 

door de Amerikaanse arts Manuel 

L. Saint Martin (1999). Volgens 

hem – en dus in weerspraak met 

het standpunt van Bartelsman en 

Eckhardt – wordt amok ten 

onrechte beschouwd als cultureel 

bepaald verschijnsel. Amok komt 

overal ter wereld voor, óók in de 

Westerse wereld. Het is slechts de 

vorm waarop het verschijnsel zich 

uit, die verschilt per cultuur. Amok 

komt nu minder voor dan vroeger, 

dankzij het feit dat de medische 

wetenschap meer oog heeft voor 

de psychische aandoeningen die 

daaraan ten grondslag liggen, en 

daardoor probleemgevallen eerder 

kunnen worden getraceerd en 

voorkomen. 

Saint Martin´s uitleg klinkt erg 

plausibel. De moord op een 

Sumatraanse plantage-opzichter 

kan zo op de zelfde manier 

worden verklaard als die op 

willekeurige bezoekers in een 

winkelcentrum in Alphen aan de 

Rijn, of scholieren en docenten op 

Amerikaanse middelbare scholen. 

Slechts het moordwapen is in de 

loop van de tijd gemoderniseerd: 

van de golok tot de riot gun.  

Java Post  

 

_____________________ 
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Mededeling van St. Japanse Ereschulden 

De Stichting Japanse Ereschulden 

heeft de heer F.A. Schwab in een 

kort geding gedagvaard naar 

aanleiding van het door de heer 

Schwab geschreven en door hem 

op ICM-online geplaatste voor JES 

schadelijke artikel “De vervlogen 

valse droom van de Japanse 

oorlogsslachtoffers”. Hierna te 

noemen: Artikel. 

Het artikel werd op 6 juni 

geplaatst en de zitting van het 

kort geding vond op 12 juli 2017 

in Arnhem plaats.  

Op 19 juli concludeerde de voor-

zieningenrechter en stelde vast 

dat Schwab jegens JES onrecht-

matig heeft gehandeld en vonniste 

1. Gebiedt Schwab binnen 2 

dagen na betekening van het 

vonnis dat hij het Artikel op de 

website van ICM-online ver-

wijdert en verwijdert houdt. 

2. Verbiedt Schwab zich op 

enigerlei wijze over JES en 

haar bestuur uit te laten op 

vergelijkbare wijze als in het 

Artikel is gebeurd. 

3. Beveelt Schwab binnen 2 

werkdagen na betekening van 

dit vonnis een artikel te 

plaatsen op de website van 

ICM-online waarin hij afstand 

neemt van het Artikel “De 

vervlogen droom van de 

Japanse oorlogsslachtoffers”.  

4. Veroordeelt Schwab aan JES 

een dwangsom te betalen van 

€ 1000,00 voor iedere dag of 

gedeelte daarvan dat hij niet 

aan alle uitgesproken hoofd-

veroordelingen voldoet met 

een maximum van 50.000,00 

euro is bereikt. 

5. Veroordeelt Schwab in de 

proceskosten aan de zijde van 

JES. 

Het vonnis werd betekend op 23 

juli. ICM-online plaatste op 20 juli 

een mededeling dat de voor-

zieningenrechter in zijn vonnis 

heeft geoordeeld dat het Artikel 

verwijderd moet worden en ICM 

afstand moet nemen van het 

Artikel.  

Tot op heden voldoet de heer 

Schwab niet aan dit bevel van de 

voorzieningenrechter en is hij 

persoonlijk dus de dwangsom 

verschuldigd.  

       
 

Waarom heeft JES een kort 

geding aangespannen 

Ondanks herhaalde sommaties om 

tot verwijdering en afstand 

neming van het Artikel op de 

website van ICM-online over te 

gaan, stond het Artikel op 12 juli 

nog steeds op zijn website.  

De inhoud van het Artikel is 

onjuist en beledigend, lasterlijk en 

smadelijk. Het is subjectief en 

heeft journalistiek geen enkele 

waarde, daar het tot stand is 

gekomen zonder hoor en weder-

hoor. De heer Schwab heeft 

zonder feitenkennis ongefundeerd 

en leugenachtig gesteld dat er van 

alles mis zou zijn binnen het JES 

bestuur. De heer Schwab heeft 

JES, haar bestuur en zeker haar 

voorzitter doelbewust schade 

berokkend. Ook de oproep om de 

donaties aan JES te staken en 

daarvoor in de plaats zijn actie 

“Traktaat van Wassenaar” middels 

een donatie te steunen is ten-

dentieus.  

 

Indien de heer Schwab alvorens 

het Artikel te plaatsen contact had 

gezocht met het bestuur van JES, 

dan was hij tot de conclusie 

gekomen dat de statutaire doel-

stelling van JES voor alle dona-

teurs van toen, bij de oprichting 

van JES in 1990 en nu ongewijzigd 

is en blijft. De statutaire doel-

stellingen zijn verkort: “Opkomen 

voor de belangen van de 

Nederlanders uit Nederlands-Indië 

die tijdens de Japanse bezetting 

van Nederlands-Indië immateriële 

en materiële schade hebben 

ondervonden door toedoen van de 

Japanse militaire macht”.  

Deze doelstelling kunnen statutair 

niet gewijzigd worden! De JES 

donateurs betalen een vrijwillige 

donatie en geen ‘gedwongen 

contributie’, zoals de heer Schwab 

beweert. Tevens dat het bestuur 

jaarlijks in de donateursverga-

dering de stand van zaken 

bespreekt, financiële verant-

woording aflegt op basis van een 

door een externe accountant 

opgestelde jaarrekening en aan 

het einde van de vergadering de 

vraag stelt: doorgaan of op-

houden.  

De aanwezige donateurs stemden 

ook in de laatste vergadering op 

23 mei jl. met een overweldigende 

meerderheid om DOOR TE GAAN.  

 

Daarnaast had de heer Schwab 

kunnen vaststellen dat het 

faillissement van BV’s waarin de 

voorzitter deelnam, geen enkel 

verband hebben met zijn 

activiteiten als voorzitter van JES. 

Overigens de curator van de BV’s 

stelt de voorzitter, de heer Jan 

van Wagtendonk, niet aanspra-

kelijk noch op grond van 

bestuurlijke aansprakelijkheid 

noch op grond van paulianeus 

handelen.  

De heer Schwab heeft niet de 

veronderstellingen zorgvuldig 

onderzocht en zich zoals de 

voorzieningenrechter stelde, zich 

gebaseerd op ‘roddels’ en niet    

op feiten dan wel tendentieus 

gepresenteerd.  

Zolang de heer Schwab zich niet 

houdt aan de volledige uitvoering 

van het vonnis, inclusief ook 

persoonlijk afstand neemt van het 

Artikel, zal JES van hem via een 

deurwaarder de dagelijkse 

executiesom opeisen. (4-8-2017) 
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Just4Kids…    voor    iedereen    van  6 tot  16  jaar 

Korte berichten 
Gezocht: Jong talent  

In de rubriek “Just4Kids” hebben 

we eerder al aandacht besteed 

aan jong talent. Zo plaatsten we 

een  artikeltje  over twee meisjes 

die Indonesische dansen leerden 

en verder ook een stukje over een 

drumtalentje Heb jij nou ook zo’n 

talent?  Kan  je goed gitaarspelen 

en treed je ook op? Of ben je een 

tenniskampioen   in   de  dop,  een 

goed biljarter of kan je heel goed 

dansen of zingen?  Misschien ben 

je wel een hele goeie chef-kok, of 

ben  je  een  kunstschilder  of  een 

fotograaf in de dop. Misschien ook 

wel  een……  Kortom,  alle  jonge 

  

 

 

supertalenten van ca. 6 tot ca.   

16  jaar  oud  willen  we  voor  het 

voetlicht zetten. En wij willen dat 

aan iedereen vertellen. Als je zelf 

niet zo heel goed kan schrijven, 

vraag dan of jouw ouders een 

stukje willen insturen met een 

fotootje  erbij.  Of  je  stuurt  jouw  

verhaal gewoon in je eigen 

woorden  naar  de  redactie,  dan  

maken wij er samen met jou    

een echt leuk artikel van. Stuur 

je reacties dan naar: 

info@indisch-centrum-

denhaag.nl     DOEN HOOR….!!!  

 

Recept    Rempah Banka  

Gefrituurde schijfjes van ge-

kruid varkensgehakt. 

  

Ingrediënten:                         

300 gram varkensgehakt, 50 gram 

kokos (klein zakje), 1/2 t;. laos, 2 

tl. ketoembar, 1 tl djahé, 1 tl. 

djinten, 1 grote rode ui (of 2 

kleinere), 3 teentjes knoflook, 2  

tl. citroensap, 1 tl. sambal oelek,  

1 losgeklopt ei, bloem, olie om    

te frituren.  

 

 
 

Bereiding:                                

De ui en de knoflook heel fijn 

snipperen. Vermeng het gehakt 

met  alle kruiden en de kokos, 

gesnipperde ui, knoflook, sambal 

en citroensap. Doe het in een kom 

en laat afgedekt met plastik folie 

ca. een uur in de koelkast rusten. 

Vorm er kleine balletjes van (ca. 3 

cm doorsnede) en druk die plat  

tot schijfjes. Haal deze door de 

bloem, dan door het losgeklopt ei 

en opnieuw door het bloem. Leg 

deze op een grote schaal of 

dienblad weer ca. een uur in      

de koelkast om op te stijven 

(schijfjes niet stapelen). Laat de 

olie heet worden in een wok of 

gebruik een friteuse. Bak de 

schijfjes rondom goudbruin en 

knapperig. Niet teveel schijfjes 

tegelijk in de olie (vier of vijf stuks 

is genoeg omdat anders de olie te 

snel afkoelt). Lekker als snackje of 

met bijvoorbeeld lontong. Maak er 

een lekker sausje bij zoals een 

ketjapsaus of een sweet chilisaus.  

Selamat makan. 

 

Boeken, e-books/cd-dvd 

 
Nog steeds vanwege de vakantie 

in plaats van een paar boek-

besprekingen een LINK naar de 

boekenpagina van Boekenberg, 

waar de tien beste boeken staan 

die door de KINDERJURY van 2017 

zijn uitgekozen als beste boeken 

van het jaar. Neem gerust een 

kijkje en als je op het plaatje klikt, 

kom je op de beschrijving van de 

inhoud. Wil je een boek hebben? 

Dan kun je het eenvoudig 

bestellen. Hier komt de LINK: 

http://www.boekenberg.nl/produc

t-categorie/kinderjury/ 

 

 

 

 Help NICC Magazine aan 

nieuwe  abonnees   

Verras uw familielid, vriend, 

kennis of collega met een 

GRATIS ABONNEMENT 
info@indisch-centrum-denhaag.nl 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://www.boekenberg.nl/product-categorie/kinderjury/
http://www.boekenberg.nl/product-categorie/kinderjury/
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Links4Kids         
Heel veel leuke LINKS 

voor kinderen, maar niet 

alleen voor kinderen:  

Doorlink-website naar tal van 

Indische en Indisch gerelateerde 

websites, blogs, personen en 

onderwerpen.  

https://linkenindisch4ever.wordpr

ess.com/  

Website over online geschiedenis 

van,    voor    en    met    Indische  

Nederlanders. 

http://www.indischhistorisch.nl  

Informatie over schoolles-

pakketten over het voormalige 

Nederlands-Indië. 

www.gastdocenten.com  

Indisch Herinneringscentrum 

Bronbeek 

www.indischherinneringscentrum.

nl  

Indisch Museum, een digitaal 

museum over Nederlands-Indië: 

https://indischmuseum.wordpress.

com 

Informatie over de Nationale 

Indië-Herdenking op 15 

augustus. www.indieherdenking.nl   

Een Indische start-pagina voor 

de jeugd: http://suara-baru-

kecil.jouwpagina.nl 

De Jeugdwebsite van de 

Nederlandse Oorlogsgraven-

stichting (Ned.-Indië). 

http://www.eenlevenverloren.nl/in

dex.php?go=home.personen@pag

enr=1  

Info over boeken, artikelen, TV- 

en radiodocumentaires plus LINKS 

naar sites betreffende het Pakan-

Baroe Spoorweg drama.  

http://pakanbaroe.my-

free.website/. 

Taman Indonesia, Het leukste 

kleine Indonesische dierenpark    

in Nederland. http://www.taman-

indonesia.nl 

Koorenhuis - Den Haag, 

cursussen en workshops voor 

muziek, dans, kunst en theater. 

http://www.koorenhuis.nl 

Een informatieve website met heel 

veel Theatervoorstellingen, 

overal in Nederland en voor iedere 

leeftijd. 

http://www.kindertheater.nl/ 

Kunstbende, Een landelijke 

organisatie met afdelingen in alle 

provincies voor iedereen van 13 

tot en met 18 jaar.  

http://www.kunstbende.nl  

Jeugd Startpagina “Open 

Start” http://jeugd.openstart.nl 

Weblog “Indische Jeugd-

letteren”  Blog van Marjorie van 

Putten:  

http://indischejeugdletteren.word

press.com/over-mij/   

Villa Zebra, landelijke jeugd-

organisatie 

http://www.villazebra.nl 

Young Adult Books, website  

met boekrecensies en webshop 

over boeken voor middelbare 

scholieren.  

http://www.youngadultbooks.nl/     

Jeugdbieb, leuke en informatieve 

website. http://www.jeugdbieb.nl  

Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

in Vlaanderen, website met van 

alles.  

http://www.cjsm.vlaanderen.be  

Kinderboekenpraatjes. Veel 

boeken uitzoeken voor elke 

leeftijdgroep. 

http://www.kinderboekenpraatjes.

nl  

Website Indische Jeugdboeken, 

compleet met een bestellink. 

http://www.antiquariaat-

anna.nl/boekek/kameleonboeken  

___________________________ 

Wilt u blijk geven van uw waardering voor NICC Magazine en het vele werk dat wij            

hiervoor maandelijks verrichten? Maakt u dan een vrijwillige donatie over op ons 

bankrekeningnummer NL39 RABO 0129 2168 36, t.n.v. NICC te Den Haag. Dank u wel. 

  

De Indische Agenda         LET OP!  Sluitingsdatum kopij op 8 oktober 2017   

T/m 29 oktober 2017: Indruk-

wekkende terugblik op de 

Jappentijd. Halverwege de jaren 

tachtig maakte de kunstenares 

Trees Ruijs (1925-2016) een serie 

schilderijen over de Japanse 

bezetting  van  Nederlands-Indië.  

De thema’s van haar schilderijen: 

haar persoonlijke herinneringen 

aan haar gevangenschap in con-

centratiekampen, maar ook de 

grote historische gebeurtenissen 

zoals de aanval op Pearl Harbor en 

de aanleg van de Birma-Siam 

spoorweg. Door hun verhalend 

karakter, het gebruik van kleuren     

en de expressiviteit hebben de 

werken een grote zeggingskracht. 

De schilderijen zijn in 2016 door 

Stichting pelita geschonken aan 

het Museon in Den Haag. Naast de 

schilderijen staan er een aantal 

vitrines met voorwerpen uit de 

collectie ‘Nederlanders in Japanse 

https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
http://www.gastdocenten.com/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
https://indischmuseum.wordpress.com/
https://indischmuseum.wordpress.com/
http://www.indieherdenking.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.koorenhuis.nl/
http://www.kindertheater.nl/
http://www.kunstbende.nl/
http://jeugd.openstart.nl/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://www.villazebra.nl/
http://www.youngadultbooks.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.cjsm.vlaanderen.be/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
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Interneringskampen’. Het Museon 

beheert de grootste collectie met 

duizenden tekeningen en voor-

werpen uit de Japanse bezettings-

periode in Nederland. In 2016 

verscheen bij Wbooks de 

catalogus ‘Terugblik op de Jappen-

tijd’, met afbeeldingen van alle 

werken van Trees Ruijs, met in-

leidingen door Maaike Vonk, 

oudste dochter van Trees. Locatie: 

Museon, Stadhouderslaan 37, 

2517 HV Den Haag (naast het 

Haagse Gemeentemuseum). De 

openingstijden zijn: di. t/m zo. 

11.00 tot 17.00 uur. Maandags 

gesloten. Toegangsprijzen en 

andere relevante informatie op: 

https://www.museon.nl/nl/bezoek

ersinformatie. Tel: 070-3381338.  

 

T/m november 2017: The 

Great Liao. Een vergeten 

dynastie uit Binnen-Mongolië 

907 – 1125 AD. Deze unieke 

tentoonstelling vertelt het verhaal 

van een nomadisch volk dat in de 

10e en 11e eeuw een groot en 

machtig rijk had opgebouwd in 

Mongolië, dat toen het zuiden van 

Rusland en het noorden van China 

omvatte.  Voor  het  eerst  komen  

ruim honderd schitterende voor-

werpen zoals aardewerk, servies-

goed en sieraden naar Assen.  

Eerder waren ze te zien in Keulen,  

Zürich en New York. Echter de 

laatste tien jaar zijn de artefacten 

niet meer op reis geweest. Het 

hoogtepunt van de expositie is wel  

 
het   gouden   dodenmasker   van 

prinses Chen, die in 1018 op jonge 

leeftijd overleed. Locatie: Drents 

Museum, Brink 1, 9401 HS Assen 

Openingstijden: di. t/m zo.  11.00 

tot 17.00 uur. Toegang: € 13,00, 

CJP € 8,00, groepen vanaf 10 

personen € 10,00 per persoon. 

Kinderen en jeugd tot 18 jaar 

gratis. Museumkaart en Defensie-

kaart gratis.  

 

7 juli t/m 10 november 2017: 

Spoorwegen in Indië. 150 jaar 

geleden reed in Indonesië de 

eerste trein tussen de havenstad 

Semarang en Tangoeng op Java. 

Dit is voor het Spoorwegmuseum 

in Utrecht aanleiding om met de 

expositie “Sporen van Smaragd”    

in  te  gaan  op de historie van de 

 

 
 

spoorwegen in het voormalige 

Nederlands-Indië. Met restauratie 

van één van de topstukken van de 

tentoonstelling een model van een 

Indisch rijtuig uit 1882, maakte 

het Spoorweg-museum eind 

januari een start met de 

voorbereidingen.  Het is een 

nauwkeurig schaalmodel van het 

houten rijtuig dat in die jaren 

werkelijk op Java rondreed. Het 

origineel van het 1 : 5 schaal-

model  van  een  antiek  Indisch  

treinrijtuig dat nu wordt geres-

taureerd, werd in 1882 gebouwd 

in de werkplaats Buitenzorg van 

de Indische Staatsspoorwegen. 

Deze tentoonstelling wordt 

gehouden in samenwerking met 

onder andere de Indonesische 

Spoorwegen en het Indonesisch 

Spoorwegmuseum. De locatie is: 

Spoorwegmuseum, Maliebaan-

station 15, 3581 XW Utrecht. 

Openingstijden:  di. t/m zo. 10.00 

tot 17.00 uur. Toegang: € 16,00 

pp. (kind tot 3 jr. gratis). Museum 

jaarkaart, Bank-Giro VIP-kaart en 

ICOM-houders gratis. Originele 

kaarten tonen aan de kassa.     

http://www.rvk.nl/spoorwegmuse

um-toont-tentoonstelling-unieke-

indische-spoorcollectie/  

 

26 augustus 2017 t/m 4 

februari 2018: Anton Heyboer.  

In deze tentoonstelling ligt de 

focus op de jaren ’60 en ’70 van 

de vorige eeuw, de periode dat hij 

internationaal doorbrak. Met deze 

 

 
 

expositie wil het Haagse Gemeen-

temuseum eerherstel vragen voor 

deze excentrieke kunstenaar. Veel 

werk van de in voormalig 

Nederlands Indië geboren Anton 

Heyboer werd in die tijd gekocht 

door het beroemde Museum of 

Modern Arts in New York. Ook het 

Gemeentemuseum heeft van 

heinde en verre werken van 

Heyboer laten komen om deze 

tentoonstelling zo compleet 

mogelijk te maken. De locatie is: 

Gemeentemuseum, Stadhouders 

–laan 42, 2517 HV Den Haag. Zie 

voor entreeprijzen en openings-

tijden de website van het museum 

https://www.gemeentemuseum.nl 

 

https://www.museon.nl/nl/bezoekersinformatie
https://www.museon.nl/nl/bezoekersinformatie
http://www.rvk.nl/spoorwegmuseum-toont-tentoonstelling-unieke-indische-spoorcollectie/
http://www.rvk.nl/spoorwegmuseum-toont-tentoonstelling-unieke-indische-spoorcollectie/
http://www.rvk.nl/spoorwegmuseum-toont-tentoonstelling-unieke-indische-spoorcollectie/
https://www.gemeentemuseum.nl/
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T/m 3 juni 2018: Jan Toorop 

en het animisme. Deze tentoon-

stelling  richt  zich vrijwel volledig  

 

 
op de afkomst van de kunstenaar. 

Hij groeide op in de natuur, het 

ruige oerwoud en voelde zich één 

met de Javaanse natuur en 

cultuur. De tentoonstelling is tot 

stand gekomen dankzij het feit dat 

vele particulieren en instellingen 

Toorop’s werk in bruikleen hebben 

gegeven, mede dankzij de 

inspanningen van de bekende 

Frans Leidelmeijer. De locatie is: 

Musee Lalique, Gasthuisstraat 1, 

Doesburg. Zie voor entreeprijzen, 

openingstijden en andere info: 

http://www.musee-lalique.nl.   

 

8 oktober t/m 8 december 

2017: Etnografische verzame-

lingen en Europalia Indonesia. 

Een tentoonstelling met diverse 

thema’s: Objecten uit eigen 

collectie, Spelen met schaduwen 

(Wayang poppenspel), Adat 

Objecten, objecten uit de Indische 

 

 
 

Keuken, lezingen, workshops en 

andere activiteiten. Kortom, een 

zeer gevarieerd aanbod, waar voor 

ieder wel iets te vinden is wat de 

interesse heeft. Deze worden 

gehouden in samenwerking met 

200 jaar Universiteit van Gent. 

Welke activiteit waar gehouden 

wordt, kunt u het beste nazien op 

de website van Europalia, ze 

worden namelijk over diverse 

locaties gehouden. U vindt er ook 

de tijden, programma’s en nog 

veel meer inlichtingen. Website: 

https://europalia.eu/nl/home/hom

e_82.html. 

 

17 september 2017: Pasar 

Molen (Papua en Molukken). 

De lijsten van pasars staan altijd 

vol van allerlei Indsiche pasars.  

 

 
 

Daarom dat deze pasar ons opviel 

omdat deze door Stichting Vrij 

Oost Timor georganiseerde Pasar 

zich speciaal richt op Papua en de 

Molukken. Een pasar vol geuren 

en kleuren en natuurlijk ook heel 

veel lekker eten. Slenteren langs 

de kramen, bekenden ontmoeten, 

even een terrasje pikken zijn 

allemaal opties die de bezoekers 

in Utrecht onder de wieken van de 

werkende molen kan verwachten. 

Het belooft een unieke pasar in 

‘Kampongstijl’ te worden. Locatie: 

Molen De Ster, Molenpark 3, 

3531 ET Utrecht. Tijden: 11.00 tot 

19,00 uur. De toegang is gratis. 

Nedere info: www.vrijoosttimor.nl. 

 

19 september 2017: Lezingen 

met beeldpresentatie. In het 

kader van de Tentoonstelling: 

‘Spoorwegen in Indië’ zal Henk 

Hovinga een tweetal lezingen 

geven over de Pakan-Baroe 

Spoorweg. Hovinga leverde onder 

andere materiaal aan voor deze 

tentoonstelling. Meer info over 

deze lezingen kunt u verwachten 

in onze volgende editie. Maar 

noteert u deze data alvast in uw 

agenda. Zie ook de website: 

http://pakanbaroe.my-

free.website/ 

24 september 2017: Première 

documentaire ‘De Vergeten 

Krijgers’. Tijdens het Nederlands 

Film Festival in Utrecht gaat de 

documentaire-film “De Vergeten 

Krijgers” van Griselda Molemans 

in première. Over de inhoud: ‘De 

 

94-jarige Daniël Cordus, geboren 

in voormalig Nederlands-Indië, is 

de kleinzoon vaneen Afrikaanse 

krijger, een Belanda Hitam, die bij 

het KNIL werden ingelijfd. Deze 

zwarte Hollanders (zoals ze 

werden genoemd) leden eveneens 

ondwer hun trouw aan Nederland. 

Ook zij werden door de Japanners 

als dwangarbeiders tewerkgesteld. 

Het duurde voor hen bijna 70 jaar 

voordat ook voor hun opofferingen 

erkenning kwam. Locatie: Pathé 

Rembrandt Theater, Oudegracht 

73, 3511 AD Utrecht. Aanvang: 

16.15 uur (dringend verzoek om 

ruim tevoren aanwezig te zijn). 

Toegang: € 10,00. Voor kaarten, 

zie: 

https://www.filmfestival.nl/publiek

/films/de-vergeten-krijgers. 

30 september 2017: Indische 

Feestavond. Gastvrouw Coby de 

Boer organiseert weer een 

gezellige   Indische   Feestavond. 

Jong en oud kan zich weer 

helemaal    overgeven    aan    de 

danskunst onder de begeleidende 

muzikale omlijsting van Dewi Mass 

en topband Straight. De Indische 

keuken wordt zoals altijd verzorgd 

door Ciska Catering met hapjes, 

drankjes   en  natuurlijk  een  prima  

http://www.musee-lalique.nl/
https://europalia.eu/nl/home/home_82.html
https://europalia.eu/nl/home/home_82.html
www.vrijoosttimor.nl
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://pakanbaroe.my-free.website/
https://www.filmfestival.nl/publiek/films/de-vergeten-krijgers
https://www.filmfestival.nl/publiek/films/de-vergeten-krijgers
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maaltijd. Locatie: Dans & Party 

Centrum The Lake, W. Dreesweg 

10, 1314 VB Almere. Tijden: 

20.00 tot 0030 uur, zaal open: 

19.30 uur. Toegang: € 12,50 pp. 

Aanmelden bij: OSCO Productions, 

Coby de Boer Tel: 06-46415767, 

036-5244573. Of via e-mail adres: 

info@indischefeestavond.nl.  

12 november 2017: Première 

‘Kill the west in me’ – Kartini & 

Katini – Two Stories. Noteert u 

alvast in uw agenda: de première 

van de spectaculaire voorstelling 

van het Ensemble Gending en     

het Doelenkwartet. Een fonkel-

nieuwe muziektheatervoorstelling 

in samenwerking met ‘Het Geluid  

 

 

Maastricht’. Over de inhoud: Op-

ruiende brieven van de in het 

kraambed gestorven Javaanse 

prinses Raden Adjeng Kartini 

(1879-1904) en vlijmscherpe 

teksten   van   de   Indonesische 

schrijfster Ayu Utami (1968) zijn 

de uitgangspunten. De muziek     

is de toonaangevende drager in 

deze voorstelling en is een bijzon- 

 dere  combinatie  van traditionele 

Javaanse instrumenten en een 

westers      strijkkwartet.      Twee 

solisten met ieder hun eigen 

metier, twee componisten, twee 

ensembles met hun eigen traditie,  

dat is het slagveld waarin orde 

geschept moet worden, balan-

cerend tussen verbluffende 

syntheses en schier onoverbrug-

bare tegenstellingen. En toch 

brengen zij de tradities, de 

oosterse en de westerse, samen, 

waarin   de   schijnbare   kloof,  de 

 

 
 

teksten en acties nu eens samen  

gaan en dan weer brutaal con-

fronterend op elkaar inwerken. 

Kortom, een unieke voorstelling 

die u niet mag missen. Nadere 

inlichtingen volgen in de komende 

edities van NICC Magazine. De 

première is in ieder geval in Red 

Sofa in de Doelen in Rotterdam. 

______________________ 

 

Korte berichten 

Regisseur Koolhoven 

maakt misdaadthriller 

over Jakarta 

 

De nieuwe film van regisseur 

Martin Koolhoven wordt een 

misdaadthriller over de onaf-

hankelijkheidsstrijd van Indonesië 

na de Tweede Wereldoorlog.  

Het project heeft als werktitel 

Batavia,  al belooft Koolhoven wel 

de titel nog te veranderen. “Het 

wordt een heel spannende, sexy 

thriller, met femmes fatales, 

duivelse verraders, corrupte politie 

en imperfecte helden.”   

‘De tolk van Java’ 

verschijnt in Indonesië  

Het boek De Tolk van Java van 

schrijver Alfred Birney gaat ook in 

Indonesië verschijnen. Uitgeverij 

De Geus heeft de Indonesische 

vertaalrechten van de succesvolle 

roman verkocht aan een uitgeverij 

in Jakarta.  

 

 
  

Het is het derde boek van Birney 

dat in Indonesië verschijnt. De 66-

jarige Haagse schrijver won met  

De Tolk van Java   dit jaar de Libris  

 

Literatuur Prijs en de Henriette 

Roland Holst-prijs. Het boek gaat 

over de uitwerking van de 

Nederlands-Indische geschiedenis 

op de schrijver en de band met 

zijn vader. Er zijn inmiddels al 

meer dan 80.000 exemplaren   

van  ‘De  Tolk  van  Java’  over  de  

toonbank gegaan en ligt nu al de 

11e druk in de winkels. Dit is voor 

Nederlandse begrippen enorm en 

zeker in zo’n betrekkelijk korte 

tijd. 

Bij uitgeverij Gramedia in Jakarta 

verschenen eerder vertalingen van 

werk van Hella Haasse, Gustaaf 

Peek en Annie M.G. Schmidt. 

Vertaler van het boek van Birney 

wordt Meggy Soedjatmiko.  ANP. 

 

 

______________________ 

info@indischefeestavond.nl
https://indisch4ever.nu/2017/09/05/koolhoven-maakt-misdaadthriller-over-jakarta/
https://indisch4ever.nu/2017/09/05/koolhoven-maakt-misdaadthriller-over-jakarta/
https://indisch4ever.nu/2017/09/05/koolhoven-maakt-misdaadthriller-over-jakarta/
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Reparatie, onderdelen, accessoires en batterijen voor al uw elektronische apparatuur.    http://www.mobipc.nl/onderdelen 

 

Pasar Kalender  2017                                            (update: 1 september 2017)                       

Januari                                                                                               

14, 15: Steenwijk  http://www.istimewa-events.nl.                  

26, 27, 28:  Breda  http://www.winkelcentrumhogevucht.nl 

Februari                                                                                                                                                        

18 t/m 26: Amsterdam  www.woutnijlandevenementen.nl  

Maart                                                                                                                                                                                                                                                     

4, 5: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                         

10, 11, 12: Zwolle  http://www.istimewa-events.nl.             

19: Kallenkote (Steenwijk)  www.tamanindonesia.nl.                     

24, 25, 26: Arnhem  www.stellarevents.nl.                                                        

31: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.                                                                                           

April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1, 2: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.                                   

15, 16, 17: Rotterdam   http://www.istimewa-events.nl.     

21, 22, 23: Nieuwegein  www.stichtingstellar.nl                   

28, 29, 30:  Brussel – BE  http://www.istimewa-events.nl.   

30: Zutphen   www.pasaroostwest.nl                                                                             

Mei                                                                                                                                                                                           

1: Brussel – BE  http://www.istimewa-events.nl.                     

5, 6, 7: Hasselt – BE   http://www.istimewa-events.nl.                

6, 7: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl            

5, 6, 7: Geleen   www.pasarfestival.nl.                                       

20, 21: Landgoed Nienoord (Leek)   www.stichtingstellar.nl  

25 t/m 28: Antwerpen – BE  http://www.istimewa-events.nl. 

25 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl                             

Juni                                                                                                          

1 t/m 5: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.nl              

3, 4, 5: Den Helder  www.stichtingstellar.nl                            

9, 10, 11: Purmerend   http://www.istimewa-events.nl.      

16, 17, 18: Goes   http://www.istimewa-events.nl.               

17: Wageningen   http://www.zinzia.nl.                                  

17, 18: Kallenkote (Steenwijk)   www.taman-indonesia.nl                                                     

23, 24, 25: Leeuwarden   www.stichtingstellar.nl                

30: Zeist   http://www.istimewa-events.nl. 
 

Juli                                                                                                        

1, 2: Zeist  http://www.istimewa-events.nl.                                 

7, 8, 9: Eindhoven  www.stichtingstellar.nl                             

9: Breda  www.raffyzorg.nl                                                          

8, 9: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl              

14, 15, 16: Groningen  www.pasarfestival.nl                            

22, 23: Emmeloord  http://www.istimewa-events.nl.                     

28, 29, 30: Oostende – BE  http://www.istimewa-events.nl. 

Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13 t/m 16: Dordrecht  http://www.istimewa-events.nl.       

17: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl                                

18, 19, 20: Tilburg   www.stichtingstellar.nl                           

26, 27: Almere  www.indischefeestavond.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

September                                                                                                                                                                         

8, 9, 10: Assen  www.pasarfestival.nl.                                     

15, 16, 17: Middelburg   www.stichtingstellar.nl                                                                                         

16, 17: Kallenkote  www.taman-indonesia.nl                                                                                                                                                                                              

17: Utrecht   www.vrijoosttimor.nl                                              

29, 30: Enschede  www.pasarfestival.nl                                  

30: Maastricht  http://www.istimewa-events.nl. 

Oktober                                                                                                                    

1: Enschede  www.pasarfestival.nl.                                            

6, 7: Amersfoort  www.emiclaer.nl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

12 t/m 15: Alphen a/d Rijn  http://www.istimewa-events.nl.  

20, 21, 22: Nijmegen  www.pasarfestival.nl.                          

28, 29: Leek  www.stichtingstellar.nl  

November                                                                                                       

11, 12: Rijswijk  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

December                                                                                                                                              

23 dec. t/m 7 jan.: (behalve 1
e
 Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 

Arnhem,  Burgers Zoo  http://www.istimewa-events.nl.  

Ziet u nog een foutje in deze lijst of heeft u een 

aanvulling  of  aan-/afmelding?   Mail  het ons.                                      

Uw pasar aanmelden voor deze lijst  ?       #        info@indisch-centrum-denhaag.nl 

ook kleine particuliere en verenigings pasars welkom (ter beoordeling door de redactie)  
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Oproep  
‘KonkreetNieuws’ is de wijkkrant van de Haagse wijk 

Regentesse/Valkenbos (ReVa). De redactie van KonkreetNieuws 

wil in hun komende uitgave een artikel plaatsen over Indische 

mensen die in ReVa wonen of wat langere tijd gewoond hebben. 

Zij denken aan mensen die nog kunnen vertellen over hoe zij de 

eerste jaren na de gedwongen repatriëring in de wijk ReVa in 

Den Haag hebben beleefd. Maar ook hoe het nu met hen gaat 

en in die tussenliggende jaren gegaan is.  

WIE O WIE neemt contact op met de redactie van 

KonkreetNieuws via: Anneke de Graaf, 

annekedegraaf1@hotmail.com 

 

 

Herdenkingssymbool Melati 

De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool                                          

dat u onder andere kunt dragen op 15 augustus.  

                                    

Prijs: per stuk : € 3,00; per 5 stuks: € 12,50; per 10 stuks: € 25,00  

De prijzen zijn incl. administratie- en verzendkosten (Nederland) 

Bestellen:   http://webshop.indieherdenking.nl/nl/ 
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Wilt u  familie, vrienden  of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken?  Gebruikt u dan dit formulier 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9.9 

                                                                                       e-mail  adressenlijst                

 N A A M e – M A I L    A D R E S 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’ en versturen naar e-mail:   info@indisch-centrum-denhaag.nl  of printen                                                                                                      

en versturen per post (voldoende frankeren) naar:   Administratie  NICC  Magazine    #     Newtonstraat 660     #     2562 LA Den Haag 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl

