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Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

De redactie wenst u een gelukkig, succesvol en gezond Nieuwjaar         

De redactie dankt iedereen voor de vele goede wensen die wij rond de feestdagen mochten ontvangen. Vele wensen waren hartverwarmend en geven ons eens te meer moed om door te gaan op de ingeslagen weg. Opnieuw is ons lezersaantal spectaculair gegroeid. Inmiddels hebben we weer wat e-mail lijsten ontvangen, waarvoor wij erg dankbaar zijn, en hebben we nu 3780 abonnees! Wij willen een heel hartelijk welkom heten aan al die nieuwe lezers van onze mooie Nieuwsbrief. Bent u zelf lid van een vereniging of club en u denkt dat de andere leden het wel op prijs zouden stellen om onze mooie gratis Nieuwsbrief maandelijks per e-mail te ontvangen?

 Maandag 6 februari 2012,           is er weer een gezellige   BORREL-AVOND Café EMMA, Den Haag, 20.00 uur                  (adres: zie advertentie in deze Nieuwsbrief)                                                
Dan kunt u deze nieuwsbrief uitprinten en als inzage-exemplaar op de eerstvolgende bijeenkomst van uw vereniging of club op de infotafel of entreetafel leggen met een E-mail intekenlijst erbij. Zo helpt u ons aan nieuwe abonnees en uw clubgenoten aan een gratis mooie en informatieve maandelijkse nieuwsbrief. Een E-mail intekenlijst kunt u bij ons aanvragen en krijgt u dan omgaand toegestuurd. Duidelijk een win - win situatie, toch? 
Tientjes actie

Tenslotte willen wij u graag nogmaals herinneren aan onze tientjes actie. Gelukkig hebben al heel wat mensen een bijdrage geleverd, waarvoor onze dank, maar wij hebben voor het nieuwe jaar 2012 plannen om wat promotionele acties te ondernemen, waaronder een gezellige soosmiddag met een band, catering en een aardigheidje voor iedereen. Denkt u daarom nog eens aan ons, als u toch uw bankzaken aan het doen bent.       U helpt ons er zo ontzettend mee.  Rabobank, rek. nr. 12 92 16 836 t.n.v. N.I.C.C. in Den Haag, o.v.v. Tientjes actie. Dank u wel._________________

Slachtoffers Nazikampen: 300; slachtoffers Jappenkampen: 0
Dit bericht ontvingen we van Helga en Dick DuMosch uit Nashville, Tennessee in de Verenigde Staten, doorgestuurd via Ben Vink. In een locale Amerikaanse krant heeft het bericht gestaan dat de nog levende slachtoffers van de vernietigings-kampen van Nazi-Duitsland een pensioen van de Duitse overheid zullen ontvangen van € 300,- per persoon per maand. Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2012 en geldt zolang zij nog in leven zijn. Het aantal nog levende slachtoffers is 16.000, waarvan er 5000 in de Verenigde Staten wonen. Bovendien geldt deze regeling ook voor de mensen, die zich moesten schuilhouden of onder valse identiteit moesten leven om te voorkomen dat ze zouden worden afgevoerd naar de Nazikampen. Helga en Dick, dank je wel voor dit bericht. 

Overheid toont zich weer erg “toeschietelijk”…..

Onder bepaalde omstandigheden kunnen mensen die uit het voormalig Nederlands-Indië komen aanspraak maken op “Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet” (WIV). Dit kan als u door daad of houding aantoonbaar hebt deelgenomen aan het verzet tegen de Japanse bezetter in Indië of Nieuw Guinea. U krijgt het pensioen toegekend als u daardoor blijvend arbeidsongeschikt bent. De hoogte is afhankelijk van diverse factoren. Zo is er een berekeningsgrondslag; en er is een mate van invaliditeit en bovendien worden eigen inkomsten op de uitkering gekort…  Als eigen inkomsten hoger zijn dan het vastgestelde pensioen, dan krijgt u helemaal niets… Maar u hoeft het niet te melden als uw eigen vermogen “plotseling” omhoog gaat… Het pensioen wordt opnieuw vastgesteld in geval van veranderde burgerlijke staat of veranderde leefomstandigheden. Bij overlijden van de pensioenontvanger kan de weduwe of weduwnaar of geregistreerde partner in aanmerking komen voor het pensioen… (En dan   nu de klap op de vuurpijl…:)   Minderjarige kinderen hebben mogelijk ook recht op een buitengewoon wezenpensioen… (Dus opa, nog even één keer je best doen, dan hebben je kinderen ook wat…)

Hoe verzinnen ze het…!  (redactie) 
______________________________
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 (advertentie)

De Birma-spoorweg  -  5    door:   M.F. van Ling                                                         Mijn oorlogsherinneringen van 7 december 1941 tot 15 augustus 1945,  deel 5              

De redactie kwam onlangs in het bezit van de autobiografie van de heer M.F. van Ling, waarin hij verslag doet van zijn ervaringen als dwangarbeider aan de Birma-spoorweg. Zijn neef, Ron van Ling, liet ons weten dat zijn oom het zeer op prijs stelde indien wij het gedeeltelijk of integraal wilden plaatsen in de Nieuwsbrief. “Ik acht het van het grootste belang dat ieder kennis neemt van wat zich in die vreselijke jaren heeft afgespeeld”, aldus de auteur, M.F. van Ling. 
19 – De angst voor tropische zweren 

De werkzaamheden aan de spoorbaan vo4rderden gestaag; evenzo het werktempo. Waar eerst de zwaar zieken nog werden ontzien, werden ze nu ook ingezet ondanks protesten van onze kamparts. Wanneer op het appel te weinig mannen aanwezig waren, gingen een paar Jappen de barakken langs en sloegen de zieken naar buiten. Zij die niet konden lopen werden op draagbaren naar de werkplek vervoerd. Daar moesten ze zittend werk verrichten, zoals kleiballen maken en naar elkaar toewerpen om zodoende toch productief te zijn. Je zag hoe langer hoe meer mannen met afschuwelijke tropische zweren, meestal aan de onderbenen. Zweren met een oppervlakte van tien bij vijftien centimeter waren geen uitzondering. De buitenranden waren meestal omgekruld zoals bij een krater van een vulkaan. De meeste mannen hadden er geen verband omheen. Om de wond toch nog enigszins te beschermen, werden ze met grote bladeren afgedekt en met een stuk touw afgebonden. 

Een boom die in de weg stond, moest worden omgekapt. De takken zaten vol met hele kleine stekels. Daarom liepen we er met een grote boog omheen. De Jap echter vond dat verloren tijd en sommeerde ons dwars door de takken heen te lopen. Ik had me waarschijnlijk aan een van die stekels verwond, want ’s avonds na het werk zag ik aan de buitenkant van mijn linkerbeen een krasje, dat amper te zien was. Daarom keek ik er niet naar om. De volgende dag begon het wat rood te worden en te jeuken. En jawel hoor, binnen twee dagen had ik de gevreesde tropische zweer. De dokter deed er wat zalf op, maar dat hielp niet. Na een week of twee was de wond zo groot als een mannenhand. De pus die eruit liep stonk naar djambal (gezouten vis) en trok hordes vliegen aan. 
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Op een dag voelde ik gekriebel aan de wond, wat werd veroorzaakt door maden. Op zich is dat goed, want maden eten het dode vlees weg. Omdat er velen met dergelijke wonden rondliepen, had de kamparts geen tijd om alle wonden schoon te maken. Zo moesten we – voor we bij de dokter kwamen – eerst een half uur in de rivier de wond schoon laten bijten door hele kleine visjes. Zodra je zag dat er wat bloed kwam, kon je naar de dokter gaan. Na verloop van tijd begon de wond zichtbaar kleiner te worden, totdat hij uiteindelijk zo groot was als een stuiver. Oh, wat was ik blij, want omstreeks die tijd werden de eerste amputaties verricht, veelal met een minimum aan verdoving. Doordat we in zo’n slechte lichamelijke conditie waren, werden de wonden al gauw onbehandelbaar en moest tot amputatie worden overgegaan. Vooral de Engelsen en Australiërs waren daarvan het slachtoffer. 

Aangezien ons baanvak gereed was, verhuisden we naar het volgende kampkoei. De eerste de beste keer dat ik voor mijn zweer naar de dokter ging, werd ik behandeld door een zekere sergeant Captein, die zomaar werd gebombardeerd tot verpleger. Hij deed er zwavelzalf op en zei dat het er drie dagen op moest blijven. Ik had hem nog verteld dat zwavelzalf niet goed was voor een beterende wond, maar hij was de baas en duldde geen gezanik. De volgende dag begon het vreselijk te jeuken en het begon veel pijn te doen. Ik maakte het verband los en zag tot mijn grote schrik dat de wond er slecht uitzag en weer groter was geworden. Toevallig kwam er een arts langs en ik vertelde hem wat er aan de hand was. Hij liet sergeant Captein bij zich komen en gaf hem er behoorlijk van langs en ontsloeg hem meteen als verpleger. Voortaan moest hij gewoon aan de spoorbaan werken. Hij kon mijn bloed wel drinken, zo kwaad was hij op mij. Maar intussen was het kwaad al geschied. Binnen een paar dagen werd de wond groter dan hij ooit geweest was. Het bot van mijn been werd zichtbaar en pikzwart. Er liep een chocoladekleurige brei uit de wond, die enorm stonk. Soms kreeg je (als je geluk had) lichter werk, zoals op die dag. Ik werd ingedeeld bij een groepje van tien man. Een jonge luitenant was onze commandant, maar hij was bang om klappen te krijgen als het werk niet goed werd uitgevoerd. Hij vroeg mij of ik de commandant wilde zijn, wat ik aanvaardde. De Jap legde mij uit wat we de WC van de Jappen moesten schoonmaken. De tonnen met poep en urine moesten we in de rivier legen en schoonmaken. 
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Toen zei de jonge luitenant: “Van Ling, ik neem het commando van je over”. Ik had in die tijd weinig respect voor veel officieren, omdat ze zich niet als zodanig gedroegen. Meneertje wilde dus geen vieze handen krijgen van de smerige tonnen….  Ik zei hem dat ik niet van plan was om hem het commando over te dragen en dat ik onze kampcommandant hierover zou inlichten. Hij smeekte me zowat om er geen melding van te maken, omdat dat funest zou zijn voor zijn carrière als beroepsofficier. Gelukkig waren er ook bekwame officieren, die voor ons durfden op te komen. Van één overste was bekend dat hij zijn eigen mensen durfde te slaan, alleen maar om in de gunst van de Jappen te komen. Laster, na de oorlog, vernam ik dat hij oneervol uit de militaire dienst was ontslagen. 

20 – Met een harde klap kwam onze boot tegen de rotsen aan

Zo langzamerhand liep ik al zeker vier maanden rond met die tropische zweer aan mijn been, die maar niet wilde genezen. Hij werd zelfs alsmaar groter. Op een gegeven moment had ik ook geelzucht, malaria en dysenterie erbij. Eten deed ik bijna niet meer. Ten eerste had ik geen eetlust en ten tweede kotste ik alles direct weer uit. Mijn broer Adriaan dwong mij echter toch wat te eten, al waren het maar een paar hapjes. 
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Op een dag moesten de zwaarste zieken zich verzamelen om door een Japanse arts beoordeeld te worden om eventueel naar een ziekenkamp te worden afgevoerd. Er waren zeker honderd mannen, die één voor één door de Japanse arts werden bekeken en ondervraagd. Zij die te licht werden bevonden, moesten gewoon weer aan het werk. Toen ik bijna aan de beurt was, viel ik haast flauw. Gelukkig kon de man die achter mij stond mij opvangen. Eindelijk stond ik toen voor de arts. Hij bekeek me nauwelijks en wees naar links….  Op dat moment wist ik dat als ik niets deed, ik binnen een week dood zou zijn. Vertwijfeld liet ik hem mijn wond zien en vertelde hem, dat ik ook nog geelzucht, malaria en dysenterie had. Dat ik geelzucht had, was goed te zien, want zelfs mijn oogwit was helemaal geel. Hij bekeek me nu wat beter en trok een vies gezicht toen hij de wond zag. Hij zei: “Nanda koerah djoto mai ka”, hetgeen zoveel betekende als: “Non de dju, wat slecht hè…” en wees naar rechts. Het is niet te beschrijven, hoe goed ik mij toen voelde. Het was alsof ik opnieuw geboren werd. Toen wist      ik meteen dat ik levend uit krijgsgevangenschap zou komen. Al die tijd dacht ik aan mijn moeder. Ik beloofde haar in gedachten dat ze me terug zou zien. De volgende dag werden we naar de rivier gebracht, waar we met ongeveer 50 man in een prauw (een soort kleine aak) werden geladen. Daar namen mijn broer en ik huilend afscheid van elkaar, na 2 jaar samen lief en leed gedeeld te hebben. Hij was meer dan een broer voor mij geweest. Zonder hem had ik het misschien niet overleefd. 

De prauw werd met een lange kabel door een motorboot getrokken. Het ging vrij hard, ook omdat we stroomafwaarts voeren. De rivier was soms erg smal met scherpe bochten. Plotseling werden we door elkaar geschud en stroomde er water door een groot gat de prauw in. In een mum van tijd zaten we tot onze middel in het water. Wat was er namelijk gebeurd: onze prauw was met grote kracht tegen een rotspunt geslingerd. Het gat zat precies tussen mij en een Engelsman en er ontstond natuurlijk paniek. Iedereen probeerde zo snel mogelijk uit de prauw te komen. Omdat ik zeker 10 dagen vrijwel niets gegeten had, was ik dermate verzwakt, dat ik niet op eigen kracht uit de prauw kon komen. Een stevige Aussie, die ook een beenwond had, droeg me uit de prauw en voordat ik hem kon bedanken, was hij al weer weg. De prauw werd provisorisch gerepareerd en na een oponthoud van zo’n twee uur voeren we weer verder. 

Tegen de avond meerden we aan en kregen we een rijstbal ter grootte van een vuist met wat zout erin. Drinken kregen we niet, maar gelukkig had ik nog wat water in mijn veldfles. Toen het echt donker werd, werden we geattaqueerd door zwermen hongerige muggen. Midden in de nacht kreeg een van ons een hysterische aanval en begon in de prauw heen en weer te kruipen. Ik beschermde de wond aan mijn been met beide handen, uit angst dat hij er tegenaan zou stoten. Die nacht was voor mij een van de afschuwelijkste ervaringen uit mijn leven. 

De dag daarna, laat in de middag, kwamen we totaal uitgeput aan op onze bestemming. Daar werden we ontvangen door een Engelse dokter, genaamd: Churchill. Hij vertelde, dat hij ons persoonlijk zou behandelen. Direct na het avondeten begon hij de pas aangekomenen te onderzoeken en te behandelen. Het was middernacht toen hij mij wakker schudde. Hij gaf me een hand en zei, dat hij zijn uiterste best zou doen om ons te genezen, met de schamele middelen die hem ter beschikking stonden. Mijn wond werd zo goed als mogelijk schoongekrabd en er kwam een gaasje op gedrenkt in 50% sublimaat oplossing. Ik gilde het uit van de pijn; het was alsof iemand een gloeiend strijkijzer  op de wond zette. De volgende dag kregen we wat te eten, maar ik had nog steeds geen eetlust. Een Indische jongen, die naast mij lag, zei: “Ik zal je wat rawitpoeder geven” (chilipoeder), “dat zal je eetlust wat opwekken”. 
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Hij strooide wat poeder op mijn kommetje rijst. Ik dwong mijzelf een paar happen te nemen en wonder boven wonder hoefde ik niet over te geven en ik at de rijst tot de laatste korrel op. Vanaf die tijd had ik geen problemen meer met mijn eetlust. De volgende dag werd mijn verband verwijderd en zag de wond er pikzwart uit. Met een schaar knipte de verpleger het dode vlees weg, tot het begon te bloeden. Ik kreeg wederom een gaasje met sublimaat oplossing  en zag meer sterren dan op de Amerikaanse vlag van de pijn en dacht even dat de bevrijding was gekomen. Dit herhaalde zich om de twee dagen, tot de zweer er schoon en rood uitzag. De concentratie sublimaat werd verminderd en na een week of drie begon de wond zienderogen kleiner te worden. Elke keer dat ik behandeld werd, vroeg ik of ik mijn been kon behouden; zo bang was ik voor amputatie. 

21 – Het geheim van het witte servet 

In het ziekenkamp waarin ik mij toen bevond, stierven gemiddeld drie personen per dag. Sommigen aan malaria, anderen aan andere ziekten of aan algehele uitputting. De meeste volwassen mannen wogen toen niet meer dan 30 tot 35 kilo. Ikzelf woog ook maar 36 kilo. Mijn linkse slapie stierf een paar dagen na mijn komst en eer kwam een ander naast mij liggen. Hij leed aan malaria tropica. Wanneer hij een aanval kreeg van hoge koortsen ijlde hij in het Engels. 
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De volgende dag, als de koorts gezakt was, wist hij zich er niets meer van te herinneren. Hij schaakte vaak met zijn linker slapie en vanaf die tijd kreeg ik belangstelling voor het schaakspel. Hij was ook degene die mij de beginselen ervan heeft bijgebracht. Mijn rechter slapie was een bleke zielepoot en erg in zichzelf gekeerd. Op een dag riep hij de verpleger om een ondersteek, die bestond uit een gehalveerde bamboe. Toen hij zijn behoefte had gedaan, haalde hij onder zijn groezelige kussen een opgevouwen wit servet vandaan. Hij vouwde het open en zocht naar een schoon plekje en haalde het over zijn achterste. Daarna werd het weer netjes opgevouwen. Dit herhaalde zich elke ochtend. Onnodig te vertellen dat er geen toiletpapier voorhanden was. Wanneer er geen schoon plekje meer te vinden was, schudde hij met het servet, tot de inmiddels hard geworden kruimels eraf vielen. Een week of wat later kreeg ik weer een andere buurman. Hij had een grote zwerende wond over zijn gehele wreef. Tijdens het schoonmaken van de wond drukte de verpleger iets te had op de wond en net boven de knie liep er uit een klein wondje veel pus. Het bleek dat zijn hele been ondermijnd was, waarvan van buiten bijna niets te zien was. Zijn been werd met spoed geamputeerd, maar enkele dagen later was hij toch gestorven. Een ander geval betrof een Engelse korporaal. Ook zijn been moest eraf. Ik zal nooit zijn eerste woorden vergeten, toen hij weer uit de narcose kwam: “Ik zal nooit meer kunnen dansen…”  Op de vraag waarom hij daar als eerste aan dacht, zei hij, dat hij dansleraar van beroep was. 

Na een paar weken moest ik verhuizen naar een kamp voor herstellende zieken. Hier moesten de werkers als ze moe terugkwamen, honderd vliegen vangen en deze bij de barakoudste inleveren. Dit was ter bestrijding van dysenterie, wat natuurlijk absurd was. Wanneer je in de tropen duizend vliegen doodslaat komen er onmiddellijk weer duizend bij. Maar ja, de Japanse kampcommandant had dat nu eenmaal zo bepaald. Ondanks de vele duizenden vliegen duur het soms toch nog wel een kwartier voor je er honderd had doodgemept. Dit bracht je op het idee om er een handeltje van te maken. Immers, als je werkte, kreeg je ten cent per dag en als je niets deed, nul komma nul. Dus als je wat extra’s wilde kopen om de schamele voeding die we kregen wat aan te vullen, moest je wel over geld beschikken. Voor honderd vliegen vroeg ik één cent en als ik er duizend verkocht, had ik tien cent, en klanten had ik genoeg. Die waren blij dat ze niet meer op vliegenjacht hoefden. Je moest niet in de buurt van de latrines vliegen meppen, want als de Jap je betrapte, dwong hij je de hele vangst op te eten en dan moest je weer naar de dokter voor een laxeermiddel om die smerige troep zo snel mogelijk weer kwijt te raken. 
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Maar ik had een goed systeem uitgedacht. Bij de keuken zocht ik naar visafval en lokte de vliegen met een spoor van kleine hoopjes van de latrine naar mijn jachtterrein, die zich op veilige afstand van de latrines bevond. Van een stuk stevig karton en een stuk bamboe had ik een vliegenmepper gemaakt. En zo zorgde ik ervoor dat mijn klanten niet voor niets bij mij kwamen. Dit had ik bijna twee weken volgehouden. Mijn zweer was intussen helemaal genezen, na er ongeveer acht maanden mee gesukkeld te hebben. 

Er werden voorbereidingen getroffen om een werkgroep van zo ongeveer driehonderd man naar een andere bestemming te sturen. Op de dag van vertrek werden we op een bevoorradingstrein geladen, die richting het front in Birma ging. De trein bestond uit goederenwagons, afgeladen met allerlei oorlogstuig, waaronder veel munitie in alle soorten. Wie geen plaats tussen de kisten kon vinden, moest op het dak van de wagons plaatsnemen. We wisten niet hoelang de reis zou gaan duren, dus probeerden we ons zo goed als het ging op het dak te installeren.  Tegen de avond kregen we een tropische regenbui over ons heen. Door en door nat en verkleumd gingen we de nacht tegemoet. We hadden afgesproken dat we twee aan twee verantwoordelijk voor elkaar waren. Dat betekende onder andere dat als één een tukje probeerde te doen, de ander hem vasthield om te voorkomen dat deze in zijn slaap van het dak van de wagon zou rollen. Vroeg in de ochtend van de volgende dag kregen we de bekende rijstbal met wat zout als ontbijt. In de loop van de dag liet ze zon zich zien en werden we weer warm en droog. 

22 – Als proefkonijnen over een pas herstelde brug rijden

In de loop van de volgende ochtend werden we met de nodige stokslagen en koerah geroep weer in en op de trein gedreven. Na een uur of twee gereden te hebben, stopte de trein.
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Wat bleek, was dat de vorige dag een trein door de brug gezakt was en er waren Engelse krijgsgevangenen bezig om hem te herstellen. Vóór ons stond al een trein met Japanse soldaten. Toen de brug uiteindelijk klaar was, moesten wij in de voorste trein plaatsnemen. Je snapt wat de bedoeling was: wij waren gewoon proefkonijnen en wanneer de brug ons hield, konden de Jappen met een gerust hart ook over de brug rijden.  Onnodig om te vertellen dat wij behoorlijk in onze piepzak zaten. Maar gelukkig ging alles goed en aan de overkant aangekomen, moesten we weer in en op onze eigen trein plaatsnemen. Tegen de avond kwamen we aan op onze bestemming, een oud verlaten werkkamp. De dag erop werden we in werkploegen ingedeeld. 

Een groep moest het kamp weer bewoonbaar maken. Ik zat in een groep van 30 man en we moesten bomen omhakken voor stookhout voor de locomotieven. Het overige werk bestond uit onderhoud aan de spoorbaan en twee bruggen in de omgeving. Verrotte pijlers moesten worden vervangen door nieuwe stevige bomstammen en de bielzen moesten opnieuw worden belast door grind. Een knaap van 1.95 meter lang deed iets wat niet naar de zin was van een Jap. Daar deze Jap extra klein was, gebood hij hem om te knielen zodat hij hem naar hartelust in zijn gezicht kon slaan. Het was niet om aan te zien, maar later moesten we toch wel lachen om de komische situatie. De spoorbaan werd intensief gebruikt, want geregeld zagen we Japanse transporten langsgaan, maar evenzo zagen we in omgekeerde richting treinen met gewonden in de richting van Bangkok gaan. Daar we midden in de moessontijd zaten, kwamen verzakkingen aan de spoorbaan regelmatig voor. Deze verzakkingen waren ook het gevolg van sabotage tijdens de aanleg. 

Wanneer we maar de kans kregen, begroeven we bananenstammen en half-verrotte boomstammen in de spoordijk met na verloop van tijd verzakkingen als resultaat. Wanneer er weer eens een trein met Jappen uit de rails liep, juichten we inwendig en waren we blij een bijdrage aan het oponthoud te hebben geleverd in de bevoorrading van de troepen aan het front in Birma. In die tijd werden er ook geregeld bruggen en spoorweg knooppunten door de geallieerden gebombardeerd. In het begin als de vliegtuigen overkwamen, juichten we en zwaaiden naar de piloten. Maar dat wekte natuurlijk de woede van de Jappen. Het was behoorlijk link om bijvoorbeeld te zeggen: “Taksan sikoki amerika ka….” (veel Amerikaanse vliegtuigen hè?). Je riskeerde de nodige klappen en schoppen.
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Langs het kamp stroomde een rivier, waar we na het werk konden baden. Af en toe vingen we er zelfs een vis. Er werd dan een kuil gegraven en de bodem bedekt met bananenbladeren.   Dan de vis erop en daarop weer bananenbladeren. Daar bovenop werd een vuurtje gestookt. Als de bovenste bladeren zwartgeblakerd waren, was de vis gaar. En dat was dan weer een waardevolle aanvulling op ons rantsoen. 

Op een dag werd een van de jongens betrapt door een Jap op het hengelen in de rivier. Hij had net een visje gevangen van nog geen 15 centimeter. Voor straf moest hij zeker drie uur lang met de vis in de mond gestoken in de brandende zon in de houding staan en daarbij de nodige klappen incasseren. Als we ’s avonds van het werk naar het kamp gingen, moesten we voor de Japanse kok wat brandhout meenemen; liefst droge takken of oude bamboe. Omdat hij een vriendelijke man was en ons nooit sloeg, deden we het graag voor hem. Op een dag moest er een fourageboot van de Jappen gelost worden. De “kat” (zo noemden we de kok omdat hij vaak het blazen van een kat nadeed) hield daarbij toezicht. Hij zag hoe wij zeep, suiker en andere spullen in onze schaamdoek verborgen. Maar heel demonstratief hield hij dan twee gespreide vingers voor zijn ogen om daarmee uit te drukken dat hij niets gezien had. Wat hem ook populair maakte, was sumo worstelen. Hij trok dan een cirkel van ongeveer drie meter in het zand en daagde ons uit om te worstelen. Natuurlijk maakten wij geen schijn van kans en binnen de kortste tijd lag je buiten de cirkel. Dan had hij de grootste schik en begon als een kat te blazen. De andere Jappen keken geamuseerd toe, maar deden nooit mee. Opeens was er aan de overkant van de River een wild varken gesignaleerd. Een Jap met een geweer vroeg wie er goed kon zwemmen. Die mocht dan met hem mee. Een zekere Rademakers bood zich aan, die volgens zijn vrienden inderdaad een goed zwemmer was. Als het varken geschoten was, zou hij een stuk vlees krijgen als beloning. De rivier was op dat punt ongeveer 15 meter breed en stroomde aardig snel. In het midden van de rivier kreeg hij waarschijnlijk kramp en ging onder. Zijn lichaam werd nooit gevonden.

______________________________
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 Zie advertentie in de Indische Agenda

   

2012, het jaar van de Draak

Op 23 januari loopt het jaar van het Konijn ten einde en begint voor alle Chinezen het jaar van de Draak. Dit zal traditiegetrouw in Den Haag weer groots worden gevierd op 28 januari 2012. De gehele dag is het feest in het Atrium van het Stadhuis en in Chinatown Den Haag. De feestelijkheden beginnen om 11.30 uur met een spectaculaire optocht door de Chinese wijk in de binnenstand van Den Haag. Om 12.15 uur vindt in het Haagse Stadhuis de officiële openingsceremonie van de landelijke viering plaats met het verven van de ogen van de draak. Hierna  vertrekt een VIP delegatie naar
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Chinatown, waar de feestelijkheden beginnen met traditionele draken- en leeuwendansen en veel vuurwerk. Ook is er een vlaggenceremonie en optochten die vanuit drie verschillende punten in Chinatown van start gaan. In het Atrium van het Stadhuis is de hele middag een zeer gevarieerd optreden van diverse artiesten uit Beijing en wordt een grote Chinese kunstmarkt gehouden. Om 17.00 uur is er  achter de Bijenkorf nog een verrassingsshow. Het complete programma is te vinden op: www.chineesnieuwjaarsfestival.nl  en www.chinesecultuur.nl.   
Boekbespreking, e-Books, CD en D

(advertentie)
Vervlogen Verwachtingen  -  Frans H. Peters.  Het relaas van een hoge ambtenaar in Nederlands Nieuw Guinea, die de overdracht van de “laatste kolonie in de Oost” aan de Republiek Indonesia van nabij heeft meegemaakt. Hij doet uitvoerig verslag van het “Plan Bunker”, dat op 15 augustus 1962 door Nederland, de Verenigde Naties en Indonesië werd ondertekend. 
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Nederland zou Nieuw Guinea na een tussenbestuur door de VN aan Indonesië overdragen. De bevolking van Nieuw Guinea, de Papoea’s, werden in dit scenario niet gekend en ook niet gehoord. En hun verontwaardiging was dan ook groot, toen het tot hen doordrong dat hun land en hun rechten verkwanseld waren door Nederland aan Indonesië onder zware politieke druk van de VN. De auteur schetst een indringend beeld over hoe de Papoea’s en ook   de Nederlanders reageerden op de bestuursoverdracht. De auteur werkt daarna samen met de Papoea’s in tal van ontwikkelingsprojecten en samen met de Papoea’s strijdt hij voor democratisering. Uiteindelijk moet hij op een pijnlijke en emotionele wijze afscheid nemen van Nieuw Guinea en haar bevolking.  Adviesprijs: € 29,90.
Wachters boven het Stenen Tijdperk  -  Bart M. Rijnhout. Over de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) en Nieuw Guinea is niet veel bekend. 
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Er werd beweerd dat het land tot in de jaren 40 in het stenen tijdperk was blijven stilstaan. Toch kende het land al een lange historie. Pas kort voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het de belangstelling van ontdekkingsreiziger, die tot diep in de oerwouden doordrong en daarvan verslag deed aan het brede publiek. Maar in 1942 raakte ook Nieuw Guinea betrokken bij de oorlog. Dit boek brengt voor het eerst een totaal beeld van de hevige en bloederige luchtstrijd om het Nederlandse Nieuw Guinea. Niet alleen besteedt hij aandacht aan de Nederlanders, maar ook de Australiërs en de Amerikanen, die met een erg indrukwekkende campagne het hele eiland op meedogenloze wijze vanuit de lucht bestookten met massale bombardementen, als onderdeel van verschillende landingen en veldslagen. Ook aandacht voor de Japanners die tot het laatste moment weerstand bleven bieden. Dit is het tweede deel in een reeks, waarin Rijnhout een beeld geeft van de Marine Luchtvaart Dienst in de Oost.  Adviesprijs: € 37,95.

Pa Koppijn  -  Louise Koppijn.  Dit boek vertelt het verhaal van een jongen uit de Amsterdamse Jordaan, die naar Nederlands-Indië ging. Met een beperkte opleiding zoekt de jonge Lodewijk Koppijn zijn geluk via diverse baantjes en tekent dan in 1931 bij het KNIL voor uitzending naar Nederlands-Indië. In 1938 komt hij (inmiddels getrouwd met een Indonesische vrouw en met een dochter) op verlof in Nederland. In Duitsland is Hitler aan de macht. Het gezin Koppijn gaat terug naar Nederlands-Indië en kort daarna breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Hij wordt krijgsgevangene en in een tweetal Jappenkampen tewerkgesteld. Na de oorlog beging de Bersiapperiode
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en in 1949 besluit Koppijn weer op verlof naar Nederland te gaan, niet wetende dat hij nooit meer terug zou keren. Have en goed heeft hij er achtergelaten. Gedemobiliseerd uit het KNIL maakt hij zijn militaire loopbaan af tot zijn pensionering in 1959. Hij gaat in Rijswijk wonen en raakt geestelijk en lichamelijk in de problemen. Hij besluit zijn levensloop aan het papier toe te vertrouwen, hetgeen resulteerde in dit boek. Het is een boeiend geschreven levensverhaal tegen de achtergrond van de koloniale en latere geschiedenis.  Prijs: € 24,95. 

Jungles  Frans Lanting.  Dit boek is een unieke collectie schitterende foto’s die de meester-fotograaf gedurende 20 jaar maakte tijdens zijn reizen door de Jungles van de wereld. 
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De auteur interpreteert in dit boek de ongekende esthetische pracht en de opmerkelijke geschiedenis van de tropische regenwouden. Lanting verklaart: “De essentie van fotografie is juist iets te laten zien, terwijl de jungle juist iets verbergt”. Daarom heeft hij ervoor gekozen om impressies van de jungle te laten zien, teneinde het besef van de gevarieerde en ontzagwekkende natuur op te roepen, in een poging iets te suggereren.  Adviesprijs: € 14,99. 
De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld

[image: image19.png]VAN STOCKUM

INTERNET BOEKHANDEL



 www.vanstockum.nl 

Recept van de maand     Taugé Goreng       door:  Roy Dreezens 

Een heerlijk groentegerecht voor bij vrijwel alle Indische hoofdgerechten. 

Ingrediënten:                                       125 à 150 gram taugé; 100 gram gekookte ham (dikke plak) of gewoon restjes van vlees van de vorige dag; 1 flinke ui, 2 teentjes knoflook, 2 eetlepels olie, 1 theelepel sambal oelek of 2 lombokjes, 1 eetlepel tomatenpuree, 3 eetlepels santen, 1/2   theelepel laos, klein stukje trassi, 2 theelepels Javaanse suiker (Goela Djawa) of bruine rietsuiker, 1 eetlepel limoensap, 1 eetlepel fijngehakte bladselderij, 1 deciliter kokend water.

Bereiding:                                             Was de taugé in ruim koud water; verwijder eventueel de zaadhulsjes. Laat het in een vergiet uitlekken. Snijd de ham of vleesrestjes in hele kleine blokjes.  Snipper de ui en  fruit  deze in
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wat olie tot deze lichtbruin ziet en schep de fijngehakte knoflook erdoor. Voeg vervolgens de sambal oelek (of in dunne ringetjes gesneden lombokjes) toe en dan de tomatenpuree, laos, Goela Djawa en de limoensap. Meng alles goed door elkaar. Schenk er een deciliter kokend water bij en doe dan de santen bij het kokende geheel. Laat alles op laag pitje zachtjes pruttelen totdat er door indampen een beetje dikke saus ontstaan is. (Blijven roeren om te voorkomen dat ze aanbrandt). Schep dan de taugé en de blokjes ham (vlees) erdoor en laat nog 2 minuten al omscheppend op laag vuur staan. 

Dien het op in een voorverwarmde schaal en strooi er de fijngehakte bladselderij over. Heerlijk bij elk Indisch hoofdgerecht. Vegetariërs kunnen ham of vlees vervangen door tempeh of tahu (deze voorbakken).

Selamat Makan

___________________________
N.I.C.C. nu ook geciteerd in kranten in Maleisië en in Turkije Even een korte ingelaste mededeling. Een trouwe lezer maakte de redactie erop attent, dat in het kader van de excuses van Nederland aan de nabestaanden van het bloedbad in Rawagedeh, dit internationaal de pers heeft gehaald. Zo ook in Maleisië en in Turkije, waar gerenommeerde kranten het bericht publiceerden, waarbij de naam Nederlands Indisch Cultureel Centrum expliciet genoemd werd. Geweldig, dat wij nu ook internationaal aandacht krijgen. Lezers, die in de media onze naam tegenkomen, worden vriendelijk verzocht dit aan ons kenbaar te maken. Dit is voor ons archief. Dank u.
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Unieke chipkaart geïntroduceerd  (tip voor musea…!)
Voor de eerste keer introduceert de Autosalon in Brussel een uniek experiment. Alle bezoekers ontvangen bij binnenkomst een speciale CHIPKAART, waarmee ze informatie naar keuze via USB kunnen opslaan. Deze chipkaart wordt eenvoudig gekoppeld aan het E-mailadres of Facebook-account, waarmee ze op alle stands relevante informatie kunnen opslaan en kunnen doorsturen naar het gekoppelde adres. De organisator van de beurs, Febiac,  noemt het: “Ontegenzeggelijke tijdwinst voor bezoekers en informanten, maar ook een aanzienlijk ecologisch voordeel dat papierverspilling, in casu folders en brochures, tegengaat”. 

Behalve de opslag van informatie heeft de Chipkaart ook andere leuke toepassingen. Zo kunnen de Salonbezoekers er mee deelnemen aan wedstrijdjes of zich laten fotograferen aan het stuur van een peperdure bolide en die foto doorsturen naar het gekoppelde adres of account.

Maar wat moet een museum hier nu mee? 

Stelt u zich eens voor (dames/heren museum-managers, even opletten!) dat u een tentoonstelling van belanghebbende en unieke museale waarde bezoekt. U betreedt een tentoonstellingszaal, waar op een centraal punt een console staat met een aantal USB poorten. Bij uw entreebewijs heeft u een USB-stick met reclameopdruk van het museum ontvangen, die u voor een aardig prijsje kon aanschaffen. Leuke reclame voor het museum en handig voor u.
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Ze zijn er in alle vormen en maten; zorg voor iets leuks wat aanspreekt voor alle leeftijdsgroepen. 

Want naast elk artefact hangt een code bestaande uit (bijvoorbeeld) twee letters en drie cijfers. U loopt naar het console, dat via blue tooth verbonden is met een centrale server, u steekt uw USB-stick in een van de poorten en u toetst in de display erboven de betreffende code in en in luttele ogenblikken wordt alle relevante informatie over het artefact op uw USB-stick geladen, die u na uw museumbezoek thuis via uw eigen computer nog eens kunt terugkijken. Zie hier het museum van de 21e eeuw. Bovendien kunt u hiermee ook inspelen op de informatie-behoefte van jongeren. Wij denken dat deze mogelijkheid van museumbezoek vooral hen zal aanspreken. En juist ook voor de jongeren kunt u een aan de tentoonstelling gerelateerd game of quiz in de USB-stick uploaden. Via deze techniek kunt u direct inspelen op een leuke en moderne manier van museumbezoek. Is dit niet een schitterend vooruitzicht van het museumbezoek? 

Dames en heren museum-managers, laat u het voorgaande eens goed tot u doordringen en doe er uw voordeel mee. Dit is dé kans om uw museum een boost te geven en op de kaart te zetten. Aan u om dit idee uit te werken, in samenwerking met uw technische staf en een provider. Let u er wel op dat de door u geleverde USB-stick een ingebouwde code heeft die compatible is met het console. Per slot wilt u er zelf ook iets beter van worden en anders neemt iedereen van thuis een USB-stick mee. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Tenslotte lijk het ons onnodig om te vermelden, dat dit systeem een uitstekend alternatief is voor het virtueel (via het

web) bezoeken van musea. Want hiermee trekt u reële bezoekers naar uw museum toe, in plaats van dat ze thuis achter de computer blijven zitten. Een (bijna) perfecte combinatie van ouderwets museumbezoek en moderne techniek. Indien u dit idee gaat toepassen, wilt u dat ons dan even laten weten? Vinden we gewoon leuk…! En bovendien zullen we dat dan vermelden in onze Nieuwsbrief.
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  z o e k t    d o n a t e u r s                                              Stichting Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse overheden. Belangrijke issues zijn: afwikkeling van de “backpay” en vergoeding van geleden oorlogsschade, het onderhouden     van de lobby voor het behoud van de Indische cultuur en het verder verbeteren van de betrekkingen met Indonesië.     voor het aanmelden als donateur kunt u zich wenden tot:      Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag                         www.indischplatform.nl                                    info@indischplatform.nl                                                                       Stichting Het Indisch Platform heeft de ANBI-status en dus is uw donatie een aftrekpost bij uw belastingaangifte 


(advertentie)
Onthulling Monument Tarakan

Vorig jaar deden we in deze nieuwsbrief melding van het initiatief voor een monument voor de slachtoffers van Tarakan. Nog even een opfrissertje. Tarakan is een eiland tegen de Noordoostkust van Borneo (nu Kalimantan). Voor 1941 was het een belangrijk oliewinningsgebied. Een van de hoofddoelen van de Japanse krijgsmacht, was om het vanwege de rijke olievoorraden met installaties en al in handen te krijgen. Na een harde en ongelijke strijd moest de troepen van het KNIL op 12 januari 1942 de strijd staken. 
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Echter de artillerie kustbatterij te Peningki-Karoengan aan de zuidwestkust van het eiland kon niet worden bereikt om het bericht van de capitulatie door te geven. De commandant van de kustbatterij, zag
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De zuil wordt bij de graveur voorzichtig op schragen gelegd.
een aantal Japanse schepen de baai in varen en nam deze onwetend met succes onder vuur. Deze zes mijnenvegers voeren de baai in, ondanks dat de waarschuwing van generaal Sakagushi, dat de batterij niet op de hoogte was van de capitulatie. De voorste twee mijnenvegers werden de grond in geboord en de vier anderen moesten zich terugtrekken. De bevelvoerende commandant van de Japanners accepteerde dat de batterij de strijd had voortgezet, omdat men niet op de hoogte was van de  capitulatie.  Niet veel later werd de 
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De eerste namen…
bemanning van de batterij door een andere commandant opgeëist. Deze was woest over het voorval en nam op gruwelijke wijze wraak. Het complete onderdeel, 215 man, werd aan boord genomen van Japanse oorlogsschepen en op 19 januari 1942 vermoord en daarna in zee geworpen. Een van de nazaten van de vermoorde militairen, de heer Berghout, vertelde het verhaal aan Wieteke van Dort en ook met welke woorden de weduwe later bericht ontving van de executie van haar man: “Afgemaakt”. Veel schrijnender  kan  het  al  niet.   En  op initiatief van Wieteke is op 19 februari de commissie Monument Tarakan in het leven geroepen, met als doel:    Het in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting oprichten van een Monument voor de slachtoffers van Tarakan. Omdat de 215 mannen een zeemansgraf hebben gekregen en er dus geen graf bestaat waar nabestaanden kunnen herdenken, is een monument op de erebegraafplaats met alle namen het enige materiële symbool om hen te eren. Uitgebreide documentatie is terug te vinden op de website: http://www.gedenkteken-tarakan.nl. 
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Werken aan de basis van het Monument. 

Nu, is het monument gereed en zal op 19 januari 2012, exact 70 jaar na dato worden onthuld door Wieteke van Dort op de erebegraafplaats van de Oorlogsgravenstichting in Loenen. Dit zal gebeuren met een ceremonie die beging om 13.00 uur op het ereveld aan de Groenendaalseweg 64, Loenen. Bijdrage aan de ceremonie zal worden gegeven door het Wapen der Artillerie en zal een groot aantal nabestaanden en familieleden van de slachtoffers de plechtigheid bijwonen. Het Regiment Van Heutsz steunt het geheel met een erewacht en de ceremonie wordt begeleid door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

_____________________________    
Heeft u de brief al verstuurd aan de Staatssecretaris van VWS?  Zie de voorbeeldbrief op ons weblog: http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com                 

Korte berichten

Veilingrecord Rudolf Bonnet

Bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg is een pastel, gemaakt door Rudolf Bonnet (1895-1978) afgehamerd op een bedrag van maar liefst € 150.000. Dit is voor deze kunstenaar een Nederlands veilingrecord. Rudolf Bonnet heeft vele haren in  voormalig Nederlands-Indië gewerkt. De pastel heeft als voorstelling de Balinese vrouw Ni Najas en werd geschilderd in 1952. Bonnet heeft van deze vrouw meer portretten gemaakt. Zo is bekend dat de vroegere president Sukarno er één 
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in zijn collectie had. Rudolf Bonnet wordt gerekend tot een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars die in Indië werkten. Hij stimuleerde veel Balinese kunstenaars. Uiteindelijk moest hij Indonesië verlaten, omdat hij een tekening waar hij veel waarde aan hechte, niet aan Sukarno wilde verkopen. Het Zeeuws Veilinghuis heeft de laatste jaren naam gemaakt met het veilen van Indische topstukken. Vaak worden er hoge prijzen gerealiseerd voor werken van bijvoorbeeld Lee Man Fong, Auke Sonnega en Willem Gerard Hofker. Wie meer wil weten over Indische kunstveilingen in het Zeeuws Veilinghuis, kan terecht op de website: www.zeeuwsveilinghuis.nl of hun Blog: http://zeeuwsveilinghuis.blogspot.com. 
Voorbereidingen Nederlandse Veteranendag in volle gang

Er komt heel wat kijken bij het voorbereiden van de Nederlandse Veteranendag. Het organiserende Comité is nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers, die onder leiding van de “Coördinator Defilé” willen assisteren bij het formeren van het Nationaal Defilé op het malieveld in Den Haag. Hieraan nemen ongeveer 4500 mannen en vrouwen deel, alsmede zo’n 40 voertuigen. De inzet van de vrijwilligers is op de dag zelf, 30 juni 2012 en deelname aan de briefing in de weer ervoor. De vrijwilligers zorgen ervoor dat alle detachementen voor vertrek van het defilé op de goede plaats staan. Reiskosten worden vergoed en voor maaltijden wordt gezorgd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het mailadres: info@veteranendag.nl 
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  Dit jaar zal de Nederlandse Veteranendag onder andere in het teken staan van het lustrum: “50 jaar Nederlands Nieuw Guinea”. Onder andere op het Malieveld in Den Haag zullen specifieke Nieuw Guinea-verenigingen, aangesloten bij het veteranenplatform met gepoetste knopen in de spotlights staan.
Tenslotte zullen veteranen straks niet alleen maar bezoeken brengen aan schoolklassen om er hun verhaal te doen, maar oom gaan ze als gastdocent staan in Museum “Liberty Park”. Dit is beter bekend als het Nationale Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Kort voor de jaarwisseling hebben het museum en het Veteraneninstituut hierover een drie jaar durende overeenkomst gesloten. Het museum is dan verantwoordelijk voor de accommodatie en ondersteuning en zorgt voor de acquisitie naar de scholen. Momenteel wordt het museum door zo’n 600 schoolklassen per jaar bezocht.

Bandleden verlaten Kane

Kane is op zoek naar nieuwe bandleden, nu de band heeft aangekondigd afscheid te nemen van Joost Kroon (drums), Ivo Severijns (bas) en Nico Brandsen (keyboards). De bandleden van het eerste uur, Dinand Woesthoff (zang) en Dennis van Leeuwen (gitaar) gaan samen met Robin Berlijn aan de slag met het volgende studioalbum. “Dennis, Robin en ik slaan voor het zesde Kane-album een andere weg in”, verklaart Dinand op de officiële site van Kane. 
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Kane zanger Dinand Woesthoff
De vertrekkende bandleden gaan aan de slag met andere projecten. Zo gaat Kroon zich bezighouden met de band “New Cool Collective”, Brandsen gaat op tournee met Angela Groothuizen en gaat Severijns zich meer concentreren op zijn Herman Brood Academie. De huidige line-up was vanaf eind 2007 bij elkaar. De band zegt nadrukkelijk dat ze als vrienden uit elkaar zijn. Het laatste optreden van Kane in de huidige samenstelling is tijdens “De Vrienden van Amstel 2012” 

Stripschapprijs 2012 naar Eric Heuvel
De 39e Stripschapprijs vaat dit jaar naar Eric Heuvel, tekenaar van onder andere de historische strips over de 2e Wereldoorlog: “De Ontdekking”, “De Zoektocht” en “De Terugkeer”. 
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Eric Heuvel signeert “De Terugkeer” in IHC.
Op 10 maart wordt de prestigieuze prijs door Burgemeester van Gorinchem, Piet IJssels, tijdens de Gorkumse Stripdagen uitgereikt. “Als er in de afgelopen jaren een Nederlandse striptekenaar is geweest, die een geheel eigen oeuvre heeft opgebouwd, dan is dat Eric Heuvel wel”, aldus het oordeel van de jury. Heuvel tekende in zijn carrière de avonturenstrip “January Jones” voor het stripweekblad Eppo, verstripte de TV-serie “Toen was geluk heel gewoon” voor de TV-gids KRO Studio en maakte “Geheim van de Tijd” en “Bud Broadway” voor het AD. Daarnaast bouwde hij een geslaagde carrière op als één van Nederlands succesvolste reclamestriptekenaars voor onder andere Reaal Verzekeringen, het Amsterdamse Openbaar Vervoersbedrijf GVB en de winkelketen Blokker.                      

(Bron: Persgroep Publishing)
Kuala Lumpur verplicht WiFi in horeca

De automatiseringsgids stelt dat alle horecabedrijven in Kuala Lumpur met een oppervlakte van meer dan 120 m2 WiFi aan hun klanten moeten aanbieden. [image: image33.jpg]


  De uitbaters mogen dan wel zelf bepalen of ze het hun klanten als gratis service aanbieden dan wel er een (redelijke) vergoeding voor vragen. De burgemeester van de Maleisische hoofdstad heeft dit onlangs bekrachtigd en kijkt ook naar mogelijkheden om WiFi te faciliteren in de zogenaamde “Foodcourts”, terrassen, waar omheen een aantal (afhaal) restaurantjes zijn gevestigd. Tegelijk met deze faciliteit heeft de gemeente van Kuala Lumpur besloten het 2 jarig WiFi contract met een lokale internetprovider niet te verlengen. Voor dit draadloze netwerk werden in de hele stad zo’n 1500 toegangspunten aangelegd. 

In Memoriam: Ronald Searle
Via Twitter bereikte ons het bericht dat op 30 december 2011 in Engeland de beroemde striptekenaar en cartoonist Ronald Searle is overleden. 
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Ronald Searle in 2006. Foto: The Guardian.

Zijn eerste strip tekende hij in 1941 tijdens zijn krijgsgevangenschap en  dwangarbeid aan de Birma-Siam Spoorweg. Een aantal tekeningen de hij in die periode maakte zijn tentoongesteld in het Imperial War Museum in London. In Engeland kreeg hij vooral bekendheid door zijn tekeningen over het fictieve meisjes-inernaat “St. Trinians”. 13 jaar na de eerste strip over dit internaat verscheen de eerste van vijf films hierover: “The Bells of St. Trinians”, waarin Joyce Grenfell en George Cole de hoofdrollen vertolkten. Ronald Searle is 91 jaar geworden.

_______________________________




HYPERLINK "http://www.indoradio.nl"
www.indoradio.nl
Aankondiging:  artikel over Bersiap 

Over vrijwel geen enkele periode in de moderne geschiedenis is eigenlijk zo weinig bekend (zeker bij het grote publiek) als over de Bersiap periode   in het voormalig Nederlands-Indië. Reden voor de redactie van deze Nieuwsbrief om een verzoek te richten aan een van de grootste deskundigen op het gebied van dit stuk bloedige geschiedenis, Dr. Herman Bussemaker, die daar graag gevolg aan gaf en voor ons een exclusief artikel schreef. Dit artikel zal in twee afleveringen in de maanden maart en april van de Nieuwsbrief verschijnen. 

[image: image36.jpg]



Volgende maand (februari) wordt het laatste deel van “De Birma Spoorweg” van M.F. van Ling gepubliceerd. In dezelfde editie een korte inleiding tot het artikel over de Bersiap, met een CV van de auteur.

Wilt u dit artikel niet missen? Geeft u zich dan nu op als abonnee op de grootste digitale Indische Nieuwsbrief in het Nederlandse taalgebied. Een mailtje naar info@indisch-centrum-denhaag.nl is voldoende en u wordt   in ons abonneebestand opgenomen. ______________________________

De redactie van deze Nieuwsbrief feliciteert [image: image37.jpg]mggss@n



 met het 55 jarig jubileum
Verras uw vrienden met een abonnement op onze Nieuwsbrief                                                                                          Geeft u ons zijn of haar E-mail adres door en wij sturen de Nieuwsbrief voortaan er naar toe. Helemaal gratis. Bent u bestuurslid van een club of vereniging? U kunt ons geen groter plezier doen dan de E-maillijst van uw ledenbestand door te geven. Ook kunt u een Nieuwsbrief afdrukken en met een E-mail intekenlijst (naam en   E-mailadres) op de entreetafel van uw kumpulan neerleggen.  Zo helpt u mee om het Indische Nieuws in een nog grotere kring te verspreiden. Heel veel interessante artikelen, boekennieuws, achtergronden, de strip, de Indische agenda  en nog meer….. Dat wilt u toch niet alleen voor uzelf houden? Dat deelt u toch met anderen? Ja toch?  Bovendien levert het uw vereniging publicatierecht op in de Nieuwsbrief. Ideaal toch?                                                              Gratis agendastukje (reclame) over uw eigen activiteiten in de grootste Indische Nieuwsbrief ter wereld.                                                                                                                                                                                                                                                            De Indische Nieuwsbrief op weg naar 5000 abonnees
Zelf een app maken voor je smartphone

Het maken van een app voor je smartphone is nog nooit zo eenvoudig geweest. Waar je vroeger veel tijd en moeite kwijt was en de dure hulp van een extern internetbureau nodig had, is nu bijna een fluitje van een cent. In een paar stappen maak je nu zelf een leuke app voor je eigen festival, activiteit of eigen organisatie. Steeds meer mensen beschikken over een smartphone; in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 30 zelfs meer dan 60 %. Het gebruik van apps en mobiele websites  is  dagelijkse  kost  geworden en ook surfen op het web gebeurt steeds vaker via een smartphone. Een grote ergernis is vaak het zoeken naar een website op zo’n klein schermpje, terwijl dat bedoeld is voor een normaal computerscherm. Nu kun je zelf  je links naar  websites en blogs als app op je smartphone vastzetten en zodoende een gebruiksvriendelijke mobiele gids maken. Of dit nu een bijzondere activiteit betreft, je eigen festival of je organisatie; het kan allemaal tegenwoordig. Bovendien hoef je ook niet meer te beschikken over een ruim budget, want de hier bedoelde tool is namelijk gratis voor gebruikers en voor de app-beheerders kun je kiezen uit een aantal premium pakketten. 
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Verder ben je ook niet meer afhankelijk van je provider of de fabrikant van je smartphone. 

Hoe gaat dit nu in z’n werk? Via de website “Twoppy” heb je toegang tot het beheersysteem. Hier kan je alle relevante informatie aan je app koppelen en bijhouden. Algemene info zoals naam, adres en routegegevens, maar ook achtergrondinformatie, artiesten, chronologieën, optredens van artiesten (zelfs met doorlink naar hun website), interactieve plattegrond van je festival, enz.

Nadat je als organisatie alle informatie hebt ingevoerd, kun je de app publiceren (actief maken) en is deze meteen via een directe weblink te gebruiken op de meeste moderne smartphones. Daarnaast is alle info die je activeert ook terug te vinden in de twoppy iPhone app, die gedownload kan worden in de iTunes Appstore. 

Waar voorheen alleen de hele grote namen zoals Lowlands en DanceValley zich dergelijke apps konden veroorloven, is het nu dus bereikbaar voor iedere organisatie en voor ieder festival. Iedereen weet dat het succes van een organisatie tegenwoordig afhangt van in hoeverre je GEZIEN wordt. Via je eigen smartphope-apps kan dat nu geen punt meer zijn. Voor meer informatie of om direct je eigen app te maken kun je gaan naar:  www.twoppy.com.

(bron:  www.eventplanner.be)




HYPERLINK "https://twitter.com/" \l "/HansVogelsang"
https://twitter.com/#/HansVogelsang
View  my  profile  at  



(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)
Vertalingen van en naar alle talen en de moedertaal                                                          Speciaal: technisch, medisch, juridisch en commercieel                                                             Snelheid en kwaliteit tegen een redelijke prijs
Sinds 1989 het vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt                                                    Galileïstraat 18   -   2561 TE  Den Haag   -   tel:  070-362 05 89 *  -   fax: 070-362 56 64                                                                                   @:  creapro@worldonline.nl                        W :  www.creapro.myplaces.nl
D a t   i s   a n d e r e   t a a l…!
(advertentie)

De Indische Agenda    (LET OP!  Sluitingsdatum alle kopij Nieuwsbrief nr. 2 op 4 februari 2012)

t/m 31 augustus 2012:  Thé Tjong-Khing, van strip tot sprookje.  De bekende striptekenaar en illustrator Thé Tjong-Khing illustreerde meer dan 300 kinderboeken in zijn ruim 50-jarige carrière. Met zijn betoverende tekeningen won hij alle belangrijke tekenprijzen. Tot en met eind augustus brengt het Kinderboeken-museum Den Haag een  overzichts-tentoonstelling van zijn werk.  Hierin wordt   u   meegevoerd   door  de  zeer 
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bijzondere wereld van Thé en ervaart u door animaties, film en spelletjes hoe hij zijn tekeningen heeft gemaakt. Een verrassende tentoon-stelling voor het hele gezin. Speciaal voor museumkaarthouders biedt het Kinderboekenmuseum elke zondag in de maand maart een exclusief familie-arrangement. U en uw gezin worden onthaald door een sprookjesverteller, die de mooiste verhalen van Thé tot leven brengt. Daarbij wordt een film over het leven en werk vertoond van deze meester-illustrator en ontdekt u zijn betoverende wereld. Daarna kunt u met de kids aanschuiven bij een inspirerende workshop. Tot slot krijgt u een affiche gratis. Dit arrangement is elke zondagmiddag in maart om 13.00, 14.00 of 15.00 uur en uitsluitend op vertoon van uw museumkaart. Graag vooraf even aanmelden via mail: info@kinderboekenmuseum.nl o.v.v. van uw naam, datum, aantal personen en gewenste tijd. Max. 80 pers. per keer. Locatie: Kinderboekenmuseum, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag (vlak naast station Den Haag Centraal), Tel: 070-3339666. Opening: dinsdag t/m vrijdag 14.00 tot 17.00 uur (in de vakanties 10.00 tot 17.00 uur); zaterdag en zondag: 12.00 tot 17.00 uur. Toegang: volwassenen:       € 7,50; kind 4-18 jr. € 6,00; t/m 3 jr. gratis. Kortingspassen € 3,75; museumjaarkaart: gratis. Zie ook: www.kinderboekenmuseum.nl.     
15 januari 2012:  Nieuwjaars-dansant. Gezellige dansmiddag in Nieuwjaars-sfeer om zo 2012 te verwelkomen. De muzikale verzorging is in handen van Free Line met “Goud van oud en nu”. Voor de allerkleinsten is er een kinderopvang met clown aanwezig. Er is een geweldige sfeer en volop zitplaatsen. Organisator is Wout Nijland Productions (Istimewa). De locatie is: Wells-Inn, Stemerdingweg 1, 3769 CE Soesterberg. Om 14.30 uur wil de organisatie graag met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Toegang is gratis en u kunt blijven eten (kleine kaart en voor eigen rekening). Verder in het nieuwe jaar elke derde zondag van de maand een muziekmatinee op dezelfde locatie. www.wells-inn.nl en www.wnproductions.nl geven u graag alle inlichtingen. Tel: 0343-517371.

15 januari 2012:  Waterwolf. Een kletsnat spektakel voor de jeugd vanaf 6 jaar. In Polderland staat een huis. Bijna aan zee. Tussen het huis en de zee ligt een grote dikke dijk. Zo zie je de zee niet;je hoort hem alleen. In dat huis woont een man. Hij heeft de dijk gebouwd. De vrouw van de man is na een storm komen aanwaaien en hun kind is een heel bijzondere jongen. 
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Zijn benen lijken op die van een kikker. Als hij het water zou kennen, zou hij er zo in springen. Maar hij kent het water niet, want hij mag de dijk niet op. Zijn vader is namelijk doodsbang voor water. En zijn moeder? Die kent alle waterliedjes, maar ze zingt ze altijd stiekem zodat haar man het niet hoort. Dan duikt op een pikdonkere nacht ineens de Waterwolf op en die neemt een hele zware storm mee. Waterwolf is een natte en spannende muziektheatervoorstelling over angst en liefde voor water voor  kinderen vanaf 6 jaar. In dit spektakel komen een dijk van een zangeres, een ijsblokjesorgel, druppelaar en een stel poppen samen in een onnavolgbare waterdroom, gespeeld door de theatergroep “Tafel van Vijf”. Locatie: Theater De Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag, Tel: 070-3637798. Aanvang 15.00 uur. Toegang: € 11,00; kinderen tot 12 jaar: € 7,50. Kaarten ook online te bestellen en gemakkelijk af te rekenen via IDEAL. www.deregentes.nl. 

15 januari 2012:  De VOC in Oost-Indië.  Themazondag op het Landgoed Bronbeek, waarbij Gerrit Knaap, Roelof van Gelder, Alexander Raat en Adrienne Zuiderweg zullen ingaan op de diverse aspecten van de VOC. Haar organisatie, militair en burger personeel, briefverkeer, de natuur en het culturele en literaire klimaat in de voormalige kolonie en met name in Batavia. Locatie: De Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Aanvang: 11.00 uur, einde 15.00 uur. Voorinschrijven is noodzakelijk en tot 1 week voor de datum. Toegang: € 23,50 incl. Indisch Buffet. Loket.KTOM.Bronbeek@mindef.nl.

18 januari 2012:  Voorleestheater: Giraf.  Woensdagmiddag 18 januari is al weer de eerste voorleesmiddag van het jaar bij Paagman’s Kinderboeken-winkel “Villa Paagman”. Tevens het de eerste dag van de “Nationale Voorleesdagen”. In het verhaal Giraf komen Marie-Louise en Mark Sekrève vertellen over Giraf, die allemaal leuke dingen meemaakt. Beide vertellers studeren aan de Kunstacademie in Den Haag. Ze schrijven, schilderen en tekenen samen, maar tegelijkertijd ook het liefst dwars door elkaars werk heen. Het verhaal van vanmiddag gaat over Giraf en de krookeritis. Krook is ziek. Giraf verwent hem waar hij kan, maar Krook blijft de krookeritis houden. Olifant weet gelukkig wat Krook nodig heeft: een drankje dat bitter is en een beetje zuur. Krook is zelfs zonder slokje hiervan weer snel opgeknapt. Giraf wil ook een keer verwend worden. 
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Hij voelt zich plotseling niet zo heel erg lekker….Een ademloze middag voor de kleintjes en iedereen die van voorlezen houdt. Locatie: Villa Paagman, Frederik Hendriklaan 217, 2582 CB Den Haag, Tel: 070-3383838. Toegang gratis (wel graag even aanmelden via www.paagman.nl.  info@paagman.nl.  
22 januari 2012:  Lezing “De Kris: Lotus en Juweel.  De Javaanse Kris komt in het invloedsgebied van de voormalige Rijk van Majapahit voor. De lokale culturele verschillen zorgden voor de diverse verschijningsvormen van de Kris. Maar desondanks werd er in de kern niets veranderd aan zijn eigen unieke grondvorm. 
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Deze bleef onafhankelijk van grootte of herkomst. In de uiterlijke kenmerken is symboliek herkenbaar die iets vertelt over de relatie tot de mythologie, kosmologie en cultuurfunctie. Zo kan de Kris gebruikt worden als wapen, maar ook als onderdeel van ceremoniële kleding waaraan de sociale rang van de drager af te lezen is. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Volksuniversiteit Arnhem. Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Toegang: € 12,00, inclusief entree museum. Nadere inlichtingen: 026-4422363 of website: www.volksuniversiteit.nl/arnhem. 
22 januari 2012:  Kumpulan Mossel.  Een gezellige familie kumpulan annex Dansmatinee voor een onbezorgde middag. De muzikale omlijsting is in handen van de bands: “JF.Pretenders” en “Trustful-7” en de heerlijke Indische keuken wordt gerund door de familie Mossel. Locatie: Centrum De Haen, De Brink 10, 3871 AM Hoevelaken. In omgeving ruime gratis parkeergelegenheid. Tijden: zaal open 12.30 uur, aanvang 13.00 uur en einde om 18.00 uur. Toegang: € 9,00; kinderen tot 14 jaar gratis. Alle inlichtingen worden graag verstrekt door: D.Mossel, Tel:  06-30661018.  
9 februari 2012:  Symposium “Omstreden Geschiedenis”.  Het thema  van dit symposium is de (re)presentatie van de Nederlands-Indonesische geschiedenis in de musea. Aanleiding is de overzichts-tentoonstelling “Verhaal van Indië”. 
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Vaste expositie “Het Verhaal van Indië”  
Tijdens dit symposium worden de twee verschillende kanten van de koloniale geschiedenis belicht, nl. de civiele en de militaire kant. Onder leiding van dagvoorzitter Wim Manuhutu wordt in het ochtenddeel de totstandkoming van de tentoon-stelling tegen het licht gehouden, en in de middag ligt de nadruk op de toekomstige postkoloniale museale praktijken. Sprekers zijn onder andere: Rob van Ginkel, auteur van “Rondom de Stilte: Herdenkingscultuur in Nederland”; Stef Scagliola, auteur van “Last van de oorlog”; Meta Knol, directeur van museum “De Lakenhal” in Leiden en verantwoordelijk voor de tentoonstelling: “Beyond the Dutch”. Verder Pamela Pattyama, bijzonder hoogleraar Indische Cultuur en Literatuur; Mirjam Shatanawi, conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika in het Tropenmuseum en Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum in Bronbeek. Locatie: De Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Tijden: 10.00 tot 16.30 uur. Toegang: € 10,00 inclusief lunch. Reserveren noodzakelijk via: info@indischherinneringscentrum.nl. 

25 februari 2012:  Benefietavond Ron’s Droom. Ron Makadoero had vele idealen; een ervan was om met beperkte middelen directe hulp te bieden aan kinderen, gezinnen en scholen in Indonesië. Zijn plannen heeft hij helaas niet zelf kunnen realiseren, doordat hij op 8 juni 2009 op brute wijze in Rijswijk werd vermoord. Zijn broers en zusters, de “erfgenamen” van zijn droom zetten nu zijn werk voort en geven op 25 februari een grote Benefietavond. Medewerking verlenen onder andere Wieteke van Dort, The Entertainers en Challenge. Men wil fondsen werven voor een tandenpoetsproject op een schooltje op een vuilnisbelt in Jakarta, renovatie van een dak van een leslokaal voor handenarbeid van de Santi Rama school voor doofstomme kinderen, renovatie van verpauperd sanitair van de Santi Rama kleuterschool en nog heel veel meer. 
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                   Ron Makadoero (1952-2009)
De Stichting Ron’s Droom hoopt tevens nieuwe vaste donateurs te vinden om bestaande projecten uit te breiden en nieuwe projecten aan te pakken. De Benefietavond wordt gegeven in: Gebouw De Leuningjes, Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk. De Indische keuken is uiteraard aanwezig. Aanvang om 17.00 uur. Toegang:         € 12,00. Alle informatie via Tel:          06-40240886, 06-28814599 en op  www.ronsdroom.nl.    
25 en 26 februari 2012:  Pasar Malam Rijswijk.  Weer twee dagen heerlijk genieten van een ouderwetse Pasar in Rijswijk. In een rustieke Aziatische sfeer kunt u zich laten verrassen door de vele optredens van bands, dansgroepen en solisten, voortreffelijk eten, workshops en slenteren langs de vele kramen. 

[image: image48.jpg]



Twee dagen lang is de Beurshal Haaglanden de ontmoetingsplek voor iedereen die affiniteit heeft met de warme Indische cultuur. Als artiesten kunt u onder andere verwachten: S.A.N., Diana Manoafra en vele anderen. Tevens zijn de dansgroepen Jelita en Orchidee van de partij. Vele standhouders, zoals: Sambalshop, Jem’s Koeken, New Fashion Asia, enz. bieden hun uitgestalde kleurrijke waren aan. 

Een van de gezelligste Pasar Malams van Nederland kunt u meemaken op de locatie: Beurshal Haaglanden (voorheen: de Darling Market), Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk (Z.H.). Opening: zaterdag 12.00 tot 22.00 uur, zondag 12.00 tot 20.00 uur. Toegang: volwassenen: € 8,00, 65+ € 6,00, kinderen 7 t/m 12 jaar € 3,00, kinderen t/m 6 jaar gratis.   
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4 maart 2012:  De Ontdekking van Indië. Het verhaal over de beginjaren van wat later Nederlands-Indië werd. E.C. (Eppo) Steenhuisen illustreert zijn presentatie met afbeeldingen van kaarten  en   voorwerpen   die   in   het Museum Bronbeek tentoongesteld staan. Aan het eind van de 16e en begin 17e eeuw werd de basis gelegd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als zeevarende natie. Hoe kwam de jonge Republiek in het Verre Oosten terecht; wat zochten ze en waarom? Het verhaal over de kostbare specerijen en de eerste jaren van de VOC. Een tijd waarin oorlog en handel hand in hand lijken te gaan. Zoals een van de schrijvers uit die tijd  opmerkte: “Voor Vaderlandt ende eygen profyt”. Steenhuisen bracht een deel van zijn jeugd in Azië door en bezocht in de loop der tijd alle uithoeken van dit prachtige continent, met name Indonesië. Naar aanleiding van een script voor een televisieserie raakte hij verslingerd aan de verhalen over de oude handelsroutes en de ontdekkingsreizigers. Hij bestudeerde talloze scheepsjournalen en volgde colleges over de VOC en de scheepvaart in de Gouden Eeuw aan de Universiteit van Leiden. Voor vele instellingen en musea heeft hij lezingen gegeven over dit onderwerp en nu dus in museum Bronbeek. 
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Replica van VOC schip “De Batavia”
In het dagelijks leven is hij directeur en eigenaar van Askja Reizen. Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763555. Aanvang lezing: 14.00 uur. Toegang:     € 12,50 (inclusief museumbezoek). Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info: www.bronbeek.nl.
21 en 22 april 2012:  Groot Cultureel Festival. Op veler verzoek organiseert Maureen ten Hoorn (Sinarprojects) de 2e herdenking voor Repatrianten en Immigranten. Op 21 april zijn er optredens van o.a. Trio Ginger, Hot News, Straight en The Entertainers, met een spectaculaire afsluiting van The Java Guitars. Op 22 april treden op: Shorty Miller (Rolf Pichèl), The Rocking Players, J.F. Selection, The New Crazy Rockers Show en een spetterende afsluiting van The Indorock Revival Band met een gastoptreden van een Indische icoon. Locatie: Sportcentrum “De Trits”, Goeman Borgesiuslaan 2, 3741 CR Baarn. Tijden: 21 april, zaal open 14.00 uur – aanvang 15.00 uur tot 00.00 uur. 22 april, zaal open 12.00 uur, aanvang 13.00 uur tot 22.00 uur. De presentatie is in handen van Gerda Krastel en Edu Schalk. Toegang: kind t/m 12 jr. gratis; bij reservering vooraf € 12,50 p.p.; aan de zaal: € 15,00. Deze toegangsprijzen zijn inclusief snacks, consumpties en maaltijd! Diverse food en non-food stands aanwezig. Rondom de locatie is er ruime gratis parkeergelegenheid. Info: www.sinarprojects.com, www.theindorockers.nl, www.tjampoer.nl.                                         E-mail:  sinar.projects@gmail.com. 
	C  A  F  E     E  M  M  A VOOR EEN DRANKJE EN EEN HAPJE EN VOOR LUNCH EN DINER 

	MET VRIENDEN OF VRIENDINNEN, ZOMAAR OF VOOR EEN FEESTJE EN OOK VOOR UW NETWERKBORREL      KUNT U BIJ ONS TERECHT IN EEN SFEERVOLLE AMBIANCE EN EEN PRETTIGE BEDIENING                                ALLE DAGEN GEOPEND VAN 11.00 TOT 01.00 UUR                                                                     REGENTESSEPLEIN 222   -   2562 EZ DEN HAAG   -   TEL: 070-3655065


Indonesië pakt illegale houtkap aan 

Indonesië gaat de illegale kap van tropisch hardhout, onder andere op Borneo, serieus aanpakken. Vanaf maart 2013 zal er geen “slecht” hout meer het land verlaten, heeft de regering  beloofd. De  illegale  houtkap
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Schrijnend voorbeeld van wat illegale houtkap voor verwoesting aanricht.
bereikte begin deze eeuw een triest hoogtepunt. Ongeveer 80 % van alle tropische hardhout werd in het land illegaal gekapt. Niet alleen door locale bewoners voor extra inkomen, maar ook door grote bosbouwbedrijven, die met zwaar materieel vele voetbal-velden per dag aan oppervlakte oerwoud kaalsloegen. 

Een van de oorzaken was de val van dictator Suharto in 1998. Toen zijn ijzeren greep op het land verslapte, ontstond er een proces van decentralisatie met veel macht voor de “bupati”, de bestuurders in de honderden districten.  Zij trokken zich weinig aan van de wetgeving en regels en ruilden bos voor invloed. 

Sinds een jaar of vijf probeert Jakarta de touwtjes weer in handen te krijgen, mede onder druk van de Europese Unie. De illegale kap is dankzij strenge controles inmiddels in enkele jaren teruggebracht tot 40 % en dit wordt zienderogend minder. Vanaf maart 2013 heeft alleen nog maar legaal hout toegang tot Europa. 
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Kaalslag, stapels illegaal hardhout en wachtende bulldozers.
Hierover bereikten de EU en Indonesië in mei 2011 een overeenkomst. Om de legaliteit aan te tonen zal een certificeringssysteem opgezet worden, dat verplicht gaal gelden voor alle 4500 hout- en bosbouwbedrijven in het land. Echter, Indonesië heeft niet bepaald een reputatie waar het gaat om handhaving van wetten en regels. Graag wordt een oogje toegeknepen als er met bankbiljetten geschoven wordt. Daarom is in de overeenkomst meegenomen dat er een  netwerk van vele Indonesische maatschappelijke organisaties als een soort groot burgernetwerk opgezet, die het gehele land bestrijkt en erkend wordt door de regering van Indonesië en de EU. De coördinator van het Netwerk, Abu Meridian van de organisatie Telapak zegt hierover: “We werken met plaatselijke mensen en inheemse volken. De lokale gemeenschappen weten precies wat er in de bossen gebeurt. Ze horen en zien alles”. 

De EU en de Verenigde Staten zijn samen goed voor zo’n 80 % van de import van tropisch hardhout. In de VS bestaat de wet-Lacey, die sterke overeenkomsten heeft met de wetgeving in de EU. Ook Japan en enkele andere Zuid-oost Aziatische landen komen nu in beweging. De angst bestaat dat het illegale hout straks zijn weg naar de Chinese markt weet te vinden. 
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Zo moet het voortaan: een lier verankerd aan een woudreus om de stammen uit het bos te trekken. 

Daarbij komt nog een groot probleem om de hoek kijken. De Chinese houtindustrie importeert veel hardhout uit alle omliggende landen en verwerkt dit tot bouwproducten en meubels, die dan weer onder andere naar Europa geëxporteerd worden. Dit hout is op het moment niet traceerbaar. In maart moet ook China legaliteitsdocumenten voor tropisch hardhout kunnen overleggen bij export naar Europa en de VS. Men vraagt zich af in hoeverre de betrouwbaarheid ervan gecontroleerd kan worden.

Verder is er nog een onderdeel van het verdrag dat opzien baart. In het vervolg mogen er geen bulldozers meer gebruikt worden om boomstammen uit het bos te halen. In plaats daarvan moet het gebeuren met een staalkabel en een lier. Daardoor zullen ook de brede kapwegen tot het verleden behoren. ______________________________
Boy       Strip door:  Hugo Driessen
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Interview met Louise Rahardjo (Museum Nusantara)  door:  Sabine Bolk 

Sabine Bolk houdt sinds 2009 een blog bij: “De reis naar Batik”. Wat begon met een reis naar Java, Indonesië, is nu uitgegroeid tot een blog met allerlei zaken rond Batik, Indonesië en de Indonesische kunst en cultuur. In augustus 2011 bezocht ze Museum Nusantara in Delft en schreef daar een blogpost over, die men kan kezen op: http://dereisnaarbatik.blogspot.com/2011/08/museum-nusantara-in-delft.html. Begin oktober bezocht ze het museum opnieuw; en dit keer    om Louise Rahardjo, de assistent conservator, te interviewen. Mede in het kader van het verschrikkelijke nieuws over de dreigende sluiting van het enige museum in Nederland voor de Indische en Indonesische cultuur, dacht Sabine er goed aan te doen het ook aan de lezers van deze Nieuwsbrief aan te bieden. Toen zij de redactie erover mailde, hebben wij het met beide handen aangegrepen. Hierna het interview:

Sabine: Vertel eens iets over jezelf; wie ben je en hoe oud ben je?
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Louise Rahardjo toont een Batikdoek, die gemaakt is door Eliza van Zuylen, een van de bekendste Indo-Europese Batikmakers uit Pekalogan. 
Louise: Ik ben Louise Rahardjo, ik ben geboren in 1986 in Leiden. Mijn moeder is Nederlandse en mijn vader is Indonesisch van Chinese komaf. In Indonesië werd hij gezien als Chinees. Ik ben opgegroeid in Den Haag en Delft en mijn ouders hadden daar een Indonesisch restaurant. We hadden daar altijd veel Indonesische mensen om ons heen. Alhoewel we een echt Nederlandse opvoeding hebben gehad, hadden we veel met de cultuur van Indonesië te maken. Ik heb twee oudere broers en een zusje.

Sabine: Uit welk deel van Indonesië komt jouw vader?

Louise: Midden Java, uit Salatiga, ten noorden van de Merapi. 

Sabine: Maar je spreekt wel Indonesisch? 

Louise: Omdat ik nu Indonesisch aan het studeren ben, spreek ik het wat vloeiender, maar daarvoor was het een beetje Pasar-Maleis: ja, nee, ik wil dit, ik wil dat, het eten is lekker, dank je wel, en meer van die kleine uitdrukkingen. 

Sabine: Dan komen we bij het volgende: hoe wordt je conservator? 

Louise: Ik studeer. De opleiding heette officieel “Talen & Culturen van Zuid-Oost Azië en Oceania”. Tegenwoordig hebben ze dat ingekort tot “Talen en Culturen van Indonesië”. Ik zit nu in mijn Mastertraject en dat noemen ze Indonesian Studies. Daar doe ik de ASEP, dat staat voor: Asean Society, Economics and Politics. Asean staat weer voor: Associations for South-East Asian Nations. Dat is een soort Aziatische Unie, zoals wij hier de EU hebben. Daar staat het echter nog echt in de kinderschoenen. Het Mastertraject is een Engelstalige opleiding, maar als alle studenten ook Indonesisch spreken, wordt het ook in het Indonesisch gegeven. Maar we hebben ook studenten uit bijvoorbeeld Vietnam en daarom is Engels de voertaal bij de studie. 
Sabine: En wat leer je zoal bij die opleiding?

Louise: Je hebt er gewoon vakken zoals taal en cultuur, het Indonesisch en het Javaans. In de vakken geschiedenis leer je de pre-koloniale, de koloniale en de post-koloniale geschiedenis. En dan heb je vakken over de verschillende godsdiensten, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme. Het vak Cultuur en Media en hoe deze samen in Indonesië worden gevormd, waar censuur op ligt en waar niet. Politiek, recht en bestuur zijn ook vakken en die gaan over de vorming van de grondwet. Het is echt heel breed. 

Sabine: Maar is het dan wel zo, dat je daarin uiteindelijk een richting kiest?

Louise: In de Bachelor fase niet, maar nu tijdens de Master wel. Maar eerst kon je uit vier richtingen kiezen. Door de bezuinigingen zijn er nog maar drie van over: de Linguïstische, kunst-historische en economische kant. Ik ben de economische kant opgegaan. 

Sabine: De economische kant? Maar je bent hier in Nederland. Hoe zit dat? 

Louise: Ik heb veel interesse in de cultuurhistorische achtergrond van Indonesië, maar ik denk dat mijn toekomst meer in de sociaal-economische richting ligt. Het leeft bij mij eer en ik kan er meer kanten mee op. Toch is het leuk om te weten hoe ik in deze baan gerold ben. Onze vroegere overburen in Den Haag, waren hele goede kennissen. De vrouw was vroeger conservator van Nusantara en haar dochter, Amy Wassing is dat nu. En zij heeft dezelfde studie gedaan als ik nu doe. We kwamen in gesprek en vertelde dat ze minder wilde gaan werken vanwege haar tweeling en zei dat ze iemand nodig had om haar te vervangen. Na een poosje zei ze, dat ik wel een goede assistent zou zijn. Zo ben ik erin gerold. 
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Hoofdingang van Museum Nusantara

Sabine: Zou je dan uiteindelijk in Nederland willen blijven werken of juist in Indonesië; of een functie waarbij je op en neer moet reizen?

Louise: Het kan beide. Ik zou het ook wel leuk vinden om een paar jaar in het buitenland te werken en ook een paar jaar hier. Het hangt er vanaf hoe mijn toekomst loopt. Ik heb het hier echt helemaal naar mijn zin in het museum. Vroeger had ik meer het idee dat het een suf en stoffig baantje was, maar dat is het absoluut niet. Het is een heel positieve ervaring. 

Sabine: Wat houden jouw werkzaam-heden in als assistent conservator?

Louise: Het voorbereidende werk voor de conservator, zoals de E-mails sorteren, welke kan ik wel beantwoorden en welke niet. Vaak zijn het aanvragen betreffende de collectie, zoals: mogen we dit zien of mogen we dat zien; heeft u daar wat meer informatie over, enz. Over sommige objecten kan ik niet zo heel veel vertellen, dus die stuur ik gewoon naar de conservator door. Als er mensen aanvragen doen om bepaalde stukken uit het depot te zien, dan zorg ik meestal voor een afspraak. En dan ben ik er meestal zelf ook bij als        die stukken worden bekeken, gefotografeerd en beschreven. 

Een ander deel van mijn werk is de collectie zelf hier in het museum. Op het moment ben ik bezig met een textielwissel. De textielcollectie wordt in december 2012 gewisseld, dus ik ben nu bezig met Batiks, Batik Belanda en Chinese Batiks; die komen er straks in. De Ikats hangen er nu sinds maart en vanwege het licht worden de stoffen fragieler. Ze mogen gewoon niet te lang aan licht blootgesteld worden.
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De lange zijvleugel van Museum Nusantara
Sabine: Ja, dat vertelden ze mij ook al in het Tropenmuseum. Daar hebben ze maar 1 of 2 Batiks op display. Ze vertelden mij dat ze elke 6 maanden moeten worden vervangen. En je moet maar net de mankracht hebben om dat te doen.

Louise: Ja, en daarvoor ben ik hier. Zoals die vitrine met Wayang Willem. Eerst stond er nog maar één rij en ik heb een tweede rij toegevoegd en op de eerste aangepast. De conservator heeft daar nu geen tijd voor en dus mag ik het doen. Dat is heel erg leuk werk en ik kan echt zeggen: Die vitrine is een stukje van mij…

Sabine: Is het dan ook zo dat jij de Batiks selecteert of is dat van tevoren besproken met de conservator? 

Louise: Ze heeft mij gezegd wat het idee is en aan de hand daarvan ben ik nu de Batiks aan het selecteren. Deze lijken mij geschikt om te laten zien, om een verhaal over te vertellen met een beetje een rode draad. Daarna komt de volgende stap en gaan we samen kijken welke we echt selecteren. Ik mag er ook wel een beetje mijn eigen invulling aan geven, maar zij is uiteindelijk degene die bepaalt wat we wel en wat niet gaan ophangen. 

Sabine: Dus eigenlijk is zij ook curator? Zij doet ook de inrichting van de exposities en de thematieken van de tentoonstelling? 

Louise: Ja inderdaad. Wij hebben hier geen ruimte voor zoveel functies. Het is een soort all-in-one job. Er zijn wel plannen om het Erfgoed Delft te gaan verzelfstandigen. Er een andere structuur in aan te brengen met curatoren en alles wat daar zo’n beetje bij komt kijken. Dus een andere indeling, maar dat speelt pas over een paar jaar; we zitten nu nog aan de gemeente vast. 

Sabine: Wat is jouw favoriete stuk in de collectie; of liever: wat vindt je mooier en zou jij je daarin ook meer willen specialiseren?

Louise: op het moment spreekt de vitrine van Wayang Willem mij het meeste aan. Gewoon omdat ik daarmee best wel druk ben geweest de afgelopen tijd. Ik vind het een mooie mix tussen oost en west. Ze zien er uit als traditionele Indonesische poppen, maar ze zijn absoluut westers. En toch, als je goed kijkt zie je ook wat Indonesische trekjes. Dat vind ik gewoon heel erg leuk en ik heb best wel een band gekregen met Delft en de geschiedenis van Willem van Oranje. Wayang Willem vertelt dat levensverhaal. Hier tegenover heb je het Prinsenhof, waar Willem van Oranje werd vermoord, dus de link is groot. Verder vind ik die voorouderbeelden erg mooi en de krissen en de mystiek die erachter zit.

Sabine: Geloof je dat er een ziel in zit?
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Schitterende Batik stoffen in Nusantara 

Louise: Ik denk wel dat er iets in zit. Niet dat ik er persoonlijk dingen heb meegemaakt, maar er zijn wel dingen gebeurd in mijn familie. Ik kan wel een voorbeeld geven. Het was geloof ik in 1991. Mijn vader lag in het ziekenhuis en het waas de dag voor mijn verjaardag. We waren bij mijn vader geweest in het ziekenhuis en waren best lang gebleven. Toen we thuis kwamen, bleek dat er was ingebroken. De inbreker had alle tijd gehad om van alles en nog wat mee te nemen, maar zelfs de telefoon die we toen hadden, zo’n looptelefoon die toen helemaal hot was, die was er nog. In een ladekastje in de hal hadden we een kris liggen en mijn vader zei dat het kwam door die kris. De politie vond het ook erg raar dat de inbreker niet verder het huis in was geweest. 

Ik weet ook nog goed dat als mijn vader vroeger naar het buitenland ging dan legde hij altijd een kris op zijn deel van het bed. Mijn moeder vond dat natuurlijk altijd hartstikke eng, maar het was ter bescherming. Dus ik geloof wel in de kracht ervan. Ik kan het zelf niet aantonen, maar ik denk wel dat er iets speciaals in zit. 

Sabine: Jullie hebben ook Chinees-Indonesische Batiks in jullie collectie. Heb je dan als je die ziet, dat je die mooier vindt dan andere, of die makkelijker kan lezen? Dit klinkt misschien raar, maar ik heb dat zelf met Batik Belanda. Die springt er voor mij uit, die snap ik meteen.
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Louise: Ik ben opgegroeid met heel gewone Javaanse Batiks om mij heen. Maar gisteren was ik toevallig bij mijn moeder om verschillende Batiks te bekijken. Mijn moeder heeft een hele grote Chinese kast, haar Batikkast. Daar zitten Javaanse, Chinese en Indo-Europese Batiks in. Allemaal door elkaar. Toen ik die Javaanse zag, dacht ik: dit is een gewone, normale Batik. Maar ten ik die Chinese zag, met al dat rood of die met heel veel blauw, geen en roze, of met veel versieringen, bloemen en andere motieven, toen dacht ik: dit is mijn speciale Batik.

Sabine: Zijn er nog meer nieuwe items op komst, of is jullie collectie al min of meer compleet? 

Louise: Er komen steeds veel aanvragen binnen voor schenkingen. Klinkt een beetje raar, maar ons depot zit eigenlijk best wel behoorlijk vol en er zijn strenge regels aan verbonden. Als je iets aanneemt voor een museum, kan je het niet zomaar afstoten. We kunnen ook net zomaar het depot leeghalen en dingen op de veiling gooien of wegdoen. Dus voor we iets aannemen, wordt er eerst gekeken of het echt waarde heeft voor onze collectie en of het echt iets speciaals is. 

Ook kijken we hoeveel van dat soort items we al hebben. Er komen bijvoorbeeld weer speren van een bepaald eiland en we hebben er al zo’n 25 of 30 van. Dan is het echt niet zo interessant om er nog eentje aan te nemen. Dan moet je toch schenkers teleurstellen en dat is best wel zuur af en toe. Hebben ze mooie spullen en dan kun je ze niet aannemen. 

Of we iets aannemen voor de collectie, laat ik aan de conservator over, want zij kent onze collectie het beste. En van sommige items kan ik zeggen: Hé, volgens mij is dit wel interessant. Soms heb ik het goed, maar meestal zit ik er gewoon naast. 

Sabine: Wordt daar op je opleiding ook aandacht aan besteed? 

Louise: We hebben de vakken kunst en materiële cultuur en daarin wordt er wel aandacht aan besteed, maar niet echt veel. Had ik een andere Master gekozen, dan werd er wel meer aandacht aan besteed. Dan laten ze ook zien hoe je kunt bepalen of iets echt oud Chinees is of niet. Bijvoorbeeld aan de houtstructuren, of het oud maken van of echt oud zijn van houtsoorten.

Sabine: Maar dat is natuurlijk ook iets waar je nu meer kijk op krijgt.

Louise: Ja, het is ook als ik een object door mijn handen laat gaan, dat ik het nu al eerder weet. Er ligt een plan om alle objecten ultiem te beschrijven en mooiere foto’s te maken, maar dat is iets voor de toekomst. We hebben wel honderden Batiks liggen waarvan alles wel goed gedocumenteerd is, maar niet gefotografeerd. Dus dat is niet altijd even handig. Als museum zijn wij heel erg open en vrij als mensen iets vragen of iets willen bekijken uit onze collectie. 

Sabine: Daar ben ik het helemaal mee eens. 
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Louise: Dat was volgens mij ook een van de eerste dingen die ik je vroeg: zijn er bepaalde Batiks die je wilt zien, mail me dan. 

Sabine: Ja inderdaad. Ik weet niet wat jullie allemaal in jullie collectie hebben en ik wil zeker een keer komen kijken. Maar mijn interesse is nogal breed.

Louise: We hebben eigenlijk  alles.

Sabine: Ja, ik wil gewoon alles zien. Maar als er straks een aantal Batiks op display zijn, dan kom ik zeker kijken.

De opening van de nieuwe textiel en Batik tentoonstelling “Sarongs van Naam” was op 17 december 2011 en duurt tot en met 3 juni 2012. Louise Rahardjo opende de tentoonstelling, gekleed in de sarong van haar Indo-Chinese oma en de kabaya van haar Nederlandse overgrootmoeder (zie foto). De batiks komen hoofdzakelijk uit de eigen collectie van Nusantara en stammen uit de periode van 1880 tot 1940.__________________________
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