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  Nederlands  Indisch  Cultureel  Centrum 

  Nieuwsbrief    12/2012 
Gratis maandelijks magazine | Jaargang 4, december 2012 | Oplage: 5600 | Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang 

Dit is het digitale magazine van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, dat u maandelijks gratis toegezonden krijgt. Via deze nieuwsbrief 

wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe 

items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”. 

Van de redactie                                 

Alweer is er een jaar voorbij. In het 

afgelopen jaar is ons abonnee-aantal 

enorm gegroeid. De waardering voor 

de inhoud van onze Nieuwsbrief is 

almaar stijgende en wordt door 

sommigen zelfs de digitale Moesson 

genoemd. Ook in het nieuwe jaar gaan 

wij weer onze Nieuwsbrief promoten 

om onze lezersaantallen te vergroten. 

De redactie dankt iedereen voor het 

vertrouwen. Heeft u een persberichtje 

of een leuke activiteit voor de rubriek 

just4kids voor de jeugd van 4 tot 16 

jaar? Laat het ons weten! Inmiddels 

hebben we nu: 5540 abonnees! Wij 

willen een heel hartelijk welkom heten 

aan al die nieuwe lezers van onze 

mooie Nieuwsbrief. Bent u zelf lid van 

een vereniging of club en u denkt dat 

de andere leden het wel op prijs 

zouden stellen om   onze   Nieuwsbrief  

 Aantal abonnees is NU: 

 

                                                

maandelijks per e-mail te ontvangen?  

Dan kunt u deze nieuwsbrief 

uitprinten en als inzage-exemplaar op 

de eerstvolgende bijeenkomst van uw 

vereniging of club op de infotafel of 

entreetafel leggen met een E-mail 

intekenlijst erbij. Zo helpt u ons aan 

nieuwe abonnees en uw clubgenoten 

aan een gratis mooie en informatieve 

maandelijkse nieuwsbrief. Een E-mail 

intekenlijst kunt u bij ons aanvragen 

en krijgt u dan omgaand toegestuurd.   

Tientjes actie 

Tenslotte willen wij u graag nogmaals 

herinneren aan onze tientjes actie. 

Gelukkig hebben al heel wat mensen 

een bijdrage geleverd, waarvoor onze 

dank, maar het is helaas nog niet 

voldoende om financiële soelaas te 

kunnen bieden aan onze plannen voor 

wat promotionele acties dit jaar. 

Denkt u daarom nog eens aan ons, als 

u toch uw bankzaken aan het doen 

bent. Rabobank, nr. 12 92 16 836 

(IBAN: NL39 RABO 0129 2168 36) 

t.n.v. N.I.C.C. in Den Haag, o.v.v. 

Tientjes actie. U helpt ons toch? Wij 

rekenen op u, zoals u rekent op ons. 

Deadline kopij en advertenties 

voor het januarinummer is op:      

4  januari  2013 

 

De Petitie gaat door…..  

Veel positieve reacties waren het 

gevolg van het besluit om de Indische 

petitie toch te laten doorlopen. Met 

name op Facebook zijn heel veel 

mensen (zoals ook vermeld in onze 

vorige editie) weer volop aan de slag 

om “De Indische Kwestie” onder de 

aandacht van iedereen te brengen. En 

gestaag komen de handtekeningen 

weer binnen. Op initiatief van uw 

hoofdredacteur zal Het Indisch 

Platform op zeer spectaculaire wijze  

in de maand maart 2013 alle 

handtekeningen aanbieden aan de 

Tweede Kamer. Hoe wij dat gaan 
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doen, blijft nog even een geheim. 

Maar Den Haag en de Indische 

gemeenschap zullen er nog lang over 

napraten, dat garandeer ik u. Vooral 

tijdens de feestdagen eind december 

en de Nieuwjaarsrecepties in januari 

zullen veel verenigingen en clubs extra 

aandacht besteden aan de petitie.  

Ook de papieren versie van de petitie 

wordt grootschalig verspreid. Daarom, 

alle lof voor al de mensen die zich zo 

voor deze goede zaak inspannen.    

 

Mediapartners ICM-Online en N.I.C.C. wensen al onze abonnees, lezers, 

adverteerders en donateurs fantastische Kerstdagen en een heel gelukkig 2013    

A very Merry Christmas and a Happy New Year  from all of us to all of you 

 

Fotoalbums zoeken eigenaren                  door:   Jonathan Douma  

Ruim tachtigduizend foto’s, verzameld 

in enkele honderden albums wachten 

in het Tropenmuseum op hun 

rechtmatige eigenaren. De foto’s zijn 

gemaakt tussen 1900 en 1940 van het 

dagelijkse leven in voormalig 

Nederlands-Indië. In deze Nieuwsbrief 

hebben we hier al meer aandacht voor 

gevraagd. Toch hier nogmaals, 

vanwege het grote belang dat nog 

levenden en/of nabestaanden van de 

geportretteerden hun historische 

foto’s in ontvangst kunnen nemen en 

bewaren voor het nageslacht.  

 

“Voor mij is ieder fotoalbum een 

puzzel. Ik wil het verhaal achter die 

foto’s weten; waar is het, wie staan er 

op de foto?”, zegt Pim Westerkamp, 

curator Zuidoost-Azië van het 

Tropenmuseum. Voor hem zijn het 

donkere pagina’s met zorgvuldig 

ingeplakte plaatjes van Indonesië in 

koloniale tijd, gescheiden door 

doorschijnende vellen. “Dit lijkt wel 

van mensen die de oversteek van 

Nederland naar Indië maakten. Hier 

foto’s van de piramiden, van Port Saïd 

en sfeerplaatjes van het Suezkanaal”. 

Schepen op weg naar de Oost 

maakten een tussenstop in Port Saïd.  

Geen schokkende foto’s uit de 

oorlogstijd, maar het gewone 

alledaagse leven in Indië tussen 1900 

en 1940. Het Tropenmuseum heeft  

335 van deze verweesde albums in 

bezit met ruim tachtigduizend foto’s. 

Ooit achtergelaten in Indonesië toen 

daar na de oorlog de strijd om de 

onafhankelijkheid uitbrak.  

In 1948 kwamen duizenden 

fotoboeken terug naar Nederland, 

naar het toenmalig Indisch instituut. 

Op speciaal georganiseerde kijkdagen 

werd in totaal ruim driekwart door 

families opgehaald. Nu, ruim 60 jaar 

na dato, probeert het Tropenmuseum 

met het project “Foto zoekt familie”, 

de overige eigenaren te vinden.  

 

Het museum wil de foto’s digitaliseren 

en via een website en apps 

verspreiden , in de hoop dat mensen 

zichzelf of anderen herkennen. Via de 

crowdfundingwebsite ‘voordekunst.nl’ 

zamelt het museum geld in om dit 

mogelijk te maken. Er is € 10.500,- 

nodig en dit bedrag is nu bijna binnen. 

“Veel van de mensen die in de albums 

vorkomen zijn nu oud of leven niet 

meer. Toch hopen we de daarna 

komende generaties Indische mensen 

te bereiken”, aldus Westerkamp. Hij 

bladert verder door een album, 

vermoedelijk handelend over een jong 

meisje. Telkens verschijnt ze op de 

foto’s: samen met vriendinnen, voor 

schoolgebouwen, en veel foto’s met 

haar hond. “Het zijn echt allemaal 

kiekjes, hè. Nu zetten ze alles op 

Facebook en toen werd het in een 

fotoalbum ingeplakt”. 

  

Er is veel onderzoek gedaan naar de 

eigenaren van de albums. Door het 

Koninklijk Instituut voor de Tropen, 

dat via tal van kijkdagen en contacten 

in de gemeenschap  heeft gezocht 

naar de rechthebbenden. Toen zij daar 

halverwege de zestiger jaren mee 

stopten, werd het stokje overgenomen 

door Marie Jeanne Hillerström. Als 

vrijwilligster bij het Instituut heeft zij 
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het project “geadopteerd” en ging 

driftig zelf, vanuit haar eigen huis in 

Hilversum, op zoek naar de mensen 

achter de foto’s. Het bewijs daarvan, 

kleine kaartjes met informatie, werden 

in de albums achtergelaten. Op die 

kaartjes stond informatie zoals 

locaties, namen van geportretteerden, 

en andere ontdekkingen. Zo stond bij 

een foto van twee meisjes: ‘Noor 

Hojema, 13 jaar en Lies Duif, 12 jaar’.  

Het project slaat aan binnen de 

Indische gemeenschap. Bij het 

Tropenmuseum stromen de 

telefoontjes binnen. Westerkamp: 

“Zeer persoonlijke verhalen. 

Sommigen hebben helemaal geen 

tastbare visuele herinneringen aan 

hun verleden.  

 

Tijdens de Indië-Herdenking op 15 

augustus en ook in de vele 

gesprekken, merk ik hoezeer dit leeft. 

Begin 2013 moeten de albums klaar 

zijn voor digitale verspreiding. Mensen 

die zichzelf of hun familieleden 

herkennen, kunnen de albums dan 

komen afhalen. In ruil wil het Museum 

wel hun verhaal horen. Om de 

puzzeltocht achter de albums te 

kunnen voltooien, maar vooral om de 

verhalen te bewaren in via het 

Tropenmuseum verder te kunnen 

vertellen. Westerkamp: “Als hoeders 

van de albums voelen wij ons ook 

hoeder van de verhalen die erbij 

horen”.  

www.voordekunst.nl,  

projectnaam: “Foto zoekt familie”.     

 

 

 
(advertentie) 

Molukse “Peace Provocateurs” bezoeken Nederland  

Zelf noemen zij zich ‘Peace 

Provocateurs’, dominee Jacky 

Manuputty en imam Abadin Wakano. 

Vorige maand waren zij in Nederland 

om te vertellen over hun 

vredescampagne op de Molukken. 

Hierbij nemen de sociale media een 

prominente rol in. Door middel van 

SMS, internetfora, blogs en Facebook 

en Twitter, provoceren zij vrede. Op 

het eerste ook een contradictie, want 

provoceren doe je meestal in 

negatieve zin. De Peace Provocateurs 

geven dit woord echter een nieuwe en 

positieve betekenis.  

Tussen 1999 en 2003 vond op de 

Molukken een conflict plaats op 

religieus gebied. Hoewel dit conflict 

inmiddels niet meer zo heftig aan de 

oppervlakte ligt, is het opbouwen en 

bewaken van de vrede een dagelijkse 

taak. “Vrede is een proces en dat kost 

tijd; zeker wanneer sommige mensen 

met regelmaat pogen het proces te 

doorbreken door het verspreiden van 

geruchten om onrust te veroorzaken”, 

vertellen Manuputty en Wakano. 

Incidenten op de Molukken in 2011 

bewijzen dat.  

Een gegeven moment deed een 

gerucht de ronde dat er 500 huizen in 

Ambon Stad verwoest zouden zijn, 

waarbij 13 mensen zouden zijn 

omgekomen. De traditionele media 

lieten foto’s uit 1999 zien. Jongeren uit 

de Christelijke en de Moslimwereld 

maakten gebruik van de sociale media 

om dit gerucht te weerleggen. 

Bovendien konden de jongeren 

hiermee ook de media beïnvloeden. 

“In het verleden konden we geen 

invloed uitoefenen op de gevestigde 

media, maar via de sociale media 

kunnen we dat nu gelukkig wel. En 

uiteindelijk gaan dan die media onze 

berichtgeving volgen en sanctioneren 

zij zelf hun taalgebruik. Zo wordt “rel” 

vervangen door: “onrust”. De groep 

die hierbij in actie kwam, noemde 

zichzelf ‘Peace Provocateurs’. Wakano 

en Manuputty geven aan dat niet 
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alleen de sociale media zorgen voor 

het behoud van de vrede. Ook en 

vooral “face-to-face” contact is zeer 

belangrijk. “Zo ontmoeten we elkaar 

tijdens onrusten in de publieke ruimte; 

juist om het signaal af te geven dat er 

sprake is van een veilige situatie. De 

sociale media zijn instrumenten, maar 

daarmee alleen redt je het niet.  

De Peace Provocateurs ontwikkelden 

voor het bereiken en behouden van de 

vrede een methodiek, die ze de Vier 

C’s noemen: Clariry (verduidelijken), 

Counter (bestrijden), Create (bieden 

van alternatieven) en Connect (het 

verbinden van mensen).  

“Wij bieden geen direct antwoord op 

de vraag hoe je vrede kunt bereiken; 

het is geen recept. Het is wel een 

methodiek om te werken aan vrede”, 

aldus Manuputty en Wakano. “Wij zijn 

ervan overtuigd dat ieder mens vrede 

nastreeft en een vredig leven wil. In de 

literatuur lezen we veel over hoe 

conflicten ontstaan en bitter weinig 

over hoe ze op te lossen en vrede tot 

stand te brengen. En daar moet nu 

absolute aandacht voor zijn”.  

 

Op de Molukken gaan de Christen- en 

Moslimgemeenschappen steeds meer 

samenwerken. Ook als het gaat om 

bijeenkomsten met een specifiek 

Christelijk karakter en andersom. Zo 

leveren ze samen een belangrijke 

bijdrage aan de voorbereidingen op 

het Nationale concours voor het 

reciteren van de Koran, terwijl ze 

eveneens beide hun religieuze leiders 

afvaardigen naar het Nationale gospel-

concours. Ook zorgen ze ervoor dat de 

leiders van beide religies bijeenkomen 

om te spreken over sociale problemen, 

van HIV tot corruptie. “Op deze wijze 

proberen wij binnen onze Molukse 

gemeenschap  verantwoordelijkheid 

tot stand te brengen die door alle 

groepen gedeeld wordt”.  

Dominee Manuputty en Imam Wakano 

waren in Nederland op uitnodiging van 

ICCO en Kerk-In-Actie/PKN. Naast dat 

Manuputty en Wakano beide religieus 

leider zijn en vredesactivist, geven ze 

allebei les als docent op de universiteit 

in Ambon. De Peace Provocateurs    

zijn te volgen op Facebook: 

https://www.facebook.com/#!/pages

/Peace-

Provocateurs/102530499863186?fref

=ts    

 

Vaarwel, misschien tot ziens    Laatste lange tour Boudewijn de Groot  

Al sinds het midden van de zestiger 

jaren behoort hij tot de muzikale top 

van Nederland: Boudewijn de Groot. 

Geboren op 20 mei 1944 in een Japans 

interneringskamp in Batavia (nu: 

Jakarta). Zijn moeder verleed een jaar 

later in Kamp Tjideng. In 1946 keerde 

het gezin terug naar Nederland. De 

kinderen, Boudewijn en zijn broer     

en zus, werden ondergebracht in 

pleeggezinnen, zodat vader De Groot 

kon terugkeren naar Indië. Boudewijn 

kwam terecht bij zijn tante in Haarlem. 

In 1951 kwam Boudewijns vader 

voorgoed terug uit Indië, waarna 

vader hertrouwde. Na de lagere school 

ging Boudewijn naar het Lyceum in 

Haarlem, en had hij ondertussen wat 

gitaar leren spelen. Op schoolfeestjes 

maakte hij indruk met liedjes van Jaap 

Fischer en Jacques Brel. In de 

vriendenkring die hij opbouwde op het 

Lyceum, dook zijn vroegere 

buurjongen Lennaert Nijgh weer op. 

Nijgh zat weliswaar op een andere 

school, maar trok toch meestal op met 

vriendjes van het Coornhert Lyceum. 

Boudewijn en Lennaert waren beide 

geïnteresseerd in film en samen 

maakten ze in hun eindexamenjaar 

1962 samen met nog een paar 

vriendjes een 8 mm film onder de titel: 

“Feestje bouwen”. Hierin bracht 

Boudewijn een tweetal liedjes ten 

gehore.   

Later dat jaar, tijdens een van de huis-

vertoningen van het filmpje, zag de 

nieuwslezer Ed Lautenslager de 

opnamen, die direct onder de indruk 

was van de bewuste liedjes. Hij 

spoorde Boudewijn aan om meer 

liedjes te schrijven. Samen met 

Lennaert als tekstschrijver, schreef het  

Boudewijn de Groot in 1966 

duo enkele liedjes, die Lautenslager 

aanbood aan Phonogram Records. Op 

14 mei 1964 ging Boudewijn naar de 

studio van Phonogram om er enkele 

nummers op te nemen. Deze 

nummers werden toen op single 

uitgebracht maar ze bereikten de 

hitlijsten niet. Wel leverden ze het 
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eerste televisieoptreden voor 

Boudewijn op in de show van Wim Ibo: 

“Kabaret Kroniek”. Leuk om te 

vermelden is ook dat Boudewijn de 

Groot in 1964-1965 onder het 

pseudoniem “Marcel Oversteege” een 

Jazz-programma presenteerde bij 

Radio Veronica. Op 9 september 1964 

trouwde Boudewijn met Anneke 

Versteeg en op 27 december werd zijn 

eerste zoon, Marcel geboren.  

Indië-Herdenking in 2010 

De doorbraak voor Boudewijn de 

Groot kwam in 1965, toen producer 

Tony Vos voorstelde om enkele covers 

op te nemen. De klapper kwam met 

het lied A Young Girl of Sixteen van 

Noel Harrison, dat een beatbewerking 

was van het Franse nummer Une 

Enfant, dat door Charles Aznavour 

geschreven was voor Edith Piaf. Het 

nummer, Een Meisje van 16, bereikte 

begin 1966 de 23e plaats op de Top 40. 

Op de B-kant stond het nummer De 

Eeuwige Soldaat, dat een vertaling 

was van de protestsong Universal 

Soldier van Donovan. Eveneens in 

1966 werd het beroemde nummer 

Welterusten Meneer de President 

uitgebracht, dat een aanklacht was op 

het beleid van president Lyndon B. 

Johnson in de Vietnamoorlog. Hiermee 

was de naam van Boudewijn de Groot 

definitief gevestigd. Het nummer 

bereikte plaats 9 op de Top 40. In de 

periode erna werden nog vele 

succesvolle nummers uitgebracht, 

zoals: Land van Maas en Waal, 

Meester Prikkebeen, Waterdrager, 

Onder Ons, Als de Rook om je Hoofd is 

Verdwenen, enz.  

In de jaren die erop volgden, heeft 

Boudewijn de Groot vele lange 

tournees gemaakt. Nadat Lennaert de 

Nijgh in 2002 na een kort ziekbed 

overleed, maakte Boudewijn nog een 

tournee in 2003 en een nieuw album 

in 2004. Voor de muziek en de liedjes 

kon hij gebruik maken van het archief 

van Lennaert de Nijgh en had hij kort 

voor diens dood nog enkele nieuwe 

teksten gekregen. Andere teksten in 

dit album ware van Freek de Jonge, jan 

Rot en Marcel Verreck. In dat jaar 

vierde Boudewijn de Groot zijn tiende 

studioalbum, zijn 40-jarig artiesten-

jubileum en zijn 60e verjaardag. In 

2006 werd het idee geboren om weer 

een kleine plaat te maken, met de 

band en zonder verdere orkestratie.  

Boudewijn de Groot (foto: Jaap Reedijk) 

De opnamen vonden plaats in 

Nederland en de mixatie in Nashville in 

de verenigde Staten. In 2007 werd de 

CD uitgebracht onder de naam Lage 

Landen. Tijdens een concert-reeks 

werd een registratie gemaakt en zond 

de TROS deze uit op TV. Later bracht 

men die uit op de DVD Lage Landen, 

Tour 2007.  

In september 2009 verscheen er nog 

een 12 CD-box van Boudewijn de 

Groot. In 2010 maakte hij zich zeer 

geliefd met zijn toespraak tijdens de 

Nationale Indië-Herdenking. Een 

nieuwe laatste grote tour met zijn 

band staat gepland voor het seizoen 

2012/2013. De eerste helft daarvan is 

op 16 december 2012 afgerond en het 

tweede deel begint op 26 februari 

2013 en duurt tot 25 mei 2013.  

 

Boudewijn de Groot zegt hiervan: “We 

komen op, gaan zitten en we beginnen 

te spelen. Zo is het altijd gegaan en zo 

zal het deze keer weer zijn”.  De band 

bestaat uit een kleine bezetting met 

naast Boudewijn de Groot (zang en 

akoestische gitaar), Ernst Jansz (zang 

en piano), Åke Danielson (keyboard), 

Jan Hendriks (gitaar), Monique 

Lansdorp (viool), Bert Embrechts 

(basgitaar) en Mark Stoop (drums).  

Meer informatie over de concerttour 

Vaarwel, misschien tot ziens en de 

plaatsen en tijden van de optredens: 

http://www.boudewijndegroot.nl/in

dex.php/optredens/65-nieuwe-tour  

 _______________________________ 

(advertentie)  

De gezelligste pasar van Nederland 

 

23 & 24 februari 2013 

http://www.pasarmalamrijswijk.nl  
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(advertentie) 

 

Magnifiek Madang in Papua New Guinea    Door:   Ian L. Neubauer 

De redactie kwam op de website van 

DestinAsian dit artikel tegen en besloot 

het in bewerkte vorm in deze editie 

over te nemen. Wij denken hier vele 

lezers een plezier te doen, met name 

vanwege de mooie foto’s, die een 

werkelijk schitterend landschap 

weergeven. Enkele foto’s zijn van de 

auteur; andere heeft de redactie zelf 

opgezocht via Google Afbeeldingen. 

  

Eeuwenlang oefende Nieuw Guinea 

aantrekkingskracht uit op vele 

avonturiers en ontdekkingsreizigers. 

Mensen als de gebroeders Leahy uit 

Australië, die voor het eerst contact 

maakten met enkele stammen in het 

hoogland van Wahgi Valley, toen ze op 

zoek ware naar goudaders. Of Amelia  

 

Earhart, de beroemde Amerikaanse 

pilote, die spoorloos verdween na een 

tussenstop bij de nederzetting van 

Lae, toen ze poogde rond de wereld te 

vliegen. De meeste bezoekers van 

Papua New Guinea zijn tegenwoordig 

niet meer uit datzelfde hout gesneden.  

Madang, zowel de provincie als de 

plaats, is een toonbeeld van 

natuurschoon en een parel in             

de huidige toeristenindustrie. Tegen 

de   achtergrond   van  een  robuuste  

Een van de toeristenaccommodaties  

bergketen, met als hoogste piek 

Mount Wilhelm (4903 m.) is het hele 

gebied een ware lust voor het oog. 

Aan de kust duizenden jaren oude 

koralen en mangrovebossen.  

  

Sir Peter Barter, voormalig provincie-

gouverneur en huidig voorzitter van 

het Madang Bureau voor Cultuur en 

Toerisme, vertelt: “Wij hebben hier 

meer te bieden dan in de rest van de 

Pacific tezamen. In dit relatief kleine 

gebied hebben we niet alleen 

schitterende natuur, maar ook 173 
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verschillende taalgroepen en dus ook 

173 verschillende culturen, waarvan er 

geen twee gelijk zijn. Nergens ter 

wereld bestaat er op een vergelijkbare 

oppervlakte zo’n verscheidenheid”.   

De kleurrijke groenten en kruidenmarkt  

Voor de kust liggen nog enkele 

oorlogsschepen, die in de tweede 

Wereldoorlog getorpedeerd zijn. Ook 

op het land treffen we nog hier en 

daar een “souvenir” uit die periode 

aan. In het noorden liggen een zestal 

vulkanische eilandjes. Vissen en 

duiken zijn er de populairste 

bezigheden. Bovendien is het gehele 

gebied in 1996 gebruikt door Pierce 

Brosman voor opnamen van zijn film 

Robinson Crusoe. Op de stranden 

vindt men vaak blauwe schildpadjes, 

zo gemuteerd door het hoge 

zwavelgehalte in het water. “Ik heb er 

wel eens over gedacht om hier weg te 

gaan, maar ik weet dat ik nergens zo’n 

oogstrelende woonomgeving zal 

tegenkomen”, aldus Sir Peter. “Veel 

toeristen laten zich afschrikken door  

Madang Resort Hotel 

vaak bloedige onlusten tussen Papua’s 

en de Indonesische oproerpolitie, 

maar hier in dit gebied merk je er 

helemaal niets van; hier is het zo 

vredig als wat”.  

De volgende dagen maken we met een 

minibusje een toer door de provincie 

Madang en genieten volop van de 

adembenemende natuur. We komen 

langs enkele kleine dorpjes met 

kleurrijke markten, waar werkelijk een 

enorme sortering aan groenten en 

kruiden te koop wordt aangeboden.  

Hier en daar een “souvenir” uit de oorlog  

De vriendelijkheid en gastvrijheid van 

de bevolking is niet alleen op het 

vasteland van Madang het geval, want 

ook de eilandjes voor de kust die ik 

met een boot bezocht, zijn er een 

toonbeeld van. Het bijzondere van die 

boten is dat ze vrijwel allemaal een 

plexiglas bodem hebben zodat je de 

fabelachtige onderwaterwereld kan 

bewonderen.  

 

Bij het afscheid van mijn gastheer Sir 

Peter, zei hij: “Ik ben erg blij dat je 

gekomen bent en ik hoop dat je het 

aan veel mensen zult doorvertellen. 

Want dit is een van de paradijselijkste 

plekjes op deze wereld”.  

Meer informatie:   www.destinasian.com  

_______________________________        

Kerstverhaal:      Een eenzame Indischman 

Er kunnen in iemands leven in de 

donkere dagen voor Kerstmis – o 

heerlijk Indië, waar men die dagen  

niet kent – dingen passeren, welke   

die dagen nog donkerder maken      

dan ze gemeenlijk vanwege de 

weersgesteldheid reeds zijn. Ik heb dit 

zojuist ondervonden. U zult het 

wellicht niet aardig van mij vinden,  

dat ik u van deze trieste ervaring 

deelgenoot maak. Ik neem echter aan, 

dat er voor u nog genoeg prettige 

dingen zijn in deze feestelijke en 

laatste maand van het jaar, die u het 

hoofd weer zullen doen opbeuren. Ik 

geef toe, het is geen bemoedigend 

begin. Ik dwing u er niet toe verder te 

lezen. Het slot is evenmin opwekkend. 

Een paar maanden geleden had ik hem 

ontmoet. Hij was een gepensioneerd 

Indisch spoorwegman, die de hoop 

koesterde van zijn pensioen nog 

enkele jaren in Holland, na een leven 

van hard werken in de tropen, rustig 

te kunnen genieten. Zo wikt de mens… 

Hij was een eenzame man. Gescheiden 

van zijn vrouw en zijn twee kinderen 

waren reeds getrouwd, in Indië. Toen 

ik hem in een van de Haagse straten 
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ontmoette, was hij op zoek naar 

kamers. Hij was terneergeslagen en ik 

bespeurde een zekere onrust in hem. 

Kamers zoeken is geen prettig werk, 

redeneerde ik bij mijzelf en zo 

verklaarde ik zijn neerslachtige bui.  

Enige weken geleden kwam een van 

mijn dameskennissen naar mij toe en 

zei: “U ontvangt geregeld Indische 

kranten, is het niet? Kunt u er nu en 

dan een paar missen? We hebben een 

Indischman op kamers en die…..” 

“Natuurlijk”, zei ik en prompt ging er 

elke week een pak Indische kranten 

naar het aangegeven adres. “En hoe 

gaat het met het Indischmannetje?”, 

vroeg ik op zekere dag toen ik mijn 

vriendin ontmoette. “Het gaat nogal. 

Eigenlijk een zielig geval. Zijn kinderen 

zitten in Indië en hij is van zin vrouw 

gescheiden. Hij kent hier maar weinig 

mensen”.   

U begrijpt het al; de kranten waren 

bestemd voor de gepensioneerde 

spoorwegman, die eenzame die hier 

zo vreemd en bijna schichtig 

rondgekeken had na zoveel jaren van 

afwezigheid. Ik heb trouw de kranten 

laten bezorgen en nam mij stellig voor 

hem eens te gaan bezoeken.  

Een week later kreeg ik een 

telefoontje: “U hoeft geen kranten 

meer te sturen…” “Hoezo, is hij 

vertrokken?” “Nee, hij is zwaar ziek 

geworden; het is een dubbele 

longontsteking”.  

Een dag later zat ik aan zijn bed. Een 

huurkamer zoals er duizenden in het 

Haagse zijn, dus overbodig om het 

interieur te beschrijven. Op een kastje 

stond een portret, een foto van zijn 

kinderen. Hij ademde moeilijk. Zijn 

toestand was al hopeloos. “Wil ik je 

kinderen een telegram sturen?” vroeg 

ik. “Nee, laat maar”, zei hij mat. “Heb 

je helemaal geen familie meer in 

Holland?” Het bleef even stil. “Wij zijn 

in Indië niet zo familieziek”, bracht hij 

er met moeite uit.  

 

Even later sprak ik de verpleegster. Hij 

had een getrouwde zuster in 

Nijmegen, maar daar kwam hij nooit. 

Hij bleef mij aankijken en schudde zijn 

hoofd. Terwijl ik hem daar in die half-

duistere ongezellige kamer, bleek en 

lijdend zag liggen, drongen zich 

Indische beelden aan mij op. Beelden 

vol zon en levensvreugde uit de dagen 

dat ik hem in Indië in volle activiteit 

had gekend. Wij zijn niet de regisseurs 

van ons eigen levensspel, maar hier 

worden op het slot wel heel zware 

accenten gelegd. Het bleef nu stil in de 

kamer. Zijn ademhaling was moeilijk. 

Zijn vingers trokken aan de dekens en 

zijn ogen zochten de wanden af.  

In de nacht daarop is hij overleden. De 

vreemde verpleegster was erbij. Een 

vreemde had zijn ogen gesloten en zijn 

handen op het laken gekruist. De 

volgende morgen hoorde ik de 

bijzonderheden. Zijn zuster, via een 

telegram gewaarschuwd, was de 

vorige avond overgekomen. Hij had 

haar niet herkend; gelukkig maar. Hij 

heeft niet hoeven zien dat zij 

volkomen onverschillig en zonder een 

spoor van ontroering aan zijn sterfbed 

had gestaan.  

“Het was vreselijk”, zei de 

verpleegster. Ze verontschuldigde zich 

dat ze in jaren niets van hem had 

gezien of gehoord, maar het was toch 

haar bloedeigen broer…..” “Heeft ze 

nog iets gevraagd”, vroeg ik. “Of er 

geld voor de begrafenis was…..”  

Een uur later was ze weer vertrokken. 

Ze had een dagretour genomen. Op 

het kastje stond nog steeds het portret 

van zijn kinderen. Ik had het gevoel 

dat het gelaat van de gestorvene er 

naar toegewend lag. In mijn 

herinnering leeft hij nog leeft hij nu 

verder als de eenzame Indischman. Ik 

hoop maar dat er niet zoveel zo 

eenzaam zijn als hij in het Haagje, dat 

voor gerepatrieerden terecht de 

reputatie heeft van een paradijsje van 

gezelligheid. 

Dit kerstverhaal verscheen in 

december 1937 in het “Nieuws van 

den dag voor Nederlandsch-Indië”.  

_______________________________       

 

  GEZELLIGE  FEESTDAGEN   
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Korte berichten 

(advertentie)  

_______________________________________________________________________________ 

Indië-weigeraars in beroep 

tegen veroordeling  

Twee hoogbejaarde mannen, die kort 

na de oorlog werden veroordeeld 

omdat ze dienst hadden geweigerd in 

voormalig Nederlands-Indië. Gaan hun 

veroordeling aanvechten, zestig jaar 

na dato. Dit werd bekend gemaakt 

door Liesbeth Zegveld, hun advocaat. 

Jan Maassen (1929 en Johannes van 

Luyn (1925) weigerden in 1949 en 

1946om principiële redenen om naar 

Nederlands-Indië te gaan om er mee 

te doen met de zogenaamde 

“politionele acties”. Zij deden dit naar 

hun zeggen om niet deel te willen 

nemen aan het doodschieten van 

onschuldige burgers. Beide mannen 

werden veroordeeld. Maassen kreeg 

drie jaar gevangenisstraf en werd vijf 

jaar uitgesloten van het kiesrecht en 

Van Luyn kreeg twee jaar cel opgelegd. 

De Hoge Raad, het hoogste 

rechtscollege in ons land, kan de zaak 

alleen heropenen als er nieuwe feiten 

aan het licht zijn gekomen. Volgens 

advocate Liesbeth Zegveld is daar 

sprake van:  

“Ten tijde van de berechting van de 

twee mannen in de jaren veertig, was 

de militaire rechter hoegenaamd 

niets bekend over het structurele 

geweld van Nederlandse militairen 

tegen de burgerbevolking in 

Nederlands-Indië. De misdrijven die 

tijdens de politionele acties door de 

Nederlandse militairen zijn begaan, 

werden pas met de publicatie van de 

“Excessennota” in 1969 duidelijk. 

Later onderzoek heeft bovendien 

uitgewezen dat het daarbij niet ging 

om incidentele wandaden, maar om 

grootschalig, systematisch optreden 

waaraan Nederlandse militairen niet 

konden ontkomen”.  

Nederlandse militaire colonne in Indië.   

De advocate denkt dat de rechter de 

twee mannen in de jaren veertig niet 

zou hebben veroordeeld als die toen 

kennis had gehad van de “misdrijven 

begaan in Nederlands-Indië”. Volgens 

de advocate zijn er destijds zo’n 

vierduizend Indië-weigeraars geweest 

Daarvan zouden er een 2600 zijn 

veroordeeld tot celstraffen variërend 

van twee maanden tot vijf jaar.  

Jakarta krijgt hoogste gebouw 

in Zuid-oost Azië 

Het gaat goed met de Indonesische 

economie en dat zal de wereld weten 

ook. De Indonesische vastgoed-

magnaat Tommy Winata wil in de 

zakenwijk van Jakarta een 111 

verdiepingen hoge wolkenkrabber van 

maar liefst 635 meter neerzetten.  

 

Dit i n het Sudiman Central Business 

District geplande gebouw wordt het 

op 4 na hoogste gebouw ter wereld. 

De kosten van het gebouw, dat de 

Signature Tower gaat heten, worden 

geraamd op 2 miljard dollar. Als alles 

meezit en er op tijd met de bouw kan 

worden begonnen, zal het in 2017 

opgeleverd worden.  

Nederlands bedrijf gaat haven 

Jakarta uitbaggeren 

Het Nederlandse bedrijf Van Oord gaat 

de haven van Tandjung Priok in Jakarta 
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uitdiepen. Ook gaat het een nieuwe 

terminal in het havengebied 

opspuiten. De opdracht heeft een 

waarde van 150 miljoen Euro en 

maakt deel uit van het Kalibaru North 

Container Terminal Project.  

Haven van Tandjung Priok in Jakarta 

Hiermee wordt de capaciteit van de 

haven van Jakarta uitgebreid met een 

slordige 4,5 miljoen containers per 

jaar. Van Oord zal met de 

werkzaamheden beginnen in het 

komende jaar 2013 en zal naar 

verwachting 24 maanden na de 

aanvang de klus opleveren.  

Tropenmuseum blijft open  

Begin vorige maand kwam voor het 

Tropenmuseum het verlossende 

woord. Er werd toch een budget 

toegezegd, nadat in eerste instantie 

alle financiële bijdragen van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

zouden worden stopgezet per 1 

januari 2013. Wel is ook duidelijk 

geworden, dat het gehele Koninklijk 

Instituut voor de Tropen (KIT), waar 

het museum onderdeel van is, de 

komende periode ingrijpend moet 

reorganiseren. Daarnaast werken we 

als museum toe naar een intensieve 

samenwerking met het Museum 

Volkenkunde in Leiden en het Afrika 

Museum in Berg en Dal. Deze 

samenwerking zal absoluut een 

aanzienlijke meerwaarde hebben, mits 

goed  voorbereid  en  met  een reëel  

 

financieel uitgangspunt. Het is hoe dan 

ook zaak dat voor alle partijen 

duidelijk is dat het Tropenmuseum en 

het Tropeninstituut een grote 

maatschappelijke betekenis hebben. 

Hieraan wordt dan ook keihard 

gewerkt door een enthousiast en 

gemotiveerd team.  

Edam en Onrust  

Voor de kust van Jakarta liggen twee 

eilandjes met Nederlandse namen. De 

eilandjes zijn bijna leeg, op een ranke 

vuurtoren en een klein museumpje na. 

Waar zee en lucht elkaar raken hangt 

meestal mist. Het is vroeg, net acht 

uur, als we na twee uur varen de een 

van de twee eilandjes bijna bereikt 

hebben. “Edam”, zegt onze gids en als 

we dichterbij komen zie ik dat hij gelijk 

heeft. Uit het grijze eiland steekt een 

spierwitte vuurtoren omhoog. De 

Nederlanders hebben de vuurtoren 

nooit een naam gegeven. Hij heeft 

zelfs geen nummer. Alleen twee 

plaquetten verraden dat hij is 

gebouwd door Machinefabriek Nering 

Bögel in het jaar 1879, onder de 

“Regeering van Z.M. Willem III, Koning 

der Nederlanden”. De vuurtoren-

wachter is de enige bewoner van het 

eilandje, dat in het Indonesisch “Pulau 

Damar” heet. “De  vorige  keer dat je  

 

hier kwam”, zegt de vuurtorenwachter 

tegen onze gids, terwijl hij een vrucht 

plukt,  “waren de guaves zoeter”. Tja, 

waar moet je het anders over hebben 

als je hier op een klein eilandje zit met 

een vuurtoren en één guaveboom. Het 

strandje naast de aanlegsteiger is 

spierwit en leeg. Bijna niemand komt 

hierheen. Er is geen museum, geen 

restaurant, geen enkel andere 

accommodatie. Alleen die toren met 

zijn ijzeren trap, waar geen einde aan 

lijkt te komen. De meeste mensen 

gaan naar Onrust. Daar heb je een 

museumpje, er zijn toiletten en je kunt 

er wat eten. Op Onrust lagen een 

scheepswerf van de VOC en een fort. 

Later werd het een quarantaine-eiland 

voor Mekka-gangers die terugkeerden.  

 

Van dat alles zijn nu nog slechts wat 

sporen over. Je voelt bijna de onrust 

van de mensen die hier, in het zicht 

van de haven, nog dagen moesten 

wachten. Edam en Onrust, twee 

eilandjes, waarvoor je vroeg moet 

opstaan om ze te kunnen zien. “s 

Middags is de zee te ruw voor de 

sputterbootjes. Maar het is beslist de 

moeite waard.  Bijdrage: Michel Maas.  

Teken onze petitie    

“De Indische Kwestie”      
surf naar:  

http://deindischekwestie.

petities.nl                                    
voor de printbare versie: 

www.indisch-centrum-denhaag.nl    

>>  Nieuwsbrieven  >>  Uitnodiging 
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 Afscheid van Tropentheater  

Zoals wij in deze Nieuwsbrief reeds 

eerder gemeld hebben, moet het 

Tropentheater als enig onderdeel van 

het KIT (Koninklijk Instituut voor de 

Tropen) wel haar deuren sluiten. Het 

wegvallen van de subsidie maakt een 

einde aan een tijdperk vol mooie en 

inspirerende voorstellingen vanuit de 

gehele wereld.  

 

Jarenlang is het Tropentheater het 

podium geweest voor concerten, 

dansvoorstellingen, (jeugd)theater en 

films uit vele niet-westerse landen. 

Vorig jaar kondigde het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken aan de 

financiering per 1 januari 2013 te 

beëindigen. Ondanks  inspanningen 

bleek het niet mogelijk om de 

exploitatie van het theater rond te 

krijgen, waardoor het doek voor het 

theater definitief is gevallen. Enkele 

projecten zullen nog tot in 2013 

doorlopen vanwege de aangegane 

verplichtingen en contracten, die niet 

meer terug te draaien of te 

verplaatsen waren. Veel andere 

voorstellingen heeft men weten onder 

te brengen bij andere theaters in       

de regio Amsterdam. Namens alle 

medewerk(st)ers dankt het KIT 

iedereen die het Tropentheater ooit 

met een bezoek vereerd heeft. Voor 

het overzicht van de voorstellingen die 

door andere podia zijn overgenomen:  

http://www.tropentheater.nl/VERPL

AATSTE-VOORSTELLINGEN-2013.  

Proefopstelling Kindermuseum 

geopend  

Vorig jaar maakten wij melding van de 

plannen van het Verzetsmuseum in 

Amsterdam voor een speciaal 

Kindermuseum. Deze plannen zijn 

inmiddels grotendeels in uitvoering  en 

heeft men een proefopstelling 

gemaakt. In de tentoonstelling “Werk 

in uitvoering” staan vier kinderen 

centraal, die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog tussen de 9 en 14 jaar 

oud waren, dus dezelfde leeftijd als 

van de doelgroep van het Museum.  

    
Jan                            Nelly 

  
Eva                            Henk 

Deze tentoonstelling rond de kinderen 

Jan, Nelly, Eva en Henk is te zien tot en 

met 7 april 2013. Kinderen die het 

museum bezoeken, krijgen tevens een 

kijkje in de “keuken” van de totstand-

koming van het museum en tevens 

kunnen ze een naam kiezen voor het 

nieuwe museum, dat – vier maal zo 

groot als de proefopstelling nu – in de 

maand oktober 2013 officieel open zal 

gaan.   www.verzetsmuseum.org.  

Monument Oud-Indiëstrijders 

in Tubbergen  

In Tubbergen klonk op 17 december 

voor het eerst “The Last Post” ter 

nagedachtenis aan de vier 

omgekomen Indiëstrijders. Meer dan 

zestig jaar na dato is er een monument 

onthuld, dankzij de inspanningen van 

amateur-historicus Martin Paus. In mei 

dit jaar stuitte hij op een dagboek van 

G. Abrahamsen, journalist en latere 

hoofdredacteur van De Amersfoortse 

Courant. Een ouderwets schoolschrift 

met een hard kaft, volgeschreven in 

een moeilijk leesbaar handschrift. 

Toen Abrahamsen het dagboekje 

begon, was hij een jonge officier,  

reserve majoor en plaatsvervangend 

commandant van het 426e Bataljon 

Infanterie 6-4 en was met een 

troepenschip onderweg naar 

Nederlands-Indië in 1949. De 

politionele acties waren officieel al 

voorbij, maar gevochten werd er nog 

steeds. Het is vrij zeldzaam dat er een 

dagboek gevonden wordt van een 

militaire leidinggevende. Martin Paus 

dacht toen: hier moet een monument 

voor komen.  

 

De plaatselijke steenhouwer leverde 

de gegraveerde gedenksteen, die   

werd ingemetseld in de muur bij de 

pastorie van de katholieke St. 

Pancratiusbasiliek. Bij de onthulling 

was naast de loco-burgemeester en 

een afvaardiging van het Ministerie 

van Defensie, ook een oud-

Indiëganger uit Tubbergen; toevallig 

een oom van Paus, nu 84 jaar oud.  

_____________________________  
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  z o e k t    d o n a t e u r s                                              
Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse overheid.           

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag                         

www.indischplatform.nl                                    info@indischplatform.nl 

Het Indisch Platform heeft de ANBI-status en dus is uw donatie een aftrekpost bij uw belastingaangifte 

 

 

Recept van de maand:           Babi Ketjap  

Een heerlijk iets zoetig vleesgerecht 

met ketjap en gember.   

Ingrediënten:  1 kg. hamlappen, 1 kg. 

speklappen, 4 flinke uien gesnipperd, 4 

tenen knoflook uit de knijper, 4 tl. 

djahé, 2 el. kruidenazijn, 2 tl. sambal 

oelek, 2 tl. ketoembar, 1/2 blokje 

trassi, 6 el. ketjap manis, snufje zout, 

scheutje water, 1 el. limoensap, olie 

om in te bakken.  

Bereiding: Snijd de hamlappen en 

speklappen in blokjes (niet te klein) en 

bestrooi het met de droge kruiden en 

voeg de ketjap en sambal toe. Meng 

en laat minstens 2 uur marineren.  

 

Doe de olie in de wok en voeg beetje 

bij beetje de vleesblokjes toe (anders 

gaat door het vrijkomende vleesvocht 

het vlees koken i.p.v. bakken). Doe 

vervolgens de uiensnippers, de 

verkruimelde trassi en de knoflook 

erbij. Voeg nu het water, azijn en 

limoensap toe, roer goed om en laat 

met deksel (of alufolie) ca 25 minuten 

pruttelen. Haal daarna het deksel eraf 

en laat nog zachtjes 5 minuten 

doorpruttelen om de saus wat in te 

laten dikken.  

Lekker met witte rijst en atjar. Het 

gerecht is het lekkerst als het een dag 

van tevoren gemaakt is. Garneer met 

dunne ringetjes groene bosui. 

Selamat Makan  

 

____________________________  

 

 

(advertentie) 
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Oproep:    Zoektocht naar familie  gesneuvelde soldaat 

Onlangs is mijn vader, A.A. (Bram) van 

der Bijl overleden. In maart 1947 is hij 

met de “Sloterdijk” naar Indië gegaan 

en daar als marinier ingezet bij het 4e 

Infanteriebataljon van de Marine 

Brigade. Hij is teruggekomen in 1950. 

 

Ik ben nu bezig om alles van vroeger 

een plekje te geven. Bij het 

doornemen van zijn foto’s kwam ik 

een bidprentje tegen van een 

gesneuvelde soldaat, Harmannus 

Johannes Heiko Bos.  

 

Volgens het kaartje was hij geboren op 

19 september 1928 in Groningen. Hij is 

gesneuveld op 19 januari 1948 in of  

bij Josoliwangoen (Loemadjan, Oost- 

Java), 19 jaar oud. Mijn vader had ook 

een foto van zijn begrafenis op 20 

januari 1948. (zie hieronder) 

 

Als er een familielid is die het origineel 

van deze foto graag zou willen 

hebben, kan hij of zij mij een e-mail 

sturen. Truus Donkervoort-van der Bijl.  

hdonkervoort@casema.nl.  

 

Uitgelicht    In deze rubriek besteden we aandacht aan wat andere Indische media te melden hebben

Grootse viering “Bronbeek 150 

jaar” aanstaande 

Op 19 februari 2013 is het op de kop af 

150 jaar geleden dat – op de 

verjaardag van de beschermheer en 

stichter, Koning Willem III – het 

Landgoed Bronbeek officieel in gebruik 

werd genomen. En men ghaat dat op 

grootse wijze vieren. De gehele 

benedenverdieping zal opnieuw 

worden ingericht en de expositie die 

het hele jaar te zien zal zijn, handelt 

over de geschiedenis van Bronbeek. 

Dit wordt gedaan door de rijke 

collectie van Bronbeek tentoon te 

stellen via een tijdlijn van 150 jaar. 

Artefacten die dan te zien zullen zijn: 

de beroemde Borneo-trofee uit 1886, 

topstukken uit de medaillecollectie, 

bijzondere uniformen, sabels en 

vuurwapens, etnografica en natura uit 

de voormalige kolonie. Verder veel 

foto’s  en films van en over vroegere  

Een van de gebouwen op het Landgoed.  

bewoners, van het interieur van toen 

en de diverse gebouwen op het 

landgoed. Het belooft een bijzondere 

tentoonstelling in een bijzonder jaar  

te worden. Op de hoogte blijven? 

Stichting Vrienden Van Bronbeek,       

e-mail: SVVB@xs4all.nl.  

Bron:  Bronbeekbulletin. 

 

Bijzonder Jubileum 

December is altijd een bijzondere 

maand. Het is de laatste maand van 

het jaar, donker maar warm aangelicht 

voor de feestdagen. Het is de maand 

waarop we terugkijken naar het bijna 

voorbije jaar en vooruitkijken naar het 

nieuwe.                                                 

Voor Stichting Tong Tong is het nieuwe 

jaar reeds aan de gang. Meteen na de 

afloop van de 54e Tong Tong Fair zijn 
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we begonnen met de programmering 

voor het bijzondere jubileum in 2013. 

Het wordt het 11e lustrum en tevens 

het 25e jaar dat we op het Malieveld 

“wonen”. Nu de Tong Tong Fair, 22 

mei t/m 2 juni 2013, door de 

economische recessie minder kan 

bijdragen aan de culturele 

programma’s,  heeft de Stichting Tong 

Tong extra fondsen nodig. De 

bijdragen van de Sobats samen 

vormen een belangrijk fonds.  

 

Wij hopen dan ook dat zij ook in 2013 

ons willen steunen. Wilt u ook Sobat 

worden en naast dat u de stichting 

steunt, wilt profiteren van tal van 

voordelen door uw lidmaatschap? 

Meldt u dan aan; kijk op de website 

www.tongtong.nl.  

Bron: De Sobat 

 

Nieuwe voorzitter Indisch Platform 

Na ruim vier jaar de kar te hebben 

getrokken en het “gezicht” van het 

Indisch Platform te zijn geweest, legt 

Herman Bussemaker per 1 januari 

2013 zijn functie neer. Het dagelijks 

bestuur van het IP had Silfraire 

Delhaye voorgedragen om Herman op 

te volgen. Silfraire was reeds vice-

voorzitter en op 12 december 2012 

werd zijn benoeming met algemene 

stemmen en onder applaus 

aangenomen. Herman Bussemaker 

blijft wel lid van de delegatie van het 

IP (het onderhandelingscomité naar de 

regering toe). Bovendien blijft hij 

voorlopig aan als adviseur van het 

Bestuur. In zijn afscheidsspeech 

memoreerde Bussemaker aan een 

aantal wapenfeiten uit zijn periode als 

voorzitter. Het doel om het Indisch 

Platform op de kaart te zetten, is 

ruimschoots bereikt. Het is een 

organisatie die de belangen 

vertegenwoordigt van de Indische 

gemeenschap bij de overheden en 

tevens als lobbyclub. Belangrijke data 

waren 28 oktober 2009 en uiteraard 

de hoorzittying in de commissie van 

VWS en de daarop volgende 

hoofdelijke stemming in de Tweede 

Kamer op 30 juni 2011. Daarnaast is 

het IP tijdens zijn voorzitterschap ook 

een Stichting geworden. Hierdoor 

kunnen nu ook donateurs worden 

aangetrokken, die vooral onder de 

huidige omstandigheden van belang 

blijken. Ook de contacten met de 

diverse politieke fracties waren van 

belang. Verder wijst hij op het grote 

belang van het naar buiten tre3den als 

een eenheid. Hij dankt het bestuur 

voor het vertrouwen dat gedurende 

meer dan vier jaar in hem gesteld was 

en wenst tenslotte Silfraire Delhaye 

alle succes toe als nieuwe voorzitter.   

 

Boekbespreking, e-Books, CD & DVD, Presentatie & signeren 

(advertentie)  

Mijn vader uit Semarang – Yap Kioe 

Bing. Rond 1870 vertrekt Yap Oan 

Hong vanuit China naar Semarang om  

 

zich daar te vestigen. Hij gaat wonen 

in de Chinese wijk, tussen zijn 

landgenoten die voor hem dezelfde 

reis hebben ondernomen. In dit boek 

beschrijft de achterkleinzoon het leven 

van zijn voorouders en van zijn vader, 

Yap Tjok King. Deze komt in 1936 naar 

Nederland om te studeren. Tijdens de 

oorlog is hij op zichzelf aangewezen; 

contact met zijn familie is onmogelijk. 

Na de oorlog bestaat het land waar hij 

geboren is niet meer. In 1949 vestigt 

hij zich met zijn gezin in Indonesië, 

maar het blijkt een onzeker bestaan. 

Hij keert in 1951 naar Nederland 

terug.  Adviesprijs: € 19,95.                                                                                                                                
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De Gouden Eeuw – Hans Goedkoop 

en Kees Zandvliet. Het boek bij de 

door de VPRO en NTR gemaakte 

Televisieserie over de belangrijkste 

periode uit de Nederlandse 

geschiedenis. Hierin worden dezelfde 

onderwerpen behandeld als in de TV-

serie. 

 

Het vertelt over de zeventiende eeuw 

als proeftuin voor het heden. Een 

periode waarin de verkenning van de 

wereld overgaat in een wereld-

economie en waarin de uitwisseling 

van cultuur en nieuws in een hoge 

versnelling komt. Adviesprijs: € 29,95.  

Verzamelde gedichten – J.Eijkelboom  

De poëzie van Eijkelboom kenmerkt 

zich door de epicuristische 

bescheidenheid, een vitaal soort 

berusting en een nuchtere vorm van 

nostalgie. Hij maakte in 1979 zijn 

debuut met de bundel “Wat blijft 

komt nooit meer terug”. Andere 

gedichtenbundels van zijn hand zijn: 

“De Gouden Man”, “De Wimpers van  

 

de dageraad”, “Kippevleugels”, “Hora 

incerta”, “Het lied van de krekel”, enz. 

In 2002 verscheen zijn bloemlezing 

“Tot zover”, en zijn laatste bundel 

“Olifant met geheugenverlies”zag in 

2005 het daglicht. Behalve dichter was 

Eijkelboom ook vertaler, journalist, 

prozaschrijver en ereburger annex 

stadsdichter van Dordrecht. De 

adviesprijs is: € 45,00.   

Miniaturenreeks, De Verenigde Oost-

Indische Compagnie, 1602-1795 – P.J. 

Rietbergen. De Verenigde Oost-

Indische Compagnie wordt ook wel de 

eerste multinational ter wereld 

genoemd. De VOC gaf ons land 

wereldwijde bekendheid en faam. En 

tevens was het de eerste maatschappij 

op aandelen ter wereld. Het proces 

was echter niet alleen commercieel, 

maar bovendien ook cultureel.   

      
De VOC droeg in belangrijke mate bij 

aan het vergaren van informatie en 

het verspreiden van kennis over de 

vele Aziatische staten, volken, religies 

en beschavingen. Zo leerde men in die 

tijd via deze unieke Nederlandse 

onderneming de oosterse wereld 

beter kennen. Tweehonderd jaar lang 

heeft de VOC door haar vele 

handelsactiviteiten bijgedragen aan 

een proces dat we nu globalisering 

noemen.  Adviesprijs: € 9,90.  

Lekkel – S. Aelterman en T. van der 

Weghe. Een culinaire reis door Azië. 

China, Japan, Korea, Vietnam, 

Cambodja, Mongolië, Thailand, Laos, 

Myanmar, enz. Stuk voor stuk landen 

met een fascinerende eetcultuur. Dit 

boek neemt je mee op ontdekkingsreis 

door tien Aziatische landen. Per land 

leer je vijf specifieke gerechten 

kennen.  

 

Geen moeilijke recepten, waarvoor je 

bij ons in het westen nauwelijks de 

ingrediënten kunt vinden, maar 

eenvoudig te bereiden lekkernijen, 

waarvoor je gewoon in de supermarkt 

terecht kunt. Gewokt, gestoomd, 

gebakken of op de BBQ; vlees, vis of 

vegetarisch. In “Lekkel” vind je 

gezonde, lekkere en snelle gerechten 

voor elk wat wils. Een must voor 

iedereen die houdt van nieuwe 

culturen en smaken.   Prijs: € 27,50. 

e-book, CD en DVD 

Soerabaja – Pauline Slot. Onlangs 

werd in deze rubriek het boek van de 

schrijfster Pauline Slot besproken.    

Nu is het inmiddels ook op e-book 

verschenen.  
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Het waargebeurde verhaal van een 

Nederlands gezin in de nadagen van 

Nederlands-Indië. Bep de Fluiter leeft 

met haar drie dochtertjes in een 

interneringskamp en haar man Henk is 

dwangarbeider aan de Birma-

Siamspoorlijn. Dan komt de bevrijding 

en betere tijden lijken nabij. Maar 

Indië bestaat niet meer   en tussen de 

oude en de nieuwe wereld ligt een 

levensgevaarlijk niemandsland: de 

periode van de Bersiap.  De auteur is 

trouwens een achternicht van de 

hoofdpersonen in dit verhaal. 

Adviesprijs: € 14,99.  

           

De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s     

en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet 

Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij   

de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld 

 

www.vanstockum.nl

 
(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum) 

Vertalingen van en naar alle talen en de moedertaal                                                          

Speciaal: technisch, medisch, juridisch en commercieel                                                             

Snelheid en kwaliteit tegen een redelijke prijs 

SINDS 1989 HET VERTAALBUREAU DAT U ZORGEN UIT HANDEN NEEMT                                           

Galileïstraat 18   -   2561 TE  Den Haag   -   tel:  070-362 05 89 *  -   fax: 070-362 56 64                                                                                   

@:  creapro@worldonline.nl                        W  W  W  W  :  www.creapro.myplaces.nl 

D A T   I S   A N D E R E   T A A L…! 

(advertentie)  
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Just4Kids…                  voor iedereen van 4 tot 16 jaar 

 

Hebben jouw ouders, oom en tante, opa en oma, buurman en buurvrouw de petitie al ondertekend?                                                  

Iedereen (Indo of geen Indo) die de Indische gemeenschap een warm hart toedraagt                                                   

en het met de stelling eens is, kan de petitie ondertekenen. 

http://deindischekwestie.petities.nl   of   http://www.petities.nl/petities/de-indische-kwestie

 

Korte berichten 

Nieuwsbrief is op zoek naar 

jong talent  

In de rubriek “Just4Kids” hebben we 

dit jaar al aandacht besteed aan jong 

talent. Zo plaatsten we een artikeltje 

over twee meisjes die Indonesische 

dansen leerden en daar zelfs al mee 

op het podium stonden. Heb jij nou 

ook zo’n talent? Kan je goed 

gitaarspelen en treed je ook op? Of 

ben je een tenniskampioen in de dop, 

een goed biljarter of kan je heel     

goed dansen of zingen? Misschien  

ben je wel een hele goeie chef-kok, of 

een kunstschilder of tekenaar. 

Misschien ook wel een…..  Kortom, alle 

jonge supertalenten van ca. 8 tot ca. 

14 jaar oud willen we voor het 

voetlicht zetten. En wij willen dat aan 

iedereen vertellen. Als je zelf niet zo 

heel goed kan schrijven, vraag dan of 

jouw ouders een stukje willen insturen 

met een fotootje erbij. Of je stuurt 

jouw verhaal gewoon naar de redactie, 

dan maken wij er samen met jou     

een leuk geheel van. Stuur je reacties 

dan naar: info@indisch-centrum-

denhaag.nl   DOEN HOOR…..!!!  

 

 

Boeken, e-books/cd/dvd  

De Regenboogbende.  In dit boek van 

de auteur Andrea Hirata vertelt Ikal 

een meeslepend verhaal uit zijn jeugd 

van een hechte groep kinderen en hun 

lerares, die op het Indonesische eiland 

Belitong vechten voor het behoud van 

hun school. De directeur wil deze 

sluiten vanwege een tekort aan 

leerlingen. Maar ook omdat een 

machtig mijnbouwbedrijf tin heeft  

 

ontdekt in de grond onder de school. 

Verder is het dak zo gehavend, dat als 

het regent de leerlingen buiten onder 

de bomen moeten schuilen. Een 

academische wedstrijd tussen scholen 

geeft de kinderen echter een kans om 

hun school te redden. Het boek kost    

€ 19,95.  

Alleen beer mocht mee. In dit boek 

wordt het verhaal verteld van een 

negenjarig meisje, dat met haar 

familie in Nederlands-Indië woont. 

Haar leventje wordt ruw verstoord 

door het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog en de inval van Japan in 

Indië. Het meisje, Trudi, woont met 

haar familie in een groot huis als de 

oorlog uitbreekt. Iedereen moet weg 

uit zijn vertrouwde omgeving, maar de 

vader van Trudi  met  zijn  gezin  niet,   
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want hij is arts en heeft nog patiënten 

waarvoor hij moet zorgen. Dan, na een 

tijdje, moet Trudi met haar familie 

naar het beruchte interneringskamp 

Tjideng op Java. In dit aangrijpende 

boek van Vivian den Hollander wordt 

verteld hoe het Trudi verder vergaat in 

het kamp, waar ze met heel veel 

mensen samengepakt zitten. Dit boek 

is niet echt geschikt voor de 

allerjongsten, maar vanaf ca. 12 jaar.  

De prijs is: € 9,99.   

  

De in deze rubriek besproken         

Boeken,  e-books, CD’s en DVD’s                        

kun je bestellen bij: www.paagman.nl    

           
Kinderboekwinkel  *Villa Paagman* 

 

 

 Recept      

Babi Pangang 

Heerlijk geroosterd varkensvlees.                       

Ingrediënten:                                            

1 kg. Buikspek met zwoerd aan één 

stuk, 3 teentjes knoflook, 2 tl. laos, 3 

kemirinoten, 2 tl. djahé, 2 el. 

palmsuiker, mespunt nootmuskaat, 

snufje zout, 1 tl. sambal oelek,          

1/2  blokje trassi, 2 el. olie. 

Bereiding:                                                   

Meng alle ingrediënten (behalve het 

vlees) en wrijf ze fijn in een vijzel of 

kleine keukenmachine. Masseer het 

vlees hiermee in en laat ca. 2 uur 

intrekken. Verwarm de oven voor op 

225 *C. Leg het vlees in het midden 

van de over op een rooster met de 

spekzijde naar boven en plaats er een  

 

lekbak onder. Laat het buikspek 1 à 1,5 

uur  roosteren. Gebruik het vocht in de 

lekbak om met een lepel af en toe het 

buikspek te bedruipen. Als u geen 

oven heeft, dan kunt u het ook braden 

in een braadpan met iets olie. Ook hier 

regelmatig bedruipen met het 

vrijkomende vocht. Bak het vlees aan 

beide kanten mooi bruin krokant. Snijd 

daarna het vlees in repen en serveer 

met Babi Pangangsaus.               
 
 

Mano

 
Boekingen:    

www.thisismano.com   

contact@thisismano.com 
www.totallykidz.nl  -  info@totallykidz.nl   

www.janvis.nl  -  info@janvis.nl 

Agenda  
 

22 december 2012: MANO treedt op 

bij 3FM Serious Request in Enschede. 

Zaterdag 22 december gaat Mano de 

DJ’s in het Glazen Huis supporten met 

een optreden op het hoofdpodium op 

de Grote Markt in Enschede. Al jaren 

doet Mano zelf acties om het Serious 

Request te steunen. Vorig jaar nog 

organiseerde hij samen met vele JSF 

finalisten het Serious Kids Request.  

Tijdens het optreden doen ook de 

topdanseressen van Studio 

Hellenbrand uit Bussum mee. Kom 

zaterdag in ieder geval kijken en Mano 

supporten en om te genieten van de 

geweldige sfeer. Mano treedt om 

17.00 uur op, maar wees wel op tijd en 

houd rekening met de grote drukte.  

20 januari 2013: Boekids Festival.   

Een jaarlijks terugkerend literair 

jeugdfestival in Den Haag voor kids 

vanaf 4 jaar. In het thema “Verborgen 

verhalen” brengt Boekids een 

overweldigend aanbod aan 

activiteiten, zoals een Open Podium: 

“Boekids got Hidden Talent”, “Taart 

vol Geheimen”  met  chef-kok  Pierre 

Wind, Abdelkader zoekt naar 

verborgen verhalen, Soapie voor een  

dag, in de leer bij Dilan Yurdakul 

(GTST), swingen en zingen met de 

popgroep “De Lollies”, boek maken 

met Nanda Roep, lekker kliederen met 

de “Kliederkids”, en een voorstelling 

van Aadje Piraatje. Dit is zomaar een 

greep uit de programmering. Haags 

poppodium “Paard van Troje” en 

Museum Humanity House vormen dit 

jaar het decor van “Verborgen 

verhalen”. Festivalkaarten zijn nu te 

koop. Bekijk het gehele programma 

op: www.boekids.nl en doe mee. 

  

Links4Kids 

Heel veel leuke links voor kinderen: 

http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl 
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De Jeugdwebsite van de Nederlandse 

Oorlogsgravenstichting (Ned.-Indië). 

http://www.eenlevenverloren.nl/inde

x.php?go=home.personen@pagenr=1  

Villa Zebra, landelijke jeugdorganisatie 

http://www.villazebra.nl   

Kunstbende, landelijke organisatie 

met afdelingen in alle provincies voor 

iedereen van 13 tot en met 18 jaar. 

http://www.kunstbende.nl  

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek 

www.indischherinneringscentrum.nl  

Koorenhuis - Den Haag, cursussen en 

workshops voor muziek, dans, kunst 

en theater. http://www.koorenhuis.nl   

Taman Indonesia, Het leukste kleine 

Indonesische dierenpark in Nederland. 

http://www.taman-indonesia.nl  

Weblog “Indische Jeugdletteren”     

Blog van Marjorie van Putten: 

http://indischejeugdletteren.wordpres

s.com/over-mij/   

Jeugd Startpagina “Open Start” 

http://jeugd.openstart.nl  

Jeugdbieb, leuke en informatieve 

website. http://www.jeugdbieb.nl  

Cultuur, Jeugd, Sport en Media in 

Vlaanderen, website met van alles.  

http://www.cjsm.vlaanderen.be  

 

Geef je mening…  

Graag willen we weten wat jij van  

deze  rubriek vindt. Wat vind je van de 

informatie, de onderwerpen, wat mis 

je nog. En vooral, wil je zelf ook wat 

bijdragen aan de inhoud van deze 

rubriek. Dat kan altijd. Laat het ons 

maar weten en wij zorgen dat jouw 

mening telt. Ons e-mailadres is: 

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

 

 

www.stivoro.nl 

just4kids  says:  not4kids 

DJ GUIDE        
PARTY AGENDA               

dance events, party agenda, 

vrijwel alle DJ’s                              

en nog veel meer            
overzichtelijk gerangschikt op datum en 

op locatie in heel Nederland  
www.djguide.nl    

de dance & party 

informatiesite voor jongeren 

 

  

 

De Indische Agenda         LET OP!  Sluitingsdatum alle kopij Nieuwsbrief nr. 1 op 4 januari 2013

t/m 31 januari 2013: Marten Toonder: 

Een dubbel denkraam. Hij verrijkte de 

Nederlandse taal met woorden als: 

“minkukel” en “denkraam” en hoort 

als geestelijk vader van Ollie B. 

Bommel en Tom Poes met grootheden 

als Hildebrand, Multatuli en Bomans 

thuis in het rijtje schrijvers dat 

onvergetelijke types geschapen heeft. 

Het is honderd jaar geleden dat 

Toonder geboren werd. Daarom wijdt 

het Letterkundig Museum een grote 

overzichts-tentoonstelling van deze 

 

beroemde schrijver en tekenaar. 

Toonder was een complexe man met 

een heel     veel tegenstrijdigheden: 

zakenman   en  kunstenaar,  kluizenaar  

en  acteur, realist en magiër, schrijver 

en tekenaar De tentoonstelling geeft 

zijn relatie weer met zijn familie, toont 

zijn levensverhaal, zijn geliefde 

Ierland, waar hij een groot deel van 

zijn leven heeft gewoond, zijn 

clandestiene werk tijdens de Tweede 

Wereldoorlog,  maar ook zijn 

leiderschap als eigenaar van de 

Toonder studio’s. Een tentoonstelling 

over een unieke en veelzijdige man. 

Locatie: Letterkundig Museum, Prins 

Willem Alexanderhof 5,  2595 BE Den 

Haag (achter Centraal Station NS), Tel: 

070-3339666. Openingstijden: di. t/m 

vr. 10.00 – 17.00 uur, weekenden en 

feestdagen: 12.00 – 17.00 uur. 

Toegang: € 7,50; Jeugd 4 t/m 18 jr., 

studenten, 65+:      € 6,00; Uitpas, 

Ooievaarspas en Rotterdampas € 3,75. 

Nadere informatie is verkrijgbaar via: 

www.letterkundigmuseum.nl.    

22 december 2012: Kerstspecial 

Wijaya Arnhem & Madjoe Asli. Een 

spectaculaire Kerstspecial met 

optredens van onder andere: de band 

Challenge met Stella Makadoero, Duo 

Senang Hati, sfeermuziek van Aïs 

Lawa-Lata en Ruben Poetiray, de 

dansgroep InaDance, de Promotiegirls 

Wijaya.  Alles speelt zich af in maar 
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liefst twee zalen op de locatie: 

Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147, 

6824 MB Arnhem. Het wordt een echt 

familiegebeuren, dus jong en oud is 

van harte welkom. De tijden zijn: 

12.00 tot 17.30 uur (zaal open om 

11.30 uur). De toegang is € 22,00 voor 

volwassenen (incl. Kerstbuffet) en 

kinderen t/m 12 jaar gratis (kinder-

maaltijd: € 5,00). Nadere inlichtingen: 

Hans Verbrugge – 026-3217600, René 

Theuvenet – 026-3233082 en Winny 

van den Steen – 026-3888046. Vooraf 

reserveren is noodzakelijk want er is 

slechts ruimte voor 400 personen. 

Formulier:  www.wijaya-arnhem.nl.  

27 december 2012 t/m 6 januari 

2013: Winterpasar in Burgers Bush. 

Zoals elk jaar met de jaarwisseling ook 

nu weer een van de langstdurende 

Pasars in Nederland: Winterpasar in 

het overdekte tropische regenwoud 

van Burgers Zoo in Arnhem. Maar 

liefst 10 dagen lang (uitgezonderd 

Nieuwjaarsdag) kunt u terecht voor 

een Indisch spektakel die zijn weerga 

niet kent. Een oergezellige Oosterse 

markt, veel fantastische optredens van 

bands, solisten en dansgroepen, en 

natuurlijk heel erg lekker eten. 

 

Ook voor de Kids is weer uitstekend 

gezorgd, die kunnen zich prima 

vermaken in een speciaal ingerichte 

avontuurlijke Kids-Jungle. Locatie: 

Burgers Bush, Burgers Zoo, Antoon 

van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem. 

Openingstijden: 12.00 tot 20.00 uur. 

Toegangsprijzen en online bestellen 

(korting!), zie de website: 

www.burgerszoo.nl/over-burgers-

zoo/nieuws/oasarmalam  

29 december 2012:  Selamat Malam, 

Indische reünie en dansavond. Een 

eindejaarsavond boordevol muziek, 

plezier dansen en natuurlijk lekker 

eten, georganiseerd door Stichting 

Busyben. Muzikale verzorging door de 

bands: “Induction” en “Relight”. De 

locatie is: CanDance Studio’s (oude 

Joop van den Ende studio), Van Cleeff-

kade  15,  1431  BA  Aalsmeer.  Tijden:  

 

17.00 tot 01.00 uur. Toegang: 

voorverkoop: € 12,50 en aan de zaal:  

€ 15,00. Voorverkoop onder andere: 

Benno Gabriël 06-15900429, Tine 

Brinkman 020-7854051, Stanley 

Verkouteren 06-41105308 en Robert 

Regensburg 070-3238411. Aanmelden 

groepskorting via www.busyben.nl.  

31 december 2012: Oud en Nieuw 

Dance Party. Volop Silvester sfeer  

met topartiesten, veel dansen en 

lekker eten, georganiseerd door Raldy 

Laurens. Muzikale medewerking door 

Edu Schalk, Diana Monoarfa en de 

band “The Tracks & Eddy King”. Het is 

noodzakelijk vooraf te reserveren vóór 

4 december 2012, in verband met het 

beperkt aantal zitplaatsen en de 

catering. Aan de zaal worden GEEN 

kaarten verkocht. Reserveer tijdig 

want vol=vol. De toegang dient te 

worden voldaan op rek. nr. 3123071 

t.n.v. R. Laurens, Nieuwerkerk a/d 

IJssel. De locatie is: De Brinkhoeve, 

Kerkstraat 12, 3171 GG Poortugaal 

(nabij Rotterdam-Hoogvliet). Zaal 

open: 18.30 uur, aanvang: 19.00 uur, 

einde 01.30 uur. Toegang: € 26,00 (dit 

is incl. doorlopend koud buffet, snacks, 

spekkoek en één drankje). Nadere 

informatie: raldylaurens@hotmail.com    

5 januari 2013: New Years Party.  De 

Batavia – Makassar club organiseert 

een spetterende New Years Party met 

medewerking van de bands “Relight” 

en “Straight” met Esther Latama en de 

Tahitiaanse dansgroep “Meava”. De 

locatie is: Hotel van der Valk, Zijdeweg 

54, 2245 BZ Wassenaar. Tijden: zaal 

open: 18.00 uur, aanvang: 19.00 uur, 

einde: 01.00 uur. Toegang: 12,50. 

Avondkleding gewenst. Wilt u blijven 

overnachten? Dat kan in een speciaal 

arrangement: Logies met ontbijt, 

eenpersoons kamer voor € 70,00; 

tweepersoons kamer voor € 80,00. 

Reserveren via: Rubens Agaatsz, Tel: 

079-3623022, mail: agaat99@planet.nl  

6 januari 2013: ICM Nieuwjaarsparty. 

Hiervan wordt nu al gezegd: “Het 

wordt een Nieuwjaarsfeest, zoals we 

dat vroeger in Indië gewend waren”. 

Een echt New Years Diner Party. Want 

daar draait het toch bij veel Indo’s om: 

vaak en vooral lekker eten. Zo krijgt u 

natuurlijk een welkomstdrankje, staat 

er Kacang Bawang (gebakken pinda’s 

met knoflook) op tafel, alsmede Kue 

Biji en Kuping Gajah (traditionele 

Indische Nieuwjaarskoekjes) wordt er 

twee keer met snacks rondgegaan 

(pasteitjes en Pisang Goreng) en dan 

natuurlijk een uitgebreid Indisch 

buffet, dat met maar liefst 13 

gerechten plus een dessert om 16.00 

uur opengaat en verzorgd wordt door 

Sinar Catering. En daarnaast natuurlijk 

muziek, die deze dag verzorgd wordt 

door onder andere de “Richy B. Band”, 

Ben Poetiray, Menura, Melani en 

anderen. De locatie is: Flevoparc 
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Dronten, Educa-laan 37, 8251 GC 

Dronten. Er is ruim voldoende gratis 

parkeerruimte. Tijden: zaal open om 

13.00 uur, aanvang party om 13.30 

uur. Toegang: € 32,50 alles inclusief, 

behalve drankjes. Bovendien ontvangt 

u op vertoon van uw ticket gratis een 

CD of DVD uit de ICM webshop 

collectie t.w.v. € 19,95. Kaarten zijn 

uitsluitend verkrijgbaar via reserveren. 

Inschrijvingen mogelijk tot uiterlijk 22 

december 2012 via het formulier op 

www.icm-online.nl.  

13 januari 2013:  Bij Eugenie op de 

Waranda. Op deze middag zult u 

gastvrij ontvangen worden door 

Yvonne Groeneveld (Tante Eus). 

Gekleed in een sarong den met de 

geur van kruidnagelen en kembang 

sepatu neemt zij u mee naar vervlogen 

tijden. Als gasten dit keer: de Molukse 

acteur Frans Lopulalan en Edy Seriese,  

 

de directeur van het Indisch 

Wetenschappelijk Instituut (IWI) en de  

documentaire-maakster  van Stichting 

Indische Cultuur (SIC). De muziek 

wordt deze middag verzorgd door de 

band “Free Line”. Locatie: Het 

Werftheater, Oude Gracht 58-60, 

3511 AS Utrecht. Aanvang: 14.30 uur. 

Kassa open vanaf 14.00 uur. Toegang: 

€ 12,00. CJP, U-pas en 55+ € 10,00. 

Reserveren kaarten: 030-2315440. 

www.werftheater.nl  

20 januari 2013: Themazondag 

Bandoeng / Bandung.  In de nadagen 

van de VOC bereikte de stad 

Bandoeng, dankzij de koffie, tabak en 

andere cultuurproducten een relatieve 

welstand. Maar pas na de aanleg van 

de Grote Postweg tijdens het bestuur 

van Daendels van 1808 tot 1810 kwam 

Bandoeng echt op de kaart. En na 

1870 ontwikkelde de stad zich tot de 

belangrijkste plantersstad op West 

Java. De aanleg van de spoorlijn in 

1884 versterkte haar positie nog meer. 

In 1920 werd er een Technische 

Hogeschool opgericht en vanuit 

Bandoeng werd in 1923 de eerste 

radioverbinding met Nederland 

gemaakt (“Hallo Bandoeng…”). In de 

decennia die volgden groeide de     

stad uit tot het huidige Bandung.    

Deze themadag vindt plaats in De 

Kumpulan, op Landgoed Bronbeek, 

Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. 

Tijden: ontvangst 10.00 uur, aanvang 

11.00 uur en einde om 15.00 uur. 

Toegang: € 25,00 (incl. Indisch Buffet). 

Reserveren verplicht, geen kaarten 

aan de zaal. Inschrijven tot 14 januari. 

Inschrijfformulier opvraagbaar via: 

Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.nl    

20 januari 2013: Lezing “Het 

Overakker-complot”. Esther Zwinkels 

belicht in haar lezing het verzet tegen 

de Japanners op Sumatra in de 

Tweede Wereldoorlog. Na de 

capitulatie van het KNIL op Sumatra in 

maart 1942 vormden zich op initiatief 

van generaal-majoor Overakker 

diverse verzetsgroepen. In deze lezing 

zal worden ingegaan op de vormen die 

het verzet aannam, de rol van de 

betrokkenen en in hoeverre de 

Japanners het verzet wisten te breken. 

Deze lezing wordt georganiseerd in 

samenwerking met de Arnhemse 

Volksuniversiteit. Locatie: Museum 

Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB 

Arnhem. Aanvang 14.00 uur. Toegang: 

€ 12,00 (incl. museumkaartje). Vooraf 

inschrijven is noodzakelijk via Tel: 026-

4422363. Nadere inlichtingen via:  

www.volksuniversiteit.nl/arnhem  

23 en 24 februari 2013: Pasar Malam 

Rijswijk. Lekker genieten op een van 

de gezelligste pasars in Nederland, in 

“De Broodfabriek” (voorheen de 

“Darling Market”) in Rijswijk. Deze 

sfeervolle Oriëntaalse jaarmarkt is een 

must voor ieder die wil genieten van 

de echte Indische sfeer en cultuur. 

Muzikale optredens van tal van bands 

en solisten, onder andere “S.A.N.”, 

Indisch Muzikanten Collectief, Diana 

Monoarfa, Java Guitar. Kijk uw ogen 

uit bij de dansshows van Vasara  o.l.v. 

Tineke Rouw en van dansgroep “Sekar 

Ayu”. Verder natuurlijk slenteren langs 

de vele standjes, lekker eten en 

drinken op de terrassen van diverse  

Indische restaurants. Laat uw hand 

lezen en uw toekomst voorspellen     

of genieten van een (stoel)massage. 

Kom ook kijken bij workshops en 

demonstraties van o.a. Richard Colli 

met Pencak Silat. Kortom, een Pasar 

die u niet mag missen! De locatie is: 

De Broodfabriek, Volmerlaan in 

Rijswijk, Tel: 070-3075900. De toegang 

bedraagt: Volwassenen: € 8,00; 65+:   

€ 6,50, kinderen 7 t/m 12 jr. € 3,00, 

kinderen t/m 6 jr. gratis. 

Openingstijden: zaterdag: 12.00 – 

22.00 uur; zondag: 12.00 – 20.00 uur. 

Kijk voor het volledige programma op 

de site:   www.pasarmalamrijswijk.nl  

 

            

 

Een muzikale Kerstgroet van een beroemd Indo-artiest:  http://youtu.be/arZEV9Vvufg  
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Column:     Reizen rond Bali                                   door:  Noël van Bemmel 

Wie de laatste jaren in Indonesië is 

geweest, kan erover meepraten. De 

traditionele plekken die je als toerist 

bezoekt worden te druk. Met name 

Bali raakt overvol. Te meer omdat 

door de steeds groter wordende 

stroom westerlingen het aantal hotels 

en andere accommodaties drastisch 

wordt uitgebreid. Nieuwe luchthavens 

moeten toeristen naar de andere 

eilanden lokken, die minstens even 

exotisch zijn.  

Het is zo’n dagdroom tijdens een 

maandagvergadering op kantoor: je 

loopt door een regenwoud richting het 

geluid van vallend water. Plotseling 

opent het regenwoud zich en zie je 

een glimmende rotswand met een 

majestueuze waterval. Je werpt al 

lopend je kledingstukken links en 

rechts in de bossages en spring 

joelend in de bruisende poel aan de 

voet van de waterval. Om je heen 

steken reusachtige vijgenbomen, 

palmen en varens donker af tegen de 

strakblauwe lucht. Tussen de 

opdwarrelende dampen die uit het 

raakvlak van vallend en neergevallen 

water opstijgen, fladderen witte 

vlinders zo groot als raven. Ze vliegen 

hoger en hoger om dan te verdwijnen 

achter de rotswand. Dit soort plekken 

moet de reizigers naar Indonesië 

weglokken van het vakantieparadijs 

Bali. Jakarta wil dat toeristen vooral 

ook de andere eilanden bezoeken. 

“We moeten voorkomen dat de 

reizigers uitgekeken raken op Bali, als 

ze er eenmaal drie of vier keer zijn 

geweest; er is nog zoveel meer moois 

te zien in dit land”.  

Op dus naar de bergen bij Manado in 

Noord-Sulawesi, door de regering 

uitgekozen als speerpuntgebied, 

omdat hier in een relatief klein gebied 

enorm veel te beleven is. En wat ook 

meespeelt: Noord-Sulawesi is 

hoofdzakelijk Christelijk en dus voor 

toeristen uit het westen wat 

toegankelijker. Bovendien is de 

bevolking nog steeds erg pro-

Nederlands: in het verleden al 

behoorden ze tot de trouwste partners 

van de VOC; nog steeds rijdt jaarlijks 

Sinterklaas op 5 december door de 

Jalan Sudirman, zij het niet op een 

schimmel maar achterop een pick-up 

truck. Zij noemen zichzelf glimlachend 

de twaalfde provincie van Nederland. 

De provincie Flevoland in Nederland 

hebben ze in de gauwigheid even 

gemist…..  

Hier kun je wandelen door het 

regenwoud van Tangkoko Nationaal 

Park. Gidsen leggen palmbladeren bij 

een slaapboom van het spookdiertje. 

Ga zitten en wacht tot deze knuffelige 

nachtdiertjes met grote ogen uit hun 

hol kruipen. Hier kun je ook lunchen 

bij dampende vulkaanmeren, oeroude 

graven van uitgestorven beschavingen 

bezoeken en duiken langs de wereld-

vermaarde koraalwanden van het 

eiland Bunaken. Bovendien kun je er 

rare dingen eten. “We staan bekend 

om onze extreme keuken”, zegt onze 

gids breed lachend, “we eten hier alles 

met vier poten, behalve tafels en 

stoelen”. We lopen over een kleurrijke 

markt langs de vleesverkopers. Op 

stenen tafels liggen varkenskoppen, 

ribbenkasten, poten, ja zelfs delen van 

pythons. In kleine kooien zien we een 

tiental honden, wachtend op hun lot. 

De gids: “Ja, ik weet het, bij jullie zijn 

honden huisdieren en je beste vriend, 

maar wij eten hier alleen “slumdogs” 

hoor, geen Duitse Herders of 

Labradors….. die zijn veel te duur”.  

Ietwat bleekjes lopen we teug naar de 

parkeerplaats waar het busje weer op 

ons wacht. Noord-Sulawesi is een ruig 

gebied, met rare beesten in het woud 

en een extreme menukaarrt. Maar ook 

met de allervriendelijkste bewoners. 

We zijn vandaag de enige buitenlandse 

bezoekers, maar meer dan welkom. 

Een tweede eiland dat volgens Jakarta 

meer bezoekers verdient, is |Lombok. 

Dat doet al dienst als overloopgebied 

van het naastgelegen Bali. Veel 

vakantiegangers nemen de veerboot 

naar Lembar en rijden dan 

noordwaarts langs de strandresorts 

van Senggigi en de noordelijke Gili-

eilanden. Vooral Gili Trawangan 

groeide de afgelopen jaren uit tot een 

feesteiland, met een directe speed-

bootverbinding naar Bali. Sinds de 

opening van een internationale 

luchthaven kun je ook rechtstreeks op 

Lombok vliegen via Singapore. Niet 

toevallig wordt vooral geïnvesteerd in 

de westkust van Lombok. Daar is de 

Hindoeïstische invloed sterker en 

reageren ze toleranter op bikini’s dan 

in het meer Islamitische oosten.  

Ga snel en rijdt liever zuidwaarts op 

Lombok, waar nog twaalf Gili’s liggen, 

die voornamelijk onbewoond zijn.     

De gewone ontwikkeling van een  

bamboehutje via homestay en drie-

sterrenhotel naar vijfsterrenresort, 

slaan ze hier over. Ze bouwen meteen 

vijfsterrenresorts.  Rijdt nu nog langs 

vissersdorpen en kies een uitvalsbasis 

op het vaste land, zoals Bola-Bola 

Paradise (30 euro per nacht), of het 

sfeervolle Cocotinos Boutique Beach 

Resort (130 euro).  Maar op Gili 

Nanggu staan houten paalwoningen 

waar je voor 20 euro terecht kunt, 

inclusief een douche en een wc bij het 

restaurant. Op Gili Gede kun je al 

terecht voor nog minder….. Op Zuid-

Lombok ligt “het andere Kuta”. Brede 

stranden met bamboe eettentjes en 

een flinke branding die surfers lokt. 

Hier echter toch geen kilometerslange 
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http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 

muur om de vele zonaanbidders te 

verstoppen, geen files en geen druk 

winkelcentrum met Billabong 

surfkleding en geen karaoke-bars. En 

vooral: geen Aussie scholieren, die 

knap aangeschoten het einde van hun 

semester vieren. Je merkt niet dat je 

op Bali bent als je een vrouw passeert 

met een gezichtsbedekkende niqaab. 

Een andere vrouw maakte een 

vriendelijk gebaar, dat ik mijn hoofd 

moest bedekken, zei een van mijn 

reisgezellinnen, een 21 jarige studente 

die hier haar toerismestudie in 

Denpasar volgt. Maar ze is razend 

enthousiast over Lombok. Geen files, 

geen smog en geen massatoerisme. 

Toch hebben vrijwel alle Indonesische 

eilanden één ding gemeen: je struikelt 

er over allerhande zwerfvuil. Vooral als 

in de winter de rivieren zwellen door 

de moesson en alle rotzooi in zee 

belandt. “Ja, daar klagen wij ook over 

bij andere ministeries”, zegt de 

plaatselijke ambtenaar van het 

ministerie voor Toerisme, “maar eh, ze 

luisteren niet.....”  Dan met een ‘big 

smile’: “Maar misschien helpt het als u 

het opschrijft in uw krant…..” Nou, bij 

deze dan.       

 

Pasar Malam Kalender  2013                          

December/Januari                                                                        

27 dec. t/m 6 jan. (behalve Nieuwjaarsdag): Arnhem,             

Burgers Zoo  www.wnproductions.nl  

Februari                                                                                             

23, 24: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl  

Maart                                                                                                    

?????  www.eastandwestevenementen.nl                                                                                                 

2, 3: Doetinchem  www.pasaroostwest.nl                                                 

22, 23, 24: Leeuwarden  www.pasarmalamasia.nl                                 

30, 31: Ahoi Rotterdam  www.pasarmalamasia.nl                                           

?????  Malieveld Den Haag  www.en.indonesia.nl                            

30, 31: Apeldoorn  www.pasarmalamasia.nl   

April                                                                                                       

1: Apeldoorn  www.pasarmalamasia.nl                                                    

1: Ahoi Rotterdam  www.pasarmalamasia.nl                                                                                                       

5, 6, 7: Arnhem  www.flamproductions.nl                                          

14, 15, 16: Den Bosch  (I&S Concepts)                                                                                  

26, 27, 28: Apeldoorn  www.pasarmalamasia.nl                                             

Mei                                                                                                      

3, 4, 5: Geleen  www.pasarmalamasia.nl                                                       

10, 11, 12: Dronten  www.icm-online.nl                                                   

18, 19, 20: Den Helder  www.stichtingstellar.nl                                             

22 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl                             

Juni                                                                                                          

1, 2: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.nl                                  

?????  Zeist  www.wnproductions.nl                                                     

14, 15, 16: Herderwijk  (I&S Concepts) 

Juli                                                                                                        

5, 6, 7: Eindhoven  www.pasarmalamasia.nl                                           

26, 27, 28: Groningen  www.pasarmalamasia.nl                            

27, 28: Vaassen  www.pasaroostwest.nl                                                

30, 31: Steenwijk  www.wnproductions.nl  

Augustus                                                                            
1, 2: Steenwijk  www.wnproductions.nl                                                   

9, 10, 11: Lelystad  (I&S Concepts)                                                          

23, 24, 25: Tilburg  www.pasarmalamasia.nl                                    

?????  Utrecht  (AMS Paradise)                                                                   

31: Assen  www.pasarmalamasia.nl                                      

September                                                                        
1, 2: Assen  www.pasarmalamasia.nl                                              

????? Almere  www.indischefeestavond.nl                                               

13, 14, 15: Zwolle  (I&S Concepts)                                                               

21, 22: Alkmaar  www.stichtingstellar.nl                                                     

27, 28, 29: Maastricht  www.pasarmalamasia.nl  

Oktober                                                                            
4, 5, 6: Alphen a/d Rijn, (Istimewa)  www.wnproductions.nl            

4, 5, 6: Enschede  www.flamproductions.nl                                   

????? Assen  www.pasarmalamasia.nl                                                                                  

12, 13: Dieren  www.pasaroostwest.nl                                                        

????? Nijmegen  www.pasarmalamasia.nl   

November                                                                         
2, 3: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                

9, 10: Leek  www.stichtingstellar.nl                                                 

?????  Den Haag, Pasar Kliling  www.manggarmegar.nl                                              

December                                                                           
dec. jan. Arnhem, Burgers Zoo  www.wnproductions.nl  

Van enkele Pasars zijn nog geen nadere gegevens bekend.   
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Reparatie, onderdelen, accessoires,  en batterijen voor al uw elektronische apparatuur.  http://www.mobipc.nl/onderdelen 
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