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Van de redactie           

N I C C    E n q u ê t e  
De beloofde NICC Enquête is 

vorige maand naar de abonnees 

gestuurd en we hebben al heel 

wat resultaten binnen. We hopen 

zoveel mogelijk reacties om een 

zo goed mogelijk beeld te krijgen 

hoe u over NICC Magazine en een 

toekomstig Indisch Centrum 

denkt. Maar intussen zijn er weer 

nieuwe abonnees.   

Nieuwe abonnees welkom 

U ontvangt hierbij uw eerste editie 

van NICC Magazine. Leest u hem 

eens door en vertel ons wat u 

ervan vindt. En als u onze website 

www.indisch-centrum-denhaag.nl 

heeft bezocht, wilt u ons ook 

daarover uw mening laten weten? 

Wilt u hiertoe dan ook onze 

enquête invullen? 

De LINK naar de Enquête:   

http://www.survio.com/surv

ey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L  

De enquête niet ontvangen? 

Kijkt u eens in uw spambox 

Iedereen is nog steeds enthousiast  

over NICC Magazine, die als zeer 

informatief, educatief en 

gevarieerd  wordt omschreven. 

Ook willen wij wijzen  op de 

mogelijkheid om NICC Magazine 

als advertentie medium te 

gebruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu ruim 9200 

abonnees te brengen. Tevens 

willen wij een beroep doen op uw 

waardering als abonnee voor het 

zeer vele werk dat wij maandelijks 

aan NICC Magazine hebben. Houdt 

u in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter    

niet betekent dat wij geen kosten  

hebben. Juist in deze tijden is   

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u om een vrijwillige 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine. 

Onze bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)  NL39 RABO 

0129 216 836,  t.n.v. N.I.C.C. te 

Den Haag.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine. En 

mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.  

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 

Backpay-regeling riekt naar goedkoop 

Hollands koopmanschap       Door:  Griselda Molemans 
 

De actie van TFIR naar aanleiding 

van de vele klachten van 

nabestaanden en de brief van     

de KNIL-veteraan Rudy Hoenson 

heeft veel losgemaakt. Hierna het 

hoofdredactioneel commentaar 

van De Telegraaf van 16 augustus 

2016 over de Indië-herdenking en 

de Backpay-kwestie: 

“De Indië-herdenking was dit jaar 

wederom een indrukwekkende 

gebeurtenis. In aanwezigheid van 

premier Rutte, tal van politici en 

notabelen herdachten vele 

honderden belangstellenden in 

Den Haag de verschrikkelijke jaren 

van de Japanse bezetting. 

Verschrikkingen die met de 

capitulatie op 15 augustus 1945 

niet voorbij waren. Daarna volgde 

de Bersiap-periode, een orgie van 

geweld die nog eens duizenden 

Nederlandse, Indische en Chinese 

slachtoffers zou maken. 

In ons land zijn deze gebeurte-

nissen lang onderbelicht gebleven. 

Daarom is het goed dat er 

organisaties zijn zoals de Stichting 

Herdenking 15 augustus 1945 en 

het Indisch Herinneringscentrum, 

die zich sterk maken voor het 

levend houden van die 

herinneringen. Nu hele generaties 

Nederlanders het voorrecht 

hebben om op te groeien in vrede, 

mag dat niet als vanzelfsprekend 

worden beschouwd. 

In dit kader is het triest dat 

onenigheid over een claim voor 

nooit uitbetaalde salarissen van 

toenmalige, door de Japanners 

gevangen gezette ambtenaren en 

militairen uit Nederlands-Indië de 

kop op steekt. Nabestaanden 

willen dat het kabinet, ondanks 

een vorig jaar gesloten akkoord, 

alsnog de knip trekt. Het feit dat 

het zeventig jaar heeft geduurd 

voordat het kabinet over de brug 

kwam voor de kleine groep toen 

nog levende slachtoffers, riekt 

naar goedkoop Hollands koopman-

schap. Een nieuw kabinet moet dit 

akkoord daarom nog eens goed 

wegen.”  

Een Oudhollandse rekensom:  

Zo’n 90.000 KNIL-militairen en 

ambtenaren hadden op 15 

augustus 1945 recht op 3,5 jaar 

achterstallig salaris en pensioen-

opbouw. Leg de cijfers naast 

elkaar: 2,25 miljard euro aan uit 

te betalen salarissen versus 30 

miljoen euro aan 1.100 recht-

hebbenden in het jaar 2015. En 

dan is het maar de vraag of er op 

15 augustus 2015 nog 1.100 

rechthebbenden in leven waren, 

zoals het ministerie van VWS stelt. 

Rekenkundig beschouwd heeft de 

Nederlandse overheid hiermee 

1/75 van haar schuld aan haar 

http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L
http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L
https://www.facebook.com/stichtingTFIR/?fref=nf
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overheidspersoneel betaald. Van 

wie een groot deel tijdens de 

Japanse bezetting gestorven is 

voor de Nederlandse vlag. En dat 

is niet alleen goedkoop Hollands 

koopmanschap, maar ook nog 

eens een verwerpelijke grond-

houding.  

Open brief Rudy Hoenson 

Rudy Hoenson, overlevende van 

de atoombom op Nagasaki schreef 

een open brief aan de Nederlandse 

regering inzake de overeen-

gekomen Backpay-regeling. In 

december 2015 gaf Staats-

secretaris Martin van Rijn van 

VWS groen licht voor de 

uitbetaling van de zogeheten 

Backpay-regeling. Deze regeling  

is bedoeld voor voormalige 

ambtenaren en KNIL-militairen 

van het Nederlands-Indisch 

Gouvernement, die over de 

oorlogsjaren in Nederlands-Indië 

geen of onvolledig salaris hebben 

ontvangen. Voorwaarde was dat 

zij op 15 augustus 2015 nog in 

leven waren.  

Over deze laatste voorwaarde zijn 

heel veel klachten. De 93 jarige 

Rudy Hoenson, KNIL veteraan en 

overlevende van de atoombom die 

op 9 augustus 1945 op Nagasaki 

viel, uitte via Task Force Indisch 

Rechtsherstel zijn ongenoegen 

middels een brief aan Staats-

secretaris Martin van Rijn:  
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Nabestaanden willen 

nieuw onderzoek 

salariskwestie 

Nabestaanden van al die oud-

ambtenaren en militairen uit 

Nederlands-Indië die na de 

Japanse bezetting hun achter-

stallige salaris niet uitbetaald 

hebben gekregen, willen dat hier 

opnieuw naar gekeken wordt.   

Dat laat de Task Force Indisch 

Rechtsherstel (TFIR) weten.  

De organisatie die opkomt voor 

belangen van groepen die schade 

hebben geleden door de Japanse 

bezetting heeft de afgelopen 

maanden vele tientallen e-mails 

gekregen over de zogeheten 

backpay-kwestie. Veel mensen 

zijn het er volgens TFIR niet mee 

eens dat alleen het handjevol nog 

levende veteranen en oud-

ambtenaren na ruim 70 jaar 

financiële genoegdoening heeft 

gekregen. 

Voorzitter Sylvia Pessireron van 

TFIR: "De grootste klacht is dat 

nazaten van landgenoten die zich 

hebben ingezet voor Nederland   

in voormalig Nederlands-Indië, 

opnieuw in de kou worden gezet". 

Staatssecretaris 

Vorig jaar bereikten Staats-

secretaris Martin van Rijn 

van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) en het Indisch 

Platform een akkoord over de 

zogeheten backpay-kwestie. Per 

persoon werd 25.000 euro netto 

uitgekeerd. De regeling gold voor 

betrokkenen die vorig jaar nog in 

leven waren. In totaal waren dat 

er nog ongeveer 1.100. 

Regeling 

Van Rijn liet vorig jaar weten dat 

hij met de regeling op morele 

gronden tegemoet heeft willen 

komen aan de onvrede in de 

Indische gemeenschap door het 

ontbreken van een oplossing voor 

de backpay-kwestie. 

"De geschiedenis van de afgelopen 

zeventig jaar kunnen we niet 

ongedaan maken, maar ik hoop 

dat deze stap de weg vrijmaakt 

voor een nieuw hoofdstuk van 

onze gezamenlijke toekomst", 

aldus Van Rijn indertijd. 

(Bron: http://TFIR.nl/) 

______________________ 

  

Nederland heeft behoefte aan een museum 

over het Nederlands-Indische verleden           
Door:  Niels Graaf 

Een historisch museum dat een 

compleet overzicht geeft van het 

Nederlands-Indische verleden 

ontbreekt. Een transnationaal 

museum over het Nederlands-

Indische verleden kan een nuttige 

rol vervullen in Nederland én 

Indonesië. Ook als symbool. 

In Jakarta is alles anders. Waar 

tijdens de nationale Indië-

herdenking in Den Haag over het 

gebrek aan kennis van de 

koloniale geschiedenis werd 

geklaagd, kijkt men in de 

Indonesische hoofdstad slechts 

vooruit. Zelfs vorige maand, bij de 

grootse viering van 71 jaar 

onafhankelijkheid, ging het vooral 

over vandaag en morgen. Aan 

terugblikken is geen behoefte. 

 

Toch kan meer aandacht voor de 

koloniale geschiedenis, zowel in 

Nederland als Indonesië, geen 

kwaad. Dit verleden is immers  

niet   per   definitie    voorbij.   De 

Het Indisch Museum Nusantara in 

Delft dat enkele jaren geleden de 

deuren moest sluiten.  

Leidse hoogleraar Gert Oostindie 

betoogde het al eens. De 

Nederlandse aanwezigheid in de 

koloniën was niet alleen daar van 

blijvende invloed. 

Gedeeld Nederlands-

Indonesisch museum 

Ook Nederland is veranderd door 

zijn  koloniale  geschiedenis. Juist 

dat gedeelde verleden verdient 

meer belangstelling en over-

denking. Dat kan door het 

oprichten van een gedeeld 

Nederlands-Indonesisch museum 

met twee compleet gelijkwaardige 

vestigingen, één in Amsterdam en 

één in Jakarta.  

Weliswaar zijn er in Nederland al 

veel musea die zich met deze 

geschiedenis bezighouden, maar 

een historisch museum dat een 

compleet overzicht geeft van     

het Nederlands-Indische verleden 

ontbreekt. Dit is een gemis. Een 

dergelijk museum biedt de kans 

op een toegankelijke wijze met   

de koloniaal geschiedenis in 

aanraking te komen. Het is 

daarmee een museum tegen     

het vergeten van Nederland als 

imperiale mogendheid. Nederland 

noemt zich graag een klein, 

tolerant gidsland, maar hoe 

verhoudt die zeker niet geweld-

http://tfir.nl/
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loze koloniale geschiedenis zich 

daarmee? Zonder alleen de 

verschrikkingen uit te lichten,   

kan een Nederlands-Indonesisch 

museum daarover een breed 

gedragen maatschappelijk debat 

op gang brengen. 

Indonesisch 

gemeenschapsgevoel 

Tegelijkertijd opent dit museum 

gesloten deuren in Indonesië. 

Over de Nederlandse aanwezig-

heid wordt slechts terughoudend 

gesproken. Het gaat wellicht te 

ver om te spreken van een 

collectief trauma, maar de 

koloniale erfenis is verre van 

verwerkt. Kinderen leren deze 

geschiedenis slechts kennen als 

een aaneenschakeling van moedig 

verzet tegen de onderdrukker. De 

focus ligt daarbij vooral op de 

periode van na 1945. 

Maar de gedeelde geschiedenis 

beslaat natuurlijk veel meer. 

Sterker nog, pas vanaf het einde 

van de negentiende eeuw begon 

er zoiets te ontstaan als één 

Indonesisch gemeenschapsgevoel. 

En dat is eerder dankzij, dan 

ondanks de Nederlandse over-

heersing. Indonesië vandaag de 

dag valt niet te begrijpen zonder 

350 jaar Nederlandse aan-

wezigheid, van de bloei van 

Batavia tot de horror van 

Rawagedeh. Zonder kennis van dit 

verleden rest er slechts een niet 

inzichtelijke, chaotische wereld. 

Een museum helpt daarbij, al was 

het maar als symboolfunctie. 

Internationale 

voorbeeldfunctie 

De kennis en de netwerken voor 

een dergelijk museum is zelfs al 

Nog steeds is er weinig behoefte 

het koloniaal verleden op te 

rakelen, maar de Nederlandse 

invloed wordt niet meer ontkend.  

Niels Graaf 

aanwezig. Deze visie vindt ook in 

Indonesië steeds meer weerklank. 

De vervallen, afbrokkelende en 

half overspoelde pakhuizen en 

residentiewoningen in Jakarta 

staan symbool voor de oude 

benadering van het koloniaal 

verleden, maar de nieuwe 

president van Indonesië, Joko 

Widodo, wil het Nederlandse 

erfgoed weer op de voorgrond 

plaatsen. Alleen zo kan Jakarta de 

hevige concurrentie met andere 

metropolen aangaan. Een groots 

opgezet transnationaal museum 

draagt bij aan dit nieuwe elan van 

Jakarta. 

 

Juist op zo'n manier kan een 

museum ontstaan met een 

internationale voorbeeldfunctie. 

Het laat zien hoe de rijke, maar 

ook versnipperde collecties van 

landelijke, regionale en lokale 

historische musea en archieven 

kunnen worden verbonden. De 

kennis en de netwerken voor een 

dergelijk museum zijn zelfs al 

aanwezig. 

Uitwisseling van 

tentoonstellingen 

Eerder zijn er twee grote 

tentoonstellingen georganiseerd 

vanuit het shared cultural heritage 

project in het Nationaal Museum 

te Jakarta en de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam. Nadrukkelijk gaat het 

hierbij niet om een dependance,  

zoals het Hermitage museum aan 

de Amstel, maar om twee 

vestigingen die zich op voet van 

gelijkheid met elkaar verhouden. 

 

Met een halfjaarlijkse uitwisseling 

van tentoonstellingen tussen de 

beide koloniale centra zowel in 

Amsterdam en in Jakarta wordt de 

gedeelde geschiedenis optimaal 

gesymboliseerd. 

Driehonderdvijftig jaar koloniale 

geschiedenis krijgt zo de plek en 

aandacht die het verdient. Voor 

een land dat tachtig miljoen euro 

voor één Rembrandt overheeft, 

moet dat geen probleem zijn.  

Noot van de redactie.  

Op het Landgoed Bronbeek in 

Arnhem, bevindt zich weliswaar 

het bekende Museum Bronbeek, 

dat geheel gespecialiseerd is in 

Nederlands-Indië. Echter de daar 

tentoongestelde collecties hebben 

vrijwel uitsluitend betrekking op 

de militaire kant van het koloniale 

verleden. Eigenlijk dus meer een 

KNIL-museum. Daardoor uiteraard 

niet minder belangrijk. Een 

museum dat bijna alle facetten 

van het Nederlands bestuur in 

Indië voor het voetlicht plaatst, is 

er dus nog niet.   

Niels Graaf is historicus en is 

verbonden aan de Wiardi Beckman 

Stichting. Hij was dit jaar aan-

wezig bij de onafhankelijkheids-

viering in Jakarta. 

(Bron: De Volkskrant) 

 

______________________ 

 

 

Help NICC Magazine dit 

jaar aan de 10.000 abonnees   

Verras uw familielid, vriend, 

kennis of collega met een 

GRATIS ABONNEMENT 

info@indisch-centrum-denhaag.nl

  

info@indisch-centrum-denhaag.nl
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  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse overheid.           

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag                                          

‘Like’ ons op facebook:  https://www.facebook.com/Stichting-Het-Indisch-Platform                                                                                                        

Het Indisch Platform heeft de ANBI-status en dus is uw donatie een aftrekpost bij uw belastingaangifte

Laat ons de doden herdenken 

Verslag Nationale Indië Herdenking              Door:  Bert Immerzeel 

 
Al jaren stond op mijn wenslijstje 

de nationale Indië Herdenking    

bij te wonen. Vreemd, zult u 

misschien zeggen, voor iemand 

die al zó lang stukjes schrijft over 

Indië en alles wat daar mee 

samen hangt. Dat is waar, maar 

het geval wil dat dan meestal heel 

ver van Den Haag ben, en aan 

andere dingen denk. 

Dit jaar was het dus anders, ik 

was in de buurt. En dus vol 

verwachting óp naar het park met 

het monument! Om er zeker van 

te zijn dat ik op tijd zou zijn, keek 

ik bij het Centraal Station nog 

even op de kaart. ´Komt goed´, 

dacht ik, en peddelde op mijn fiets 

richting Scheveningen. Op de 

Scheveningse Weg werd ik op het 

fietspad aangehouden door een 

ouder Indisch echtpaar: of ik wist 

waar het was? Natuurlijk! Het 

laatste stukje fietspad werd een 

paar maal geblokkeerd door 

auto´s van 

hoogwaardigheidsbekleders. Duur, 

donker, en met geblindeerde 

ramen. Het zij zo, denk je dan.   

Strakke regie 

Laat ik eerlijk zijn, ik heb niet álles 

gezien. Alleen het openlucht-

gedeelte: een anderhalf uur in 

blakende zon op een grasveld, 

staande, achter een paar duizend 

betalende gasten op klapstoeltjes. 

Mijn indruk? Waardig, zeer 

waardig. Maar ook wel een beetje 

erg protocollair. De teksten die 

werden uitgesproken, vooral die 

van de ceremoniemeester, wekten 

de indruk al tientallen keren 

eerder te zijn gebruikt. Geen 

woord te veel, geen woord te 

weinig. Het was in alles een strak 

geregisseerde herdenking van 

emoties die één keer per jaar naar 

buiten mogen treden, maar waar 

tegelijkertijd weinig van te merken 

was. In gedachten keerde ik terug 

naar alle 4 mei-bijeenkomsten 

waar ik ooit was, en miste hier het 

gevoel, de emotionele aansluiting 

bij een gebeuren waar ik – 

hoeveel stukjes ik ook over Indië 

kan schrijven – natuurlijk nooit 

dichterbij kan komen. 

Indië-herdenking 2016 

Daderschap 

Een paar dagen later las ik in het 

NRC een paginagroot artikel onder 

de titel ´Japan capituleerde, maar 

wij bleven Indonesië bezetten.´ 

Het was een aanklacht tegen de 

nationale  Indië-herdenking omdat 

deze alleen maar het slacht-

offerschap benadrukt, en voorbij 

gaat aan ons koloniale dader-

schap. Deze herdenking vertekent 

de geschiedenis en zet, aldus     

de schrijfster, de ‘onwetende 

Nederlander’ op het verkeerde 

been. 

Was het omdat ik net tevoren bij 

de herdenking zelf was geweest? 

Ik weet het niet, maar ik voelde 

me onaangenaam getroffen. 

Herdenken is iets persoonlijks. De 

Stichting Herdenking 15 augustus 

1945 geeft inhoud aan, bundelt en 

organiseert al die persoonlijke 

gevoelens. En biedt de Indische 

gemeenschap een platform om 

eens per jaar terug te kijken op de 

Japanse oorlogsjaren, net zoals de 

Stichting 4 en 5 mei dat doet voor 

de Europese herdenkingen. 

Heeft de Stichting een taak om 

ook het Nederlandse koloniale 

daderschap naar voren te halen? 

Nee, natuurlijk niet, en het is bijna 

onkies om er naar te vragen. Zou 

het niet nét zo vreemd zijn van 

het Auschwitz Comité te eisen 

aandacht te besteden aan het feit 

dat Koningin Wilhelmina naar 

Engeland is uitgeweken, om ook 

hier het Nederlandse daderschap 

te benadrukken? Als ik in het 

Auschwitz Comité zou zitten, zou 

ik zeggen: Hoepel op, en laat ons 

de doden herdenken. 

https://www.facebook.com/Stichting-Het-Indisch-Platform-589050574457575/?
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/japan-capituleerde-maar-wij-bleven-indie-bezetten-3844721-a1516935
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Politiek correct 

Herdenken is iets héél erg  

persoonlijks. Zó persoonlijk dat 

iedereen het liefst zijn eigen 

herdenkinkje wil, bij zijn eigen 

monument, op zijn eigen moment. 

Vraag maar aan Bronbeek. Dat er 

één nationale herdenking is, waar 

iedereen kan aanschuiven, is al 

heel wat, en moet worden 

gekoesterd. 

En ja, natuurlijk, het is een 

herdenking van de bevrijding van 

de Japanse bezetting, niet meer 

en niet minder. Vragen, of eisen, 

dat het een herdenking wordt van 

vier eeuwen Nederlandse aan-

wezigheid in Oost-Azië, ontdoet 

het evenement van zijn waarde op 

dezelfde manier als het Van Heutz 

monument in Amsterdam-Zuid 

van zijn waarde is ontdaan. Wat 

rest is een politiek correcte 

steenklomp waar niemand nog 

een bloemetje legt. 

Dit alles betekent natuurlijk niet 

dat altijd alles bij het oude moet 

blijven. Het is goed dat namens 

Nederland een krans wordt gelegd 

in Rawagedeh. Maar wáár was de 

Indonesische vertegenwoordiging 

op 15 augustus in Den Haag? 

Volgend jaar hoop ik er wéér bij te 

zijn.  Java Post. 

 

Nederlandse regering had lak aan grondwet 
De politionele acties                                        Door:  Gerard de Boer 

Toen Nederland na de bevrijding 

in 1945 als eerste land weer ten 

oorlog trok, werden Nederlandse 

gestuurd. Dit ondanks dat het in  

 

strijd was met artikel 192 van de 

Grondwet dat namelijk bepaalde 

dat Nederlandse dienstplichtigen 

uitsluitend met hun eigen 

toestemming mochten worden 

uitgezonden naar overzeese 

gebiedsdelen. Pas op 4 augustus 

1947 was de wet gewijzigd en 

onder nummer H293 in het 

Staatsblad afgedrukt. En pas 

vanaf dat moment was het dus 

rechtsgeldig om dienstplichtige 

soldaten overzee te sturen, maar 

toen waren er al vele duizenden 

dienstplichtigen in Nederlands-

Indië en inmiddels honderden van 

hen gesneuveld of zwaar verminkt 

in deze koloniale oorlog. Met de 

wijziging van artikel 192 van de 

Grondwet werd ook meteen de 

dienstplicht verlengd van elf 

maanden naar drie jaar om de 

jongens langer in Nederlands-

Indië te kunnen houden, want het 

credo luidde in die tijd: “Indië 

verloren, rampspoed geboren”.  

 

Een figuur die in 1946 zeer actief 

was met het verwijzen naar artikel 

192 van de Grondwet was de oud-

verzetsman professor Johan 

Willem Pootjes. Met het bewuste 

artikel van de Grondwet in zijn 

hand hield hij hierover lezingen in 

Amsterdam en Hilversum dat door 

duizenden mensen, waaronder 

enkele honderden dienstplichtige 

militairen, werden bezocht. Dit tot 

groot ongenoegen van de 

autoriteiten. Op donderdag-

ochtend 3 oktober 1946 werd 

Pootjes dan ook door de politie 

van zijn bed gelicht omdat hij “een 

bepaalde politieke activiteit aan de 

dag legde”. Pas op 15 augustus 

1947 werd tegen hem vier jaar 

gevangenisstraf geëist “wegens 

het aanzetten tot desertie”. De 

rechtbank deed echter geen 

uitspraak omdat men twijfelde aan 

de geestelijke vermogens van 

Pootjes. De rechter vond blijkbaar 

dat iemand die dienstplichtige 

militairen terecht op artikel 192 

van de Grondwet wees niet goed 

bij zijn hoofd was……  

 

De grondwet mocht niet 

baten 

Joost van der Grijp, een dienst-

plichtig sergeant die zich tijdens 

de Duitse inval in Nederland in 

mei 1940 had onderscheiden, 

kreeg vanwege zijn gevechts-

ervaring in september 1946 een 

herhalingsoproep om zich met de 

7-December-divisie in te schepen  
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voor uitzending naar Indonesië. 

Maar aan die oproep werd door 

hem echter geen gehoor gegeven. 

De reden: Joost wilde niet met 

een wapen in de hand zijn 

rijksgenoten bestrijden die voor 

hun vrijheid vochten. Ook vond hij 

dat de uitzending in strijd was 

met  Artikel 192 van de Grondwet, 

dat namelijk bepaalde dat 

Nederlandse dienstplichtigen uit-

sluitend met hun eigen toe-

stemming mochten worden 

uitgezonden naar overzeese 

gebiedsdelen. Op donderdag-

morgen 24 oktober 1946 stond hij 

dan ook wegens desertie terecht 

voor de krijgsraad te velde in Den 

Haag. De auditeur-militair majoor 

mr. M. Lodder achtte het bewijs 

wettig en overtuigend geleverd 

dat beklaagde op 13 september 

1946 “in tijden van oorlog” 

opzettelijk afwezig was gebleven.  

Hij vond dat er in deze zaak     

dan ook zeker geen verzachtende 

omstandigheden aanwezig waren 

en eiste de volle gevangenisstraf 

van 7 jaar en 6 maanden. Daarna 

was Van der Grijps raads-man, 

het CPN-Tweede Kamerlid mr.dr. 

Benno J. Stokvis, aan het woord. 

Deze stelde dat volgens de 

Nederlandse regering er geen 

sprake was van een oorlog tegen 

Indonesië, maar dat het een 

kwestie was van een interne 

gezagshandhaving: een politionele 

 

actie. Stokvis achtte het dan ook 

niet op zijn plaats om in de 

aanklacht te spreken van “in tijd 

van oorlog”. Voorts protesteerde 

hij tegen de maximum eis die was 

gesteld en drong erop aan dat  

Van der Grijp werd vrijgelaten.  

 

 

Vooral ook op grond van Artikel 

192 van de Nederlandse 

Grondwet: ”Wanneer de regering 

de grondwet terzijde schuift, dan 

hebben wij onze rechtsstaat 

vaarwel gezegd en dan bevinden 

wij ons weer in de politiestaat, 

waarin wij ons al vijf jaar lang 

hebben bevonden”, aldus de 

raadsman. 

Het mocht echter niet baten. Joost 

van der Grijp werd dezelfde dag 

dan wel niet tot 7 1/2 jaar 

veroordeeld, maar tot 3 jaar 

gevangenisstraf die hij volledig    

in de Scheveningse gevangenis 

heeft uitgezeten.  

www.gerard1945.wordpress.com 

Bron:  Indië Veteranen 

   
(advertentie)  
 

 

LIKE onze nieuwe  facebookpagina 

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/ 
 

www.gerard1945.wordpress.com
https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/
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Het Verzet in Nederlands-Indië  (5)           
Door:  Drs. Humphrey de la Croix 

In de voorgaande vier delen van 

deze vijfdelige serie over het 

Indisch verzet, zijn aan de hand 

van literatuur en verhalen van 

deelnemers zélf, voorbeelden 

gegeven van gepleegd verzet 

tegen de Japanse bezetter. In het 

kort is beschreven hoe verzet is 

ontstaan, verlopen en in de 

meeste gevallen door de vijand 

met succes is bestreden. Na de 

overgave van het KNIL in maart 

1942 ontstonden uit resten van 

legereenheden groepen die 

besloten verder te vechten. 

Ondanks de Japanse overmacht en 

het gebrek aan uitrusting, 

oorlogservaring en steun van de 

lokale bevolking. Slechts weinig 

verzetsdeelnemers, zoals op 

Nieuw-Guinea en Timor, slaagden 

er in uit handen van de vijand te 

blijven. Gelet op het bijna 

volledige verdwijnen van alle 

Europeanen uit de samenleving is 

het opmerkelijk dat er nog verzet 

is gepleegd. Het waren dan      

ook voornamelijk Indo’s en 

inheemsen, met name Molukkers 

en Timorezen die hebben 

deelgenomen aan het verzet. De 

inheemse verzetslieden bestonden 

voor een groot deel uit vrijgelaten 

krijgsgevangenen. De Japanners 

zagen hen als Aziatische broeders, 

maar de trouw aan Nederland 

bleek vaak sterker. 

In deze vijfde aflevering gaan we 

in op de waardering van het 

Indisch verzet in de Nederlandse 

politiek en de geschiedschrijving. 

Of liever over het lang ontkennen 

ervan waardoor het Indisch verzet 

geen deel heeft kunnen uitmaken 

van de collectieve herinnering. Op 

den duur heeft het Indisch verzet 

toch de officiële erkenning 

gekregen die het verdiende. In   

de vorm van graven, (graf-) 

monumenten, onderscheidingen, 

publicaties en binnenkort zelfs een 

film. Dat alles is op zichzelf ook 

onderwerp van een geschied-

schrijving geworden. Daarvan is 

deze vijfde aflevering een 

bescheiden begin. 

Na de oorlog: welk verzet 

in Indië? 

Dit vijfde en laatste deel gaat niet 

dus over het Indisch verzet zélf, 

maar behandelt de plaats die het 

lange tijd niet heeft gekregen in 

de geschiedschrijving en in de 

politiek. Het Indisch verzet maakt 

in tegenstelling tot dat in 

Nederland, geen deel uit van het 

nationaal collectieve geheugen.  

Monument voor het Indisch verzet 
op het terrein van Militair Tehuis 
Bronbeek te Arnhem. Foto: H. de 

la Croix. 

Het is zelfs lange tijd niet eens 

erkend dat er in Indië verzet is 

gepleegd tegen de Japanse 

bezetter. Dit idee kwam niet 

alleen van politici, uit kringen die 

er niets van wisten of er op 

afstand over moesten oordelen. Er 

zijn zelfs historici die lang de 

vraag open hebben gehouden of 

er wel verzet is gepleegd: er was 

toch immers geen informatie 

over? Was er dan wel verzet 

geweest? De kennisachterstand is 

inmiddels grotendeels opgeheven 

en het Indisch verzet heeft zijn 

maatschappelijke en historische 

erkenning gekregen. Die is terug 

te vinden in (buitengewone) 

wetgeving waarin de oorlogs-

pensioenen en -uitkeringen een 

rechtskarakter kregen, in de 

herdenkingen en monumenten,  

en in het openbaar worden van 

individuele verhalen (zie het boek 

van Elise Lengkeek: “Ik beken”) 

en interviews. Maar voor het zover 

was…… 

Naoorlogs Nederland likt 

de wonden: Indië in 

oorlog lijkt te ver weg 

Nederland had na de oorlog in 

Europa de handen vol aan 

zichzelf: het land moest weer 

opgebouwd worden en de 

bezetting met al zijn gevolgen 

moest worden verwerkt in het 

collectief bewustzijn. Sinds de 

Franse tijd eind achttiende en 

begin negentiende eeuw was het 

land niet meer in zo’n situatie van 

wederopbouw geweest. Nederland 

pakte de wederopbouw voort-

varend aan dankzij onder andere 

de Marshallhulp. Die Amerikaanse 

hulp werd echter ook ingezet om 

een nieuwe oorlog in de kolonie te 

voeren waar na de Japanse 

overgave een machtsvacuüm was 

ontstaan. De strijd tegen de 

Republik Indonesia eiste snel alle 

aandacht en energie van de 

Nederlandse politiek. Reflectie op 

de val van Indië en de verzets-

activiteiten raakte bekneld in dit 

tijdsgewricht. Er was geen tijd om 

achterom te kijken omdat de strijd 

tegen de jonge republiek alle 

energie en aandacht opeiste. 
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Nederland bracht er kort na de 

oorlog het grootste leger op de 

been dat het ooit heeft gehad. 

Meer dan 100.000 man zijn 

ingezet. De aandacht in het 

moederland voor de landgenoten 

in een vijandige omgeving was 

misschien groter dan ooit omdat 

nu de zonen van het land er 

massaal moesten dienen én er 

was een immigratie (repatriëring) 

op gang gekomen die niemand 

was ontgaan.  

Na de soevereiniteitsoverdracht in 

1949 volgde een nieuwe hectische 

en moeilijke periode. Met name 

voor de tienduizenden Indo-

Europeanen die zich steeds minder 

welkom in Indonesië voelden. 

Tegen het eind van de jaren vijftig 

was dit geresulteerd in hun 

massale repatriëring, of beter 

migratie, naar Nederland. Het 

conflict om Nieuw-Guinea zorgde 

voor bijna weer een militaire 

confrontatie. Uiteindelijk werd het 

laatste stukje Aziatisch Nederland 

toegevoegd aan Indonesië. 

Nederland had het gelijk van de 

geschiedenis weer niet aan zijn 

kant gekregen. 

De snelle waardering van 

het Nederlands verzet 

De collectieve “posttraumatische 

stress” die de Duitse bezetting had 

veroorzaakt werd in tegenstelling 

tot het pijnlijke afscheid van de 

kolonie, vrij snel aangepakt. Het  

is al in 1947 dat de Wet 

Buitengewoon Pensioen 1940-

1945 (WBP) in werking trad. Deze 

wet maakte aanspraak mogelijk 

op een financiële verstrekking 

wanneer iemand door daad of 

houding had deelgenomen aan 

verzet in Nederland en er 

persoonlijke schade door had 

opgelopen. Met andere woorden: 

honorering door de overheid van 

verzetsdeelname had een rechts-

karakter gekregen. Een hoge vorm 

van officiële erkenning van zowel 

de gepleegde daden of ingenomen 

houding èn van geleden materiële 

of immateriële schade. Deze WBP 

was met geen enkele letter van 

toepassing op het Indisch verzet. 

Om de eenvoudige reden dat dat 

er niet geweest zou zijn; het 

ontbrak namelijk aan documen-

tatie (die was door de Japanners 

vernietigd) of andere bewijzen. 

Het verzet in Nederlands kreeg    

al gauw grote aandacht, de 

erkenning en waardering die het 

zondermeer verdiende. Het land 

had behoefte de oorlog te 

verwerken en het morele gelijk 

van de strijd tegen de Duitsers te  

Bijeenkomst ter ere van het 
Indisch verzet. Bronbeek 27 april 

2012. Foto: H. de la Croix. 

benadrukken. Het eren van het 

leger was minder passend 

vanwege de snelle nederlaag in 

mei 1940. Maar de nadruk op het 

gepleegde verzet en zijn morele 

gewicht waren zeer geschikt om 

het gevoel van eigenwaarde en 

zelfrespect terug te krijgen. 

Geholpen door een krachtige lobby 

van ex-verzetslieden, ex-leden 

van de Binnenlandse strijd-

krachten, voormalige Engeland-

vaarders én de prins-gemaal 

Bernhard, kregen degenen die zich 

te weer hadden gesteld tegen de 

bezetter de (terechte) waardering 

en  erkenning die ze verdienden. 

De  Indische 

oorlogservaringen 

Het zal in Nederland niet eens 

bewust zijn opgevallen dat de 

Indische Nederlanders die massaal 

repatrieerden tussen 1945 en 

1962, geen zichtbaar dramatisch 

verleden met zich meedroegen. 

Alle aandacht ging uit naar de 

eigen wederopbouw en de 

schaarste aan middelen van 

bestaan en woningen. De 

interesse in de nieuwe land-

genoten leek niet te kunnen 

ontstaan. Al heel snel bleek dat 

Nederlanders weinig wisten over 

Indië en wie daar nu precies 

woonden. Dat de repatrianten 

Nederlanders waren en op 

Nederland georiënteerd wekte 

verbazing. Met dit in het 

achterhoofd is het te verklaren dat 

Nederlanders niet eens zijn toe-

gekomen vragen te stellen over de 

historische achtergronden van de 

“nieuwe buren”. Er was zelfs 

ronduit belachelijke beeldvorming 

over de Indische oorlogs-

ervaringen. Wie kent niet het 

voorbeeld van de Nederlandse 

reacties als zou het ontbreken van 

een hongerwinter onder die 

“lekker warme tropenzon” de 

oorlog niet zo erg hebben 

gemaakt. Het gaat nu niet om dit 

soort subjectieve noties, maar we 

moeten kijken naar de overheid 

die de verantwoordelijkheid had 

de bevolking van goede informatie 

te voorzien. En aan een deugdelijk 

beleid daarin heeft het ontbroken. 

Het stimuleren en faciliteren van 

geschiedschrijving hoort daarbij. 

Het moet gezegd dat de opdracht 

aan dr. L. de Jong in ieder geval 

daartoe enorm veel ruimte heeft 

gecreëerd. Maar……deze opdracht 

werd meer en meer een 

monopolie op de 

geschiedschrijving over de oorlog 

omdat andere historici geen of 

amper toegang kregen tot 

relevante primaire bronnen. 

Daarbij kwam dat de aandacht 

voor de oorlog in Azië pas in de 

tweede helft van de jaren zestig 

groeide. Het ging toen over 

geweldsexcessen door 

Nederlanders bedreven in de 

periode 1945-1949. Het duurde 

nog tot 1985 dat De Jong de delen 

over de Oost begon te 

publiceren.4) 

Van meer recente datum is de 

publicatie van Achter het kawat 

was Nederland. Indische 

oorlogservaringen en -

herinneringen 1942-1995 (2002) 
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van historica Esther Captain 

(1969). Haar onderzoek was 

gebaseerd op dagboeken van 

geïnterneerden in de Japanse 

burgerkampen. Captain beschrijft 

de individuele en collectieve 

verwerking van de gebeurtenissen 

na de oorlog. Ook uit 2002 dateert 

De last van de oorlog. De 

Nederlandse oorlogsmisdaden in 

Indonesië en hun verwerking van 

Stef Scagliola dat handelt over 

geweldsexcessen, soms zelfs 

oorlogsmisdaden, begaan door 

Nederlandse militairen tijdens de 

politionele acties. 

Een terugkerende notie uit deze 

onderzoeken zijn de blijvende 

behoefte van de Indische 

Nederlanders aan erkenning van 

hun slachtofferschap en van de 

juistheid van hun aanwezigheid 

destijds in de kolonie. Terecht 

stelt Lizzy van Leeuwen in Ons 

Indisch Erfgoed. Zestig jaar strijd 

om cultuur en identiteit (2008)  

dat de Nederlandse overheid geen 

ruimte heeft gelaten aan de 

verwerking van het postkoloniale 

trauma als gevolg van het verlies 

van Indië. Het Indisch verzet is 

daarbij slechts een van de 

onderwerpen die pas laat werden 

onderzocht.6) 

De Wet buitengewoon 

pensioen Indisch Verzet 

(WIV) 

In 1979 wees het toenmalige 

kabinet-Van Agt-I de eis uit 

Indische hoek af om het Indisch 

verzet op te nemen in de Wet 

buitengewoon pensioen. Feitelijk 

werd daarmee het verzet niet 

erkend. Maar de discussie die in 

1980 hierover ontstond leidde op 

last van staatssecretaris J.G. 

Kraayeveld-Wouters tot de 

instelling op 22 oktober 1980 van 

de Commissie Indisch Verzet. De 

opdracht was te onderzoeken of er 

overeenkomst was tussen het 

verzet in Nederland en in bezet 

Indië, aan welke criteria moest 

verzet voldoen, nagaan om 

hoeveel personen het ging en ten 

slotte hoeveel het zou gaan 

kosten. Indien het onderzoek 

positief zou uitvallen zou de 

commissie bijdragen aan de 

eventuele totstandkoming van een 

wetsvoorstel.  

Het Rijksinstituut voor Oorlogs-

documentatie,  (nu: Nederlands 

Instituut voor Oorlogsdocumen-

tatie, NIOD) gaf aan dat er 

verzetsdaden zijn gepleegd, ook al 

is er weinig schriftelijk materiaal 

overgebleven als bewijs ervan. 

Kern van de informatie was dat  

de Japanners van meet af aan   

elk verdacht gedrag hard en 

systematisch hebben bestreden. 

Dat leverde het beeld op van een 

kortstondig verzet, meer zat er 

niet in. 

Verzetsster Oost-Azië 

Voor het onderzoek naar het 

aantal betrokken personen werden 

onder andere dossiers bekeken uit 

de Kanselarij der Nederlandse 

Orden. Deze gaven een overzicht 

wie een Verzetsster Oost-Azië 

hadden ontvangen. Criteria voor 

deze onderscheiding werden toen 

als volgt samengevat: “door 

geestkracht, karaktervastheid of 

gemeenschapszin [zich] op 

bijzondere wijze verdienstelijk 

hebben gemaakt voor door 

krijgsgevangenschap, internering 

of anderszins in de macht van de 

vijand geraakte Nederlanders of 

Nederlandse onderdanen, dan wel 

in verzet tegen de vijand.”  

De Verzetster Oost-Azië is aan 

471 personen toegekend; een 

aantal van hen was verzets-

strijders in zin van de latere wet. 

Van deze 471 personen zouden er 

204 verzet (kunnen) hebben 

gepleegd. Nadere studie leidde 

echter tot een aantal van 127. 

Uiteindelijk was het niet goed vast 

te stellen om hoeveel aanspraken 

het zou kunnen gaan wanneer er 

een wet zou komen.8) Om een 

lang en wat ingewikkeld verhaal 

kort te maken: vanaf de invoering 

van de Wet buitengewoon 

pensioen Indisch verzet (WIV) in 

mei 1986 ging uitvoeringsinstantie 

Algemeen Burgerlijk Pensioen-

fonds (ABP) uit van hooguit 1000 

harde aanspraken. 

Een volgend aandachtspunt voor 

de regering was de grootte van  

de pensioenregeling. De Wet 

buitengewoon pensioen sloot aan 

op de pensioenvoorzieningen zoals 

geregeld voor Nederlandse 

militairen zoals die golden bij 

aanvang van de oorlog. Al snel 

was er de overtuiging dat een 

koppeling van een Indische 

voorziening niet moest aansluiten 

op die van het Nederlandse leger, 

maar op die van het KNIL. Dat 

betekende dus een veel lagere 

financiële voorziening die 

gebaseerd was op het kosten-

niveau in Indië tot aan het 

uitbreken van de oorlog. 

Redenering was dat de Indische 

buitengewone verzetspensioen-

regeling niet hoger kon zijn dan de 

pensioenregeling die KNIL-
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militairen hadden. Dat zou 

rechtsongelijkheid betekenen. 

Eigenlijk wilde de regering 

voorkomen dat het andere 

alternatief zou ontstaan: dat de 

pensioenen van de KNIL-ers 

zouden worden opgetrokken tot 

die van hun Nederlandse collega’s 

in Nederland (conform de 

Algemene Militaire Pensioenwet). 

Deze optie zou een erg dure 

prijskaart worden voorkomend   

uit een onderzoek naar het 

veronderstelde beperkte Indische 

verzet. 

Wet buitengewoon 

pensioen Indisch Verzet  

De bevindingen van de Commissie 

Indisch Verzet overtuigden de 

regering ervan dat er een 

wettelijke regeling moest komen 

voor voormalige deelnemers aan 

het verzet tegen de Japanners en 

die er invaliditeit (arbeids-

handicap: verminderde verdien-

capaciteit) aan hadden over-

gehouden. Het zou voor velen te 

laat zijn, ook al zou een postume 

erkenning in ieder geval voor 

nabestaanden nog een waarde 

hebben. De ramingen van het 

aantal potentiële deelnemers en 

de aanvragen waren pure 

schattingen. Mogelijk ging het om 

3500 personen op Java, 1000 in 

de Buitengewesten en met name 

grote eilanden Sumatra, Borneo 

en Sulawesi, verder de Molukken, 

Timor en Nieuw-Guinea; ten slotte 

1000-1500 anderen die in verband 

met gepleegd verzet slachtoffer 

waren. In totaal ongeveer 5500-

6000 personen.10) De WIV is 

officieel inwerking getreden op 

mei 1986 en de uitvoering lag in 

handen van het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds, dat al 

belast was met onder andere de 

Wet Uitkeringen Vervolgings-

slachtoffers (WUV) en de Wet 

Uitkeringen Burgeroorlogsslacht-

offers (WUBO). De besluiten op  

de aanvragen werden genomen 

door een aparte commissie,       

de Buitengewone Pensioenraad 

(BPR), waarin deskundigen met 

inhoudelijke zowel als juridische 

expertise of vanwege hun maat-

schappelijke betrokkenheid, zitting 

hadden. Vanaf 1990 voert de 

nieuw opgezette organisatie 

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) 

te Leiden, alle regelingen rond 

oorlogsuitkeringen en -pensioenen 

uit. De Stichting Pelita is wettelijk 

aangewezen als begeleider van de 

aanvragers en verzorgt de 

verzetsrapportages.  

Verzetsherdenkingskruis 

De behandelaar van ABP en later 

de PUR baseert de uiteindelijke 

rapportages en adviezen aan de 

BPR, voor een groot deel op de 

rapportages van Pelita. Eerder 

heeft de aanvrager aan een 

rapporteur van Pelita zijn verzets-

verhaal kunnen vertellen. (het 

Monument Indisch verzet op het 

landgoed Bronbeek in Arnhem) 

Eind 1989 waren er bijna 1300 

aanvragen afgedaan; dat wil 

zeggen toegekend, afgewezen en 

ingetrokken/gedeponeerd. Het 

aantal toekenningen tot aan 

september 1989 bedroeg 76 (die 

ook werden betaald), 606 aan-

vragen waren ingetrokken, 566 

afgewezen en 27 gedeponeerd  

(bij overlijden en er waren geen 

nabestaanden). De gemiddelde 

behandeling per aanvraag kostte 

ongeveer 7,5 maanden. Met name 

verificatie van de verzetsclaims 

was tijdrovend. Het aantal 

bezwaarschriften was eind 1989 

meer dan 120.11) 

De belangrijkste beoordelings-

punten voor de aanspraak waren 

het gepleegde verzet (art. 2 lid 1 

WIV) en dat van het niet 

onwaardige gedrag (art. 3 lid 3 

WIV). Bij deze criteria was de 

verificatie moeilijk door gebrek 

aan schriftelijk bronnenmateriaal. 

Getuigen en andere derden-

informatie moesten in geval van 

ontbrekend sluitend bewijs, leiden 

tot een plausibiliteit, en een aan 

zekerheid grenzende waarschijn-

lijkheid. Een kwetsbaar punt was 

de herinnering van  belang-

hebbenden. Naast ontbreken van 

herinneringen speelde ook vaak op 

dat de aanvrager is gaan geloven 

in zijn versie en inkleuring van de 

verleden tijd. Een tweede 

criterium was dat van het niet-

onwaardige gedrag: had de aan-

vrager zich een loyale Nederlandse 

onderdaan betoond en niet 

gecollaboreerd met de vijand? 

Was aan deze twee criteria 

voldaan, dan volgde de vraag in 

hoeverre ontstane blijvende 

invaliditeit of arbeidshandicap 

veroorzaakt was door de 

verzetsactiviteiten. Ook speelde in 

de uiteindelijke betaling van een 

buitengewoon pensioen mee wat 

de eigen inkomsten waren. Met 

andere woorden: een erkenning 

als verzetsdeelnemer hoefde niet 

te leiden tot een uitkering. De WIV 

was duidelijk geen “beloning” voor 

het hebben plegen van verzets-

activiteiten.  

Willekeurig rondvragen onder 

aanvragers heeft opgeleverd dat 

een groot aantal mensen blij was 

met de erkenning, maar minder 

met het moeten aantonen van het 

causaal verband tussen gepleegd 
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verzet en de arbeidshandicap en 

verminderde verdiencapaciteit. 

Zeer begrijpelijke reacties omdat 

pas na ruim 40 jaar na dato deze 

beoordelingen werden gemaakt. 

Vaak bleef bij de betrokkenen een 

gevoel hangen dat ze toch niet 

werden geloofd. 

Onderscheidingen en 

vormen van eerbetoon 

Onder voormalige verzetsmensen 

in Nederland bestond kort na de 

oorlog behoefte aan enige vorm 

van onderscheiding. Bij Koninklijk 

Besluit van 3 mei 1946 werd   

toen het Verzetskruis ingesteld. 

Volgens premier Schermerhorn 

bedoeld voor heb “die zich in 

vijandelijk gebied bij het verzet 

tegen de vijand bijzonder moedig 

en beleidsvol hadden onder-

scheiden”. Het werd mondjesmaat 

postuum verleend of in geval van 

ernstige handicap. De aandacht 

voor een onderscheiding ebde 

vanaf de jaren van de weder-

opbouw langzaam weg totdat een 

aantal voormalige verzetslieden, 

waaronder Hans Teengs Gerritsen, 

een goede vriend van prins 

Bernhard, alsnog een koninklijke 

onderscheiding bepleitte. Op 1 

april 1981 werd de Stichting 

Initiatief Comité Verzets-

herdenkingskruis ingesteld. Bij 

Koninklijk Besluit van 24 april 

1981 is het ontwerp van de 

onderscheiding goedgekeurd en 

op 5 mei 1981 reikte koningin 

Beatrix het allereerste Verzets-

herdenkingskruis uit. 

Voor het Indisch verzet was bij 

Koninklijk Besluit van 26 oktober 

1948 de Verzetsster Oost-Azië 

officieel ingesteld. Deze onder-

scheiding is zoals eerder vermeld, 

471 keer uitgereikt. Indische 

verzetsdeelnemers kwamen later 

ook in aanmerking voor het 

Verzetsherdenkingskruis. Dit is in 

totaal 15.300 keer uitgereikt, al 

dan niet postuum. 

Naast onderscheidingen bestaan 

er andere vormen van herdenken. 

In Almere bestaat er een wijk met 

Indische verzetsliedennamen en 

feiten in verband met het verzet. 

Bijvoorbeeld de Hannie Hilgers-

straat, de Kapitein de Langestraat 

en de Groep Meelhuysenstraat. 

Verder wordt er bij alle 

herdenkingen voor de gevallenen 

op 14, 15 en 16 augustus 

automatisch stilgestaan bij de 

slachtoffers in Indië en Indonesië. 

Het Verzetsmuseum in Amsterdam 

heeft sinds 2005 een permanente 

expositie over het verzet in 

Nederlands-Indië.  

Epiloog 

De aandacht voor het Indisch 

verzet heeft lange tijd op zich 

laten wachten. Het is niet 

overdreven te stellen dat het er 

pas sinds de begin jaren tachtig 

van de vorige eeuw van is 

gekomen. De regering en Tweede 

Kamer hebben zich toen wel in 

korte tijd ingespannen tot 

erkenning te komen. Dat was wel 

nodig gezien de vergevorderde 

leeftijd van de meeste direct 

betrokkenen. Helaas is deze 

erkenning voor velen pas postuum 

gekomen. Met de Wet buiten-

gewoon pensioen Indisch verzet 

heeft de erkenning ook een 

rechtskarakter gekregen en is er 

op fatsoenlijke wijze een regeling 

gekomen voor blijvende handicap 

als gevolg van deelname aan het 

verzet. Het Verzetsherdenkings-

kruis, officiële en minder officiële 

herdenkingen, publicaties, docu-

mentaires en andere mediale 

aandacht hebben het Indisch 

verzet de aandacht geschonken 

die het politiek en maatschappelijk 

verdient. 

We hebben er in deze vijfdelige 

reeks ook aandacht aan kunnen 

geven, maar beseffen dat slechts 

een deel van het verzet kon 

worden belicht. Er zijn nog heel 

veel onderwerpen om over te 

publiceren. Bijvoorbeeld de 

Glodok-affaire, het verzet binnen 

de kampen, verzet in Thailand en 

Birma, de rol van Indo’s buiten de 

kampen. We zullen in de toekomst 

zéker de publicaties over het 

Indisch verzet vervolgen. 

Dit was het laatste deel van vijf 

artikelen over het verzet in het 

voormalig Nederlands-Indië tegen 

de Japanse bezetter.  

Voor deze artikelenserie heb ik 

publicatierechten verleend aan 

NICC Magazine. Humphrey de la 

Croix. 

_______________________________ 

 

Heeft u de Indische enquête al ingevuld?   Het kost ca. 12 minuten van uw tijd, 

maar het betekent zo veel voor ons. Ga via onderstaande LINK naar de enquête 

http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L 

 

 
Teken de petitie ‘Traktaat van Wassenaar 1966’ op:  http://uitbetalentvw66.petities.nl/

http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L
http://uitbetalentvw66.petities.nl/
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Reparatie van iPhone, iPad en Android.  Snel, vakkundig en redelijk geprijsd.                                   

Klik hier voor de aanbieding.  Borca-Online / ShopDen webshop      
 

    

 

 

 

 

 
 
 
 

Steef, de “Soto-man” 

De Soto-man, wie kent hem niet? 

Inmiddels iedereen lijkt wel, al 

verkoopt hij pas sinds een week 

heerlijke soto vanuit zijn mobiele 

winkeltje.  

 

 

 

“Iedereen moet soto leren 

kennen", aldus Steef de Soto-

man. En wat is een betere manier 

om dat naar de mensen toe te 

brengen met een moderne versie 

van de kaki lima uit Indonesië? 

Een super idee dat opeens uit de  

 

hemel kwam vallen: “Ik ga de 

boer op met deze soep!"  

De Haagse Soto-man maakt elke 

dag zijn soto met kip van 

biologische producten.  

Er is ook  een vegetarische variant 

met tempeh. Rijst, lontong of 

aardappel naar keuze wordt bij 

elke kom soto geserveerd. Een 

beetje sambal erbij voor de 

kenners. “Het is min of meer ons 

familierecept, mijn ouders komen 

uit Nederlands-Indie."  

 

Meer info over de Soto-man, 

check de Facebook pagina:  

http://www.facebook.com/soto-

man 

Een bijdrage van: 

http://doorblauweogen.wordpress.

com/  

 

Wel eens gedacht aan adverteren in NICC Magazine?                                 
Uw product of dienst wordt door minstens 100.000 mensen opgemerkt.                      

Gelooft u dit niet? Vraag vrijblijvend onze advertentieflyer met uitleg en tarieven aan 

info@indisch-centrum-denhaag.nl 
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Korte berichten 

Tong Tong Fair in 2017 

weer 12 dagen  

De 59e Tong Tong Fair zal in 2017 

plaatsvinden van25 mei tot en 

met 5 juni. Dus van Hemelvaarts-

dag tot en met tweede Paasdag en 

dat is dit keer weer 12 dagen 

volop genieten van de geuren, 

kleuren en smaken van Indonesië.  

 

Binnenkort start de inschrijving 

voor standhouders, restaurant-

houders en anderen die hun 

bijdrage leveren aan het welslagen 

van de beste mix van Oost en 

West in muziek, dans, theater en 

letteren. Noteert u deze data    

alvast in uw agenda. Raadpleeg 

regelmatig de website van de 

Stichting Tong voor alle updates. 

http://www.tongtong.nl  of: 

http://www.tongtongfair.nl  

 

Namenlijst Junyo Maru 

Op 18 september 1944 zonk de 

Junyo Maru, nadat hety schip door 

een Britse onderzee:er was 

getorpedeerd. Het werd een van 

de grootste scheepsrampen ooit 

met ongeveer 5600 slachtoffers.  

 

Via de volgende LINK vindt u de 

lijst met de 1382 Nederlandse, 

Amerikaanse en Australische 

slachtoffers. De meer dan vier-

duizend verdronken romusha’s 

staan er niet bij.  

http://members.iinet.net.au/~

vanderkp/junyopg8.html#top  

 

5 jaar Java Post en de 

lancering van een 

nieuwe website. 

Op 18 oktober 2016 is Java Post 
op de kop af vijf jaar oud. Tot 

dusver heeft Bert Immerzeel zo’n 

600 artikelen over de geschiedenis 

van Nederlands-Indië gepubliceerd 

en zullen er nog vele volgen. De 

website Java Post heeft inmiddels 

een grote schare volgers, die 

unaniem de kwaliteit en veelzijdig-

heid zeer waarderen. Het succes 

van Bert Immerzeel heeft nu 

geleid tot de lancering van een 

nieuwe website: Koloniale Monu-

menten in Indië.  

Bij het schrijven van artikelen 

ontdekte hij dat monumenten   

een eigen verhaal vertellen. Een 

verhaal dat vaak onbekend is,  

maar waard om vast te leggen. 

Hieraan was tot dusver nog nooit 

een studie gewijd. Natuurlijk werd 

er wel eens geschreven over 

bijvoorbeeld het Van Heutsz 

monument in Batavia of over het 

J.P. Coen monument, maar veel 

meer aandacht hebben deze 

monumenten eigenlijk nooit gehad 

terwijl de monumenten in 

Nederland veel beter veel beter in 

beeld waren gebracht. De vraag 

rees of er enig verschil was met 

andere koloniën, zoals die van 

Brittannië. Hadden monumenten 

in Nederlands-Indië eenzelfde rol 

als bijvoorbeeld in Brits Indië. 

Kunnen we de rol van Monu-

menten uit de koloniale periode 

vergelijken met die van het 

Moderne Indonesië?  

Bert Immerzeel heeft al een 

waarschuwing laten horen: het 

wordt een meerjarenproject. De 

eerste stappen zijn echter gezet. 

Alle artikelen uit Java Post die 

handelen over monumenten zijn 

naar de nieuwe site gekopieerd en 

aangevuld met verhalen over 

andere gedenktekens. Die overlap 

zal in de toekomst blijven bestaan 

maar met het voordel dat de 

monumenten nu in ieder geval een 

eigen plek hebben gekregen.  

Bert Immerzeel nodig iedereen 

graag uit eens een kijkje te nemen 

op zijn nieuwe website. Klikt u dan 

ook door naar “oudere artikelen”. 

Maar let u vooral ook op het 

eerste artikel, waarin Bert u 

vraagt om bij dit project te helpen 

Hij heet u welkom bij:  

https://kolonialemonumenten.nl/ 

 

  

http://www.tongtong.nl/
http://www.tongtongfair.nl/
http://members.iinet.net.au/~vanderkp/junyopg8.html%23top
http://members.iinet.net.au/~vanderkp/junyopg8.html%23top
https://kolonialemonumenten.nl/
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Recept van de maand                             Babi Pangang met saus 

De lekkerste Babi Pangang 

maak je zelf. Maar ook de 

saus is niet zo moeilijk als u 

zult denken. Veel mensen 

deinzen een beetje terug 

voor het zelf maken van 

Indonesische sauzen, maar 

moeilijk is het toch echt 

niet. Hier recepten waarmee 

u echt voor de dag kunt 

komen.  

Babi Pangang ingrediënten: 

1 kilo buikspek aan één stuk en 

met zwoerd, 4 tenen knoflook uit 

de knijper, 1,5 tl. djahé, 1 tl. zout, 

1/2 tl. zwarte peper, 1/2 tl. 

nootmuskaat, 1 tl. laos, 1 el. gula 

djawa (palmsuiker) of bruine 

suiker, 4 kemirinoten, scheutje 

cognac of vieux (niet meer dan 

een borrelglaasje) en een scheutje 

olie.  

Bereiding:                            

Kerf met een scherp mes het 

zwoerd van het spek in een 

ruitpatroon in. Meng alle 

ingrediënten met de cognac en   

de olie tot een papje en wrijf het 

buikspek hiermee goed in. Laat 

afgedekt in de koelkast ca. een 

uur intrekken. Verwarm de oven 

voor op 250 graden. Plaats het 

buikspek met de zwoerdlaag naar 

boven in een ovenschaal, liefst op 

een verhoogd roostertje zodat het 

vlees niet in z’n eigen vocht komt 

te liggen. Plaats nu de schaal in de 

oven en breng de temperatuur 

terug naar 200 graden en rooster 

het in bijna 1,5 uur lekker gaar en  

 

knapperig. Draai het vlees elk half 

uur om. Gooi het vocht in de 

schaal niet weg, maar gebruik dit 

als basis voor uw saus. Doe de 

oven uit en houd het vlees er in 

warm (ovendeur even 1 minuut 

open om de ergste hitte eruit te 

laten ontsnappen). 

Voor de Babi Pangangsaus: 

het vocht van het vlees (bij geen 

of weinig vocht klein scheutje 

water in de schaal en maak het 

aanbaksel los met een houten 

spatel en meng dit goed), 3 

sjalotten, 1 bouillonblokje,  1 rode 

peper (evt. zonder zaad en 

zaadlijsten), 1 tl. djahé, 2 tenen 

knoflook uit de knijper, 4 el. 

tomatenpuree, 2 el. gula djawa 

(palmsuiker) of bruine suiker, 

scheut sherry of Oosterse 

rijstwijn, 1 tl. oosterse vissaus, 

1,5 el. ketjap manis.  

Bereiding:                             

Maak de sjalotten schoon en snijd 

ze in stukken. Evenzo de rode 

peper. Doe deze met het 

vleesvocht, djahé, knoflook, gula 

djawa, sherry, en vissaus in de 

hakmolen van uw staafmixer en 

maal alles tot een mousse. Breng 

dit in een pannetje aan de kook en 

voeg de tomatenpuree, water, 

bouillonblokje en de ketjap toe   

en laat dit ca. 2 minuten zachtjes 

doorpruttelen.  

Serveren:                        

Snijd het buikspek in gelijke 

plakken en overgiet dit met een 

deel van de saus. Zet de rest van 

de saus op tafel.  

Heerlijk bij witte rijst, sajoer en 

atjar.  Selamat makan.  

________________________    

    

 

Gedicht                                                           door:  Mary-Jane Sahanaja 

Telkens weer                          Bundel: “Verlossing van de schaamte en de schuld”, 2009                             
Ik ben zo trots op je 

Dat je zo hebt weten te overleven 

Ik ben trots op je 

Dat je zo veel kracht in jezelf gevonden hebt 

 

Ik ben trots op je 

Dat je iedere dag weer verder kunt leven 

Ik ben trots op je 

Dat je door kunt gaan iedere dag 

 

Ik ben trots op je 

Dat je de liefde altijd bent blijven voelen 

Ik ben trots op je 

Iedere dag maar weer 

 

Ik ben trots op je 

Dat je altijd in jezelf bent blijven geloven 

Ik ben trots op je 

Telkens en telkens weer 

LIKE onze nieuwe  facebookpagina 

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/


 

18 

Indië-veteraan tussen wal en schip          
Nationale Veteranen Ombudsman trekt aan de bel 

Op 3 september 2016 vond bij  

het Nationale Indië-Monument in 

Roermond de herdenking plaats 

van de Nederlandse militairen die 

tussen 1945 en 1962 in voor-

malig Nederlands Indië en Nieuw 

Guinea zijn gesneuveld. In deze 

gebieden zijn ruim 180.000 

Nederlandse militairen ingezet. Als 

Veteranenombudsman ben ik bij 

deze herdenking aanwezig.  

 

Meneer Van der P. is een van de 

militairen die heeft gediend in 

deze gebieden. Hij is een krasse 

oud-marinier van 88 jaar uit 

Rotterdam. De gevolgen van zijn 

diensttijd zijn nog dagelijks 

voelbaar voor hem. Hij is invalide 

en dat heeft te maken met zijn 

inzet tijdens oorlogsomstandig-

heden. Sinds 2014 ontvangt de 

heer Van der P. een bescheiden 

militair invaliditeitspensioen (MIP). 

Namens het ministerie van 

Defensie verzorgt het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)   

de uitvoering van invaliditeits-

regelingen- en voorzieningen voor 

militairen en veteranen. 

Naast een militair invaliditeits-

pensioen bestaat er sinds 2012 

ook de regeling Ereschuld. Dit is 

een bijzondere uitkering voor 

veteranen die door hun uitzending 

lichamelijk of psychisch gewond 

zijn geraakt en die de gevolgen 

daarvan nog dagelijks ervaren. 

Om aanspraak te kunnen maken 

op deze eenmalige uitkering had 

meneer Van der P. voor 1 juni 

2012 een aanvraag moeten doen. 

Maar omdat hij niet wist dat deze 

regeling bestond, was hij te laat 

met zijn aanvraag.  

De regeling Ereschuld is 

opgevolgd door de permanente 

regeling Volledige Schadever-

goeding. Het ABP stuurt meneer 

Van der P. een brief waarin staat 

dat hij niet in aanmerking komt 

voor deze regeling. Helaas! Hij is 

namelijk te oud om aanspraak te 

maken op deze vergoeding. 

Meneer Van der Poel valt daardoor 

tussen wal en schip en hij voelt 

zich daardoor niet erkend.  

Meneer Van der P. stuurt mij een 

brief met zijn verhaal. Als 

Veteranenombudsman behandel ik 

klachten van veteranen. Ik 

bespreek zijn brief met collega 

Marianne. Zij neemt contact op 

met het ministerie van Defensie. 

Ze vraagt of het ABP niet toch 

mogelijkheden ziet om meneer 

Van der P. tegemoet te komen. 

Dan krijgt meneer Van der P. toch 

nog goed nieuws van het ABP. Hij 

 

ontvangt alsnog een eenmalige 

uitkering op basis van de ere-

schuldregeling! Wij zijn dan ook 

tevreden over het maatwerk dat 

door het ABP alsnog is geleverd. 

We zijn blij dat we als onaf-

hankelijke Veteranen Ombudsman 

meneer Van der P. en andere 

veteranen kunnen helpen. Want 

onze veteranen verdienen onze 

bijzondere aandacht.  

 

___________________________ 

 

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië 

In “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen, 

gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië. De 

tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina. Hieronder vindt u de 

LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief. (Ctrl+click).   

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederland

s%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%

20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië.  

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
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Teken de petitie ‘Traktaat van Wassenaar 1966’ op:  http://uitbetalentvw66.petities.nl/

 

Boekbespreking,  e-Books,   CD & DVD,   Presentatie & Signeren 

Siedjah – Nico Vink. Wie één 

klein meisje of één klein jongetje 

redt, redt heel Indië. Siedjah’s 

boeiende leven in Indië begint in 

1924. In Holland heette zij 

Siebrigje en zij wilde meer dan 

haar gerieflijke huis in Nijkerk, de 

onderwijzersopleiding in Apeldoorn 

en de baan plus liefdesverdriet in 

Assen. Kordaat zette zij in Indië 

een tweede ontrouwe liefde aan 

de kant. Open-minded als zij was, 

ontdekte ze Hollands bijziende 

kolonialisme. Ze geeft les op 

Europese scholen op Ambon, Java  

 

 
 

en in Atjeh. Verder geeft ze 

buitenschoolse lessen aan pientere 

Indische jongens en meisjes. Uit 

empathische nieuwsgierigheid 

wordt zij vriendin van de “domme 

onbeschaafde inlanders”. Achttien 

“senange” jaren gingen voorbij 

waarbij ze in 1942 in een Jappen-

kamp kwam en in 1945 bij de 

capitulatie bevrijd werd. Dit boek 

is een waar gebeurd verhaal dat je 

raakt. Siedjah vertelt het alsof ze 

naast je zit. Je leest het in één 

adem uit.  Adviesprijs: € 23,95.  

  

Een onschuldig verlangen – 

Willem Nijholt. Willem Nijholt 

schreef zijn herinneringen op in 

brieven aan Hella S. Haasse, die 

gepubliceerd werden in het boek  

 
 

“Met bonzend hart”. Dit werd een 

grote bestseller. Maar toen in 

2011 Hella Haasse overleed, was 

er nog zo enorm veel dat Willem 

Nijholt zo graag vertellen wou. 

Beeldend beschrijft hij hoe hij     

in december 1945 na het 

concentratiekamp in Indië, samen 

met zijn moeder, broer en zusje 

op het schip “De Oranje” naar 

Nederland werd vervoerd. Hoe 

Prinses Juliana, die de Indische 

repatrianten opwachtte op de 

kade, in haar burgerkloffie 

helemaal niet leek op de sprook-

jesprinses die hij verwachtte. Hoe 

koud het bij zijn aankomst hier in 

Holland was en hoe langzaam, hij 

maar kon wennen aan Nederland. 

Nijholt is in dit boek eerlijk en 

openhartig.  Adviesprijs: € 22,50.  

 

Couperus – Rémon van 

Gemeren. “Mensch tegen over 

mensch is Sfinx tegen over 

sfinx...”, schreef een van 

Nederlands beroemdste schrijvers 

Louis Couperus (1863-1923). 

Tegelijkertijd is hij een mysterieus 

figuur, die zich telkens weer 

ongrijpbaar weet te maken. Veel 

is over hem gezegd en geschreven 

en zo is er een beeld van hem 

ontstaan dat aardig wat clichés 

bevat. Maar hoe kun je hem echt 

leren kennen als er geen 

openhartige getuigen, brieven of 

dagboeken zijn? Rémon van 

Gemeren gaat in deze biografie 

grondig in op het week van 

Couperus om dieper tot hem door  

 

 
 

te dringen. Daarnaast verdiept hij 

zich uitgebreid in talrijke aspecten 

van de tijd waarin Couperus leefde 

en wat er tijdens zijn leven over 

hem geschreven is. Het resultaat 

is intrigerend en fascinerend, 

verrassend en verrijkend. Een 

biografie als geen ander. Advies-

prijs: € 39,95.  

 

Jalan Raya Pos / De grote 

Postweg  Eric Kampherbeek. 

Hoe speelt het koloniale verleden 

nu nog een rol in het moderne 

Indonesië? Met deze vraag in het 

achterhoofd stapte de auteur 

begin augustus op de fiets in 

Jakarta, de enorme hoofdstad van  

 

 

http://uitbetalentvw66.petities.nl/
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Indonesië. In de twee maanden 

die volgden fietste hij over de 

oudste weg op Java: de Jalan 

Raya Pos, of: De grote Postweg. 

Tijdens de 3500 kilometer lange 

fietstocht werkte hij aan een 

fotodocumentatie over hoe het 

koloniale verleden nu nog door-

klinkt in het moderne heden-

daagse Indonesië. Adviesprijs:     

€ 35,00.  

 

Twijfelindo – Armando Ello. Het 

Indische gevoel, het Indisch zijn; 

hoe zit dat bij mensen waaraan je 

niet kunt zien of ze Indisch zijn? 

Hoe ervaren ze de perceptie van  

 
 

anderen en hoe zien zij zichzelf? 

Voelen zij zich nog Indisch? De 

Indische fotograaf Armando Ello 

fotografeerde en interviewde deze 

zogenaamde “Twijfelindo’s” voor 

zijn gelijknamige project. Van de 

ruim 360 mensen die zich vrijwillig 

kandidaat stelden via zijn website  

hoezoindo.nl, zijn er 276 in dit 

fraai uitgevoerde fotoboek 

opgenomen. Dit boek is voor 

iedereen die zich in de Indische 

cultuur en persoonlijke verhalen 

interesseert. En misschien zullen 

lezers zich herkennen in de 

verhalen en dan ontdekken dat ze 

meer Indisch zijn dan ze altijd 

dachten. Sinds 2004 fotografeert 

Armando Ello Indische mensen 

van alle leeftijden en generaties 

voor publicaties en voor eigen 

projecten. De Indische cultuur 

heeft hem als fotograaf ontwikkeld 

en als persoon verrijkt. Daarom 

wil hij met zijn projecten iets 

betekenen voor de Indische 

gemeenschap. Te bestellen bij de 

auteur/fotograaf via de website: 

http://www.hoezoindo.nl.       

Prijs: € 35,00 plus portokosten    

€ 5,57 (Ned.). Tevens verkrijgbaar 

bij Van Stockum. 

 

De brandende kampongs van 

generaal Spoor – Rémy 

Limpach. Het officiële Nederlands 

standpunt sinds 1969 is dat er in 

het voormalige Nederlands-Indië –  

met uitzondering van inlichtingen-

secties en de commando’s van 

Kapitein Westerling – slechts 

incidenteel excessen hebben 

plaatsgevonden. In  dit baan-

brekende boek bewijst de auteur 

onomstotelijk het tegenover-

gestelde. Lange tijd gold dat het 

een betrekkelijk “schone oorlog” 

geweest was, totdat in 1969 

geheel andere berichten naar 

buiten kwamen. Uit de studie van 

Rémy Limpach, gebaseerd op 

onderzoek in bronnen die historici 

ongemoeid lieten liggen, rijst een 

beeld op van een leger dat – 

onder bevel van Generaal Spoor – 

op grotere schaal dan gedacht, 

extreem geweld inzette. De 

woorden van Multatuli (1860) dat 

“een Javaans dorp ingenomen 

was” hetgeen betekende plat-

gebrand, bleek 90 jaar na dato  

 

 
 

onverminderd actueel. Maar dit 

boek is meer dan het rechtzetten 

van een vertekende werkelijkheid. 

Het stemt tot nadenken. Advies-

prijs: € 49,90. (verschijnt eind 

september). 

 

Het sneeuwt op Bali – Kathryn 

Bonella. Voor criminelen op Bali 

betekent de zin “Het sneeuwt op 

Bali” dat nieuwe ladingen cocaïne 

het  paradijselijke  Bali deden uit- 

worden aangevoerd. Dit boek 

vertelt het ongelooflijke verhaal 

over de smokkel en de handel, die  

 

 
 

groeien tot een van ’s werelds 

belangrijkste narcotica-centra. De 

Australische journaliste Kathryn 

Bonella, auteur van het eerder 

verschenen boek “Hotel K”, kreeg 

toegang tot de belangrijkste 

spelers in deze ondergrondse 

wereld van drugs, waanzinnige 

orgies, ongekende extravagantie 

en... hun fascinatie voor het 

surfen. Dit boek geeft het 

prachtige eiland Bali een tweede 

gezicht. De onderwereld van Bali 

spat van de pagina’s. Dit boek is 

verplichte kost voor ieder die naar 

Indonesië en Bali reist. Advies-

prijs: € 19,95.  

 

Poirrié’s perikelen – Jack 

Poirrié. Al meer dan 40 jaar is 

Jack Poirrié (Batoeradja 1926) 

cartoonist en columnist voor het 

Indische maandblad Moesson. Dit 

boek is een bloemlezing van zijn 

cartoons en columns. Geboren   

op Zuid-Sumatra is hij in zijn 

kindertijd zo’n 13 keer verhuisd en 

ging hij twee keer mee op verlof 

met zijn ouders. Hij kende een              

         

http://www.hoezoindo.nl/
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typisch Indische jeugd met 

katapults,  kedongdongs  en  de 

Keystone Cops. Was tijdens de 

Japanse bezetting krijgsgevangen 

en daarna weer als KNIL soldaat 

aan de bovenloop van de 

Kommering in actie te komen. 

Dan, zoals de meesten, het 

definitieve vaarwel van de 

geboortegrond en voorgoed naar 

Nederland. Adviesprijs: € 20,00. 

 

Mutiara – G. Bernardus, S. 

Pessireron & K. Lopulalan. Een 

informatief boek over parels van 

Moluks Erfgoed in de Utrechtse 

Vechtstreek. Met ontroerende 

verhalen, grappige anekdotes, 

mooie foto’s. Van uw Molukse 

buren,  vrienden,  klasgenoten of  

 
muziek- en sportmaatjes. Over 

heimwee naar het oude dorp en 

de familie die op de eilanden 

achterbleven. Verhalen over de 

tweede generatie, vriendschap-

pen, pijn, hoop en de toekomst. 

Kinderen en kleinkinderen krijgen, 

opgroeien en ouder worden in 

Stichtse Vecht. Ook Nederlandse 

dorpsgenoten en ondernemers 

komen in dit boek aan het woord. 

Misschien bent u er wel één van. 

Adviesprijs: € 25,00. 

 

Verloren in het Paradijs – 

Mitchell Zuckoff. Nederlands 

Nieuw Guinea, 1945. Wat een 

pleziervlucht van een groep 

Amerikaanse militairen over een 

paradijselijke vallei had moeten 

worden, loopt uit op een drama.  

 

 
 

Het vliegtuig stort neer in de 

onherbergzame jungle. De drie 

overlevenden, waaronder één 

vrouwelijke officier,  moeten zien 

te overleven temidden van een 

vijandig gebied met kannibalen. 

Alles wordt in het werk gesteld om 

de drie te redden en een toevallig 

op het eiland aanwezige groep 

parachutisten probeert hen  tijdig 

te bereiken. Adviesprijs: € 19,95.       

 

Gerechten uit Indonesië, ge-

lardeerd met vertellingen – 

Hoessein W. Djajadiningrat. Dit 

is geen gewoon kookboek. Het is 

een verhaal over de rol van 

voedsel en koken in het leven van 

de auteur, zowel vroeger thuis in 

Indonesië als nu in Nederland. De 

 

 
 

recepten zxijn gelardeerd met 

vertellingen, zowel uit de Solose 

Hofkeuken als uit andere streken 

in Indonesië. Iedere ceremonie of 

festiviteit in Indonesië heeft zijn 

eigen bijzondere voedselrituelen. 

De auteur heeft de maaltijden 

geplaatst binnen de culturele 

context van het verleden en toch 

tevens naar de moderne tijd 

gebracht. Hierdoor komen Oost en 

West elkaar in de keuken tegen. 

Het boek is geïllustreerd met 

tekeningen van de schrijver. De 

vertellingen komen uit zijn eigen 

herinnering. Adviesprijs: € 19,90.  

 

 

De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s     

en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet 

Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij   

de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld 

 

www.vanstockum.nl  
____________________________________________________________________________________________ 

 

Vertalingen vanuit en in alle moderne talen                                                                           

Speciaal: technisch, medisch, juridisch en creatief                                                                              

Schrijven van uw memoires, brochures en andere teksten 

Sinds 1989 vertalers & ghostwriters                

die u zorgen uit handen nemen 

Galileïstraat 18   -   2561 TE  Den Haag   -   tel:  070-362 05 89   -   06-83205997                        

@:  creapro@worldonline.nl       W :  www.creapro.myplaces.nl 

Vertaalwerk  &  ghostwriting

_____________________________________________________________________________________________
(advertentie)   

http://www.vanstockum.nl/
mailto:creapro@worldonline.nl
http://www.creapro.myplaces.nl/
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Wat vertellen de sterren in September 2016 
 

Ram  22 mrt−20 apr 

Je hebt een energieke periode 
achter de rug. Misschien 
steken nu wat oude pijnen de kop op. Ga 
niet in je hoofd zitten om te bedenken 
wat anderen van jou vinden. Als 
volwassene mag jij ervan uit gaan dat als 
die ander iets van jou vindt, deze mans 
genoeg is om het jou te vertellen. Zo niet, 
dan heeft die ander nog wat te leren. Dit 
is een geschikte periode om terug te 
kijken op uw contacten van de afgelopen 
tijd. Bepaal wie uw vrienden zijn en wie 
niet.  

Stier  21 apr−21 mei 

Je zit lekker in je vel deze 
maand. Je weet wat je wilt en 
bent aan het plannen hoe je jouw doelen 
in het leven kunt bereiken. Je bent 
opzoek naar datgene wat echt bijdraagt 
aan jouw levensvreugde. Je zult je de 
komende tijd dan ook op andere dingen 
in het leven gaat focussen. Ook heb je 
het gevoel dat je jouw geliefden een 
beetje hebt verwaarloosd de afgelopen 
tijd. Hoogste tijd dus om deze mensen 
wat extra aandacht te geven. 

Tweeling 22 mei−21 jun 

Dit is een maand waarin      
jij met volle teugen zult 
genieten. Genieten is goed, maar als je 
het overdrijft zal dit zeker problemen 
geven op de weegschaal. Dit is ook de 
tijd van het jaar waarin jij de 
omstandigheden naar je hand kunt 
zetten, het zal gebeuren zoals jij het wilt. 
Maak daar gebruik van, want deze 
periode duurt niet eeuwig. Je vindt in 
deze periode je innerlijke waarden 
belangrijker dan status en uiterlijke 
successen.  

Kreeft  22 jun−22 jul 

Meestal ben jij als het om 
geld gaat niet zo voorzichtig. 
Je geeft het gemakkelijk uit, je investeert 
het gemakkelijk en je verdient het 
meestal ook gemakkelijk. Deze maand 
echter ben jij erg conservatief en 
behoudend. Je oordeel is weliswaar nog 
steeds goed, wat maakt dat het een 
goede periode is voor investeringen in 
grote projecten. In de liefde gaat het 
deze maand over rozen. Niet dat er 
helemaal geen onenigheden zijn, maar 
jullie komen daar heel soepel doorheen.  

Leeuw  23 jul−23 aug 

Jij zult deze maand helemaal 
opgaan in je sociale leven. Je 
moet gewoon naar buiten, andere 
mensen opzoeken en nieuwe contacten 
leggen. Vriendschappen worden flink 
uitgediept en nieuwe vriendschappen 
worden geboren. Natuurlijk zul jij nooit   
je familie en partner en/of gezin 
verwaarlozen, dat is bij jou ondenkbaar. 
Toch ben jij deze maand het meest in je 
element als jij je energie richt op carrière, 
het sociale leven en maatschappelijke 
zaken.  

Maagd  24 aug−23 sep 

Deze maand ga jij je meer 
richten op je eigen 
ontwikkeling. Relaties met anderen 
worden minder belangrijk, dat wil niet 
zeggen dat het je niet interesseert maar 
je stopt er geen extra energie in. Je     
zet jezelf meer in het middelpunt van 
voornamelijk jouw eigen belangstelling. 
Je gaat initiatief tonen en daarmee zet je 
jouw omgeving naar je hand. Als single 
voorspelt dit voor jou een heerlijke 
periode. Overdrijf het niet! 

Weegschaal 24 sep−23 

okt 

Je aandacht richt zich nog 
steeds op je emotionele evenwicht. Met 
zijn basis in je jeugd heb je wellicht nog 
wat op te ruimen uit die tijd. Als oude 
zaken nu weer bovenkomen, neem daar 
dan ook echt de tijd voor. Het kan 
eventuele onverklaarbare depressieve 
gevoelens die jij hebt in een heel ander 
daglicht zetten. Zorg dat je jouw nieuwe 
thuisbasis in ieder geval emotioneel op 
orde krijgt. Laat deze maand anderen op 
de voorgrond treden en houd 
jezelf terug.  

Schorpioen 24 okt−22 

nov 

Jouw financiële en ook je 
intellectuele welbevinden zijn de 
aandachtsgebieden waar jij je deze 
maand op richt. Geld is op dit moment 
opmerkelijk belangrijk voor jou en zoals 
vaak gebeurt, als je je aandacht ergens 
op richt komt het naar je toe. Loop je met 
plannen in je hoofd rond om een eigen 
bedrijfje te beginnen, dan is dit het 
moment om investeerders te zoeken. 
Verdeel je aandacht goed.  

Boogschutter 23 nov− 

22 dec 

Jij gaat deze maand nieuwe 
richting geven aan je leven. Je bent goed 
in staat je gevoelens te integreren in je 
verstandelijk uitgewerkte plannen. Dit 
geeft je veel energie waarmee je als 
razende aan de uitvoering van al je 
nieuwe plannen begint. Blijf wel goed 
naar jezelf luisteren. Als je teveel met je 
hoofd blijft doen en je gevoel en emoties 
onderdrukt kun je geprikkeld gaan 
reageren. Pak dat signaal op! Je hebt het 
dan eigenlijk al te ver laten 
komen.  

Steenbok 23 dec−20 jan 

Jij bent deze maand in staat 
om bergen te verzetten. Je hebt veel 
minder dan anders de steun en 
bevestiging van anderen nodig. Je gaat je 
eigen gang, je bent creatief en je neemt 
ook initiatief. Alles verloopt daarbij ook 
nog soepeler dan jij had durven dromen. 
Een zeer vruchtbare periode om plannen 
te realiseren. De kans dat kosten uit de 
hand lopen is groot; geen overhaaste 
beslissingen dus deze maand.  

Waterman 21 jan−19 

feb 

De plannen die je hebt 
bedacht de afgelopen maanden, kun je 
deze maand eindelijk ten uitvoer brengen. 
De trend die vorige maand begon zet zich 
deze maand voort. Je bent veel meer op 
de buitenwereld gericht en daarmee ook 
veel meer op je ambities en wat je wilt 
bereiken in de samenleving. Doe geen 
grote nieuwe uitgaven, maar consolideer 
en zorg dat je weer een goed inzicht 
krijgt in je financiële status. Je partner 
steunt je hierin zonder meer. 

Vissen  20 feb−21 mrt 

Probeer toch eens een keer 
wat nieuws deze maand. Blijf 
niet altijd maar op de bekende weg, je 
weet toch dat ook dat de oplossing niet 
zal brengen. Die ervaring heb je nu wel 
opgedaan, of durf je dat nog steeds niet 
te onderkennen? Doe iets onverwachts. 
Je omgeving zal wellicht even geschokt 
reageren, maar zal daarna met zekerheid 
ook verrukt zijn over jouw initiatief.  

Bron: http://www.astro-

share.nl/Maandhoroscoop.333.0.html 

 

http://www.astro-share.nl/Maandhoroscoop.333.0.html
http://www.astro-share.nl/Maandhoroscoop.333.0.html
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65 Jaar Molukkers in Nederland  
Door:  Ed Vermeulen 

 
Op woensdagavond 21 maart 

1951, nu iets meer dan 

vijfenzestig jaar geleden, 

meerde ruim vier weken na 

vertrek vanuit de op Oost Java 

gelegen havenstad Soerabaja 

het s.s. Kota Inten van de 

Rotterdamse Lloyd af in haar 

thuishaven Rotterdam.  

 

Aan boord naast een grote groep 

van ongeveer negenhonderd 

Molukse militairen van het 

voormalige Koninklijk Nederlands 

Indische Leger* (KNIL) met hun 

gezinnen ook een wat kleinere 

groep Moluks marinepersoneel. 

Onder hen korporaal-bottelier L. 

’Bertus’ Latuheru (stamboek-

nummer 46659), zijn echtgenote 

Son Latuheru-Juliaansche en hun 

vier kinderen Hendrika, Johannes, 

Moses en Wijnand. Dat de in 1941 

in Soerabaja geboren Moses 

(Mooz) later een goede collega bij 

Polygram en vriend zou worden 

lag nog wel in de toekomst 

verborgen. 

Bijzonder om te vermelden is dat 

onder de legaal aan boord zijnde 

Molukkers zich een groep van 

zevenenzestig, eveneens Molukse, 

verstekelingen bevond. De 

meesten van hen waren leden van 

de zogenoemde Polisi Negara, de 

staatspolitie van de inmiddels 

opgeheven deelstaat Indonesia 

Timur, en zijn door een 

Nederlandse legerofficier aan 

boord gesmokkeld. Door zich 

onder het motto: ’eens agent, 

altijd agent!’ als scheepspolitie te  

KNIL-ers a/b s.s. Kota Inten, in 

het midden sergeant-majoor Smit,  

met rechts van hem de twee 

vriendjes Johnny Pattiasina en 

Mooz Latuheru.  

 

profileren bereikten ook zij het 

voor hen veilige Nederland. In 

totaal werden in een tijdsbestek 

van een kleine vier maanden 

ongeveer 12.500 Molukkers met 

twaalf grote scheepstransporten, 

ingeleid door het ms. Kota Inten 

en vervolgens de schepen Atlantis, 

Roma, Castel Bianco, New 

Australia, Groote Beer, Skaubryn, 

Somersetshire, Asturias, Fairsea, 

Goya en nogmaals de Kota Inten 

naar Nederland overgebracht.   

Het m.s. Asturias op 24 april 

vertrokken uit Jakarta, meerde op 

16 mei af in de haven van 

Amsterdam, met aan boord ca. 

1700 Molukse passagiers. 

Hierbij het uit vijf personen 

bestaande gezin van KNIL militair 

Stefanus ‘Noes’ Ririhena, zijn 

echtgenote Liesbeth Noya, 

vierjarige zoon Bob en hun zes 

maanden oude tweeling (meisjes), 

waarvan één luisterde naar de 

naam Nona. Dat deze Nona jaren 

later de kleurrijke Baarnse 

persoonlijkheid Nona Salakory zou 

worden stond mogelijk al in de 

sterren beschreven maar was nog 

geen tastbare realiteit.                 

       

Aankomst in Rotterdam 

De schepen hadden romantisch 

klinkende namen, dat wel, maar 

daarmee hield iedere vergelijking 

met de cruisevaart van nu op. 

Over de achtergronden van deze 

opmerkelijke volksverhuizing leest 

u in het vervolg van dit verhaal. 

Terwijl deze enorme logistieke 

operatie plaatsvond, zat ik in de 

derde klas van de Hervormde 

Lagere School in de Spoorstraat in 

de klas bij meester Hulst en 

droomde over later: zeeman 

worden en naar Indië varen. 

__________________________ 
 

 

LIKE onze nieuwe  facebookpagina 

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/ 

https://www.facebook.com/IndischCentrumNICC/
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Just4Kids…      voor    iedereen    van  6 tot  16  jaar 

 

Cartoons en hun diepere achtergrond          
Door:  Chinook de Deugd 

Tegenwoordig kijken heel veel 

twintigers en dertigers cartoons en 

veel mensen denken dat cartoons 

alleen voor kinderen zijn maar in 

de laatste paar jaar is er een 

verandering geweest in cartoons. 

 

De cartoons van tegenwoordig 

hebben veel meer achterliggende 

thema’s, betekenissen en ook 

geheimen dan voorheen. De 

cartoonisten gebruiken tegen-

woordig deze dingen om bijvoor-

beeld een breder publiek te 

trekken of voor de kunstzinnige 

uitingen van de cartoonist.  

Een cartoon van tegenwoordig die 

veel geheimen codes gebruik om 

een breed publiek te trekken is 

“Gravity Falls”. Gravity Falls is een 

cartoon die gaat over een broer en 

een zus die naar hun groot oom 

zijn gestuurd voor de zomer 

vakantie. Hun oom woont in “the 

mystery shack” een toeristen val 

waar hij zijn tijd besteed met 

mensen oplichten met duidelijk 

nep monsters en legendes, maar 

in Gravity Falls gebeuren er 

daadwerkelijk vreemde dingen en 

zijn er daadwerkelijk monsters 

zoals: kabouters, eenhoorns, 

oogbalvleermuizen, etc. Wat de 

maker van Gravity Falls heeft 

gedaan is in elke episode een 

geheime code achtergelaten met 

een geheime sleutel om de code 

te ontcijferen en de maker heeft 

veel aandacht voor details gehad 

door dingen die later zullen 

gebeuren te voorschaduwen. Deze 

cartoon is dus echt voor de 

oplettende kijker die van mysterie 

houd.  

 

“Adventure time” is een cartoon 

met veel achterliggende thema’s 

en symboliek die voor kinderen 

niet op zijn te vatten  maar voor 

de oudere kijker zijn dit een soort 

van “inside jokes”.  Adventure 

time gaat over een jongen die 

Finn heet en een van vorm 

veranderende hond die kan praten 

met de naam Jake en ze leven in 

het land van Ooo (spreekt het uit 

als oe). Dingen die een oplettende 

kijker zal opvallen zijn de over-

blijfselen van een oorlog hierdoor 

ging er een theorie in de ronden 

dat Adventure time plaats neemt 

na  een  nucleaire  oorlog  en  dat 

 

Finn de enige mens over is. Met 

het feit dat Finn waarschijnlijk de 

enige mens is komt al meteen het 

thema van zelfdefinitie omdat Finn 

de enige is die er nog is is het 

onmogelijk om zichzelf met een 

ander mens te vergelijken of    

met een ander mens te praten. 

Moraliteit is ook een thema omdat 

een karakter genaamd “Ice King” 

telkens prinsessen probeert te 

stelen en ze wilt forceren om met 

hem te trouwen maar Ice King 

wiens echte naam Simon is heeft 

hier geen controle over omdat    

hij word geforceerd door een 

magische kroon die hij heeft 

opgezet duizend jaar geleden en 

in al die tijd heeft de kroon zijn 

gedachte aan getast. Omdat 

Simon al duizend jaar leeft is hij 

een van de mensen van voor de 

“oorlog” dus hij is een soort van 

het contrast van Finn. 

Als je deze cartoons eens goed 

onderzoekt zal je een diepere 

betekenis in ze vinden en dit zijn 

niet de enige er zijn veel cartoons 

die proberen een diepere of 

artistiekere betekenis proberen te 

vinden. 



Heeft u de Indische enquête al ingevuld?   Het kost ca. 12 minuten van uw tijd, 

maar het betekent zo veel voor ons. Ga via onderstaande LINK naar de enquête 

http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L 

 

Korte berichten 
Gezocht: Jong talent  

In de rubriek “Just4Kids” hebben 

we eerder al aandacht besteed 

aan jong talent. Zo plaatsten we 

een  artikeltje  over twee meisjes 

die Indonesische dansen leerden 

en verder ook een stukje over een 

drumtalentje Heb jij nou ook zo’n 

talent?  Kan  je goed gitaarspelen 

en treed je ook op? Of ben je een 

tenniskampioen   in   de  dop,  een 

goed biljarter of kan je heel goed 

dansen of zingen?  Misschien ben 

 

je wel een hele goeie chef-kok, of 

ben  je  een  kunstschilder  of  een 

fotograaf in de dop. Misschien ook 

wel  een……  Kortom,  alle  jonge 

supertalenten van ca. 6 tot ca.   

16  jaar  oud  willen  we  voor  het 

voetlicht zetten. En wij willen dat 

aan iedereen vertellen. Als je zelf 

niet zo heel goed kan schrijven, 

vraag dan of jouw ouders een 

stukje willen insturen met een 

fotootje erbij. Of je stuurt jouw 

verhaal gewoon in je eigen 

woorden naar de redactie, dan 

maken wij er samen met jou    

een echt leuk artikel van. Stuur 

je reacties dan naar: 

info@indisch-centrum-

denhaag.nl   DOEN HOOR….!!!  

 

Boeken, e-books/cd-dvd 

 
 

Bahasa Indonesia – Margriet 

Smit. In dit boek wordt de 

Indonesische taal, het Bahasa 

Indonesia, op speelse wijze 

aangeboden aan kinderen in voor 

hen herkenbare situaties. De 

hoofdpersoon Novi neemt de 

kinderen mee naar onder andere 

de Markt, de Dierentuin, en het 

ziekenhuis.   In   9   hoofdstukken  

 

leren kinderen door middel van 

leuke oefeningen vaak gebruikte 

Indonesische woorden begrijpen 

en de basisgrammatica van het 

Indonesisch toe te passen. Een 

echt beginners leerboek speciaal 

voor kinderen geschreven. De 

prijs is € 15,00.   

Kinderboekwinkel  

    

www.paagman.nl 

 

 

Recept         Ayam Paniki 

Een lekker kiprecept, waarbij  

je gewoon met je handen kunt 

eten. 

  

Ingrediënten:                           

8 kipdrumsticks, 3 grote rode 

uien, 3 tenen knoflook, 1 rode 

peper, 1/3 blok santen, 2 à 3 dl. 

water, 3 el. ketjap manis, 1 tl. 

djahé, 1 el. gula djawa (palm-

suiker) of bruine suiker, sap van 

een limoen, olie om in te bakken.  

 

 
 

Bereiding:                            

Snijd de uien en de knoflook zeer 

fijn en fruit deze in de olie glazig. 

Voeg dan de in dunne ringetjes 

gesneden rode peper toe en fruit 

deze even mee. Bak de kip 

rondom stevig aan. Voeg de 

overige ingrediënten aan het 

uimengsel toe en roer goed door. 

Tenslotte de santen in het 

mengsel laten smelten om dan de 

drumsticks erin te leggen. Doe nu 

de hittebron laag en laat alles in 

ca. een half uur gaarstoven. 

Serveren op een schaal en giet de 

saus er overheen. 

 

Lekker met witte rijst, een sayur 

en atjar. Variatietip: u kunt 

natuurlijk ook kippendijen of 

kipfiletblokjes gebruiken. 

 

 

 

 

 

http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L
mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://www.paagman.nl/
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Links4Kids         
Heel veel leuke LINKS 

voor kinderen, maar niet 

alleen voor kinderen:  

Doorlinkwebsite naar tal van 

Indische en Indisch gerelateerde 

websites, blogs, personen en 

onderwerpen. 

https://linkenindisch4ever.wordpr

ess.com/  

Website over online geschiedenis 

van,    voor    en    met    Indische  

Nederlanders. 

http://www.indischhistorisch.nl  

Informatie over schoolles-

pakketten over het voormalige 

Nederlands-Indië. 

www.gastdocenten.com  

Indisch Herinneringscentrum 

Bronbeek 

www.indischherinneringscentrum.

nl 

Informatie over de Nationale 

Indië-Herdenking op 15 

augustus. www.indieherdenking.nl   

Een Indische start-pagina voor 

de jeugd: http://suara-baru-

kecil.jouwpagina.nl 

De Jeugdwebsite van de 

Nederlandse Oorlogsgraven-

stichting (Ned.-Indië). 

http://www.eenlevenverloren.nl/in

dex.php?go=home.personen@pag

enr=1  

Taman Indonesia, Het leukste 

kleine Indonesische dierenpark    

in Nederland. http://www.taman-

indonesia.nl 

Villa Zebra, landelijke jeugd-

organisatie 

http://www.villazebra.nl   

Een informatieve website met heel 

veel Theatervoorstellingen, 

overal in Nederland en voor iedere 

leeftijd. 

http://www.kindertheater.nl/ 

Kunstbende, Een landelijke 

organisatie met afdelingen in alle 

provincies voor iedereen van 13 

tot en met 18 jaar. 

http://www.kunstbende.nl  

Jeugd Startpagina “Open 

Start” http://jeugd.openstart.nl 

Koorenhuis - Den Haag, 

cursussen en workshops voor 

muziek, dans, kunst en theater. 

http://www.koorenhuis.nl  

Weblog “Indische Jeugd-

letteren”     Blog van Marjorie 

van Putten:  

http://indischejeugdletteren.word

press.com/over-mij/   

Young Adult Books, website  

met boekrecensies en webshop 

over boeken voor middelbare 

scholieren.  

http://www.youngadultbooks.nl/     

Jeugdbieb, leuke en informatieve 

website. http://www.jeugdbieb.nl  

Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

in Vlaanderen, website met van 

alles.  

http://www.cjsm.vlaanderen.be  

Kinderboekenpraatjes. Veel 

boeken uitzoeken voor elke 

leeftijdgroep. 

http://www.kinderboekenpraatjes.

nl  

Website Indische Jeugdboeken, 

compleet met een bestellink. 

http://www.antiquariaat-

anna.nl/boekek/kameleonboeken  

 

 

 

___________________________ 

______________________________________________________________________________________

 

Rust rond het Indisch Monument opnieuw 

in gevaar            Plannen ‘Internationaal Park’ ongewijzigd... 

In het decembernummer van vorig 

jaar plaatsten wij een artikel rond 

de wilde plannen van de Haagse 

wethouder Revis voor een Inter-

nationaal Park, die drie groen-

gebieden (Scheveningse Bosjes, 

Waterpartij en het Westbroekpark) 

tot één groot groengebied zou 

moeten verbinden. Tal van 

organisaties kwamen hier heftig 

tegen in het geweer. Vanuit Milieu 

oogpunt was een dergelijke 

verbinding ongewenst. Vele om-

wonenden protesteerden omdat 

voor deze plannen vele duizenden 

bomen zouden worden gekapt. Bij 

al deze protesten schaarde zich 

ook  de  Indische  gemeenschap  

 

onder leiding van NICC Magazine, 

Stichting Herdenking 15 augustus 

1945 en de stichting 4en5mei.  

De reden was onder andere omdat 

in het gehele plan met geen woord 

gerept werd over het Indisch 

Monument, dat midden in het 

gebied staat. Terecht werd 

gevreesd voor de permanente 

verstoring van de rust rondom het 

monument, omdat er vlak achter 

een brede betonweg zou komen  

https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
http://www.gastdocenten.com/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.indieherdenking.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.villazebra.nl/
http://www.kindertheater.nl/
http://www.kunstbende.nl/
http://jeugd.openstart.nl/
http://www.koorenhuis.nl/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://www.youngadultbooks.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.cjsm.vlaanderen.be/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken


 

27 

te liggen en vóór het monument 

zou een groot grasveld worden 

aangelegd, waar onder andere 

grote waterspelen zouden kunnen 

worden georganiseerd.  

 
Het 6 meter brede betonpad dat 

achter het Indisch Monument is 
gesitueerd 

Indisch Monument 

Een dergelijk plan zou betekenen 

dat het met de rust rondom het 

Indisch Monument voorgoed 

gedaan zou zijn. Zoals bekend 

worden dagelijks bloemen bij    

het monument gelegd, op de 

uitdrukkelijke wens van een 

overledene met Indische roots. De 

Indische gemeenschap vroeg zich 

terecht af of dit nog wel doorgang 

kon vinden en zo ja, hoe dit te 

rijmen viel met het speelveld 

ervoor. Dit speelveld zou onder 

andere ook uitnodigend kunnen 

zijn om het rasterwerk dat de 

achtergrond van het Monument 

vormt, als klimrek te gaan 

gebruiken. Dit laatste is te 

verwachten, omdat kinderen geen 

of nauwelijks besef hebben van de 

sereniteit die rondom een 

dergelijk monument aanwezig 

behoort te zijn.  

 

De protesten werden dermate 

hevig, dat de wethouder mede ook 

onder druk van de oppositie-

partijen in de Haagse gemeente-

raad, besloot om het plan in te 

trekken, hetgeen wij u in ons 

januarinummer van 2016 konden 

melden.  

Brief aan een selectie van 

Hagenaars 

Tot onze grote verbazing echter 

ontving de hoofdredacteur van 

NICC Magazine in de eerste week 

van september een brief van de 

Gemeente Den Haag. In deze brief 

meldt de Gemeente, dat zij een 

computer de opdracht hebben 

gegeven om verspreid over de 

stad adressen te kiezen, waarvan 

de bewoners uitgenodigd worden 

deel te nemen aan gespreks-

rondes over de nieuwe groenzone, 

onder de naam: STADSLAB. De 

brief wekt verder de indruk van 

het plan van wethouder Revis 

onverminderd doorgang zal vinden 

en de bewoners alleen inspraak 

hebben over de uitvoering ervan.  

Weliswaar wordt de indruk gewekt 

als worden de bewoners van Den 

Haag uitgenodigd om te bepalen 

of de drie afzonderlijke groen-

gebieden nog wel aan alle wensen 

voldoen of dat er een aan-

trekkelijker plan te verwezenlijken 

is. Wij vermoeden echter dat alle 

plannen gewoon al vastliggen en 

de bewoners alleen mogen 

meepraten over de uitvoering 

ervan. Een dergelijke procedure 

komt in het politieke landschap 

wel vaker voor.  

Plannen  corresponderen 

met  die van de HTM 

Een ander aspect van het plan 

voor een Internationaal Park is het 

feit dat langs de Scheveningseweg 

een grote hoeveelheid bomen 

gerooid zullen worden. Dit komt 

dan weer heel goed van pas bij de 

plannen van de HTM, die dit ook 

van plan is, maar dan om op dit 

traject de nieuwe bredere trams  

in te kunnen zetten, waartegen 

eveneens heftig geprotesteerd is. 

U ziet, de puzzelstukjes vallen 

weer precies in elkaar, hetgeen 

ons vermoeden versterkt dat alles 

al vast ligt. Hierdoor wordt de 

inspraak gedegradeerd tot een 

wassen neus, een doekje voor het 

bloeden. 

Geplande viaducten voor de B.M. 

Teldersweg t.h.v. het Monument 

Strijdbijl 

Wij vinden het getuigen van 

weinig respect voor de plek en de 

rust rondom het Indisch 

Monument. De Stichting “Behoud 

Scheveningse Bosjes, Waterpartij 

en Westbroekpark” zal het 

actiecomité weer leven inblazen 

en een coördinerende rol gaan 

spelen in de protesten, naast de 

publicaties in NICC Magazine. 

Gezien deze ontwikkelingen wordt 

het dus tijd om de strijdbijl weer 

op te graven. De redactie van 

NICC Magazine heeft de betrokken 

instellingen en organisaties die 

vorig jaar de regie van de 

protesten voerden, hierover 

ingelicht en we gaan gezamenlijk 

weer op de barricaden. Opnieuw 

vragen wij om ook uw steun in 

deze, daarom hieronder weer wat 

gegevens op een rijtje.  

 
Dagelijks worden bloemen gelegd 

op en rond het Indisch Monument 

 

Wilt u meer inzage in de plannen 

van wethouder Revis? Hier vindt u 

de LINK: http://stadslabgroen.nl/ 

Als u deze site bekijkt en u 

http://stadslabgroen.nl/
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vergelijkt het met die via de LINK 

in het december 2015 nummer, 

zult u constateren dat de plannen 

exact dezelfde en dus ongewijzigd 

zijn. Duidelijk een teken dat de 

wethouder zijn plannen koste-wat-

koste wil doordrukken. En dit ten 

nadele van het Indisch Monument.  

Opnieuw wordt hierover in het 

gehele concept met geen woord 

gerept. Als bovendien in de 

zoekbalk op de website de naam 

Indisch Monument of Indië-

Monument wordt ingetypt, komt 

de reactie: “dat de zoekterm geen 

overeenkomende resultaten heeft 

opgeleverd”.  

Wij vragen ons dus eigenlijk 

af, of het Indisch Monument  

nog wel een plaats heeft in de 

plannen, of dat de Gemeente 

van zins is het naar elders te 

verplaatsen. 

De facebookpagina van Stichting 

“Behoud....” is nog steeds online 

en wordt nieuw leven ingeblazen: 

https://www.facebook.com/Behou

d-Scheveningse-bosjes-

Waterpartij-en-Westbroekpark-

1687158608168937/?fref=nf  

Of de petitie van destijds nog 

steeds ondertekend kan worden, 

of dat men een nieuwe petitie gaat  

starten, kunt u via voorgaande 

facebookpagina te weten komen. 

Als de petitie nog ondertekend kan 

worden, dan in ieder geval hier de 

LINK: 

https://secure.avaaz.org/nl/petitio

n/Wethouder_Revis_Behoud_van_

de_Scheveningse_BosjesWaterpar

tijWestbroekpark/?pwHQYjb&pv=0 

Wij van onze kant zullen u op de 

hoogte houden zo vaak als 

daartoe aanleiding is via ons 

weblog: http://indisch-centrum-

denhaag.blogspot.com 

 

______________________________ 

 

De Indische Agenda         LET OP!  Sluitingsdatum kopij op 8 oktober 2016   

T/m 31 oktober 2016: Portret-

ten expositie “Over zee”. Een 

tentoonstelling van portretten van 

Indische en Molukse mannen en 

vrouwen, die destijds als kind of 

jong volwassene tussen 1946 en 

1967 Indonesië verlieten om over 

Zee naar Nederland te vertrekken.  

De fotograaf Corné Sparidaens 

maakte de foto’s en Machteld de 

Vries tekende de overgebleven 

herinneringen  op.  Hun  verhalen 

schetsen niet alleen een beeld van 

het leven aan boord, maar ook 

van het vertrek uit Indonesië en 

de aankomst in Nederland. Het 

begrip “repatriëring” betekende 

niet zozeer een terugkeer naar het  

 

 
 

vaderland, maar een reis naar een 

onbekend, nog te creëren ‘thuis’. 

De locatie: Museum Bronbeek, 

Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. 

Geopend: di. t/m zo. 10.00-17.00 

uur. Info: www.bronbeek.nl.        

T/m 7 oktober: Expositie 

portrettenserie ‘TwijfelIndo’. 

Het Indisch Herinneringscentrum 

(IHC) en het 4en5mei comité 

Amsterdam-Zuidoost tonen in het 

stadhuis van onze hoofdstad de 

portrettenserie uit het boek 

TwijfelIndo’s van de Indische 

fotograaf Armando Ello. Door 

middel van een twaalftal 

portretten van Indische mannen 

en vrouwen van wie je niet direct 

kunt zien of de Indisch zijn, of die 

twijfelen over wat Indisch-zijn 

voor hen betekent. Met de 

portretten en de daarbij gevoegde 

interviews in het boek, wil 

Armando Ello de kijker/lezer aan-

zetten tot het in gesprek gaan 

over afkomst, identiteit en 

geschiedenis. Locatie: Stadhuis 

Amsterdam, Gebouw Stopera, 

Amstel 1, (ingang Zwanenburg-

wal), Amsterdam. Expositie te 

vinden t.o de vergaderruimtes. 

Toegang: GRATIS tijdens de 

kantooruren. Verdere inlichtingen: 

s.rastivac@indischherinneringscen

trum.nl. Tel: 026-3639103.  

 

1 oktober 2016: Indische 

Salon Over Zee. Ter  gelegenheid 

van de maand van de 

geschiedenis en in het kader van 

de expositie Over Zee en 65     

jaar Molukkers in Nederland  

organiseert  Indisch Herinnerings-

centrum in samenwerking met het 

Moluks Historisch Museum een 

Indische Salon in de haven van 

Rotterdam een Indische Salon. 

Verschillende personen vertellen 

over de reis van Indonesië naar 

Nederland. Zo vertelt onder meer  

 

 
 

Ernst Kraft van Ermel over zijn 

leven aan boord als verstekeling. 

Historica Margaret Leidelmeijer 

schetst de historische context 

waarbinnen deze bootreizen 

plaatsvonden en Nanneke Wigard 

(Moluks Historisch Museum) 

vertelt aan de hand van 

collectievoorwerpen over het leven 

op de schepen. Via een live 

Skype-verbinding geven we het 

woord aan de nieuwe generatie en 

gaan we in gesprek met de 

gebroeders Timisela.  Locatie: De 

Vertrekhal, Benjamin Franklin-

https://www.facebook.com/Behoud-Scheveningse-bosjes-Waterpartij-en-Westbroekpark-1687158608168937/?fref=nf%20%20
https://www.facebook.com/Behoud-Scheveningse-bosjes-Waterpartij-en-Westbroekpark-1687158608168937/?fref=nf%20%20
https://www.facebook.com/Behoud-Scheveningse-bosjes-Waterpartij-en-Westbroekpark-1687158608168937/?fref=nf%20%20
https://www.facebook.com/Behoud-Scheveningse-bosjes-Waterpartij-en-Westbroekpark-1687158608168937/?fref=nf%20%20
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Wethouder_Revis_Behoud_van_de_Scheveningse_BosjesWaterpartijWestbroekpark/?pwHQYjb&pv=0
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Wethouder_Revis_Behoud_van_de_Scheveningse_BosjesWaterpartijWestbroekpark/?pwHQYjb&pv=0
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Wethouder_Revis_Behoud_van_de_Scheveningse_BosjesWaterpartijWestbroekpark/?pwHQYjb&pv=0
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Wethouder_Revis_Behoud_van_de_Scheveningse_BosjesWaterpartijWestbroekpark/?pwHQYjb&pv=0
http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com/
http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com/
www.bronbeek.nl
s.rastivac@indischherinneringscentrum.nl
s.rastivac@indischherinneringscentrum.nl
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straat 507, in de haven van 

Rotterdam. Tijd:  14.00 -17.00 

uur (13.30 uur zaal open);  

programma met aansluitend een 

borrel. Kosten: € 7,50, (inclusief 

koffie/thee en Indische snacks, 

exclusief drankjes bij de borrel) 

het bedrag graag voorafgaand 

overmaken aan NL56 INGB 

0652221580 t.n.v. Stichting 

Indisch Herinneringscentrum te 

Arnhem ovv Indische Salon - Over 

Zee. Aanmelden Tel: 026-

3646037, of: 

http://www.indischherinneringsce

ntrum.nl/indische-salon-over-zee  

1 oktober 2016 t/m 12 maart 

2017: Van KNIL-militair tot 

meester-architect. Een expositie 

over het leven en werk van de 

gebroeders  Charles  en  Richard 

 

Een van de beroemdste ontwerpen 

van Charles Wolff Schoemaker: 

Villa Isola in Bandoeng. 

 

Schoemaker, koloniale architecten 

per excellence. Het werk van 

beide broers bepaalt tot op de dag 

van vandaag het stedelijke 

landschap van onder andere 

Bandoeng en Semarang. Ook in 

Curaçao en in Nederland staan er 

gebouwen naar hun ontwerp.  De 

curatoren van deze expositie zijn 

Jan en Maria van Dullemen. Ja, is 

auteur van “Tropical Modernity”, 

dat nu als hét standaardwerk  

over Charles Wolff Schoemaker 

beschouwd wordt. De locatie: 

Museum Bronbeek, Velperweg 

147, 6824 MB Arnhem. Geopend: 

di. t/m zo. 10.00-17.00 uur. 

Verdere info: www.bronbeek.nl.  

 

2 oktober 2016: Pesta Besar. 

Organisator Rens Borghouts heeft 

voor 2 oktober een groot Indisch 

Feest op stapel staan. Een 

matinee vol dans en muziek voor 

iedereen die het fijne uit Indië wil  

koesteren. De muziek wordt 

verzorgd  door  de  allround  band 

The Nightbreakers, terwijl de 

intermezzo’s voor rekening van 

Buddy Mitchell komen. De 

Indische keuken is in de 

vertrouwde handen van Kelapa 

Muda Catering. De locatie is: 

Event Center Schakenbosch, 

Veursestraatweg 185, 2264 EG 

Leidschendam. Tijden: 14.00 tot 

19.00 uur. Zaal open om 13.30 

uur. Toegang: € 10,00 (vooraf 

reserveren) en € 12,50 aan de 

zaal. Kaarten reserveren bij: Rens  

 

 
 

070-3938377, Anita 070-4042134 

Lenke 070-3238411, Ron 0651-

462197, Yvonne 0630-639809, 

Rob 0654-688045. Nadere info: 

rensborghouts@live.nl.  

 

8 oktober 2016: Wandeltocht 

op Walcheren in Zeeland. De    

2e zaterdag van elke maand 

organiseert de Stichting MAE-UKU 

een wandeltocht door het 

schitterende landschap van het 

Zeeuwse Walcheren. Kinderen     

of volwassenen, iedereen kan  

meedoen. Er zijn verschillende 

afstanden van 5, 10 of 15 km.   

De inschrijfkosten bedragen per 

persoon slechts € 1,50. Er wordt 

tussen 8.30 en 9.00 uur gestart 

vanuit de locatie: MAE UKU 

gebouw aan de Prins Hendrik-

straat 35A te Oost-Souburg, 

Zeeland. Van tevoren aanmelden 

is niet nodig; tijdig voor de start 

aanwezig zijn wel. Nadere info: 

http://www.mae-uku.nl/ 

 

Toneelvoorstelling ‘De Veteranen’ 

Op 29 oktober 2016 gaat de 

toneelvoorstelling “De Veteranen” 

in première. Het stuk is gebaseerd 

op het boek: “Op Klompen door de 

Dessa” van de Friese schrijver 

Hylke Speerstra (eerder dit jaar  

in onze rubriek Boekbespreking 

behandeld). In de voorstelling zien 

we twee veteranen, die in 9 ver-

schillende scènes praten over hun 

ervaringen in de 2e Wereldoorlog 

en tevens over hun tijd in de jaren 

1946-1949. De eerste scène 

speelt rond 1984 en de laatste in 

2016. Hiermee wordt een 

tijdspanne van zo’n 30 jaar in 

beeld gebracht, waarin je de 

veteranen van scène tot scène 

zichtbaar ziet verouderen. 

Thema’s die de revue passeren 

zijn onder andere het verzet in de 

oorlogsjaren in Indië, hun dienst-

jaren bij het KNIL, het fenomeen 

Herdenken, problemen waarmee 

veteranen te maken krijgen, en 

hun onderlinge lotsverbondenheid. 

De toneelvoorstelling heeft een 

historisch, zowel als educatief 

perspectief. De voorstellingen 

kunnen bezocht worden door 

scholieren en studenten in het 

kader van hun culturele vorming. 

De theaters kunnen in hun 

contacten met de onderwijs-

instellingen wijzen op de 

historische relevantie van de 

oorlogsthematiek. 

Stichting Toneelgroep Het Volk is 

overtuigd van de noodzaak om 

http://www.indischherinneringscentrum.nl/indische-salon-over-zee
http://www.indischherinneringscentrum.nl/indische-salon-over-zee
www.bronbeek.nl
rensborghouts@live.nl
http://www.mae-uku.nl/


 

30 

deze voorstellingen zoveel als 

mogelijk te spelen voor jong en 

oud. Er zijn gemiddeld zo’n 80 

voorstellingen gepland in het 

gehele land. Het Volk is een 

kleinschalig, professioneel, onge-

subsidieerd gezelschap dat deze 

productie uit eigen middelen moet 

financieren. Het budget is echter 

niet toereikend om het zonder 

sponsoring tot een goed einde te 

brengen. De kosten zijn hoger dan 

de baten en het tekort beloopt 

enkele duizenden euro’s. Daarom 

is men dringend op zoek naar 

sponsors en doet men een beroep  

op verenigingen en organisaties 

om binnen hun begroting een 

budget vrij te maken om het 

initiatief van Het Volk te onder-

steunen. Als dank ontvangt u dan 

een aantal vrijkaarten voor een 

voorstellingen in Haarlem (van 26 

oktober t/m 5 november) of elders 

in het land. Info en speellijst zie: 

http://www.toneelgroephetvolk.nl/

frameset01.htm 

Reacties en vragen kunt u richten 

aan: info@toneelgroephetvolk.nl.  

_______________________________ 

 

Column                                 Door:  Albert van Prehn 

Neo-kolonialisme in de Indo muziekcultuur 

Wat ik hier nu ga neerzetten zal 

mogelijk veel stof op doen waaien, 

het kan me echter niet veel 

schelen, ik ben van mening dat   

ik na al die jaren van een zekere 

desinteresse voor de geschiedenis 

van ons Indische mensen, nu 

eindelijk eens spijkers met koppen 

moet slaan. 

Daarbij stel ik in dit epistel niet 

wat men wel of niet moet doen, 

het is aan een ieder vrij om zijn 

mening en oordeel te geven en 

bovendien is het zo, dat men zelf 

moet weten hoe men hiermee om 

gaat vanuit het verleden als ook 

naar de toekomst toe. 

Ik maak hierbij een belangrijk 

punt. Neem dit ter harte, zij die 

zich op een of andere manier 

aangesproken of ongemakkelijk, 

dan wel beledigd voelen; het is 

ABSOLUUT niet mijn bedoeling om 

ook maar iemand te kwetsen en 

anti-Nederlands ben ik helemaal 

niet. We moeten echter wel de 

feiten onder ogen zien en hoe 

ongemakkelijk ook, de gezichts-

punten onder ogen zien om mijn 

verhaal onbeïnvloed te begrijpen. 

Onze aanwezigheid in dit land is al 

heel lang geen item meer om over 

te hebben, inmiddels hebben 

diverse generaties ons bloed 

vermengd en zijn de echte 

Indische mensen die hier nog met 

het gemengde bloed lopen veruit 

in de minderheid geraakt. Ik wil 

het weer hebben over onze 

muziek cultuur, de kijk vanuit    

de Nederlandse kant en de 

werkelijkheid. Het heeft jaren 

geduurd alvorens men eindelijk 

interesse heeft in de muziek stijl 

die wij van uit Indonesië hierheen 

brachten in de begin jaren 50 met 

de grote stroom repatrianten 

vanuit het voormalige Nederlands 

Indië. 

De geschiedenis heeft zijn beloop 

gehad en de vele treurzangen 

over het wel en wee, het recht en 

onrecht van ons Indische mensen 

is zo’n beetje verstomd naarmate 

de eerste en tweede, mogelijk ook 

nog derde generaties onze aarde 

hebben verlaten. Ik hoef niet      

te memoreren aan de schade-

loosstellingen die gewoon werden 

genegeerd. Ik meen dat ik dat 

epistel in dit onderwerp vermijd 

omdat het niets te maken heeft 

met wat ik hier ga vertellen. 

Onze komst in dit land was er een 

van stilzwijgen, accepteren, de 

schouders eronder en opnieuw 

beginnen. De teleurstelling van  

de ontvangst hier door onze 

vermeende broeders en zusters 

waarmee wij in Indië leefden 

waren geheel anders, ze kenden 

ons niet, accepteerden ons niet  

en waren argwanend en afzijdig 

jegens ons. In dat kader moesten 

wij als Indische gemeenschap on 

hier een nieuw leven opbouwen, 

helemaal alleen en wat was er 

beter dan de contractpensions 

waar we ondanks alle ellende nog 

onszelf konden zijn. ( Het was ook 

een rustplaats om op adem te 

komen voor de moeilijke gang 

naar acceptatie buiten onze 

pension grenzen.) 

In diezelfde pensions begonnen 

wij met de muziek, de muziek die 

wij al in Indië hadden en die ons 

hier ontbrak. Dus wat deden wij? 

We zochten middelen om onze 

muziekcultuur weer op gang te 

brengen en met de middelen die 

we hadden bouwden we een eigen 

muziek scene op, helemaal 

gestoeld op de ervaringen, de 

wijze van muziek maken en de 

gevoelens die ermee gemoeid zijn, 

van uit de situatie die daar in 

Indië beëindigd moest worden 

toen wij daar weg moesten. 

http://www.toneelgroephetvolk.nl/frameset01.htm
http://www.toneelgroephetvolk.nl/frameset01.htm
info@toneelgroephetvolk.nl
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In den beginne was er weinig 

meer dan muziek maken in eigen 

kring, de instrumenten waren in 

den beginne gebrekkig, we 

hadden niet meer de Gibsons, 

Fenders etc., die door de 

Amerikanen in de kolonie waren 

gebracht. We hadden niets meer, 

maar onze muzikale behoeftes 

maakten ons creatief. We 

bouwden zelf en zochten van alles 

op. 

Al naar gelang de tijd vorderde 

waren we beter voorzien van 

apparatuur en mogelijkheden, 

velen van ons kregen werk en 

konden op die manier de schaarse 

instrumenten kopen, waarbij de 

muziek branche in die tijd gouden 

tijden beleefde. We kochten 

gewoon, als moesten wij droog 

brood eten, we hadden de 

verslaving uit Indië in ons en dat 

heette muziek, jawel rock and roll, 

en hierop kom ik terug. Toen ook 

buiten de pensions onze rock and 

roll belangstelling begon te krijgen 

van de Nederlanders waren onze 

mogelijkheden wat beter, mede 

door initiatiefnemers binnen onze 

kring die zalen begonnen te huren 

en de huis-fuifjes veranderden in 

kumpulans. 

We traden buiten onze huisjes en 

pensions op en dat was de 

doorbraak van onze muziekcultuur 

die in den beginne gewoon rock 

and roll genoemd werd, ja, zelfs 

door de elite in de vorm van 

Willen Duys en Mies Bouwman 

zeer denigrerend apen muziek of 

apen rock genoemd werd. 

Het gaf niet, we hadden die 

kortzichtige en ouderwetse 

mensen niet nodig we gingen onze 

eigen gang, In Europa begon de 

interesse te komen en velen van 

ons gingen de grenzen over waar 

de rock and roll die wij maakten 

wel werd gewaardeerd. Ik ga hier 

niet verder op in omdat we deze 

geschiedenis nu wel kennen. 

Inmiddels is de rock and roll in 

Nederland volledig tot bloei 

gekomen en op gegeven moment 

had men wel de interesse naar 

onze muziek, in die zin dat men 

zich ging afvragen hoe wij aan de 

stijl kwamen en het onver-

mijdelijke gebeurde. Een of 

andere slimme mevrouw ging het 

bestuderen en schreef er een 

proefschrift over. Ze bedacht toen 

de naam indo rock, omdat ze    

van mening was na grondige 

bestudering, dat het een soort 

mengelmoes was van Indonesisch 

inheemse muziek en westerse 

beïnvloeding. Welke werd er niet 

bij verteld.  

De Tielman Brothers lieten op hun 

eigen bijna onnavolgbare wijze de 

Nederlanders kennismaken met de 

Rock & Roll. 

Daarbij werd helemaal niet verder 

gekeken hoe de muziek hier in 

Nederland is gekomen en in plaats 

van wat grondiger te graven in 

onze geschiedenis werd net 

gedaan alsof wij hier in Nederland 

zijn begonnen met muziek maken. 

Indo rock werd de benaming een 

in mijns inziens neo-koloniale 

beschouwing van iets wat wij al 

vanuit onze geboorte streken 

bezigden. Je kunt het accepteren 

als Indische Nederlander en vele 

deden dat ook maar, mede omdat 

de oudere generatie er weinig 

interesse voor hadden hoe het 

werd genoemd, het was niet zo 

belangrijk. Daar schuilt juist het 

venijn, men had het niet door dat 

het typisch weer de Nederlandse 

arrogantie ook hier onze voor-

geschiedenis negeerde alsof er in 

Indonesië niets meer was dan 

palmbomen en houten hutjes en 

we bloot rondliepen en de 

westerse beschaving hier hebben 

opgedaan. Indo rock noemde men 

het en het was HIER in Holland 

ontstaan. Jaren voor die benaming 

was er geen andere benaming 

voor dan rock and roll. Het gaat 

me niet om de benaming op zich, 

maar op de manier waarop men 

ons ook hier weer neerzet alsof wij 

alles in dit land hebben mogen 

leren en ervaren. Het werd vanuit 

een neo-koloniaal zicht punt 

benaderd. Men wilde gewoon niet 

verder kijken naar de situatie in 

de ex kolonie, men wilde daar 

geen waardering aan hechten en 

men beschouwde het als nooit 

geweest. 

Ikzelf ga daar niet in mee en 

beschouw de benaming Indo rock 

als een typisch Nederlandse 

arrogante benadering van onze 

muziek cultuur die wij al in de 

voormalige kolonie hadden 

ontwikkeld, lang voordat wij hier 

kwamen. 

Ik heb begrip voor die indo’s die 

zich indo rocker noemen maar 

voor mij is dat een benaming die 

riekt naar neokoloniale arrogantie 

jegens ons. Weer een vorm van 

negeren en kleineren van wat 

eens een ver vooruitstrevende en 

welvarende samenleving was, de 

Nederlandse kolonie waar men 

door Amerikaanse invloed verder 

was met het fenomeen rock and 

roll en moderne muziek dan men 

hier ooit was geweest voor onze 

komst. DAT beste mensen doet 

mij de benaming indo rock 

persoonlijk boos maken en ik ben 

niet de enige. Ik heb Andy 

Tielman in de Rockin’ Ramona 

reportage het ook horen zeggen, 

Indo rock bestaat niet; het is door 

de Hollanders zo genoemd  

Ja, en met wat voor achtergrond, 

voor mij bestaat het nog steeds 

niet, ik weet niet hoe U als indo 

muzikant er nu over denkt. Ik zou 

het een benaming geven American 

50/60 rock and roll, DAT is wat 

het moet zijn. Maar wie ben ik om 

het nu nog een naam te geven.  

______________________________ 
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Pasar Kalender  2016                                            (update: 1 september 2016)                       

Januari                                                                                               

28, 29, 30:  Breda  http://www.winkelcentrumhogevucht.nl 

Februari                                                                                                                        

5, 6: Barneveld  http://www.tjampoer.nl                                

20 t/m 28: Amsterdam RAI  http://www.wnproductions.nl  

Maart                                                                                                                                                                                                                                                     

5, 6: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                     

11, 12:  Uden  http://www.mercadouden.nl                           

26, 27, 28: Ahoy Rotterdam  http://www.wnproductions.nl 

27, 28, 29:  Arnhem   www.stellarevents.nl                                                                                           

April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2, 3:  Oss  www.stichtingstellar.nl                                               

3: Sluiskil  www.pasha.nu                                                              

8 t/m 10: Zwolle   http://www.wnproductions.nl                                  

22, 23, 24: Nieuwegein  www.stichtingstellar.nl                                                                           

30: Zutphen   www.pasaroostwest.nl                                                                             

Mei                                                                                                      

1: Amstelveen  www.stichtingstellar.nl                                      

1: Zutphen   www.pasaroostwest.nl                                               

2, 3 Kallenkote (Steenwijk) www.taman-indonesia.nl            

6, 7, 8: Geleen  http://www.pasarmalamasia.nl                                   

7, 8: Veenendaal  www.m-box.nl                                              

14, 15, 16: Den Helder  www.stichtingstellar.nl                                         

28, 29: Landgoed Nienoord (Leek)   www.stichtingstellar.nl                                                

28 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl                             

Juni                                                                                                          

1 t/m 5: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.nl                        

13, 14: Kallenkote (Steenwijk)   www.taman-indonesia.nl                  

19, 20, 21: Emmen  www.flamproductions.nl                                

24, 25, 26: Arnhem  www.stichtingstellar.nl                           

25: Blaricum  www.hetvitusblaricum.nl                                 
 

Juli                                                                                                        

1, 2, 3: Eindhoven  www.stichtingstellar.nl                           

10: Breda  www.raffyzorg.nl                                                        

9, 10: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl              

16: Wierden  www.molukkers-wierden.nl                              

23, 24: Vaassen  www.pasaroostwest.nl                                 

23: Den Bosch  www.dehelftheuvel.nl                                                         

27, t/m 31: Steenwijk  http://www.wnproductions.nl                                 

30, 31: Middelburg  www.stichtingstellar.nl                        

29, 30, 31: Zoetermeer  www.m-box.nl 

Augustus                                                                                                                                

6, 7: Dieren   www.pasaroostwest.nl                                       

13: Bronbeek, Arnhem   www.kumpulan.nl                                                                                                            

14 t/m 17: Dordrecht  http://www.wnproductions.nl                                

14: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl                             

19, 20, 21: Tilburg   www.stichtingstellar.nl                                       

20: Ede  www.tokoneba.nl                                                                                                                                    

26, 27, 28: Tegelen  http://www.wnproductions.nl                                                                                                                                            

September                                                                                                                                                                         

2, 3, 4: Assen  www.flamproductions.nl                                      

10, 11: Veenendaal  www.m-box.nl                                                    

17, 18: Kallenkote  www.taman-indonesia.nl                                                                                            

18: Vught  www.moleneindplein.net                                        

22 t/m 25: Alphen a/d Rijn  http://www.wnproductions.nl                      

30: Enschede  www.flamproductions.nl                                                                   

Oktober                                                                                              

1, 2: Enschede  www.flamproductions.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1, 2: Almere  www.indischefeestavond.nl                                      

15, 16: Harderwijk  www.pasarmalamharderwijk.nl            

29, 30: Leek  www.stichtingstellar.nl  

November                                                                                                       

5, 6: Rijswijk  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                                  

19: Steenwijk  http://www.wnproductions.nl                       

25, 26, 27: Maastricht http://www.wnproductions.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

December                                                                                       

3, 4: Veenendaal  www.m-box.nl                                                       

27 dec. t/m 8 jan.:  (behalve Kerstdagen en Nieuwjaarsdag) 

Arnhem,  Burgers Zoo  http://www.wnproductions.nl                                         
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http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 
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Wilt u  familie, vrienden  of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken?  Gebruikt u dan dit formulier 
8.8 

                                                                                       e-mail  adressenlijst                

 N A A M e – M A I L    A D R E S 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’ en versturen naar e-mail:   info@indisch-centrum-denhaag.nl  of printen                                                                                                      

en versturen per post (voldoende frankeren) naar:   Administratie  NICC  Magazine    #     Newtonstraat 660     #     2562 LA Den Haag 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl

