
   

 

Alfred Birney wint na de Henriëtte Roland Holstprijs nu ook de    

Libris Literatuurprijs. Twee literaire topprijzen in hetzelfde jaar voor 

hetzelfde boek, daar kunnen weinig schrijvers op bogen.       (pag. 14) 
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Van de redactie           

N I C C    E n q u ê t e  
De beloofde NICC Enquête is 

enkele maanden geleden naar de 

abonnees gestuurd en we hebben 

al heel wat resultaten binnen. We 

hopen zoveel mogelijk reacties om 

een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen hoe u over NICC Magazine 

en over een toekomstig Indisch 

Centrum denkt. Maar intussen zijn 

er weer nieuwe abonnees.   

Nieuwe abonnees welkom 

U ontvangt hierbij uw eerste editie 

van NICC Magazine. Leest u hem 

eens door en vertel ons wat u 

ervan vindt. En als u onze website 

www.indisch-centrum-denhaag.nl 

heeft bezocht, wilt u ons ook 

daarover uw mening laten weten? 

Wilt u onze enquête invullen? 

De LINK naar de Enquête: 

http://www.survio.com/surv

ey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L  

(enquête allerlaatste maand; 

eind mei gaan we evalueren) 
Ook willen wij wijzen  op de 

mogelijkheid om NICC Magazine 

als advertentie medium te 

gebruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu bijna 9500 

abonnees te brengen. Tevens 

willen wij een beroep doen op uw 

waardering als abonnee voor het 

zeer vele werk dat wij maandelijks 

aan NICC Magazine hebben. Houdt 

u in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter    

niet betekent dat wij geen kosten  

hebben. Juist in deze tijden is   

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine. 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 216 836,  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine. En 

mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.  

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 

Het verzet van Victor Makatita    Door:  Ron Habiboe   

Moluks verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland          

Molukse jongere in vooroorlogs 

Nederland, talent van voetbal-

vereniging Quick, koerier in het 

verzet tegen de Duitsers, en 

Engelandvaarder: Victor Makatita 

had veel in zich, maar moest dat 

met de dood bekopen. Zijn oude 

´clubmaat´ Ron Habiboe doet 

verslag. 

Toen ik 15 jaar oud was voetbalde 

ik bij de Haagse voetbalvereniging 

Quick, die toen juist 75 jaar 

bestond en een jubileumboek 

uitgaf. Met name een speciale foto 

in het boek trok mijn aandacht. 

Onder de foto stond de naam: 

Victor Makatita. De tekst boven de 

foto luidde: 9 april 1942. Zij die 

ons ontvielen. 

Ik was in die tijd veel meer 

geïnteresseerd in de nieuwste 

Adidas voetbalschoenen en in mijn 

16e verjaardag, de dag dat ik zelf 

een brommer mocht besturen. Het 

gedenkboek zelf heb ik niet meer,  

Victor Makatita 

maar de foto heb ik destijds eruit 

gescheurd en bewaard, omdat het 

gezicht mij bekend voorkwam. 

Jaren later werd ik meer en meer 

nieuwsgierig   naar   deze    Victor 

Makatita. Ik ging op zoek en dit   

is uitgemond in een jarenlang 

onderzoek naar de geschiedenis 

van Molukkers in Den Haag. Wie 

was Victor Makatita?   

De familie Makatita 

Victor Lucas Makatita was in 1919 

geboren in Batavia op Java als 

zoon van de Molukse Lucas 

Makatita en de Indische Maria 

Francisca Kessler. Zijn ouders 

waren op 10 juli 1912 in 

Buitenzorg gehuwd. Zij kregen 

vier kinderen: Anton Pieter, 

Catherina Elisabeth, Victor Lucas 

en Jeanne Cornelia Louise 

Makatita.  

De familie Makatita was toen al 

een geruime tijd Europees 

georiënteerd. Zo was vader Lucas 

Makatita als inlander op 1 februari 

1890 bij ordonnantie “voor de wet  

www.indisch-centrum-denhaag.nl
http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L
http://www.survio.com/survey/d/V2Q6P7Y9H2O8F2Q6L
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aan Europeanen gelijkgesteld”. Dit 

impliceerde,  dat  hij  onder  meer 

betere carrière kansen had bij het 

Indische gouvernement en dat zijn 

kinderen Nederlandstalig onder-

wijs konden volgen. Zelf had 

Lucas dat onderwijs ook gevolgd, 

want zijn vader, Samuel Anthonie 

Makatita, was als één van de 

eerste inlanders in 1882 gelijk-

gesteld.  Ook het huwelijk van 

Lucas met de Indische Maria 

Kessler geeft aan dat hij zich 

maatschappelijk in de Europese, 

Indische-koloniale gemeenschap 

begaf. 

Vader Lucas was in 1891 als 

Europees ambtenaar in dienst 

getreden bij de PTD (Post- en 

Telegraafdienst) in Weltevreden, 

een toenmalige voorstad van 

Batavia. Al snel daarna maakte hij 

carrière binnen het Indische 

ambtenarenapparaat en werd hij 

op afwisselende plaatsen op Java 

gestationeerd. In 1904 werd hem, 

wegens langdurige dienst en als 

gelijkgestelde, één jaar verlof in 

Europa toegekend. 

Nadat vader Lucas na zijn verlof in 

1905 weer in dienst kwam van de 

PTD werd hij al snel benoemd tot 

hoofd van het kantoor in Grissee 

en later tot hoofdcommies in 

Soerabaja. Vanaf 1917 deed vader 

Lucas dienst als kantoorchef PTD 

1e klasse, onder meer in Menado. 

Ten slotte werd hij in 1923 op 

eigen verzoek wegens volbrachte 

diensttijd eervol ontslagen. Hij 

was toen 49 jaar. 

Het gezin Makatita keerde 

vervolgens van Soerabaja terug 

naar Buitenzorg. Waarschijnlijk 

meende Lucas Makatita dat zijn 

kinderen voor opvoeding en 

opleiding beter af waren in 

Nederland. Bovendien zou hij daar 

niet helemaal alleen zijn, want 

familie van zijn vrouw uit Indië 

was inmiddels ook naar Den Haag 

verhuisd. In 1927 vertrekt het 

gezin Makatita, met vier kinderen 

naar Nederland. 

In Den Haag 

Begin augustus 1927 komt Lucas 

Makatita met zijn gezin aan in 

Nederland. Victor is dan 8 jaar 

oud. De familie vestigt zich aan de 

Zonnebloemstraat 64 in Den 

Haag. Victor gaat naar school en 

niet lang na zijn aankomst in 

Nederland speelt Victor bij de 

Haagse voetbalvereniging Quick. 

Op zijn zestiende jaar, dus op zeer 

jeugdige leeftijd, komt hij terecht 

in het eerste elftal. Hiernaast blijkt 

hij ook talent te hebben voor 

cricket, want in 1934 speelt Victor 

in het eerste aspiranten cricket-

team van hetzelfde Quick.  

Victor Makatita (midden) in het 

aspirantenteam van de Haagse 

Voetbalvereniging Quick, 1933.  

In november 1937 vertrekken de 

ouders terug naar Indië, naar 

Bandung. De 18-jarige Victor en 

zijn oudere broer blijven achter in 

Nederland. Een maand voor het 

vertrek van hun ouders verhuizen 

zij naar Leiden, uiteindelijk beiden 

naar de Schelpenkade 45. Niet 

lang daarna verhuist Victor in zijn 

eentje toch terug naar Den Haag 

en hij betrekt een bovenetage aan 

de Copernicusstraat 316. Hij blijft 

daar wonen tot in september 

1938. In deze tijd studeert Victor 

Frans. Hij vertrekt dan naar 

Breda, waar hij als cadet is 

toegelaten tot de officiersopleiding 

aan de Koninklijke Militaire 

Academie (KMA). Toch blijft hij 

met Den Haag verbonden, want zo 

speelt hij in het eerste 

voetbalelftal van Quick tot half 

december 1941. Dat hij een 

fervent   sporter   was,   dat   blijkt   

overigens ook in 1939 als hij 

deelneemt aan de atletiek twee-

kamp in Middelburg, waar hij voor 

de cadettenploeg deelneemt aan 

de 800 meter koppelrace tegen  

de atleten van de Marathon-

Sprinkhanen combinatie. 

Cadet-sergeant Makatita 

Nadat de Duitsers op 10 mei 1940 

Nederland zijn binnengevallen    

en vijf dagen later Nederland 

capituleert, wordt het Nederlandse 

leger op 15 juli door de Duitsers 

ontbonden. De cadetten van de 

KMA werden ontslagen en naar 

huis gestuurd. Het betrof hier 

onder meer bijna 250 cadetten 

voor het Koninklijk Nederlands-

Indische Leger (KNIL) die, 

verspreid over drie studiejaren, 

aan de KMA een opleiding 

volgden. Victor was één van hen. 

De KMA-cadetten moesten zich in 

mei 1941 van de Duitsers nog wel 

weer voor controle melden in de 

kazernes, maar kon hierna weer 

gewoon naar huis. 

Precies een jaar later moesten zij 

zich nogmaals melden, maar nu 

werden zij in krijgsgevangenschap 

afgevoerd naar Duitsland. Enkele 

cadetten hadden zich aan de 

melding ontrokken. Sommigen 

vochten inmiddels in Zuidoost-Azië 

tegen de Japanners. Een aantal 

cadetten waren tijdens hun ont-

snappingspoging naar Engeland 

gepakt en gefusilleerd door de 

Duitsers. 

Tijdens de eerste oorlogsjaren 

hield Victor zich bezig met 

ondergrondse activiteiten. Zeer 

waarschijnlijk stond hij hierbij in 

contact met de Molukse KNIL-

kapitein E.A. Latuperisa, die nauw 

betrokken was bij de verzets-

beweging de Orde Dienst (O.D.). 

Deze Latuperisa rekruteerde KMA-

cadetten, organiseerde het verzet 

en verzamelde wapens. Kapitein 

Latuperisa zou in maart 1942 

gearresteerd  worden  en  in  juli  
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1943 door de Duitsers worden 

gefusilleerd op de Leusderheide. 

Het is zeker dat Victor onder meer 

koeriersdiensten verricht voor het 

verzet tegen de Duitsers. 

De ontsnappingspoging 

naar Nederlands-Indië 

In februari 1942, als de Tweede 

Wereldoorlog inmiddels ook 

Nederlands-Indië heeft bereikt, 

 onderneemt Victor een poging om 

via de Nederlandse diplomatieke 

vertegenwoordiging in Zwitserland 

en via Engeland naar Nederlands-

Indië te vertrekken om dáár te 

gaan vechten. Victor is niet alleen. 

Hij onderneemt zijn ontsnappings-

tocht met collega-cadet Charles 

Jean Laurey. Deze Charles is van 

dezelfde KMA-lichting als Victor, 

die van 1938. Charles was 

bestemd voor de KNIL-infanterie 

en Victor voor de militaire 

administratie. 

Op 10 februari vertrekken zij uit 

Den Haag en zes dagen later 

komen zij aan in de Franse stad 

Besançon nabij de Frans-Zwitserse 

grens. De grensoversteek naar 

Zwitserland mislukt de eerste 

maal vanwege sneeuwoverlast. Bij 

een nieuwe poging, twee dagen 

later, worden zij in Pontarlier 

gearresteerd door de Franse 

politie en uitgeleverd aan de 

Duitse legerautoriteiten. Het 

onderzoek door de Duitsers 

duurde tot 5 april. De Duitse 

krijgsraad was van mening dat er 

slechts sprake was geweest van 

een amateuristische poging van 

radeloze jongelui. Internering in 

Duistland zou voldoende zijn, 

aldus het voorstel. 

In dezelfde tijd was er echter   

een geheim bevel van de Duitse 

legerbevelhebber uitgevaardigd, 

het zogeheten Keitel-Erlass, 

waarin stond dat elke poging om 

naar Engeland te gaan als ‘Feind 

Begünstigung’ (steun aan de 

vijand) moest worden gekwalifi-

ceerd en dat daar de doodstraf op 

stond. De hogere krijgsraad in 

Dijon oordeelde opnieuw en op 7 

april sprak zij alsnog de doodstraf 

over Makatita, Laurey en een 

derde Nederlander uit. 

Afscheid 

Op de dag van de uitspraak van 

de krijgsraad mocht Victor nog 

een brief aan zijn oudere broer  

schrijven. Aan het einde van zijn 

brief schrijft hij hoe zijn broer het 

bericht moest doorgeven aan 

thuis: 

“Ik hoop dat je begrijpt, dat ik dit 

moest doen. Ik was nu eenmaal 

van plan officier te worden en 

Indië was in gevaar … Wat het 

bericht voor thuis aangaat, doe 

dat in Godsnaam voorzichtig. … 

Nooit zal ik vergeten wat ze allen, 

Pa en Ma in het bijzonder, voor 

mij betekenden. Ik vraag 

vergiffenis als ik niet altijd een 

even goede zoon ben geweest. Ik 

was nu eenmaal niet sterk in 

uiterlijk vertoon. Wens ze allen 

het allerbeste toe. Ik vraag 

vergeving, als ik ze door deze 

handeling verdriet berokkend heb, 

maar ik kan niet anders. …. Houd 

je taai! Je broer Vic.” 

 

De rouwadvertentie van Victor 

Makatita in Het Vaderland.  

 

Twee dagen later, op 9 april 1942, 

werd het vonnis in het Franse 

Dijon uitgevoerd. De 22-jarige 

Victor Makatita, de 23-jarige 

Charles Laurey en een zekere 

journalist Henri Alexander de 

Beaufort werden om 19:00 uur 

gefusilleerd. 

De derde man 

Hoewel in de literatuur slechts 

wordt gemeld, dat Victor samen 

met Laurey vanuit Nederland was 

vertrokken, is het goed mogelijk 

dat Henri de Beaufort vanaf het 

begin af aan vanuit Nederland 

samen heeft gereisd met Makatita 

en Laurey. Henri Alexander de 

Beaufort (geboren: Brummen, 3 

oktober 1915) was op dezelfde 

datum en op dezelfde plaats bij de 

Frans-Zwitserse grens gearres-

teerd, met onder meer in het bezit 

van een vals persoonsbewijs. Ook 

hij was op weg naar Nederlands-

Indië om zich aldaar aan te sluiten 

bij het KNIL. De Beaufort was 

ongeveer drie jaar ouder dan de 

twee anderen en afkomstig uit het 

Utrechtse Leusden. Bij het 

uitbreken van de oorlog was hij 

als redactielid verbonden aan het 

weekblad Motor, uitgegeven door 

de Uitgeverij en Adviesbureau op 

auto- en motorgebied te Den 

Haag. De Beaufort was vanaf 1937 

evenals Victor woonachtig in    

Den Haag, in de kost op de 

Valkenboskade 552, nog geen  

tien minuten lopen verwijderd van 

Victors adres aan de Copernicus-

straat. Het is aannemelijk dat hij 

een persoonlijke bekende van 

Victor was. 

Op 23 april 1942 plaatste de 

oudere broer van Victor, mede 

namens zijn ouders en twee 

zusters in Indië, het droevige 

overlijdensbericht van zijn 22-

jarige broer in de krant Het 

Vaderland.  

Victors grootvader, Anthonie 

Samuel Makatita, geboren in 1849 

of 1850, huwde 20 juli 1871 te 

Ambon met Catharina Elisabeth 

Schelling. In 1879 was hij klerk 

ten kantore van de controleur te 

Saparua. In maart 1882 werd hij 
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door de resident Riedel geplaatst 

als posthouder te Masarete op de 

zuidkust van Buru (1882 – 1883). 

Op 3 juni 1882 werd hij 

gelijkgesteld aan Europeanen. 

Anthonie Samuel Makatita is na 

1903 op mij onbekende datum en 

plaats overleden.  (Java Post)  
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Staat verliest hoger beroep in zaak rond 

treinkaping 
 

De Nederlandse Staat heeft het 

hoger beroep verloren in de zaak 

rond de treinkaping bij De Punt in 

1977. Geprobeerd werd om de 

zaak verjaard te laten verklaren 

en zodoende een rechtszaak niet-

ontvankelijk te laten verklaren. 

Met het verwerpen van de ver-

jaringsverklaring in een tussen-

vonnis is nu de weg vrij voor 

advocate Liesbeth Zegveld om 

namens de nabestaanden van 

twee bij de bestorming van de 

trein omgekomen Molukkers nader 

onderzoek te plegen als voor-

bereiding van een aanklacht 

wegens het executeren van de 

twee Molukkers door de Mariniers.  

 

Nabestaanden van de treinkapers 

Max Papilaja en Hansina Uktolseja 

stellen de Nederlandse Staat aan-

sprakelijk voor hun dood, omdat 

de twee zijn doodgeschoten terwijl 

ze reeds uitgeschakeld waren en 

daardoor zonder problemen aan-

gehouden hadden kunnen worden.  

Begin februari gelastte de recht-

bank een nader onderzoek en 

vroeg aanvullende stukken op. De 

verjaringstermijn die door de 

Nederlandse Staat geopperd werd, 

veegde de rechter van tafel. 

Reden was dat de nabestaanden 

de autopsierapporten pas in 2013 

onder ogen kregen.  

Nederland wilde niet dat de 

betrokken mariniers ondervraagd 

werden, omdat dit voor hen te 

belastend zou zijn. Verder vond  

de Staat een extra onderzoek 

tijdrovend en kostbaar. Bovendien 

was men van mening dat een 

rechtszaak verstrekkende gevol-

gen zou hebben voor agenten en 

militairen die sinds 1954 dodelijk 

geweld moesten gebruiken. In dat 

jaar besloot het kabinet namelijk 

in het geheim om Nederlandse 

militairen niet te vervolgen voor 

oorlogsmisdaden, die gepleegd 

werden in voormalig Nederlands-

Indië, onder andere in Zuid-

Celebes.  

 

Bewijslast 
 

De rechtbank vindt de argumen-

tatie voor een tussentijds beroep 

– wat niet gebruikelijk is – niet 

zwaarwegend genoeg. De recht-

bank legde dit als volgt uit: “De 

rechtbank is van oordeel dat de 

bevolen getuigenverhoren, naar 

nu valt te overzien, niet wezenlijk 

tijdrovender en kostbaarder dan 

wel belastender zullen zijn dan de 

getuigenverhoren in andere zaken 

van min of meer eenzelfde 

omvang en belang”.  

Bovendien weegt de rechtbank 

mee, dat nu afgebakende bewijs-

opdrachten zijn gegeven, de 

vragen aan de getuigen een over-

zichtelijk terrein zullen beslaan en 

ook beperkt zullen zijn en dat de 

rechtbank in dit tussenvonnis 

reeds het voornemen heeft uit-

gesproken dat getuigen anoniem 

en afgeschermd te zullen horen.  

 

De Staat moet nu op 24 mei a.s. 

de transcripties van de geluids-

banden van de mariniers tijdens 

de bestorming van de trein 

overhandigen. Ook moeten de met 

de foto’s van de omgekomen Max 

Papilaja komen en tekeningen van 

de kogelbanen in de trein. Van die 

laatste twee heeft de Staat al 

aangegeven dat zij daarover niet 

beschikt. Advocate Liesbeth 

Zegveld merkt hierover op: “Dit is 

uiterst opmerkelijk en roept veel 

vragen op”.  

 

Bovendien is Zegveld ontstemd 

omdat twee van de drie rechters 

die zich over de zaak bogen, 

inmiddels een andere baan 

hebben gekregen en vervangen 

zijn door twee anderen. “Dat 

druist tegen alle regels in, die 

stellen dat rechters die aan een 

zaak beginnen, deze ook 

afmaken”. Zegveld tekende hier 

tevergeefs beroep tegen aan. Ze 

vindt dit ‘knullig en onprofessio-

neel. Toen ze aan de zaak 

begonnen, wisten ze al dat ze een 

andere baan zouden krijgen. 

 

 

______________________________    
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Bijzondere activiteiten in Den Haag tijdens 

de Tong Tong Fair 2017 
Het Tong Tong Festival waaiert uit 

over Den Haag. Steeds meer 

Haagse instellingen organiseren 

ter gelegenheid van de Tong Tong 

Fair allerlei speciale (Indische) 

activiteiten; en Den Haag is ook 

de rest van het jaar een 

aantrekkelijke stad voor liefheb-

bers van de Indische cultuur 

(inclusief de keuken!) en de 

geschiedenis. Kortom, Den Haag 

wordt 12 dagen lang een échte 

Indische stad. Klik op de blauwe 

LINKS voor meer info.  

Indische Gracht & Praal 

Boottocht 

 om de avond v  r de start van 

de Tong Tong Fair al in de 

stemming tijdens de Indische 

Gracht & Praal boottocht! Na het 

succes van vorig jaar biedt de 

Willemsvaart i.s.m. de Tong Tong 

Fair een nieuw programma met 

Chyco Brouwer. Met zijn verhalen 

en liedjes haakt hij aan bij het 

thema Sterke vrouwen. 

Wo 24 mei, 20.00 u. Opstap-

plaats: aanlegsteiger bij minia-

tuurstad Madurodam. De prijs:     

€ 17,50. U dient u vooraf te 

reserveren bij de Willemsvaart: 

info@willemsvaart.nl. 

Boottocht Indisch Den 

Haag 

De Willemsvaart verzorgt tijdens 

de 59e Tong Tong Fair dagelijks 

twee       Tong-Tong-Vaarten.       De  

ochtendvaart    gaat    langs    de 

Indische buurt en het Indisch 

Monument, de (kortere) avond-

vaart brengt u langs schitterende 

panden uit de 19e eeuw. Een 

boottocht in combinatie met een 

hotelovernachting? Het kan in 

2017. 

Do. 25 mei t/m 5 juni. 

Ochtendvaart: 10.30 u vanuit het 

parkje tegenover de Prinsesse-

gracht 4.  osten: € 12,50 incl. 

Indische hapjes en drankje. 

Avondvaart: 21.00 u vanaf de 

aanlegplaats Dr. Kuyperstraat (ter 

hoogte van Koninginnegracht 15). 

 osten: € 5,– p.p. Reserveren 

verplicht: info@willemsvaart.nl. 

Hotelovernachtingen 

Tong Tong Fair biedt een 

hotelarrangement aan i.s.m. 

Rederij Willemsvaart en hotel 

Room 11. U vaart mee met de 

ochtendvaart, bezoekt aansluitend 

de Tong Tong Fair en wordt om 

21.00 uur met de boot naar Room 

11 gebracht, hartje Den Haag. De 

bagage-drop-off wordt geregeld. 

Prijzen vanaf € 68,00. Boek via 

tongtongfair.nl/tong-tong-vaart. 

Lees op deze pagina de 

uitgebreide informatie en hoe u 

reserveert! 

Indorock History Tour 

De Indorock History Tour brengt  

u terug naar de bakermat van de  

Indorock in Den Haag. Met een 

luxe touringcar rijdt u door Den 

Haag langs de plekken waar de 

Indorock in de periode 1954-196  

furore maakte, zoals De Monro 

Bar,  a  ait  en Palais des Danse. 

In de bus is livemuziek. De tour 

wordt georganiseerd door 

Marcello’s Art Factory and Rock 

Gallery, die met succes ook de 

‘gewone’ Rock History Tour 

organiseert. 

Za 27 mei en za 3 juni, 11.00 – 

13.00 u. Start en einde Tong Tong 

Fair. Prijs: € 44,95 p.p. (incl. een 

drankje en een hapje, brochure, 

en een cadeautje). Aanmelden: 

info@marcellos.nl o.v.v. ‘Indorock 

History Tour’. Vermeld uw voor-

keursdatum en het gewenste 

aantal tickets. 

De wereld van de VOC 

Bijna tweehonderd jaar lang – van 

1602 tot 1798 – heerst de VOC, 

de Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie over de handel in het 

oostelijke deel van de wereld. 

Voor het eerst brengt het 

Nationaal Archief topstukken uit 

het VOC-archief samen in een 

tentoonstelling: De wereld van de 

VOC (te bezoeken t/m 7 januari 

2018). U gaat op ontdekkingsreis 

langs unieke kaarten, scheeps-

journalen, brieven en tekeningen 

uit 200 jaar VOC-geschiedenis. 

Het programma start met een 

introductie op de tentoonstelling; 

aansluitend kunt u de tentoon-

stelling bezoeken. Ten tijde van de  

mailto:info@willemsvaart.nl
mailto:info@willemsvaart.nl
http://tongtongfair.nl/tong-tong-vaart
http://tongtongfair.nl/tong-tong-vaart
http://tongtongfair.nl/tong-tong-vaart
http://tongtongfair.nl/tong-tong-vaart
mailto:info@marcellos.nl
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Tong Tong Fair biedt het Nationaal 

Archief deze twee rondleidingen 

aan. 

Wo 31 mei en do 1 juni, 10.00 – 

11.00 uur. Locatie: Nationaal 

Archief, Prins Willem-Alexanderhof 

20, Den Haag (direct naast Den 

Haag Centraal). De prijs: € 2,50 

p.p. (i.p.v. € 7,50). Aanmelden: 

events@nationaalarchief.nl 

Chinatown Den Haag 

De buurt waar het huidige 

Chinatown Den Haag ligt (op een 

kwartier lopen van het Malieveld), 

was vroeger de Haagse Joden-

buurt. Na WO2 stond de wijk 

grotendeels leeg en verpauperde. 

In de jaren zeventig besloot de 

gemeente de wijk op te knappen. 

Vanaf dat moment vestigden zich 

meer en meer Chinezen in deze 

buurt. Tijdens de rondleiding 

Chinatown Den Haag neemt een 

gids u mee naar het verleden en 

het heden van Chinatown Den 

Haag. 

Vrij 26 mei, 11.00 – 12.30 u. 

Prijs: € 7,50 p.p. Aanmelden: mail 

naar tickets@gadenhaag.nl o.v.v. 

‘Stadswandeling Tong Tong Fair’. 

U ontvangt per e-mail informatie 

m.b.t. de vertreklocatie, reser-

vering en betaling. Zie: 

gadenhaag.nl/tours/festivals-

evenementen/stadswandeling-

tong-tong-fair. 

Filmhuis Den Haag 

Tussen 1890 en 1939 werden ruim 

33.000 Javanen vanuit Nederlands 

Indie   naar Suriname verscheept 

om daar als contractarbeiders te 

werk te worden gesteld op de 

plantages. Wat is er gebeurd met 

hun nazaten? Op 3 juni draait     

in Filmhuis Den Haag Jaji 

(Lotgenoten) met aansluitend een 

Q&A met de filmmaker Jeffrey 

Salimin. Op 6 juni is alleen de film 

te zien. 

Za 3 juni, 16.00 u; di 6 juni, 

19.00 u. Locatie: Filmhuis Den 

Haag, Spui 191, Den Haag. 

Kaartverkoop: kassa Filmhuis. 

Meer info: filmhuisdenhaag.nl. 

Wandeling: Echo’s van 

Indië  

Het hart van Indisch Den Haag is 

de woonwijk Archipel, eind 19e, 

begin 20e eeuw gebouwd. In de 

Archipel troffen de verlofgangers 

elkaar en hier vestigden de 

gepensioneerden zich. Deze 

reputatie moet schrijfster Marie 

van Zeggelen (1870–1957) naar 

de wijk hebben gebracht, toen zij 

terug uit Indie  kwam. Tijdens de 

stadswandeling kijken we door 

haar ogen naar het Indische 

verleden van de wijk. Deze 

wandeling is speciaal door Gilde 

Den Haag gemaakt, op basis van 

onderzoek door Vilan van de    

Loo, bij de tentoonstelling Marie 

van Zeggelens kijk op Indie  ; 

Indrukken van een zwervelinge. 

Lees hier meer over de 

tentoonstelling, een productie van 

Stichting Tong Tong i.s.m. 

Museon. 

Za 27 mei, di 30 mei, do 1 en vr 2 

juni, 11.00 – 12.00 u. Start-

locatie:  af  Banka, Bankastraat 

91 in Den Haag. Prijs: € 4,00 p.p. 

Min. 4, max. 15 deelnemers. 

Reserveren: 070 356 1281, via 

info@gildedenhaag.nl of via 

gildedenhaag.nl. 

Museon: Trees Ruys 

Halverwege de jaren ‘80 van de 

20e eeuw maakte kunstenares 

Trees Ruys een reeks schilderijen 

die ze ‘Terugblik op de Jappentijd’ 

noemde. De schilderijen ver-

beelden haar eigen herinnering, 

aangevuld met veel historische 

gebeurtenissen, vaak in de vorm 

van meerluiken, met een grote 

expressiviteit en blijvende acti-

viteit. Museon presenteert een 

overzicht van haar prachtige werk. 

Museon, Stadhouderslaan 37, 

2517 HV Den Haag (maandag 

gesloten). Te bezoeken t/m 29 

oktober 2017. Info via museon.nl. 

Programma TTF 2017 

Voor het complete programma per 

dag van de Tong Tong Fair 2017:  

http://tongtongfair.nl/programma/ 

Den Haag: Een prachtige 

stad 

Den Haag, wereldstad aan zee, 

stad van vrede en recht, Indische 

stad: heerlijk voor een kort of lang 

verblijf! Surf naar denhaag.com 

voor alle informatie over hotels, 

festivals, musea en andere 

bezienswaardigheden in onze 

prachtige stad. 

______________________________ 

  

  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse overheid.           

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag                                                                                                                                                  

Het Indisch Platform heeft de ANBI-status en dus is uw donatie een aftrekpost bij uw belastingaangifte

mailto:events@nationaalarchief.nl
http://gadenhaag.nl/tours/festivals-evenementen/stadswandeling-tong-tong-fair
http://gadenhaag.nl/tours/festivals-evenementen/stadswandeling-tong-tong-fair
http://gadenhaag.nl/tours/festivals-evenementen/stadswandeling-tong-tong-fair
http://filmhuisdenhaag.nl/
http://tongtongfair.nl/denhaag/_wp_link_placeholder
http://tongtongfair.nl/denhaag/_wp_link_placeholder
http://gildedenhaag.nl/
http://museon.nl/
http://tongtongfair.nl/programma/
http://denhaag.com/nl/
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De Schutting (3)                       Door:  Therry Heijne 
 

Dit is het persoonlijke verhaal van Wilhelm Paul von Grumbkow van zijn ervaringen in het Japanse 

concentratiekamp zoals hij die meemaakte tijdens de 2e Wereldoorlog in Nederlands-Indië. 

Zijn handgeschreven manuscript is bewerkt door Therry Alois Heijne, die het vervolgens als artikel 

beschikbaar stelde voor exclusieve publicatie in NICC Magazine. De redactie dankt hem voor dit 

bijzondere manuscript, dat wij in vier delen zullen plaatsen. Verzorging illustraties: Han Dehne. 

 

Af en toe verschenen er een paar 

karbouwen om geslacht te worden. 

Het grootste deel was voor de 

Jappen, het hospitaal kreeg ook 

wat maar voor het kamp schoot 

heel weinig over, af en toe dreven 

een tien of twaalf blokjes vlees ter 

grootte van een dobbelsteen in een 

drum vocht van 250 liter. 

Op een dag lag er een hoop kluiven 

op de grond naast de slachterij. ‘s-

Middags liep er toevallig een knaap 

langs die ook in onze barak 

thuishoorde. Toen hij die hoop 

kluiven in het oog kreeg liep hij er 

haastig heen en begon enkele uit te 

zoeken. De jongens van de 

slachterij die hem gauw in de gaten 

hadden waarschuwden dat de 

kluiven begraven moesten worden 

omdat ze reeds bedorven waren. 

Deze weerde de bezwaren af nog 

zeggende dat er nog merg in zat en 

dat daar best een soepje mee 

gemaakt kon worden en ging af, 

ondanks alle waarschuwingen, met 

enkele kluiven in de hand. 

Hij had er soep van gemaakt en 

gegeten, maar daar lag hij op 

sterven, had een bloedvergiftiging 

opgelopen, hij vroeg om een pater 

en om onze barak commandant 

aan wie hij vergiffenis vroeg voor 

het gestolen brood, het was de 

jongen die ‘s-nachts brood had 

genomen van de ouderen. 

Op een morgen stond ik niet erg 

monter op, mijn ogen waren zwaar 

van de slaap. Bij de put aan-

gekomen kreeg ik van Walter Hanlo 

te horen: "Willy, je bent ziek, je 

ziet bleek, gauw naar de dokter". 

De arts onderzocht me en zei: "je 

hebt geelzucht en daar heb ik geen 

medicijn voor, het enigste wat je 

daartegen kunt doen is zoveel 

mogelijk suiker eten en rust 

houden". 

Ik had geluk, op die dag was er 

suikerverdeling en uit het winkeltje 

kon ik ook wat kopen en ik kreeg 

hier en daar ook nog wat, ik had bij 

elkaar een kilo en tweehonderd 

gram die ik allemaal opat bij 

beetjes. 

 
 

Dat rust houden was een moeilijke 

taak, gedurende de dag had ik 

slaap maar kon die niet vatten 

vanwege het heen en weer lopen 

van de barakgenoten en ‘s-nachts 

was de slaap verdwenen, ik telde 

dan dakpannen en spanten want 

ons dak had geen plafond; de 

wandluizen plaagden mij, ik pakte 

mijn matrasje van de grond en 

deed hem op de verdeeltafel. Ik lag 

op mijn buik en bemerkte na 

enkele momenten dat de wand-

luizen tegen de tafelpoten omhoog 

kropen, voor ze op de vlucht slaan 

had geen zin, dus ging ik terug 

naar mijn plaats op de grond. Na 

een dag of tien was ik weer op de 

been. 

                                                         

Er lag in het hospitaal een 

kampgenoot met maagzweer, hij 

had enkele bloedingen gehad en de 

doktoren waren van mening dat hij 

het niet lang zou maken. De man 

wilde graag tjabé eten wat hem 

werd geweigerd door de verpleger. 

Hij vroeg om de arts en gaf ook aan 

deze zijn wens te kennen; er werd 

dan besloten om hem tjabé te 

geven, echter zonder de pitten.    

En tegen alle verwachtingen in 

recupereerde de man zich en dat 

werd toegeschreven aan de tjabé. 

Het winkeltje dat de Jap geopend 

had in het kamp was voor velen 

een aanmoediging om wegen te 

zoeken die geld zouden kunnen 

bezorgen. Het idee dat het meest 

voor de hand lag was iets proberen 

te verkopen aan de kampbewakers. 

De meest durvenden zouden dus 

op onderzoek uitgaan om na te 

gaan hoe de wachters erover 

dachten, er was wel land te 

bezeilen maar de hogeren in rang 

mochten het niet te weten komen.  

Maar er vielen andere problemen te 

wachten; een van de tawanans had 

een Mido verkocht aan een Jap, in 

ruil voor een mand vol eieren. Een 

week later was de Jap opnieuw in 

het kamp met een mand vol eieren, 

op zoek naar de man van het 

horloge. Deze moest zich uit-

eindelijk melden en voor de Jap in 

de houding staan. De Jap sloeg de 

eieren   n voor   n op ‘s-mans 

hoofd stuk totdat het mandje leeg 

was. Daarna kreeg de man een trap 

tegen zijn benen waardoor hij op 

de grond viel. De Jap greep de man 

bij zijn enkels en sloeg diens hoofd 

tegen de grond alsof hij een 

stamper was. De tawanan bloedde 

uit neus en mond maar bracht het  
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er levend van af wat ook een 

wonder mocht heten. Een hele tijd 

erna kregen we zijn verhaal te 

horen, slechts de wijzerplaat van 

het horloge was Mido. 

We kregen weer een andere 

insectenplaag te verduren, kleding-

luizen, we wisten niet wáár ze 

vandaan kwamen want vóór de 

oorlog hadden we ze nooit gezien, 

trouwens wandluizen komen ook 

niet voor waar zindelijkheid het 

regiem is. Die kledingluizen waren 

iets groter als een speldenknop en 

waren kleurloos als ze nog geen 

bloed hadden gezogen wat de 

redenen waren dat ze moeilijk te 

zien waren. Na het bloedzuigen 

werden ze juist hierdoor verraden 

want het bloed van hun slachtoffers 

was dan zichtbaar als een zwarte 

stip. De honderden steken op     

ons lijf van die insecten jeukten 

verschrikkelijk, we liepen allen met 

schrammen op ons lichaam van het 

krabben maar we liepen ook 

schrammen op vanwege de slechte 

kwaliteit van de zeep die we af en 

toe kregen of in de winkel kochten. 

De meeste kampgenoten hadden 

geen hemd meer om aan te doen. 

Het voorwerp dat gebruikt werd 

was eens een hemd dat door de  

tijd en voortduren gebruik op 

verschillende plaatsen gescheurd 

was. Deze scheuren werden 

opgelapt met andere stukjes stof 

en zodoende waren de oor-

spronkelijke hemden getransfor-

meerd in dikke pantsers van stof. 

Deze stukken konden dus ook niet 

gewassen worden en gewrongen, 

ze zouden hierdoor uit elkaar 

vallen. Het enigste wat gedaan kon 

worden was enkele malen in water 

dopen en in de zon hangen. We 

kwamen hierdoor tot de ontdekking 

dat kledingluizen niet tegen de zon 

kunnen want ze verlieten de te 

drogen stukken. 

De honger was erg maar we 

hadden een goede Engelbewaarder 

want ondanks de honger waren we 

er toch nooit toe overgegaan om 

insecten te eten en andere 

ongedierte. Hendriks kreeg af en 

toe wat toegeschoven door een 

menselijke Jap wat hij dan met ons 

deelde. Op een morgen kwam 

Hendriks mankend op het wek, hij 

had een steenpuist op zijn rechter 

been en er wat rode suiker en 

karbouwenmest op geplakt om te 

laten rijpen. Ik zei tegen hem: "pas 

op, je kunt er een lelijke infectie 

mee oplopen", maar hij lachte wat 

als antwoord. Vijf dagen later 

moesten we hem naar het hospitaal 

dragen met een hevige infectie aan 

zijn been dat flink gezwollen was. 

De steenpuist was zo groot als een 

ei. De arts keek naar het been en 

riep twee verplegers die Hendriks 

benen vastbonden aan zijn krib en 

zijn bovenlijf en armen stevig 

vasthielden. De arts kwam naar de 

krib toe, hij had een schaar in zijn 

hand welker punt hij meteen in de 

steenpuist stak en begon te 

knippen. Er was op die dag geen 

verdovend middel beschikbaar. 

Hendriks viel meteen van zijn 

stokje en lag reeds in het hospitaal 

toen hij weer bijkwam en waar hij 

enkele dagen moest blijven. 

Infanterie wagentje zoals gebruikt 

werd bij het KNIL 

Het geld in de handen van de 

tawanans begon te minderen, de 

Jap zag toch kans het geld uit     

het kamp te trekken. En onze 

kampcommandant wilde een 

tegenactie; wat ik er van afwist was 

het de bedoeling om aan iedereen 

die voorheen werkte en aan de 

gepensioneerden een maandelijks 

handgeld te betalen ook al was het 

niet veel. 

Er werd gesmokkeld maar niet 

voldoende, wel later kreeg mijn 

vader twee en een halve gulden. 

De enige mogelijkheid om méér 

geld naar binnen te smokkelen zou 

kunnen worden verwezenlijkt indien 

we buiten het kamp zouden mogen 

werken. Het geluk was aan onze 

kant; de militaire commandant 

vond dat de leeggekomen kampen 

opgeruimd moesten worden. De 

gevangenen waren heel goedkope 

mankrachten (kostten niets) en dus 

werd besloten dat deze de taak 

moesten uitvoeren. De Jap wist 

echter niet dat ze ons daarmee 

hielpen. Ons kamp moest iedere 

dag vijfhonderd man leveren. In 

het begin werden vrijwilligers 

gevraagd maar het moesten in elk 

geval mannen zijn die fysiek nog 

redelijk in conditie waren. Het was 

begrijpelijk dat de geldsmokkelaars 

deel uitmaakten van deze vijf-

honderd man. Het middageten 

moest door ons kamp gefourneerd 

worden en zou dan met behulp van 

infanterie wagentjes van het KNIL 

naar de werkenden gebracht 

moeten worden. De bomen van 

deze wagentjes waren van 

staalbuis gemaakt, en in deze 

bomen werd het geld verstopt om 

weer in het kamp te komen. Helaas 

was er verraad en veel geld viel in 

handen van de Jappen en diegenen 

die de wagens trokken werden 

halfdood geslagen. Deze wijze van 

smokkelen was meteen van de 

baan, was veel te riskant. 

Op een middag toen ik na het werk 

op weg was naar onze barak 

merkte ik een bekend figuur op in 

een hokje dat gemaakt was van 

prikkeldraad. De persoon in het hok 

was mijn broer. Hij was nogal groot 

van stuk en door het lage dak 

stond hij daar in een ongelukkige 

positie en kon zich niet goed 

bewegen om zich niet te bezeren 

aan het prikkeldraad. Ik stond 

ongeveer zo'n tien meter van de 

kooi af, mijn broer keek zijdelings 

het pad langs en kreeg me in de 

gaten. Hij bewoog het hoofd en ik 

begreep dat ik dóór moest lopen. 

Hij werd in de avond losgelaten uit 

de kooi maar gaf geen commentaar 

op het voorval. 

Een andere straf die nogal vaak 

werd toegepast bestond uit het in 

de goot staan met het water onder 

‘s-mans neus. Aan de kant stond 

dan een Heiho met een stok in de 
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hand om er voor te zorgen dat de 

strafpositie gehandhaafd bleef. Er 

dreef allerlei vuil in deze sloot, ook 

mensen vuil. Deze straf duurde 

soms enkele dagen. 

Er was een man die bijzonder dik 

was toen hij in het kamp ging. Door 

het gebrek aan voeding viel hij zó 

af dat de vellen hem langs het 

lichaam hingen, wat ook nog veel 

pijn veroorzaakte en het moment 

brak aan dat hij niet meer op de 

been kon. Een arts was van mening 

dat een balein waarschijnlijk zou 

kunnen helpen. Dit balein werd     

in de werkplaats gemaakt van 

staalband, bekleed met een 

binnenband van een fiets. Het werd 

een succes en de man kon weer 

lopen. 

We kwamen te weten dat diegenen 

die reeds werk hadden in het kamp 

ook buiten het kamp konden 

werken, echter als corveeër want 

het was niet geoorloofd twee 

werkzaamheden te bezitten. Deze 

wetenschap kwam goed uit want ik 

had het plan om me op te geven 

als corveeër om buiten een kijkje te 

nemen. 

Ik sprak met mijn broer over      

het idee, misschien dat ik familie 

kon zien, want we woonden in 

Bandoeng en hadden thuis nog een 

jongere broer en twee getrouwde 

zusters die bij mijn moeder 

woonden. Een tweede doelstelling 

om naar buiten te gaan was, 

proberen iets te verkopen om over 

wat geld te beschikken. Ik moest 

nog iets uitdenken om het 

eventuele geld binnen te 

smokkelen. 

Ik liep weleens op klompen, die ik 

zelf gemaakt had, en het schoot me 

te binnen dat als ik een uitholling 

zou kunnen maken in de hak, dat ik 

het geld daarin zou kunnen 

verstoppen. Ik ging aan het werk 

en met behulp van een plat 

geslagen spijkerpunt lukte het mij 

om een uitsparing in de hak te 

snijden. Met een stukje leer van 

een afgedankte schoen kon ik de 

holte afsluiten, ik vond ook een 

paar spijkertjes. Mijn vader had 

nog een pyjamajas die hij kon 

verkopen en ik vroeg toestemming 

van de putbaas Walter Hanlo  om 

enkele dagen buiten het kamp te 

mogen werken. 

De dag brak aan dat ik buiten zou 

gaan werken. Ik had de pyjamajas 

over mijn hemd aangedaan en hij 

viel een beetje te breed uit. We 

werden niet gefouilleerd bij het 

uitgaan die dag en het doel van de 

troep was een verlaten vrouwen-

kamp. Ik kan me niet meer 

herinneren wáár dit kamp was  

want na deze gelegenheid ben ik 

ook nog in andere lege kampen 

geweest als corveeër. 

Japanse kampbewaker 

Er stonden nog vele meubels in de 

huizen en onze taak was deze 

meubels onder te brengen in een 

centrale bergplaats. Ik kreeg de 

gelegenheid om de pyjamajas te 

verkopen aan een soldaat die mij 

daarvoor vijf gulden aanbood. Ik 

nam die aan want ik had geen 

ervaring en wilde mij ook geen 

moeilijkheden op de hals halen zo 

bij de eerste maal. Gedurende het 

etensuur kreeg ik gelegenheid om 

het geld in de klomp te stoppen. Ik 

had een briefje van vijf gekregen 

en dat ging gemakkelijk in de 

klomp. Daarna ging ik gewoon weer 

door met het corvee, af en toe keek 

ik naar de zool van mijn klomp, 

alles zat nog goed. ‘s-Middags 

moesten we weer terug naar het 

kamp, ik was wel bezorgd, die 

soldaat kon me nog aangeven, mij 

fouilleren op het geld dat hij mij 

gegeven had...... ik voelde mijn 

hart in mijn keel.  

We hadden het kamp bereikt, 

gingen de poort door en werden 

verzameld op de binnenplaats voor 

de telling en lijfonderzoek, we 

moesten de gebruikelijke afstand 

bewaren. Het begon opeens te 

regenen, een tropen bui, waar ik 

stond had zich een plas gevormd 

en instinctmatig hield ik mijn hak 

wat omhoog om het geld niet nat te 

laten worden. Een ondoordachte 

handeling: er kwam een wachter op 

me af, het was een Sundanese 

rekruut. Hij bleef vóór me staan en 

vroeg wat ik aan mijn voet had. Ik 

zei dat er niets aan de hand was 

maar hij liet me de klomp uitdoen 

en vroeg me die aan hem te geven. 

Hij bekeek de klomp een tijdje, 

keek me weer aan en liet daarna de 

klomp vlak voor me op de grond 

vallen en liep door naar mijn 

buurman. Mijn keel was droog 

maar ik probeerde me zo goed 

mogelijk te houden.  

Het onderzoek was voorbij en we 

mochten terug naar onze barakken. 

Ik zette me op mijn matje neer en 

nam de klomp in handen, ik had 

meteen begrepen dat die soldaat 

mij gespaard had. Het nat 

geworden leer vertoonde een 

duidelijk zichtbare deuk doordat het 

geld niet de hele holte gevuld had. 

De klomp werd meteen afgekeurd 

als smokkel apparaat. 

Veel kampgenoten bewaarden met 

zuinigheid kleren en schoeisel met 

de bedoeling een en ander te 

kunnen verkopen als de oorlog   

was afgelopen en we weer het 

kamp mochten verlaten. Tot deze 

kampgenoten behoorden meren-

deels de ouderen. Deze objecten 

werden naar de nabestaanden 

buiten het kamp gestuurd indien de 

gevangene kwam te sterven. Er 

was een groep belast met dit werk, 

het was een groep samengesteld 

uit personen die in het normale 

buitenleven sociaal werk deden. 

Helaas, na de oorlog kwamen we te 

weten dat veel goede objecten door 

deze groep werden geruild en dat 
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aan vele nabestaanden vodden 

werden toegestuurd. 

De honger werd steeds erger, het 

was een dagelijkse strijd zonder 

pardon. De corvee ploegen gingen 

af en aan en soms kregen we wat 

te horen dat de dagelijkse 

monotonie brak. 

Op een middag kwam er een 

corveetroep binnen en de jongens 

moesten op de binnenplaats 

aantreden voor lijfonderzoek. Veel 

tawanans hadden een zak gemaakt 

die ze om de nek hingen als ze naar 

buiten het kamp gingen. In deze 

zak werd dan alles verzameld wat 

de betrokkene dacht dat verslonden 

kon worden. De inhoud van de 

slakken liep sterk uiteen, toch 

werden in de meeste agaatslakken, 

kikkers en kadals gevonden, af en 

toe een waterslang. 

Een Jap liep op de troep af en 

begon de jongens te fouilleren.  

Een jongen met een zak om de hals 

was aan de beurt, de Jap vroeg wat 

in de zak zat en de zak werd open 

aan de Jap aangeboden om er zijn 

hand in te steken. De Jap stak zijn 

hand in de zak maar trok die er 

snel weer uit. Het onderzoek was 

meteen afgelopen en de troep 

moest zich uit de voeten maken 

terug in het kamp. 

Met zoveel mensen in onze 

onmiddellijke omgeving kregen we 

vreemde gebeurtenissen te horen 

die in een normale samenleving 

niet zouden opvallen. Er was een 

kampgenoot, reeds op leeftijd, die 

steeds achter een arts aan liep met 

het verzoek een kleine teen van 

hem te amputeren. De man vond 

dat de teen lelijk was en hinderde 

bij het aandoen van zijn klomp. 

De arts gaf als antwoord dat de 

operatie niet gedaan kon worden 

omdat er geen anesthesie middel 

was en deed moeite de kamp-

genoot tot andere gedachten te 

brengen. De moeite van de arts 

was vruchteloos want de man bleef 

zeuren totdat de arts op een dag 

zei dat er een verdovingsmiddel 

was en de teen er af kon.  

De operatie vond plaats maar tot 

verrassing van diegenen die de 

patiënt kenden was deze de dag 

volgend op de operatie overleden. 

Het teentje er af was diens laatste 

wens! 

De werkzaamheden buiten het 

kamp werden uitgebreid. De 

Jappen wilden nog een andere 

troep van vijfhonderd man op de 

been maar dit moest dan een vaste 

groep worden van steeds dezelfde 

mannen, die moesten een spoor-

baan aanleggen, in de omstreken 

van Tjitjalenka. Om aan deze eis 

van de Jappen te kunnen voldoen 

werd een heel blok aangewezen 

waar om en bij dat aantal 

kampgenoten was ondergebracht. 

Er was ook méér water nodig om in 

de benodigde voorraad van deze 

groep te voorzien. Hanlo werd bij 

van Karnebeek geroepen en er 

werd besloten dat een put met vijf 

meter middellijn zou worden 

geslagen.  

 

De wichelroedeman zocht de juiste 

plaats op. De graafvoorbereiding in 

dat blok wekte de nieuwsgierig op 

van een Jap die daar maar wat liep 

rond te lopen. 

Met behulp van een in de haast 

opgetrommelde tolk vroeg hij wat 

dat rondlopen met de gaffel te 

beteken had. 

Met behulp van de tolk werd 't hem 

uitgelegd maar met zijn handen 

maakte hij een afwerend gebaar 

waardoor bleek dat hij niets 

geloofde van de uitleg. Hij nam de 

gaffel uit de handen van de 

wichelroedenman en die liep 

rechtstreeks naar de afvoergoot.  

De punt van de gaffel verroerde 

zich niet en met een brede grijns 

op zijn gezicht riep de Jap om de 

tolk: "Wat jullie me vertelden is 

allemaal nonsens, jullie zijn 

bedriegers!". 

De wichelroedenman had reeds de 

plaats van de put aangeduid en liep 

naar de Jap toe met een gaffel. Met 

gebaren maakte hij de Jap duidelijk 

dat hij diens armen zou vasthouden 

waarin hij op zijn beurt de gaffel 

moest vasthouden. De wichel-

roedenman liep liep met de Jap     

in de richting van de reeds 

vastgestelde plaats en beschreef 

hierbij steeds kleiner wordende 

cirkels. Op een gegeven moment 

boog de punt van de gaffel naar 

beneden, men benaderde de eerder 

gevonden plaats. De Jap was rood 

in zijn gezicht, hij had moeite met 

de gaffel want hij wilde zich niet 

gewonnen geven. Toen hij daad-

werkelijk boven de juiste plaats 

stond, brak de gaffel langs zijn 

handpalmen. De Jap zei niets meer, 

maakte rechtsomkeert en ging 

weg. We groeven de put volgens 

vooropgezet plan en daarna 

boorden we nog drie gaten in de 

bodem. Er stond volop water, toch 

konden we nog meemaken hoeveel 

water vijfhonderd man opmaakten 

in enkele uren. De emmers 

schraapten de bodem om tien uur 

in de avond als de laatsten 

uiteindelijk tot aan hun bad 

kwamen. De volgende morgen was 

het kristalheldere water weer op 

niveau, er stond dan zeven meter 

water in de put. 

                                                          

Op een dag zei mijn oom dat hij 

zich zorgen maakte om zijn gezin 

en om te proberen enige notitie op 

te vangen dacht hij erover om 

enkele dagen corvee te doen. 

Hij schreef zich in en op een dag 

zag ik hem met een troep naar    

de binnenplaats lopen. Ik was 

nieuwsgierig en liep naar de poort 

die toegang gaf tot de binnen-

plaats, er was lijfonderzoek en ik 

ontdekte mijn oom. Ik bleef kijken, 

een Jap ging voor hem staan en hij 

werd gefouilleerd. Ik zag de Jap 

iets aannemen en op een gegeven 

ogenblik gaf hij klappen op het 

gelaat van mijn oom en met een 

trap tegen zijn benen wierp hij mijn 

oom tegen de grond. De Jap 
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verwijderde zich en mijn oom werd 

door enkele mannen op de been 

geholpen. Voor hem was het corvee 

voorbij, hij liep terug nar de poort 

en weer het kamp in. Hij liep mank 

en werd door iemand naar het 

hospitaal geleid. Later op de avond, 

in de barak kregen we zijn verhaal 

te horen. Het was die bewuste 

morgen nogal fris en hij had zijn jas 

aangedaan maar vergeten er zijn 

zakhorloge uit te halen. De Jap had 

hem beschuldigd als smokkelaar. 

De trap tegen zijn benen had nog 

een staartje, een van de schoppen 

had een wondje veroorzaakt dat 

begon te infecteren en het had niet 

veel gescheeld of dat been had er 

af gemoeten. Na dit voorval was 

voor mijn oom de lust eruit om 

buiten het kamp een kijkje te gaan 

nemen. 

Op een morgen kregen we kort na 

de warmwater verdeling een 

schrikwekkend bericht. Er was een 

geval van nekkramp geconstateerd, 

volgens de berichten was de patiënt 

er slecht aan toe. Onze kamp-

directeur gaf het bericht door aan 

de Japanse commandant. De barak 

waar de zieke lag moest 

onmiddellijk afgezet worden met 

prikkeldraad, niemand mocht er  

uit, er werd ook een deur gemaakt 

in het raster. 

De gamellen met het eten werden 

bij de deur van het raster 

neergezet en de barak bewoners 

moesten ze dan zelf binnen het 

raster dragen en daarna weer tot 

de deur. 

De Japanners waren doodsbang en 

we bleven vrij van hun dron-

kenmans acties in het kamp. Af en 

toe verschenen er Jappen in witte 

jassen, doctoren vermoeden we, de 

jassen werden bij het verlaten van 

de barak bij het raster achter 

gelaten. De quarantaine duurde 

twee weken en de ziekte was geen 

nekkramp.  

De avonden werden merendeels 

doorgebracht met kaartspelen, 

schaken, dammen en andere 

spelen en conversatie. Goed of 

slecht, het leven moest geleefd 

worden. 

We mochten andere barakken 

bezoeken tot aan tien uur in de 

avond als dan de lichten gedoofd 

moeten worden, hierna was slechts 

geoorloofd naar de WC's te lopen. 

Er mocht ook wat muziek gemaakt 

worden of gezongen, mits geen 

lawaai wordt gemaakt. De Jappen 

kwamen na tien uur niet in het 

kamp, met uitzondering van de 

gewapende patrouilles. 

 

De muziekinstrumenten waren 

hoofdzakelijk met snaren, de 

galmkast gemaakt van een 

klapperdop, in elkaar getimmerde 

kistjes of lege blikken, maar er 

waren ook artiesten die met weinig 

hulpmiddelen "echte" instrumenten 

fabriceerden. De snaren werden 

door de mannen die in de Japse 

werkplaats werkten verzorgd of 

geschonken door een anders 

denkende Jap. Deze bestonden er 

ook en zij handelden ook anders de 

omstandigheden in aanmerking 

genomen. 

We leefden sterke contrasten in de 

barak. Mijn buurman, die ouder 

was dan zeven en vijftig werd ziek 

en kwam te overlijden. Zijn hebben 

en houden werd verwijderd en de 

plaats bleef vrij staan. Het was niet 

geoorloofd dat de vrijgekomen 

ruimte verdeeld werd. 

‘s-Avonds verschenen er een paar 

knapen die muziek gingen maken 

in onze barak, de plaats die ze nu 

innamen was die van de overleden 

kampgenoot. 

De levenstrijd was hard en iedere 

nieuwe dag moesten we er op 

voorbereid zijn nieuwe problemen 

het hoofd te kunnen bieden. We 

hadden geen bericht omtrent de 

oorlog en ook geen nieuws van 

thuis. 

Op een avond hield mijn broer 

ruggespraak met me, we besloten 

het er op te wagen enkele dagen 

corvee te doen buiten het kamp. 

We hoopten dan een familielid te 

zien; we waren reeds verscheidene 

dagen buiten aan 't werk toen     

het geluk keerde. Tussen de 

voorbijgangers zagen we een zus 

van ons, we moesten heel 

voorzichtig zijn met het kijken want 

als de wachters iets verdachts 

vonden konden we onthaald 

worden op een reeks klappen op 

ons hoofd met een geweerkolf.  

 

_______________________________ 

 

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië 
In “Het  eheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen, 

gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.        

De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina. Hieronder vindt        

u de LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief (Ctrl+click). 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederland

s%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%

20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
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Inproc Koloniale Waren        Door:  Jacqueline Alders                           
Al 150 jaar thee en koffie in Den Haag  

 

Ik houd van thee en niet van 

koffie, mijn man houdt van koffie 

en niet van thee. Gelukkig zijn we 

het over een ding wel eens: de 

leukste en meest interessante 

koffie- en theewinkel van Den 

Haag heet Inproc en is gevestigd 

op de Denneweg. 

 

INDISCHE PRODUCTEN 

CENTRALE 

Al in 1853 begon de familie 

Leupen in een winkel op de 

Denneweg met het verkopen    

van Indische producten. Ze 

importeerden zelf allerlei koloniale 

waren uit ons toenmalige 

Nederlands-Indië. 

FAMILIE BARTFELD 

 

In 1937 nam Max Bartfeld het 

bedrijf over. Hij en zijn gezin 

waren in 1937 uit Duitsland 

vertrokken, omdat ze zich daar als 

Joden niet meer veilig voelden. 

Dat was Den Haag ook niet meer 

na mei 1940. Door onder te 

duiken, heeft de familie de oorlog 

overleefd. 

Een andere winkelier, de heer 

Liesker, heeft de winkel in de 

oorlog heel goed beheerd. Daarom 

konden de Bartfelds de Inproc 

weer voortzetten. Ze hebben de 

zaak tot 1967 gedreven en hem 

toen verkocht aan de familie Buys. 

FAMILIE BUYS 

Piet en Corrie Buys hadden weinig 

ervaring met winkels, maar door 

te kiezen voor kwaliteit en 

aandacht waren ze succesvol. De 

koffie werd door hen zelf vers 

gebrand en gemalen en ze 

mengden de thee. Er ontstond een 

eigen huismerk ’Melati’, dat je nog 

steeds kunt kopen. Deze thee      

is een van mijn favorieten.         

Ze besloten ook om zich te 

concentreren op thee en koffie, 

dus geen producten als kroepoek 

en tempé meer te verkopen. 

 

Na het overlijden van Piet in 1993 

is Corrie met hulp van vertrouwde 

medewerkers doorgegaan. In 

2005 heeft ze de zaak verkocht 

aan de firma Wijs en Zonen die de 

winkel verhuisde naar Denneweg 

134 en het branden van koffie 

naar Nieuwerbrug. Helaas is ook 

Corrie veel te vroeg overleden. 

GERED DOOR EEN 

BEELDJE 

 

Eind 2015 dreigde de winkel te 

sluiten, maar Inproc werd gered 

door een Chinees beeldje in       

de etalage. Het beeldje was 

eigendom van de familie Buys. De 

toenmalige eigenaar nam contact 

op met dochter Krista Buys: ze 

moest het beeldje komen halen, 

omdat de winkel ging sluiten. Dat 

kon zij niet zomaar laten gebeuren 

en zij besloot de winkel terug te 

kopen. Krista volgde haar ouders 

vol trots en enthousiasme op. Ze 

draaide zelf als kind vaak mee in 

de winkel, dus die basisopleiding 

is prima in orde. Tot op de dag 

van vandaag komen er nog 

klanten, die destijds al bij haar 

ouders bestellingen kwamen 

halen. 

GA EENS KIJKEN 

 



 

14 

Sinds 1 april kun je Inproc vinden 

op Denneweg 63. Hier brandt 

Krista als vanouds weer zelf koffie 

en mengt ze theemelanges naar 

oude recepturen. 

Ik ben erg blij dat ze besloten 

heeft dit Haagse instituut in stand 

te houden, zodat wij er allemaal 

van kunnen blijven genieten! 

Bron: Den Haag Direct   
 

 

                                       

 
Maandelijks GRATIS aan             

9500 abonnees                     
Waardeer ons werk met uw                                        

donatie             
IBAN:  NL39 RABO 0129 2168 36           

t.n.v.  N.I.C.C. te  Den Haag       

 

Alfred Birney wint de Libris Literatuurprijs  

De prestigieuze Libris Literatuur 

Prijs gaat dit jaar naar ‘De Tolk 

van Java’ van Alfred Birney. 

Vorige maand berichtten wij reeds 

uitvoerig over dit weergaloze 

boek, waarin Birney de gruwelen 

beschrijft die hij in zijn jeugd  

heeft moeten doorstaan. Zijn 

vader was een getraumatiseerde 

KNIL militair die de bloedige 

Bersiap periode meemaakte, die 

begon na de capitulatie van Japan. 

Deze periode eindigde met de 

inval van het Nederlandse leger 

van 1947 tot 1949, dat met ruim 

100.000 man bevel had orde      

op zaken te stellen tijdens de 

zogenoemde Politionele Acties. 

Deze wrede tijd is door Birney 

uitvoerig en op een uiterst geloof-

waardige manier beschreven, ja 

bijna opnieuw tot leven gewekt.  

Op 20 maart werd bekend 

gemaakt dat Alfred Birney met 

zijn meeslepende roman tevens  

de Henriëtte Roland Holst Prijs 

gewonnen had. Deze prijs bestaat 

uit een oorkonde en een bedrag 

van €  000 en wordt uitgereikt 

tijdens een laureatenmiddag op 23 

september 2017 in het Academie 

Gebouw van de Rijks Universiteit 

in Leiden.  

Alfred Birney ontvangt naast de 

cheque van 50.000 Euro de 

bronzen legpenning uit handen 

van Minister Bussemaker. 

Aan de Libris Literatuur Prijs hangt 

een kaartje van maar liefst 50.000 

Euro. Daarbij behoort een bronzen 

legpenning, ontworpen door Irma 

Boom. Alfred Birney werd als 

winnaar uitgeroepen tijdens een 

rechtstreekse televisie-uitzending 

van NOS-Nieuwsuur. Voorzitter 

van de jury Janine van den Ende 

kondigde de winnaar aan met     

de woorden: “Een boek waarin je 

je door de sublieme schrijfstijl 

bijna medeplichtig voelt aan de 

beschreven wreedheden en 

tegelijk ook de kracht om te willen 

overleven”. Adriaan van Dis zei 

over “De Tolk van Java”: “   s dat 

bloody boek....”  

Alfred Birney behoort tot de 

“tweede generatie” Indische 

schrijvers, samen met onder 

andere Marion Bloem en Adriaan 

van Dis. Birney bedankte de jury 

met de woorden: “Het voelt 

lekker..... Voor wie mij nu niet 

echt enthousiast genoeg vindt 

reageren, kan erop rekenen dat ik 

morgen naar het strand fiets en 

aan de vloedlijn een gat in de 

lucht spring”.  

Alfred, ook de redactie, corres-

pondenten en medewerkers van 

NICC Magazine feliciteren jou met 

deze geweldige prijs.   

 

 

  
(advertentie) 
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Indo zijn in de tegenwoordige tijd 
Door:  Albert van Prehn 
 

Hebben wij het tegenwoordig niet 

erg veel met elkaar over het zo-

genoemde INDO-zijn? 

Ik kom hoe langer hoe meer 

gemeenschapsgenoten tegen die 

zich op een of andere manier 

afvragen wat het INDO-zijn 

betekent en wat voor gevoel ze 

daarbij zelf hebben. 

Komt het nu door de vele etnische 

verschillen in dit land die vooral 

worden benadrukt door de huidige 

immigranten, zoals de Turken, 

Marokkanen, Afghanen, en weet ik 

wie nog meer zich in dit land 

bevindt. 

 

Het is waar dat de vreemdelingen 

nadrukkelijk laten merken wat hun 

etnische achtergrond is en ze zijn 

wat dat betreft veel trotser op hun 

roots dan de meesten van ons 

Indische Nederlanders het waren 

en zijn. Er waren velen die hun 

Indo zijn verloochenden en zich 

meer blanda wilden voelen.  De 

Turken laten van zich horen, nu 

zeker, de Marokkanen kennen wij 

maar al te goed, als dan niet in 

negatieve zin. 

Raar is het als een Marokkaan 

zegt dat hij Medelander is, of een  

 

Turk die hetzelfde beweert te zijn 

terwijl hun hart en hun zijn veel 

meer bij hun roots liggen. 

 

Hoe zit dat bij ons? Welnu mijn 

ervaring is dat wij ons toen koest 

hielden, als échte MEDElanders 

waren wij niet zo mondig, 

respecteerden wij onze nieuwe 

toekomst en voelden wij ons niet 

Indonesiër, alhoewel de on-

wetende Nederlander niet beter 

wist en nog weet dat wij geen 

Indonesiërs zijn. 

Het is erg triest om te ervaren dat 

wij op een of andere manier 

helemaal niet duidelijk waren van 

wie we zijn en waren toen wij hier 

in dit land binnenkwamen. Alleen 

al de behandeling van onze 

gemeenschapsgenoten die als 

indringers werden beschouwd en 

als mensen van een andere 

planeet. Men had het niet zo met 

ons, ik weet uit ervaring dat mijn 

etnische achtergrond en uiterlijk 

niet zo omzichtig werd behandeld 

als de vreemdelingen nu.  

 

Des te triester is het ons na meer 

dan 70 jaren nog steeds niet       

is gelukt om een echt eerlijke 

behandeling    te    krijgen.   Onze  

 

ouders moesten alles terugbetalen 

als Indische Nederlanders  die 

vanuit de oost met niets 

hiernaartoe kwamen, nee wij 

werden niet in kampen neergezet 

met allerlei luxe en gemakken,    

of wij kwamen in de barakken of 

in pensions waar we uitgebuit 

werden door de pensionhouders 

die toen flink rijk aan ons zijn 

geworden. 

 

Natuurlijk kan je zeggen ja, dat 

was toen, echter tot op de dag 

van vandaag is men nog steeds 

niet genegen om ons nu eens echt 

als voormalige kolonisten te zien, 

nog steeds noemt men ons 

Indonesiërs, in de pers worden  

we zelfs vaak Indiërs genoemd, 

terwijl men van de meeste 

allochtonen weten wat hun 

herkomst is, hun geschiedenis    

en daarbij, staat men voor de 

allochtonen nu veel meer open, al 

dan niet uit lafheid en angst. Want 

wat wij nooit openlijk durven te 

zeggen is dat wij gediscrimineerd 

werden, wij beschouwden dat als 

minderwaardig terwijl men nu als 

buitenlander gewiekst gebruik 

maar van het roepen dat men 

gediscrimineerd   wordt  om  van  
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alles voor elkaar te krijgen, en 

zelfs de wet doet mee. 

 

Oké, nu genoeg erover voor ik 

weer door een aantal lezers word 

beticht van racist, besef wel, beste 

lezer dezes dat het mij niet gaat 

om diegenen die echt hulp nodig 

hebben, het gaat er mij meer    

om de verschillen in behandeling 

duidelijk te maken. Tegenwoordig 

vlucht eenieder hiernaartoe die 

vanuit de Afrikaanse landen alleen 

maar het idee hebben dat het hier 

een paradijs is. Het is het niet, 

want eenmaal hier gekomen is   

de wegwerpmaatschappij een feit 

en profiteren deze economische 

vluchtelingen van voorzieningen 

die een normale Nederlander niet 

eens krijgt. Ik denk vooral aan de 

ellende rondom de verpleeghuizen 

en de zorg, mensen die de zorg 

niet meer kunnen betalen terwijl 

iedere uitgeprocedeerde asiel-

zoeker een oprotpremie krijgt van 

enkele duizenden euro’s. Zelfs is 

het zo dat die gasten hier 

onderduiken in de illegaliteit, wat 

dit land ook weer geld gaat 

kosten. Ik snap het gewoon niet 

meer, in mijn ogen is, uitge-

procedeerd, gelijk in het vliegtuig 

onder begeleiding en vertrekken 

met die zooi. Ook geen oprot-

premie. De echte noodlijdenden 

moeten boeten voor die profiteurs. 

 

 

 

Ik ga nu echt over op de Indo en 

zijn Indo gevoel, ik weet dat er 

inmiddels weer mensen zijn die nu 

zeggen, zie je wel, hij blijft racist. 

Ik zou zeggen lees goed dan weet 

je racist zijn, nee, wij houden niet 

van die brutaliteit en je niet willen 

aanpassen. Trouwens, ik heb een 

stille enquête gehouden onder 

Indo’s tijden de verkiezingen, van 

alle door mij ondervraagden 

kozen....schrik niet....85 % voor 

Wilders en gaven aan op hem te 

hebben gestemd. 

 

Wat is het Indo zijn in deze 

huidige tijd eigenlijk, wat moet ik 

mij ervan voorstellen. Is het ons 

uiterlijk? Is het ons dialect? Is het 

onze cultuur? Of is het ons 

gevoel? 

Ik persoonlijk denk dat laatste, we 

voelen ons net even anders en dat 

komt omdat onze cultuur die wij in 

stilte voor ons zelf behielden in 

ons sterk aanwezig is, generatie 

na generatie. Wij hebben ons 

altijd bescheiden gedragen en 

onze adat (cultuur) binnen onze 

kringen gehouden. Dat het 

uiteindelijk tot de Nederlanders 

door drong was lag niet aan ons. 

Het komt door onze manier van 

doen, we zijn bescheiden, hadden 

onze muziek, onze gastvrijheid, 

onze keuken, onze kumpulans en 

pasars. Dat alles lieve mensen is 

voortgekomen uit ons heimwee 

gevoel. Wij wilden weer eens ons 

zelf zijn en zochten hoofdzakelijk 

voor onszelf naar wat wij in de ex-

kolonie hebben móeten achter-

laten. Het bloed kruipt....ja....het 

bekende. 

  

In deze tijd is het Indo zijn voor 

een groot deel bij de ouderen 

aanwezig, de tweede en derde 

generatie, en ik moet zeggen voor 

een deel ook bij de 4e en mogelijk 

5e generatie. 

Bij mijn kinderen en kleinkinderen 

merk ik een soort zelfbewustzijn, 

alsof er genen de boodschap 

doorgeven dat ze van Indische 

afkomst zijn. Het is heel raar, 

maar dat is een fenomeen wat    

je bij alle etnische groepen 

terugvindt, zelfs soms tot en met 

de zoveelste generatie. Wat is het 

Indo-zijn nu? 

Ik denk gewoon, dat het nu zover 

is dat het voor een groot deel gaat 

verdwijnen. De generaties die nu 

nog echt Indo zijn met hun cultuur 

verliest zijn waarde met de tijd 

dat de tijd verstrijkt. 

 

Indo-zijn nu is: lekker eten, lekker 

koken, muziek en kumpulans, 

onderling kijven, onderling geen 

eendracht kennen, de sudah laat 

maar mentaliteit, de jam karet 

(altijd te laat zijn) de zwijg-

zaamheid, het verdriet en de 

heimwee naar de Tempo Dulu, ons 

de kaas van het brood laten eten, 

de pasarbezoeker, de beloftes die 

te snel gemaakt worden en even 

snel worden vergeten, bij tijd en 

wijle de pronkzucht, weinig mode-

bewust zijn omdat het niet 

belangrijk is, de desinteresse voor  

 

 

 

de politiek, waardoor wij onze 

politieke rechten vanwege de ex-

kolonie gewoon hebben laten 

afnemen, allemaal Indo eigen-

schappen, maar we zijn ook Indo 

op gebied van tolerantie, vrij-

gevigheid gastvrijheid, muzikaliteit 

en innerlijke beschaafdheid die 

onze ouders ons hebben 

bijgebracht al dan niet gepaard 

met mishandeling, want dit lieve 

mensen is bij vele tweede 

generaties nog een vorm van een 

stress syndroom.  

 

Onze ouders met name vaders 

sloegen ons met alles wat binnen 

handbereik was, mede doordat de 

oorlog en de situatie in Indonesië 

ook bij hen een fors PTS-

syndroom heeft nagelaten. Vele 

mannelijke Indo’s kunnen hierover 

nog vertellen. De rotanstok, de 

sapu lidi, de riem en ga zo maar 

door, gehoorzaamheid en respect  
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werd er ingeslagen. Bij sommigen 

heeft het lelijke sporen achter-

gelaten in de vorm van onbegrip 

en verontwaardiging en ach.... u 

moet maar zo denken lieve lezers, 

het was moeilijk om Indo te zijn 

en om je Indo te voelen, de 

geschiedenis heeft ons als 

nakomelingen van de kolonisten 

laten ontstaan. 

Indo is: In Nederland Door 

omstandigheden, maar ook elders 

in de wereld waar Indo’s zijn, 

zullen er dezelfde gevoelens zijn, 

de gevoelens van het Indo zijn of 

niet zijn. 

 

Ik ga nu in de plaats van die 

Engelsman staan en zeg niet to be 

or NOT to be, maar to be Indo or 

not to be Indo that ’s the question 

en aan u die dit epistel leest laat 

ik het Indo zijn over. 

Ikzelf voel me naarmate ik ouder 

word hoe langer hoe meer Indo en 

diep in mij brandt het verdriet van 

het verleden, ook de heimwee 

naar wat eens was en het 

verlangen naar de rust die ik las 

kind in de natuur van Indonesië 

vond, het kind zijn en de weg  

naar volwassenheid heeft heel 

veel ervaringen achtergelaten, 

sommige in de vorm van gelukkig 

zijn, maar ook heel wat waar ik 

heden ten dage nog mee worstel 

in de vorm van een PTS-

syndroom. Het is niet anders en  

ik moet ermee leren leven wat 

niet makkelijk is. Voor mij heeft 

het Indo zijn mij het bewustzijn 

gegeven dat je als mens niet    

heb kunnen kiezen in welke 

hoedanigheid je op de wereld 

komt. 

Ik denk dat het ook geldt voor de 

vele miljoenen die op deze wereld 

geboren worden in de vele 

problematische regio’s op onze 

aardbol. Mijn eigen leven heeft mij 

veel geleerd, ik heb veel mogen 

zien, voelen, ervaren en horen en 

meemaken en als mij dat de Indo 

heeft gemaakt die ik nu ben, so be 

it; het is niet anders. 

 

______________________________ 

    Boekbespreking,  e-Books,   CD & DVD,   Presentatie & Signeren  

De soep ruikt naar hond – 

Marianne Janssen Herinneringen 

van Indische Nederlanders na de 

oversteek. Na de politionele acties 

in voormalig Nederlands-Indië 

kwam een enorme stroom 

Indische Nederlanders op gang die 

van Indonesië naar Nederland 

vertrokken. Ze werden met kilheid 

 

en wantrouwen ontvangen en 

prompt werd er gezegd: Ze komen 

onze banen en onze huizen 

inpikken. Ze werden – soms 

jarenlang – ondergebracht in ge-

brekkige contractpensions en in 

tochtige barakken. Maar dapper  

hielden ze vol en gewenden hier, 

zij het met veel vallen en opstaan. 

In dit boek vertellen Indische 

Nederlanders die als kind de 

oversteek maakten, hoe hun 

nieuwe leven hier in Nederland 

eruit zag. De koude, de vreemde 

scholen, de eerste hagel en 

sneeuw en vooral het Nederlandse 

eten, waar ze maar moeilijk aan 

konden wennen. De soep ruikt 

naar hond is een feest van her-

kenning, naar ook een boek vol 

ontroering en weemoed. Met veel 

foto’s en met authentieke docu-

menten.  Adviesprijs: € 19,95.  

Eerst Nederland bevrijden en 

dan Indonesië – Buck 

Goudriaan. Indonesische studen-

ten aan de Universiteit van Leiden 

speelden een belangrijke rol in  

het verzet tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland. Ze 

waren betrokken bij het maken 

van illegale krantjes, hadden een 

eigen studentensectie bij de 

Binnenlandse Strijdkrachten (BS), 

deden koerierswerk enz. In 

september 1944 vervoerden ze 

onder andere een lading van 

tientallen stenguns, twee zakken 

vol handgranaten, pistolen en 

munitie naar Leiden, die de 

geallieerden voor de BS boven 

Rotterdam hadden gedropt. Over 

de inzet van de Indonesische 

studenten   handelt   dit   boekje,  

 

gebundeld door de socioloog      

en amateur historicus Buck 

Goudriaan. Een oorlog, waarvan 

hijzelf zegt: “Het is voor mij een 

onbegrijpelijke oorlog, maar het 

heeft me nooit losgelaten”. De 

adviesprijs: € 9,50.  

Een beetje van dit, een beetje 

van dat – Pakhan. Een van de 

mooiste zaken die een mens op 

aarde kan vinden is zonder twijfel 

‘vriendschap’. Deze vriendschap is 

het in elkaar opgaan, de innerlijke 

hunkering naar het volledig ver-

trouwen van de ander, waarvoor 

je jouw hart kunt openen en naar 

het delen van je vreugde en je 

verdriet; anders dan met je 

levenspartner waar nog andere 

elementen  een  rol  spelen.  Een  
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vriend is een uiterst zeldzaam 

gegeven en slechts een enkeling 

verdient die titel. Nou heb ik 

gelukkig zo’n vriend, maar 

daarnaast heb ik ook nog een 

groot aantal facebookvrienden. En 

juist deze vrienden en vriendinnen 

hebben mij gevraagd om de door 

mij in de loop der tijd geschreven 

teksten te bundelen en als boek te 

laten verschijnen. Ik hoop dat dit 

resultaat aan hun verwachtingen 

voldoet. Boek is te bestellen bij de 

auteur: jwfm.dehne@quicknet.nl.   

Prijs: € 15,00, plus verzendkosten   

€ 4,00.  

Goede Hoop – Bas Kromhout. 

Met een voorwoord van Hans 

Goedkoop. Ga mee op reis door 

Zuid-Afrika en volg de sporen die 

Nederlanders in de afgelopen vier 

eeuwen hebben achtergelaten. Zet 

voet aan land met Jan van 

Riebeeck en ontmoet de Koisan-

bevolking. Trek net de broer van 

Piet Mondriaan mee ten strijde 

met de Boeren tegen het machtige 

Britse leger. Het boek is een reis- 

en geschiedenisboek in  één en 

gekoppeld aan de gelijknamige 

NTR televisieserie. Het boek geeft 

verdieping aan historische plekken 

zoals het VOC fort op de Kaap, de 

 

slavenloge in Kaapstad, het graf 

van Gordon, de Oranje Vrijstaat 

en de slagvelden van de 

Boerenoorlog. Een uniek boek, rijk 

geïllustreerd. Het is te bestellen 

bij www.walburgpers.nl. De prijs: 

€ 24,95 plus verzendkosten van   

€ 3,95.  

De Nevelarchipel – Kees Ruys. 

Dit boek bevat een keuze aan 

fragmenten en de beste verhalen 

uit de reisboeken van Kees     

Ruys over Indonesië. Met onder 

andere zijn verbijsterende verblijf 

in een Javaans tovenaarsgezin, 

een nachtelijke boottocht door het 

 

gestaag krimpende Orang-oetang 

reservaat, een bijna onwaarschijn-

lijke herleving van het koppen-

snellen op Zuid-Borneo en een 

beschrijving van een van de 

geheimzinnigste plekken op deze 

Aarde: Sasaka Dormas op West-

Java. Dit boek verschijnt eind mei. 

Adviesprijs: € 10,00.  

 

Pattimura – Jan Tomasowa. 

Marcoes is 14 jaar als zijn vader 

op Ambon door Hollandse soldaten 

wordt vermoord. Enkele jaren 

later strijdt hij aan de zijde van 

Thomas Matoelesia – later bekend 

als Pattimura – tegen het 

Nederlands koloniaal bewind. 

Maandenlang strijden de opstan-

delingen tegen het oppermachtige 

Nederlandse leger, in wat later 

bekend wordt – tevens subtitel 

van dit boek – als ‘De opstand van 

de Paradijsvogels’. Dan vlucht 

Marcoes weg uit Ambon naar Java. 

Tijdens een hevige storm redt hij 

het leven van Ibrahim, een 

schatrijke handelaar uit Batavia.  

 

Hij wordt verliefd op diens dochter 

Fatima. De koopman benoemd 

hem tot kapitein van het 

vrachtschip de Gouden Draak. Na 

zijn vertrek verlaat Fatima haar 

ouderlijk huis. Op volle zee vallen 

piraten zijn schip aan en raakt hij 

ernstig gewond. Marcoes keert 

terug naar Java en gaat op zoek 

naar Fatima. Adviesprijs: € 16,95.  

Soul Food – Els Oortman. De 

“Vrouw met de baard” wordt in-

gehuurd door festivals van 

Limburg tot Diemen. Ze koken 

voor prominenten, vrienden-

groepen en cateren tal van 

feesten, filmsets, televisiestudio’s, 

enz. De “Vrouw met de baard”, 

het populaire kookduo Mas van 

Putten en Carl Lemette en hun 

funky kitchen crew. Hun filosofie? 

Eten maken waar mensen naar 

terug blijven verlangen. Zo 

vermengen zij hun Indische roots  

 

met liefde, culinaire reiservaringen 

door Amerika en Europa en 

trakteren zij ons in dit boek onder 

andere op hun boterzachte 

’Frikadel pan’ (net iets beter dan  

jwfm.dehne@quicknet.nl
www.walburgpers.nl
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het familierecept), hun ‘Drunken 

 hicken’,  araïbische risottokro-

ketten, en de Miso Buttered 

Burger. Kortom, het beste van het 

Westen en het mooiste van het 

Oosten.  Adviesprijs: € 22,50.  

Mixtie - Albert Kokosky 

Deforchaux. In dit boek vertelt 

Ab Halen over zichzelf, zijn 

herinneringen, disco en nasi 

rames. Over gevoel, ontmoetingen 

 

Indo’s en Indië; over liefde,  

geluk, familie en vrienden. Het is 

een combinatie van ontroerende 

verhalen met de beste recepten. 

Het is meer dan zomaar een 

kookboek en trakteert de lezer op 

unieke wetenswaardigheden van 

Ab Halen, zijn herkomst en zijn 

passie voor Indisch eten. Waar die 

passie vandaan komt? Ab zegt 

hier zelf over: “Traditie, oude 

familie-recepten, authentiek....? 

Geen idee, ik doe ook maar 

wat.....” Toen hij in april 2011  

zijn zaak ‘Ab Halen’ (woordspeling 

op Afhalen) startte, was hij nog 

een leek in de professionele 

kookwereld. Nu is hij schrijver  

van een reeks kookboeken en     

in zijn woonplaats Delfshaven een 

kooklegende, waar je niet alleen 

heerlijk kan eten, maar ook het 

Indische gevoel kunt beleven; 

desnoods op de bank of met het 

bord op schoot. Boek verschijnt 

eind mei. Adviesprijs: € 22,50.       

 

RECTIFICATIE: Bij de boekbe-

spreking in de vorige editie van 

het boek van Henk C. Hoogink: 

“ edroomd  and Papua”, is per 

ongeluk een foutieve LINK 

vermeld. Het e-book kan gratis 

gedownload worden via de LINK: 

http://www.hapin.nl/gedroomd-

land/. Onze excuses voor het 

ongemak. 

De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s     

en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet 

Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij   

de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld 

 

www.vanstockum.nl 
 

 

Meer dan 120 titels over Nederlands-Indië                            

Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html 

 

Gouverneur Jakarta veroordeeld tot 2 jaar 
Uitspraak: ‘Schuldig aan  odslastering’ verdeelt Indonesië  
 

De rechtbank van het district 

Noord-Jakarta heeft op 9 mei jl. 

de Gouverneur Basuki Tjahaja 

Purnama Beter (bekend onder zijn 

bijnaam Ahok) schuldig bevonden 

aan Godslastering en veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van 2 

jaar. Gouverneur Ahok gaat in 

beroep, maar wordt desondanks 

ingesloten. Opnieuw een bewijs 

van de steeds meer tanende 

tolerantie en opkomst van radicale 

Islamitische groeperingen in het 

normaal zo vriendelijke Indonesië.  

Ahok was van 2012 tot 2014 vice-

gouverneur van Jakarta onder 

Yoko Widodo, maar toen Widodo 

werd gekozen tot president, werd 

Ahok bevorderd tot Gouverneur. 

Dit is eigenlijk op zich al een bij-

zonderheid, want Ahok is Christen 

en bovendien komt hij uit de toch 

al niet zo populaire Chinese min-

derheid in Jakarta. 85 % van de 

bevolking is moslim. Voor veel 

moslims was het dan ook niet te  

 

 

verkroppen dat een niet-islamiet 

voor dit ambt in Jakarta – de 

grootste moslimstad ter wereld - 

werd benoemd. Veel anderen zijn 

het met deze zienswijze niet eens 

en steunen Ahok.  

 

In oktober 2016 dook er een 

filmpje op van een speech van 

Ahok, waarin hij volgens radicale 

moslims de Koran beledigt. Dit 

leidde in de daarop volgende 

maanden tot hevige protesten en 

gewelddadige demonstraties. Het 

‘Islam-verdedigingsfront’ FPI deed 

aangifte, op basis waarvan in de 

rechtszaak het schuldig-oordeel 

werd uitgesproken.  

 

Het oordeel van de rechters     

was dat Ahoks’ uitspraak dat 

“sommige moslims werden misleid 

http://www.hapin.nl/gedroomd-land/
http://www.hapin.nl/gedroomd-land/
http://www.vanstockum.nl/
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
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door het Koranvers Al-Maidah 51, 

die het moslims zou verbieden om 

een niet-moslim tot leider te 

kiezen” onterecht en dus bele-

digend voor de Islam was. De 

grootschalige protesten begonnen 

vooral nadat een een bewerkt 

filmpje het daglicht zag, waarin 

een aantal woorden duidelijk 

waren weggeknipt, zodat het leek 

dat Ahok zei dat de mensen 

werden misleid door de Koran zelf. 

Typisch geval van manipulatie dus 

op grond waarvan de aangifte 

door de rechters ontvankelijk werd 

verklaard. Hierop staat een 

gevangenisstraf van maximaal vijf 

jaar.  

 

Het openbaar ministerie zag uit-

eindelijk af van deze beschuldiging 

en zwakte de aanklacht af naar: 

groepsbelediging van geestelijken, 

waarop ‘slechts’ twee jaar staat.  

Volgens mensenrechten deskun-

dige Andreas Harsono van Human 

Rights Watch is deze uitspraak 

een trieste dag voor heel 

Indonesië. Het toont volgens hem 

aan dat de radicalisering van de 

Islam ook in het tolerante 

Indonesië steeds verder oprukt.  

 

Na de uitspraak werd Ahok direct 

vastgezet, ondanks het hoger 

beroep dat is aangetekend. Dit zal 

later dienen voor het gerechtshof 

van Jakarta. Mocht de uitspraak 

dan onveranderd blijven, dan is de 

laatste uitweg nog de gang naar 

het Hooggerechtshof.  

Iedereen gaat er vanuit dat de 

politiek in deze zaak duidelijk   

een doorslaggevende rol heeft 

gespeeld. Algemeen wordt ver-

wacht dat deze uitspraak voor 

radicale moslims een aansporing 

zal zijn om zich met hun 

denkbeelden meer en meer met 

de lokale politiek te gaan 

bemoeien.  

 

Woedend hoorde de aanhang van 

Ahok de veroordeling aan. Hoe 

hoog de spanningen oplopen, 

werd vorige week duidelijk, toen 

een politiemacht van maar liefst 

15.000 man de orde moest 

bewaren toen aanhangers en 

tegenstanders tijdens de 

rechtszaak met elkaar op de vuist 

wilden gaan.  

 

Veel internationale organisaties en 

buitenlandse diplomaten hadden 

er bij de rechtbank op aan-

gedrongen de manipulatie met het 

filmpje eerst te onderzoeken 

alvorens tot vervolging over te 

gaan. Dit werd echter in de wind 

geslagen en scherpte de eis van 

het OM – die slechts een 

voorwaardelijke straf eiste – aan 

tot een onvoorwaardelijke straf 

van twee jaar.   

Ahok maakte zich bij de bevolking 

geliefd door zijn aanpak van de 

corruptie in Jakarta, maar 

daardoor maakte hij ook veel 

vijanden. 

 (advertentie)  

 

 
==================================================================================== 

 

Vertalingen vanuit en naar alle moderne talen                                                                           

Speciaal: technisch, medisch, juridisch en creatief                                                                              

Schrijven van uw memoires, brochures en andere teksten 

Sinds 1989 vertalers & ghostwriters                

die u zorgen uit handen nemen 

  Tel:  070-362 05 89   -   06-83205997                                                                                                       

W :  www.creapro.myplaces.nl         @:  creapro@worldonline.nl 

Vertaalwerk  &  ghostwriting

=======================================================================================
(advertentie)    

http://www.creapro.myplaces.nl/
mailto:creapro@worldonline.nl
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Recept                                 Guléh bengala daging 

Een lekker ouderwets recept 

uit de Indische keuken. Een 

stoofgerecht met varkensvlees 

en aardappelstukjes. Lekker 

met Gado-gado en rijst erbij. 

Ingrediënten:                       

1 kg. malse varkenslapjes (bijv. 

fricandeau), 3 geschilde aard-

appels in dobbelstenen, 2 kopjes 

dikke santen, 2 grofgesnipperde 

uien, 4 fijngehakte teentjes 

knoflook, 2 verse lomboks in 

ringetjes gesneden, 1 tl. djinten, 2 

tl. ketoembar, 1 tl. djahé, 1/2 tl. 

kunjit, 3 blaadjes djeroek perut, 

snufje zout, snufje zwarte peper, 

olie om in te bakken. 

Bereiding: Snijd het vlees in 

grove dobbelstenen en kook het  

af   in    een   laag  water  (vlees  moet  

 

nèt onder staan). Schep het vlees 

met een draadschep uit de 

bouillon (niet weggooien). Fruit in 

een scheutje olie de ui, knoflook, 

lombok, djinten, en de andere 

specerijen aan en doe als de 

uiensnippers ‘glazig’ worden het 

vlees erbij Bak dit samen al 

roerend even op en doe er naar 

smaak iets zout bij. Voeg dan een 

kopje bouillon, de santen, stukjes 

aardappel (rauw) en de djeroek 

perut blaadjes erbij. Laat ca. 20 

minuten zachtjes sudderen tot 

vlees gaar is en de aardappeltjes 

beetgaar. Voorkom droogkoken en 

doe er desnoods nog iets bouillon 

bij.  Selamat makan. 

Tong Tong Fair 2017 

De 59e Tong Tong Fair vindt 

plaats van donderdag 25 mei t/m 

maandag 5 juni op het Malieveld 

in Den Haag. Het culturele 

programma staat in het teken van 

jazz, destijds razend populair in 

Nederlands-Indië en Indonesië nu. 

In een tweede themaprogramma 

staan ‘sterke vrouwen’ centraal. 

Van Melati van Java (1853-1927), 

Marie van Zeggelen (1870-1957) 

en Raden Adjeng Kartini (1879-

1904) tot hedendaagse auteurs 

als Karin Amatmoekrim, vrouwen 

die zich niet in hokjes laten 

stoppen en de confrontatie met 

heilige huisjes niet schuwen. 

Het programma 2017 

De jazzreputatie van Den Haag    

is alom bekend, net als de 

populariteit van jazz in heden-

daags Indonesië. Minder bekend is 

dat de Haagse jazz-scene deels 

Indische wortels heeft. Vrijwel 

onbekend is de invloed van jazz, 

met name uit Amerika, op de 

populaire cultuur in Nederlands-

Indië. Met muziek, dans, mode-

shows en lezingen verbindt het 

Tong Tong Festival toen en nu. 

Jazzartiesten zoals Rob Agerbeek, 

Boi Akih, Maurice Rugebregt, Olaf 

Tarenskeen en jazzmusici uit 

Indonesië spelen old school jazz, 

moderne jazz en funky worldjazz. 

Dovemansoren 

Tegen dovemansoren praten doet 

niemand graag. Indische mensen 

die vanwege de dekolonisatie 

vanuit Indonesië naar Nederland 

moesten vertrekken, weten er 

alles van. Wie zat er in Nederland 

op hun verhalen te wachten? 

Gelukkig is het tij inmiddels 

gekeerd. Steeds meer verhalen 

komen los, ook op de Tong Tong 

Fair. ‘Ajo! Vertel! Verhalen om te 

herhalen’ is een theatrale presen-

tatie waarin ouderen met 

verhalen, liederen, gedichten en 

dans  hun geschiedenissen door-

geven aan het publiek. Zij 

brachten hun jeugd door in een 

multiculturele samenleving avant 

la lettre. Een samenleving die 

bestond uit Javanen, Sumatranen, 

Molukkers, Madoerezen, Soenda-

nezen, Europeanen, Surinamers, 

Armenen, Japanners, Chinezen 

etc. Ook waren naast de grootste 

moslimgemeenschap ter wereld 

andere geloofsgemeenschappen 

aanwezig: katholieken, protestan-

ten, joden, boeddhisten, hindoes 

confucianisten, etc. In het 

programma ‘Zwijgen in alle talen’ 

van Riboet Verhalenkunst delen 

bekende Indische Nederlanders 

hun verhaal. De dovemansoren 

hebben ook hier plaatsgemaakt 

voor een belangstellend publiek. 

Over de TTF 

In 1959 was er een groepje 

Indische Nederlanders dat de 

Indische cultuur zo mooi, 

inspirerend en belangrijk vond, 

dat het een evenement ging 

organiseren om dat te laten    

zien. Bijna zestig jaar later 

ontmoeten Oost en West elkaar  

op de Tong Tong Fair nog altijd   

in een sfeer van vrijheid, 

vriendschap en inspiratie. De 

internationale programmering 
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weerspiegelt de gemengde wortels 

van de Indische cultuur: de 

diverse Europese en Aziatische 

landen en regio’s hebben de 

Indische keuken, muziek, kleding, 

interieurs en gewoontes positief 

beïnvloed. 

Het volledige programma  

(muziek, dans, geschiedenis, 

pentjak, letteren, wayang, 

wellness, fashion) staat nu 

online op de website: 

http://tongtongfair.nl/programma/

E-kaarten: 

http://tongtongfair.nl/ticketshop/  
 

De vergeten krijgers 

Na vier jaar met tussenpozen te 

hebben gefilmd in Nederland, 

Ghana, Indonesië, Birma en 

Thailand, is de 75 minuten 

durende filmdocumentaire “De 

vergeten krijgers” van Griselda 

Molemans zover dat deze na de 

zomervakantie voor vertoning in 

de Filmhuizen en op televisie 

gereed is. Er zijn echter nog twee 

bewerkingen die nog gefinancierd 

moet worden en dat zijn de audio-

nabewerking en de kleurcorrectie. 

De regisseur wil dit doen via 

crowdfunding. De documentaire 

belicht het levensverhaal van de 

nu 94 jarige Daniël Cordus, 

kleinzoon van de Afrikaanse 

soldaat bij het KNIL (Belanda 

Hitam oftewel Zwarte Hollander).  

Daniël Cordus bij het graf van zijn 

broer in Birma  

In totaal heeft het KNIL tussen 

1931 en 1872 meer dan 3000 

Afrikanen, afkomstig uit de 

omgeving die we nu Ghana 

noemen, geworven heeft en 

opgeleid als soldaat. Een aantal 

van deze Belanda Hitam leefde 

samen met een inheems-

Indonesische concubine en is 

stamvader geworden van een 

Indo-Afrikaanse familie.  

De militaire traditie en onvoor-

waardelijke trouw aan Nederland 

van deze Afrikaanse stamvaders 

gingen over op de zoons en 

kleinzoons. Deze loyaliteit had 

grote gevolgen toen een Japanse 

legermacht begin 1942 de 

Nederlandse kolonie Indië binnen-

viel. Daniël Cordus en zijn twee 

broers werden krijgsgevangen 

gemaakt en naar Birma 

verscheept om daar aan de 

‘dodenspoorweg’ als dwang-

arbeider te gaan werken. De helse 

omstandigheden in combinatie 

met ondervoeding en mishande-

ling door de Japanse bewakers 

heeft vele duizenden levens 

geëist.  

Na de oorlog en aansluitend aan 

de onafhankelijkheid van voor-

malig Nederlands-Indië in 1949, 

vluchtten veel Indo-Afrikaanse 

gezinnen naar Nederland omdat ze 

geen afstand wilden doen van hun 

Nederlandse staatsburgerschap, 

waar ze zo trots op waren. Ze zijn 

zonder enige erkenning anoniem 

in de Nederlandse samenleving 

opgegaan. Het heeft ruim 70- jaar 

geduurd voordat hun opofferingen 

voor de Nederlandse Koningin en 

Vlag erkend werden. En voordat 

Daniël Cordus naar Birma kon 

terugkeren om het graf van zijn 

broer Jan te bezoeken, die als 

krijgsgevangene door de Jappen is 

vermoord.  

De actuele ‘rode draad’ in de 

documentaire is de ontdekking dat 

de Nederlandse staat het 

smartengeld voor de voormalige 

slachtoffers van de Birma-Siam 

spoorweg (of hun erfgenamen) 

grotendeels nooit heeft uitbetaald. 

Mede namens zijn twee overleden 

broers heeft Daniël Cordus zich 

aks rechthebbende aangemeld   

bij de Task Force Indisch 

Rechtsherstel, die deze claim bij 

de Nederlandse staat aanhangig 

maakt.  

  

Vanaf maandag 15 mei is de 

trailer van de documentairefilm te 

zien, die een eerste indruk geeft 

van het verhaal van De Vergeten 

Krijgers. Wanneer u overtuigd 

bent van het grote belang van dit 

verhaal in perfect beeld en geluid, 

steunt u dan de laatste fase, 

voordat de film gedistribueerd kan 

worden door productie-maat-

schappij Full Color Entertainment. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor 

uw bijdrage, namens Griselda 

Molemans en het hele productie-

team.  

De crowdfunding actie loopt via: 

https://cinecrowd.com, op welke 

site eveneens de trailer te zien is.  

______________________  

http://tongtongfair.nl/programma/
http://tongtongfair.nl/programma/
https://t.co/0lm9ja4OSJ
https://cinecrowd.com/


 

23 

Indorock History Tour                               
Een uniek initiatief van Marcello’s Art Factory & Rock  allery 

Sinds maart 2016 organiseert 

Marcello’s Art  allery de Rock 

History Tour in Den Haag. Een 

stad die vanouds bekend staat als 

een stad met verreweg de meeste 

bandjes sinds het begin van de 

popgeschiedenis, eind vijftiger – 

begin zestiger jaren. En dat record 

is tot op heden nooit door enige 

andere stad gebroken. Het 

bekende Haagse kunstenaarsecht-

paar Marcello en Els hebben met 

hun Rock History Tour zoveel 

succes dat het organisatiebureau 

DEN HAAG MARKETING met het 

idee kwam om in samenwerking 

met de Stichting Tong Tong 

tijdens de Tong Tong Fair ook een 

Indorock History Tour te gaan 

organiseren. Marcello en Els zagen 

wel wat in dat idee en gingen aan 

de slag. Afgelopen zaterdag 13 

mei was de eerste try-out en 

meteen een daverend succes met 

een bomvolle bus. Reisleider en 

verteller was Hans Consten (The 

Vaillants) met als sidekick Eddy 

Chatelin (Crazy Rockers). Hans 

staat helemaal rechts op de foto 

uit 1961.  

The Vaillants, optreden in het 

Paviljoen van de Rolschaatsbaan 

in het Zuiderpark in Den Haag in 

1961 

Kent u ze allemaal nog? The 

Tielman Brothers, Crazy Rockers, 

Black Dynamites, Eastern Aces, 

Vaillants, Javelins en nog veel 

meer. En herinnert u zich nog al 

die schitterende dansgelegen-

heden? De Monro Bar, La Gaité, 

de Haagse Dierentuin, Club 

d’Etoile, Palais des Dance, Pam 

Pam, Yvonne Bar, Top Ten en niet 

te vergeten natuurlijk de bekende 

Marathon. Verder ook heel veel 

kleine danscaf ’s die je toen in   

en rondom de Haagse binnenstad 

en Scheveningen had. Regelrechte 

muziekgeschiedenis dus.  

De Indorock muziekstijl werd eind 

vijftiger tot diep in de zestiger 

jaren gespeeld door Indische en 

Molukse bandjes en muzikanten, 

die werden geïnspireerd door de 

Rock en Roll muziek die over-

waaide uit Amerika. Deze 

muzikanten waren ook bij de 

eersten die gebruik maakten van 

elektrische gitaren. Door hun 

andere culturele achtergrond 

waren deze rockers niet alleen 

door podium-presentatie maar ook 

door hun techniek prima in staat 

om Rock en Roll te spelen. Veel  

beter dan de meeste Hollandse 

muzikanten, die nog midden in   

de dixieland en Hollandse liedjes 

zaten.  

 

Marcello’s Art Factory & Rock 

Gallery, Koningin Emmakade 148, 

Den Haag.  www.marcellos.nl  

 

De grootste bloeiperiode van de 

Indorock kun je vastleggen van 

1960 t/m 1963. De huidige naam 

‘Indorock’ is pas ontstaan in 1975, 

verzonnen door liefhebbers.  

Indorock stond aan de bakermat 

van de huidige popmuziek. Zonder 

onze (Haagse) Indorockers had 

menig bandje zoals The Golden 

Earrings, The Motions, The Sandy 

Coast, Q-65 en ook Shocking   

Blue ongetwijfeld heel anders 

geklonken. Zelfs The Beatles lieten 

zich in het begin graag inspireren 

door The Tielman Brothers en zijn 

hier in Den Haag bij hun optreden 

geweest. Zij waren zeer onder de 

indruk van de show en spraken 

lovend over ‘Andy the Indoman’.  

Beleef deze mooie tijden met al 

z’n herinneringen nogmaals 

tijdens deze unieke Indorock 

History Tour. Met een luxe 

touringcar wordt u door Den Haag 

John Lennon (links) en (voorgrond 

rechts) Paul McCartney op bezoek 

bij The Tielman Brothers in 1957 

gereden langs de plekken waar 

deze legendes furore maakten. De 

reisleiders, bekende Hagenezen en 

oude Indorock muzikanten ver-

tellen alles wat van belang is en 

dus ook de rivaliteit en vaak fikse 

knokpartijen tussen de bekende 

twee Haagse jeugdbendes “De 

 ikkers” (Hollandse jongens) en 

“De Plu’s” (Indische jongens). U 

ziet de plaatsen waar het zich 

allemaal afspeelde en de verhalen 

en anekdotes die erbij horen.  

In de bus is live-muziek aanwezig 

door Haagse top-muzikanten en u 

bent in totaal ca. twee uur 

onderweg.  

Zaterdag 27 mei en zaterdag       

3 juni, 11.00 – 13.00 u. Start     

en einde: Tong Tong Fair, 

Malieveld in Den Haag. De kosten 

bedragen € 44,95 p.p. (incl. een 

drankje en een hapje, brochure, 

en een cadeautje). Aanmelden: 

info@marcellos.nl o.v.v. ‘Indorock 

History Tour’. Vermeld uw voor-

keursdatum en het gewenste 

aantal tickets. 

______________________________  

www.marcellos.nl
mailto:info@marcellos.nl
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Just4Kids…    voor    iedereen    van  6 tot  16  jaar 

Korte berichten 
Gezocht: Jong talent  

In de rubriek “Just4Kids” hebben 

we eerder al aandacht besteed 

aan jong talent. Zo plaatsten we 

een  artikeltje  over twee meisjes 

die Indonesische dansen leerden  

 

en verder ook een stukje over een 

drumtalentje Heb jij nou ook zo’n 

talent?  Kan  je goed gitaarspelen 

en treed je ook op? Of ben je een 

tenniskampioen   in   de  dop,  een 

goed biljarter of kan je heel goed 

dansen of zingen?  Misschien ben 

je wel een hele goeie chef-kok, of 

ben  je  een  kunstschilder  of  een 

fotograaf in de dop. Misschien ook 

wel  een……  Kortom,  alle  jonge  

supertalenten van ca. 6 tot ca.   

16  jaar  oud  willen  we  voor  het 

voetlicht zetten. En wij willen dat 

aan iedereen vertellen. Als je zelf 

niet zo heel goed kan schrijven, 

vraag dan of jouw ouders een 

stukje willen insturen met een 

fotootje  erbij.  Of  je  stuurt  jouw  

verhaal gewoon in je eigen 

woorden  naar  de  redactie,  dan  

maken wij er samen met jou    

een echt leuk artikel van. Stuur 

je reacties dan naar: 

info@indisch-centrum-

denhaag.nl   DOEN HOOR….!!!  

  

Recept            

Rempah Banka 

Ingrediënten:                          

250 gram varkensgehakt, 50 gram 

geraspte kokos, 2 à 3 gesnipperde 

sjalotten, 3 teentjes knoflook, 1/2 

tl. laos, 2 tl. ketoembar, 1 tl. 

djinten, 1 tl. citroensap, olie om in 

te bakken.  

 

  
 

Bereiding:                  

Sjalotten fijn snipperen en 

knoflook zeer fijn hakken. 

Vermeng het gehakt goed met alle 

kruiden, samen met de sjalotten, 

knoflook, citroensap en geraspte 

kokos. Laat minstens een half uur 

rusten in de koeling. Maak van het 

mengsel mooie kleine driehoekjes 

en laat deze opnieuw ongeveer 45 

minuten in de koeling rusten, 

zodat ze steviger worden. Als ze 

niet stevig genoeg zijn, vallen ze 

in de hete olie uit elkaar. Bak de 

driehoekjes aan beide kanten 

mooi bruin, maar niet teveel 

tegelijk in de olie.  Laat uitlekken 

op keukenpapier en serveer met 

een lekkere verse sambal badjak 

(huisgemaakte in de toko) en rijst 

of nasi goreng met evt. boontjes. 

Selamat makan  

 

Boeken, e-books/cd-dvd 

 
 
De spannendste avonturen van 

De Magische Boomhut – Mary-

Pope Osborne. 6 – 9 jaar. Ben 

en zijn zusje Carolien ontdekken 

op een van hun tochten door het 

bos plotseling een boomhut vol 

met boeken. Waar komen die 

vandaan? Voordat Ben en Carolien 

dit kunnen uitzoeken, neemt de 

geheimzinnige boomhut hen mee 

op allerlei spannende avonturen. 

Zo reizen ze door de tijd naar de 

prehistorie, de middeleeuwen, 

naar het oude Egypte en naar    

de tijd van de piraten in de 

Caraïbische Zee. Ze komen oog in  

 

 
 

oog te staan met gevaarlijke 

dinosaurussen, gemene ridders, 

geesten, mummies en meedogen-

loze piraten. Zal het hen lukken 

om telkens weer veilig terug te 

keren naar hun eigen tijd? En van 

wie is die boomhut nu eigenlijk? 

Prijs: € 12,95. 

  

 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
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De knotsgekke wereld van 

Lotte Wirwar – weg met die 

vieze stinkkaas – Alice Panter-

muller. 9 – 12 jaar. BAH. Sinds 

de school weer is begonnen, stinkt 

het vreselijk in onze klas. Het is 

de schuld van die nieuwe in de 

klas. Hij heet Rémi en komt uit 

Frankrijk. Hij eet het liefst 

boterhammen met kammenbeer 

of hoe je die stinkkaas ook noemt. 

 

 
 

Jammer genoeg heeft mevrouw 

Poepjes hem precies tussen Chloë 

en mij gezet. Chloë vindt hem ook 

nog eens heel knap. Maar ik niet 

hoor, echt niet. Iedere dag brengt 

hij een cadeautje voor mij mee: 

knuffelkatjes, T-shirts met hartjes 

erop en meer van die dingen. 

Vreselijk, ik schaam me rot. Ik 

moet die Rémi zien kwijt te raken. 

Als het moet gebruik ik mijn 

blokfluit.  Prijs: € 14,95. 

 

De regel van 3s – Het geheim 

van de Octopus – Reina Oliver. 

12 – 15 jaar. Dries is zeventien 

en heeft een heel eigen logica, 

waar de meeste mensen niets van 

begrijpen. Op een dag wordt er 

een waardevol kunstwerk gestolen  

 

 
 

uit het museum aan de zee. De 

politie staat voor een raadsel. 

Dries gaat oponderzoek uit. Hij 

krijgt hulp van zijn twee beste 

vrienden: Roos, een blind meisje 

en Hassan, een IT-freak. Slaagt 

Dries erin om met zijn eigen regel 

‘De regel van Dries’ deze zaak op 

te lossen? Gelukkig heeft Dries 

een heel bijzondere eigenschap: 

als hij zich opwindt, dan wordt hij 

onzichtbaar. Prijs: € 14,99.  

 

Dans van Vlammen – Yelena 

Black. Vanaf 15 jaar. Vanessa is 

een van de gelukkigen die voor de 

Royal Court Ballet Company een 

auditie mag doen. Deze droom 

wordt een nachtmerrie, wanneer 

Vanessa bedreigt wordt door de 

Lyric Elite: zij geven haar de 

opdracht om de wedstrijd te 

winnen en het Ballet te infiltreren 

om een duister genootschap op te 

 

 
 

sporen. Vanessa danst alsof haar 

leven er vanaf hangt, maar niet 

voor Lyric Elite. Ze danst om haar 

vermiste zus Margaret weer terug 

te vinden. Prijs: € 19,99.  

 

    

www.paagman.nl 

 

 

 Help NICC Magazine aan 

nieuwe  abonnees   

Verras uw familielid, vriend, 

kennis of collega met een 

GRATIS ABONNEMENT 
info@indisch-centrum-denhaag.nl 

____________________________________ 

Links4Kids         
Heel veel leuke LINKS 

voor kinderen, maar niet 

alleen voor kinderen:  

Doorlinkwebsite naar tal van 

Indische en Indisch gerelateerde 

websites, blogs, personen en 

onderwerpen.  

https://linkenindisch4ever.wordpr

ess.com/  

Website over online geschiedenis 

van,    voor    en    met    Indische  

Nederlanders. 

http://www.indischhistorisch.nl  

Informatie over schoolles-

pakketten over het voormalige 

Nederlands-Indië. 

www.gastdocenten.com  

Indisch Herinneringscentrum 

Bronbeek 

www.indischherinneringscentrum.

nl 

Informatie over de Nationale 

Indië-Herdenking op 15 

augustus. www.indieherdenking.nl   

Een Indische start-pagina voor 

de jeugd: http://suara-baru-

kecil.jouwpagina.nl 

http://www.paagman.nl/
info@indisch-centrum-denhaag.nl
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
http://www.gastdocenten.com/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.indieherdenking.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
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De Jeugdwebsite van de 

Nederlandse Oorlogsgraven-

stichting (Ned.-Indië). 

http://www.eenlevenverloren.nl/in

dex.php?go=home.personen@pag

enr=1  

Info over boeken, artikelen, TV- 

en radiodocumentaires plus LINKS 

naar sites betreffende het Pakan-

Baroe Spoorweg drama.  

http://pakanbaroe.my-

free.website/. 

Taman Indonesia, Het leukste 

kleine Indonesische dierenpark    

in Nederland. http://www.taman-

indonesia.nl 

Koorenhuis - Den Haag, 

cursussen en workshops voor 

muziek, dans, kunst en theater. 

http://www.koorenhuis.nl 

Een informatieve website met heel 

veel Theatervoorstellingen, 

overal in Nederland en voor iedere 

leeftijd. 

http://www.kindertheater.nl/ 

Kunstbende, Een landelijke 

organisatie met afdelingen in alle 

provincies voor iedereen van 13 

tot en met 18 jaar.  

http://www.kunstbende.nl  

Jeugd Startpagina “Open 

Start” http://jeugd.openstart.nl 

Weblog “Indische Jeugd-

letteren”     Blog van Marjorie 

van Putten:  

http://indischejeugdletteren.word

press.com/over-mij/   

Villa Zebra, landelijke jeugd-

organisatie 

http://www.villazebra.nl 

Young Adult Books, website  

met boekrecensies en webshop 

over boeken voor middelbare 

scholieren.  

http://www.youngadultbooks.nl/     

Jeugdbieb, leuke en informatieve 

website. http://www.jeugdbieb.nl  

Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

in Vlaanderen, website met van 

alles.  

http://www.cjsm.vlaanderen.be  

Kinderboekenpraatjes. Veel 

boeken uitzoeken voor elke 

leeftijdgroep. 

http://www.kinderboekenpraatjes.

nl  

Website Indische Jeugdboeken, 

compleet met een bestellink. 

http://www.antiquariaat-

anna.nl/boekek/kameleonboeken  

 

Column:                       Door:  Chantal Snijders Merkelbach     

Een nieuw begin 
Ik geloof, dat ik in een nieuw 

begin geloof. Dat niets voor niets 

gebeurd en dat toeval en het lot 

hetzelfde zijn. Dat iets je toevalt. 

Ik geloof er ook in dat doordat ik 

een mix ben, waarover ik in mijn 

kennismaking in het vorige blad 

schreef, het belangrijk is, dat je 

totaly jezelf kunt zijn. Ik heb het 

gevoel, dat ik mij hier genoeg 

voor heb aangepast en heb 

gevochten.                                 

Nu ik een enorme trotse Indische 

Molukse ben van 45 jaar, hoop    

ik dan ook dat u wat heeft aan  

wat ik met u deel. Een stukje 

(h)erkenning. Zoals ik mijn vorige 

column eindigde: “Omdat datgene 

dat gevoeld wordt mag geleefd 

worden”. Het doorgeven van 

cultureel erfgoed is voor mij meer 

dan vanzelfsprekend. Het is een 

must dat zo diep in mij geworteld 

zit, dat het eruit moet. Het zij in 

speelse gesprekjes tot serieuze 

gesprekken met onze kinderen (8 

en 12 jaar). Het zij in mijn eigen 

gecreëerde wereld als poppen-

speler en artieste “tante Sjan” het 

zij in gesprekken met Indisch/ 

Molukse kennissen en vriendinnen, 

met een paar familieleden, het zij 

met mensen die soms uit het 

publiek met mij delen wat ze van 

een voorstelling vonden. Hierover 

later meer.  

 

Als klein meisje voelde ik me al 

snel thuis in Jeugdland in de 

Ahoy-hallen van Rotterdam. In de 

jaren '80 liep ik daar vaak alleen 

rond, en lette mijn tante Xenia op 

mij, die erboven op kantoor 

werkte, waar zij haar toenmalige 

man leerde kennen (wijlen Harm 

Scheepsbouwer). Ging ik me 

boven even melden, omdat ik 

“trek” had, kreeg ik de consump-

tiebonnen, waar al die andere 

kinderen voor moesten betalen, 

en dat vond ik toch wel heel 

bijzonder. Ik herinner me nog, dat 

ik dan keer op keer het door mijn 

tante aangeboren liedje “Burung 

Kakatoea” ten tonele mocht 

brengen aan de toen nog nieuwe 

oom voor mij. Ze vonden me 

kennelijk schattig en ik lachte als 

een boer met kiespijn, maar ik 

wist eigenlijk niet waar het over 

ging. Daarna vloog ik weer met 

mijn bonnen naar beneden, 

Jeugdland in, en hoopte dan een 

glimp van mijn jongste oom Alex 

op te vangen, die vrijwilligerswerk 

deed bij “de Verkeerstuin”. Ik 

herinner me nog dat hij zijn 

toenmalige vriendin leerde kennen 

en dat ik een keer met mijn nicht 

meedeed met het levend 

ganzenbordspel, om eigenlijk te 

keuren “of ze wel knap en lief 

genoeg was voor onze oom”. En 

http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.koorenhuis.nl/
http://www.kindertheater.nl/
http://www.kunstbende.nl/
http://jeugd.openstart.nl/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://www.villazebra.nl/
http://www.youngadultbooks.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.cjsm.vlaanderen.be/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
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dat was en is ze nog steeds. 

Ondertussen zijn de jaren om-

gevlogen. En zo ook de ervaringen 

die hierbij horen. Ik voel mij een 

gezegend mens, al ben ik niet 

echt gelovig opgevoed (mijn 

ouders waren meer van de hippie 

periode terwijl mijn grootouders 

ons wel leerden bidden voor en na 

het eten) wil ik het toch zo 

noemen. U mag weten, dat ik een 

type ben die altijd alles probeer te 

begrijpen en te verklaren en dat 

vonden me ouders niet altijd even 

prettig.                                   

Inmiddels zien ze nu in dat ik 

volwassen ben en nog steeds zo in 

elkaar zit en niet meer alles van 

ze wil aannemen en ben ik gestopt 

met hun te willen overtuigen van 

hoe iets eventueel zou kunnen zijn 

gelopen of is gelopen of zou 

moeten zijn. Onlangs zij een 

goede vriend van me “denk je wel 

een beetje aan je bloeddruk” en 

daar ben ik hem eigenlijk wel 

dankbaar voor.  

Ik kan me ongelooflijk druk maken 

om alles wat met onderdrukking 

en ontkenning heeft te maken. En 

dat, terwijl ik zelf niet eens een 

oorlog heb meegemaakt, om het 

beestje maar gelijk bij de naam te 

noemen. Maar het feit, dat de 

oorlog nog steeds in ons leeft     

en er in de wereld nog steeds 

oorlogen zijn. Maakt bij mij los, 

dat ik een drang heb naar 

openbaarheid en gelijkheid, terwijl 

ik soms juist ook enorm alles kan 

ontkennen en onderdrukken.  

Dus ik heb me nu voorgenomen 

om de column te eindigen met een 

klein verhaaltje van bijzondere 

Indische ontmoetingen, waarin ik 

me als een vis in het water heb 

gevoeld... Ik voel me namelijk 

soms weer dat kleine Indische 

meisje (wist namelijk toen nog 

niet dat ik ook Molukse ben) die 

rondhuppelt in Jeugdland, als ik 

weer op een Pasar werk, waar ik 

een eigen Jeugdland kan creëren 

voor ons nageslacht. Zoals op 

pasar Istimewa waar ik in 2015 bij 

de Burgers Zoo in Arnhem van 

Wout Nijland de kans kreeg om 

mijn eerste poppenverhalen ten 

tonele te brengen. En wat gelukkig 

was ik, toen ik vervolgens in 2016 

dit ook in de Ahoy ten tonele 

mocht brengen, want dit keer 

droeg ik dit op aan mijn 

grootmoeder en overgrootmoeder 

die helaas door omstandigheden in 

Nederland te snel om het leven 

zijn gekomen. Niemand van mijn 

familie kwam kijken, alleen mijn 

tante Xenia wilde maar kon niet 

komen is geëmigreerd.... maar 

leeft altijd enorm met mij mee op 

afstand en was op een andere 

Pasar wel aanwezig!  

En onlangs mocht ik dit verhaal 

vertellen in Leusden op de Pasar 

Kecil die zijn eerste Pasar 

organiseerde, waar ik trots op ben 

omdat het mijn achterneef is en 

“zijn gezin van herkomst” enorm 

actief is geweest om dit tot een 

klein maar fijn zondagmiddag 

feestje te doen slagen!  

 

Zo voelde ik me ook als een vis in 

het water toen ik van Fred 

Lammers en Jeffrey Bruil de kans 

onlangs heb gekregen de hele 

kinderafdeling te organiseren en 

te laten uitvoeren op de aller-

eerste Pasar Djempol in 

Apeldoorn. Het was zwaar, want 

ondertussen overleed mijn 

vriendin “Do” (mevrouw A. 

Versluys uit Makassar) op 97 

jarige leeftijd, maar we hadden 

een mooi afscheidsmoment samen 

en ik ben er inmiddels een ster in 

geworden om mijn verdriet in een 

laatje te stoppen en als het 

showtime is te overleven en te 

blijven glimlachen... maar het 

gaat volgens mij ook om “het 

kunnen leven in het hier en nu” en 

dat is wat ik eigenlijk iedereen 

gun. Om niet altijd en eeuwig 

maar bezig te zijn met erkenning 

en  wrok  en  verdriet...  maar  te 

kijken naar de kleine dingen die er 

wel zijn en waar je wel van kan 

genieten.  

En dan voel ik me gezegend en 

dankbaar dat ik een heel klein 

beetje voor de Indische en 

Molukse gemeenschap een 

bijdrage mag leveren aan het 

doorgeven van cultureel erfgoed... 

Al is het door met kinderen te 

dansen op Burung Kakatoea, 

toneel te spelen als tante Sjan, 

verhalen te vertellen die zich 

afspelen in mijn eigen 

“Jeugdland”, Molukse kleuren te 

mogen schminken op een meisjes 

gezicht die graag prinses wilt 

worden, gesprekjes met kindjes te 

voeren die trots als blanke zeggen 

“Ik ben ook halve Indo” waar ik 

aan uitleg, dat je nooit een halve 

bent, want Indo of Indisch is  

altijd helemaal. En kijk naar de 

vragende blikken van hun ouders 

en glimlach naar de ouderen die 

met een verborgen traan in hun 

ogen – sommige met woorden 

sommigen zonder woorden – 

zeggen: Dank je wel. Dat je 

doorgeeft van datgene waarover 

niet meer gesproken kan of mag 

worden, want we hebben al zoveel 

gezegd, geschreven en vooral 

gezwegen... en we kunnen straks 

het niet meer ontvangen of 

doorgeven......  als ze maar weten 

waar wij het voor gedaan hebben.  

Laat mij maar zo nu en dan 

huppelen op de Pasars en dat 

oude Jeugdland en familiegevoel 

krijgen net als vroeger. Want 

immers, sinds mijn oma van mijn 

mama's kant en mijn opa van mijn 

papa's kant er niet meer zijn, is 

het niet meer hetzelfde als 

vroeger. Dus kunnen wij van onze 

generatie er toch alles aan doen 

om dat gevoel minstens door te 

geven, als wat wij van hen 

gekregen hebben, die er zo voor 

gevochten, zich aangepast en 

gezwegen hebben?  
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Wij zijn wie wij zijn 

Met en zonder pijn 

Ons leven is hier fijn 

Niemand krijgt ons klein 

We zijn trots en dankbaar 

Voor datgene wat we hadden 

en/of doorgeven 

Geniet nu van het leven 

Het duurt maar heel even 

Geef door wat u wenst dat u niet 

wilt herbeleven 

Ik ben mijn ouders dankbaar voor 

datgene wat zij mij hebben 

gegeven.  

 

_______________________________ 

                              
 

 
Teken de petitie ‘Traktaat van Wassenaar 1966’ op:  http://uitbetalentvw66.petities.nl/

 

De Indische Agenda            LET OP!  Sluitingsdatum kopij op 8 juni 2017   

T/m 18 juni 2017: Tussen 

twee werelden. Fototentoon-

stelling van de bekende familie-

fotograaf Wim Millenaar (1887-

1955) over zijn eigen familie. De 

foto’s tonen een intiem portret 

waarin het leven tussen twee 

culturen centraal staat, deels in 

Nederlands-Indië en deels in 

Nederland. Het levensverhaal van  

 

Kinderen Millenaar en De Vries 

met twee Alfoerse meisjes 1924 in 

Honitetoe en familie Millenaar in 

Artis in Amsterdam, 1932. 

zijn gezin heeft Millenaar op de 

gevoelige plaat en rolfilm vast-

gelegd in maar liefst 7777 kiekjes. 

Van de foto’s die hij in meer dan 

veertig jaar maakte, zijn alle 

negatieven van bijzonder goede 

kwaliteit. De foto’s lezen bijna als 

een dagboek. Bij de expositie 

verschijnt een prachtige publicatie 

die voor € 14,95 te koop is in de 

Kunsthalwinkel. De locatie is: 

Kunsthal Rotterdam, Museum-

park, Westzijde 341, 3015 AA 

Rotterdam, Tel: 010-4400300. 

Openingstijden: di. t/m za. 10.00 

tot 17.00 uur, zondag en 

feestdagen 11.00 tot 17.00 uur. 

Nadere informatie vindt u op de 

website van Kunsthal Rotterdam: 

http://www.kunsthal.nl.    

T/m 10 september 2017 – 

Expositie: Nieuw licht. Het   

Indisch    impressionisme van 

Bleckmann. Wilhelm ‘Willem’ 

Christiaan Constant Bleckmann, in 

1853 in Batavia geboren als zoon 

van een KNIL-officier, wil van 

meet af aan schilder worden, 

maar verdient de kost als 

ambtenaar. Tijdens een verblijf in 

Nederland in 1877 volgt hij 

schilderlessen aan de Rijks-

academie van Beeldende Kunsten 

in Amsterdam bij August Allebé. 

Hij  raakt er  onder  de  indruk van 

het  werk  uit  de  Haagse  School, 

dat in die periode populair wordt. 

Vrij snel na terugkeer in Indië laat 

hij zijn loopbaan als ambtenaar 

achter zich en wordt tekendocent. 

Hij kan zich dan meer ontplooien 

als schilder. Hij verbeeldt vooral 

het landschap en de mensen. Als 

enige van de dan in Nederlands-

Indië werkende kunstenaars werkt 

hij in de impressionistische stijl, 

waarin de invloed van de Haagse 

School sterk aanwezig is. In 1899 

komt hij definitief naar Nederland 

en vestigt zich in Den Haag. Hij 

wordt onder meer lid van Pulchri 

Studio en exposeert regelmatig.  

 

Hij overlijdt op 9 april 1942. Zijn 

Indische werk is, onterecht, 

grotendeels vergeten. Zowel in 

Nederland als in Bleckmanns 

geboorteland. Het is ook voor 

huidige Indonesische kunstenaars 

hoogst interessant om te zien hoe 

Bleckmann hun land destijds 

schilderde. De locatie: Museum 

Bronbeek, Velperweg 147, 6824 

MB Arnhem. Tijden di. t/m/ zo. 

10.00 tot 17.00 uur. Toegang: 

volw. € 6,00; 6 t/m 18 jr.,  JV, 

65+ €  ,00; Museumkaart en div. 

andere Pasen (zie website) gratis. 

Alle inlichtingen: 

https://www.defensie.nl/onderwer

pen/bronbeek  

T/m 30 juni 2017: Foto-expo-

sitie “De Weduwen”. Deze ten-

toonstelling toont 8 levensgrote 

portretten van weduwen van  

http://uitbetalentvw66.petities.nl/
http://www.kunsthal.nl/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek
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Rawagedeh (Java) en Zuid 

Sulawesi. Zij verloren hun mannen 

als  gevolg  van  executies  door 

Nederlandse militairen tijdens de 

dekolonisatie-oorlog in Indionesië. 

De portretten zijn gemaakt door 

fotografe Suzanne Liem en 

voorzien van hun persoonlijke en 

aangrijpende verhaalen. Suzanne 

Liem en onderzoeker Nicole 

Immler (NIOD) reisden naar 

Indomnesië om deze vrouwen te 

portretteren en hun verhaal vast 

te leggen. Locatie: Nationaal 

Militair Museum, Verlengde 

Paltzerweg 1, 3768 MX Soest. 

Openingstijden: dinsdag t/m 

zondag 10.00 tot 17.00 uur. 

Toegang voor het gehele museum  

€ 12,50 (volw.), kind 4 t/m 12 jr. 

€ 6,50;  JP € 10,00. Museumkaart 

gratis. Meer informatie op de 

website: 

https://www.nmm.nl/plan-je-

bezoek/tickets-en-prijzen/.  

 

T/m 29 oktober 2017: Indruk-

wekkende terugblik op de 

Jappentijd. Halverwege de jaren 

tachtig maakte de kunstenares 

Trees Ruijs (1925-2016) een serie 

 

schilderijen over de Japanse 

bezetting  van  Nederlands-Indië.  

De thema’s van haar schilderijen: 

haar persoonlijke herinneringen 

aan haar gevangenschap in con-

centratiekampen, maar ook de 

grote historische gebeurtenissen 

zoals de aanvalop Pearl Harbor en 

de aanleg van de Birma-Siam 

spoorweg. Door hun verhalend 

karakter, gebruik van kleuren en 

de expressiviteit hebben de 

werken een grote zeggingskracht. 

De schilderijen zijn in 2016 door 

Stichting pelita geschonken aan 

het Museon in Den Haag. Naast de 

schilderijen staan er een aantal 

vitrines met voorwerpen uit de 

collectie ‘Nederlanders in Japanse 

Interneringskampen’. Het Museon 

beheert de grootste collectie met 

duizenden tekeningen en voor-

werpen uit de Japanse bezettings-

periode in Nederland. In 2016 

verscheen bij Wbooks de 

catalogus ‘Terugblik op de Jappen-

tijd’, met afbeeldingen van alle 

werken van Trees Ruijs, met in-

leidingen door Maaike Vonk, 

oudste dochter van Trees. Locatie: 

Museon, Stadhouderslaan 37, 

2517 HV Den Haag (naast het 

Haagse Gemeentemuseum). De 

openingstijden zijn: di. t/m zo. 

11.00 tot 17.00 uur. Maandags 

gesloten. Toegangsprijzen en 

andere relevante informatie op: 

https://www.museon.nl/nl/bezoek

ersinformatie. Tel: 070-3381338.  

 

T/m november 2017: The 

Great Liao. Een vergeten 

dynastie uit Binnen-Mongolië 

907 – 1125 AD. Deze unieke 

tentoonstelling vertelt het verhaal 

van een nomadisch volk dat in de 

10e en 11e eeuw een groot en 

machtig rijk had opgebouwd in 

Mongolië, dat toen het zuiden van 

Rusland en het noorden van China 

omvatte.  Voor  het  eerst  komen  

ruim honderd schitterende voor-

werpen zoals aardewerk, servies-

goed en sieraden naar Assen.  

Eerder waren ze te zien in Keulen,  

Zürich en New York. Echter de 

laatste tien jaar zijn de artefacten 

niet meer op reis geweest. Het 

hoogtepunt van de expositie is wel 

het   gouden   dodenmasker   van 

prinses Chen, die in 1018 op jonge  

 

 
 

leeftijd overleed. Locatie: Drents 

Museum, Brink 1, 9401 HS Assen 

Openingstijden: di. t/m zo.  11.00 

tot 17.00 uur. Toegang: € 1 ,00, 

 JP € 8,00, groepen vanaf 10 

personen € 10,00 per persoon. 

Kinderen en jeugd tot 18 jaar 

gratis. Museumkaart en Defensie-

kaart gratis.  

 

21 mei 2017: Bij Eugenie in de 

Salon. Ook deze keer ontvangt 

Yvonne Groeneveld (Tante Eus) 

weer bijzondere gasten: Wieteke 

van Dort en Dane Wilson Beerling. 

Dane Wilson Beerling is beeldend 

kunstenaar en vooral ook bekend 

om zijn verhalen,die hij in onver-

valst Petjok vertelt. Maar ook 

Tante Eus laat van zich horen. Met 

 

 
 

haar eigen Indische achtergrond, 

zotte invallen, improvisaties en 

vaak hilarische kijk op het leven 

maken dat haar programma’s 

nooit saai zijn. Ook haar sympa-

thieke kebon laat zich niet Ron-

betuigd, samen met gitarist Joony 

van Maanen. Natuurlijk is er weer 

van alles te snoemen en te eten. 

https://www.nmm.nl/plan-je-bezoek/tickets-en-prijzen/
https://www.nmm.nl/plan-je-bezoek/tickets-en-prijzen/
https://www.museon.nl/nl/bezoekersinformatie
https://www.museon.nl/nl/bezoekersinformatie
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Locatie: Werftheater, Oude 

Gracht 60 aan de werf, 3511 AS 

Utrecht. Tijden: 14.30 uur (kassa 

open 14.00 uur) Toegang: € 13,00 

55+ en  JP € 11,00. Reserveren: 

reserveren@werftheater.nl, of Tel: 

030-2315440.  

 

27 mei 2017: Dansavond. Een 

gezellige dansavond voor iedereen 

die liefhebber is van dansen op de 

muziek uit de zeventiger jaren. 

Deze muziek wordt verzorgd door  

 

 
 

de Eagles Tribute Band ‘New  ig 

In Town’ en de allroundband ‘Hot 

News’. In verband met het 

aantalplaatsen én de catering 

dringend verzocht om vooraf te 

reserveren. De catering verzorgt 

Indische snacks en maaltijden. 

Locatie: Zaal Vianden, Vianden-

laan 5, 4835 EG Breda. Tijden: 

19.00 tot 23.00 uur, zaal open 

18.00 uur. Toegang: € 15,00. 

Reserveren kaarten: 06-83095281 

of mail: sinar.projects@gmail.com 

Aanmelden svp t/m 26 mei 2017. 

Ruime parkeergelegenheid (gratis) 

op eigen terrein.  

 

18 en 19 juni 2017: SETAN 

JAWA tijdens het Holland 

Festival. Het is nog ver weg, 

maar in verband met de te 

verwachten toeloop op de entree-

bewijzen is het tijdig reserveren 

raadzaam. Begin vorige eeuw 

zochten veel arme Indonesiërs 

hun toevlucht tot de Javaanse 

mystiek, in het bijzonder tot de 

rituelen die een mens rijk zouden 

maken. SETAN JAWA (‘Javaanse 

duivel’) toont het Faustiaanse 

verhaal van een man die een pact 

sluit met de duivel. Deze maakt 

hem zo rijk, dat hij kan trouwen 

met een prinses. Maar de prijs van 

dit geluk is hoog. Regisseur Garin 

Nugroho – van wie onder andere 

de OPERA JAWA te zien was in  

het  IFFR – heeft  zich  voor  deze 

nieuwe    zwijgende    film    laten 

 
 

inspireren door de donkere sfeer 

en stijl van klassiekers als 

Nosferatu en Metropolis. Er is een 

live uitvoering van de soundtrack 

door het Rahayu Supanggah 

Gamelan Orcherstra en het 

Nederlands Kamerorkest en is 

gecomponeerd door Rahayu 

Supanggah. Een magisch-realis-

tisch meesterwerk uit de moderne 

Indonesische Cinema. Locatie: 

Muziekgebouw   aan   ’t  IJ,   in  

Amsterdam. Aanvang: 19.45 uur; 

start film om 20.30 uur, duur   

van  de  film: 70 minuten, zonder 

pauze. Toegangsprijzen: €  6,00 

pp. (Studentenpas,  JP: €   ,00).  

Kaarten reserveren, via de website 

http://www.hollandfestival.nl/nl/pr

ogramma/2017/setan-jawa/ of op  

het adres: Stadsschouwburg 

Amsterdam, Leidseplein 26, 1017 

PT Amsterdam, ma t/m za 12.00 – 

18.00 uur, Tel: 020-5237787.  

 

6 juli t/m 10 november 2017: 

Spoorwegen in Indië. Op 10 

augustus 2017 is het precies 150 

jaar geleden dat in Indonesië de 

eerste trein reed tussen de 

havenstad Semarang en Tangoeng  

 

 
 

op Java. Dit is voor het 

Spoorwegmuseum in Utrecht 

aanleiding om met de tentoon-

stelling “Sporen van Smaragd” in 

te gaan op de historie van de 

spoorwegen in het voormalige 

Nederlands-Indië. Met restauratie 

van één van de topstukken van de 

tentoonstelling een model van een 

Indisch rijtuig uit 1882, maakte 

het Spoorweg-museum eind 

januari een start met de 

voorbereidingen.  Het is een 

nauwkeurig schaalmodel van het 

houten rijtuig dat in die jaren 

werkelijk op Java rondreed. Het 

origineel van het 1 : 5 schaal-

model van een antiek Indisch 

treinrijtuig dat nu wordt geres-

taureerd, werd in 1882 gebouwd 

in de werkplaats Buitenzorg van 

de Indische Staatsspoorwegen. 

Deze tentoonstelling wordt 

gehouden in samenwerking met 

onder andere de Indonesische 

Spoorwegen en het Indonesisch 

Spoorwegmuseum. De locatie is: 

Spoorwegmuseum, Maliebaan-

station 15, 3581 XW Utrecht. 

Openingstijden:  di. t/m zo. 10.00 

tot 17.00 uur. Toegang: € 16,00 

pp. (kind tot 3 jr. gratis). Museum 

jaarkaart, Bank-Giro VIP-kaart en 

ICOM-houders gratis. Originele 

kaarten tonen aan de kassa.     

Zie ook bericht hieronder. Info: 

http://www.rvk.nl/spoorwegmuse

um-toont-tentoonstelling-unieke-

indische-spoorcollectie/  

 

10 augustus en 19 september 

2017: Lezingen met beeldpre-

sentatie. In het kader van de 

Tentoonstelling: ‘Spoorwegen in 

Indië’ zal Henk Hovinga een 

tweetal lezingen geven over de 

Pakan-Baroe Spoorweg. Hovinga 

leverde onder andere materiaal 

aan voor deze tentoonstelling. 

Meer info over deze lezingen kunt 

u verwachten in onze volgende 

editie. Maar noteert u deze data 

alvast in uw agenda. Zie ook de 

website: http://pakanbaroe.my-

free.website/  

 
Help NICC Magazine aan 

nieuwe  abonnees   
Verras uw familielid, vriend, 

kennis of collega met een 

GRATIS ABONNEMENT 
info@indisch-centrum-denhaag.nl

reserveren@werftheater.nl
sinar.projects@gmail.com
http://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2017/setan-jawa/
http://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2017/setan-jawa/
http://www.rvk.nl/spoorwegmuseum-toont-tentoonstelling-unieke-indische-spoorcollectie/
http://www.rvk.nl/spoorwegmuseum-toont-tentoonstelling-unieke-indische-spoorcollectie/
http://www.rvk.nl/spoorwegmuseum-toont-tentoonstelling-unieke-indische-spoorcollectie/
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://pakanbaroe.my-free.website/
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Reparatie, onderdelen, accessoires en batterijen voor al uw elektronische apparatuur.   http://www.mobipc.nl/onderdelen 

 

Pasar Kalender  2017                                                     (update: 1 mei 2017)                       

Januari                                                                                               

14, 15: Steenwijk  http://www.istemewa-events.nl                  

26, 27, 28:  Breda  http://www.winkelcentrumhogevucht.nl 

Februari                                                                                                                                                        

18 t/m 26: Amsterdam  www.woutnijlandevenementen.nl  

Maart                                                                                                                                                                                                                                                     

4, 5: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                         

10, 11, 12: Zwolle  http://www.istemewa-events.nl            

19: Kallenkote (Steenwijk)  www.tamanindonesia.nl.                     

24, 25, 26: Arnhem  www.stellarevents.nl.                                                        

31: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.                                                                                           

April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1, 2: Apeldoorn  www.pasarfestival.nl.                                   

15, 16, 17: Rotterdam   http://www.istemewa-events.nl    

21, 22, 23: Nieuwegein  www.stichtingstellar.nl                   

28, 29, 30:  Brussel – BE  http://www.istemewa-events.nl 

30: Zutphen   www.pasaroostwest.nl                                                                             

Mei                                                                                                                                                                                           

1: Brussel – BE  http://www.istemewa-events.nl                    

5, 6, 7: Hasselt – BE   http://www.istemewa-events.nl                

6, 7: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl            

5, 6, 7: Geleen   www.pasarfestival.nl.                                       

20, 21: Landgoed Nienoord (Leek)   www.stichtingstellar.nl  

25 t/m 28: Antwerpen – BE  http://www.istemewa-events.nl 

25 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl                             

Juni                                                                                                          

1 t/m 5: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.nl              

3, 4, 5: Den Helder  www.stichtingstellar.nl                            

9, 10, 11: Purmerend   http://www.istemewa-events.nl      

16, 17, 18: Goes   http://www.istemewa-events.nl               

17: Wageningen   http://www.zinzia.nl.                                  

17, 18: Kallenkote (Steenwijk)   www.taman-indonesia.nl                                                     

23, 24, 25: Leeuwarden   www.stichtingstellar.nl                

30: Zeist   http://www.istemewa-events.nl 
 

Juli                                                                                                        

1, 2: Zeist  http://www.istemewa-events.nl                                 

7, 8, 9: Eindhoven  www.stichtingstellar.nl                             

????: Breda  www.raffyzorg.nl                                                        

8, 9: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl              

14, 15, 16: Groningen  www.pasarfestival.nl                            

22, 23: Emmeloord  http://www.istemewa-events.nl                     

28, 29, 30: Oostende – BE  http://www.istemewa-events.nl 

Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13 t/m 16: Dordrecht  http://www.istemewa-events.nl      

17: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl                                

18, 19, 20: Tilburg   www.stichtingstellar.nl                           

26, 27: Almere  www.indischefeestavond.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

September                                                                                                                                                                         

8, 9, 10: Assen  www.pasarfestival.nl.                                     

15, 16, 17: Middelburg   www.stichtingstellar.nl                                                                                         

16, 17: Kallenkote  www.taman-indonesia.nl                                                                                                                                                                         

21 t/m 24: Alphen a/d Rijn  http://www.istemewa-events.nl  

29, 30: Enschede  www.pasarfestival.nl                                  

30: Maastricht  http://www.istemewa-events.nl 

Oktober                                                                                                                    

1: Enschede  www.pasarfestival.nl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6, 7, 8: (nieuwe locatie)  http://www.istemewa-events.nl  

20, 21, 22: Nijmegen  www.pasarfestival.nl.                          

28, 29: Leek  www.stichtingstellar.nl  

November                                                                                                       

11, 12: Rijswijk  www.pasarmalamrijswijk.nl                         

????: Den Haag   http://www.manggarmegar.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

December                                                                                                                                              

23 dec. t/m 7 jan.: (behalve 1
e
 Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 

Arnhem,  Burgers Zoo  http://www.istemewa-events.nl  

Ziet u nog een foutje in deze lijst of heeft u een 

aanvulling of aan-/afmelding?   Mail  het ons.                                      

Uw pasar aanmelden voor deze lijst  ?       #        info@indisch-centrum-denhaag.nl 

ook kleine particuliere en verenigings pasars welkom (ter beoordeling door de redactie)  
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Rabobank IBAN:  NL39 RABO 0129 216 836           
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Herdenkingssymbool Melati 

De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool                                          

dat u onder andere kunt dragen op 15 augustus.  

                                    

Prijs: per stuk : € 3,00; per 5 stuks: € 12,50; per 10 stuks: € 25,00  

De prijzen zijn incl. administratie- en verzendkosten (Nederland) 

Bestellen:   http://webshop.indieherdenking.nl/nl/ 
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Wilt u  familie, vrienden  of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken?  Gebruikt u dan dit formulier 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9.5 

                                                                                       e-mail  adressenlijst                

 N A A M e – M A I L    A D R E S 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’ en versturen naar e-mail:   info@indisch-centrum-denhaag.nl  of printen                                                                                                      

en versturen per post (voldoende frankeren) naar:   Administratie  NICC  Magazine    #     Newtonstraat 660     #     2562 LA Den Haag 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl

