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Van de redactie           
In dit nummer aandacht voor de 

vele nep-accounts over West-

Papua, die op de sociale media 

rouleren. Dan een herdenking van 

de bevrijdingsactie van Jack Boer; 

worden kanttekeningen geplaatst 

bij het grote dekolonisatie-onder-

zoek. Verder een artikel over oud-

SS-ers, die werden ingezet in de 

Politionele Acties in Indië. En dan 

wordt er weer een poging gedaan 

om de Indische gemeenschap aan 

een eigen omroep te helpen, 

Omroep Bersama. U kunt nu lid 

worden en voor 31 december de 

50.000 leden behaald, dan kunnen 

ze volgend seizoen starten. Dan 

een indringend artikel van onze 

vaste redacteur/auteur Han Dehne 

over wat er werkelijk gebeurde 

tijdens en na de repatriëring naar 

Nederland en waarvan de meeste 

Nederlanders geen weet hebben.  

En nog veel meer interessante 

artikelen, waarmee de redactie u 

weer veel leesplezier wenst. 

 

Heeft  u  zelf een item, waarvan  

u denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt haar redactionele inhoud 

met alle plezier voor u open. 

info@indisch-centrum-denhaag.nl  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te ge-

bruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu bijna 10.000 

abonnees te brengen. Tevens 

willen wij een beroep doen op uw 

waardering als abonnee voor het 

zeer vele werk dat wij maandelijks 

aan NICC Magazine hebben. Houdt 

u in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter 

niet betekent dat wij geen kosten    

hebben.  Juist  in  deze  tijden  is 

    

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine.  

 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 216 836  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine.  

Mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.   

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 
 

 

Nep accounts op sociale media over Papua 
Door:  Rudy Bouma* 

Een zogeheten botleger verspreidt 

propaganda over West-Papua op 

Twitter, Facebook, Instagram en 

YouTube. Het gaat om meer dan 

vierhonderd nepaccounts die op 

de sociale media berichten posten 

in het Nederlands, Duits, Engels 

en Indonesisch. 

"In bijna elk bericht hameren ze 

erop dat West-Papua niet onaf-

hankelijk mag worden. In plaats 

daarvan wijzen ze op speciale 

autonomie voor de provincie", 

zegt docent brongebruik Peter 

Burger van de Universiteit van 

Leiden, die de nepaccounts ont-

dekte. 

West-Papua strijdt al een halve 

eeuw voor onafhankelijkheid van 

Indonesië, maar de Indonesische 

regering stuurt aan op een 

verlenging van de autonomiewet 

in 2021. De regering echter slaat 

protesten van Papua's hard neer. 

Volgens nepnieuws deskundige 

Burger zijn de bots het eerste 

zichtbare bewijs in ons land van 

duidelijk gecoördineerde, politieke 

beïnvloeding vanuit het buitenland 

waarbij Nederlandstalige berichten 

worden ingezet. Minister Kajsa 

Ollongren waarschuwt al langer 

voor zulke campagnes op sociale 

mediaplatforms, maar noemde als 

voorbeeld slechts een Russische 

nepnieuwssite die desinformatie 

verspreidde over MH17. 

Het onderzoekscollectief Bellingcat 

vond vorig jaar ook al een soort-

gelijk Indonesisch botleger, dat 

voornamelijk berichten in de 

Engelse en Indonesische taal 

verspreidde. De nepaccounts 

werden toen verwijderd door de 

sociale mediaplatformen. Maar 

deze nieuwe heimelijke beïnvloe-

dings-campagne was door de 

techreuzen nog niet gedetecteerd. 

Nep accounts met 

nepfoto's 

Van de vierhonderd accounts is 

grofweg de helft actief op Twitter. 

Van de profielfoto's die bij de 

accounts horen, blijken 35 foto's - 

uit een sample van honderd foto's 

- door computers te zijn samen-

gesteld, constateert het Amster-

damse bedrijf 3DUniversum. De 

mensen op de foto's bestaan dus 

niet. Zulke nepfoto's zijn een 

relatief nieuw fenomeen. 

De mensen op de profielfoto's 

ogen westers, maar het blijkt dat 

zo'n 70 procent van de tweets 

wordt verstuurd  vanaf  servers in  

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2302722-nederlandse-regering-heeft-morele-verplichting-west-papoea-te-helpen.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2302722-nederlandse-regering-heeft-morele-verplichting-west-papoea-te-helpen.html
https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2019/10/11/investigating-information-operations-in-west-papua-a-digital-forensic-case-study-of-cross-platform-network-analysis/
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Papoea en andere delen van 

Indonesië. En als je kijkt naar de 

statistieken, dan stort het aantal 

tweets volledig in als het in 

Indonesië nacht is. 

"Ik kan maar één partij bedenken 

die baat heeft bij dit soort 

boodschappen en dat is de 

Indonesische regering", zegt de 

activist Raki Ap. Hij strijdt vanuit 

Nederland voor een onafhankelijk 

West-Papoea en noemt hij de 

berichten van het botleger zeer 

"schokkend en brutaal". 

De Indonesische ambassade heeft 

– ondanks herhaaldelijk verzoek – 

niet gereageerd. 

Botleger in kaart gebracht 

Nieuwsuur liet het botleger op 

Twitter in kaart brengen door de 

Universiteit van Amsterdam. De 

meeste accounts zijn gecreëerd 

sinds juni. De accounts hebben 

bijna 45.000 tweets geplaatst, 

waarvan 12.000 in het Neder-

lands. Daarmee is de impact van 

het botleger gering te noemen. 

Twitter heeft inmiddels ongeveer 

de helft van de nepaccounts dit 

weekend verwijderd, na erop te 

zijn gewezen door Nieuwsuur. 

Inmiddels blijken er echter weer 

tientallen nieuwe nepaccounts     

te zijn gecreëerd. Het platform 

houdt een bibliotheek bij van     

de beïnvloedingscampagnes door 

naties. 

Facebook heeft de door Nieuwsuur 

aangedragen voorbeelden verwij-

derd en nog drie andere accounts 

die het platform zelf nog heeft 

gevonden. "We hebben actie 

ondernomen tegen een aantal 

accounts die in overtreding van 

ons beleid zijn", zegt een 

woordvoerder. Facebook is nog 

bezig met verder onderzoek. 

Meer dan 150 botaccounts op 

Facebook en Instagram zijn echter 

niet door het platform zelf 

gedetecteerd. Inmiddels heeft 

men alle botaccounts in dit over-

zicht opgespoord en verwijderd. 

YouTube zegt in een reactie dat  

de moderatoren van het platform 

de video's die door de nep-

accounts zijn geplaatst nog aan 

het onderzoeken zijn. "Wij zullen 

gepaste actie nemen wanneer we 

een overtreding van YouTube's 

regels constateren." 

*) NOS Nieuwsuur  

 

_______________________________ 

 

Herdenking bevrijdingsoperatie Jack Boer 
 

Op 10 november 1945 – deze 

maand dus exact  74 jaar geleden 

– bevrijdde Jack Boer op specta-

culaire wijze 2384 ten dode op-

geschreven Nederlanders uit de 

beruchte Werfstraatgevangenis   

in Soerabaja.  

 

De Nederlanders werden daar 

gegijzeld door Indonesische ter-

roristen, die op het punt stonden 

om de Nederlanders te vergiftigen 

en hen vervolgens levend te 

verbranden. 

 

Alhoewel Boer kapitein was bij het 

Koninklijk Nederlandsch-Indische 

Leger moest hij zijn huzarenstuk 

noodgedwongen uitvoeren in een 

Engels uniform. Boer werd daarbij 

geassisteerd door 10 Engelse 

Gurkhas en wist daarmee de 

Indonesische overmacht op mira-

culeuze wijze te trotseren. In 

totaal sneuvelde 1 Gurkha bij de 

reddingsoperatie.  

 

Alle Nederlanders overleefden    

de operatie. Om onverklaarbare 

redenen hebben Boer en zijn 

peloton nooit erkenning gekregen 

van de Nederlandse overheid voor 

de operatie en getoonde moed. 

Voor Indisch Nederland is Boer 

echter een held. 

 

De bevrijdingsactie vond plaats 

gedurende de Bersiap, dat Maleis 

is voor “Wees paraat” of “Geef 

acht!” daarmee doelend op de 

uiterst gewelddadige periode, die 

volgde op het beëindigen van de 

Japanse bezetting van Neder-

lands-Indië tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.                        

Gedurende de Bersiap-periode  

zijn vele tienduizenden (Indische) 

Nederlanders op gruwelijke wijze 

gemarteld, verkracht en vermoord 

door Indonesiërs, vanwege hun 

Nederlandse cq. Europese etni-

citeit. Ook Chinezen, Molukkers  

en andere etnische minderheden 

waren de klos, omdat zij werden 

verdacht Nederlandsgezind te zijn. 

 

Het exacte aantal Nederlandse 

slachtoffers dat tijdens de Bersiap 

is gevallen is tot op de dag van 

vandaag onduidelijk.  

De schattingen variëren tussen   

de 15.000 en 30.000 doden en 

15.000 vermisten. In tegenstelling 

tot Nederland heeft Indonesië 

nooit kritisch gereflecteerd op de 

door haar onderdanen gepleegde 

misdaden jegens weerloze Neder-

landse burgers.  

Federatie Indische Nederlanders 

(FIN) heeft Indonesië daarom al 

eerder opgeroepen om alsnog 

erkenning en excuses aan te 

bieden aan Nederland. Indonesië 

weigert dit tot op de dag van 

vandaag. 

Video: 

https://www.facebook.com/Federa

tieIndoOfficial/posts/41718537562

3686 

 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/info-ops-disclosure-data-september-2019.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mk_X4H3g2FynsHt0wNxq4OJ81fUQ_Ak5yxSCStjej0E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mk_X4H3g2FynsHt0wNxq4OJ81fUQ_Ak5yxSCStjej0E/edit#gid=0
https://www.facebook.com/FederatieIndoOfficial/posts/417185375623686
https://www.facebook.com/FederatieIndoOfficial/posts/417185375623686
https://www.facebook.com/FederatieIndoOfficial/posts/417185375623686
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Indonesiërs hanteerden 

onmenselijke straffen 

tijdens Bersiap 
 

Tijdens de  Bersiap  hanteerden 

Indonesiërs onmenselijke straffen, 

zoals de 'zonnekuur', in hun zoge-

naamde 'beschermingskampen'. 

Joz Bruggeman overleefde zo'n 

kamp en hij vertelt over de 

onmenselijke straffen die daar 

werden toegepast. Bij een zoge-

naamde “zonnekuur” werd iemand 

die iets gedaan had dat volgens de 

revolutionaire milities niet mocht, 

rechtopstaand midden in de volle 

tropenzon gezet, waarbij hij niet 

van zijn plaats mocht komen, 

vaak urenlang tot zonsondergang. 

Deze straf werd niet alleen 

toegepast bij mannen, maar ook 

bij vrouwen en zelfs bij kinderen. 

Medegevangenen die het lef 

hadden om hen te helpen, 

ondergingen dezelfde straf.  

 

Het relaas van Bruggeman is 

actueler dan ooit door het om-

streden Indië-onderzoek van het 

KITLV, NIMH en NIOD, die de 

Bersiap-periode bagatelliseren 

door te spreken van "veel ondui-

delijkheden en mythes".  

Het onderzoek doet dan ook 

menige wenkbrauw fronsen in    

de Nederlands-Indische gemeen-

schap; een gemeenschap gete-

kend door de verschrikking uit de 

Bersiap.  

 

Jack Boer 

 

De Bersiap is Maleis voor “Wees 

paraat” of “Geef acht!” en doelt op 

de uiterst gewelddadige periode, 

die volgde op de Japanse be-

zetting van Nederlands-Indië 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Gedurende de Bersiap zijn  

tienduizenden (Indische) Neder-

landers op gruwelijke wijze ge-

marteld, verkracht en vermoord 

door Indonesiërs, vanwege hun 

Nederlandse c.q. Europese etnici-

teit. Ook Chinezen, Molukkers en 

andere etnische minderheden 

waren de klos, omdat zij werden 

verdacht Nederlandsgezind te zijn. 

Het exacte aantal Nederlandse 

slachtoffers dat tijdens de Bersiap 

is gevallen is tot op de dag van 

vandaag onduidelijk.  

De schattingen variëren tussen de 

15.000 en 30.000 doden en meer 

dan 15.000 vermisten. 

 

Dit verhaal is mede mogelijk 

gemaakt door het Ministerie van 

VWS vanuit de subsidieregeling 

'Collectieve erkenning van Indisch 

en Moluks Nederland' en onder-

deel van het oral history-project 

van FIN, met als titel ‘Nederland in 

de Indische archipel. Getuigen aan 

het woord’. Lopende het project 

zal een selectie van het opge-

nomen beeldmateriaal online be-

schikbaar worden gesteld.  

Alle individuele verhalen zullen 

uiteindelijk worden gebundeld tot 

een documentaire. Indien u ook 

aan dit project wilt deelnemen 

kunt u zich hier aanmelden: 

http://www.federatie-indo.nl/aan 

melden-oral-history-project/ 
Bron: Federatie Indische 

Nederlanders (FIN) 

 

  

 

___________________ 
 

 

Kanttekeningen bij het lopende dekolonisatie 
onderzoek                                                                                                                      Door:  Hans Moll* 

 
Het dekolonisatie onderzoek 

zoals dat zijn neerslag lijkt te 
krijgen is te eenzijdig en ver-

tegenwoordigt nu primair een 

ideologische mening. 

 
Oktober was de maand van de 

geschiedenis en dit jaar was het 

thema Oost-West. In het kader 

van dit thema paste het om 

kanttekeningen te zetten bij het 

lopende dekolonisatie onderzoek. 

Er komt namelijk een nieuwe 

geschiedschrijving over de periode 

1945-1950 in Nederlands-Indië op 

ons af, en die nieuwe geschiedenis 

zal de komende decennia be-

palend zijn voor ons zelfbeeld als 

natie. 

Dat onderzoek loopt onder de 

titel: Onafhankelijkheid, dekoloni-

satie, geweld en oorlog in Indo-

nesië, 1945-1950.  

Drie gerenommeerde instituten 

werken samen: het Koninklijk 

Instituut voor Taal-, Land- en 

Volkenkunde (KITLV), het Neder-

lands Instituut voor Militaire 

Historie (NIMH) en het NIOD 

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust 

en Genocidestudies. 

Op grond van de bevindingen van 

dat gezamenlijke onderzoek zal 

een publieksboek worden samen-

gesteld. Het boek, dat in de loop 

van 2021-22 af moet zijn, zal 

gelden als het laatste wetenschap-

pelijke woord over dit onderwerp 

en zal de basis gaan vormen voor 

het onderwijs over de dekolo-

nisatie. 

http://www.federatie-indo.nl/aanmelden-oral-history-project/?fbclid=IwAR2OfKBPGuVv99OrTcU1w_TA2jjcxsSW6M-clcAt3WZ3py8-1PNShtyOA5o
http://www.federatie-indo.nl/aanmelden-oral-history-project/?fbclid=IwAR2OfKBPGuVv99OrTcU1w_TA2jjcxsSW6M-clcAt3WZ3py8-1PNShtyOA5o
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Natuurlijk is het toe te juichen  

dat naar de bloedige kanten van 

de dekolonisatie wordt gekeken. 

Rawagede of de Zuid-Celebes 

affaire met kapitein Westerling 

zijn in kleine kring bekend als 

voorbeelden van excessief geweld. 

Ik laat hier even in het midden 

hoe ik over deze zaken denk, 

maar onderzoek naar echte of 

vermeende oorlogsmisdaden zijn 

altijd toe te juichen. 

Zo’n onderzoek moet dan wel 

onbevooroordeeld en vooral ook 

met gepaste wetenschappelijke 

distantie worden verricht. En daar 

begint mijn vrees. De aanzet tot 

het dekolonisatie onderzoek is 

namelijk het proefschrift geweest 

van Rémy Limpach: De brandende 

kampongs van generaal Spoor. 

Generaal Simon Hendrik Spoor 

was de Nederlandse bevelhebber 

van de strijdkrachten in Neder-

lands-Indië ten tijde van de 

dekolonisatie.                       

Kampongs zijn kleine plattelands-

dorpen of stedelijke achterbuurten 

waarin de meerderheid van de 

inheemse bevolking leeft of leefde. 

Op het platteland zijn deze kam-

ponghuisjes van bamboe en 

palmbladeren opgetrokken. 

Spoor is volgens de titel van 

Limpachs boek verantwoordelijk 

voor het in brand steken van die 

kampongs. Stilzwijgend is hij dus 

schuldig aan een oorlogsmisdaad. 

Wie een overzicht bekijkt van 

reeds afgeronde onderzoeken ziet 

dat dat ook de teneur is van het 

dekolonisatie onderzoek: Neder-

land is schuldig aan oorlogs-

misdaden. 

Wat opvalt is dat één gedachte 

momenteel leidend is: Nederland 

stuurde strijdkrachten naar Indië 

om de vooroorlogse, koloniale 

verhoudingen te herstellen. 

Nederlandse troepen kregen te 

horen dat zij orde en rust in de 

archipel moesten herstellen, maar 

dat was Haagse propaganda. Zij 

moesten het onafhankelijkheids-

streven van de Indonesiërs on-

derdrukken. 

Daar moeten we even bij stilstaan. 

Want wie deze stelling helmaal 

serieus neemt, zegt eigenlijk: de 

militairen die in Indië hebben 

gevochten, zijn door hogerhand 

bedot. Die militairen dachten    

dat zij moesten voorkomen dat 

burgers werden ontvoerd, gemar-

teld en gedood.  

Maar in werkelijkheid moesten    

zij de vooroorlogse (Indisch)-

Nederlandse elite weer in het 

zadel helpen. Dat is in feite de 

regering in Den Haag ervan 

beschuldigen dat zij de Neder-

landse militairen hebben op-

gelicht. Voor die beschuldiging zou 

je bewijzen moeten aandragen. 

 

Een enkeling is bereid te erkennen 

dat er voorafgaand aan de opbouw 

van de troepenmacht sprake was 

van onrust en wanorde in de 

archipel. ‘Onrust en wanorde’ zijn 

een eufemistische omschrijving 

van een orgie van verkrachtingen 

en massaslachtingen – met bam-

boesperen en kapmessen – onder 

Indische-Nederlanders, Nederlan-

ders, Chinezen, Molukkers en   

van sympathie met Nederland 

verdachte Indonesiërs. 

Deze periode staat bekend als de 

Bersiap – Maleis voor ‘wees 

paraat’ (voor de vrijheidsstrijd). 

Het was een ware pogrom van 

inheemse milities en criminele 

bendes gericht tegen de running 

dogs van Nederland en de 

Nederland-minnende Indonesiërs. 

Het Nederlandse publiek is 

nauwelijks bekend met deze 

periode. Dat is merkwaardig als 

we naar de aard, maar ook naar 

de omvang van die pogroms 

kijken. Schattingen van het aantal 

doden lopen in de tienduizenden. 

Nemen wij alleen de slachtoffers 

onder de (Indische) Nederlanders 

dan is de ondergrens (NIOD) 

5.500 van de circa 300.000 in 

Indië levende landgenoten.  

Omgerekend zou dat in de 

Nederlandse situatie van 1945 

komen op een slachtofferaantal 

van circa 180.000 mensen. 

Het is moeilijk voorstelbaar dat 

een zo grote, demografische 

aderlating in Nederland buiten    

de geschiedenisboeken zou zijn 

gebleven. De Bersiap komt in het 

huidige onderwijsmateriaal echter 

niet voor. 

Als straks het dekolonisatie 

onderzoek een publieksboek heeft 

gebaard, zullen zeker de wan-

daden van het Nederlandse leger 

breed worden uitgemeten, maar – 

zo vrezen wij – niet of nauwelijks 

de wandaden gepleegd door 

Indonesische zijde. Slechts enkele 

onderzoekers nemen het hoofd-

stuk Bersiap voor hun rekening en 

het is zeer de vraag of zij een 

oorzakelijk verband zullen gaan 

schetsen tussen die woelingen en 

de Nederlandse, militaire acties. 

Wanneer, zoals wij vrezen, de 

Bersiap onderbelicht blijft, blijft   

in feite het optreden van de 

Nederlandse militairen in Indië 

even onbegrijpelijk als verwer-

pelijk.                                              

Dan is de dekolonisatieperiode  

het sluitstuk van het deplorabele 

tijdperk van het kolonialisme.  

Dan heeft Nederland inderdaad 

definitief niets groots verricht in 

Insulinde en is er nog meer glans 

afgepoetst van de Nederlandse 

geschiedenis. 

Dat is de geschiedenis die op ons 

afkomt. Als we ons dat tenminste 

laten aanpraten.  

*) Federatie Indo. 

 

 

 

______________________  

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/20288/kanttekening-bij-het-dekolonisatie-onderzoek
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Torenstraat 48a 
2513BS   Den Haag 

070-3642806     
_____________________________________________________________________________________ 
(advertentie) 

 

Foute Nederlanders in Indië 

Terwijl Prins Bernhard, als de 
bevelhebber van de Binnen-

landse Strijdkrachten, in sep-

tember 1944 nog had opge-

merkt dat de gevangengeno-
men Nederlandse Waffen-SS-

ers beter geëxecuteerd konden 

worden, kwam hij in 1946 bij 

minister van Oorlog Jo Meynen 

met het plan om deze lieden 
dienst te laten nemen bij de 

Koninklijke Landmacht om ze 

voor het herstel van het kolo-

niale gezag naar Nederlands-
Indië te sturen. 

Aangezien de Waffen-SS-ers nog 

steeds opgesloten zaten vanwege 

wandaden tijdens de oorlog zag 

minister Meynen aanvankelijk 

helemaal niets in het plan van    

de Prins, maar omdat Nederland 

steeds meer behoefte kreeg aan 

goed getrainde en ervaren front-

soldaten, die het op dat moment 

niet ter beschikking had, werd   

het toch maar in overweging 

genomen, mits ze geen lid waren 

geweest van de NSB. Dat blijkt uit 

regeringsdocumenten uit die tijd.  

In een memo aan minister-

president Schermerhorn (PVDA) 

werd het totaal van de door de 

Duitsers geoefende Nederlandse 

soldaten geschat op rond de 

30.000 man (Waffen-SS, NSKK en 

Kriegsmarine) en uit een rapport 

van het directoraat-generaal voor 

Bijzondere Rechtspleging uit 1946 

bleek dat er van werd uitgegaan 

dat wie tot de elitetroepen van   

de Waffen-SS hadden behoord,  

als bijzonder ervaren en goede 

militairen werden beschouwd om 

bij te dragen aan de strijd tegen 

de ‘Indonesische extremisten’. Na 

een training van enkele weken    

in het hanteren van geallieerde 

wapens konden ze onmiddellijk  

tot actie overgaan, aldus het 

rapport. 

Een paar maanden later maakten 

al tientallen Waffen-SS-ers, die 

een paar jaar daarvoor nog hun 

leven op het spel hadden gezet 

voor het in stand houden van 

Hitlers Derde Rijk, op Java al deel 

uit van een compagnie Grenadiers 

en Jagers dat onder bevel stond 

van luitenant-kolonel Taets van 

Amerongen.  

 

De voorzitter van het Veteranen-

instituut en historicus Gerrit Valk 

publiceerde zijn studie over de 

Nederlandse SS-ers die na de 

tweede wereldoorlog dienden in 

Nederlands Indië en Korea. 

De titel van deze studie is in 

boekvorm verschenen onder de 

titel “Vechten voor vijand en 

vaderland” 

Het is een studie waarvoor hij 

onder meer in het archief van de 

Bijzondere Rechtspleging dook. 

De aanleiding voor deze studie 

was een speurtocht naar ene 

Melchert Schuurman. Deze zang-

leider en componist voor de NSB 

en de WA had zich na de oorlog 

aangemeld om dienst te doen in 

Nederlands Indië. 

Valk maakt korte metten met 

allerlei vooronderstellingen en 

verhalen zoals het bestaan van 

strafbataljons die gevuld zouden 

zijn met oud-SS-ers of het idee 

dat de Nederlandse overheid  

actief oud-SS-ers aanwierf om in 

Nederlands Indië het zware werk 

op te knappen. 

Wel is duidelijk dat er inderdaad 

veel Nederlanders waren die voor 

de Duitsers hadden gediend en 

zeer bereid waren om in Indië te 

gaan vechten.  

De redenen hiervoor varieerden.  

Het leven in de Europese 

interneringskampen was geen 

pretje. Vooral jongens die op heel 

jeugdige leeftijd in Duitse dienst 

waren gegaan, werden vaak vrij-

gesteld van rechtsvervolging. 

De overheid riep deze jongens 

vervolgens gewoon op voor de 

dienstplicht. Weer anderen glipten 

door de screening of de mazen 

van de wet. Sommigen profiteer-

den van de administratieve chaos 

zo kort na de bevrijding. 

Natuurlijk blijft het een schatting, 

maar Valk komt uit op zeshonderd  
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tot duizend mannen met een Duits 

krijgsverleden die naar Nederlands 

Indië gingen. 

In hoeverre deze mannen oprecht 

spijt hadden, is lastig te zeggen. 

Een aantal was er ongetwijfeld 

trots op te hebben gediend in een 

keurkorps als de SS en zelfs in het 

ooit machtigste leger ter wereld. 

En begingen ook Nederlandse 

soldaten soms geen misdaden 

tijdens de dekolonisatieoorlog? 

Overtuigde nationaal socialisten 

lijken de meesten niet te zijn 

geweest, stelt Valk. 

Ze waren vaak nog erg jong, 

afkomstig uit gebroken gezinnen 

en verleid door de Duitse pro-

paganda.                                    

Niet meer dan eenderde kwam uit 

pro-Duitse gezinnen. Na de oorlog 

zochten ze opnieuw naar avontuur 

en de kameraadschap onder front-

soldaten. 

Deze studie vertelt nog veel meer 

en is voor geïnteresseerden zeker 

aan te bevelen. 

Een oud-SS-er, die tot 1949 op 

Java diende, heeft later opge-

merkt: “De werkplaats van de 

Militaire Transportdienst was exact 

een kopie van de werkplaats zoals 

ik die had meegemaakt in Jõhvi 

aan het Oostfront, hier ingericht 

door lui die het bij de Waffen-SS 

hadden geleerd”. 

Ook had hij in zijn tijd in Indië  

een aantal van zijn voormalige 

Oostfrontkameraden teruggezien. 

Hieronder de verklaring van de 

sergeant-KNIL Harry Hammelburg 

van de inlichtingendienst over de 

Waffen-SS-ers op West-Java. 

Het moet zo rond de Eerste 

Politionele Actie geweest zijn, dus 

juli/augustus 1947. Ik was als 

inlichtingenman van het KNIL 

gedetacheerd bij de Grenadiers en 

Jagers in Tjibadak. Het was een 

onderdeel van de 7-December 

Divisie. Op een ochtend zag ik een 

groep militairen gymnastiek-

oefeningen doen. Er viel mij iets 

gek op: onder hun oksel hadden 

ze allemaal een lelijk litteken. Ik 

vroeg aan één van die mannen 

wat dat was. Hij vertelde mij dat 

op die plek ooit een bloedgroep 

was getatoeëerd. Op mijn vraag 

waarom hij en zijn maats zo’n 

belangrijk gegeven hadden laten 

wegsnijden ging hij niet in. 

  

Een onderofficier die bij die groep 

hoorde gaf bij navraag een 

duidelijker antwoord: “Weet je dat 

niet?” zei hij verbaasd. “Dat zijn 

voormalige leden van de Waffen-

SS. Daar was het verplicht je 

bloedgroep onder je oksel te   

laten tatoeëren. Ze zijn bij ons 

ingedeeld, maar er zitten er nog 

meer bij andere onderdelen. Ze 

doen hier dienst in plaats van hun 

straf uit te zitten”, zei de man 

zonder enige terughoudendheid.  

Bij de hoogste baas van de 

eenheid waar ik de ex-SS-ers    

had ontdekt, overste Taets van 

Amerongen, wekte ik grote woede 

op toen ik om opheldering vroeg: 

“Daar heb je niets mee te maken. 

Weg wezen!”, zei hij.  

Maar ik liet het er niet bij zitten en 

gelastte de marechaussee een 

onderzoek in te stellen en kreeg 

een bevestiging dat het hier 

inderdaad om voormalige leden 

van de Waffen-SS ging. Enkele 

weken later moest ik op de 

Generale Staf zijn in Batavia. Daar 

ontmoette ik kolonel Thomson, de 

rechterhand van generaal Spoor. 

Ook hij bevestigde het verhaal, 

maar liet daar onmiddellijk op 

volgen: “We kunnen hier niets aan 

doen. Dit is opdracht van Den 

Haag”. Hetzelfde antwoord dat de 

marechaussee mij had gegeven. 

Harry Hammelburg 

Inlichtingendienst NEFIS 
 

Opmerking: Hammelburg, wiens 

Joodse familieleden tijdens de 

oorlog in Europa allemaal zijn 

omgekomen, was in maart 1942 

op Java door de Japanners 

krijgsgevangen gemaakt heeft 

daarna ternauwernood het vege 

lijf weten te redden bij het werk 

aan de beruchte Birma-spoorweg. 

 

  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse regering               

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag  

Bankrek. nr. NL84 INGB 0088 3644 67  t.n.v. Indisch Platform                                                                                                                                  
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Indische Omroep Bersama i.o. 

Het wordt tijd voor een nationale 

omroep van de gehele Neder-

lands-Indische gemeenschap voor 

heel Nederland. Door de vaak 

geroemde voorbeeldige integratie 

van de eerste generatie is het 

culturele erfgoed en de daarbij 

behorende geschiedenis vaak niet 

doorgegeven aan de derde en 

vierde generatie. Daarnaast is de 

aandacht in het onderwijs voor dit 

erfgoed en deze geschiedenis 

beperkt. Hierdoor is de aanwe-

zigheid in de landelijke media 

bijna niet aanwezig of gelimiteerd 

tot 1 of 2 onderwerpen.  

 

 
 

Onbekend maakt onbemind. 

Onbekend leidt ertoe dat het 

culturele erfgoed straks alleen in 

musea te bewonderen is, ondanks 

dat deze Nederlands-Indische ge-

meenschap inmiddels is aan-

gegroeid tot bijna 2 miljoen 

mensen. Ook ontbreekt hierdoor 

de mogelijkheid om je als derde 

en vierde generatie te identifi-

ceren en interesseren voor het 

culturele erfgoed en de geschie-

denis van je grootouders.  

Daarnaast blijft de kennis bij de 

rest van Nederland beperkt tot 

rijsttafel, sambal en ketjap. 

 

Een erfgoed en geschiedenis die 

onderdeel uitmaken van het 

Nederlandse erfgoed en de Neder-

landse geschiedenis. Doordat de 

eerste generatie steeds kleiner 

wordt, dreigt dit rijke erfgoed te 

verdwijnen. Eens in de vijf jaar 

kunnen nieuwe omroeporganisa-

ties een aspirant status aan-

vragen. Iets wat Max en BNN in 

het verleden succesvol gedaan 

hebben. 

Wekelijks aandacht op tv, radio en 

internet zal ervoor zorgen dat het 

Nederlands-Indische culturele erf-

goed kan blijven bestaan. 

 

Samen, niet alleen met alle 

diverse groeperingen uit deze 

Nederlands-Indische gemeen-

schap. Of u nu een Nederlander 

bent met een Indische, Molukse, 

totok, Peranakan-Chinese, een 

Toegoenese, Belanda Hitam, 

Papoea, Joods-Indische, Javaans-

Surnaams of een Indonesische 

achtergrond. Samen, met de rest 

van Nederland die nog onbekend 

zijn met dit deel van hun erfgoed 

en geschiedenis. Het woord 

Bersama betekent: Samen.  

 

Omroep Bersama is een culturele 

omroepvereniging. Dus niet zoals 

sommige andere verenigingen 

politiek of religieus gericht. 

Bersama wil op een moderne 

manier programma’s maken die 

voor heel Nederland interessant 

zijn. Niet alleen op gebied van 

muziek, eten en reizen. Niet alleen 

over boeken, tentoonstellingen, 

films, documentaires en toneel-

stukken. Maar altijd vanuit een 

persoonlijk verhaal en vol met de 

rijke en diverse cultuur en ge-

schiedenis. Een thuis voor alle 

verhalen, vanuit alle perspec-

tieven. Zonder te polariseren. Niet 

zwart en niet wit. Met respect voor 

de verschillen maar met nadruk op 

de overeenkomsten. 

 

 
 

Om een aspirant status te 

verkrijgen zijn per 31 december 

50.000 leden nodig die in 

Nederland wonen. Met eenmalige 

bijdrage van € 5,72 kan dit onder-

belichte maar wel rijke deel van 

het Nederlandse erfgoed gered 

worden. Tevens zijn er zoveel 

mogelijk steunbetuigingen nodig 

van  stichtingen en organisaties, 

platforms en verenigingen die 

actief zijn op het gebied van de 

Nederlands-Indische gemeen-

schap.                                    

Ook persoonlijke aanbevelingen 

aan eventuele achterban, familie 

en vrienden zijn welkom. 

Haast is geboden. Niet morgen 

maar vandaag nog. 

 

Omroep Bersama.                       

Ook jouw erfgoed! 

Directeuren: 

Nadadja Kemper & San Fu Maltha 

 

Word lid voor slechts € 5,72:  

https://www.omroepbersama.nl/a

anmelden 

Volg ons op  Facebook, Instagram 

en Twitter.  

_______________________________ 

 
 

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië 
In  “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen, 

gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.        

De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina.                                 

De LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief vindt u HIER. 

 

Verras uw familielid, vriend(in), kennis of collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE          

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

https://www.facebook.com/omroepbersama
https://www.instagram.com/omroepbersama/
https://twitter.com/OmroepBersama
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl


 

9 

Stichting Gastdocenten WO II Zuidoost Azië 

In 1988 werd de stichting op-

gericht met het doel op scholen   

te vertellen wat er in voormalig 

Nederlands-Indië gebeurde tijdens 

de Tweede Wereldoorlog.  

Leerlingen in het basis- en het 

voortgezet onderwijs worden goed 

geïnformeerd over de bezetting in 

Nederland vooral de deportatie 

van de Joodse gemeenschap, de 

onderduikers en de Hongerwinter 

krijgen alle aandacht. Maar wat in 

het verre Indië met 60 miljoen 

inwoners van het Koninkrijk der 

Nederlanden gebeurd is, haalt 

amper de geschiedenisboeken. 

Ook de docenten krijgen in hun 

opleiding geen kennis mee over  

de jaren 1942-1945. Algemeen 

wordt de capitulatie van Duitsland 

gezien als het einde van de 

Tweede Wereldoorlog, terwijl pas 

op 15 augustus 1945 met de 

capitulatie van Japan het echte 

einde kwam!  

Gastdocent Thea Meulders voor de 

klas (Foto: HCNieuws.nl) 

Vanaf 1988 heeft het bestuur zich 

ingezet voor betere voorlichting  

op scholen en bij andere gele-

genheden. Een aantal vrijwilligers 

verspreid over het land heeft tot 

nu toe vele generaties scholieren 

verteld over wat hen persoonlijk 

was overkomen in en buiten de 

kampen. Na een interne opleiding 

met   adviezen   om   hun   verhaal 

structuur te geven, bezoeken deze 

ervaringsdeskundigen de scholen 

en vertellen over discriminatie, 

racisme en de zware leefomstan-

digheden: de honger, het gebrek 

aan medische zorg, de onzeker-  

 

heid over andere familieleden     

en in het algemeen het gebrek 

aan informatie en contact met de 

buitenwereld, het strenge regime 

van buigen en straffen. In deze 

tijd van het covid-19 virus zijn de 

ervaringen van de ‘kinderen van 

toen’ heel goed in te passen in de 

recente ervaringen van scholieren. 

Al een aantal jaren worden ook       

de kinderen van de 2e generatie        

(geboren na 15 augustus 1945) 

opgeleid als gastdocent. Nu die 

eerste generatie langzamerhand 

verdwijnt, wordt die aanvulling 

eens zo belangrijk.  

Website www.gastdocenten.com  

is enkele jaren geleden drastisch 

aangepast om een groter publiek 

te bereiken voor de aanvraag van 

gastlessen door onze intern op-

geleide gastdocenten. Ieder van 

ons vertelt het eigen verhaal over 

zijn/haar ervaringen tijdens de 

Japanse bezetting van 1942–1945 

in voormalig Nederlands-Indië. De 

stichting heeft een beperkt budget 

en werkt puur met vrijwilligers die 

allemaal een band hebben met dat 

land.  

Thea Meulders: “Een paar jaar 

geleden  via  een  project  van   het 

Nationaal Comité voor een ge-

zamenlijke website voor het aan-

vragen van gastlessen ben  ik  in  

contact gekomen  met  Veteranen. 

Van het één kwam het ander en 

bezoek  ik nu ook de “Veteranen  

Ontmoeting  Haarlemmermeer”. Ik 

noem mij in hun gezelschap een 

veteraan aan de andere kant van 

de linie. In die gesprekken bleek 

dat er veel overeenkomsten zijn in 

de oorlogservaringen en dat het 

zo ontzettend belangrijk is om er 

over te vertellen. Daarom grijp ik 

ook elke mogelijkheid aan om de 

periode van de Japanse bezetting 

meer aandacht te geven.  

Het koloniale tijdperk en de perio-

de van de dekolonisatie krijgen 

ALLE aandacht.                                   

De 60 miljoen ingezetenen van 

het Koninkrijk der Nederlanden 

tijdens WO II in Zuidoost-Azië 

krijgen amper gehoor. Het gaat 

NIET om mij maar om ons aller 

geschiedenis  en dan  moet het 

balletje gewoon gaan rollen”. 

(Advertentie op volgende pagina)  

Thea Meulders: Het is belangrijk 

om het te blijven vertellen (Foto: 

Haarlems Dagblad) 

Mocht u zelf overwegen om ook 

gastdocent te worden, kunt u 

altijd contact opnemen met:  
 

Thea  H. Meulders, Penningmeester 

Tel 0252 674071 

t.meulders@quicknet.nl 

www.gastdocenten.com 

_______________________________ 

 

Wilt u blijk geven van               
uw waardering                                

voor NICC Magazine en het             

vele werk dat wij hiervoor 

maandelijks verrichten?                  

Maakt u dan een             
vrijwillige donatie                    

over op ons  

bankrekeningnummer                     

NL39 RABO 0129 2168 36                

t.n.v. NICC te Den Haag.                

Dankzij uw vrijwillige 
donatie kan NICC Magazine                          

voor iedereen                                 

GRATIS                                           

blijven. Dank u wel. 

http://www.gastdocenten.com/
mailto:t.meulders@quicknet.nl
http://www.gastdocenten.com/
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Onze huidige webmaster moet om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen  

STICHTING GASTDOCENTEN WO II ZUIDOOST-AZIË 
Zoekt daarom dringend op korte termijn een  

WEBMASTER 
 

Functieomschrijving 
Moet goed met WORDPRESS overweg kunnen 
Ervaring met SEO en Sociale Media campagnes 

Ervaring in SALES is een pré 
  

Toelatingsvoorwaarden 
Moet goed passen in het team 
Wijs maar jong van geest zijn 

Zelfstandig kunnen werken en initiatief tonen 
 

Taakomschrijving 
Onderhoud en bijhouden van de actualiteit van de website: 

www.gastdocenten.com 
 

Honorering 
Vrijwilligerswerk met vergoeding 

 

Nadere informatie 
Thea Meulders,  penningmeester 

t.meulders@quicknet.nl   of  Tel: 0252 674071 
 

  
 

Oprichting Mazelen Monument  
 

De Stichting Oorlogsverhalen heeft 

zich achter het initiatief geschaard 

om te komen tot een monument 

voor de kinderen, die aan boord 

van de Nieuw-Amsterdam en de 

Oranje bij de repatriëring uit 

Nederlands-Indië eind 1945 het 

slachtoffer werden van de op       

de beide schepen uitgebroken 

mazelenepidemie. 

 

 

Epidemie 

Als kind kreeg Henriëtte van 

Raalte-Geel zelf ook mazelen aan 

boord van de Nieuw Amsterdam. 

Ze overleefde het, anderen niet. 

Ze heeft het initiatief genomen 

om, ter nagedachtenis van de 

kinderen die aan de mazelen 

stierven bij en na de repatriëring 

uit Indië, een monument op        

te richten: "Het is een vergeten 

groep jonge oorlogsslachtoffers, 

waar nauwelijks aandacht voor is.  

In de archieven is er heel weinig 

over terug te vinden. Ik was zelf 

met mijn ouders en zusjes als 5-

jarige repatriant aan boord van de 

Nieuw Amsterdam en heb daar 

ook de mazelen gehad. Ik heb   

het overleefd, maar veel andere 

leeftijdsgenootjes helaas niet.  

Ik ben getuige geweest hoe over-

leden kinderen een zeemansgraf 

kregen, omdat er onvoldoende 

koelruimte aan boord was voor de 

bijna 140 jonge slachtoffertjes.  

Met het op te richten monument 

wil ik ze uit de anonimiteit halen 

en de erkenning geven die ze 

verdienen", aldus Henriëtte. 

 

http://www.gastdocenten.com/
mailto:t.meulders@quicknet.nl
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Video-reportage 

De Stichting Oorlogsverhalen 

interviewde Henriëtte van Raalte 

voor hun website 

www.oorlogsverhalen.com.  

Daarbij kwam het idee voor het 

monument ter sprake.  

(klik hier >> voor de video).  

De Stichting heeft daarop actieve 

hulp toegezegd bij het realiseren 

van dit plan. 

Inmiddels is er al een potentiële 

locatie voor het monument gevon-

den, waarover met de eigenaren 

wordt overlegd. 

Wilt u het initiatief ondersteunen 

voor het Mazelen Monument,  

neemt u dan contact op met:  

 

info@oorlogsverhalen.com                            

of Tel: 035-7370288 

______________________ 

 
 

 
 

Levering en reparatie van GSM, Tablet, Laptop, Desktop en alle randapparatuur.                                                                       

Snel, vakkundig en redelijk geprijsd. Klik hier voor de aanbiedingen.  

 

Torenstraat 48a 
2513BS   Den Haag 

070-3642806 

www.borcaden.nl 

            

 

  

(advertentie) 
 

De repatriëring uit Indië – wat er werkelijk 
gebeurd is                                                                                        Door:  Han Dehne 

 

Het moet geschreven worden, het 

moet verteld worden. De Neder-

lander heeft hier geen idee van 

gehad. 

Het was en is voor mij heel 

moeilijk om terug te kijken op één 

van de beroerdste perioden van 

allen die – echt niet uit vrije wil – 

hun geboorteland of het land waar 

zij woonden en werkten moesten 

verlaten. Ondanks het feit dat de 

toenmalige regering liever niet 

had dat ze kwamen konden zij er 

niet om heen. Immers de houding 

van het weigeren van Staats-

rechtelijke Nederlandse burgers 

was onhoudbaar.  

In een rap tempo moest de 

overheid regelingen ontwerpen 

waar zij niet onderuit kwamen. 

Maar dat het zulke slechte en 

soms vernederende regelingen 

werden had geen mens verdiend.  

 

De werkelijke regeling van de 

kleding- en meubelvoorschotten 

na aankomst in Nederland. 

Het overgrote deel der migranten 

betrok de hun toegewezen woning 

met een grote schuld aan de 

overheid wegens overtochtkosten 

en meubelvoorschotten De af-

betaling ervan drukte zwaar op de 

toch al niet ruime budgetten van 

de meeste Indische Nederlanders 

en andere gerepatrieerden.  

 

Op overvolle passagiersschepen 

op weg naar Nederland 

 

De Nederlandse overheid heeft in 

overleg met de Detailhandel voor 

Textielgoederen (Detex) een lijst 

met kledingzaken opgesteld, die 

bereid waren hun kleding met een 

korting van minimaal 3 procent te 

verkopen. Op vertoon van een 

kledingkaart werden de benodigde 

kledingstukken tot het maximale 

bedrag aan Indische gezinnen 

uitgereikt, waarna de kledingzaak 

haar factuur bij de afdeling 

Bijzonder Maatschappelijke Zorg 

(BMZ) indiende. BMZ rekende 

deze kosten weer door in de 

totaalschuld van de gezinnen aan 

de overheid. 

 

Veel kledingbedrijven knoeiden 

echter met de kledingkaarten door 

goedkope en tweedehands kleding 

voor de maximumprijs in rekening 

te brengen. Bij controle van BMZ 

https://oorlogsverhalen.com/oorlogsverhalen/henriette-van-raalte-geel/
https://oorlogsverhalen.com/oorlogsverhalen/henriette-van-raalte-geel/
mailto:info@oorlogsverhalen.com
http://www.borcaden.nl/
www.borcaden.nl
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bleken bedrijven regelmatig ge-

factureerde kledingstukken niet 

verstrekt te hebben. Met name 

filialen van Vroom en Dreesman 

belazerden de kluit, maar in plaats 

van uitsluiting door BMZ bleef het 

slechts bij berispingen.  

Alle ontheemde gezinnen hebben 

dus de hoofdprijs betaald voor de  

doorgaans aftandse, niet bepaald 

modieuze kleding, terwijl zowel de 

kledingzaken als BMZ aan deze 

constructie verdiend hebben.  

 

Bewijs van uitgereikte kleding 

 

We weten nog van toen nadat je 

in Holland aankwam en van boord 

stapte.  

Het was altijd steenkoud, ook in 

de huizen cq. pensions. 

Je mocht maar een of twee keer 

per week baden en heel kort. 

Het pension was vaak te gierig om 

vlees op tafel te serveren. 

Soep die werd verdund met water. 

Je werd zomaar ergens in een 

contractpension geplaatst en had 

daarin geen inbreng; met hele 

gezinnen op twee kamertjes. 

 

Het meubelvoorschot moest door 

de sociale dienst besteed worden, 

die een paar winkels had geselec-

teerd.  

Later bleek dat de gemeenten 

commissie betaalden aan die 

winkels. 

Je wist pas later dat het meubel-

voorschot moest worden terug-

betaald. 

Kledingpakketten kosten 300 

gulden, een groot bedrag in die 

tijd en voor dat geld mocht je zelf 

niets kopen, dat werd voor je 

gedaan. 

Je werd gediscrimineerd en ge-

kleineerd door allerlei instanties. 

 

De eerste paar jaren in Nederland 

waren voor de Indische en voor 

Molukse mensen een verschrikke-

lijke tijd. En toch was er niemand 

die echt in opstand kwam, want  

ze waren hier net en ze moesten 

zich toch aanpassen. 

De DMZ oftewel Dienst Maat-

schappelijke Zorg gedroeg zich als 

een een gecombineerde eenheid 

van de GESTAPO en de Kempetai. 

(althans dit gevoel riep het op bij 

velen).  

 

Ondanks dat de meeste Indische 

Nederlanders erg koninklijk gezind 

waren en velen hun leven hebben 

opgeofferd voor een vaderland, 

dat ze nog nooit hebben gezien, 

moesten ze vaak bewijzen dat ze 

het Nederlanderschap bezaten. 

Daarnaast moesten zij in het 

nieuwe vaderland de meest ver-

nederende behandelingen onder-

gaan.  

 

 
 

Maar ondanks het overweldigend 

succes van de zwijgzame aan-

passing van ons Indo’s, tenminste 

in de ogen van de overheid, 

vertrokken ruim 60.000 Indo’s als 

emigranten naar Amerika, Brazilië, 

Canada en Australië en vele 

andere landen. 

 

Blijkbaar wordt het in Nederland 

als normaal beschouwd dat on-

geveer 24% van de emigranten/  

 

Indische Nederlanders (apen/ 

pinda’s/poep chinezen of hoe ze 

ook werden genoemd) zomaar de 

Nederlandse gastvrijheid opgaven 

en naar een nog onbekender 

vaderland zijn vertrokken en niet 

zijn terug gegaan. 

En eenmaal in Amerika kregen 

diverse Indo’s wel nog even een 

schrijven van de Nederlandse 

overheid om het meubelvoorschot 

alsnog terug te betalen.  

 

Deze kaart met het adres van het 

contractpension moest je bij het 

verlaten van het schip opspelden  

Voor de Indischen die hier in 

Nederland bleven werden in Indië 

behaalde diploma’s zonder pardon 

ongeldig verklaard en moesten ze 

via een avondstudie het examen-

studie van de school of de 

vakopleiding overdoen en dan 

opnieuw examen doen. Dit in 

tegenstelling tot de hier wonende 

Nederlanders, die door de oorlog 

hun opleiding niet hadden kunnen 

voltooien, direct na de oorlog 

slechts een verkort examen 

hoefden te doen en dan een 

‘oorlogsdiploma’ bij wijze van 

spreken in de schoot geworpen 

kregen. 

Als een Indische afhankelijk is van 

een gunstige beoordeling van een 

maatschappelijk werker voor het 

verkrijgen van huisvesting en van 

een baan, dan ga je je toch 

aanpassen en dan laat je je toch 

vernederen! Je hebt geen keuze, 

nietwaar. 

En verder zweeg je. En je zweeg... 

en zweeg... en zweeg. En de 

overheid noemde dat “geruisloze 

assimilatie”. 

_______________________________ 
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  SOPHIAHOF    
Depokkers, een koloniaal verhaal ontrafeld 

Vanaf 5 september 2020 is in 

Museum Sophiahof de tentoon-

stelling “Depokkers, een koloniaal 

verhaal ontrafeld” geopend.  

In 1717 liet Cornelis Chastelein 

zijn landgoed Depok op West-Java 

na aan zijn in totaal 150 tot slaaf 

gemaakten. Zij kregen naast hun 

vrijheid ook een aanzienlijk deel 

van zijn kapitaal en goederen om 

daarmee een landbouwkolonie te 

 

vormen. Tot op de dag van 

vandaag hebben de nazaten van 

deze ‘Depokkers’ nog steeds 

contact met elkaar.  

Deze tentoonstelling met per-

soonlijke verhalen laat zien hoe 

mensen met een slavernijverleden 

in het toenmalige Nederlands-

Indië hun plek konden veroveren 

binnen de koloniale samenleving 

en hoe de huidige generaties 

denken over hun verleden.  

Een verhaal over worsteling en 

triomf, maar ook over superio-

riteit, uitsluiting en racisme.  

 

 

 

Heritage in Transition 
Een fototentoonstelling waarin nu 

eens niet het koloniaal erfgoed 

centraal staat, maar de gewone 

mensen in twee grote steden in 

Indonesië.  

Fotograaf Isabelle Boon laat de 

bezoekers kennismaken met de 

wijze waarop de huidige bewoners 

van Jakarta en Semarang met de 

oude architectuur in Indonesië 

omgaan. Hierin staat niet het 

erfgoed op zich voor het voetlicht,  

maar de bewoners, bouwvakkers, 

verkopers, kinderen, kortom de 

nieuwe gebruikers.  

 

Deze tentoonstelling geeft een 

beeld van hoe Indonesië haar 

eigen toekomst vormgeeft en de 

restanten van de drie eeuwen 

lange Nederlandse aanwezigheid 

in stijl en steen verweeft met haar 

eigen visie op vooruitgang.  

Reserveer hier 
direct uw 

museumbezoek 

 

  

Website: 30 dagen op zee versie 2.0 binnenkort online 

In 2019 lanceer4de het Indisch 

Herinneringscentrum de bijzon-

dere website ”30 dagen op zee” 

waarop de repatriëring van de 

Indische Nederlanders te ervaren 

is. Het afgelopen jaar is er Inten-

sief gewerkt aan een complete 

update van deze website, waarbij 

onder andere de functionaliteit 

flink is aangepakt. Deze versie 2.0 

gaat binnen enkele dagen online 

waarbij u ook veel gemakkelijker 

contact kunt opnemen met het 

Kenniscentrum, wanneer u vragen 

heeft over de inhoud.  

http://www.30dagenopzee.nl/

 

  
 

https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
http://www.30dagenopzee.nl/
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Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum 

Het Indisch Herinnerings-

centrum zet zich in om de 

geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog   in   Nederlands-

Indië en de gevolgen daarvan 

door te geven, levend te houden 

en te onderzoeken wat dit voor 

huidige generaties betekent.  

 

Dat doen we voor u, maar ook 

graag samen met u! Als Vriend 

geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra 

steuntje in de rug.  Met een 

donatie  van  minimaal  € 25.00 

per jaar ondersteunt u ons werk 

en bent u als Vriend op een 

speciale manier verbonden aan     

het Indisch Herinnerings-

centrum.  

 

Vrienden hebben bovendien bij 

ons een streepje voor. U ontvangt 

als welkomstgeschenk het foto-

boek 'Het Verhaal van Indië', een 

sfeerimpressie van de nationale 

overzichtstentoonstelling ‘Het 

Verhaal van Indië’ over de 

Nederlandse aanwezigheid in 

Indië, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog en de periode daarna. 

Tevens het jeugdboek 'Nooit meer 

thuis', is een gevoelige jeugd-

roman over afscheid nemen van je 

moederland   en   aarden  in  een 

nieuw land van Martine Letterie. 

Verder ontvangt u ook eens per 

jaar een speciale uitnodiging 

alleen voor Vrienden.  

Vriend worden kunt u HIER. 

 

 

_____________________ 

 

Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum 

Vindt u het belangrijk dat het 

Molukse culturele erfgoed toe-

gankelijk is en bewaard blijft voor 

volgende generaties?  

Word dan Vriend van Stichting 

Moluks Historisch Museum. 

 

Met uw contributie maakt u het 

mogelijk  da t Museum  Sophiahof  

haar collecties beheert en presen-

teert, activiteiten en herdenkingen 

organiseert en ervoor zorg draagt   

dat de Molukse geschiedenis      

en cultuur zichtbaar zijn in de 

Nederlandse samenleving.  

De Vriendenwerkgroep van de 

Stichting MHM is daarom deze 

Vriendencampagne gestart.  

Voor 25 euro bent u Vriend voor 

een heel jaar. Kiest u ervoor om 

meer te doneren, dan is dat 

natuurlijk welkom! 

Om kosten te besparen werkt     

de Stichting MHM niet met een 

acceptgiro of met automatische 

incasso.   

 

U   dient   de   jaarlijkse contribu-

tie zelf over te maken.   

Het  lidmaatschap  geldt  voor  1  

kalenderjaar. U betaalt uw contri-

butie bij aanvang en vervolgens 

per 1 januari van elk jaar. 

 

Met uw Vriendenlidmaatschap ver-

zekert u zich van: 

•    Uitnodigingen voor Vrienden-

bijeenkomsten 

•    Vooraankondigingen van veel  

overige  bijeenkomsten,  georgani-

seerd door Stichting MHM 

•   De digitale Nieuwsbrieven 

•   Mogelijkheid om deel te nemen 

aan   verrassingsacties    (zoals   het 

verloten van boeken)   

 

Wilt u Stichting MHM ook in natura 

steunen als sponsor door bijvoor- 

beeld een zaal of faciliteiten ter  

beschikking  te  stellen  voor onze 

evenementen of voor producten? 

 

Wij gaan graag met u in gesprek 

om te kijken wat we voor elkaar  

kunnen betekenen. Meer weten 

over doneren en de fiscale 

aftrekbaarheid? 

 

Mail via info@museum-maluku.nl 

Alle informatie vindt u hier. 

Vriend worden kunt u hier.  

Coronamaatregelen 
Veelgestelde vragen: 

https://www.museumsophiahof.

nl/praktische-

informatie/coronamaatregelen 
 

Museum Sophiahof     
Sophialaan 10               

2514 JR Den Haag           

Tel: 070-2002500 
 

 

  

 

https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=3f5e669aa2&e=ffe5090f42
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJKSjU!/
mailto:info@museum-maluku.nl
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwRzFPMDBJMEZCVlRHOTFLODQ!/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/
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Huizen van aankomst 

Binnenkort komt de nieuwe video over de familie 

Bellel online op YouTube. Grace, haar zus Patty en 

moeder Jane Bellel brengen een bezoekje aan 

Taurus World of Adventure (vroeger Pension ‘In de 

Dennen’). Volgens Grace kwamen ze vroeger ook 

regelmatig terug in het restaurant op de begane 

grond om te eten. Daar was vroeger de huiskamer.  

Wanneer ze er waren, vertelde haar vader Noro 

Bellel, dat ze daar gewoond hadden. Patty die in die 

tijd een baby was, herinnert zich helemaal niets van 

die periode. Grace wil al een tijdje meer weten over 

die periode. “Vroeger durfde in ieder geval niet te 

vragen aan de eigenaar of we even boven mochten 

kijken.  

 

Ik ben zo blij dat ik dat nu wel durf. Wat een 

opluchting is het voor mij en mijn zus om dit te 

doen voor onze moeder”, zegt Grace.  

Jane heeft dementie, maar kan nog wel wat korte 

verhalen vertellen over die periode van aankomst. 

Hopelijk als ze het gebouw van het oude pension 

weer ziet, kan ze nog meer uit haar herinneringen 

ophalen.  

Binnenkort komt de ze video geheel op YouTube. In 

de zoektocht naar 75 huizen van aankomst komen 

wij de meest bijzondere verhalen tegen. Wij vinden 

het ook heel mooi om te zien dat de lezers en 

bezoekers zoveel verhalen indienen via onze 

website. Heel veel dank daarvoor en blijf dat vooral 

doen. 

 

Voor de regio’s Zuid Holland en Zeeland zijn we op 

zoek naar (oud)bewoners van de volgende locaties, 

die hun verhaal met ons over die aankomst periode  

zouden willen delen. 

Zuid Holland: 

 Contractpension Crescendo, Scheveningen 

 Huize Frankenslag, Den Haag 

 Villa Nieuw Rijksdorp, Wassenaar 

 Contractpension Dijk en Brug, Noordwijkerhout 

 Contractpension Cambrinus, Dordrecht 

Zeeland: 

 Woonoord Westkapelle 

 Woonoord Middelburg II 

 Woonoord Vlissingen II 

 Woonoord Kruiningen I en II 

 Wilgenhof, Oostburg  

 Rodanborg, Aardenburg 

_________________________________________ 

 

  
 

Update “Huizen van aankomst” 
 

Het blijven rare tijden. Vanwege de situatie rondom Corona hebben wij een live-programma moeten cancellen 

en vervangen door een diogitale versie. Op 12 december worden de 75 huizen van aankomst gepresenteerd. 

Wat kunt u verwachten?  

 Een bijzondere bundel waarin u verhalen over de pensions, barakken en huizen kunt lezen. Alsmede 

verhalen van oud-bewoners en oud-pensionhouders. In de bundel vindt u fiets- en wandelroutes die u 

meenemen langs de voormalige opvanglocaties.  

 Een gevulde website www.huizenvanaankomst.nl! Per huis lichten wij de geschiedenis en persoonlijke 

verhalen uit (inclusief familiefoto's uit die tijd).  

 Nieuwe video's en podcast afleveringen.  

Achter de schermen zijn wij nu bezig de prachtige programma's van 12 december op een andere manier vast te 

leggen zodat u toch vanuit huis veilig kunt kijken/luisteren! Stay tuned.  

 

Museum Sophiahof   -  Sophialaan 10   -   2514 JR Den Haag   -   Tel: 070-2002500 

 
 

       

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTUyMDM4NzExMzQ3MTI0MDI0JmM9YzlhNCZlPTIxNDYmYj00NTE2MTU3MzMmZD1tOHUzcTd6.3U274nM4xr6TdZsO9a-Tbza0FUTpCJp6NJJX-m2a9hs
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Kesilir                                                                                                 Door:  Han Dehne 

 

Dit stukje van de oorlog in Neder-

lands-Indië zal bij zeer weinigen 

bekend zijn. Reden te meer om dit 

hier nader te omschrijven.  

Velen van u zullen zich afvragen: 

wat is Kesilir? Kesilir was een 

landbouwkolonie en lag aan de 

zuidkust, bijna op de meest 

Oostelijke punt van Java.  

De gehele kolonie lag verspreid 

over een zeer groot gebied (ca 40 

km2), geheel omgeven door 

prikkeldraad. Het kamp was 

ondergebracht in zelfgemaakte 

barakken en andere bouwsels.  

 

De bedoeling van de Japanse 

bezetter (generaal Imamura) was 

om hier een zeer grote land-

bouwkolonie voor 70.000 perso-

nen te maken, die zich zelf zou 

bedruipen.                                

Ongeveer 3000 mannen hebben 

hier 15 maanden gewerkt. Het 

project is mislukt door gebrek aan 

ervaring in de landbouw en gebrek 

aan landbouwwerktuigen.  

 

 
 

Er werden verbouwd: maïs, soja-

bonen, groene erwten, groenten. 

Kesilir was een landbouwkolonie 

op Oost Java waar ongeveer 3000 

werkloze Indische Nederlanders 

(merendeels Indo Europeanen) 

onder dwang werden opgeleid 

voor agrarische beroepen, de 

zogenaamde Akkerstudenten. 

 

In het kader van de verwijdering 

van alle Europeanen, volbloeden 

zowel gemengd bloedige uit de 

Indische samenleving, verordon-

neerde de bezettende macht (het 

Japans bestuur op Java) op 28 

juni 1942 de instelling van een zo-

genaamde landbouwkolonie waar, 

volgens de Japanse bezetter, 

nutteloze personen (werklozen) te 

werk zouden worden gesteld. 

Volgens de Japanners was zware 

lichamelijke arbeid in de buiten-

lucht noodzakelijk om ze bekend 

te maken met nuttig werk. 

 

De kolonie werd gesitueerd in de 

dessa Senggor. 30 juni gold als de 

eerste aanmelding dag voor dit 

experiment.                               

Men deed het voorkomen alsof 

deze toekomstige agrariërs zich 

vrijwillig opgaven voor het vormen 

van een Europese boerenstand in 

het toekomstig te vormen vrije 

Indonesië. 

 

Reeds op 1 juli kwamen de eerste 

aspirant boeren in Kesilir aan, 

mannen en jongens tussen 16 en 

60 jaar uit Oost Java. Op 7 juli 

arriveerde de tweede groep uit 

Midden Java, Semarang en 

omgeving. 

Echter het verging de kolonisten 

net zo als de door Stalin gede-

porteerde mensen naar Siberië. 

 

Er werd op de plaats van aan-

komst te Kesilir niets aange-

troffen, behalve de plek. Alles 

moest worden aangelegd en 

gebouwd. Ze waren volgens de 

Japanners nu immers boeren en 

dus “self supporting”.  

Het begrip Kesilir zou weldra een 

schrikbeeld oproepen bij alle 

werkloze mannen van wie de 

meeste ten gevolge van de 

Japanse racistische maatregelen 

zonder werk waren geraakt (dis-

criminatie van Europeanen). 

Kesilir werd synoniem met onder-

gang, honger, barbaarse behande-

ling en eliminatie.  

 

Van de niet aan lichamelijke 

arbeid gewende agrariërs, omdat 

zij bijna allemaal bestonden uit 

ambtenaren en administratief per-

soneel van bedrijven en onderne-

mingen die bovendien nog werden 

verscheurd door de onderlinge 

politieke twisten bezweken er 

velen in de ongezonde moerassen 

waarin Kesilir was gevestigd. 

Het werk werd door de als dwang-

arbeiders behandelde kolonisten 

gesaboteerd met als gevolg 

gebrek aan alles op de als 

dwangarbeiderskamp ingerichte 

plantage. De opleiding tot agrariër 

mislukte dan ook volkomen. 

 

 
 

In augustus/september 1943 

verdwenen de overlevenden en 

werden ze afgevoerd naar echte 

interneringskampen, met uitzon-

dering van enkele prominente pro-

Japanse personen. 

De behandeling in de reguliere 

interneringskampen bleek qua 

behandeling en voeding vaak 

beter dan in het kamp waar men 

opgevoed werd voor gezonde en 

nuttige arbeid, dat echter een 

barbaars concentratiekamp bleek 

te zijn. 

 

Kesilir, de ondergang 

En dan nu de onverkwikkelijke 

politieke machtsstrijd tussen de 

geïnterneerden. De overlevenden 

van Kesilir werden in zes trans-

porten op 15, 20 en 25 augustus 

en op 8, 15 en 22 september 

afgevoerd. Elk transport telde 

ongeveer 500 personen. De drie 

eerste transporten gingen naar 

Kamp Banjabiroe, de zogenaamde 
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A-transporten, de drie overige , de 

B-transporten naar kamp Tang-

geran. De A-transporten behels-

den hoofdzakelijk de “totoks”. De 

B-transporten bestonden groten-

deels uit Indo Europeanen en 

personen die aanvankelijk, vóór 

de tewerkstelling in Kesilir, voor 

de Japanners hadden gewerkt. 

 

De reisduur varieerde van 40 tot 

70 uur in geblindeerde 4e klas 

wagons van de Staats Spoor-

wegen vanaf Rogodjampi waar ze 

vanuit Kesilir per truck waren 

heengebracht. 

Een uitzondering bij die interne-

ring van de landbouwers in de 

gewone interneringskampen werd 

gemaakt voor de leden van de 

PAGI-groep (Persaudararaan Asia 

Goangon Indo) een Aziatische 

broederschap van Indo Europea-

nen, een in Kesilir onder leiding 

van P.H. van Eeckhout ontstane 

pro-Japanse organisatie.  

 

 
 

De grote meerderheid van de Indo 

Europese “kolonisten” hield echter 

halsstarrig vast aan de vermeen-

de meerderwaardigheid van het 

Europese ras ten opzichte van de 

Indonesische Volksmassa en de 

Aziaten in het algemeen. Dit 

ondanks de Japanse poging om 

deze “Peranakan” (letterlijk, de 

hier in Indië geborenen) te winnen 

voor het door Japan gesuppri-

meerde Groot Oost Azië en een 

zelfstandig “autonoom” Indonesië. 

Deze   Peranakan   weigerden   om 

afstand te doen van hun Neder-

landerschap, de PAGI-groep daar-

entegen was vóór samenwerking 

met het Japans bezettingsbestuur. 

Tussen beide groepen ontstond 

een onverkwikkelijke machtsstrijd. 

Binnen de anti-integratiegroep 

ontstonden verzetskernen die door 

PAGI-mannen verraden werden 

ten gevolge waarvan arrestaties 

plaatsvonden. De verzetsmensen 

riepen op tot sabotage (vooral 

lijntrekkerij) en een anti-Japanse 

propaganda, terwijl ze de supre-

matie van het blanke ras boven 

het Aziatische predikten. Door de 

PAGI-groep werd zelfs geregeld 

gespioneerd voor de Kempetai. 

Deze interne strijd vertroebelde 

natuurlijk de verhoudingen en 

ondermijnde de productiviteit van 

de “boerderij” in ernstige mate. 

De houding van de grote anti-

Japanse meerderheid riep uiter-

aard het wantrouwen van de 

Japanners op. Deze besloten dan 

ook de volgens hen niet bekeer-

bare kolonisten over te brengen 

naar reguliere kampen. 

 

Na het provoceren van rellen op 

10 juni en 28 augustus 1943 

hadden PAGI-aanhangers zich met 

hulp van de Japanse kampleiding 

en bewakers meester weten te 

maken van de interne kamplei-

ding. Hier werden zij bijgestaan 

door een aantal NSB-ers die zich 

bij hun medekolonisten bijzonder 

gehaat hadden gemaakt door zich 

op grote schaal schuldig te maken 

aan intimidatie, terreur, afpersing 

en verraad. 

In deze hoedanigheid hadden de 

NSB-ers en PAGI’s ook de Dessa 

bewoners onder druk gezet om de 

kampleiding te bevoorraden, daar 

ten gevolge van sabotage, werk-

schuwheid en onderlinge rivaliteit 

van de kolonisten de opbrengst 

van de plantage zowat nihil was. 

 

De druk op de Indonesische 

burgerij in de omgeving van 

Kesilir was ontaard in een soort 

knevelarij, afpersing en zelfs roof. 

Toen de landbouwkolonie werd op-

geheven, opteerde de PAGI/NSB 

groep voor het Indonesië schap 

waardoor men in overgrote 

meerderheid buiten de kampen 

bleef. 

De uitzonderingen stelden zich 

beschikbaar voor spionage in 

dienst van de Japanners binnen de 

interneringskampen. Velen van 

hen werden na de oorlog van 

collaboratie met de Japanners en 

wangedrag beschuldigd. Daar ze 

zich toen echter, op enkele uit-

zonderingen na, op Republikeins 

grondgebied bevonden, bleven zij 

gevrijwaard van vervolging. 

 

 
 

De meeste “akkerstudenten” ver-

dwenen in de interneringskampen, 

waar ze zich verder niet hebben 

onderscheiden van de overige 

gevangenen.                            

De pogingen tot assimilatie van de 

Indische Nederlandse of Indo 

Europese groeperingen met de 

Indonesische bevolking was vol-

komen mislukt. 

Een grote meerderheid van de  

niet aan zwaar veldwerk gewende 

Indische Nederlanders was geheel 

ongeschikt gebleken voor het 

beroep van agrariër. Ze waren 

merendeels in administratieve 

beroepen werkzaam en hadden 

zich niet laten omscholen of laten 

integreren in de door de Japan-

ners en hun handlangers geplande 

Indonesische maatschappij.  
 

 
Maandelijks GRATIS aan             
bijna 10.000 abonnees              
Waardeert u ons werk?           

Maakt u ons dan blij met een                                        

donatie 
Want ondanks dat                       

NICC Magazine gratis is,               
maken wij wel degelijk kosten             

IBAN:  NL39 RABO 0129 2168 36           

t.n.v.  N.I.C.C. te  Den Haag       
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NIEUWSPAGINA                                                                                                                                
Stichting Japanse Ereschulden 

 

Petitie nr. 312 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan 

 

Zijne Excellentie Yoshihide Suga,                                                                               (Nederlandse vertaling)              

Eerste Minister van Japan 

    
Den Haag, 10  november  2020  

Petitie: 312 

Onderwerp: Stop met het ontkennen van het Japanse "Comfort Women" systeem. 

 

Excellentie, 

In deze moeilijke Corona tijden, is het lastig om met de oorlogsgeschiedenis van Japan rekening te houden. 

Niettegenstaande de Corona situatie, moet de regering van Japan stoppen met haar beleid van het ontkennen 

van de waarheid over het Comfort Women systeem. Ondanks de Japanse  ontkenningen, moet de getuigenis 

van de overlevenden wereldwijd worden geëerd om herhaling te voorkomen. Standbeelden van Comfort 

Women herinneren de wereld aan de waarheid van deze Japanse oorlogsmisdaden.  Het is een schande dat 

vertegenwoordigers van de Japanse regering recent opdracht hebben gegeven tot de verwijdering van het 

Comfort Women Memorial in Berlijn, Duitsland. De Japanse regering moet onmiddellijk stoppen met deze 

acties. We zijn blij dat de Duitse regering het verzoek om het monument te verwijderen heeft afgewezen. De 

Japanse regering, en in het bijzonder u, kent de feiten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlandse 

vrouwen en meisjes tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de concentratiekampen zijn ontvoerd en seksueel tot 

slaaf zijn gemaakt door het Japanse leger tijdens hun bezetting van Nederlands-Indië!  

 

Eerste Minister, 

De Stichting Japanse Ereschulden steunt actief de gezamenlijke kandidaatstelling van de originele 

getuigenisdocumenten van Dutch Comfort Women in het bezit van de Stichting Japanse Ereschulden voor het 

Internationaal Geheugen van het Wereldregister van UNESCO. De regering van Japan maakt bezwaar tegen 

deze registratie en ontkennen het Comfort Women systeem tijdens de Tweede Wereldoorlog toegepast door de 

Japanse militairen in Nederlands-Indië. De historische herinnering aan Comfort Women is belangrijk. Wij 

dringen er bij u en uw regering met klem op aan te stoppen met het verstoren van het voorstel van het Comité 

voor gezamenlijke benoeming van de documenten over de Japanse militaire "Comfort Women" aan het UNESCO 

International Memory of the World Register. Om daarmee de herinnering aan de Comfort Women bewaren. 

 

Eerste Minister, 

Ik stuur een kopie van deze petitie naar de voorzitter van de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement. 

 

Namens de Stichting Japanse Ereschulden. 

J.F. van Wagtendonk, 

Voorzitter. 

 

Cc  Mevrouw K. Arib, voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

 

(Original English version: Petition 312: Giri “Stop denying the Japanese ‘Comfort Women’ system”)  
 

(De maandelijkse demonstratie voor de Japanse ambassade was afgelast vanwege de aangescherpte Corona 

maatregelen. De petitie is wel persoonlijk overhandigd aan een vertegenwoordiger van de ambassade) 

http://www.japanse-ereschulden.nl/2020/11/petition-312-stop-denying-the-japanese-comfort-woman-system/
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Uitgebreide   boekbespreking:  Louis Zweers, 

‘Buit – De roof van Nederlands-Indisch cultureel 

erfgoed, 1942-1950’                                                      Door:  Arjen Ribbens* 
 

‘Laat Indonesië ook hun roof-

kunst afstaan’, verzucht Louis 
Zweers tijdens dit door Arjen 

Ribbens afgenomen interview. 

In de nadagen van Nederlands 

Indië is op grote schaal cultu-

reel erfgoed van Nederlandse 
ingezetenen en van Indische 

Nederlanders gestolen. Eerst 

door de Japanners, later ook 

door Indonesiërs. De historicus 
Louis Zweers spreekt van een 

“systematische plundering”. 

Zijn boek verschijnt op een 

bijzonder moment, constateert 

historicus Louis Zweers. Buit. De 

roof van Nederlands-Indisch cultu-

reel erfgoed, 1942-1950 ligt vanaf 

dinsdag in de winkel, een maand 

na de publicatie van het opzien-

barende advies van de Raad voor 

Cultuur, over de teruggave van 

koloniale roofkunst in Nederlandse 

rijksmusea.  

 
Schilderij van Willen Hofker 

‘Buit’ is een studie over een 

nauwelijks onderzocht aspect van 

de geschiedenis van de oudste 

Nederlandse kolonie. Een verras-

sende publicatie waarin de rollen 

voor een keer zijn omgedraaid: 

met (Indische) Nederlanders als 

slachtoffers en Japanners en 

Indonesiërs als daders. 

Zweers openbaart dat in de na-

dagen van Nederlands-Indië ook 

op grote schaal cultureel erfgoed 

is gestolen van Nederlandse in-

gezetenen, Indische Nederlanders 

en Nederlands-Indische staatsin-

stellingen.                                    

Eerst door het totalitaire Japanse 

regime dat het land in de Tweede 

Wereldoorlog bezette en de huizen 

en huisraad van tienduizenden 

Nederlanders confisqueerde, en na 

het vertrek van de Japanners óók 

door Indonesiërs. In de chaotische 

periode direct na de Japanse 

capitulatie trokken losgeslagen 

Indonesische milities rampokkend 

(plunderend) rond. En ook tijdens 

de daaropvolgende onafhanke-

lijkheidsoorlog is er het nodige 

gestolen of onder dwang afhandig 

gemaakt van Nederlanders en van 

Indo’s, de Indische Nederlanders 

van gemengd bloed.  

Verscheepte collecties 

De culturele roofpraktijken, de 

vaak moeizame restitutie en het 

stroperige naoorlogse Rechtsher-

stel, het was nog nauwelijks 

onderzocht, stelt Zweers, die een 

reeks boeken over Nederlands-

Indië publiceerde. Hij deed vijf 

jaar onderzoek, ook in Indonesië, 

en beschrijft de lotgevallen van 

enkele tientallen Nederlandse 

kunstenaars, kunsthandelaren en 

kunstverzamelaars die al hun 

kostbaarheden kwijtraakten. Ook 

onthult de historicus hoe de 

Japanse autoriteiten een deel van 

de wetenschappelijke museale 

collecties vanuit Batavia naar 

Japan verscheepten, met lak aan 

internationale oorlogsverdragen. 

In verreweg de meeste gevallen 

zijn de verdwenen cultuurgoe-

deren – schilderijen, juwelen, veel 

Chinees porselein, handgemaakte 

meubels, veel Javaanse krissen, 

boeken – en onmogelijk nog te 

traceren, concludeert Zweers in 

zijn boek. Ze zijn verdwenen, 

omgesmolten of op de zwarte 

markt in Indonesië en Japan 

beland.                                    

Als gedupeerden al wisten te 

achterhalen waar hun bezittingen 

waren, konden ze vaak niet aan 

de strenge restitutie-eisen vol-

doen. Ze raakten immers meestal 

hun complete huisraad kwijt, en 

dus ook de vereiste documenten 

om hun gestolen kostbaarheden te 

kunnen claimen.  

 
1942. Een Japanse bureaucraat 

poseert in de salon van een 

geconfisqueerde villa in de wijk 

Menteng in Batavia. De inboedel is 

van de Nederlandse huiseigenaar 

die door de bezetter is geïnter-

neerd. [NA] 

Nederlandse kolonialen hebben 

sinds de zeventiende eeuw talloze 

cultuurgoederen uit Nederlands-

Indië gehaald. Alleen in de 

Nederlandse rijkscollectie zitten 

172.000 objecten uit de voor-

malige kolonie. Sommige gekocht, 

geruild en cadeau gekregen, 

andere onder dwang verkocht of 

gestolen.                                      

Begin oktober adviseerde de Raad 

voor Cultuur om buitgemaakte 

goederen onvoorwaardelijk terug 

te geven als de voormalige 

koloniën daarom verzoeken. Een 

op te richten onderzoeksinstituut 

moet volgens het advies zoge-

noemd herkomstonderzoek gaan 

doen. Van zo’n 10 procent van de 

collectiestukken uit Nederlands-

Indië wordt vermoed dat ze onder 

roofkunst vallen. 

https://javapost.nl/2020/11/09/laat-indonesie-ook-roofkunst-afstaan/
https://javapost.nl/2020/11/09/laat-indonesie-ook-roofkunst-afstaan/
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‘Erotisch Panorama 

Mesdag’ 

In de Nederlandse staatscollectie 

is weliswaar aanzienlijk meer 

roofkunst aan te wijzen dan in die 

van Indonesië. Neemt niet weg, 

schrijft Zweers, dat met Indonesië 

best wel iets te ruilen valt. 

Bijvoorbeeld zes van de kunst-

schilder Willem Hofker gestolen 

schilderijen en pastels. Deze 

portretten van halfnaakte Balinese 

vrouwen (huidige waarde 1,5 

miljoen euro) verdwenen tijdens 

de oorlog uit een opslagplaats bij 

Jakarta. De kunstwerken doken in 

de jaren vijftig op in de privé-

collectie van president Soekarno. 

Het eerste staatshoofd van de 

Republiek Indonesië had de 

kunstwerken een plek gegeven in 

zijn „erotisch Panorama Mesdag”, 

zoals een rondgeleide journalist de 

verzameling eens omschreef. 

Hofker stelde het ministerie van 

Onderwijs, Kunsten en Weten-

schappen in 1959 op de hoogte, 

maar vanwege de moeizame 

diplomatieke relatie tussen beide 

landen zag de kunstenaar destijds 

af van een restitutieverzoek. 

Het is een van de vele op-

merkelijke verhalen in Buit. 

Waarom is de roof van cul-

tureel erfgoed in de nadagen 

van Nederlands-Indië nauwe-

lijks onderzocht? 

Louis Zweers: „Het heeft me altijd 

verbaasd dat over de rol van 

Japan als kunstrover tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zo weinig is 

gepubliceerd. Onderzoekers die 

zich met Nazi-roofkunst bezig-

hielden, konden gebruikmaken 

van de vele bewaard gebleven 

archieven. Dat hebben toen de 

Japanners weten te voorkomen. 

Een dag na de capitulatie ver-

zonden de Japanse ministeries van 

Defensie en Marine berichten aan 

de commandanten te velde om 

alle archieven te vernietigen die 

betrekking hadden op gruwel-

daden, roof en plundering. Er zijn 

dus geen inventarislijsten meer 

van in beslag genomen goederen. 

En documentatie over wat de 

Nederlandse ingezetenen bezaten, 

ontbreekt eveneens. Toen de 

geïnterneerde Nederlanders uit de 

Jappenkampen kwamen, waren zij 

alles kwijt. Als hun huisraad en 

andere bezittingen niet door de 

Japanners waren gestolen, dan 

later wel door Indonesiërs. Direct 

na de Japanse capitulatie ontstond 

een machtsvacuüm in Nederlands-

Indië. In die zogenoemde Bersiap-

periode haalden Indonesische 

milities de pakhuizen leeg waar  

de resterende bezittingen van 

Nederlandse particulieren opge-

slagen lagen.  

 
Werk (1940) van Willem Hofker 

uit de Indonesische staatscollectie. 

Het werd samen met vijf andere 

werken van Hofker tijdens de 

Japanse bezetting gestolen. Later 

dook het op in de collectie van 

president Soekarno. 

Omdat de Nederlandse ingeze-

tenen ook geen foto’s of aan-

koopnota’s meer hadden, is het 

lastig vast te stellen wat van hen 

is gestolen. En nog iets: voor 

westerse onderzoekers speelt 

vermoedelijk ook mee dat Azië ver 

weg is.” 

U beschrijft de lotgevallen van 

enige tientallen kunstenaars 

en andere particulieren. Maar 

Nederlands-Indië telde in 1942 

ruim 100.000 Nederlandse in-

gezetenen waarvan de huizen 

en bezittingen zijn geconfis-

queerd. Een raming van het 

totale aantal verdwenen kost-

baarheden is dus lastig te 

maken? 

„Wat ik in mijn boek beschrijf   

aan gestolen cultuurgoederen is 

inderdaad slechts het topje van de 

ijsberg. Er zijn zoveel meer 

families berooid uit Indonesië 

teruggekeerd. Velen waren des-

tijds te uitgeput om zich druk te 

maken over hun verloren gegane 

kunstwerken.                             

Mogelijk leidt mijn boek er toe  

dat er nieuwe informatie naar 

boven komt. Foto’s en documen-

ten kunnen aanknopingspunten 

voor onderzoek bieden naar nog 

niet-geclaimde kunstwerken. 

 “Het gaat niet alleen om beroofde 

etnische Nederlanders. Direct na 

de Japanse capitulatie zijn ook 

vele van de circa 200.000 Indische 

Nederlanders door het drastische 

optreden van de pemuda’s, de 

jonge Indonesische strijders, van 

vrijwel al hun kostbaarheden en 

eigendommen beroofd. Van de 

Nederlandse ingezetenen is naar 

schatting 90 procent alles kwijt-

geraakt. Waardevolle in beslag 

genomen spullen werden verkocht 

op veilingen in Nederlands-Indië. 

Dat gebeurde door de oorlogsom-

standigheden tegen bodemprijzen, 

gemiddeld zo’n 5 procent van de 

waarde.  

Goud, diamanten en andere zeer 

waardevolle voorwerpen werden 

direct naar Japan overgebracht. 

Veel gestolen eigendommen zijn 

op de zwarte markt terecht-

gekomen. Of na de capitulatie 

meegenomen. Honderdduizenden 

Japanse militairen en burgers 

kwamen zonder bagage naar 

Nederlands-Indië. Toen ze in 1946 

vertrokken, deden ze dat bepakt 

en bezakt, is op foto’s te zien.  

Wat zat er in die rugzakken?” 
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Zijn er veel gestolen Neder-

landse cultuurgoederen in 

Japans bezit aan te wijzen? 

„Nee. Het Amerikaanse leger heeft 

net als in Europa in 1946 zoge-

noemde Monuments Men naar 

Japan gestuurd om gestolen 

cultuurgoederen op te sporen.   

Die militairen werden door de 

Japanners op vele manieren 

tegengewerkt.                                    

In Europa is door Monuments Men 

veel Nazi-roofkunst opgespoord,  

in Japan is heel weinig uit Azië 

geroofde kunst getraceerd. En 

toen begin jaren vijftig inter-

nationaal geprobeerd werd om 

strenge oorlogsschadeclaims aan 

de Japanners op te leggen, 

verzetten de Amerikanen zich.    

De voormalige vijand was voor de 

VS een strategische bondgenoot 

geworden in de strijd tegen het 

communisme.” 

U stelt dus een tragisch 

probleem aan de orde: een 

kwestie waar op de keper 

beschouwd weinig aan te doen 

is? 

„Op een aantal belangrijke uitzon-

deringen na is dat inderdaad zo.” 

Een van die uitzonderingen 

betreft zes kostbare gestolen 

kunstwerken van de Neder-

landse schilder Willem Hofker. 

Indonesië, schrijft u, heeft  

een morele verplichting deze 

kunstwerken over te dragen 

aan de nazaten van Hofker. 

Wellicht is het een optie, stelt 

u voor, om tot een uitwisseling 

van kunstwerken te komen. 

Dat meent u serieus? 

„Als wij nu roofkunst gaan terug-

geven, waarom zouden we dan  

de gestolen kunstwerken in de 

Indonesische staatscollectie niet 

opeisen? In het verleden hebben 

meer van deze soorten uitruil 

tussen landen plaatsgevonden.” 

Maar de Nederlanders hebben 

toch veel meer geroofd? 

„Uiteraard is de roof gedurende 

350 jaar koloniale overheersing 

van een andere omvang dan wat 

na 1942 van Indische Nederlan-

ders is gestolen. Toch zou het   

een aardig gebaar zijn als ook 

Indonesië roofkunst zou afstaan. 

Overigens heeft Nederland eind 

1949 al honderdduizenden cul-

tuurvoorwerpen overgedragen. 

Dat ging om de culturele en 

wetenschappelijke instellingen in 

Indonesië. Die werden conform 

internationale afspraken met nog 

aanwezige collecties, bibliotheken 

en archieven aan het land over-

gedragen.” 

U deed onderzoek voor uw 

boek in Indonesië. Hoe keek 

men tegen uw onderzoek aan? 

„Ik heb steeds aangegeven om 

onderzoek te doen naar het lot 

van cultuurgoederen in oorlogs-

tijd. Een beetje neutraal, zodat ik 

in de archieven kon werken. Ja, 

het zou kunnen dat mijn boek     

in Indonesië met gemengde 

gevoelens wordt ontvangen. Ik 

hoop dat mijn boek duidelijk 

maakt dat zowel tijdens de 

Japanse bezetting als in de daar-

op volgende Bersiap-periode er 

sprake was van systematische 

plundering van vooral particuliere 

eigendommen.                        

Dat is geschiedenis, en net als 

onze koloniale roofpraktijken geen 

fijn verhaal. Maar als historicus is 

het je taak om ongeschreven 

geschiedenissen te vertellen.” 

Louis Zweers: Buit. De roof van 

Nederlands-Indisch cultureel erf-

goed, 1942-1950. Uitgeverij Boom  

304 blz., ISBN 9789024427215. 

Prijs: € 29,90. (Java Post) 

*) NRC Handelsblad 

_______________________________ 

  

Boekbespreking,  e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren 

De wraak van Diponegoro - 

Martin Bossenbroek. In De 

wraak van Diponegoro vertelt de 

schrijver het grote verhaal van het 

gewelddadige begin én einde van 

Nederlands-Indië, zoals dat werd 

beleefd door de hoofdrolspelers in 

beide kampen. In het eerste deel, 

handelend over de Java-oorlog 

(1825-1830), legt de mystieke 

prins Diponegoro het na jaren van 

massaal en fanatiek verzet af 

tegen de flegmatieke legercom-

mandant Hendrik de Kock. In het 

tweede deel, over de dekolonisa- 

 

tieoorlog (1945-1949), bundelt de 

door   Diponegoro   geïnspireerde 

nationalistische leider Soekarno 

met succes alle krachten tegen  

‘de laatste landvoogd’, de noeste 

dromer Huib van Mook. Een ma-

gistraal epos in twee bedrijven 

over de bloedstollende kracht-

meting tussen tijger (Nederland) 

en buffel (Indonesië). Uitgeverij 

Athenaeum ISBN 9789025301514. 

Hardcover, Prijs: € 39,99.  

 

Tropenjongen - Sanatan de 

Jongh Swemer. Odin was twee 

jaar toen het tropische eiland waar 

hij woonde, in het voormalige 

Nederlands-Indië werd overspoeld 

door Japanse troepen. Zijn vader, 

https://www.libris.nl/zoek/?a=martin%20bossenbroek
https://www.bol.com/nl/c/sanatan-de-jongh-swemer/12309143/
https://www.bol.com/nl/c/sanatan-de-jongh-swemer/12309143/
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KNIL officier, werd krijgsgevangen 

gemaakt en afgevoerd. Met zijn 

moeder en jongere broer over-

leefde hij vier interneringskampen 

 

 

en twee bombardementen. Het 

complete gezin repatrieerde naar 

Holland, maar ging terug naar 

Indië tijdens de Bersiap-periode 

tot het land de onafhankelijke 

Republiek Indonesië werd. Terug 

in Nederland had Odin grote 

moeite om zich aan te passen en 

rebelleerde tegen alles, zoekend 

naar een vrijer leven. Tenslotte 

werd hij stuurman op schepen die 

op het Verre Oosten voeren en 

was hij terug in zijn geliefde 

tropen. Uitgeverij Artscience ISBN 

9789492079367. Prijs: € 19,95.  
 

Nummer 9160, Een jongen in 

het Jappenkamp – Annemarie 

Bootsman & Piet Alderlieste. 

Piet Alderlieste was pas 10 jaar 

oud toen er plotseling een einde 

kwam aan zijn onbezorgde leven-

tje in Indië. Na de Japanse inval 

kwam hij terecht in het Jappen-

kamp. Piet groeit onbezorgd op  

als oudste kind in een Nederlands  

 

ambtenarengezin. Dat leven ver-

andert compleet als de kolonie in 

1942 door Japan veroverd wordt.  

Na een paar maanden interneert 

de Japanse bezetter alle Neder-

landers, de mannen apart van de 

vrouwen en kinderen. Piet belandt 

in verschillende kampen onder 

kampnummer 9160. Hij wordt bij 

zijn moeder weggehaald als hij 

twaalf wordt en in aparte jongens-

kampen terecht komt. De steeds 

slechter wordende omstandig-

heden veranderen Piet van een 

kind in een overlever. Uiteindelijk 

capituleert Japan voor Piet net op 

tijd, als hij meer dood dan levend 

in een ziekenboeg ligt. Uitgeverij 

Boekenbrouwers. ISBN 97894916 

87716. Prijs: € 15,00. 

Sambal, 50 recepten met pit – 

Titi Waber & Restaurant 

Blauw. Sambal is een condi-

ment, een toevoeging aan het 

eten, die de smaak van het eten 

  

 
 

versterkt of verandert. Sambal 

wordt  gemaakt van pepers, ge-

combineerd met kruiden en 

specerijen, fruit, groenten, vis, 

schaal- en schelpdieren. In dit 

handzame boek neemt chef-kok 

Titi Waber, van het gerenom-

meerde restaurant Blauw, je 

mee op sambalreis door de 

Indonesische archipel. Van de 

noordelijke kant van Sumatra 

tot de Kleine Soenda-eilanden. 

Je proeft het verschil in sambal, 

door de verscheidenheid van 

kruiden, specerijen en de lokale 

producten die erin verwerkt 

worden. Zo leer je sambal uit 

elke streek van Indonesië te 

herkennen. In Sambal vind je de 

lekkerste recepten voor traditio-

nele en de nieuwe smaken van 

sambal. En je kunt de sambals 

thuis  zelf vers maken. Sambal is  

hotter dan ooit. Sterker nog, 

sambal krijgt gewoon een eigen 

identiteit! Uitgeverij Terra, ISBN       

9789089898470. Prijs: € 23,99.  

 

Indostok - Vanja van der 

Leeden.  

‘Wat doet ons zo smachten naar 

een dampend sateetje? Begint het 

al bij het vuur onder de sissende 

stokjes? Is het de grillsmaak 

waardoor ons oerinstinct wordt 

aangezet? Of laat die onweer-

staanbare marinade onze tong 

swingen? Hét mysterie wordt in dit 

boek onthuld. Ontsteek het vuur 

en rock je stok!’ – Daan Faber, 

Mister Kitchen. 

‘Soms weet je niet dat je ergens 

op zat te wachten tot je het in 

handen hebt. Een heel boek over 

saté? Serieus (om niet te zeggen: 

alle gekheid op een stokje), INDO-

STOK rockt weer net zo hard als 

INDOROCK.’ – Janneke Vreugden-

hil, culinair journalist NRC Han-

delsblad. 

‘INDOSTOK is een must-have! 

Door mijn drukke chefsleven heb 

ik weinig tijd voor boeken, maar 

hierin blééf ik lezen. Inspirerend 

en vooral ook erg leerzaam.     

Een inspiratiebron voor mijn 

restaurant!’– Jermain de Rozario, 

chef-kok van het restaurant De 

Rozario. 

 

 
 

‘Niemand lapt de tradities zo 

verrukkelijk aan haar laars als 

Vanja. Puur Indo-genot, stok voor 

stok!’– Dido Michielsen, auteur 

van de diepzinnige Indische roman 

Lichter dan ik. 

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. 

Hardcover, ISBN 9789038809649 
Prijs: € 22,50. 

  

https://www.libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/zoek/?a=vanja%20van%20der%20leeden
https://www.libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/zoek/?a=vanja%20van%20der%20leeden


 

23 

De prijs van de onafhankelijkheid                                                                                                                  
Door:  Anne-Lot Hoek en Ewout van der Kleij                                                                                                     

De financiële voordelen die 

Nederland met de soevereini-

teitsoverdracht van Indonesië 

in 1949 behaalde waren groot. 
Indonesië werd dan wel poli-

tiek onafhankelijk, maar in fi-

nancieel-economische zin werd 

de koloniale verhouding geens-
zins geliquideerd. 

Op 23 augustus 1949, een 

dinsdagmiddag met tropische 

temperaturen, zaten aan de ovale 

tafel in de Ridderzaal delegaties 

uit de Republiek Indonesië en de 

Federale Deelstaten en Nederland 

bijeen. Ze werden bijgestaan door 

de Verenigde Naties onder leiding 

van de Amerikaanse diplomaat 

Merle Cochran. 

Nadat Soekarno en Mohammed 

Hatta op 17 augustus 1945 de on-

afhankelijkheid hadden uitgeroe-

pen, volgde een bijna vijf jaar 

slepend politiek en militair conflict. 

Deze Ronde Tafel Conferentie was 

het beoogde sluitstuk waarin de 

partijen binnen twee maanden 

onder het wakend oog van de 

internationale gemeenschap tot de 

voorwaarden van de soevereini-

teitsoverdracht aan Indonesië 

moesten zien te komen. Na de 

overdracht werd naar het voor-

beeld van de Britse Common-

wealth de ‘Nederlands-Indone-

sische Unie’ opgericht, die bestond 

uit het Koninkrijk der Nederlanden 

en de Verenigde Staten van 

Indonesië, met de Nederlandse 

vorstin aan het hoofd als Kroon 

der Unie. 

De Indonesiërs waren in twee 

kampen vertegenwoordigd, maar 

ze waren eenzelfde agenda over-

eengekomen: soevereiniteit en 

niets minder. De voorwaarden, die 

behelsden nog een stevig gevecht 

aan de onderhandelingstafel.  

De Republikeinse delegatie werd 

voorgezeten door vicepresident 

Hatta en oud-minister van Binnen-

landse Zaken Mohammed Rum en 

de Federale vertegenwoordiging 

door premier Anak Agung Gede 

Agung en Hamid II, de sultan van 

Pontianak. 

Namens de Nederlandse regering 

zaten minister van Overzeese Ge-

biedsdelen Johannes van Maarse-

veen, minister van Buitenlandse 

Zaken Dirk Stikker en de diplo-

maat Herman van Roijen aan 

tafel. Minister-president Willem 

Drees opende de historische 

conferentie en benadrukte dat er 

in Nederland nog grote groepen 

mensen tegen de overdracht 

gekant waren. Dat blijkt wel uit 

een stuk van politicus Frans 

Goedhart (PVDA) die onder het 

pseudoniem Pieter ’t Hoen in Het 

Parool schreef dat gelijktijdig ‘het 

koloniale gezelschap Rijkseenheid’ 

onder leiding van oud-premier 

Gerbrandy in de Haagse Dieren-

tuin bijeen was om de soevereini-

teitsoverdracht alsnog te stoppen.  

De openingstoespraak van premier 

Willem Drees tijdens de soeverei-

niteitsoverdracht aan Indonesië in 

het paleis op de Dam, Amsterdam, 

27 december 1949. Naast Drees, 

van links naar rechts: Hamid II, 

Sultan van Pontianak, vicepresi-

dent Mohammed Hatta, koningin 

Juliana. (Foto: Nationaal Archief) 

Deze ‘koloniale mannen’, aldus ’t 

Hoen, ontketenden liever een 

burgeroorlog in Indonesië dan dat 

tempo doeloe verloren ging. De 

Nederlandse regering keek vooral 

met een financiële bril naar de 

afwikkeling. H.M. Hirschfeld, de 

invloedrijke regeringscommissaris 

en expert op het gebied van 

Nederlands-Indische financiën, 

zag de politiek staatkundige 

vraagstukken zelfs als onderge-

schikt aan de economische. Zo 

was het belang van Nederland 

volgens hem, naast een gunstige 

schuldenregeling, het behoud en 

herstel van de beleggingen in 

plantages, mijnbouw en spoor- en 

tramwegen. ‘Hirschfeld aanvaard-

de met zijn opvatting dus de 

politieke dekolonisatie, maar 

wenste de financieel economische 

kolonisatie te handhaven’, aldus 

econoom J.M.M.J. Clerx, die het 

onderwerp behandelde in de 

boekdelen over het kabinet Drees-

Van Schaik van het Centrum voor 

Parlementaire Geschiedenis uit 

1991. Die handhaving van de 

koloniale verhoudingen blijkt ook 

uit een reeks voordelen die 

Nederland met de soevereiniteits-

overdracht behaalde, veelal ten 

koste van de jonge natie 

Indonesië. 

De Nederlandse delegatie stak de 

onderhandelingen stevig in met de 

eis dat de gehele Nederlands-

Indische schuldenlast van 6,5 

miljard gulden op Indonesië over 

moest gaan, inclusief de kosten 

van alle recente militaire acties die 

naar schatting honderdduizend 

Indonesiërs het leven hadden 

gekost.                                              

In het originele wetsontwerp staat 

te lezen dat de ‘getroffen maat-

regelen tot herstel van orde en 

rust (…) in het belang van 

Indonesië (waren) geweest’. 

Het moet voor de Indonesische 

delegatieleden een vreemde 

gewaarwording zijn geweest. 

Mohammed Hatta was tijdens de 

zogenoemde ‘Tweede Politionele 

Actie’ in 1948 nog gevangen gezet 

en dr. Leimena, een van de 

Republikeinse delegatieleden, had 
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tijdens diezelfde actie in 

Yogyakarta een Nederlandse bom 

door het raam zien aankomen    

en net op tijd in een ruimte onder 

de trap weten te springen. Nu 

kregen zij de rekening van die 

Nederlandse bom gepresenteerd. 

Ook aan Nederlandse kant waren 

er tegengeluiden. Een aantal 

progressieve Nederlanders, onder 

wie Jacques de Kadt en minister 

van Financiën van de staat Oost-

Indonesië M. Hamelink, vonden 

dat de Nederlandse delegatie     

de soevereiniteitsoverdracht, die 

op last van de Veiligheidsraad 

‘compleet en onvoorwaardelijk’ 

moest geschieden, ‘toch wel voor-

waardelijk’ instak. Het schulden-

vraagstuk, dat zij als de meest 

brandende kwestie zagen, kon wat 

hen betrof alleen betekenen: ‘van 

Nederlandse kant niets te eisen’. 

Zij vonden dat de Indonesische 

economie moest worden hersteld, 

waardoor Nederland handel kon 

blijven drijven met Indonesië. 

De gemoederen liepen op in de 

speciaal voor het schuldenvraag-

stuk opgerichte subcommissie. 

Indonesië gaf aan zich neer te 

leggen bij de beslissing van de 

schuldencommissie, mits het 

tijdstip van de soevereiniteits-

overdracht niet in het geding 

kwam en de extra militaire kosten 

van de onafhankelijkheidsoorlog 

op de schuldenlast in mindering 

werden gebracht. De harde lijn 

van de Nederlandse regering was 

opmerkelijk omdat ze zelf op dat 

moment al een deel van de 

Marshallhulp en andere financiële 

baten voor de wederopbouw 

vanuit andere landen had ont-

vangen.                                        

Onder druk van VN-diplomaat 

Cochran werd twee miljard gulden 

in mindering gebracht. Uiteindelijk 

moest Indonesië 4,5 miljard aan 

schulden overnemen, met alle 

bijbehorende rente- en aflossings-

verplichtingen. 

Al waren het andere tijden, 

Suriname kreeg bij de onafhan-

kelijkheid in 1975 volledige 

kwijtschelding van zijn schulden 

ter waarde van een half miljard. 

Bovendien kreeg het ten minste 

3,5 miljard gulden aan ont-

wikkelingshulp. 

De zogeheten schuldenkwestie 

bij de Ronde Tafel Conferentie   

was in het publieke debat langere 

tijd zo goed als in de vergetelheid 

geraakt, totdat het, inmiddels 

overleden, oud-lid van de Tweede 

Kamer (PVDA) Lambertus Giebels 

in 2000 in De Groene Amsterdam-

mer betoogde dat Indonesië een 

significante financiële bijdrage had 

geleverd aan de wederopbouw van 

Nederland. Bijna net zo veel als 

Marshall.  

George C. Marshall, Amerika’s 

Minister van Buitenlandse Zaken 

en bedenker van het Marshallplan 

Hij gaf aan dat van die 4,5 miljard 

gulden aan schuldenlast in 1956, 

toen de betalingen door Indonesië 

werden stopgezet, nog ongeveer 

650 miljoen resteerde en dat 

daarmee een kleine vier miljard 

aan Nederland was afgelost.   

Welk deel van de schuldenlast 

uiteindelijk is terugbetaald en of 

het oorspronkelijke bedrag juist 

was vastgesteld, dat vormt nog 

altijd onderwerp van discussie. 

Bronnen die zijn aangehaald door 

zowel Clerx, zoals Tweede-Kamer-

stukken, alsook Michael van Zeijl 

van de organisatie de Grauwe 

Eeuw onderbouwen de restschuld 

die Giebels noemt en het bedrag 

wordt nog eens extra aannemelijk 

gemaakt in een document uit het 

Nationaal Archief in Den Haag, 

genaamd Nota Keuangan Negara 

met daarin de aflossingsover-

zichten uit het jaar 1952-1953. De 

tussenstanden van de Nederlandse 

leningen sluiten goeddeels aan bij 

de leningsvoorwaarden. 

Ook al is het belang van de 

Marshallhulp binnen de weten-

schap decennia geleden geredu-

ceerd, Giebels maakte de verge-

lijking tussen de bijdrage van 

Indonesië en de Marshallhulp om 

het belang van de Indonesische 

bijdrage kracht bij te zetten. Een 

interessante vergelijking, maar 

zijn conclusie klopte niet. Hij 

gebruikte voor de Marshallhulp 

van 1127 miljoen dollar maar   

één wisselkoers van 3,80 per 

dollar die pas vanaf 20 september 

1949 gold, terwijl de eerste hulp 

Nederland al in april 1948 binnen-

kwam, toen de Bretton-Woods 

rate van 2,65 in gebruik was. 

Had hij hier wél rekening mee 

gehouden, dan was de kleine   

vier miljard juist méér dan de 

Marshallhulp geweest. Maar veel 

belangrijker is dat de overge-

nomen schuldenlast pas het eerste 

voordeel van de soevereiniteits-

overdracht voor Nederland was, 

naast ten minste vijf andere 

voordelen. 

Het tweede voordeel zijn de 

transfers van winsten, pensioenen 

en dividenden die na de over-

dracht vanuit Nederlandse bedrij-

ven in Indonesië terug mochten 

blijven vloeien naar Nederland. 

Iets waar de bedrijven hard voor 

gelobbyd hadden bij de Neder-

landse overheid. Over de periode 

1950-1957 ging dit in totaal om 

3,2 miljard gulden, slechts een 

kleiner deel werd geherinvesteerd. 

‘Nederland stelde bij de RTC zijn 

financieel- economische belangen 

veilig.                                    
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Indonesië nam veel schulden over 

terwijl het lucratieve handelsver-

keer gehandhaafd bleef’, aldus 

Clerx. Bijna de helft van het 

geïnvesteerde vermogen in het 

eilandenrijk was in Nederlandse 

handen en Indonesië mocht alleen 

via Nederland naar Europa expor-

teren. Van de door Nederland 

beloofde opname van Indonesiërs 

in de leiding van bedrijven kwam 

in de praktijk zeer weinig terecht. 

Al waren het monetaire overheids-

beleid en het bedrijfsleven twee 

relatief gescheiden domeinen, ze 

werkten wel degelijk op elkaar           

in: de Nederlandse bedrijven in 

Indonesië hielpen, net als de 

Marshallhulp, om het dollartekort 

terug te dringen dat in Nederland 

met name tot en met 1949 

heerste. 

Het derde voordeel is dat Neder-

land zich met de soevereiniteits-

overdracht ontsloeg van de ver-

antwoordelijkheid voor de econo-

mische wederopbouw van Indone-

sië, terwijl zowel de Japanse 

bezetting en de geallieerde bom-

bardementen als de onafhanke-

lijkheidsoorlog enorme materiële 

en economische schade hadden 

aangericht, die met de overdracht 

eind 1949 niet was hersteld. 

Nederland had namens Neder-

land/Nederlands-Indië een claim 

voor de geleden schade ingediend 

tegen Japan van 24,5 miljard 

gulden, ruim zevenmaal zo hoog 

als de Marshallhulp. Die claim 

werd later ingetrokken onder druk 

van Amerika uit angst voor het 

communisme. 

Hoogleraar Wytze Gorter merkte 

het voordeel van ontweken kosten 

al op in The Economist van 1960, 

maar hing er geen prijskaartje 

aan. Minister van Financiën Piet 

Lieftinck noemde in Het Finan-

cieele Dagblad in 1949 alleen al 

een benodigde 1,6 miljard gulden 

voor wederopbouw voor de jaren 

tot en met 1952. Clerx refereerde 

in zijn boekdelen aan de ver-

wachting van de Nederlandse 

regering dat de schuldenlast voor 

Indonesië in de komende jaren 

met drie à vier miljard gulden  

ging stijgen, wat gemiddeld gelijk 

stond aan de gehele Marshallhulp. 

Associate professor Pierre van   

der Eng (Australian National 

University) bevestigde dit beeld in 

het artikel Marshall Aid and 

Indonesia uit 2003, waarin hij de 

bespaarde hulpkosten over de 

gehele periode 1949-1960 op 7,25 

miljard gulden berekende. Dit 

deed hij op basis van de daad-

werkelijke hulp die Indonesië in de 

vorm van leningen, schenkingen 

en goederen van de Verenigde 

Staten en Europese landen ont-

ving om het hoofd boven water te 

houden.  

Grote belangstelling van Indische 

zijde voor het paleis op de Dam 

tijdens de soevereiniteitsover-

dracht van Nederland aan Indo-

nesië. Amsterdam, 27 december 

1949. (Foto: Nationaal Archief) 

Van der Eng stelt dat Nederland 

gedwongen was geweest ‘om    

het financiële herstel van Indo-

nesië uit eigen middelen te 

financieren’. Het argument dat 

Nederland toch niet had bij-

gesprongen omdat Nederlands-

Indië technisch gezien een andere 

juridische entiteit was, gaat 

volgens hem dus niet op. Ook 

schreef Peter Keppy (NIOD) in 

Sporen van vernieling uit 2006 dat 

Lieftinck zich bij gelegenheid op 

de autonomie van Nederlands-

Indië beriep, maar zich aan        

de andere kant wel intensief    

met de financiën van de kolonie 

bemoeide.                                

Nederland stond financieel ook 

garant voor meerdere leningen 

van zijn kolonie.  

Een vierde type voordeel dat 

Van der Eng noemt is dat met de 

ondertekening van de soevereini-

teitsoverdracht naar inzicht van  

de onderhandelaars verschillende 

financiële hulp vanuit Amerika  

aan Nederland definitief loskwam. 

Nederlandse ministers hadden wel 

toezeggingen gekregen, maar ab-

solute zekerheid was er niet: de 

hulp werd jaarlijks opnieuw door 

Amerika bekeken en werd als 

(symbolisch) pressiemiddel inge-

zet. Naast de resterende losge-

komen Marshallhulp noemt hij ook 

een bedrag van 4,5 miljard aan 

militaire hulp over de periode 

1949-1960. Daarmee komt hij 

met de eerste vier voordelen van 

de soevereiniteitsoverdracht op 

een totaal voordeel van ten minste 

23 miljard gulden voor Nederland. 

Het vijfde voordeel is dat Indo-

nesië tijdens de Ronde Tafel 

Conferentie ook werd verplicht om 

te betalen voor nationalisaties. 

Weliswaar werden de Verenigde 

Staten van Indonesië al in 1950 

opgedoekt door Soekarno en 

vervangen door de eenheidsstaat 

Republik Indonesia, de RTC werd 

pas in 1956 door Indonesië 

opgezegd en eind 1957 startten 

de onbetaalde inbeslagnames. 

Indonesië kocht na de overdracht 

vanuit nationaal belang meerdere 

bedrijven, zoals bijvoorbeeld de 

spoorwegen op Java en de Over-

zeese Gas- en Elektriciteitsmaat-

schappij (OGEM). Ook nam het de 

binnenlandse transportvluchten 

van de Koninklijke Nederlandsch-

Indische Luchtvaart Maatschappij 

over, zo valt het te lezen in 

Recollections van de Indonesische 

econoom Thee Kian Wie uit 2003. 

In Nederland is toch het beeld 

blijven hangen dat Soekarno uit-

sluitend bedrijven heeft geroofd. 

Toen oud-Indonesië-correspon-

dent Michel Maas in 2008 in de 

Volkskrant stelde dat de ‘grootste’ 

nationalisatie van de Java Bank in 

1951 zich al had voltrokken 

voordat alle bedrijven in 1958 

werden genationaliseerd, liet hij 
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achterwege dat die bank werd 

gekocht van aandeelhouders uit 

verschillende landen voor 120 

procent van de beurskoers. Ook 

werden niet alle Nederlandse 

bedrijven (in 1958) getroffen door 

overname en nationalisatie, zo 

betoogde historicus J.T. Lindblad 

in 2007 in de NIOD-publicatie Van 

Indië tot Indonesië. De half-Britse 

Unilever en Shell mochten nog een 

tijd door in de jaren zestig en de 

Nederlandse Handelsmaatschappij 

(NHM), ‘bleef tot diep in 1960 

functioneren’, nota bene het be-

drijf waaraan Multatuli zijn aan-

klacht in Max Havelaar had op-

gehangen. 

Het zesde, significante, voordeel, 

is dat door de soevereiniteits-

overdracht ‘alle rechten en ver-

plichtingen’ van Nederlands-Indië 

stilzwijgend doorschoven op 

Indonesië, waardoor voortaan te 

pas en te onpas naar de rechts-

opvolger gewezen kon worden in 

een lange reeks van netelige 

onthechtingskwesties. 

Een voorbeeld is de Backpay-

kwestie, het verzuim tot betaling 

van de volledige achterstallige 

salarissen en pensioenen aan alle 

ambtenaren in dienst van het 

Indische gouvernement tijdens   

de Japanse bezetting en in het 

bijzonder de krijgsgevangen mili-

tairen van het Koninklijk Neder-

landsch-Indisch Leger (KNIL). 

In de jaren voor de overdracht 

kregen gedupeerden met de 

Nederlandse nationaliteit slechts 

een klein deel van het uitstaande 

bedrag aangeboden, niet-Neder-

landse overheidsdienaren kregen 

niets. In de jaren 1945-1949 

baseerde de Nederlands-Indische 

overheid haar onwil om de 

achterstallige betalingen te vol-

doen, daartoe ingefluisterd door 

de Nederlandse regering op 

financieel onvermogen, aldus Hans 

Meijer in De Indische rekening. 

Ook onderzoekers als Griselda 

Molemans en Henk Harcksen 

publiceerden over dit onderwerp, 

Molemans recent op onderzoeks-

journalistiek platform Follow the 

Money. 

Toen na de overdracht bleek dat 

andere landen wel de volledige 

backpay hadden uitbetaald, kwam 

het geschil in Nederland voor de 

rechter waarbij de Hoge Raad elke 

verantwoordelijkheid van Neder-

land afwees, verwijzend naar de 

‘rechten en verplichtingen’ van 

Nederlands-Indië die met de 

soevereiniteitsoverdracht waren 

overgegaan op Indonesië. Volgens 

een artikel in het Algemeen 

Dagblad uit 2017 ging het initieel 

al om een bedrag van 1,3 miljard 

gulden, verspreid over 82.000 ge-

dupeerden.  

Logo van het Marshallplan 

In de omgang met Indonesische 

oorlogs-slachtoffers werd hetzelf-

de excuus gebruikt: een Neder-

landse weduwe die in 1950 een 

zaak tegen de Nederlandse staat 

aanspande voor de moord op haar 

Indonesische man door een KNIL-

militair in 1948, kreeg van het 

ministerie van Oorlog de bood-

schap terug dat Nederland de 

aansprakelijkheid doorschoof naar 

Indonesië. Na de rechtszaak en 

het hoger beroep volgde een 

schikking van 149.000 gulden, 

vandaag ruim 660.000 euro, 

waarbij iedere aansprakelijkheid 

door Nederland werd afgewezen. 

De weduwe accepteerde het geld, 

maar niet de ontkende aan-

sprakelijkheid.                             

Ter vergelijking, negen weduwen 

uit Rawagedeh, nabestaanden  

van slachtoffers van oorlogsge-

weld door Nederlandse militairen, 

kregen in 2011 een bedrag van 

20.000 euro per persoon. 

Nederland had in de jaren vijftig 

relatief meer te besteden omdat 

het de backpay maar voor een 

klein deel inloste. Die zuinigheid 

sprak ook uit de erbarmelijke 

opvang van de Molukse KNIL-

militairen en hun gezinnen. De 

regering onderneemt in dit soort 

kwesties vaak pas actie na grote 

maatschappelijke verontwaardi-

ging of juridische druk. In de 

uitvoering van terugbetalingen 

worden allerlei soorten restricties 

aangebracht, zoals een leeftijds-

limiet waardoor maar een deel van 

de gedupeerden de compensatie 

ontvangt. Compensaties houden 

bijna nooit vergoeding van reëel 

geleden schade in, maar krijgen 

het karakter van een tegemoet-

koming, zoals het ‘gebaar’ naar de 

Indische gemeenschap voor de 

‘kille ontvangst’, of de ‘symbo-

lische’ compensaties aan de 

weduwen van Rawagedeh. Van 

een ruimhartige aanpak die ten 

minste poogt om financieel en 

moreel volledig recht te doen   

aan de openstaande rekeningen is 

het nog niet gekomen. 

Naast de zes bovengenoemde 

voordelen waren er vanuit 

Nederland bezien ook nadelen.   

Zo werden de terugbetalingen in 

1956 stopgezet, en was er het 

waardeverlies van in beslag ge-

nomen bedrijven. Deze en andere 

punten werden door Nederland 

samengevoegd in een zelf be-

rekende restclaim van 4,5 miljard 

gulden en na onderhandelingen 

met Indonesië in een akkoord in 

1966 teruggebracht – inclusief alle 

nog openstaande rekeningen uit 

de RTC – naar zeshonderd 

miljoen. Dat bedrag werd door 

Indonesië met rente tot en met 

2003 terugbetaald.  

Een ander nadeel was het verlies 

van bezittingen op de balans dat 

overging naar Indonesië, zoals 
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infrastructuur en bijvoorbeeld tien 

procent aan courante middelen. 

Maar tegelijkertijd waren ze wel 

tot stand gekomen tijdens een 

koloniaal tijdperk van uitbuiting, 

een gegeven dat Nederland 

destijds zelf niet lijkt te hebben 

willen onderkennen. Zo wilde   

Van Kleffens, de ambassadeur     

in Washington, deze ‘voordelen’ 

voor Indonesië tijdens de RTC-

onderhandelingen bij het State 

Department naar voren brengen 

om aan te tonen dat minister 

Stikker geen ‘hard bargain’ wilde 

forceren maar juist ‘vrijgevig’ was 

richting Indonesië: Nederland   

had immers op eigen initiatief van 

alles moeten bouwen, ‘gezien de 

indolentie van de Indonesiërs’, zo 

staat te lezen in een brief van Van 

Kleffens aan Stikker van 9 oktober 

1949 in de Officiële bescheiden 

betreffende de Nederlands-Indo-

nesische betrekkingen 1945-1950. 

De Amerikaanse Marshallhulp gaf 

de Nederlanders ook indirect on-

dersteuning, zoals extra zelfver-

trouwen. Maar hoe je de kubus 

ook draait: het Indonesië onder 

Soekarno droeg in de schrale 

jaren vijftig vele miljarden guldens 

méér bij aan Nederland dan de 

van de VS afkomstige Marshall-

hulp van 3,5 miljard gulden. 

Vandaag de dag was de directe 

Marshallhulp omgerekend circa 

zestien miljard euro geweest, 

inclusief een deel leningen. De 

voordelen van de soevereiniteits-

overdracht komen minimaal neer 

op 103 miljard euro. Als je alle 

potentiële aftrekposten aan beide 

kanten er vanaf haalt, en de 

losgekomen hulp vanuit Amerika 

ook in mindering brengt, zelfs als 

je alleen rekent tot de opzegging 

van de RTC in 1956, dan is het 

resterende voordeel nog steeds 

vele miljarden euro groter dan de 

Marshallhulp. 

Waarom is de grote bijdrage 

vanuit Indonesië niet bij een 

breder publiek bekend geraakt? 

Van der Eng denkt dat het komt 

doordat ‘dergelijke geldstromen 

via banken buiten het zicht en 

wellicht ook de interesse van het 

grotere publiek stroomden’. Ook 

wijst hij als mogelijke oorzaak aan 

dat ‘achter de Marshallhulp een 

propagandamachine van de 

Amerikaanse overheid zat waarin 

de burgers in de Europese landen 

die de hulp ontvingen absoluut 

duidelijk werd gemaakt dat die 

steun uit Amerika kwam’. Maar 

het zal ook onderdeel zijn geweest 

van de langdurige maatschap-

pelijke desinteresse voor de af- 

wikkelingskwesties met Indonesië, 

zoals ook de Nieuw-Guinea- en de 

Molukse kwesties. Sutan Sjahrir, 

de eerste premier van Indonesië, 

sprak in 1951 de wijdverbreide 

Indonesische mening uit dat de 

voortdurende economische domi-

nantie van de Nederlanders het 

werkelijke fundamentele probleem 

veroorzaakte in de relatie tussen 

Indonesië en Nederland.  

Nederland heeft niet alleen de 

politieke vrijheid van Indonesië 

met wapens in de weg gestaan, 

ook de postkoloniale relatie werd 

in financiële en economische zin 

langdurig gekenmerkt door een 

vorm van voortzetting van de 

koloniale verhouding.  

Dit artikel verscheen eerder in De 

Groene 

_______________________________ 

 

Recept                      Sop Sollong (Indische erwtensoep) 

Ingrediënten:                            

500 gr. spliterwten, 3 liter water, 

3 teentjes fijngesneden knoflook, 

2 rode uien, 1 flinke prei (met 

groen), in halve ringen, 250 gram  

speklappen, 250 gram  vleeskrab-

jes, 1 stuks rookworst, 3 stuks 

worteltjes in kleine blokjes, 3 

stuks daon salam, 1 theelepel 

sereh, 1 theelepel laos, 3 thee-

lepels sambal trassi (meer naar 

smaak), 1 knolselderij in blokjes, 

2 stuks aardappel in blokjes,        

1 kopje bladselderij, 2 groeten-

bouillonblokjes, peper en zout.  

  

Bereidingswijze:                     

Trek in 1,5 uur een bouillon van   

3 liter water, grof gesneden ui, 

fijngehakte knoflook, laos, sereh, 

sambal trassi, in blokjes gesneden  

 

 

speklappen, vleeskrabjes, daon 

salam en bouillonblokjes. Haal 

met een draadschep de vlees-

krabjes eruit en snijd het vlees los 

en in stukjes. Voeg knolselderij, 

aardappel, wortel en spliterwten 

toe en houd het onder af en toe 

roeren tegen de kook aan. Als de 

spliterwten uit elkaar vallen en de 

soep begint te binden, voeg dan 

de stukjes vlees van de krabjes, 

rookworst in plakjes, preiringen  

en selderijblad toe. Warm nog 

even door en serveer als Indische 

tegenhanger van de Hollandse 

erwtensoep. De volgende dag is 

de soep trouwens nog lekkerder. 

Serveer er roggebrood of donker 

volkorenbrood met katenspek bij. 

Selamat makan. 

https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/groenten/uien.html


Column                                                                                          Door:  Jan Tomasowa 

De som van al jouw daden bepaalt wie en wat je bent 
 

Mijn hoogzwangere en zwaar on-

dervoede moeder vluchtte in 

januari 1943 met haar man en 3 

kinderen weg uit de onveilige stad 

Surabaya. In het dorpje Klakah 

werd zij door haar Madurese 

islamitische moeder Tsjang, haar 

man pak Mahon en dorpsbewo-

ners liefdevol  ontvangen. Vlak na 

haar aankomst in Klakah ben ik 

geboren.                                   

Mijn oma Tsjang woonde na haar 

scheiding van opa Mustamu (een 

Molukse, christelijke en in die    

tijd  welgestelde advocaat) met 

mijn pleegopa pak Mahon, een 

Madurese islamitische betjakrijder. 

Mijn grootouders en bewoners van 

Klakah redden het leven van mij 

en mijn moeder. Toen ik 6 jaar 

oud was, brachten mijn ouders mij 

weer onder bij mijn grootouders. 

  

In 1951 vertrok ik met mijn 

ouders naar Nederland. Ik groeide 

op in het Molukse kamp De Biezen 

in Barneveld. Daar werd ik on-

dergedompeld in het christelijk 

geloof. Het geloof was overal om 

me heen. Het zat in de dingen die 

ik wel of niet moest zeggen en 

doen en  in de voor mij onbegrij-

pelijke godsdienstige rituelen en 

Maleise preken op zondag. Maar 

het geloof zat niet in mij. 

  

Sommige kerkleiders gebruikten 

de kerk om macht uit te oefen op 

de gemeenschap. Alle jongeren 

moesten naar de zondagsschool 

en twee jaar lang catechisatie 

lessen volgen en daarna geloofs-

belijdenis doen in de kerk. De 

jonge catechisanten mochten in 

die 2 jaar niet dansen. Mijn 

zondagschoolmeester beweerde 

dat  mijn katholieke vriend Victor 

na zijn dood in de hel zou 

belanden.  Ik sprak hem tegen en 

hij sloeg mij met een bamboe-

stokje. Na dat incident bezocht ik,  

met toestemming van mijn 

ouders, niet meer de zondag-

school.  

Op latere leeftijd volgde ik geen 

catechisatielessen en deed ik ook 

geen geloofsbelijdenis. Nooit ben 

ik lid geworden van een kerk en ik 

heb zelfs nooit meer  in een kerk 

gebeden. Alleen bij een huwelijk 

of begrafenis van een familielid 

bezocht ik de kerk. Mijn moeder 

ging nooit naar de kerk. Elke dag 

bad en las zij de bijbel in haar 

slaapkamer. Zij hielp mensen die 

het moeilijk hadden en ving 

jongeren op in haar huisje.  

 

Van mijn wijze en tolerante ouders 

leerde ik de  gouden leefregel: 

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, 

doe het dan ook een ander niet.” 

Ik hoefde van hen niet naar de 

kerk maar ik moest  gelovige 

mensen wel  respecteren.  

 

In 1963 verliet ik het Molukse 

kamp en ging ik in Amsterdam 

wonen.                                          

In verschillende Amsterdamse 

wijken leefde ik tussen boeddhis-

tische hippies, hindoestanen uit 

Suriname,  christenen, socialisten 

en atheïstische communisten.  

Mijn socialistische en communis-

tische vrienden vergrootten mijn 

inzicht in het kolonialisme en het 

imperialisme.                      

Boeddhistische hippie vrienden 

vertelden mij over de idealen van 

de flower power beweging. “Make 

love. Not war.”  Samen met mijn 

vrienden protesteerde ik  tegen  

de onrechtvaardige Amerikaanse 

oorlog in Vietnam. 

 

Ik heb geleerd om gelovigen, 

religieuze instellingen en leiders 

die, met de hand op onder4 

andere de Bijbel of de Koran, 

beweren dat alléén zij de waarheid 

in pacht hebben te wantrouwen. 

Godsdienstige intolerantie leidt 

altijd tot conflicten.  

 

Ik bid dus nooit in de kerk maar  

ik heb wel twee keer als pelgrim 

een voettocht gemaakt naar het 

wereldberoemde Spaanse bede-

vaartsoord Santiago de Compos-

tela. Eerst met mijn vriend 

Minggus van Frankrijk naar Spanje 

en daarna met mijn vrouw Dolly 

en Molukse, Indische en Neder-

landse vrienden uit Lunteren en 

Ede. Tijdens de pelgrimstochten 

spraken we heel open met elkaar 

veel over geloofszaken. Volgens 

mij kan Iets niet uit het niets 

ontstaan. 

 

Dolly en ik werkten jarenlang in  

Indonesië.  Op Lombok werkten 

we met islamitische boeren en    

op Ambon met overwegend 

christelijke studenten en docenten 

van Universitas Pattimura. In West 

Papua werkten we in de stad 

Abepura met christelijke mede-

werkers van particuliere hulp-

organisaties en in het binnenland 

met Papuase animisten. Om in 

Indonesië met de boeren samen 

te kunnen werken, kregen Dolly 

en ik soms ook te maken met 

fundamentalistische islamietische  

en christelijke gemeenschaps-

leiders.  Zolang deze leiders zich 

op integere wijze daadwerkelijk 

ook inzetten voor de concrete 

verbetering van de leefsituatie van 

onze boeren, werkten wij loyaal 

met hen samen.  

  

Dolly en ik wonen sinds 2019 

permanent te midden van de 

hindoeïstische, islamitische  en 

christelijke bevolking op Bali. Na 

de corona pandemie uitbraak 

verloren duizenden mensen hun 

banen. Het aantal   mensen dat 

onder de armoede grens leeft 

neemt sterk toe.  

 

Om te weten wat je moet doen om 

deze slachtoffers van de corona-

crisis  te helpen hoef je alleen 

maar hen in de ogen te kijken en 

naar hun problemen te luisteren. 

Je steekt daarna samen met hen 

jouw handen uit de mouwen.         

Dat is alles.  
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Definitief ingelijfd: Hongkong nu helemaal 
van Xi                                                                          Door:  Peter van Nuijsenburg 

 
Definitief ingelijfd. Wereld solidair met de protestbeweging, maar keek machteloos toe. Taiwan de volgende? 

President Xi Jinping heeft deze 

week Hongkong definitief ingelijfd 

bij China. De beperkte democratie 

in de stadstaat was een experi-

ment dat al veel te lang had 

geduurd. Het relatieve succes was 

Beijing een doorn in het oog en 

daarom niet langer duldbaar. De 

Chinezen in het moederland 

zouden wel eens op de gedachte 

kunnen komen dat er een alter-

natief is voor Beijing’s harde hand. 

De laatste akte was het vertrek 

van het restant onafhankelijke 

parlementariërs. Eerst werden vier 

politici gedwongen op te stappen 

omdat ze ‘niet patriottisch genoeg’ 

waren. Ze kregen gezelschap van 

15 collega’s die uit solidariteit 

besloten de eer aan zichzelf te 

houden. De laatste kruimels 

autonomie zijn nu van tafel 

geveegd. 

Verrassend is dit uiteraard niet. In 

juli had Xi met een ‘veiligheidswet’ 

al elke, ook vreedzame vorm van 

kritiek en protest buiten zijn 

nieuwe orde geplaatst. Vervolgens 

werden de verkiezingen voor de 

stadsraad voor ‘onbepaalde tijd’ 

uitgesteld. Vanwege corona, aldus 

Beijing. De gezondheid van de 

Hongkongers gaat de bonzen in 

Beijing namelijk zeer aan het hart. 

Daar moet een kleinigheid als 

verkiezingen voor wijken. 

Dictators plegen hun coups bij 

voorkeur als de wereld niet oplet 

en met andere zaken bezig is.    

De veiligheidswet kwam op het 

moment dat de wereld voor de 

eerste keer in beslag was 

genomen door het virus uit 

Wuhan. Het monddood maken van 

de oppositie volgt hetzelfde 

patroon. Er zijn nu zelfs twee 

‘afleiders’: corona in zijn tweede 

golf en de verkiezingen in de VS. 

Geen vrees voor westerse 

sancties 

Het protest uit het Westen was 

dientengevolge aan de gedempte 

kant. Veel mogelijkheden om ‘een 

daad te stellen’ zijn er overigens 

niet. Van het verder aanscherpen 

van economische sancties liggen 

ze in Beijing kennelijk niet 

wakker. De Chinese economie is  

de enige die redelijk ongeschon-

den uit de corona-crisis is geko-

men en kan een stootje hebben. 

Bovendien, in Xi’s China mag de 

economie nog zo belangrijk zijn, 

ideologie en politiek krijgen soms 

de voorrang. Dit was klaarblijkelijk 

zo’n moment. 

De timing was ook om een andere 

reden niet toevallig. De nieuwe 

Amerikaanse president moet 

weten dat voor Beijing de wis-

seling van de wacht in Washington 

(als Donald Trump eindelijk zijn 

biezen pakt) geen aanleiding is om 

in te binden. Joe Biden hoeft 

ondanks de felicitaties van Beijing 

niet te rekenen op Chinese witte-

broodsweken. 

Eerst Azië dan de rest 

van de wereld 

Het China-beleid zal meteen de 

aandacht van de nieuwe president 

opeisen. De ‘uitdagingen’ zijn 

gigantisch. Xi heeft zich ten doel 

gesteld van China de onbetwist-

bare supermacht te maken op                          

alle vitale terreinen: economisch,  

https://www.trefpuntazie.com/author/pvn/
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ideologisch en technologisch. Ten 

eerste in Azië en dan de rest van 

de wereld, inclusief Europa. Het 

tegenspel moet komen van een 

rivaal die er maar niet in slaagt 

het eigen huis op orde te krijgen. 

Van Europa heeft Beijing weinig  

te duchten. Dat is op haar eigen, 

vertrouwde wijze verdeeld. Veel 

landen land blijven bovendien in 

de ban van de magische Chinese 

markt. In Brussel zijn ze goed in 

het schrijven van alarmerende 

nota’s, maar daar blijft het voor-

alsnog bij. De uitvoering is iets 

voor sint juttemis. Geen wonder 

dat Xi overtuigd is van de 

superioriteit van ‘zijn’ autocra-

tische systeem. 

Niettemin moet Biden de krachten 

van de traditionele bondgenoten 

zien te bundelen tot een werkbare 

China-strategie. De eerste stap zal 

het weer tot leven wekken zijn 

van het Transpacifische Partner-

schap (TPP). Het TPP was de spil 

van Barack Obama’s ‘draai naar 

China’ met naast de VS, Canada, 

Japan, Vietnam, Maleisië, Australië 

en Singapore en Nieuw Zeeland 

als belangrijkste deelnemers. Het 

ging in de eerste plaats om 

vrijhandel maar de hoop was dat 

het op den duur tot hechtere 

samenwerking op andere ter-

reinen, politiek en eventueel ook 

militair, zou leiden. 

Het TPP werd door Donald Trump 

de nek omgedraaid omdat het niet 

paste in zijn America first-ideeën. 

In dat kader zag hij meer heil in 

een handelsoorlog met Beijing. 

Dat Obama zich sterk had 

gemaakt voor het TPP, was voor 

de president evenmin een aan-

beveling. De andere deelnemers 

gingen door maar zonder de VS is 

het een tandeloze club. 

Biden was belast met de uit-

voering van de ‘draai naar Azië’  

en zal het TPP vermoedelijk weer 

uit de mottenballen halen. De 

noodzaak is nu groter dan ooit. Xi 

heeft de Zuid-Chinese Zee in strijd 

met alle internationale verdragen, 

gerechtelijke uitspraken en per-

soonlijke verzekeringen tot een 

Chinese binnenzee gemaakt, com-

pleet met militaire bases.  

Afgelopen zomer waren er nog 

schermutselingen aan de Indiase-

Chinese grens in de Himalaya 

waarbij aan beide kanten doden 

vielen. De Senkaku eilanden, een 

paar onbewoonbare rotsen in de 

Oost-Chinese Zee, zijn inzet van 

een van tijd tot tijd oplaaiend 

conflict met Japan. Biden heeft 

Tokio inmiddels gerustgesteld met 

de verklaring dat ook verdediging 

van de Senkaku rotsen onder het 

Amerikaanse – Japanse bondge-

nootschap valt. 

Zal Taiwan ook definitief 

ingelijfd worden? 

En dan is er uiteraard Taiwan, Xi’s 

troetelproject. Het eiland voor de 

Chinese kust is voor Beijing een 

afvallige provincie dat weer inge-

lijfd moet worden bij het moeder-

land. De regering en bevolking 

worden blootgesteld aan een 

permanente zenuwoorlog die hen 

uiteindelijk op de knieën moet 

dwingen. Xi zou de vlag van de 

Volksrepubliek het liefst zelf 

hijsen, omdat hij het als de kroon 

op zijn werk schijnt te zien. 

De onderwerping van Hongkong 

zou het model voor en het 

voorspel van de inlijving van 

Taiwan kunnen worden. Onder 

Trump mocht de regering in Taipei 

zich verheugen op de steun van 

Washington. Of Trump had in-

gegrepen als Xi over de schreef 

was gegaan, via een machtsgreep 

door zijn vazallen of, minder 

waarschijnlijk een invasie, weten 

we niet. Voorlopig schijnt de 

Chinese president zijn kaarten te 

zetten op de geleidelijke uitholling 

van Taiwans autonomie. Dat 

werkte ondanks de protesten en 

massale demonstraties van de af-

gelopen jaren prima in Hongkong. 

Beijing rekent er op dat de tijd    

in zijn voordeel werkt. China staat 

er beter voor dan ooit, met 

bovendien nog volop groeipoten-

tieel. De VS zal ook onder Biden 

het verval niet weten te stoppen. 

Washington blijft vooralsnog een 

supermacht, natuurlijk. Maar sinds 

Trump zijn geloofwaardigheid en 

betrouwbaarheid bij de bondge-

noten zo geslonken dat Biden deze 

nooit helemaal kan terugwinnen. 

Op Taiwan houden ze hun hart 

vast. Worden ze straks ook 

definitief ingelijfd? 

(Bron: Trefpunt Azië) 
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Wayang stories – ontdek Indonesië 
  

Vlak voor het ‘ter perse gaan’ van deze editie kwam dit bericht nog binnen. De redactie 

besloot unaniem dat dit nog mee kon gaan.  

Dierenpark Taman Indonesia in 

Kallenkote mag weer open. En 
deze winter met wel iets heel 

nieuws: een cultureel winter-

programma rondom de ten-

toonstelling  Wayang Stories, 

over het Indonesische poppen-
theater en schaduwspel. 

Van 22 november 2020 – 28 

maart 2021 is het dierenpark 

voor het eerst geopend tijdens 
het winterseizoen (weekends 

en vakanties), als een outdoor 

museum, geheel Coronaproof 

Omdat de temperaturen dan 
wat minder tropisch zijn en 

verre vakanties voorlopig op 

een laag pitje staan, bieden zij 

deze winter een nieuwe activi-

teit: een unieke tentoonstel-
ling Wayang Stories. Hierdoor 

kan de bezoeker zich in deze 

donkere dagen toch onder-

dompelen in exotische sferen. 
Rond de expositie worden ook 

allerlei inspirerende activiteiten 

georganiseerd, van voorstel-

lingen en workshops tot een 
speciaal Wayangpoppen-Repair  

Café en lezingen. 

 

 
  

Schaduwspel 
  

Marlisa Wareman, mede-eigenaar 

van het dierenpark vertelt: 

“Met Wayang Stories gaan we de 

bezoekers   kennis   laten   maken   

 

met Wayang, het Indonesische 

schaduwspel of ook wel poppen-

theater. Wayang is eigenlijk een 

vorm van theater, met poppen of 

met acteurs zelfs, met of zonder 

masker. De bekendste vorm van 

wayang is denk ik wel de Wayang 

Kulit: een lederen pop met inker-

vingen waar het licht doorschijnt. 

Hierdoor krijg je een mysterieus 

schaduwspel op een wit doek. 

Naast deze vorm heb je ook nog  

Wayang Golek, Wayang Kulit, 

Wayang Wong en Wayang 

Topeng.” 

 

De tentoonstelling Wayang Stories 

laat verschillende, samenhangen-

de groepen van wayangpoppen 

zien, zowel uit de Wayang Kulit als 

uit de Wayang Golek. 

  

Aan de hand de thema's 'Helden 

en Slechteriken' en 'Dieren in de 

Wayang' maak je als bezoeker 

kennis met verschillende vormen 

van Wayang. Kenmerkend voor 

Wayang is dat er voornamelijk 

gebruik wordt gemaakt van een 

vast repertoire van verhalen met 

vaste personages en vaste types.  

 

In de verhalen wordt vaak aan   

de hand van eigenschappen van 

helden en slechteriken een diep-

zinnige boodschap doorgegeven. 

Via de Ramayana en Mahabharata 

verhalen gaan we op zoek naar 

hoe helden en slechteriken worden 

voorgesteld en kun je ook op zoek 

naar jouw favoriete personage!  

Als dierentuin richten we ons 

daarnaast speciaal op de rol en 

symboliek van dieren in de 

Wayang. 

  

Een van de belangrijkste figuren in 

de wayang is de poppenspeler en 

maker van de poppen, de dalang. 

In Wayang Stories zijn objecten te 

zien van twee beroemde dalangs, 

die   elkaars   rivalen   waren   en  

 

verschillende stijlen hanteerden: 

‘Wayang Superstar’ Ki Enthus 

Susmono en de bekende Ki Ledjar 

Subroto. 

 

 
  

Rivalen in de wayang 
  

Ki Enthus Susmono was een erg 

populaire poppenspeler die in Java 

de bijnaam de 'ondeugende 

dalang' kreeg. Hij gebruikte veel-

vuldig schuttingwoorden en hij 

maakte schunnige grappen. Naast 

traditionele wayangpoppen maak-

te en gebruikte Susmono ook 

personages uit de populaire cul-

tuur. Een aantal van zijn poppen 

werd in 2009 aangekocht door het 

Tropenmuseum. Hieronder bevindt 

zich een pop naar zijn evenbeeld, 

maar ook Harry Potter, de 

Teletubbies, George W. Bush en 

Saddam Houssein, en een heden-

daagse versie van het Javaanse 

leger met een tank, ruimtewezens 

en lange-afstandsraketten. 

  

De beroemde dalang en poppen-

maker Ki Ledjar Subroto staat 

bekend als de 'heruitvinder' van 

de Wayang Kantjil, deze vorm van 

schaduwtheater met dierfiguren 

werd niet meer beoefend in 

Indonesië tot Ledjar het spel op-

pakte. Hij ontwierp nieuwe pop-

pen, die ook te zien zijn in de 

tentoonstelling. Met zijn Wayang 

Kantjil optredens maakte hij ook 

maatschappelijke onderwerpen 
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bespreekbaar, zoals de zorg voor 

onze natuur. Naast de dieren-

poppen zijn er ook een aantal 

‘helden en slechteriken’ uit andere 

verhalen te zien. 

  

Wayang Stories komt voort uit een 

wens die leeft onder ons publiek, 

namelijk om meer te weten te 

komen over de wayangpoppen die 

veelal door generaties aan elkaar 

worden doorgegeven. Een deel 

van deze poppen is inmiddels in 

het bezit van Taman Indonesia.  

In de tentoonstelling zijn ver-

schillende verzamelingen verte-

genwoordigd: van privé-verzame-

lingen tot objecten uit de collectie 

van het Tropenmuseum en het 

voormalige Nusantara. 

 

 

  
Wayang Stories is onderdeel van 

een drieluik, waarin verschillende 

familieschatten centraal staan: 

Een reis langs Indische Pusaka’s. 

Na Wayang volgt in 2022 een 

programma over de Kris en in 

2023 één rondom Batik. Deze drie 

 

programma's komen voort uit de 

wens van ons publiek om meer        

te weten te komen over deze 

objecten, die vaak van generatie 

op generatie worden doorgegeven. 

  

Uitgebreid programma 

rondom Wayang Stories 
  

De tentoonstelling gaat vergezeld 

van een uitgebreid programma. 

Marlisa licht toe: “Met lezingen, 

workshops, demonstraties, voor-

stellingen, kinderworkshops en 

Repair Café’s, geven we aandacht 

aan zowel de beroemde Wayang 

verhalen, zoals de Ramayana en 

de Mahabharata, de Dalangs (de 

poppenspeler, en maker van 

wayang)  als de persoonlijke ver-

halen van de bezoekers. Uiteraard 

worden dieren in de Wayang niet 

vergeten, in het bijzonder natuur-

lijk Kantjil het slimme dwerg-

hertje. Hij gaat avonturen beleven 

in Taman Indonesia!” 

Alle programmaonderdelen volgen 

de RIVM richtlijnen, om een veilig 

en ontspannen bezoek te garan-

deren. Marlisa: “Houd onze web-

site in de gaten voor meer aan-

kondigingen en mogelijkheden.” 

  

Opening op 22 november met 

Wayang Wong voorstelling 

Ter gelegenheid van de opening 

van de tentoonstelling op 22 

zondag november is er een unieke 

Wayang Ramayana dance -

voorstelling in Taman Indonesia.  

Marlisa is heel enthousiast over 

deze theatervoorstelling: “Wayang 

Wong (of Wayang Orang); dat 

betekent letterlijk Wayangspel 

met mensen. Levende poppen 

dus! Zij spelen een verhaal 

gebaseerd op de oude epos 

Ramayana. Het optreden wordt 

verzorgd door de Laut Biru 

Productions, onder begeleiding 

van Nova Burdo – Marseille. 

  

Er kunnen maar maximaal 30 

mensen in de zaal, dus wil je de 

voorstelling bijwonen, kijk dan 

snel op www.taman-indonesia.nl  

  

Wayang Winkel 

Het weekend van 28 & 29 

november opent Taman Indonesia 

wayang winkel in het eethuis.   

Met Sinterklaas en Kerst in het 

verschiet, kunnen bezoekers in de 

pop-up winkel speciale kado’s 

kopen omtrent wayang, theater en 

poppenspel. 

Op de website is het volledige 

winterprogramma van Taman 

Indonesia te bekijken. 

 

 
 

Dankwoord 

Taman Indonesia bedankt het 

Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, de Gemeente 

Steenwijkerland en de Ambassade 

van Indonesië voor hun bijdrage 

aan Wayang Stories. Grote dank 

gaat uit naar alle verzamelaars, 

die met hun collectie deelnemen 

aan het programma. 

 

Belangrijke informatie 

Dierenpark Taman Indonesia, 

Kallenkote 53, 8345 HE Kallenkote 

(Steenwijk). Tel: 0521-511189. 

Website: www.taman-indonesia.nl 

e-mail: info@taman-indonesia.nl. 

Tickets:               

reserveringen@taman-indonesia.nl                              

Bezoek ook onze pagina: 

Veelgestelde vragen 
 

RESERVEREN  IS VERPLICHT  

 

       

 

http://www.taman-indonesia.nl/
www.taman-indonesia.nl
info@taman-indonesia.nl
reserveringen@taman-indonesia.nl
https://www.taman-indonesia.nl/Veelgestelde-vragen
https://www.taman-indonesia.nl/
https://www.taman-indonesia.nl/
https://www.taman-indonesia.nl/
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Links4u   Interessante, handige en leerzame LINKS voor iedereen 
 

Indopedia, Indische Encyclopedie / 

Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslag-

werk over voormalig Nederlands-Indië. 
https://www.indopedia.nl/ 

Doorlink-website naar veel Indische 
en Indisch gerelateerde websites, 

blogs, personen en onderwerpen.  

https://linkenindisch4ever.wordpress.c
om/  

Website over online geschiedenis 

van/voor Indische Nederlanders. 
http://www.indischhistorisch.nl  

 
Organisaties die archieven bezitten 

over de oorlog in Indië, de Bersiap 

en dekolonisatie. 
https://www.tweedewereldoorlog.nl/br

onnen/archieven/indisch-erfgoed  
 

Boten en passagierslijsten 1946 – 

1964. 

https://www.passagierslijsten1945-

1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR

0Xl3D08q2w9zxR3V90-

6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPm

K7xXeAg  

 
Meer dan 120 titels over Nederlands-
Indië in de boekenwinkel van 

Historiek.net. https://geschiedenis-
winkel.nl/nederlands-indie.html 
 

Veel informatie over schoollespak-

ketten over voormalig Nederlands-
Indië. www.gastdocenten.com  

Een ware schat aan foto’s in kleur op 

Monochrome Specter uit de Tweede 
Wereldoorlog in ZO-Azië.  

blog.livedoor.jp/irootoko_jr/  
 

Het Indisch Herinneringscentrum 

Sophiahof, Den Haag 
www.indischherinneringscentrum.nl  

Moluks Historisch Museum [M.H.M.] 
Sophiahof, Den Haag 

http://www.museum-maluku.nl/  

Indisch/Moluks Museum Sophiahof in 
Den Haag. 

https://www.museumsophiahof.nl/ 

  
Kenniscentrum Museum Sophiahof, 

interactieve website 30 dagen op zee 

http://www.30dagenopzee.nl/ 

Indisch Familie Archief  (IFA) 

http://www.indischfamiliearchief.nl/ 

Museon in Den Haag met een bijzon-

der mooie en uitgebreide museale 

collectie over Nederlands-Indië. 
https://www.museon.nl  

Culturele website voor Chinese en 

Chinees-Indische gemeenschap. 

https://www.inisiatip.nl  

Website over de diversiteit van de 

Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland. 

https://www.meerdanbabipangang.nl/ 

Adressenlijst van Chinese 
organisaties, culturele verenigingen, 

scholen, enz. 

https://www.geledraak.nl/html/page3
79.html 

Informatieve website over de beruchte 
moord op Chinezen in 1740 in Indië. 

http://home.iae.nl/users/arcengel/Ned

Indie/chinezen.htm 

Wie (her)kent deze foto’s? Website 

van het Tropenmuseum. 
http://www.fotozoektfamilie.nl/  

EYE Filmmuseum, deelcollectie 

Nederlands-Indië. 
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeke

n-en-kijken/deelcollecties/nederlands-
indi%C3%AB  

 

Pasar organisatoren 
& 

Evenementenbureaus 
 

http://www.istimewa-events.nl 

https://www.pasarstellar.nl/ 

www.taman-indonesia.nl/ 

www.pasarmalamrijswijk.nl 

www.tongtongfair.nl 

https://www.facebook.com/maluku-
night 

www.oscoproductions.nl 

www.pasarsluiskil.nl 

http://www.zinzia.nl 

www.raffyzorg.nl 

 

Stichting die ijvert voor erkenning en 

betaling van Japanse Ereschulden 

door Japan aan WO II slachtoffers 
http://www.japanse-ereschulden.nl/  

Stichting Dialoog Nederland-Japan-

Indonesië (NJI) organiseert jaarlijks 

conferenties en andere activiteiten. 

http://www.dialoognji.org 

Website over de ervaringen van 

Indo’s op Java, die na de onafhan-

kelijkheid in Indonesië gebleven zijn                

www.indo-in-indonesie.com/ 

Toonaangevend Indisch maandblad 

(glossy). http://www.moesson.nl/  

Landgoed Bronbeek (Kumpulan, 
Museum Bronbeek en meer) in 

Arnhem. www.bronbeek.nl  

Veel informatie over Batik activiteiten 

van Sabine Bolk. Ook via facebook en 

YouTube. www.sabinebolk.nl  

Zeeuws Veilinghuis gespecialiseerd 

in kunst en schilderijen van bekende 

Indische schilders. 
www.zeeuwsveilinghuis.nl 

De Vries Antiek, items uit voormalig 
Nederlands-Indië, o.a. koloniale 

meubelen. Specialist in Kunst en 

krissen.  http://www.devriesantiek.nl 
en http://www.kris-keris.com 

Zeldzame boeken en andere 
artikelen o.a. over Nederlands-Indië en 

de VOC. Verkoop en veilingen: 

www.gertjanbestebreurtje.com  

Online verkoop van bijzondere 

boeken over Indië en Indonesië: 
https://www.doornweerdje.nl/c-

4286777/ned-indie-en-indonesie/ 

 
Stichting Indisch Erfgoed, mede-

organisator Themazondagen op 

Bronbeek: www.indischerfgoed.nl 

Non-profit online museum in de 

Verenigde Staten van Amerika,  
http://www.eastindiesmuseum.com 

 

Wedsite over Nederlandse militairen 
in Indië 1946-1949. 

http://www.indiegangers.nl/ 

Actuele items en achtergrondartikelen 

van de Nederlandse Krijgsmacht. 

https://www.nederlandsekrijgsmacht.n
l/index.php/nieuws/ 

De Jeugdwebsite van de Oorlogs-

graven Stichting (Ned.-Indië). 
http://www.eenlevenverloren.nl/index.

php?go=home.personen@pagenr=1 

Informatie over de Nationale Indië-

Herdenking op 15 augustus. 

www.indieherdenking.nl  

Website genealogisch onderzoek 

http://www.stamboomforum.nl/subfor
a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili

eonderzoek_nederlands_indie  

Info over boeken, artikelen, TV- en 
radiodocumentaires plus LINKS over 

de Pakan-Baroe Spoorweg.  
http://pakanbaroe.my-free.website/ 

  

https://www.indopedia.nl/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
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Alle bandjes, foto’s en verdere info 
over Indorock. 

http://indorock.home.xs4al 

 
Stichting voor en door de Molukse 

gemeenschap: www.muhabbat.nl 

Facebook pagina’s over alles wat te 

maken heeft met Nederlands-Indië en 

het Indisch erfgoed. 

https://www.facebook.com/pages/?cat

egory=top  
 

Vereniging van Overlevenden en Na-

bestaanden van Slag in de Javazee 
1942 (V.O.N.).  Herdenkingsreizen 

https://www.imexbo.nl/slag-javazee  

Indisch koken met Nina Thera. Een 
van de betere YouTube kanalen over 

Indisch/Indonesisch koken. 
https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=Nina+Thera 

Links over Indisch en Indonesisch 
koken, recepten, cursussen, toko’s, 

restaurants, afhaalmaaltijden, 
kookworkshops, etc.           

https://indisch-eten.startpagina.nl  
 
Koorenhuis - Den Haag, allerlei 
cursussen en workshops op het gebied 

van muziek, dans, theater en kunst. 
http://www.koorenhuis.nl 

Taman Indonesia, Het leukste kleine 

Indonesische dierenpark in Nederland. 
http://www.taman-indonesia.nl 

De Surinaams Javaanse Culturele 
Stichting Manggar Megar houdt zich 

bezig met Gamelanmuziek, traditionele 

Javaanse dans en het Wayang Kulit 
theater. http://www.manggarmegar.nl 

Gamelanhuis – Amsterdam. Lessen, 
workshops en alles over Javaanse en 

Balinese traditionele Gamelan-instru-

menten. http://www.gamelanhuis.nl/ 

Stichting Monument Nagasaki (nabe-

staanden Kamp Fukuoka 14). 
www.fukuoka14b.org  

Monument of Tolerance. Stichting 

Herdenkingsmonument Militairen 
www.monumentoftolerance.com 

Weblog “Indische Jeugd-letteren”  
Blog van Marjorie van Putten:  

http://indischejeugdletteren.wordpress

.com/over-mij/  

Website Indische Jeugdboeken, 

compleet met een bestellink. 

http://www.antiquariaat-
anna.nl/boekek/kameleonboeken  
 

 
 

Op zoek naar een muziekoptreden 

bij uw kumpulan? http://www.kwekel-
evenementen.nl/indische-

artiesten.htm 

Theatervoorstellingen - Een infor-

matieve website met heel veel voor-

stellingen, overal en voor iedere 
leeftijd. http://www.kindertheater.nl/  

Een digitaal Indisch Museum, 

https://indischmuseum.wordpress.com 

Indische startpagina voor de jeugd 

http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl 

Kunstbende, Landelijke organisatie 
met afdelingen in alle provincies voor 

iedereen van 13 tot en met 18 jaar.  

http://www.kunstbende.nl  

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken 

uitzoeken voor elke leeftijdgroep. 
http://www.kinderboekenpraatjes.nl  

Alles over STIP Jeugdtheater, over 

producties, impresariaat, enz.  
www.stipproducties.nl  

 
Woonzorgcentrum voor Indische en 

Molukse ouderen ‘Raffy’. 

https://Raffyzorg.nl 
 

Van alles over Papoea websites.  

https://Papua.startpagina.nl. 
 

Nieuws en info over/uit West Papua. 
http://www.tanahku.west-papua.nl  

Jeugdbieb, erg leuke en informatieve 

website. http://www.jeugdbieb.nl 

Trefpunt Azië – Informatieve website 

met wetenswaardigheden uit ZO-Azië.  
https://www.trefpuntazie.com 

Indowebshop voor alles voor de 

keuken, huishoud, kunst, textiel, 
boeken, sieraden en nog veel meer. 

http://www.indowebshop.nl/  

Online Aziatische supermarkt, 
webshop en 20 fysieke winkels. 

http://www.orientalwebshop.nl/  
 

Online de lekkerste sambals en meer 

bestellen en thuis laten bezorgen? Dat 
kan bij: https://sambalshop.nu. 

 

_______________________________ 

 

De Indische Agenda      LET OP!  Sluitingsdatum kopij  op 10 december 2020  

Houd u er rekening mee dat voor de hier aangekondigde tentoonstellingen, exposities en 
allerhande activiteiten vanwege het coronaprotocol slechts een beperkt aantal bezoekers 

kan worden toegelaten. Hierdoor is het in de meeste gevallen helaas VERPLICHT van 

tevoren te reserveren, telefonisch, via e-mail of via de bij de berichten getoonde websites. 

T/m 10 januari 2021: BALI – 

behind the scenes. Waar Bali 

aan het begin van de vorige eeuw 

nog nauwelijks bekend was als 

reisbestemming, barst het nu 

honderd jaar later, door de 

enorme toeristenstroom, uit haar 

voegen. En hoewel dit welvaart 

met zich meebrengt heeft het 

achter de schermen grote impact 

op de leefbaarheid van het eiland. 

In de expo ‘BALI - Behind the 

scenes’, ervaar je hoe dit para-

dijselijke eiland onder druk staat, 

maar dat de cultuur nog spring-

levend is. Maak kennis met een 

hindoeïstische priester die tradities  

op eigen wijze in stand houdt en 

met de activistische kunstenaar 

Made Bayak die de plastic 

problematiek op Bali onder de 

aandacht brengt. De expo neemt 

je mee op reis naar Bali. Ontdek 

rituelen die je als toerist niet snel 

zal ervaren, krijg inzicht in de 

koloniale geschiedenis, bekijk bij-

zondere objecten en maak kennis 

met het werk van Balinese kunste-

naars. Locatie: Tropenmuseum, 

Linnaeusstraat 2, 1092CK Amster-

dam. Openingstijden: Di. t/m Zo. 

10.00-17.00 uur. Toegang Volw.  

€ 16,00, Jeugd 4-18 jr. € 8,00. 

Voor reserveringen zie de website 

https://www.tropenmuseum.nl/ 

_______________________________ 
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:   http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com                                      

@: info@indisch-centrum-denhaag.nl  

Rabobank IBAN:  NL39 RABO 0129 216 836           

t.n.v.  N.I.C.C.  te  Den Haag                       

BIC:  RABONL2U                                              

Overnemen van (delen van de) inhoud is 

toegestaan, mits met bronvermelding.        

© 2020   N.I.C.C.   Den Haag 

Sophialaan 10   -   2514 JR Den Haag   -   Tel: 070-2002500                        

MUSEUM  SOPHIAHOF  IS  GEOPEND:                                  
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur  

Toegangsprijzen:                                                      
Volwassene: € 9,50.                                                                            
Kind 0-4 jr.: gratis                                                                        

Jeugd 5 t/m 18 jr.: € 6,50.                                

CJP/Veteranenpas/Ooievaarspas: € 6,50                                           

Groepen (> 15 pers.): € 6,50 pp.                          

Herdenkingssymbool Melati 

De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool                                          

dat u onder andere kunt dragen op 15 augustus.  

                                    

Prijs: per stuk : € 3,00; per 5 stuks: € 12,50; per 10 stuks: € 25,00  

De prijzen zijn incl. administratie- en verzendkosten (Nederland) 

Bestellen:   http://webshop.indieherdenking.nl/nl/ 
 

 

 
Torenstraat 48a  |  2513 BS Den Haag  |  Tel: 070-3642806      
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Wilt u  familie, vrienden  of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken?  Gebruikt u dan dit formulier 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12.10 

                                                                                       e-mail  adressenlijst                

 N A A M e – M A I L    A D R E S 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’  en versturen naar e-mail:   info@indisch-centrum-denhaag.nl  of printen                                                                                                      

en versturen per post (voldoende frankeren) naar:   Administratie  NICC  Magazine    #     Newtonstraat 660     #     2562 LA Den Haag 
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