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Van de redactie           
Allereerst wens ik namens de 

redactie, gastauteurs en overige 

medewerkers u allen een heel 

voorspoedig en vooral gezond 

2021.  

In dit eerste nummer van het 

nieuwe jaar natuurlijk het trieste 

nieuws van het overlijden van 

Paatje Phefferkorn. Dan de perike-

len rond de film ‘De Oost’. Dan 

een recensie en nieuws over de 

schitterende documentaire “Ze 

noemen me Baboe”. Reacties op 

eerdere artikelen. Ook Indonesië 

wordt zwaar getroffen door het 

Corona-virus. Verder wat kant-

tekeningen bij het teruggeven van 

zg. roofkunst. Stichting Japanse 

Ereschulden begint een rechtszaak 

tegen de Nederlandse staat. 

Tenslotte de onthulling van het 

Monument in Nagasaki dat is uit-

gesteld en een mededeling over 

de subsidie-aanvraag. De redactie 

wenst u weer veel leesplezier. 

Heeft  u  zelf een item, waarvan  

u denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt haar redactionele inhoud 

met alle plezier voor u open. 

info@indisch-centrum-denhaag.nl  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te ge-

bruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu bijna 10.000 

abonnees te brengen. Tevens 

willen wij een beroep doen op uw 

waardering als abonnee voor het 

zeer vele werk dat wij maandelijks 

aan NICC Magazine hebben. Houdt 

u in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter 

niet betekent dat wij geen kosten    

hebben.  Juist  in  deze  tijden  is 

    

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine.  

 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 216 836  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine.  

Mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.   

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 

 

 

Oude Indische rituelen gaan verloren               

Door:  Han Dehne 
 

Sommige typisch Indische ge-

bruiken en rituelen gaan verloren. 

Het gebeurt gewoon, het slijt met 

de jaren en met de generaties. 

Jammer of niet? 

 

Met elkaar komen wij op allerlei 

plaatsen waar groepen Indische 

mensen bij elkaar komen.  

Bekenden en onbekenden bijeen. 

Kumpulans, Pasars en zomaar bij 

iemand thuis. 

Vooral de ‘onbekenden’, van 

Indische komaf, waren vooral voor 

de oudjes die daar aanwezig 

waren heel interessant. Zeker als 

je dicht bij ze kon plaatsnemen  

en de mogelijkheid tot een eerste 

gesprek ontstond. 

 

Zolang als ik mij kan herinneren 

verliep dat altijd in een exact 

gelijk patroon. 

Dat begint al bij het begroeten   

en de eerste kennismaking met 

elkaar. Met een uiterst vriendelijk 

gelaat wordt door de - vooral 

oudere - dame de hand aange-

nomen waarbij zij uiterst goed 

luisterden naar de naam die werd 

genoemd bij deze begroeting. 

 

Bijna tegelijkertijd werd door die 

oudere vrouw driftig in haar 

geheugen nagegaan of zij niet 

iemand kent of kende met 

diezelfde naam. Was dat zo dan 

stelden zij dat direct aan de orde 

en wilden dan graag weten of zij 

van dezelfde familie waren. 

Dat gaf dan gelijk een soort 

familiaire band met elkaar aan en 

de waardering voor de jongere 

werd dan steeds groter. 

 

In het geval dat de jongere zijn of 

haar achternaam niet uitsprak 

ontstond er een andere situatie. 

Het buitengewoon vriendelijke 

gezicht van de oudere schakelde 

op een heel natuurlijk manier over 

tot een soort nieuwsgierige blik en 

prompt leek het van ‘t grootste 

belang dat je de daaropvolgende 

vragen moest beantwoorden:  

“van waar kom je?“ of: “meisje/ 

jongen van wie?“ 

 

Op die manier moest kennelijk 

uitgevogeld worden of je mogelijk 

geparenteerd was of dat je familie 

en afkomst bekend bij ze waren. 

Wat een heerlijk spel was dat  

toch altijd. 

Jammer dat het met het heengaan 

van de oudjes dit langzamerhand 

verdwijnt en dat rituelen en oude 

gebruiken vergeten worden.  

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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Paatje (Verdi) Phefferkorn, een legende is 
niet meer 
 

Verdi Phefferkorn von Offenbach, 

bij Indische Nederland bekend als 

Paatje Phefferkorn, is op 1 januari 

op 98-jarige leeftijd overleden. 

Geboren op 26 februari 1922 in 

Bandoeng,  waar  hij  op 10-jarige 

Foto: Indisch Herinneringscentrum 

leeftijd met de Indonesische 

gevechtssport Pencak Silat in 

aanraking kwam. Sinds die tijd 

bepaalde dat zijn leven. Hij 

trainde bij de school van de be-

kende Silat-meester Sumanto in 

Bandoeng de stijl van Setia Hati.  

Hij overleefde in de Tweede 

Wereldoorlog ternauwernood het 

Jappenkamp, ten gevolge waar-

van hij op het laatst nog slechts 

21 kg. woog. Paatje bracht de 

gevechtssport Pencak Silat naar 

Nederland en startte in 1967 een 

eigen school in Utrecht. Al gauw 

werd zijn school wijd en zijd 

bekend en begon hij een tweede 

school. Op het laatst had hij 17 

scholen, waar het Pencak Silat 

beoefend werd.   

Paatje Phefferkorn was ook de 

ontwerper van de Indo-Melati 

vlag, die hij op vrijwel elke Pasar 

te koop aanbood. De laatste jaren 

van zijn leven bracht hij door in 

het Indisch woonzorghuis Patria 

(onderdeel van Nusantara Zorg) in 

Bussum. Hij was uiteindelijk op 

een rolstoel aangewezen.  

 

Met Paatje is een van de 

bekendste mensen uit de Indische 

gemeenschap heengegaan. Wij 

wensen zijn kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen en verdere 

familie en vrienden veel sterkte  

bij het verlies van een legenda-

rische man.  

  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Torenstraat 48a 
2513BS   Den Haag 

070-3642806     
_____________________________________________________________________________________ 
(advertentie) 

 

Omstreden film ‘De Oost’ gefinancierd 
door Indonesische bedrijven 
 

Zeker drie Indonesische bedrijven 

hebben de Nederlandse film De 

Oost mede gefinancierd. Dat blijkt 

uit een onderzoek van Federatie 

Indische Nederlanders (FIN). Het 

nieuws zet de geloofwaardigheid 

van de film en het bijbehorende 

lespakket verder onder druk. Drie 

in Jakarta gevestigde bedrijven 

blijken nauw betrokken bij de 

productie van de controversiële 

film. Het gaat om Ideosource 

Entertainment, Kaninga Pictures 

en BASE Entertainment.  

 

De Indonesische durfkapitalist 

Andi Boediman speelt daarbij een 

sleutelrol als beheerder van een 

filmfonds dat kapitaal werft bij 

private en publieke beleggers voor 

de productie van films met een 

Indonesisch perspectief. Ook dit 

fonds is aangeboord voor De Oost. 

Om hoeveel geld het exact gaat is 

onduidelijk.                          

Boediman is bovendien gesigna-

leerd op de set van de film. Of de 
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Indonesiër ook invloed heeft 

uitgeoefend op de inhoud van de 

film is onbekend, maar het is on-

waarschijnlijk dat vanuit Indonesië 

een film wordt gefinancierd, die 

kritisch staat ten aanzien van het 

Indonesische leger en haar ge-

schiedenis. Daarmee nemen de 

zorgen onder criticasters van De 

Oost toe. Zij beschouwen de 

Indonesische betrokkenheid als 

een bevestiging voor hun vrees 

dat de film een onjuist en een-

zijdig beeld zal geven van de 

periode 1945-1949 in voormalig 

Nederlands-Indië.           

Beïnvloeding van de Nederlandse 

publieke opinie door Indonesië is 

niet nieuw.  

 

FIN-voorzitter Hans Moll 

 

In december onthulde Nieuwsuur 

al dat een waar Indonesisch 

botleger op social media in het 

Nederlands Indonesische propa-

ganda verspreid over de situatie 

op West Papoea.  

Tegenover ‘EenVandaag’ liet film-

producent New Amsterdam Film 

Company daarop weten de ophef 

“voorbarig” te vinden. De film zou 

vooral “een multiperspectieve be-

nadering op de koloniale geschie-

denis” vormen. De Indonesische  

investeerders zullen echter vooral 

oog hebben voor de Indonesische 

markt van 267 miljoen mensen.  

 

Daarmee ontstaat de indruk dat 

de producent vooral over de rug 

van Indië-veteranen, Indische 

Nederlanders en Molukkers geld 

tracht te verdienen in Indonesië. 

Indonesië heeft ook een ander 

concreet belang bij het financieren 

van De Oost. Daar strijdt al een 

halve eeuw de Organisasi Papua 

Merdeka voor onafhankelijkheid. 

Het Indonesische leger treedt hard 

op tegen deze ‘seperatisten’. 

Vanuit Nederland gaan al jaren 

stemmen op om het optreden   

van Indonesië in het voormalige 

Nederlands-Nieuw-Guinea te ver-

oordelen. Met ‘De Oost’ laat 

Indonesië zien dat Nederland zich 

geen morele superioriteit kan 

aanmeten bij de beoordeling van 

het optreden van Indonesische 

militairen bij de Papua’s. 

 

De Indonesische betrokkenheid 

ligt extra gevoelig nu aan de film 

ook een lespakket over de periode 

1945-1950 voor de middelbare 

scholen is gekoppeld. Eergisteren 

bleek dat de filmproducent van De 

Oost, in tegenstelling tot eerdere 

uitlatingen, niet bereid was een 

disclaimer bij de film op te nemen 

waarin het fictieve karakter van 

De Oost zou worden benadrukt. 

FIN heeft de Nederlandse film-

producent om een reactie 

gevraagd, maar die houdt zich 

voor commentaar onbereikbaar. 

Bekijk HIER de reportage op 

video. 

 

Inmiddels heeft Hans Moll de 

minister van OCW, Ingrid van 

Engelshoven, opgeroepen om    

het lespakket over de militaire 

acties in voormalig Nederlands-

Indië te schrappen. “Onderwijs 

dient onafhankelijk en onpartijdig 

te zijn” aldus de FIN-voorzitter.  

Daarmee staat de geloofwaar-

digheid van de film en het bij-

behorende lespakket verder onder 

druk.  

  

De criticasters beschouwen de 

Indonesische betrokkenheid als 

een bevestiging voor hun vrees 

dat de film een onjuist en 

eenzijdig beeld zal geven van de 

periode 1945-1949 in voormalig 

Nederlands-Indië.  

“De (financiële) betrokkenheid 

vanuit Indonesië bij zowel de film 

als het lespakket is zorgwekkend 

omdat de geschiedenis waarop de  

Nederlandse soldaten in deze film 

gestoken in nazi-achtige zwarte 

uniformen (links) en kapitein Wes-

terling (rechts) met een beden-

kelijk snorretje 

film teruggrijpt in beide landen 

geheel anders worden beleefd. 

Een onafhankelijke en weten-

schappelijke reflectie in Indonesië 

op het eigen verleden is taboe” 

zegt Moll. “Dat Indonesiërs tijdens 

de Bersiap op grote schaal 

misdaden tegen de menselijkheid 

hebben gepleegd, is in Indonesië 

nagenoeg onbekend. Het land 

staat tot de dag van vandaag ook 

op geen enkele wijze kritiek toe  

op het leger ten tijde van de 

dekolonisatie oorlog” vult hij aan. 

Hans Moll is van mening dat       

dit lespakket niet thuishoort op 

Nederlandse scholen. “Zeker in 

het huidige klimaat, waarin - ook 

in Nederland - de Indonesische 

gruweldaden uit de Bersiap steeds 

vaker openlijk worden ontkend, 

gebagatelliseerd of zelfs geheel 

vergoelijkt, is de Indonesische 

beïnvloeding van ons geschie-

denisonderwijs het laatste wat   

we zouden moeten willen”.  

 

De Nederlandse producent van de 

film De Oost, Sander Verdonk, 

bevestigt inmiddels dat zeker drie 

Indonesische bedrijven de con-

troversiële film mede hebben 

gefinancierd, maar hij bagatel-

liseert hun invloed op de film.    

De Indonesische investeerders 

hebben volgens Verdonk slechts 

2,5 % van het totale budget 

gefinancierd en is er dus vanwege 

de ‘beperkte financiële positie’ 

geen sprake van inhoudelijke 

bemoeienis. 

 

Bron http://www.federatie-indo.nl   

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3-fxSlkVHBGcXGxtpoPFh-1c71b9f78rhMneu_Ds85Kog5cOl_ZO0uhjI&v=iVieZycHEO4&feature=youtu.be
http://www.federatie-indo.nl/
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Filmrecensie  ‘Ze noemen me Baboe’       
Door:  Paul Vleeshouwers *  

 

 

De film ‘Ze noemen me Baboe’ 

gaat over Alima. Ze is gelukkig en 

voornemens lerares te worden. 

Totdat ze haar geboortedorp ont-

vlucht omdat een oom haar dreigt 

uit te huwelijken aan een Chinese 

schuldeiser. Dit is het verhaal van 

een meisje, ca. 20 jaar oud, uit 

Midden-Java dat naar Bandoeng in 

West-Java gaat om voor een 

Nederlands gezin te werken.  

Ze reist ook met hen mee naar 

Nederland. Daar raakt ze beïn-

vloed door Indonesische studenten 

die dromen over een onafhankelijk 

Indonesië. 

Bij terugkomst komt haar Neder-

landse familie tijdens de Japanse 

bezetting in een kamp terecht. 

Daardoor verliest Alima haar 

familie, werk en huis. Ze wordt 

verliefd op onafhankelijkheids-

strijder Riboet en raakt zwanger. 

Als hij na de capitulatie omkomt 

bij een politionele actie, wil haar 

familie dat ze ‘eerzaam’ trouwt 

met haar zwager. Maar Alima kiest 

ervoor om als alleenstaande 

moeder met haar dochter haar 

eigen weg te gaan in het dan 

onafhankelijke Indonesië. 

Getuigenissen van 

kindermeisjes 

Op basis van honderden films uit 

de jaren dertig en veertig, vaak 

amateurfilms van Nederlandse 

families, en getuigenissen van 

kindermeisjes vertelt maakster 

Sandra Beerends het verhaal van 

Alima. Het resultaat is een 

prachtige poëtische film waarbij 

de kijker voortdurend twee lagen 

ziet. Het verdicht verhaal van 

Alimi en de realiteit van de archief 

beelden en amateurfilms. Dit alles 

wonderschoon ondersteund door 

passende muziek van componist 

en klarinettist Alex Simu. 

Baboe als beroepsgroep 

Het verhaal van Alima staat 

symbool voor de verhalen van de 

baboes als beroepsgroep. Het 

toont de ingewikkelde koloniale 

relatie waarin zij zich als ‘bijna 

familie’ bevonden. Ze waren de 

spil van het Nederlandse familie-

leven in voormalig Nederlands-

Indië, maar behoorden nooit echt 

tot die familie.  In de roerige tijd 

rond de Tweede Wereldoorlog 

zorgde dat voor heftige dilemma’s 

en loyaliteitsconflicten. De film    

is op het Nederlands Filmfestival 

in oktober 2020 bekroond met 

verschillende gouden kalveren: 

Beste Lange Documentaire en 

Beste Montage. Daarnaast viel ‘Ze 

noemen me Baboe’ ook op het 

DOC.fest in München in de prijzen. 

Daar werd de film gelauwerd als  

beste documentaire. 

‘Ze noemen me Baboe’ werd in 

juni 2020 uitgezonden door de 

NTR. Voor wie het toen gemist 

heeft of de film nogmaals wil 

terugzien, ga naar NPO Start: 

https://www.npostart.nl/2doc/29-

06-2020/VPWON_1266083. 

*) Paul Vleeshouwers is vorm-

gever en documentairemaker. 

Voordat hij in 2009 naar Azië 

verhuisde om daar zijn professie 

uit te oefenen, was hij werkzaam 

bij de Nederlandse Publieke 

Omroep als redacteur en vorm-

gever, voor TV-programma’s zoals 

Zembla en Reporter. 

_______________________________ 

https://www.filmfestival.nl/nieuws/gouden-kalveren-2020-uitgereikt-op-40e-editie-nederlands-film-festival/
https://www.filmfestival.nl/nieuws/gouden-kalveren-2020-uitgereikt-op-40e-editie-nederlands-film-festival/
https://www.dokfest-muenchen.de/films/view/22320
https://www.npostart.nl/2doc/29-06-2020/VPWON_1266083
https://www.npostart.nl/2doc/29-06-2020/VPWON_1266083
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Nederlandse documentaire ‘Ze noemen me 
Baboe’ wil meedingen naar Oscar 
 

 
 

De Nederlandse documen-

taire Ze noemen me Baboe 

is ingezonden voor de aan- 

komende editie van de 

Oscar-uitreiking. De makers 

willen meedingen naar de 
prijs voor de beste docu-

mentaire, meldden de pro-

ducenten op maandag 12 

januari in een persbericht. 
 

‘Ze noemen me Baboe’ vertelt   

het verhaal van Alima, die in de 

voormalige kolonie Nederlands-

Indië als nanny werkte. Haar 

verhaal speelt zich af tegen de 

achtergrond van de Tweede 

Wereldoorlog en de daaropvol-

gende strijd voor onafhankelijk-

heid van Indonesië.  

 

Alima is al die jaren een loyale en 

liefdevolle nanny, maar tegelijker-

tijd blijft ze trouw aan haar 

minnaar Riboet, een Indonesische 

onafhankelijkheidsstrijder.          

 

 
 

De documentaire is in zijn geheel 

samengesteld uit archiefmateriaal. 

‘Ze noemen me Baboe’ werd al 

eerder geselecteerd voor het film-

festival IDFA en het Thessaloniki 

Documentary Film Festival. De 

documentaire won in Nederland 

het Gouden Kalf voor de beste 

montage. De film is geproduceerd 

door Pieter van Huystee Film en 

de Nederlandse omroep NTR. 

Ook Buladó van Eché Janga maakt 

kans op een Oscar. De film is de 

Nederlandse inzending voor de 

Academy Awards in de categorie 

Best International Feature Film. 

 

Op 15 maart 2021 worden de 

Oscar-nominaties bekendgemaakt. 

De uitreiking vindt plaats op 25 

april. 

_______________________________  

 

Wilt u blijk geven van               

uw waardering                                

voor NICC Magazine en het             

vele werk dat wij hiervoor 

maandelijks verrichten?                  

Maakt u dan een             

vrijwillige donatie                    

over op ons  

bankrekeningnummer                     

NL39 RABO 0129 216 836                
t.n.v. NICC te Den Haag.                

Dankzij uw vrijwillige 

donatie kan NICC Magazine                          

voor iedereen                                 

GRATIS                                           

blijven. Dank u wel. 
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Reactie op het boek ‘Revolusi’ van David 
van Reybrouck                                                          Door:  Michael Meyer* 
 

Wie zich door alle 870 pagina’s 

van het belangwekkende boek   

‘De Brandende Kampongs van 

generaal Spoor’ heeft weten te 

werken, en de visie van de 

schrijver, Rémy Limpach, deelt   

op het dekolonisatieproces, moet 

zeker het iets minder dikke 

Revolusi – Indonesië en het ont-

staan van de moderne wereld, 640 

pagina’s, lezen. 

De auteur van het eerste boek     

is een Zwitserse historicus, de 

schrijver van het tweede boek is  

de Belgische ‘publiekshistoricus’ 

David van Reybrouck. Twee 

buitenlanders die dikke boeken 

schrijven over wie fout was in de 

oorlog; de oorlog in Indië wel-

teverstaan. Want daarover gaan 

deze boeken: de morele verwer-

pelijkheid van het Nederlandse 

optreden in Nederlands-Indië na 

de Tweede Wereldoorlog. 

 

De aanpak van deze criticasters 

van het Nederlandse kolonialisme 

verschilt nogal. Reybrouck heeft 

uitgebreid in Indonesië rond-

gereisd en was zelfs in Nepal en 

Japan. Hij bezocht ooggetuigen in 

verzorgingshuizen en bij hen thuis 

en sprak mensen in Nederland en 

Indonesië. Daarnaast las hij een 

paar honderd studies en boeken 

over Nederlands-Indië/Indonesië. 

Maar bovenal is Van Reybrouck 

een groot voorstander van oral 

history. 

Van Limpach ben ik geen be-

schrijvingen ter plekke tegenge-

komen. Deze historicus is bovenal 

boekenlezer en archieftijger, een 

typische leunstoelgeleerde. 

Beperkt Limpach zich grotendeels 

tot de militaire handelingen van 

1945 tot aan de soevereiniteits-

overdracht, de scope van Van 

Reybrouck is vele malen groter. 

 

Van Reybrouck begint met de 

prehistorische Javamens van 

Dubois en eindigt bij het ontstaan 

van de Europese Unie. Pas na een 

uitgebreide beschrijving van de 

geschiedenis van Indonesië komt 

hij tot de kern van het boek: de 

Indonesische revolutie tegen ‘de 

Hollandse overheersing’. In een 

boek als dit waarin talloos vele 

onderwerpen de revue passeren, 

is het natuurlijk interessant te zien  

wat er allemaal niet in staat. 

 

Voor Van Reybrouck wordt het 

Nederlandse kolonialisme vooral 

getekend door racisme. Nederland 

deed veel te weinig aan het 

welzijn of de emancipatie van de 

inheemse bevolking. Des te 

interessanter is het dat hij en 

passant meldt dat in de jaren 

dertig de inheemse bevolking van 

Nederlands-Indië jaarlijks met   

1,5 procent groeide en dat het 

kindersterftecijfer laag was. Hij 

zegt daar niet bij dat dit het 

positieve resultaat was van de 

Nederlandse, koloniale gezond-

heidszorg. 

 

Vooringenomen Belg David van 

Reybrouck poept Nederland onder. 

Hans Moll, voorzitter van Federatie 

Indische Nederlanders (FIN), 

maakt op Veren of Lood gehakt 

van onterecht bejubeld 'Revolusi' 

 

 

De Indonesische vrijheidsstrijder 

van het eerste uur L.F.M. Salim is 

wat groothartiger in deze. Salim 

werd door de Indische autoriteiten 

zonder vorm van proces vanwege 

zijn nationalistische sympathieën 

verbannen naar een strafkolonie 

voor de kust van Nieuw-Guinea. Je 

zou verwachten dat iemand als 

Salim met recht en reden, razend 

is op de Nederlanders.  

En hij ís ook zeer kritisch over de 

politiestaat die Nederlands-Indië 

was, maar hij laat zijn blik op     

de kolonie daardoor niet vertroe-

belen. 

 

In zijn lezenswaardige ‘Vijftien 

jaar Boven-Digoel / Bakermat van 

de Indonesische onafhankelijk-

heid’, vermeldt hij de Dienst der 

Volksgezondheid te Batavia en 

zegt dat deze dienst ‘onder meer 

de malaria-, pest-, trachoom-, 

lepra- en andere bestrijdings-

instellingen omvatte, die overal   

in het imperium heilzame arbeid 

tot het welzijn van de bevolking 

verrichtte’ Dat moet toch Van 

Reybrouck bijna schaamteloos in 

de oren klinken. 

Meer in het algemeen heb ik zo 

mijn bedenkingen bij de aanpak 

en werkwijze van van Reybrouck. 

Zoals gezegd is hij zeer 

geporteerd voor oral history. Nu 

zijn herinneringen evident onbe-

trouwbaar, maar Van Reybrouck 

maakt het wel erg bont wanneer 

hij zegt dat getuigen die vinden 

dat ze niks te vertellen hebben, 

vaak de interessantste zijn. Elders 

citeert hij dan iemand die zegt dat 

zij ‘s ochtends ‘twee boterhammen 

zonder brood of beleg’ kreeg. Het 

is een kleine slordigheid die een 

beetje redacteur er zo uit gesloopt 

zou hebben. Maar hoe zie je het 

voor je en hoe krijg je het uit je 

pen. 

 

Dat denk ik ook bij een zin over 

kapitein Westerling (Raymond 

Westerling kreeg van hogerhand 

het mandaat om standrechtelijke 

executies uit te voeren – HM):  

‘Gaven de dorpsbewoners geen 

namen, dan werden ze zelf 

vermoord, waarna Westerling nog 

eens een tiental willekeurige 
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slachtoffers uitkoos.’ Hoe stelt hij 

zich zoiets voor? Vroeg Westerling 

kampongbewoners om namen te 

noemen, en als ze die niet gaven, 

schoot hij ze dan dood?  

En had hij een x-aantal mensen 

doodgeschoten, koos hij er dan 

nog eens willekeurig ‘een tiental’ 

slachtoffers uit? Er staat geen 

bron bij dit verhaal. 

Dus Westerling staat voor Van 

Reybrouck symbool voor de 

geweldsexcessen, begaan door 

Nederlandse militairen. Wederom 

terloops meldt hij dat die 

geweldontsporing van ‘Republi-

keinse zijde daarentegen (...) 

nauwelijks is onderzocht’.  

Daarmee illustreert hij de een-

zijdigheid die het huidige dekolo-

nisatiedebat kenmerkt: aan de 

ene kant de uitgebreid kritische 

reflectie op wandaden van de 

Nederlanders; aan de andere kant 

slechts het vermelden van wan-

daden van de toenmalige vijand 

plus de mededeling dat die nooit 

zijn onderzocht. Maar alleen wij, 

de Nederlandse kolonialen, zijn 

evident fout. 

 

Staat er dan helemaal geen woord 

van kritiek op de onafhanke-

lijkheidsstrijd in Indonesië in? 

Zeker, over de Pemoeda’s, de 

revolutionaire ‘Jongeren’ ten tijde 

van de naoorlogse chaos zegt hij: 

‘De wreedheid van de pemoeda’s 

kende geen grenzen. Qua 

moedwillig sadisme overtroffen ze 

dikwijls hun Japanse leermees-

ters.’ 

Dat is me nogal een morele 

aanklacht. Maar let op het woord 

‘leermeesters’.           

Klaarblijkelijk moesten de Indo-

nesische jongeren het door hen 

ten toon gespreide sadisme eerst 

‘leren’ van de Japanners. Dat niet 

alleen, dit weerzinwekkend wrede 

gedrag ‘kwam ook door wat er in 

de Nederlandse tijd was gebeurd’. 

 

De Japanners hadden de be-

staande en terechte haat van de 

Indonesiërs tegen de Hollanders 

slechts gevoed. Ergo, zonder de 

vernederende en neerbuigende 

racistische houding van de 

Nederlanders was er niks gebeurd. 

Dit klinkt bijna racistisch: de 

inheemse bevolking is zelf niet tot 

wreedheid in staat. Daarvoor is 

het kolonialisme van de blanken 

nodig.                                       

Je vraagt je trouwens af waar   

het sadisme van de Japanners 

vandaan komt. 

 

Zoals gezegd, niet alleen de 

Javamens komt ter sprake, maar 

ook het ontstaan van de Europese 

Unie. Van Reybrouck is nogal sterk 

in het leggen van verregaand 

causale verbanden. Zo stelt hij 

onder meer dat ‘de () uitbuiting 

van de Indonesische bevolking () 

onrechtstreeks het gevolg was van 

het vrijheidsverlangen van de 

Belgen’. 

 
 

De aanzet tot de Europese Unie 

werd eigenlijk – onrechtstreeks 

zou Van Reybrouck zeggen – 

gegeven door de Conferentie van 

Bandung in 1955. Daar vroeg de 

Egyptische president Nasser aan 

de premier van de Volksrepubliek 

China, Zhou EnLai, om wapens 

tegen Israël. China nam daarop 

contact op met de USSR die voor 

Tsjechoslowaakse wapenfabrieken 

in Egypte zorgde. De VS waren 

razend en zette zijn leningen voor 

de aanleg van de Aswandam stop, 

hetgeen Egypte noodzaakte het 

Suez-kanaal te nationaliseren, 

waarop Engeland en Frankrijk, 

met hulp van Israël Egypte 

aanvielen. De VS veroordeelden 

deze actie en de Europeanen 

beseften dat zij samen, buiten de 

Amerikanen om, moesten gaan 

samenwerken: de hele moderne 

geschiedenis in één ademtocht. 

 

Wat mij ook stoort, is dat er geen 

onvertogen woord in Revolusi 

staat over de eerste president van 

Indonesië, Soekarno.  

Dat Soekarno miljoenen land-

genoten de dood in joeg door     

ze actief te laten ronselen als 

hulpsoldaat of arbeidsslaaf, doet 

hij af als doel heiligt de middelen: 

samenwerken met Japan met als 

doel de onafhankelijkheid van 

Indonesië. 

Nee, Soekarno was een toffe peer 

die de wereldgeschiedenis wist te 

veranderen. De blindheid van 

diens anti-kolonialistische haat 

krijgt geen aandacht. Om een 

klein voorbeeld van die irrationele 

haat te geven, Soekarno liet op 

het voormalige Waterlooplein in 

Djakarta Nederlandse, weten-

schappelijke boeken verbranden 

omdat dit toch maar ‘koloniale 

onzin’ zou zijn. Dat staat niet in 

Revolusi. 

 

Volgens Salim had óók menig 

Indonesische intellectueel geen 

hoge pet op van Soekarno. Salim 

zelf spreekt over ‘het verderfelijke 

regime van wijlen ir. Soekarno, 

dat uiteindelijk een volkomen 

gedesorganiseerde, corrupte en 

bankroete staat achterliet’. Salim 

citeert met instemming Soetan 

Sjahrir die in 1953 zei: ‘Het aller-

ernstigste van de huidige situatie 

is de grote desillusie van het 

Indonesische volk ten aanzien van 

de onafhankelijkheid; z’n kijk op 

de dingen is te simpel en het is te 

spoedig vol enthousiasme.  

 

Eerst dacht het, dat de onafhanke-

lijkheid een paradijs zou zijn, doch 

het werd spoedig teleurgesteld en 

in feite zijn de moeilijkheden 

toegenomen is de toestand veel 

erger dan in de tijd van de 

Nederlanders’.                                

Nee, liever citeert Van Reybrouck 

mensen die nog steeds enthou-

siast worden als ze aan de eerste 

jaren van de Revolusi denken. 
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Het is ook niet toevallig dat hij   

de woorden van drs. Mohammad 

Hatta (in 1966 te Bandoeng) 

weglaat: “De gewone Indonesiërs 

hebben het nu minder dan in het 

koloniale tijdperk”. Terwijl Van 

Reybrouck blijkens de bibliografie 

achterin het boek suggereert 

bekend te zijn met het boek van 

Salim. 

Ruim twintig jaar na het uitroepen 

van de onafhankelijkheid zegt de 

voormalige vicepresident van 

Indonesië dat de Indonesiërs het 

zo slecht nog niet hadden onder 

de Nederlanders. Wanneer een 

hooggeplaatste Indonesiër, een 

nationalist van het eerste uur, 

zoiets zegt, geloof ik hem toch 

meer dan wanneer een Belgische 

schrijver het tegendeel beweert. 

Kortom het zoveelste ‘weg-met-

het-Hollandse-kolonialisme’ boek. 

Goed geschreven, dat dan weer 

wel. 

 
 

*)  Senior communicatie adviseur, 

Redacteur bij Federatie Indische 

Nederlanders (FIN).  
 

  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse regering               

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag  

Bankrek. nr. NL84 INGB 0088 3644 67  t.n.v. Indisch Platform                                                                                                                                  

 

Hoe correct zijn ‘alle andere kanten’? 
Door: Nico Vink   
 

In NICC Magazine van december 

2020 verschenen J.W. Hoegens 

bijdrage: Ons verhaal mag niet 

verteld worden – de andere kant 

van het koloniale tijdperk en de 

uitgebreide boekbespreking van 

Michel Maas over Van Reybroucks 

Revolusi – de Indonesische 

revolutie van alle kanten belicht. 

Interessant en monumentaal. 

Maar of ook ‘alle andere kanten’ 

volledig en correct door Hoegen 

en Maas worden bekeken moet 

denk ik nader worden bezien. 

Daarom deze reactie. 

Allereerst Hoegen. In zijn bijdrage 

wordt allereerst ferm gesteld dat 

‘de VOC alleen was geïnteresseerd 

in handel’. In werkelijkheid was de 

VOC geïnteresseerd in monopo-

listische, maximaal winstgevende, 

handel, ‘zo niet goedschiks dan 

wel kwaadschiks’. En wat de VOC 

onder ‘kwaadschiks’ verstond liet 

J.P. Coen in het begin van de 

1600s meteen al zien toen hij 

ongeveer de hele bevolking van 

het specerijen eiland Banda liet 

vermoorden en hun specerijen 

tuinen liet vernietigen. Daarover 

zwijgt Hoegen in alle talen. 

In 1884 nam Nederland deel aan 

de Koloniale Conferentie. Daarmee 

werd Nederland erkend als een 

internationale koloniale mogend-

heid. En werd Nederland ver-

antwoordelijk voor de daden van 

haar onderdanen. Zoals bijv. voor 

de zeepiraterij van de Atjehers. 

Aldus Hoegen. Maar de Atjehers 

waren toen nog helemaal niet in 

meerderheid koloniale onderda-

nen. De in 1873 begonnen Atjeh-

oorlogen waren toen nog in volle 

gang. Holland was die oorlog(en) 

in 1873 onder andere en vooral 

begonnen omdat ze er ook voor 

1873 steeds maar niet in kon 

slagen om die Atjehers hun 

zeepiraterij af te leren.  

 

Toen Piet Hein de Spaanse 

zilvervloot veroverde was hij een 

Hollandse held. En zo waren de 

Atjehse zeerovers helden in Atjeh. 

Atjehse zeepiraterij mocht dus 

niet, maar de Hollandse massale 

moord en doodslag van Atjehers 

en het platbranden van hun 

dorpen en het vernielen van hun 

kokosnoottuinen, dat mocht van 

de Hollanders wel.  

Hollands koloniale moorden was 

kennelijk van een heel andere 

orde. Daar over rept Hoegen met 

geen woord.  

Hollands koloniaal Cultuurstelsel 

zou een glanzend voorbeeld zijn 

voor de andere koloniale mo-

gendheden. Kent Hoegen Van   

den Brandts publicatie uit 1902 

niet, De millioenen uit Deli? De 

publicatie die concreet gedetail-

leerd de ellende van de Javase en 

Chinese koelies op de plantages in 

Deli beschrijft en dat na Multatuli’s 

Max Havelaar in ‘Batavia’ en ‘Den 

Haag’ als een bom insloeg. En dat 

nog wel na de ethische Troonrede 

van de jonge Koningin Wilhelmina 

van 1901. Ook daarover zwijgt 

Hoegen als het graf.  

Interessant is ook hoe Hoegen 

over het gratis onderwijs spreekt, 
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dan heeft hij het in feite over een 

te gering aantal dessaschooltjes. 

En vergeet hij dat Indië in de 

1930-er jaren nog steeds 93% 

analfabeten had. En als hij gratis 

reizen per alle openbaar vervoer 

(3de klas) noemt, inclusief per boot 

tussen de eilanden, dan wil dat 

concreet zeggen discriminatie, 

apartheid. Want per boot wil 

concreet zeggen massaal vervoer, 

als tussendekpassagiers bij de 

KPM. Kent Hoegen het Malangse 

Gedenkboek van de Gemeente 

Malang uit 1939 niet waarin wordt 

gememoreerd dat er aan het 

nieuwe grotere Europese Malang 

meer dan even veel werd 

uitgegeven als aan de meer dan 

20 keer grotere inheemse 

bevolking. Men trekke eigen 

woon- en sanitaire conclusies.  

Markant is ook de informatie dat 

‘de gehele infrastructuur, havens, 

de vliegvelden, spoorwegen en 

wegen van ongekend hoog niveau 

waren. Hetzelfde gold voor de 

gezondheidszorg en het onder-

wijs’. Laat ik er dit als aanvulling 

van zeggen. Als 93% van de 

bevolking in de 1930-er jaren nog 

steeds analfabeet is, kan men toch 

niet volhouden dat het onderwijs 

van ongekend hoog niveau was en 

dat er overal in Indië genoeg 

lagere, middelbare en hogere 

scholen waren. En wat die 

infrastructuur betreft, voor wie 

was die ‘ongekend hoog ontwik-

kelde infrastructuur’ primair van 

belang. Dat zou wel eens tot 

geheel onverwachte conclusies 

kunnen leiden. 

 

Hoegens verhaal vermeldt ver-

volgens dat ‘met uitzondering   

van Sumatra en Java de rest van 

de archipel in het voorjaar van 

1945 werd bevrijd. En dat de 

Australische troepen noteerden 

dat de plaatselijke bevolking grote 

feesten organiseerde vanwege de 

terugkomst van de Nederlanders’. 

Alsof heel Java en heel Sumatra 

toen of later werden bevrijd. Atjeh 

in Noord-Sumatra had zich al 

sinds 1942, voor de komst van   

de Japanners, gewelddadig mas-

saal van het Hollandse koloniale 

regime bevrijd en is dat ook na 

1945 gebleven. En de bevolking 

overal in de Indische archipel   

had in de loop van de koloniale 

geschiedenis geleerd ‘if you can’t 

beat them join them’. Met die 

feesten toonden zij, zoals hun 

voorouders bijv. in de Molukken, 

concreet hoe je dat bewees. Geef 

ze eens ongelijk. Was Hoegen dat 

vergeten?  

 

Dat alles slaat ook op veel in het 

monumentale verhaal van Van 

Reybroucks Revolusi. Inclusief de 

‘uitgebreide boekbespreking’ van 

Michel Maas ‘die de Indonesische 

revolutie van alle kanten belicht’. 

En in het teken plaatst van de 

benadering van het ‘Azië voor de 

Aziaten’ van de Japanse bevrijder 

en bezetter. Dat sloeg vooral aan 

bij de Indonesische jongeren. En 

de Verenigde Staten maakten zich 

dat na 1945 inhakend feitelijk ook 

geopolitiek eigen, om als inter-

natonale machtsfactor de grote 

favoriet van Indonesië te worden. 

Waarna Nederland uit Hollandse 

zuinigheid toegaf.  

Maar het belangrijke voorspel voor 

1942 wordt door Van Reybrouck 

en Maas vergeten of gebaga-

telliseerd. Te beginnen met de 

ethische Troonrede van 1901 van 

de jonge Koningin Wilhelmina. 

Hoewel vooral op Java gericht een 

goed startpunt voor Chinees-

achtige onderhandelingen met de 

vrijheidslievende Indische nationa-

listen.  

In de jaren daarna bleken de 

majesteitelijke woorden vooral 

woorden en geen daden te zijn 

geweest. Zie ook Van den Brandts 

boek De millioenen uit Deli uit 

1902. En de geweldsontspoorde 

KNIL ‘expeditie’ in Atjehs bergland 

in 1904 (zie bijv. het uitmoorden 

van het bergdorp Koeto Reh). 

‘Batavia’ noemde het opkomend 

Indisch nationalisme een incident, 

de nationalistische leider Soekarno 

werd berecht en verbannen, en   

er kwam van koloniale ethiek 

zelfrechtvaardigend weinig of niets 

terecht, onder andere door de 

Eerste Wereldoorlog en de Grote 

Depressie van de 1930-er jaren.  

Zodoende zwol het Indisch 

nationalisme nog meer. En dus 

besloot het ongeduldig geworden 

Atjeh de Hollanders er met 

massaal geweld uit te gooien. Vlak 

voordat de Japanners in 1942 op 

de Atjehse stranden landden sloeg 

de Atjehse vlam in de pan, 

bevrijdde Atjeh zichzelf en werd 

Atjeh in Indië de eerste die vrij en 

onafhankelijk werd en bleef.  

Jammer dat Van Reybrouck en 

Maas daarover niets melden. Het 

Indië boek SIEDJAH – wie één 

klein meisje of jongetje in Indië 

redt... uit 2016, uitgegeven in 

Indonesië in 2020 als SIEDJAH – 

Melintasi Tapal Batas Kepicikan 

Kolonial (De koloniale bijziendheid 

voorbij), had de schrijver en 

boekbespreker goed als bron 

kunnen dienen. 

 

Verras uw familielid, vriend(in), kennis, collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE          

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
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President Joko Widodo van Indonesië zit 
de pandemie uit                                                     Door:  Liam Gammon* 
 
Hoe doet hij het, de ‘teflon-

president’ van Indonesië? Hoe 

houd je toezicht op een van ’s 

werelds ergste uitbraken van 

COVID-19, ram je er impopulaire 

economische hervormingen door 

tijdens een recessie en geniet 

daarvoor ook nog eens brede 

publiekelijke instemming, waar-

voor de meeste democratische 

leiders bereid zijn over gloeiende 

sintels te lopen? Vraag het de 

Indonesische president Joko 

‘Jokowi’ Widodo, die volgens alle 

politieke spelregels in 2020 een 

moeilijk jaar moest hebben.  

President Joko Widodo 

Er werd voorspeld dat Indonesië, 

met haar gedecentraliseerde 

regering, met haar grote informele 

economie, het hoge aantal rokers 

en niet-overdraagbare ziekten en 

het ondermaatse Gezondheids-

zorgsysteem, zeer kwetsbaar zou 

zijn voor COVID-19. En dat 

ongeacht wie de leiding had. 

Duidelijk werd dat Indonesië 

slechter presteerde dan veel 

landen met een vergelijkbaar 

ontwikkelingsniveau. Niet op de 

laatste plaats doordat de regering 

zich meer bezig hield met politiek 

dan met volksgezondheid. 

Zich wentelend in een zekere 

mate van zelfgenoegzaamheid 

bagatelliseerde de nationale rege-

ring het gevaar van Covid-19 voor 

Indonesië.                                     

Toen het aantal coronagevallen in 

maart en april begon te stijgen, 

zagen de regionale politici voor-

uitblikkend op de presidents-

verkiezingen van 2024 mogelijk-

heden voor een confrontatie met 

Jokowi. De meest opvallende was 

de ambitieuze gouverneur van 

Jakarta, Anies Baswedan, die een 

preventieve lockdown voor de 

hoofdstad wilde, wat door de 

nationale regering werden tegen-

gewerkt. 

Toen de regering zich eindelijk de 

ernst van de situatie realiseerde, 

was haar eerste reactie erop 

gericht de politieke schade te 

beperken. Ze beschouwde de 

pandemie allereerst als een 

politiek en veiligheidsprobleem. 

Aan het militaire apparaat werd 

daarom een grote rol toebedeeld 

om critici van het regeringsbeleid 

de mond te snoeren. Tegelijkertijd 

wilde de regering geen maat-

regelen nemen zoals lockdowns 

die economische activiteit konden 

schaden, uit vrees voor verlies aan 

populariteit. Wat ze wel deed was 

een fiks pakket aan maatregelen 

doordrukken, die de economie 

moesten stimuleren. 

 Anies Baswedan, gouverneur van 

Jakarta 

Deze strategie heeft heel wat 

slachtoffers gemaakt. Tijdens de 

jaarwisseling registreerde Indo-

nesië meer dan 8000 infecties per 

dag  en dat terwijl er maar weinig 

getest werd. Minstens negen 

ministers zijn naar verluidt besmet 

met COVID-19, en de meesten 

hielden dat geheim voor de 

bevolking. Een grimmiger teken 

van de verwoesting die COVID-19 

heeft aangericht zijn de begraaf-

plaatsen in grote steden. Daar is 

nu te weinig ruimte door de hoge 

pieken in sterftecijfers. 

Toch is het ondergeschikt maken 

van gezondheidskwesties aan de 

economie best populair.  

Uit een landelijk onderzoek eind 

december, bleek dat twee op de 

drie Indonesiërs het eens waren 

met de strategie van de regering, 

ondanks de verslechterde  econo-

mische omstandigheden.  

Minister van sociale zaken Juliari 

P. Batubara 

 
De economische schade, toe-

gebracht door de pandemie is niet 

te ontkennen. Maar door zo weinig 

mogelijk gebruik te maken van   

de lockdown-strategie, lijkt de 

regering er heelhuids vanaf te 

komen. Veel kiezers lijken de 

schuld van de economische neer-

gang aan het virus te wijten, en 

aan de samenleving als geheel 

omdat deze zich niet wilde houden 

aan de regels van de social 

distancing. 
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Blakend van het politieke zelfver-

trouwen, voerde de regering in de 

maand oktober 2020 controver-

siële micro-economische hervor-

mingen door. De zogenaamde 

Omnibuswet die werkgelegenheid 

moet scheppen.  De snelheid 

waarmee deze wet werd aan-

genomen roept vraagtekens op 

over het  functioneren van demo-

cratische processen in Indonesië.   

Na de verkiezingen van 2019, 

maken haast alle politieke partijen 

deel uit van de regeringscoalitie 

van Jokowi. Het wetsvoorstel werd 

zonder veel debat overhaastig 

aangenomen, waarbij de bestaan-

de richtlijnen voor parlementaire 

zittingen grotendeels genegeerd 

werden.  

Vakbonden en het maatschap-

pelijk middenveld, die buitenspel 

werden gezet, waren verontwaar-

digd over deze handelswijze. Bij 

het opstellen van de Omnibuswet 

was echter wel de zakenlobby van 

meet af aan betrokken. Deze had 

zich na zijn verkiezingsoverwin-

ning eensgezind achter Jokowi 

geschaard. De liberalisering van 

arbeidsverhoudingen en de ‘ver-

eenvoudiging’ van milieumaat-

regelen van deze wet zijn moeilijk 

anders te zien dan een cadeautje 

voor binnenlandse bedrijven. Meer 

in het bijzonder voor de grote 

bedrijven en de grondstoffen-

sector. Er wordt geen serieuze 

poging gedaan voor het aan-

trekken van hoogwaardige buiten-

landse investeringen, die voor 

Indonesië van levensbelang zijn. 

Deze Omnibuswet gaat allerlei 

belangrijke kwesties uit de weg, 

waardoor buitenlandse bedrijven 

op hun hoede zijn in Indonesië    

te investeren: ongecontroleerde 

corruptie, een nationalistisch 

politiek klimaat en bevoordeling 

van  staatsbedrijven. Niets dat in 

2020 gebeurde, wekt de indruk 

dat de regering deze problemen 

gaat aanpakken. Corruptie trad 

heel even voor het voetlicht tegen 

het einde van 2020, toen de 

Corruptie Bestrijding Commissie 

de beweringen dat ze afgedaan 

was weerlegde door twee 

ministers van het kabinet te 

beschuldigen van omkoping. 

Het Parlement van Indonesië in 

vergadering bijeen 

Uiteindelijk heeft de pandemie 

weinig gedaan om de politieke 

koers van Indonesië te veran-

deren. Reeds aanwezige trends 

werden eerder versterkt. 

Niettegenstaande zijn riante 

herverkiezing in 2019 blijft Jokowi 

zich bewust van zijn potentiële 

politieke kwetsbaarheid.  

Opererend buiten het partij 

systeem is hij zich terdege bewust 

van zijn afhankelijkheid van de 

publieke opinie. In de praktijk 

betekende dit dat 2020 opnieuw 

een jaar was van naar de pijpen 

dansen van zijn populaire en 

elitaire supporters, het vermijden 

van enkele harde maar noodza-

kelijke maatregelen en het 

veroordelen van de oppositie als 

radicaal of ontrouw. 

Hoe langer de pandemie voort-

duurt en van invloed is op de 

gezondheid en het levenspeil van 

de Indonesische bevolking, hoe 

minder vertrouwen de regering 

kan hebben in haar politieke 

dominantie. Daarom staat er veel 

op het spel bij een snelle start van 

een vaccinatieprogramma. Een 

complex en duur programma maar 

wel een noodzakelijke voorwaarde 

om Indonesië weer normaal te 

laten functioneren. 

*)  Liam Gammon is een promo-

vendus bij de afdeling politieke en 

sociale verandering aan de Coral 

Bell School of Asia Pacific Affairs, 

de Australian National University. 

Dit artikel maakt deel uit van een 

serie over de gevolgen van de 

corona crisis op het East Asia 

Forum. 

 

 

 
______________________________________ 
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Roofkunst teruggeven is niet zo eenvoudig 
Door:  Rita Raats  
 

In oktober vorig jaar werd in 

opdracht van de Nederlandse 

Raad voor Cultuur een advies 

uitgebracht over wat te doen met 

de zogenaamde roofkunst.  

Roofkunst staat voor de in 

Nederland aanwezige kunst- en 

cultuurvoorwerpen, voornamelijk 

uit vroegere koloniën. Deze on-

rechtmatig verkregen roofkunst 

moet nu onvoorwaardelijk terug, 

stelde dit rapport van de Ad-

viescommissie Nationaal Beleids-

kader Koloniale Collectie. 

Volgens velen een goed advies. De 

zwarte mannen en vrouwen die 

enige tijd geleden in het Afrika 

Museum in Berg en Dal een Ntadi 

grafbeeld van zijn sokkel lichtten 

en meenamen, zijn het hier zeker 

mee eens.  

 
 

De Franstalige Congolezen deden 

de poging tot diefstal als een vorm 

van terugvordering van cultureel 

erfgoed dat in hun ogen niet 

thuishoort in een Europees 

museum. Maar niet iedereen in 

kunst- en cultuurland ziet deze 

werkwijze als de beste oplossing. 

Beleid 

Navraag in Suriname en in 

Indonesië, landen waarvan in de 

Nederlandse musea veel stukken 

terug te vinden zijn, leert dat 

betrokkenen het van groot belang 

vinden dat stukken terugkomen, 

en men hoopt dat de minister van 

OCW het advies zal opvolgen en 

een bijbehorend beleid ontwikkeld. 

Hoe vervolgens de teruggave dan 

uit te voeren is een volgende stap. 

Als men gaat nadenken over 

teruggave rijzen er een aantal 

vragen. Eerste vraag: Wat wordt 

er teruggegeven? Alle geroofde 

stukken kan een antwoord zijn, 

maar van niet alle kunstvoor-

werpen is duidelijk of ze geroofd 

zijn. Zijn er documenten? Waar 

zijn deze documenten? In het land 

van herkomst of in Nederland?  

En als er geen documenten zijn,  

is er dan automatisch sprake van 

roof of was het misschien toch een 

schenking? Of toch onrechtmatig 

verkregen? Wat te doen als er 

onduidelijke of geen informatie is 

over de herkomst van museum-

stukken, maar de voormalige 

koloniën vinden dat ze van grote 

(culturele) waarde voor het land 

zijn? 

Hindoegod Ganesha 

In de collectie van het Museum 

Volkenkunde in Leiden bevindt 

zich een beeld van de hindoegod 

Ganesha, in 1803 door de 

toenmalige gouverneur van Java 

aangetroffen in een ‘verlaten’ 

tempel. Na een verblijf in de 

gouverneurstuin is het verscheept 

naar Nederland. Dit is onrecht-

matig verkregen cultuurbezit. En 

dat label kunnen we geven omdat 

we documentatie hebben. Van 

veel stukken is de geschiedenis 

niet of amper bekend. 

Dan komt natuurlijk de volgende 

stap: Teruggave aan wie? Aan de 

huidige regering van het betref-

fende land? Aan een museum in 

het betreffende land? Of aan 

nazaten van de oorspronkelijke 

eigenaar? Ook hier weer de nodige 

haken en ogen. Indonesië bestond 

in de koloniale tijd uit diverse 

sultanaten en koninkrijken.  

Stukken uit Celebes (nu Sulawesi) 

in een museum in Jakarta? Of bij 

een nazaat die nu in Sumatra 

woont?  

 

Dat is er meteen de volgende 

vraag: waar gaan de stukken naar 

toe? Naar musea, regeringsge-

bouwen, privéhuizen? Elke locatie 

heeft voor- en nadelen.  

Een museum maakt de terug-

gegeven stukken toegankelijk voor 

een groot publiek. Maar zowel 

Suriname als Indonesië hebben 

weinig locaties die het niveau van 

Europese museums hebben. Het 

conserveren van de stukken zal 

een probleem worden (tempera-

tuur, vochtigheid, belichting, be-

veiliging). Als er teruggaaf plaats-

vindt aan een nazaat dan is de 

kans op publiekelijk vertoon klein. 

Privéhuizen zijn meestal niet 

publiek toegankelijk. Daarnaast 

kan natuurlijk de culturele waarde 

van een voorwerp het onderspit 

delven tegen de financiële waarde 

die het stuk voor de nieuwe 

eigenaar heeft. 

Voorbeeld van roofkunst 

Het bekendste voorbeeld van 

roofkunst op dit moment is de 

Diamant van Banjarmasin.  
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Banjarmasin was een sultanaat in 

Zuid Kalimantan (Borneo), het 

werd 160 jaar geleden opgeheven 

door de Nederlandse regenten en 

de diamant werd naar Nederland 

verscheept. In 2010 heeft de 

huidige ‘sultan,  een vermeende 

nazaat van de laatste sultan, 

zichzelf als zodanig benoemd en 

meteen een claim voor de diamant 

neergelegd. 

Dat de diamant onrechtmatig in 

Nederland is terecht gekomen 

staat vrijwel buiten kijf. De vraag 

is echter of de sultan de nieuwe 

eigenaar moet worden. Hij woont 

niet in West Kalimantan maar in 

Jakarta. Het bestuur van West 

Kalimantan kan ook een claim 

neerleggen als cultureel erfgoed. 

De huidige sultan heeft geen 

paleis of andere publieke locatie. 

Hoe zou de diamant tentoon-

gesteld kunnen worden? Of 

verdwijnt de diamant in een 

privéhuis en kan hij zelfs verkocht 

worden als de sultan dat wil? Het 

Museum Nasional in Jakarta is 

waarschijnlijk een van de weinige 

plekken waar de diamant voor 

iedereen toegankelijk zou zijn. Elk 

stuk heeft dus veel vragen die 

beantwoord moeten worden en 

niet alleen door Nederland, maar 

ook door het ontvangende land. 

Hoe nu verder? Er zal door het 

ministerie van OCW een beleidslijn 

moeten worden bepaald. De 

verwachting is dat OCW het advies 

van de Commissie zal volgen; 

teruggave van alle roofkunst. En 

dan zal er per terug te geven stuk 

onderzoek nodig zijn naar de 

achtergronden. Hoe is het stuk in 

handen van Nederland gekomen 

en wie was de oorspronkelijke 

eigenaar? In overleg met het land 

van herkomst zal dan moeten 

worden bepaald wie de nieuwe 

eigenaar wordt. Dit alles ook met 

inachtneming van wensen voor de 

mogelijke locatie voor plaatsing.  

 

Gedetailleerd onderzoek 

Zowel Indonesië als Suriname 

hebben aangegeven dat ze ook 

denken hulp nodig te hebben bij 

het onderzoek en het conserveren 

van de stukken. Musea zoals in 

Europa met constante tempera-

tuur, vochtigheid en belichting zijn 

in beide landen amper aanwezig. 

En in Indonesië en Suriname 

zullen mensen opgeleid moeten 

zijn of worden die bij dit onder-

zoek kunnen helpen. Op dit 

moment wordt door beide landen 

aangegeven dat de benodigde 

kennis en financiën voor een 

gedetailleerd onderzoek en ook  

conservering maar mondjesmaat 

aanwezig zijn. Ook daarbij zal hulp 

geboden moet worden door 

Nederland. Helaas zijn de bud-

getten voor dit soort onderzoek en 

opleiding bij de meeste Neder-

landse instituten wegbezuinigd 

tijdens een bezuinigingsronde in 

2011. 

Sommigen betrokkenen  vinden 

het vreemd dat er nog geen 

eenduidig beleid is opgesteld over 

teruggave van roofkunst in het 

algemeen. Maar zelfs als dit er al 

wel was, dan zal het nog jaren 

duren voor alles daadwerkelijk 

‘goed’ is uitgevoerd. Het is niet   

zo vreemd als men bedenkt dat  

de teruggave van de in de 2e 

wereldoorlog door de Nazi’s 

geroofde kunst nog steeds niet 

allemaal is afgerond, terwijl de 

documentatie daaromtrent veel 

recenter (en hopelijk) accurater is. 

Bron: Trefpunt Azië.  
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  SOPHIAHOF    
Online Event | Haagsch College:  

Revolusi – in gesprek met schrijver David van Reybrouck 

David van Reybrouck beschrijft in zijn nieuwste boek 

Revolusi hoe de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 

niet alleen Indonesië en Nederland raakte, maar ook 

hoe deze strijd de gehele wereld veranderde. Tijdens 

een speciale LIVE-STREAM van het Haagsch College 

gaat Van Reybrouck hierover in gesprek met Thomas 

van Zijl en met u als kijker/deelnemer thuis.  

Deze Live-stream wordt gehouden op MAANDAG 25 

JANUARI 2021 om 20.15 uur. Wilt u deelnemen en 

meepraten? Bestel dan hier uw KAARTEN  
 

  

Digitale tentoonstelling ‘Vechten voor vrijheid’ 

Het afgelopen jaar was vrij 

uitdagend. We konden minder 

bezoekers ontvangen bij onze 

tentoonstellingen en evenemen-

ten. Hartstikke zonde natuurlijk! 

Maar gelukkig zijn er tegenwoor-

dig creatieve oplossingen: de 

tentoonstelling ‘Vechten voor 

vrijheid’ is nu online te bezoeken. 

‘Vechten voor vrijheid’ werd 

geopend in juni 2019emn was t/m 

Opening van tentoonstelling door 

Koning Willem-Alexander 

 

augustus 2020 te zien. Heeft        

u deze tentoonstelling gemist,      

of wilt u hem nogmaals rustig 

bekijken? Dan kan dit vanuit uw 

stoel thuis. Scroll door de tentoon-

stelling, klik op afbeeldingen om 

ze te vergroten en bekijk de 

video’s. Gaat u dan naar onze 

website: www.indieinoorlog.nl. 

NAAR  DE TENTOONSTELLING 

  

Digitale lesomgeving ‘Inclusief Indië’ 

Lesmateriaal ‘Inclusief Indië’ is nu 

opgenomen op tweedewereld-

oorlog.nl. De leeromgeving is 

gemaakt voor het voortgezet on-

derwijs en voor het middelbaar 

beroepsonderwijs, maar kan in 

principe door iedereen gebruikt 

worden die zich in de geschiedenis 

van Nederlands-Indië en Indone-

sië   wil   verdiepen.   Door   onze  

programma’s aan te bieden op 

tweedewereldoorlog.nl, bereiken 

wij een groter publiek en dus 

meer leerlingen. 

BEKIJK  HIER                                       

HET                                    

LESMATERIAAL

https://www.haagschcollege.nl/college/davidvanreybrouck
www.indieinoorlog.nl
https://www.indieinoorlog.nl/webexpo/
https://inclusiefindie.nl/
https://inclusiefindie.nl/
https://inclusiefindie.nl/
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Depokkers, een koloniaal verhaal ontrafeld 

Vanaf 5 september 2020 is in 

Museum Sophiahof de tentoon-

stelling “Depokkers, een koloniaal 

verhaal ontrafeld” geopend.  

In 1717 liet Cornelis Chastelein 

zijn landgoed Depok op West-Java 

na aan zijn in totaal 150 tot slaaf 

gemaakten. Zij kregen naast hun 

vrijheid ook een aanzienlijk deel 

van zijn kapitaal en goederen om 

daarmee een landbouwkolonie te 

 

vormen. Tot op de dag van 

vandaag hebben de nazaten van 

deze ‘Depokkers’ nog steeds 

contact met elkaar.  

Deze tentoonstelling met per-

soonlijke verhalen laat zien hoe 

mensen met een slavernijverleden 

in het toenmalige Nederlands-

Indië hun plek konden veroveren 

binnen de koloniale samenleving 

en hoe de huidige generaties 

denken over hun verleden.  

Een verhaal over worsteling en 

triomf, maar ook over superio-

riteit, uitsluiting en racisme.  

 

  

Heritage in Transition 
Een fototentoonstelling waarin nu 

eens niet het koloniaal erfgoed 

centraal staat, maar de gewone 

mensen in twee grote steden in 

Indonesië.  

Fotograaf Isabelle Boon laat de 

bezoekers kennismaken met de 

wijze waarop de huidige bewoners 

van Jakarta en Semarang met de 

oude architectuur in Indonesië 

omgaan. Hierin staat niet het 

erfgoed op zich voor het voetlicht,  

maar de bewoners, bouwvakkers, 

verkopers, kinderen, kortom de 

nieuwe gebruikers.  

 

Deze tentoonstelling geeft een 

beeld van hoe Indonesië haar 

eigen toekomst vormgeeft en de 

restanten van de drie eeuwen 

lange Nederlandse aanwezigheid 

in stijl en steen verweeft met haar 

eigen visie op vooruitgang.  

Reserveer hier 

direct uw 
museumbezoek 

 

  

Website: 30 dagen op zee versie 2.0 binnenkort online 

In 2019 lanceerde het Indisch 

Herinneringscentrum de bijzon-

dere website ”30 dagen op zee” 

waarop de repatriëring van de 

Indische Nederlanders te ervaren 

is. Het afgelopen jaar is er Inten-

sief gewerkt aan een complete 

update van deze website, waarbij 

onder andere de functionaliteit  
 

flink is aangepakt. Deze versie 2.0 

gaat binnen enkele dagen online 

waarbij u ook veel gemakkelijker 

contact kunt opnemen met het 

Kenniscentrum, wanneer u vragen 

heeft over de inhoud.  

http://www.30dagenopzee.nl/

 

  
 

https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
http://www.30dagenopzee.nl/
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Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum 

Het Indisch Herinnerings-

centrum zet zich in om de 

geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog   in   Nederlands-

Indië en de gevolgen daarvan 

door te geven, levend te houden 

en te onderzoeken wat dit voor 

huidige generaties betekent.  

 

Dat doen we voor u, maar ook 

graag samen met u! Als Vriend 

geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra 

steuntje in de rug.  Met een 

donatie  van  minimaal  € 25.00 

per jaar ondersteunt u ons werk 

en bent u als Vriend op een 

speciale manier verbonden aan     

het Indisch Herinnerings-

centrum.  

 

Vrienden hebben bovendien bij 

ons een streepje voor. U ontvangt 

als welkomstgeschenk het foto-

boek 'Het Verhaal van Indië', een 

sfeerimpressie van de nationale 

overzichtstentoonstelling ‘Het 

Verhaal van Indië’ over de 

Nederlandse aanwezigheid in 

Indië, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog en de periode daarna. 

Tevens het jeugdboek 'Nooit meer 

thuis', is een gevoelige jeugd-

roman over afscheid nemen van je 

moederland   en   aarden  in  een 

nieuw land van Martine Letterie. 

Verder ontvangt u ook eens per 

jaar een speciale uitnodiging 

alleen voor Vrienden.  

Vriend worden kunt u HIER. 

 

 

_____________________ 

 

 
 

Huizen van aankomst 

Binnenkort komt de nieuwe video over de familie 

Bellel online op YouTube. Grace, haar zus Patty en 

moeder Jane Bellel brengen een bezoekje aan 

Taurus World of Adventure (vroeger Pension ‘In de 

Dennen’). Volgens Grace kwamen ze vroeger ook 

regelmatig terug in het restaurant op de begane 

grond om te eten. Daar was vroeger de huiskamer.  

Wanneer ze er waren, vertelde haar vader Noro 

Bellel, dat ze daar gewoond hadden. Patty die in die 

tijd een baby was, herinnert zich helemaal niets van 

die periode. Grace wil al een tijdje meer weten over 

die periode. “Vroeger durfde in ieder geval niet te 

vragen aan de eigenaar of we even boven mochten 

kijken.  

 

Ik ben zo blij dat ik dat nu wel durf. Wat een 

opluchting is het voor mij en mijn zus om dit te 

doen voor onze moeder”, zegt Grace.  

Jane heeft dementie, maar kan nog wel wat korte 

verhalen vertellen over die periode van aankomst. 

Hopelijk als ze het gebouw van het oude pension 

weer ziet, kan ze nog meer uit haar herinneringen 

ophalen.  

Binnenkort komt de ze video geheel op YouTube. In 

de zoektocht naar 75 huizen van aankomst komen 

wij de meest bijzondere verhalen tegen. Wij vinden 

het ook heel mooi om te zien dat de lezers en 

bezoekers zoveel verhalen indienen via onze 

website. Heel veel dank daarvoor en blijf dat vooral 

doen. 

 

Voor de regio’s Zuid Holland en Zeeland zijn we op 

zoek naar (oud)bewoners van de volgende locaties, 

die hun verhaal met ons over die aankomst periode  

zouden willen delen. 

Zuid Holland: 

 Contractpension Crescendo, Scheveningen 

 Huize Frankenslag, Den Haag 

 Villa Nieuw Rijksdorp, Wassenaar 

 Contractpension Dijk en Brug, Noordwijkerhout 

 Contractpension Cambrinus, Dordrecht 

Zeeland: 

 Woonoord Westkapelle 

 Woonoord Middelburg II 

 Woonoord Vlissingen II 

 Woonoord Kruiningen I en II 

 Wilgenhof, Oostburg  

 Rodanborg, Aardenburg 

_________________________________________ 

 

  
 

https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=3f5e669aa2&e=ffe5090f42
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Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum 

Vindt u het belangrijk dat het 

Molukse culturele erfgoed toe-

gankelijk is en bewaard blijft voor 

volgende generaties?  

Word dan Vriend van Stichting 

Moluks Historisch Museum. 

 

Met uw contributie maakt u het 

mogelijk  da t Museum  Sophiahof  

haar collecties beheert en presen-

teert, activiteiten en herdenkingen 

organiseert en ervoor zorg draagt   

dat de Molukse geschiedenis      

en cultuur zichtbaar zijn in de 

Nederlandse samenleving.  

De Vriendenwerkgroep van de 

Stichting MHM is daarom deze 

Vriendencampagne gestart.  

 

Voor 25 euro bent u Vriend voor 

een heel jaar. Kiest u ervoor om 

meer te doneren, dan is dat 

natuurlijk welkom! 

Om kosten te besparen werkt     

de Stichting MHM niet met een 

acceptgiro of met automatische 

incasso.   

U   dient   de   jaarlijkse contribu-

tie zelf over te maken.   

Het  lidmaatschap  geldt  voor  1 

kalenderjaar. U betaalt uw contri-

butie bij aanvang en vervolgens 

per 1 januari van elk jaar. 

 

 
 

Met uw Vriendenlidmaatschap ver-

zekert u zich van: 

•    Uitnodigingen voor Vrienden-

bijeenkomsten 

•    Vooraankondigingen van veel  

overige  bijeenkomsten,  georgani-

seerd door Stichting MHM 

•   De digitale Nieuwsbrieven 

•   Mogelijkheid om deel te nemen 

aan   verrassingsacties    (zoals   het 

verloten van boeken)   

 

Wilt u Stichting MHM ook in natura 

steunen als sponsor door bijvoor- 

beeld een zaal of faciliteiten ter  

beschikking  te  stellen  voor onze 

evenementen of voor producten? 

Wij gaan graag met u in gesprek 

om te kijken wat we voor elkaar  

kunnen betekenen. Meer weten 

over doneren en de fiscale 

aftrekbaarheid? 

Mail via info@museum-maluku.nl 

Alle informatie vindt u hier. 

Vriend worden kunt u hier.  

Coronamaatregelen 
Veelgestelde vragen: 

https://www.museumsophiahof.

nl/praktische-

informatie/coronamaatregelen 

Museum Sophiahof     
Sophialaan 10               

2514 JR Den Haag           

Tel: 070-2002500 
 

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement NICC beschikbaar 
 

Na lang beraad heb ik besloten om 

het Huishoudelijk Reglement van 

de Stichting Nederlands-Indisch 

Cultureel Centrum beschikbaar   

te stellen als inspiratiebron voor 

iedere vereniging of stichting die 

daar profijt van wil hebben bij   

het opstellen van hun eigen 

reglement. Dit Reglement is bij de 

start van het NICC opgesteld door 

ondergetekende, in nauwe samen-

spraak met en raadgeving van ter 

zake kundige externe adviseurs.  

 

Dit Reglement is goed doordacht 

en dichtgetimmerd, waarbij (bij 

ons weten) niets aan het toeval is 

overgelaten. Ieder die van plan is 

om een stichting of een vereniging 

op te richten, of daar mee ge- 

start is en de Statuten reeds de 

notaris gepasseerd zijn, weet dat 

het hebben van een zorgvuldig 

opgesteld Huishoudelijk Regle-

ment naast de oprichtingsstatuten 

het belangrijkste document is, 

volgens welke als organisatie te 

werk moet worden gegaan.  

 

Natuurlijk zijn er op het internet  

tal van voorbeeld-reglementen  

ter inzage, maar daar moet vaak 

zo enorm veel aan gesleuteld 

worden, dat er van de oorsprong 

bitter weinig overblijft. Dit is dan 

ook de reden dat het NICC haar 

Reglement beschikbaar stelt. 

Echter, ook aan het Reglement 

van het NICC zal er gesleuteld 

moeten worden. Het is toegespitst 

op de situatie die het NICC ooit 

voorstond, namelijk het exploite-

ren van een groot eigen Cultureel 

Centrum met eigen activiteiten, 

zaalgebruikers, enz. enz.  

 

Gebruik het zoals u wilt. Als het 

voor het opstellen van uw Huis-

houdelijk Reglement van pas kan 

komen, kunt u ook artikelen eruit 

gebruiken en aan uw eigen tekst 

toevoegen. Per slot is en blijft   

het een voorbeeld. Doe er uw 

voordeel mee en vraag GRATIS 

uw kopie aan via onze e-mail:   

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

Hans Vogelsang.                                                                                             

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJKSjU!/
mailto:info@museum-maluku.nl
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwRzFPMDBJMEZCVlRHOTFLODQ!/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/praktische-informatie/coronamaatregelen
https://www.museumsophiahof.nl/
info@indisch-centrum-denhaag.nl
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NIEUWSPAGINA                                                                                                                                
Stichting Japanse Ereschulden 

 

Petitie nr. 314 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan 

 

Zijne Excellentie Yoshihide Suga,                                                                               (Nederlandse vertaling)              

Eerste Minister van Japan 

    
Den Haag,  12 januari 2021  

Petitie: 314 

Onderwerp: In de veranderende corona-wereld kunnen we het verleden niet vergeten. 

 
Excellentie, 

Het bestuur en de leden van de Stichting Japanse Ereschulden wensen u, uw kabinet en de bevolking van Japan 

een veilig, gezond en welvarend nieuwjaar. Tijdens de huidige Corona pandemie proberen we allemaal om 

gezond en veilig te blijven, en denken we na over de toekomst zonder het verleden te vergeten. In de petitie 

302 van vorig jaar schreef ik dat de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet naar tevredenheid 

zijn opgelost voor de personen die de oorlog hebben doorstaan. Ze hebben nog steeds last van de 

herinneringen en de pijn, zowel fysiek als emotioneel. De overlevenden, de meerderheid in de tachtig, worden 

in de Corona lockdown weer wreed herinnerd aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.  Ze kunnen niet 

vergeten en voelen de pijn die ze hebben doorstaan tijdens de Japanse bezetting. Hun nabestaanden proberen 

ze te troosten, maar worden beperkt door de Corona lockdown. Door Corona is de wereld drastisch veranderd. 

Laten we hopen dat de vaccinaties de situatie op een positieve manier zullen herstellen.  
 

Eerste Minister, 

In dezelfde petitie 302 verwijs ik naar: "een brief van 29 mei 2019 gericht aan de heer J.A.M. Rijkes uit 

Culemborg, geschreven door het adjunct-hoofd van de missie van de Ambassade van Japan in Nederland. Hij 

schreef, in het kort: "Eerste Ministers van Japan verklaarden officieel dat Japan de gevoelens van diepe 

wroeging en oprechte verontschuldiging betuigt voor haar acties tijdens de oorlog.” De brief verwijst verder: 

“Dat in overeenstemming met het 1951 San Francisco Vredesverdrag en het Protocol van 1956 Japan 

10.000.000 USD betaalde om daarme haar medeleven en spijt voor het leed toegebracht tijdens de oorlog te 

uiten. De Nederlandse regering en de Japanse regering zijn het er overeens dat alle oorlogsgerelateerde 

herstelbetalingen met deze overeenkomsten zijn geregeld in overeenstemming met het internationaal recht”. 
  

Eerste Minister, 

We zijn het nog steeds niet eens met deze verklaring. We hebben echter met onze advocaten geconcludeerd 

dat het tijd is om de Nederlandse regering te confronteren met de verklaring in de brief. We zijn begonnen met 

een rechtszaak op grond van een onrechtmatige daad als gevolg van het San Francisco Vredesverdrag en het 

Yoshida-Stikker Protocol. Het mogelijke resultaat van deze rechtszaak ontslaat Japan en zijn bevolking niet van 

zijn morele verplichtingen. Ik herhaal daarom ons verzoek namens de Nederlanders uit Nederlands- Indië om 

samen met de Stichting Japanse Ereschulden een solidariteitsprogramma te ontwikkelen voor en ter 

ondersteuning van de slachtoffers en hun familieleden.   

Namens de Stichting Japanse Ereschulden. 

J.F. van Wagtendonk, 

Voorzitter. 

 

(Original English version: Petition 314:   “In the changing corona world we cannot forget the past”)  
 

(De maandelijkse demonstratie voor de Japanse ambassade wederom afgelast vanwege de aangescherpte 

Corona maatregelen. De petitie is persoonlijk overhandigd aan een vertegenwoordiger van de ambassade) 

http://www.japanse-ereschulden.nl/category/petities/
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    NIEUWS  Stichting Japanse Ereschulden 

            
 

In dit artikel uit De Telegraaf wordt aangegeven dat de Stichting Japanse Ereschulden naar de Nederlandse 

rechter is gegaan. De zaak staat op de rol en de Landsadvocaat moet uiterlijk 10 februari 2021 reageren! 



Column                                                     Door:  Jan Tomasowa 

Onder de gelovigen in Nederland en Indonesië 
 

Mijn hoogzwangere en zwaar 

ondervoede moeder vluchtte in 

januari 1943 met haar man en 3 

kinderen weg uit de onveilige stad 

Surabaya. In het dorpje Klakah 

werd zij door haar Madurese 

islamitische moeder Tsjang, haar 

man pak Mahon en de dorps-

bewoners liefdevol ontvangen.  

Vlak na haar aankomst in Klakah 

ben ik geboren. Mijn oma Tsjang 

woonde na haar scheiding van opa 

Mustamu (een Molukse, christe-

lijke en in die tijd  welgestelde 

advocaat) met mijn pleegopa pak 

Mahon, een Madurese islamitische 

betjakrijder. Mijn grootouders en 

de bewoners van Klakah redden 

het leven van mij en mijn moeder.  

 

In 1951 ging ik met mijn ouders 

naar Nederland.  Ik groeide op in 

het Molukse kamp De Biezen in 

Barneveld. Daar werd ik onder-

gedompeld in het christelijk 

geloof. Het geloof was overal om 

me heen. Het zat in de dingen die 

ik wel of niet moest zeggen en 

doen en in de voor mij onbe-

grijpelijke godsdienstige rituelen 

en Maleise preken op zondag. 

Maar het geloof zat niet in mij.  

 

Sommige Molukse kerkleiders 

gebruikten de kerk om macht uit 

te oefen op de gemeenschap. Alle 

jongeren moesten naar de 

zondagsschool en 2 jaar lang de 

catechisatie lessen volgen en 

daarna geloofsbelijdenis doen in 

de kerk. De jonge catechisanten 

mochten in die 2 jaar niet dansen. 

Mensen met een afwijkende 

mening werden streng gestraft. 

Mijn zondagschoolmeester be-

weerde dat  mijn katholieke vriend 

Victor na zijn dood in de hel zou 

belanden.  Ik sprak hem tegen en 

hij sloeg mij met een 

bamboestokje. Na dat incident 

bezocht ik,  met toestemming van 

mijn ouders, niet meer de 

zondagschool.  

 

Op latere leeftijd volgde ik geen 

catechisatielessen en deed ik ook 

geen geloofsbelijdenis. Nooit ben 

ik lid geworden van een kerk en ik 

heb zelfs nooit meer  in een kerk 

gebeden. Alleen bij een huwelijk 

of begrafenis van een familielid 

bezocht ik de kerk.  

Van mijn wijze en tolerante ouders 

leerde ik de  gouden leefregel: 

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, 

doe het dan ook een ander niet.” 

Ik hoefde van hen niet naar de 

kerk maar ik moest  gelovige 

mensen wel respecteren. Achter-

gestelde en kwetsbare mensen 

helpen was voor hen en voor mij 

een vorm van bidden.  

 

 
 

In 1963 verliet ik het Molukse 

kamp en ging ik in Amsterdam 

wonen. In verschillende Amster-

damse wijken leefde ik tussen 

boeddhistische hippies, Surinaam-

se hindoes, christenen, socialisten 

en atheïstische communisten. Mijn 

socialistische vrienden vergrootten 

mijn inzicht in het kolonialisme en 

imperialisme.                       

Boeddhistische  hippie vrienden 

vertelden mij over de idealen van 

de flower power beweging. “Make 

love. No war.”  Samen met mijn 

vrienden protesteerde ik  tegen  

de onrechtvaardige Amerikaanse 

oorlog in Vietnam. 

 

 

Ik heb geleerd om gelovigen, 

religieuze instellingen en kerke-

lijke leiders die, met de hand op 

onder andere de Bijbel of de 

Koran, beweren dat alléén zij de 

waarheid in pacht hebben te 

wantrouwen. Godsdienstige intole-

rantie leidt altijd tot conflicten.  

 

Ik bid dus nooit in  de kerk maar 

ik heb wel 2 keer als pelgrim een 

voettocht gemaakt naar het 

wereldberoemde Spaanse bede-

vaartsoord Santiago de Com-

postela. Eerst met mijn vriend 

Minggus van Frankrijk naar Spanje 

en daarna met mijn vrouw Dolly 

Hitipeuw en Molukse, Indische en 

Nederlandse vrienden uit Lunteren 

en Ede. Tijdens de pelgrims-

tochten spraken we heel open met 

elkaar veel over geloofszaken. 

Volgens mij kan Iets niet uit het 

niets ontstaan. 

 

Dolly en ik werkten jarenlang in  

Indonesië. Op Lombok werkten  

we met islamitische boeren en    

op Ambon met overwegend de 

christelijke studenten en docenten 

van Universitas Pattimura. In West 

Papua werkten we in de stad 

Abepura met christelijke mede-

werkers van particuliere hulporga-

nisaties en in het binnenland met 

Papuase animisten.  

Om in Indonesië met de boeren 

samen te kunnen werken, kregen 

Dolly en ik soms ook te maken 

met fundamentalistische islami-

tische  en christelijke gemeen-

schapsleiders.  Zolang deze leiders 

zich op integere wijze daadwer-

kelijk ook inzetten voor de 

concrete verbetering van de 

leefsituatie van onze boeren, 

werkten wij heel loyaal met hen 

samen. 

   

Dolly en ik wonen sinds 2019 

permanent te midden van de 

hindoeïstische, islamitische en 
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christelijke bevolking op Bali.  We  

gaan respectvol met onze gelovige 

vrienden om.  

 

Uit eerbied voor onze Javaanse 

islamitische vrienden hebben we 

keukengerei gekocht die we 

gebruiken bij het bereiden van 

halal voedsel. Nooit komen deze 

kookspullen in aanraking met 

varkensvlees. Het bestek en de 

pannen bewaren  we in een aparte 

kist.  

Met onze Balinese, hindoeïstische 

vrienden praten we op open-

hartige wijze over  karma en 

reïncarnatie. Onze vrienden in 

Sanur hebben ons uitgenodigd om 

ook dit jaar kerst en nieuwjaar 

met hen te vieren.  

 

Mijn zoektocht, ooit begonnen 

tijdens mijn pelgrimstochten naar 

Santiago de Compostela, naar Iets 

wat groter is dan de mens, zet ik 

op Bali voort. 

 

 

DE ENIGE OMROEP VOOR 

INDISCH NEDERLAND 
AANMELDEN ALS  LID 

 

 

 

Indonesië: aantal besmettingen 

dramatisch toegenomen 
 

Indonesië dat vanaf 1 januari haar 

grenzen sloot voor alle buiten-

landers, sloot het jaar af met een 

dramatische stijging van het aan-

tal besmettingen met Covid-19.                                         

Volgens een opgave van het 

Ministerie van Gezondheid zijn er 

in december 204.315 nieuw 

geïnfecteerden bijgekomen, een 

toename 27,5 procent. Het totale 

aantal besmette mensen staat nu 

op 743.198. 

Sinds de eerste coronagevallen in 

maart 2020 is dit de grootste 

stijging, die geregistreerd werd. 

Ziekenhuizen en ook begraaf-

plaatsen in de zwaarst getroffen 

gebieden zitten nu zowat aan hun 

capaciteit. In December overleden 

er op zijn minst 5.193 mensen aan 

Covid-19, dat het totale aantal op 

22.138 brengt. 

De provincies met de meeste 

besmettingen zijn Jakarta en Oost 

en West Java. In december zag 

Yogyakarta het aantal besmet-

tingen verdubbelen. Maar ook op 

andere eilanden is sprake van een 

nieuwe besmettingsgolf. Meer dan 

een derde van de in totaal 31.062 

besmettingen op Zuid-Sulawesi 

vonden plaats in december.  

 

Inmiddels heeft Indonesië een 

tweede zending met Covid-19 

vaccins ontvangen van Sinovac 

Biotech uit China dat de totale 

voorraad op drie miljoen brengt. 

In de eerste of tweede week van 

Januari zal een begin gemaakt 

worden het inenten van 1.3 

miljoen mensen uit de gezond-

heidszorg.                                      

Maar voordat het vaccinatieproces 

kan beginnen moet de Food and 

Drug Control Agency (BPOM) 

daarvoor toestemming geven. 

Sinovac heeft tot nu nog geen 

resultaten bekend gemaakt van  

de derde testfase van het vaccin. 

Daarbuiten heeft Indonesië bij  

het Chinese bedrijf een bulklading 

van het medicijn besteld, dat door 

het Indonesische staatsbedrijf 

Biofarma ter plaatse tot 45 

miljoen vaccins wordt verwerkt. 

Daarmee worden als eerste de 

ambtenaren aan de loketten van 

openbare diensten ingeënt en 

vervolgens 21,5 miljoen ouderen, 

waarmee men in april hoopt te 

starten. Het Sinovac vaccin kan 

alleen gebruikt worden bij mensen 

tussen 18 en 59 oud.  

 

Naast de straatnamen ‘vroeger en nu’ van Batavia / Jakarta                         
https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/                                                                                               
heeft “In De Archipel” ook de straatnamen van Medan online staan                          

https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/ 
Alsmede de straatnamen van Semarang  

https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/#more-23257  
En nu ook de straatnamen van Surabaya                                                                            

https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-surabaya/ 

https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/
https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/
https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/%23more-23257
https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-syrabaya/


Boekbespreking,  e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren 

In deze rubriek is voor het eerst in het bestaan van NICC Magazine geen bespreking van nieuwe 

boeken over Nederlands-Indië / Indonesië. Door de aangescherpte maatregelen rondom de  

Corona-crisis houden de uitgeverijen nieuwe publicaties tijdelijk vast, omdat ook de 

boekhandelaren getroffen zijn door de verplichte sluiting.                                                                                                                  

Wel hieronder een drietal hernieuwde uitgaven van boeken over Nederlands Nieuw-Guinea / West 

Papua, die in de laatste twee maanden van 2020 verschenen zijn.                                                                            

En kijkt u ook eens in de geschiedeniswinkel van Historiek.net, die inmiddels meer dan 250 titels 

over Indië / Indonesië omvat (zie de LINK aan het eind van deze rubriek).   

De Harvard-Peabody expeditie  

- Jan Broekhuijse. De auteur 

studeerde antropologie en socio-

logie van de niet-Westerse vol-

keren aan de Rijksuniversiteit te 

Utrecht en behaalde zijn doctoraal 

(cum laude). In 1958 trad hij in 

dienst van het Ministerie van 

Overzeese Rijksdelen en vertrok 

met zijn echtgenote Margriet Brom 

 

 
 

naar Nieuw-Guinea, zijn gebied 

van specialisatie. Daar was hij 

werkzaam als Controleur Binnen-

lands Bestuur. Hij nam als 

antropoloog deel aan de Harvard-

Peabody expeditie naar de Baliem-

vallei (het Oostelijk bergland van 

Nederlands Nieuw-Guinea), ver-

richtte daarvoor ter plaatse al het 

nodige antropologische veldwerk 

onder de Dani in 1960-1961 en 

droeg deze kennis over aan de 

Amerikaanse deelnemers die er 

excessief gebruik van maakten. 

Hij keerde in 1963 terug naar 

Nederland. Broekhuijse promo-

veerde in 1967 op zijn proefschrift 

De Willigiman Dani, een cultureel-

antropologische studie over religie 

en oorlog-voering in de Baliem-

vallei. De volgende 22 jaar was  

hij verbonden aan het Koninklijk 

Instituut voor de Tropen. Jan 

Broekhuijse is overleden op 27 

september 2020. Paperback A4, 

softcover, 458 pagina's. Ruim 200 

originele foto's in kleur en zwart-

wit, genomen door de auteur.  

ISBN: 9781616272654. Bestellen 

bij Boekenbestellen.nl   

Prijs:  € 39,95. 

 

Tussen twee vuren – Erik 

Becking. Het boek beschrijft in 

romanvorm de levens van zijn 

Indische familie ten tijde van de 

oorlog met Japan en de daar-

opvolgende bloedige strijd om de 

Onafhankelijkheid van Indonesië. 

Voor hen was deze oorlog niet 

simpel ‘Wit tegen Bruin’, maar, 

vanwege de verwevenheid met 

beide kanten, zeer verwarrend. 

Het was een incestueuze, wrede 

strijd waarin broers en neven 

tegenover elkaar stonden, en 

ieder constant werd gekweld over 

de juistheid van zijn eigen keuzes. 

We volgen van binnenuit de strijd 

om het vege lijf van een acht-

tienjarige bruine jongen, die alles 

gaf voor zijn vrienden en door hen 

van een wrede Japanse dood werd  

 

gered. Die met zijn Prins Bern-

hardbataljon onwaarschijnlijke op-

drachten uitvoerde en zelf de 

handen ook niet schoon hield.   

We zien door de ogen van een 

dertienjarig blank meisje met 

blauwe ogen, hoe het was om te 

overleven in het hol van de leeuw, 

ver achter de demarcatielijn. Hoe 

zij zag dat de Indonesiërs elkaar 

op leven en dood bestreden en 

jacht maakten op mensen met 

blauwe ogen. Zij verloor de helft 

van haar geliefden, maar werd zelf 

op het nippertje gered door twee 

dappere Nederlandse foeriers!   

De bruine jongen en het blanke 

meisje wisten op miraculeuze 

wijze Nieuw-Guinea te bereiken, 

ontmoetten elkaar, bouwden een 

paradijs tussen de Papua’s, maar 

werden ook daar verjaagd. 695 

pagina's. ISBN 9789090331713. 

Prijs: € 32,00. 

1960 - 1961 - Brieven en 

dagboeknotities van Eerste 

Luitenant der Mariniers Wim 

Kayzer – Heruitgave in samen-

werking met Edith Bos-Kayzer. 

Nieuw-Guinea, 10 december 1960. 

Eerste luitenant der mariniers Wim 

Kayzer is nog maar kort geleden 

aangekomen in de laatste 

Nederlandse kolonie in de ‘Oost’. 

Het verhaal begint in Hollandia, 

van waaruit het 4e Ver-kennings- 

en Inlichtingen Peloton (V&I Pel 4) 

op weg gaat naar het doelgebied, 

de Etna Baai, gelegen aan de 

zuidkust van NNG nabij het 

Boeroe gebergte. Daar is een 

groep van 23 Indonesische infil-

tranten vanuit zee aan land 

gegaan.  De opdracht luidt: ‘Spoor 

deze infiltranten op en schakel ze 

uit.’ Vliegend en varend wordt de 

afstand van meerdere honderden 

kilometers van Hollandia naar de 

aan de zuidkust gelegen kampong 

Omba in vier dagen overbrugd. Op 

15 december 1960 arriveert het 

peloton met hun commandant 

eerste luitenant Kayzer per LCPR 

(Landing Craft Personel Ramp) bij 

Kiroeroe, aan het einde van de 

Etna Baai. De volgende ochtend 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-harvard-peabody-expeditie/35221naar%20de%20Dani%20van%20d
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gaat het peloton op pad. Het staat 

een periode van zeer intensieve 

patrouillegang te wachten. Nieuw-

Guinea is bij mooi weer en met 

name aan de kust, een para-

dijselijk land. Maar in de jungle, 

midden in de tijd van de West 

moesson, verandert het land in 

een ronduit mensvijandige omge-

ving. De dagboeknotities en de 

brieven aan het thuisfront leveren, 

naarmate de patrouille vordert, 

een steeds dramatischer beeld op 

van de omstandigheden waarmee 

de mariniers te maken krijgen: 

chronisch gebrek aan voedsel en 

 
 

medicamenten, uitputting, ziekte 

en een falende bevoorrading. 

Desondanks gaat de jacht op de 

infiltranten door. Kayzer houdt 

vast aan zijn opdracht, ook al is 

die op het laatst vrijwel niet meer 

tot een goed einde te brengen.  

Frustratie, woede en onbegrip 

brengen hem en zijn mannen in 

een wanhopige situatie. Toch zet 

hij door. Een onthullend kijkje in 

het mariniersleven zoals dat zich 

afspeelde in Nieuw-Guinea, in die 

10 weken, van 10 december 1960 

tot 24 februari 1961. Hardcover, 

gebonden, full color, 100 pagina’s.  

Uitgever Klusopdek. Prijs: € 29,75 

plus € 3,00 porto. 

 

 

_______________________________ 

   

Meer dan 250 titels over Nederlands-Indië                                                                                                    
Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/ 

 

Recept                              Ayam Pedis. Kip in een pittige saus 

Ingrediënten: 

1,5 kg kipdrumsticks en vleugels, 

2 uien, 4 teentjes knoflook, 3 

grote lomboks, 1/2 eetl. asem, 2 

blaadjes salam, 2 plakjes laos of 

een theel. poeder, 1 theel. djahé, 

1 eetl. sambal oelek, 1 theel. 

trassi, 2 theel. gula djawa of 

bruine rietsuiker, 1 flinke theel. 

tomatenpuree, zout naar smaak 

 

Bereiding: 

Laat in de wadjan de olie goed 

heet worden en frituur hierin de 

stukken kip mooi bruin. Nadat de 

kipstukken bruin zijn geworden, 

uit de olie halen en eventjes neer 

leggen op een stukje keuken-

papier zodat de olie uit de kip 

trekt.  Snijd  de  uien en knoflook  

 

fijn en fruit deze in slaolie glazig. 

Snijd de lomboks in kleine 

ringetjes  en  voeg  ze  met  de 

 

 
 

 

overige boemboes (blaadjes 

salam, laos, sambal etc.) toe en 

fruit ze even mee. 

Doe dan de stukken gebakken kip 

erbij. Los de assem op in water en 

voeg dit ook toe samen met de 

tomatenpuree. Laat het geheel 

ongeveer een half uurtje op een 

heel klein vuurtje sudderen, totdat 

de kip gaar is. 

Verwijder voor het opdienen de 

blaadjes en de laosschijfjes. 

Lekker met nasi putih (witte rijst) 

en wat atjar ketimoen (zoet-zuur 

van komkommer) 

Selamat makan 

 

Tip: Besprenkelen met een paar 

druppeltjes limoensap is super 

lekker.  

 

       

https://klusopdek.nl/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
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Onthulling monument Nagasaki uitgesteld 

Het bestuur van de Stichting 

Monument Nagasaki heeft veel-

vuldig contact en overleg met de 

Nederlandse Ambassade in Japan 

over de ceremoniële onthulling 

van het monument, welke gepland 

staat op 4 mei 2021.  

Momenteel heeft de Japanse over-

heid de inreisbeperkingen weer 

verder aangescherpt en er komt 

zelfs een afkondiging van de 

noodtoestand. Waarschijnlijk zijn 

er dus in mei a.s. nog steeds veel 

beperkingen, dat maakt dat de 

ceremoniële onthulling van het 

monument moeilijk tot onmogelijk 

zal zijn. Daarom is besloten om de 

ceremoniële onthulling wederom 

uit te stellen. 

 

Als bestuur begrijpen wij dat dit 

wederom een grote teleurstelling 

is voor velen die graag hierbij 

aanwezig zouden zijn, aldus Rob 

Schouten en Ruud van Kraaij.   

Desalniettemin hebben we ook 

goed nieuws te melden. Zoals   

het  er  nu  naar  uit  ziet  zal  het 

 

monument er toch staan op 4 mei 

a.s. Volgens Japanse traditie, zal 

er op die dag een ‘inzegening’ 

plaatsvinden van het monument.  

 
In overleg met het Japanse 

Comité en het Kizuna Comité hier 

in Nederland, willen wij proberen, 

middels een livestream verbin-

ding, hier getuigen van te kunnen 

zijn. Zodra wij weten via welk 

medium dit plaats zal vinden, 

zullen wij hierover berichten. 

 

Omdat wij de officiële ceremoniële 

onthulling nu helaas 2x hebben 

moesten uitstellen, wachten wij 

met het plannen van een nieuwe 

datum. Zodra er zicht is op 

mogelijkheden van inreizen naar 

Japan, zullen we een nieuwe 

datum gaan plannen. 

 

Website                          

                                     
Sinds het online gaan van onze 

website http://fukuoka14b.org op 

9 augustus 2020, is deze al 

wereldwijd door meer dan 10.000 

bezoekers bekeken. Vele positieve 

berichten hierover hebben wij 

mogen ontvangen, waar wij 

ontzettend blij mee zijn. Inmiddels 

zijn wij bezig om de website 

verder aan te passen en te 

verbeteren.  

 

Ook de bovenstaande informatie 

over de planning en de onthulling 

monument zal via de website 

gecommuniceerd worden. Houd 

vooral de website in de gaten voor 

het laatste nieuws.  Als er  nog 

ideeën of suggesties voor de 

website, dan hoort de Stichting 

dat uiteraard graag.  

 

 

______________________________ 

 

Subsidie-aanvraag VWS 

Vanaf 15 januari 2021 tot 15 

februari 2021 kunt u subsidie 

aanvragen indienen in het kader 

van de subsidieregeling collectieve 

erkenning van Indisch Moluks 

Nederland. 

Meer informatie over de voor-

waarden en over het indienen van 

een aanvraag kunt u terugvinden 

op www.dus-i.nl. 

 

Voor 2021 stelt het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

wederom  € 1 miljoen beschikbaar 

voor deze subsidieregeling. Deze 

regeling is bedoeld voor projecten 

op het gebied van educatie, kennis 

en cultuur die bijdragen aan de 

verankering van het Indische en 

Molukse erfgoed in de Neder-

landse maatschappij. U wordt van 

harte uitgenodigd een project-

voorstel in te dienen. 

 ______________________________ 

 

 

http://fukuoka14b/
http://www.dus-i.nl/
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Links4u   Interessante, handige en leerzame LINKS voor iedereen 
 

Indopedia, Indische Encyclopedie / 

Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslag-

werk over voormalig Nederlands-Indië. 
https://www.indopedia.nl/ 

Doorlink-website naar veel Indische 
en Indisch gerelateerde websites, 

blogs, personen en onderwerpen.  

https://linkenindisch4ever.wordpress.c
om/  

Organisaties die archieven bezitten 

over de oorlog in Indië, de Bersiap 
en dekolonisatie. 

https://www.tweedewereldoorlog.nl/br
onnen/archieven/indisch-erfgoed  

 

Boten en passagierslijsten 1946 – 

1964. Passagierslijsten1945-1964.  

 
Meer dan 250 titels over Nederlands-

Indië in de boekenwinkel van 

Historiek.net. https://geschiedenis-

winkel.nl/cat/nederlands-indie/ 

Veel informatie over schoollespak-

ketten over voormalig Nederlands-
Indië. www.gastdocenten.com  

 

Een ware schat aan foto’s in kleur op 
Monochrome Specter uit de Tweede 

Wereldoorlog in ZO-Azië.  
blog.livedoor.jp/irootoko_jr/  

 

Het Indisch Herinneringscentrum 
Sophiahof, Den Haag 

www.indischherinneringscentrum.nl  

Moluks Historisch Museum [M.H.M.] 
Sophiahof, Den Haag 

http://www.museum-maluku.nl/  

Indisch/Moluks Museum Sophiahof in 

Den Haag. 

https://www.museumsophiahof.nl/ 

  
Kenniscentrum Museum Sophiahof, 

interactieve website 30 dagen op zee 
http://www.30dagenopzee.nl/  

Website over musea en erfgoed 
projecten Quiosq. http://quiosq.eu 

Indisch Familie Archief  (IFA) 

http://www.indischfamiliearchief.nl/ 

Museon in Den Haag met een bijzon-

der mooie en uitgebreide museale 
collectie over Nederlands-Indië. 

https://www.museon.nl  

Indische Omroep Bersama. Wordt 
ook lid voor slechts € 5,72 p/jr.      

Klik HIER om u aan te melden. 

YouTube kanaal van de Indisch 
gerelateerde Omroep Bersama met 

o.a. video’s over koken en muziek. 

Omroep Bersama. 

Culturele website voor Chinese en 
Chinees-Indische gemeenschap. 

https://www.inisiatip.nl  

Website over de diversiteit van de 

Chinees-Indische gemeenschap in 

Nederland. 
https://www.meerdanbabipangang.nl/ 

Adressenlijst van Chinese 

organisaties, culturele verenigingen, 
scholen, enz. 

https://www.geledraak.nl/html/page3
79.html 

Informatieve website over de beruchte 

moord op Chinezen in 1740 in Indië. 
http://home.iae.nl/users/arcengel/Ned

Indie/chinezen.htm 

Wie (her)kent deze foto’s? Website 

van het Tropenmuseum. 

http://www.fotozoektfamilie.nl/  

EYE Filmmuseum, deelcollectie 

Nederlands-Indië. 
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeke

n-en-kijken/deelcollecties/nederlands-

indi%C3%AB  
 

Pasar organisatoren 
& 

Evenementenbureaus 
 

http://www.istimewa-events.nl 

https://www.pasarstellar.nl/ 

www.taman-indonesia.nl/ 

www.pasarmalamrijswijk.nl 

www.tongtongfair.nl 

https://www.facebook.com/maluku-
night 

www.oscoproductions.nl 

www.pasarsluiskil.nl 

http://www.zinzia.nl 

www.raffyzorg.nl 

 

Stichting die ijvert voor erkenning en 
betaling van Japanse Ereschulden 

door Japan aan WO II slachtoffers 
http://www.japanse-ereschulden.nl/  

Stichting Dialoog Nederland-Japan-

Indonesië (NJI) organiseert jaarlijks 

conferenties en andere activiteiten. 

http://www.dialoognji.org 

Website over de ervaringen van 

Indo’s op Java, die na de onafhan-

kelijkheid in Indonesië gebleven zijn                

www.indo-in-indonesie.com/ 

Toonaangevend Indisch maandblad 

(glossy). http://www.moesson.nl/  

Landgoed Bronbeek (Kumpulan, 

Museum Bronbeek en meer) in 

Arnhem. www.bronbeek.nl  

Veel informatie over Batik activiteiten 

van Sabine Bolk. Ook via facebook en 
YouTube. www.sabinebolk.nl  

Zeeuws Veilinghuis gespecialiseerd 

in kunst en schilderijen van bekende 
Indische schilders. 

www.zeeuwsveilinghuis.nl 

De Vries Antiek, items uit voormalig 
Nederlands-Indië, o.a. koloniale 

meubelen. Specialist in Kunst en 
krissen.  http://www.devriesantiek.nl 

en http://www.kris-keris.com 

Zeldzame boeken en andere 
artikelen o.a. over Nederlands-Indië en 

de VOC. Verkoop en veilingen: 
www.gertjanbestebreurtje.com  

Online verkoop van bijzondere 

boeken over Indië en Indonesië: 
https://www.doornweerdje.nl/c-

4286777/ned-indie-en-indonesie/ 

 
Stichting Indisch Erfgoed, mede-

organisator Themazondagen op 
Bronbeek: www.indischerfgoed.nl 

Non-profit online museum in de 

Verenigde Staten van Amerika,  
http://www.eastindiesmuseum.com 

 
Wedsite over Nederlandse militairen 

in Indië 1946-1949. 

http://www.indiegangers.nl/ 

Actuele items en achtergrondartikelen 

van de Nederlandse Krijgsmacht. 
https://www.nederlandsekrijgsmacht.n

l/index.php/nieuws/ 

De Jeugdwebsite van de Oorlogs-
graven Stichting (Ned.-Indië). 

http://www.eenlevenverloren.nl/index.

php?go=home.personen@pagenr=1 

Informatie over de Nationale Indië-

Herdenking op 15 augustus. 
www.indieherdenking.nl  

Website genealogisch onderzoek 

http://www.stamboomforum.nl/subfor
a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili

eonderzoek_nederlands_indie  

Stichting voor en door de Molukse 

gemeenschap: www.muhabbat.nl 

https://www.indopedia.nl/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html?fbclid=IwAR0Xl3D08q2w9zxR3V90-6IiIq5bCnctgZFNUChXSxkqG1OBwZPmK7xXeAg
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
https://geschiedenis-winkel.nl/cat/nederlands-indie/
http://www.gastdocenten.com/
http://blog.livedoor.jp/irootoko_jr/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/
http://www.30dagenopzee.nl/
http://quiosq.eu/
http://www.indischfamiliearchief.nl/
https://www.museon.nl/
https://www.omroepbersama.nl/aanmelden
https://www.youtube.com/channel/UCkDRQFhx5uFTj3AR8y7D5gA?mc_cid=1660e0abff&mc_eid=a660427b69
https://www.inisiatip.nl/
https://www.meerdanbabipangang.nl/
https://www.geledraak.nl/html/page379.html
https://www.geledraak.nl/html/page379.html
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://www.fotozoektfamilie.nl/
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeken-en-kijken/deelcollecties/nederlands-indi%C3%AB
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeken-en-kijken/deelcollecties/nederlands-indi%C3%AB
https://www.eyefilm.nl/collectie/zoeken-en-kijken/deelcollecties/nederlands-indi%C3%AB
http://www.istimewa-events.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
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http://www.zinzia.nl/
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www.sabinebolk.nl
www.zeeuwsveilinghuis.nl
http://www.devriesantiek.nl/
http://www.kris-keris.com/
www.gertjanbestebreurtje.com
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Info over boeken, artikelen, TV- en 
radiodocumentaires plus LINKS over 

de Pakan-Baroe Spoorweg.  

http://pakanbaroe.my-free.website/ 

  

Alle bandjes, foto’s en verdere info 

over Indorock. 

http://indorock.home.xs4al 
 

Facebook pagina’s over alles wat te 

maken heeft met Nederlands-Indië en 

het Indisch erfgoed. 

https://www.facebook.com/pages/?cat

egory=top  
 

Vereniging van Overlevenden en Na-
bestaanden van Slag in de Javazee 

1942 (V.O.N.).  Herdenkingsreizen 
https://www.imexbo.nl/slag-javazee  

Indisch koken met Nina Thera. Een 

van de betere YouTube kanalen over 
Indisch/Indonesisch koken. 

https://www.youtube.com/results?sear
ch_query=Nina+Thera 

Links over Indisch en Indonesisch 

koken, recepten, cursussen, toko’s, 
restaurants, afhaalmaaltijden, 

kookworkshops, etc.           

https://indisch-eten.startpagina.nl  
 

Uitgebreide informatie over reizen en 
vakantie naar en in Indonesië. 

https://www.indonesie.nl/   

 
Koorenhuis - Den Haag, allerlei 

cursussen en workshops op het gebied 

van muziek, dans, theater en kunst. 
http://www.koorenhuis.nl 

Taman Indonesia, Het leukste kleine 
Indonesische dierenpark in Nederland. 

http://www.taman-indonesia.nl 

De Surinaams Javaanse Culturele 
Stichting Manggar Megar houdt zich 

bezig met Gamelanmuziek, traditionele 

Javaanse dans en het Wayang Kulit 
theater. http://www.manggarmegar.nl 

Gamelanhuis – Amsterdam. Lessen, 

workshops en alles over Javaanse en 
Balinese traditionele Gamelan-instru-

menten. http://www.gamelanhuis.nl/ 

Stichting Monument Nagasaki (nabe-

staanden Kamp Fukuoka 14). 

www.fukuoka14b.org  

Monument of Tolerance. Stichting 

Herdenkingsmonument Militairen 
www.monumentoftolerance.com 

Weblog “Indische Jeugd-letteren”  

Blog van Marjorie van Putten:  
http://indischejeugdletteren.wordpress

.com/over-mij/  

Website Indische Jeugdboeken, 
compleet met een bestellink. 

http://www.antiquariaat-
anna.nl/boekek/kameleonboeken  
 

 
 

Op zoek naar een muziekoptreden 

bij uw kumpulan? http://www.kwekel-
evenementen.nl/indische-

artiesten.htm 

Theatervoorstellingen - Een infor-
matieve website met heel veel voor-

stellingen, overal en voor iedere 

leeftijd. http://www.kindertheater.nl/  

Een digitaal Indisch Museum, 

https://indischmuseum.wordpress.com 

Indische startpagina voor de jeugd 

http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl 

Kunstbende, Landelijke organisatie 
met afdelingen in alle provincies voor 

iedereen van 13 tot en met 18 jaar.  

http://www.kunstbende.nl  

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken 

uitzoeken voor elke leeftijdgroep. 
http://www.kinderboekenpraatjes.nl  

 

Alles over STIP Jeugdtheater, over 
producties, impresariaat, enz.  

www.stipproducties.nl  
 

Woonzorgcentrum voor Indische en 

Molukse ouderen ‘Raffy’. 
https://Raffyzorg.nl 

 

Van alles over Papoea websites.  
https://Papua.startpagina.nl. 

 
Nieuws en info over/uit West Papua. 

http://www.tanahku.west-papua.nl  

Jeugdbieb, erg leuke en informatieve 
website. http://www.jeugdbieb.nl 

Trefpunt Azië – Informatieve website 
met wetenswaardigheden uit ZO-Azië.  

https://www.trefpuntazie.com  

Website over online geschiedenis 
van/voor Indische Nederlanders. 

http://www.indischhistorisch.nl 

Indowebshop voor alles voor de 
keuken, huishoud, kunst, textiel, 

boeken, sieraden en nog veel meer. 
http://www.indowebshop.nl/  

Online Aziatische supermarkt, 

webshop en 20 fysieke winkels. 
http://www.orientalwebshop.nl/  

 
Online de lekkerste sambals en meer 

bestellen en thuis laten bezorgen? Dat 

kan bij: https://sambalshop.nu. 
 

_______________________________ 

 

De Indische Agenda         LET OP!  Sluitingsdatum kopij  op 10 februari 2021  

In verband met het door het COVID-19 virus afgelasten                                       

van vrijwel alle culturele evenementen, pasars, concerten en                                       

het sluiten van theaters, musea, enz.                                                                        

worden de meldingen in deze rubriek tot onze spijt                                                    
weer tijdelijk opgeschort.                                                                                                   

Wij vragen opnieuw om uw begrip hiervoor 

Wij hopen u deze informatie in een volgende editie,                                       

afhankelijk van de situatie op dat moment,                                                         

weer te kunnen verstrekken.  

Kijkt u eens op de website van uw favoriete museum of organisatie of er                                  

een online tentoonstelling of livestream activiteit aangeboden wordt. 

http://pakanbaroe.my-free.website/
http://indorock.home.xs4all.nl/
https://www.facebook.com/pages/?category=top
https://www.facebook.com/pages/?category=top
https://www.imexbo.nl/slag-javazee
https://www.youtube.com/results?search_query=Nina+Thera
https://www.youtube.com/results?search_query=Nina+Thera
https://indisch-eten.startpagina.nl/
https://www.indonesie.nl/
https://www.indonesie.nl/
http://www.koorenhuis.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.manggarmegar.nl/
http://www.gamelanhuis.nl/
www.fukuoka14b.org
www.monumentoftolerance.com
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kindertheater.nl/
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http://www.kunstbende.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
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http://www.jeugdbieb.nl/
https://www.trefpuntazie.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
http://www.indowebshop.nl/
http://www.orientalwebshop.nl/
https://sambalshop.nu/
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