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Verschijnt maandelijks  |  Jaargang 3, nr. 2 (Februari 2011)  |  Oplage: 1600  |  Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstige Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en de andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.
NICC-nieuwsbrief: van een vlugschrift naar digitale krant

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de derde jaargang (2011). Zoals u kunt zien, is het er nu van gekomen; het nieuwe uiterlijk is een feit. Op deze manier krijgt de Nieuwsbrief steeds meer het imago van een echte digitale krant. Wij hopen op deze manier onze Nieuwsbrief voor u nog leuker, interessanter en gevarieerder te hebben gemaakt en wensen u heel veel leesplezier. Vorige maand heeft u al een voorproefje kunnen zien in de vorm van twee pagina’s, maar deze editie is nu helemaal in het nieuwe jasje gestoken. Wij zouden het prettig vinden, indien u ons vertelt wat u ervan vindt. En natuurlijk ook van de nieuwe rubrieken, waar we dit jaar mee gestart zijn. Aantal abonnees  nu:  1520, + 80 voor promotionele acties.
 Sporen van Smaragd  Haags Indisch erfgoed in databank 

In het januari nummer van deze nieuwsbrief hebben we het al even vermeld bij de korte berichten. In Den Haag bestaat er een beeldbank, waarin onder andere het Gemeentearchief en de afdeling Monumentenzorg van Den Haag participeren, maar ook het Haags Historisch Museum en tal van kleinere organisaties. Onder de naam Sporen van Smaragd inventariseert men gebouwen, gevels, gevelornamenten, standbeelden, enz. die een duidelijke relatie hebben met het koloniale verleden, waar Den Haag als geen enkele andere stad mee verbonden is. 
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Op 19 november 2010 lanceerde de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh dit initiatief.
Voor het Indische aspect van het Haagse erfgoed werd aandacht gevraagd in de manifestatie “De Indische Zomer” in 2005, waarbij diverse musea en culturele instellingen betrokken waren. Vervolgens namen het Haags Historisch Museum en het Haags Gemeentearchief en de Gemeentelijke Monumentenzorg het initiatief tot de “Stichting Indisch Erfgoed in Den Haag” en het project kreeg de naam: “Sporen van Smaragd”. 

Links: gevelsteen voormalig Ministerie van Koloniën (Plein 1). Rechts: grafmonument Louis Couperus (Oud Eik en Duinen).
De historische band tussen Nederland en Indië heeft haar sporen achtergelaten in de stad Den Haag. Straatnamen, gebouwen en gedenktekens herinneren hieraan. 
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Met de vergrijzing van de eerste generatie repatrianten dreigen helaas ook de fysieke herinneringen aan Nederlands-Indië uit het straatbeeld te verdwijnen. 

Den Haag heeft al eeuwenlang een multicultureel karakter, maar in haar geschiedenis neemt het voormalig Nederlands Indië een prominente plaats in. De culturele en commerciële uitwisseling tussen Nederland en Indië heeft vele zichtbare sporen achtergelaten. Langzaam echter dreigen deze Indische sporen uit het stadsbeeld te verdwijnen. Daarom dat door dit initiatief het belang van het behoud van deze bijzondere categorie Cultureel Erfgoed in Den Haag wordt ondersteund en veilig gesteld. Twee Haagse kunsthistorici hebben de opdracht gekregen om dit erfgoed te inventariseren en met name uit de periode tussen 1853 en 1945. 
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Links: voormalig gebouw Rotterdamse Lloyd, Korte Vijverberg. Midden: Insulinde boven de ingang Lloyd gebouw. Rechts: Indisch restaurant Boeatan, nu: Garoeda, Heulstraat hoek Kneuterdijk.
Het gehele project bestaat uit drie onderling samenhangende onderdelen 

Een gedegen inventarisatie van Haagse Indische gebouwen e.d., www.sporenvansmaragd.nl, die getuigen van de band met Nederlands-Indië. Het gaat hierbij om bedrijfspanden van (voormalige) Indische organisaties, restaurants en toko’s, maar ook woonhuizen van oud-Indiëgangers, panden van Indische architecten en gebouwen met Indische stijlelementen en/of gevelversieringen komen hiervoor in aanmerking. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door Kroon & Wagtberg Hansen Kunsthistorisch Projectmanagement in Den Haag. Het beoogde resultaat is een database die als informatiebron moet dienen bij het bepalen van toekomstig monumentenbeleid. 
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Het fameuze Hotel des Indes aan het Lange Voorhout, hoek Vos in Tuinstraat.
De beeldbank “Sporen van Smaragd”, www.flickr.com/groups/sporenvansmaragd/, zal het Indisch erfgoed in Den Haag documenteren. Gekozen is voor een bekende fotowebsite, Flickr, zodat iedereen de beeldbank kan raadplegen en zelf hieraan foto’s kan toevoegen. De Haagse bevolking en anderen die interesse hebben, worden dan ook opgeroepen om (voormalige) Indische gebouwen, alsmede geveldecoraties, architectuurdetails, interieurs, enz. in Den Haag te fotograferen en deze te uploaden naar de website. Zo kan iedereen helpen om dit bijzondere erfgoed uitvoerig in kaart te brengen.
Het online kennisnetwerk, http://sporenvansmaragd.ning.com, wil deskundigen bijeen brengen: medewerkers van erfgoedinstellingen, universiteiten, bestuursleden van Indische organisaties en andere professionals op het gebied van Indische cultuur en erfgoed. Zij kunnen via hun netwerk hun documentatie en onderzoek presenteren, kennis- en 
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Mercuriusgebouw aan het Noordeinde met fraai geveldetail.
onderzoeksvragen uitwisselen, maar ook evenementen, projecten en publicaties aankondigen en realiseren. Op deze manier wil men het kennisnetwerk laten uitgroeien tot een duidelijk herkenbaar “gezicht” en een gemakkelijk aanspreekpunt voor ieder die er voor zijn vakgebied, studie, stage, schoolopdracht of anderzijds een beroep op zal gaan doen. 
Inmiddels heeft ook het Nederlands Indisch Cultureel Centrum zich aangesloten bij het initiatief “Sporen van Smaragd” en zal proberen een steentje bij te dragen aan de inventarisatie van het Haags Indisch Erfgoed. Hierbij doen wij een beroep op alle lezers en andere mensen uit ons netwerk, die in Den Haag e.o. wonen, om ons hierbij een handje te helpen en foto’s van Indisch Erfgoed in Den Haag met korte uitleg naar de redactie op te sturen. Vermeldt u dan wel bij elke foto het exacte adres en 
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Prins Mauritslaan 36, voormalig woonhuis van Tjalie Robinson.
wat het voorstelt. Kunt u daarbij ook een stukje geschiedenis achterhalen, nóg beter. Iedere bijdrage is waardevol, ook al zijn het foto’s die reeds in de beeldbank staan. De kans dat u net onder andere lichtomstandigheden of vanuit een iets andere hoek en foto van hetzelfde object maakt, waardoor de foto een beter beeld geeft of meer details toont, is altijd aanwezig. Namens de “Sporen van Smaragd” zullen wij u zeer erkentelijk zijn voor uw bijdrage. En als u zich afvraagt waar u het zoeken moet, bedenkt u dan dat Den Haag werkelijk de Weduwe van Indië is en de sporen, zeker in de wat oudere stadsdelen bijna overal te vinden zijn.  

U moet er gewoon even oog voor hebben. Vergeet u niet om als u foto’s                              maakt en opstuurt, ook uw naam erbij te vermelden.
De websites zijn al bijna twee maanden online en kunnen steeds verder worden ontwikkeld en uitgebreid met bijdragen van publiek en professionals. Onlangs heeft het Haags Gemeentearchief een substantiële selectie foto’s aan de beeldbank toegevoegd. Eind 2011 zullen de eerste resultaten van het project worden geëvalueerd en de presentatie en publicatie van die resultaten worden voorbereid. 
[image: image12.jpg]iz

www.buditours.org

CUSTOM INDONESIA TOURS! MEMORABLE EXPERIENCE!

Budi Tours, based in Jogjakarta, offers you custom tours with  private car driven
by a Dutch, English or French speaking driver. By offering custom tours we will
show you an Indonesia you always wanted to see.

Mail us your travel plans at info@buditours.org or call us at 0062 81 227 412 418
and we will send you an tinerary proposal.






Paatje Phefferkorn

Een van de meest legendarische mensen uit de Indowereld is misschien wel Verdi Phefferkorn von Offenbach, oftewel Paatje Phefferkorn, zoals iedereen hem kent. Op vrijwel iedere pasar is hij te vinden, zijn befaamde Indo-Melati vlaggen en vaantjes verkopend. Voor iedereen heeft hij wel een vriendelijk woord, een glimlach of zijn bekende groet, de tegengehouden vuist. Hij is bijna het boegbeeld van elke pasar. Paatje Phefferkorn werd geboren in Bandung kwam hij op z’n tiende jaar in contact met zijn grote passie, Pencak Silat, de Indonesische Martial Art. Al heel jong leerde hij zich bekwamen in de Setia Hati stijl en werd hij hierin een van de beste en bekendste Pencak Silat 
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Paatje Phefferkorn, zoals bijna iedereen hem kent.

grootmeesters ter wereld. Het is voor hem geen sport meer, maar een levensstijl en overal heeft hij gedurende zijn leven demonstraties van zijn kunnen gegeven. Ook op zijn nu hoge leeftijd beoefent hij het Silat nog steeds intensief. Op zondag 27 februari wordt ter ere van zijn  verjaardag een feest gegeven in zaal H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Indien u bij het feest aanwezig wilt zijn, denk ik dat u zich heel erg snel moet inschrijven, want verwacht wordt dat de opkomst heel groot zal zijn. Het feest begint om 12.00 uur (zaal open vanaf 11.00 uur) en zal tot zeker 18.00 uur duren. De toegang bedraagt slechts € 5,00 en dit                                                 is inclusief een kop koffie of thee (tot 13.30 uur). Het verjaardagsfeest wordt georganiseerd door Rob Lubis en Richard Cooke. Doordat Paatje Phefferkorn eigenlijk zo’n unieke en markante man is en heel Indo-minded Nederland hem kent, wilde de redactie deze melding niet zomaar tussen de andere berichten in de Agenda opnemen, maar het hier een bijzondere plaats geven. 
Google Art Project Databank
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Bekijk nu beroemde kunstwerken in vele musea online. Dankzij een  project van Google hebben zich reeds een aantal musea aangesloten bij een bijzondere databank. Door deze unieke samenwerking kan iedereen kunstwerken bekijken die in musea over de gehele wereld te zien zijn. Men begint met een overzicht van een museumcollectie via de “streetview-technologie”, waarna er op de vele kunstwerken kan worden ingezoomd. Tevens kan een persoonlijke selectie van de kunstwerken worden gemaakt, die met familie en vrienden gedeeld kan worden volgens de “YouTube-methode”. Op de voorlopige lijst van musea die hieraan hun medewerking hebben gegeven, staan onder andere: De Hermitage in St. Petersburg, Metropolitan Museum in New York, National Gallery in London, Museum of Modern Art in New York, Palais de Versailles in Frankrijk, Rijksmuseum en Van Gogh Museum in Amsterdam, enz. Verwacht wordt dat zich nog vele musea zullen aansluiten bij dit project. Straks ook het Tropenmuseum en het  Museum voor Volkenkunde? En het Moluks Museum, Museum Nusantara? En natuurlijk ook musea in Indonesië? www.googleartproject.com 
N.I.C.C.  Tientjes  actie

Het Nederlands Indisch Cultureel Centrum wordt steeds serieuzer genomen. Kwam het vroeger sporadisch voor, nu worden we regelmatig door officiële instanties en bedrijven benaderd voor advies en met vragen. Steeds vaker accepteert men ons als volwaardige organisatie en zelfs de omroepen en een aantal TV-productiemaatschappijen hebben onze nieuwsbrief ontdekt voor specifieke werving van kandidaten voor spelshows en andere TV-programma’s. Dit heeft u al een aantal keren in de nieuwsbrief kunnen lezen.
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Verder worden wij ook steeds vaker geciteerd door andere Indische organisaties in Nederland, alsmede in diverse media. Bovendien ontvangen wij regelmatig E-mails en brieven, waaruit blijkt dat veel mensen de indruk hebben dat wij reeds een bestaand centrum hebben. Dit geeft ons vertrouwen in de toekomst van het Indisch Centrum dat wij willen starten. Onder andere via LinkedIn hebben wij een groot en sterk netwerk opgebouwd, dat vrijwel alle disciplines in zich vertegenwoordigt, om zodra we een gebouw en financiën hebben, in een verrassend snel tempo veel activiteiten te kunnen opstartten. Wij staan eigenlijk al in de startblokken.
 Het in stand houden van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum, met inbegrip van het onderhouden van de website en het maken van de Nieuwsbrieven kost ons veel geld. Om nog maar niet te spreken van de andere kosten die wij maken, zoals  noodzakelijk lidmaatschap van een aantal organisaties, abonnementen op Indische tijdschriften, reiskosten voor vergaderingen, besprekingen en nog veel meer. Tot nu toe hebben wij dit allemaal uit eigen zak bekostigd. Maar dit houdt natuurlijk een keer op.

Bovendien willen we dit jaar alvast een aantal activiteiten gaan ontwikkelen, onder andere een gezellige soos, in samenwerking met onze nieuwe Partner-organisaties. Daar is geld voor nodig. Daarom zullen wij vanaf heden een TIENTJES ACTIE gaan beginnen om zodoende wat meer financiële ruimte te creëren. Hierdoor kunnen wij blijven doen waar we mee bezig zijn en zelfs onze inspanningen en activiteiten uitbreiden. Dit is ook in uw belang, want stelt u zich eens voor, dat u geen Nieuwsbrief meer ontvangt en u al die waardevolle informatie en leuke artikelen zult moeten missen. En dat wij onze website niet meer kunnen onderhouden. Of dat we te langen leste ons idee voor een Indisch Centrum overboord moeten gooien. Onvoorstelbaar toch? 
Tenslotte willen wij u vertellen, dat wij binnenkort een campagne gaan beginnen onder de leden van de Gemeenteraad van Den Haag en de leden van de Tweede Kamer, in aanloop naar de erkenning van de wenselijkheid van een Indisch Centrum. Dit zal weer resulteren in een aanvraag voor subsidie en een locatie in Den Haag. Maar voor het zover zal komen dat wij een subsidie toegekend zullen krijgen, zeker in deze tijden van de nasleep van de economische crisis, zal het nog veel voeten in de aarde hebben. Daarom hebben wij uw hulp dringend nodig.
 Dus, waardeert u ons streven en beleeft u veel plezier aan onze Nieuwsbrieven, onze website en ons weblog? Realiseert u zich dat de dromen die wij hebben echt te verwezenlijken zijn? Wilt u met ons dat dit uiteindelijk zal resulteren in een groot eigen Indisch Centrum in Den Haag?  Steunt u ons dan in onze TIENTJES ACTIE en maakt u      € 10,00 over (meer mag natuurlijk ook) op onze RABObank rekening nr: 1292.16.836 t.n.v. N.I.C.C., te Den Haag onder vermelding van: Tientjes actie 2011. 
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U helpt ons er enorm mee en u garandeert zo mede ons voortbestaan. Bovendien geeft u met uw tientje blijk van erkenning en waardering voor het vele werk dat wij verrichten. Praat u   over ons streven en onze tientjes actie met iedereen die het maar horen wil en ons toekomstig centrum een warm hart toedraagt. Wij hopen op uw   steun te mogen blijven rekenen.
Tenslotte kunt u misschien nog iets voor ons doen. Indien u een eigen bedrijf heeft, denkt u er dan eens over na om onze Nieuwsbrief en website als advertentie-medium te gebruiken. Maar ook wanneer u werknemer bent, kunt u misschien uw werkgever op deze mogelijkheden wijzen. Onze advertentietarieven zijn alleszins redelijk en sturen wij u graag op aanvraag toe. 
Uw tientje is voor ons goud waard. Steunt u ons alstublieft en wij willen ervoor zorgen dat u er straks een uniek Indisch Centrum voor terugkrijgt, die in Nederland zijn weerga niet kent. 
Boekbespreking
Honderd jaar Tjalie Robinson  -  Wim Willems en Willem Otterspeer.  Een semi-themanummer van De Gids met essays naar aanleiding van het literaire 
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werk en de brievenbundel “Schrijven met je vuisten” van Tjalie Robinson, geschreven door zijn biograaf Wim Willems en De Gids redacteur Willem Otterspeer. Het is uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Tjalie 100 jaar geleden geboren werd. Adviesprijs: € 9,50.

Japanese occupation of Borneo 1941-1945 - Gin Ooi Keat. Dit boek handelt over de bezetting door de Japanners van zowel Brits Borneo (Brunei, Sarawak en Noord Borneo) en Nederlands Borneo van 1941 tot 1945. Dit is een heel vaak onderbelicht onderwerp, zeker in het Engelse taalgebied. De schrijver behandelt Borneo onder de koloniale machten, onderzoekt de vooroorlogse interesses van Japan in Borneo en analyseert de Japanse invasie en daaropvolgende bezetting. Dit  boek is Engelstalig. Adviesprijs: € 101,60. 
Kinderen op kousenvoeten  -  Jan Pellegrino van Stuyvenberg en Hans Liesker.  Dit boek behandelt de ervaringen bij het opsporen van Japanners en Koreanen, die tijdens de periode 1941 tot 1945 op Java waren. In de media wordt steeds meer aandacht besteed aan het belang je biologische ouders te kennen. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is geldt wanneer je vader tot de vijand behoorde. In dit boek willen de schrijvers een handreiking doen aan de nakomelingen van de bezetters van Nederlands-Indië. Zij beschrijven emotionele belevenissen tijdens de speurtocht in oude archieven en documenten. Het is een leidraad voor ieder die tijdens de Tweede Wereldoorlog in die omstandigheden geboren zijn of hun familie zijn zoekgeraakt. Dit boek is in eigen beheer uitgegeven en te bestellen bij Stichting Sakura en Stichting Kota Paku: info@stichting-sakura.nl en pgerressen@chello.nl De prijs is:          € 12,20 (inclusief verzendkosten).
Iron Ancestors  -  Theo Alkema, Ben J. Grishaaver en Karel Sirag.   De Engelse titel van dit boek betekent zoveel als: IJzeren Voorouders. Een boek over bijzondere voorouderkrissen. Krissen zijn geen wapens, maar meer een soort amuletten met een gestileerde 
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voorouder-afbeelding als greep. De schrijvers proberen aan te tonen dat de oorsprong van voorouderkrissen teruggaat naar 300 tot 500 voor Christus, toen het Indische eilandenrijk onder de invloed stond van de uit Zuid China afkomstige Dongson ijzer- en bronsperiode. In schitterende foto’s worden de afgebeelde krissen bijna aanraakbaar en dwingen ze honderden jaren na hun vervaardiging nog steeds respect af als ijzeren amulet van de voorouders. Adviesprijs: € 60,00. 
*)  De boeken die hiervoor besproken werden, zijn (tenzij anders vermeld) verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag.  www.vanstockum.nl. 
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	Grand Café Restaurant Emma      met vrienden of vriendinnen, voor een feestje, bedrijfsuitje en ook voor uw netwerkborrel                                                                   kunt  bij ons terecht in een sfeervolle ambiance en een prettige bediening                                   voor een drankje en een hapje en voor lunch en diner                 Regentesseplein 222,  2562 EZ Den Haag,  Tel:  070-3655065                                                  winter-openingstijden:  maandag t/m vrijdag 15.00 – 00.30 uur,  zaterdag 12.00 – 00.30 uur.  zondag gesloten


(advertentie)

Recept van de maand  Frikadel Pan (Indisch gehakt uit de oven),  Hans Vogelsang
Ingrediënten: 700 gram rundergehakt, 3 eieren, 3 gekookte aardappels, 2-3 rode uien, 3 tenen knoflook, 2 theelepels ketoembar, 1 theelepel nootmuskaat, mespunt kruidnagel, ½ eetlepel sambal oelek, sap van een halve limoen, 4 eetlepels ketjap manis, ½ eetlepel ketjap asin, klein stukje trassi, 3 eetlepels gembersiroop, snufje zout, 1 dl. kokosmelk, paneermeel.
Bereiding: Laat het gehakt met een klein scheutje water nog enkele minuten in een keukenmachine fijnmalen; de structuur van het gehakt moet fijner worden dan dat u het van de slager krijgt. Hak de uien en de knoflook zeer fijn en fruit dat samen met alle droge kruiden en de sambal oelek in een scheut olie in de wok, tot de uiensnippers glazig zijn. Hittebron uit en meng dan alle natte ingrediënten erdoor. Prak de gekookte aardappels met een vork fijn. Meng vervolgens het gehakt samen met de geprakte aardappels en het kruidenmengsel in een grote kom goed tot een homogene massa.
Kies een ovenschaal, waarin het gerecht in een laag van ongeveer 5 cm. dikte kan liggen. Vet de schaal licht in met wat margarine en verdeel het gehaktmengsel gelijkmatig. Bestrooi het licht met paneermeel en voeg een paar kleine klontjes boter toe. Zet de schaal in een voorverwarmde oven op de hoogste stand op de laagste richel van de oven en laat het gerecht dan in 35 tot 40 minuten gaar worden. Erg lekker o.a. bij iedere Indische maaltijd.     Selamat Makan.
Geen Requiem    door:  Marion Bloem
Schrijfster Marion Bloem
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“Jullie hebben nooit honger gekend”,                                                                                                                                                                             hoorden onze ouders koud aan wal                                                                                                                                                                                omdat ze niet dol op hutspot waren                                                                                                                                                                                       Ze aten wat de Hollandse pot                                                                                                                                                                                           verschafte en na jaren pension                                                                                                                                                                                           bakten ze op een dag in eigen keuken                                                                                                                                                                                   vol vreugde hun nasi nostalgie                                                                                                                                                                                                    met trassi. Veel knoflook. Pedis
                                                                                                                                                                                                Op school was er alleen een tweede                                                                                                                                                                              wereldoorlog in Europa geweest en                                                                                                                                                                                             had die de andere kant van de wereld                                                                                                                                                                 overgeslagen of met rust gelaten                                                                                                                                                                                                 Dus vroegen we niks want er viel niets                                                                                                                                                                                            te vragen. Onze ouders zwegen en legden                                                                                                                                                                                 hun verleden in hutkoffers op zolder                                                                                                                                                                                          Niet echt op slot. De sleutels slingerden                                                                                                                                                                                        rond in dromen. Of doken plotseling op 
                                                                                                                                                                                      Onze moeder deed haar best om alles                                                                                                                                                                                         te vergeten. Ze sprak net over de pap                                                                                                                                                                                         van stijfsel. Hoe ze hun leven waagden                                                                                                                                                                                        door de fotoalbums in het vrouwenkamp                                                                                                                                                                              stiekem te bewaren. Telkens op een                                                                                                                                                                               andere plek. Ze vergat de angst van                                                                                                                                                                                      haar oudste zus. Veertien. Gedwongen                                                                                                                                                                                   tot plezier. Hoe ze halsstarrig weigerde                                                                                                                                                                                      ook toen ze dreigden haar familie                                                                                                                                                                                             kwaad te doen. De mannen bedienen                                                                                                                                                                                     met sterke drank zonder zelf te drinken                                                                                                                                                                                      Dorst.  Andere meisjes die zich gewillig                                                                                                                                                                                      lieten pakken zeiden dat zij het ook                                                                                                                                                                                          moest doen want zo erg was het niet                                                                                                                                                                                        Zo erg nog niet. De handen van de                                                                                                                                                                                             vijand op hun borsten en hun billen                                                                                                                                                                                             Hoe ze alleen maar kon denken                                                                                                                                                                                                          aan vluchten maar niet wist waar naar                                                                                                                                                                                       toe. Bij de deur stond een bewaker                                                                                                                                                                                               En hoe ze toch ontkwam                                                                                                                                                                                                             Waar onze oma over zweeg                                                                                                                                                                                                     Behalve dat een sterke wil wint                                                                                                                                                                                                      We hoorden over de gekko die                                                                                                                                                                                                 gekko riep. Niet over de broertjes                                                                                                                                                                                           van twaalf. Een kamp alleen voor                                                                                                                                                                                                  jongens. Dat een moeder vocht om                                                                                                                                                                                              haar zoon en werd geschopt. Ook                                                                                                                                                                                          kinderen moesten kijken. Tellen in                                                                                                                                                                                                    die vreemde taal. Eigen woorden                                                                                                                                                                                         verboden. Aantreden op bevel. Hun                                                                                                                                                                                     nummer zeggen in vreemde klanken                                                                                                                                                                                              Dat ze moesten buigen. Vele malen                                                                                                                                                                                             per dag. Geslagen als hun hoofd niet                                                                                                                                                                                             diep genoeg boog naar de grond uit                                                                                                                                                                              respect voor een vijand die er plezier                                                                                                                                                                                            in had te vernederen wie nog niet                                                                                                                                                                                              zien dat ze al genoeg vernederd was 
                                                                                                                                                                                       Onze moeder vertelde wel: dat ze                                                                                                                                                                                              moest werken aan de omheining in de                                                                                                                                                                                hete zon. Dat hun kindervingers het                                                                                                                                                                  bamboevlechtwerk vlotter repareerden                                                                                                                                                                                     dan volwassen vrouwen                                                                                                                                                                                                                    En dat scholen waren verboden 
                                                                                                                                                                                              Daarom leek haar tweede wereldoorlog                                                                                                                                                                                       ook voor ons zo erg nog niet   
                                                                                                                                                                                                      Ze vertelde trots van de rokken die ze                                                                                                                                                                                       maakte van stropdassen omdat ze geen                                                                                                                                                                                       jurken hadden maar wel kleren van                                                                                                                                                                                    mannen die er niet meer waren. Dat ze                                                                                                                                                                          stiekem in net begin nog ringetjes en                                                                                                                                                                                 kettinkjes ruilden voor rijst, en later                                                                                                                                                                                   zeep voor suiker. Dat er een zware straf                                                                                                                                                                                    stond op handelen dor het bilik hek                                                                                                                                                                                      met mensen buiten. Steeds minder om                                                                                                                                                                                    te ruilen. Dat haar zus in de groei zoveel                                                                                                                                                                                honger had dat ze haar en haar zusjes                                                                                                                                                                                   de pap uit de mond had gelepeld. De                                                                                                                                                                                     restjes weg gegrist als je even niet keek                                                                                                                                                                                  En dat je niemand, alleen je zus nog                                                                                                                                                                                              kon vertrouwen. Ze heeft wel verteld van                                                                                                                                                                                  de duiven die boven net kamp vlogen                                                                                                                                                                                         omdat de oorlog eindelijk afgelopen was                                                                                                                                                                                   Maar dat er meteen een nieuwe was                                                                                                                                                                                 begonnen met nog meer angsten omdat                                                                                                                                                                                         je nooit wist waar en wie de vijand was
                                                                                                                                                                                               En dat ze bijna vijftien was en niet meer                                                                                                                                                                                 kind. De oude vijand bewaakte tegen de                                                                                                                                                                                   nieuwe                                                                                                                                                                                                                                             Het kamp werd van gevangenis thuis                                                                                                                                                                                         Onze vader worstelde met zijn eigen                                                                                                                                                                                            spoken die ’s nachts uit de hutkoffers                                                                                                                                                                                           op zolder kropen om te dansen in zijn                                                                                                                                                                                   vermoeide kop. Slapen werd weelde                                                                                                                                                                                   Overdag kon hij vergeten wat hij toen                                                                                                                                                                                          had moeten zien. Hoe ze werden                                                                                                                                                                                        gedwongen in een kring een vriend                                                                                                                                                                                                      van hoog te laten vallen en hoe ze                                                                                                                                                                                                  met onderlinge blikken een manier                                                                                                                                                                                      verzonnen. Net doen of je gooit                                                                                                                                                                                                                                  Een been een arm wat langer                                                                                                                                                                                                       vast.  En hoe ze in een kring met                                                                                                                                                                                            vreemden door de vijand weer werd                                                                                                                                                                                     afgestraft.  De vriend bleef leven                                                                                                                                                                                             een ander viel. Zijn nek gebroken                                                                                                                                                                                                 Hoe zijn broer met honkbalknuppel                                                                                                                                                                                                     werd gemold omdat hij stiekem kleding                                                                                                                                                                                          bij zijn moeder bracht. Hoe ze opeen                                                                                                                                                                                      gepropt als broodnodige of overbodige                                                                                                                                                                                   vracht nooit wisten of er een eind-                                                                                                                                                                                      bestemming was                                                                                                                                                                                                                    Hoe hij op het krijgsgevangenen-           schip in het ruim met zijn ooms zat te                                                                                                                                                                                 praten. De torpedering 
                                                                                                                                                                                                            Hoe hij zag dat het hoofd van zijn                                                                                                                                                                                             beste vriend met een bijl door midden                                                                                                                                                                                         werd gespleten omdat de reddingsboei                                                                                                                                                                                         niet met gevangenen werd gedeeld                                                                                                                                                                                                 Hoe er geen tijd meer was. Hoe hij niet                                                                                                                                                                                          kon zwemmen en toch moest springen                                                                                                                                                                                   Hoe zijn drie ooms verdronken. En ook                                                                                                                                                                                          zijn neef. Hoe hij aan een drijvende                                                                                                                                                                                                 kist kon hangen. Rond dreef. Acht of                                                                                                                                                                                         negen uren lang. Hoe hij anderen in de                                                                                                                                                                                  oceaan hoorde roepen. Alle talen. Help                                                                                                                                                                                  help. Tolong tolong. Velen om hun                                                                                                                                                                                   moeder. Mama. Mother. Hoe de haaien                                                                                                                                                                              kwamen. Het bloed. Het donker. Het                                                                                                                                                                                      zinkende schip. Dat een boot van de                                                                                                                                                                                    vijand kwam om mannen op te pikken                                                                                                                                                                                                Dat hij van geluk mocht spreken. Iemand                                                                                                                                                                                    had het touw om zijn voet geknoopt. Zo                                                                                                                                                                                        bleef hij hangen. Hoe anderen via zijn                                                                                                                                                                                             lijf naar redding klommen 
                                                                                                                                                                                                               Hij als laatste                                                                                                                                                                                                                                  Hoe hij meteen werd geslagen omdat                                                                                                                                                                                             hij van vermoeidheid viel  
                                                                                                                                                                                                   Hoe de vijand anderen achterliet om                                                                                                                                                                                              nooit meer op te halen. Hoe in slaap                                                                                                                                                                                                 gevallen drenkelingen terug in de                                                                                                                                                                                   oceaan werden gesmeten. Dat                                                                                                                                                                                             iedereen  van de vijand een koekje                                                                                                                                                                                          kreeg maar dat het zijne naar                                                                                                                                                                                                     iemand naast hem ging                                                                                                                                                                                                                     De ene of de andere Indo, ze zagen                                                                                                                                                                                            geen verschil. Die schrokte gulzig                                                                                                                                                                                                  Zijn vragende maag. Allemaal                                                                                                                                                                                               halfnaakt nat. Met een doekje                                                                                                                                                                                                     voor zijn schaamte door oerwoud en                                                                                                                                                                                    opnieuw een boot. Alweer een boot                                                                                                                                                                                       Water om en in de boot. De angst                                                                                                                                                                                             te zinken. Wie slaapt                                                                                                                                                                                                                      werd overboord gegooid  
                                                                                                                                                                                                                Dag in dag uit een dodenspoor                                                                                                                                                                                                         Dag in dag uit. Een dodenspoor 
                                                                                                                                                                                                    Dat de vijand niet vertelde dat er                                                                                                                                                                                              na de gouden spijker vrede was                                                                                                                                                                                                   Dat het hem verbaasde dat ze                                                                                                                                                                                                         niet zo streng meer straften                                                                                                                                                                                                           En dat de beulen in de nacht als                                                                                                                                                                                                 dieven waren weggeslopen. Dat                                                                                                                                                                                                iemand zei: de oorlog is echt                                                                                                                                                                                              afgelopen. Maar dat was vaker                                                                                                                                                                                                gehoopt, gezegd                                                                                                                                                                                                                         totdat er chocolade uit de hemel                                                                                                                                                                                              viel en sigaretten. Dozen vol 
                                                                                                                                                                                                           Op de radio zong een nieuwe vijand                                                                                                                                                                                               het vertrouwde volkslied echter niet                                                                                                                                                                                                                             Het blauw was weg. Wel wit en rood 
                                                                                                                                                                                     En dat daarna nog veel meer oorlog                                                                                                                                                                               volgde.    
                                                                    “Jullie hebben de oorlog niet mee-              gemaakt” hoorden ze vaak hun                        mond gesnoerd als ze snakten                    naar rijst, niet met melk boter                        suiker, maar met sajoer rindoe                        kankoeng kampoeng, desnoods             alleen met ketjap en tjeplok                  Misschien was onze oorlog zo                       erg nog niet dachten onze ouders                        Soedah laat maar. En ze slikten             zuurkool als zoete koek. Zwegen.
Marion Bloem schreef dit gedicht voor               de 15 augustus herdenking.                               Dit gedicht is hier integraal geplaatst met toestemming van Marion Bloem,            waarvoor onze dank.
[image: image21.jpg]




Nieuwe pagina’s op de website
Als u regelmatig op onze website kijkt, heeft u al gezien dat wij in het menu een rubriek Partner-organisaties hebben. Reeds enige maanden staat hier een pagina van de Papoea vereniging. Deze pagina heeft ook een complete revisiebeurt gehad. Mede dankzij nieuwe samenwerkingsbanden kunnen we nu een aantal organisaties aan deze rubriek toevoegen. Dit zijn: Het Indisch Platform, een overkoepelend overlegorgaan waar zo’n 28 organisaties (waaronder het N.I.C.C.) bij zijn aangesloten; dan ICM-online, de grootste Indische Internetkrant ter wereld met een bereik van ruim 400 000 lezers; verder IndoForum, een leuke sociale website voor Indo’s en verder iedereen die zich er thuis voelt; en tenslotte Albert van Prehn Indisch Cultureel, een website geheel gewijd aan de Indische Muziekcultuur en het Muzikale erfgoed, met name de Indo Rock. Dus kijkt u even op:  http://www.indisch-centrum-denhaag.nl  >>>  Partner-organisaties.
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(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)

Sinds 1989 verzorgen wij vertalingen in en uit alle talen o.a. technisch, medisch, juridisch en commercieel gebied. Wij werken met gekwalificeerde en beëdigde vertalers (ook voor Indonesisch), vertaling van en naar de moedertaal, controle door een tweede vertaler, kortom: bij ons vindt u de kwaliteit die u eist. Efficiënte werkwijze en organisatie garanderen snelheid en een redelijke prijs. 

Creapro, hèt vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt!

Galileïstraat 18  -  2561 TE  Den Haag  -  tel.: 070-362 05 89 (meerdere lijnen)  -  fax: 070-362 56 64
E-mail: creapro@worldonline.nl                  Website: www.creapro.myplaces.nl
Dàt is andere taal!               
Waar er bijna geen Fat-Man meer was   Achtergrondartikel                               Bijna holocaust in Nederlands-Indië    Door:  Adrian Lemmens (Nieuw Zeeland)

Dit is in feite het verhaal over haaien en over het lot van een Amerikaans oorlogsschip en haar bemanning van 1200 koppen, waarvan er slechts 300 aan de aandacht van de haaien ontsnapten. Merkwaardig was dat met de ondergang van de “Junio-Maru”, waar ook mijn vader bij omkwam samen met 5830 andere opvarenden, aanvankelijk ook slechts 300 het overleefden toen het door de Engelsen getorpedeerd werd en de haaien er ook aan het feesten waren. 
Men kan dit bericht na 65 jaren met een lichte belangstelling beoordelen, de schouders optrekken als gebeurd zijnde en het dan eenvoudig naar de achtergrond verdringen om weer verder te leven in de dagelijkse sleur van ons bestaan. Echter de situatie vereist dat er even bij wordt stilgestaan en het te eren met een herdenking. Want de gruwelijke werkelijkheid was, dat aan ons allen dezelfde “finale solutie” was toebedacht als aan onze Joodse kameraden in Europa. Het enige verschil was, dat het niet met ons werd uitgevoerd, omdat stomweg de tijd toen ontbrak.
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Uraniumbom “Fat-Man” (Hiroshima)
Bijna twee miljoen Indische mensen die vandaag de dag er nog zijn (als we gemakshalve alle nazaten meetellen) zouden er dan nu ook niet meer zijn geweest. En dan spreek ik over allen die destijds in ons dierbare Indië leefden. Het was eind juni, begin juli 1945 dat de Japanse keizer het document ondertekende, dat voor allen daar nog in leven zijnde het doodvonnis inhield en op 15 en 16 augustus 1945 ten uitvoer zou moeten worden gebracht. Slechts op het nippertje ontsnapten wij allen aan dit gruwelijke noodlot. En met ons eigenlijk nog vele miljoenen anderen, die hetzelfde lot beschoren waren, omdat het keizerlijk bevel gold voor alle door de Japanners bezette gebieden door geheel Azië.
De Amerikaanse kruiser USS Indianapolis
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Wat was er in feite gebeurd? Op 26 juli leverde de zware Amerikaanse kruiser USS Indianapolis de eerste van de twee atoombommen, Fat-Man, af op het eiland Tinian in de Pacific. Deze was bestemd voor Hiroshima. Toen de kruiser de dag na de aflevering weer uitvoer, werd het getorpedeerd door de Japanners. Hier moet even bij stilgestaan worden…… 
Deze atoombom werd dus op het allerlaatste nippertje afgeleverd, want aangenomen mag worden, dat de USS Indianapolis al geruime tijd in de gaten gehouden werd en al haar bewegingen nauwlettend gevolgd werden door de Japanners. Als deze aanval één dag eerder zou zijn uitgevoerd, dan was ons aller lot bezegeld geweest. Het had dan zeker maanden, misschien zelfs wel een half jaar geduurd voordat de Amerikanen de Fat-Man hadden kunnen herbouwen. En hierbij moeten we niet vergeten, dat het de tweede atoombom, Little-Boy, was die Japan uiteindelijk op de knieën dwong…..!
Om nog even terug te komen op waar ik dit artikel mee begon: De reden dat zovele bemanningsleden van de Indianapolis zijn omgekomen, moet ook gezocht worden in het feit dat de missie met de Fat-Man uiterst geheim was. Daarom duurde het 5 dagen voor de locatie van de gezonken kruiser werd gevonden en de overlevenden uit het water gevist werden.
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Plutoniumbom “Little-Boy” (Nagasaki) 
Indien het destijds anders gelopen was en de Japanners eigenlijk bij toeval niet een dag “te laat” de Amerikaanse kruiser naar de bodem van de Pacific gestuurd hadden, dan had Nederland geen probleem meer gehad met onze rechten, nu zo’n 65 jaar later.                        Op de keeper beschouwd heeft Nederland er eigenlijk nooit een probleem van gemaakt. Onze rechten zijn gewoon genegeerd. En wat nu…..?
Voor u bekeken:  Java Post

De website JAVA POST ontleent zijn naam aan het tijdschrift “Java-Post” in Nederlands Indië. Dit weekblad verscheen voor het eerst op 14 maart 1903. Het was een blad voor en door katholieken, maar richtte zich af en toe ook op andere gelovigen. Met ingang van 1906 verdween het streepje en werd het gewoon: “Javapost” en heeft bestaan tot 1927 , waarna het werd opgevolgd door Dagblad “De Koerier”. Het huidige Java Post heeft alleen de naam gemeen met het oude tijdschrift van een eeuw geleden. Deze nieuwe website, die sinds 2007 bestaat, publiceert artikelen die terugblikken op gebeurtenissen in de geschiedenis van de laatste tientallen jaren van Nederlands-Indië. Niet zozeer om nostalgische redenen, maar vanuit een kritische opstelling. De website-eigenaar Bert Immerzeel kwam door studie en werk in aanraking met de geschiedenis van Indië. Bovendien werkte hij jarenlang voor de overheid en Stichting Pelita in het kader van de uitvoering van de wetten voor oorlogsgetroffenen. De verhalen die hij las en hoorde hebben hem nooit losgelaten en nu publiceert hij die en tevens ook zijn eigen verhalen in een bijzonder mooie website. Bert zegt er zelf van: “Misschien helpt de Java Post mij een beetje om het allemaal te begrijpen en misschien ook anderen te inspireren om hun ervaringen vast te leggen”. http://www.javapost.nl.
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De Indische Agenda
13 februari 2011:  Lezing: “Sukarno”.  Van midden jaren 1920 tot midden jaren 1960 gaf Sukarno leiding aan de Nationalistische beweging  en na 1945 aan de onafhankelijke staat Indonesia. Zijn gedrag was nooit onbetwist en zijn leven was vol controverses. Na de machtsovername door generaal Suharto raakte Sukarno in ongenade. Maar sinds 1980 en zeker na de val van Suharto wordt Sukarno in Indonesië vereerd als een soort “Vader des Vaderlands”. De lezing van Remco Raben concentreert zich op het gedachtengoed van Sukarno, zijn optreden als volksleider in de Japanse tijd en als President van de Republiek Indonesia en zijn voortbestaan als nationale held in Indonesië. Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763555. Aanvang: 14.00 uur. Toegang: € 10,00 (inclusief museumentree). De lezing wordt georganiseerd in een nauwe samenwerking met de Volksuniversiteit Arnhem. Reserveren noodzakelijk: Tel: 026-4422363 of via de website: www.volksuniversiteit.nl/arnhem. 

13 februari 2011:  Toby’s Alfabed.   John de Winter Poppentheater brengt het verhaal van Toby. Toby ligt in bed en kan niet slapen, want morgen moet hij naar school. Daar moet je letters leren. Hij verstopt zich met zijn knuffel: Meneer IJsbeer onder zijn dekbed, maar Meneer IJsbeer kruipt uit bed en gaat naar de Noordpool.
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Toby gaat op zoek naar Meneer IJsbeer en tuimelt als een soort Alice in Wonderland in een voor hem onbekende wereld. Daar leert hij de letters kennen. Hij speelt ermee en gaat dat steeds leuker vinden. Zijn angst verandert in uitdaging. Locatie: Theater Pierrot, Ferrandweg 4 T, 2523 XT Den Haag, Tel: 070-3933348. Aanvang: 15.00 uur. Toegang vanaf 4 jaar: € 7,50. Inlichtingen: www.theaterpierrot,nl. 
16 februari 2011:  De Kat van Karrebas.  Een moderne variant op “De Gelaarsde Kat”. Poppentheater Koos Wieman speelt dit verhaal achter een tafel en in een decor dat gelijk poppenkast is. Een verhaal met een molenaar, een molenaarszoon,een koning, een reus, een prinses en de Kat van Karrebas over vriendschap en list. Opnieuw een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Locatie:  Theater Pierrot, Ferrandweg 4 T, 2523 XT Den Haag, Tel: 070-3933348. Aanvang: 15.00 uur. Toegang: € 7,50. Inlichtingen: www.theaterpierrot.nl. 
19 en 20 februari 2011:  Laatste Mr. Cornelis en St. Vincentius Reünie.   Deze laatste reünie zal worden gehouden met muzikale medewerking van de “JF Selection” en de vermaarde band “Straight” op zaterdag 19 februari. Op zondag daaropvolgend kunt u genieten van de bands “Respect” en “The Java Guitars”, alsmede de nieuwste aanwinst: “Experience”, bestaande uit Chris Latul, Ushe Sabanda en Woody Brunings, die populaire evergreens ten gehore zullen brengen. De vele snacks en maaltijden wordt geheel verzorgd door Puspita Catering. In verband hiermee verzoekt de organisatie u dringend geen eigen etenswaren mee te nemen. Tevens is gepaste kleding gewenst (geen vrije-tijds- of sportkleding/schoeisel). Locatie:  De Helftheuvel Sociaal Cultureel Centrum, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC Den-Bosch, Tel: 073-6217973. Tijden: zaterdag, aanvang: 19.00 uur, einde: 01.00 uur; zondag: aanvang 12.00 uur, einde: 19.00 uur. Op beide dagen: zaal open één uur voor aanvang. Toegang: bij reservering € 15,00 per persoon per dag, aan de zaal: € 17,50. Passe-partout voor twee dagen: € 25,00 (uitsluitend bij reservering). Kinderen t/m 12 jaar: gratis. Reserveren wordt aangeraden. Prijzen zijn exclusief consumpties en etenswaren. Rondom is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Inlichtingen en reserveringen: Tel: 06-55857042 of via E-mail: maureen.tenhoorn@gmail.com. 
20 februari 2011:  Het culturele leven in Batavia 1900 – 1942. Op deze themazondag gaan Robert Voskuil, Reggie Baay en Tim de Wolf in op de culturele diversiteit die Batavia (nu: Jakarta) in de eerste decennia van de 20e eeuw bood. Hans van den Akker geeft een toelichting bij de filmbeelden uit de collectie van Museum Bronbeek. Behandeld worden onder andere voor thuis de Leestrommel en de muziek- en dansavonden, alsmede de toneeluitvoeringen van de Bataviaasche Tooneelsociëteit op Pasar Baroe, aangenaam verpozen in 
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Sociëteit De Harmonie (foto) op Weltevreden en de militaire sociëteit Concordia. Verder de Nederlands-Indische Kunstkring, de Menteng- en de Grand-Bioscoop en het Museum van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Voor de heren waren er  bijeenkomsten in de vrijmetselaarsloge “De Ster in het Oosten”. Locatie: De Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763555. (honden niet toegestaan). Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie of thee met spekkoek. Voorinschrijven (inclusief Indisch lunchbuffet) ten bedrage van € 23,50 is verplicht. Aan de zaal geen kaartverkoop. Voor alle inlichtingen en aanvraag van het inschrijfformulier: mevr. N. Bosman, Tel: 026-3763578 (ma. di. do.). Inschrijven kan tot uiterlijk 14 februari 2011. E-mail: kumpulan_bronbeek_evenementen@yahoo.com.
21 t/m 24 februari 2011. Dans van de Kraanvogel. Een muzikaal sprookje uit China. Tijdens de voorjaarsvakantie kunt u met de kinderen naar het Tropentheater. De voorstelling kan ook gecombineerd worden met een bezoek aan de tentoonstelling “Qi” van China in Tropenmuseum Junior, of met een workshop in het Tropenmuseum. Voor zo’n combiticket dient u te reserveren: 020-5688233. Locatie: Tropentheater, Linnaeus- straat 2 in Amsterdam. Tijden: alle dagen om 14.30 uur. Toegang: vanaf 6 jaar: € 9,00. De kaarten voor het sprookje alleen kunt u reserveren via: 020-5688500, www.tropentheater.nl. 
26 februari 2011.  Indische Feestavond.  Ook dit jaar gaat Coby de Boer weer haar succesvolle Indische Feestavonden organiseren. Voor de eerste van 2011 heeft zij The Entertainers gecontracteerd, op de muziek waarvan u weer naar hartelust kunt dansen. Tevens is er een loterij met mooie prijzen. De catering wordt als vanouds verzorgd door Garuda Baru. Locatie: Danscentrum The Lake, Willem Dreesweg 10, 1314 VB Almere. Tijden: zaal open om 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur en sluiting om 01.00 uur. Toegang: aan de zaal: € 15,00 en bij reservering (dringend gewenst vanwege beperkt aantal zitplaatsen): € 12,50. Kaartverkoop: Coby de Boer, Tel: 036-5244573,      06-20867541 of via E-mail: info@indischefeestavond.nl.  Verdere Inlichtingen: www.indischefeestavond.nl. 
26 en 27 februari 2011:  Pasar Malam Rijswijk.  De Rijswijkse Expohallen (Darling Market) staat weer twee dagen lang bol van de Indische Pasar Malam. Verschillende bands zullen elkaar afwisselen op het podium, evenals dansgroepen, zangers en zangeressen. Terrasjes, restaurants en snackstands te kust en te keur en natuurlijk de vele verkoopstands met allerhande oosterse artikelen, zoals houtsnijwerk, beeldjes, sierraden, CD’s en DVD’s, wajangpoppen, kleding, keukengerei en bamboemeubelen, kortom te veel om op te noemen. Locatie: Expo Rijswijk, (Darling Market) Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk (ZH), Tel: 070-3075900. Tijden: zaterdag: 10.00 – 22.00 uur; zondag: 10.00 – 20.00 uur. Toegang: € 8,00, 65+ € 6,00, kinderen 3 – 11 jr. € 3,00, tot 3 jaar gratis. Voor alle verdere inlichtingen: www.exporijswijk.nl, of via E-mail:  info@exporijswijk.nl. 
3 maart 2011:  Stand van de Sterren.  In het gehele land zal op 3 maart de film “Stand van de Sterren” gaan rouleren in de bioscopen. De grote winnaar van het IDFA Filmfestival en winnaar van het Amerikaanse Sundance Festival zal dan te zien zijn naast “Stand van de Maan”, die in 7 Pathé bioscopen in Nederland opnieuw vertoond wordt. 
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Scene uit de film “Stand van de Sterren”
Op de site van de distributeur kunt u zien waar de speciale voorvertoningen gehouden worden in het bijzijn van de makers van deze films. Hiervoor dient u zich in te schrijven op de website: www.cinemadelicatessen.nl, E-mail: info@cinemadelicatessen.nl.
7 maart 2011:  Netwerkborrel N.I.C.C.  Zoals altijd op de eerste maandag van elke maand organiseert het Nederlands Indisch Cultureel Centrum weer haar NETWERKBORREL, die qua sfeer steeds meer het karakter krijgt van een gezellige soos. 
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Grand Café Restaurant Emma
Toch wordt er wel degelijk genetwerkt en zien we ook regelmatig nieuwe gezichten. De organisatie nodigt dan ook met name bestuursleden van andere Indische, Molukse, Javaanse en Papoea organisaties uit om eens vrijblijvend langs te komen. Het is per slot van rekening altijd goed om kennis te maken en met elkaar van gedachten te wisselen. Locatie: Grand Café Restaurant EMMA, Regentesseplein 222, 2562 EZ Den Haag, Tel: 070-3655065. Bereikbaar met Tram lijn     11 en 12 (halte Weimarstraat)            en Randstadrail lijn 3 (halte Conradkade/Regentesselaan). In de gehele omgeving geldt betaald parkeren. Het oriëntatiepunt is de Gedenknaald op het Regentesseplein. Inlichtingen via info@indisch-centrum-denhaag.nl. 
12 maart 2011:  Dansavond.  Non Stop Dansen op de muziek van Soulflip-5, The Entertainers en Woody Brunings. Deze dansavond wordt georganiseerd door Stichting Molukass, terwijl de catering verzorgd wordt door Geredja Anugerah. De locatie is: Prinsenhof, De Bijlen 1, Buren (Gelderland). Tijden: 19.30 uur tot 01.00 uur. Toegang: € 12,50 aan de zaal; € 10,00 in de voorverkoop. Reserveren van kaarten: 06-14362190 of E-mail: infomolukass@kpnmail.nl. 
27 maart 2011:  Dansmatinee.  Gezellige dansmiddag, georganiseerd door Tempo Baru. Tevens genieten van de kookkunst van Will en Lydia, terwijl de Tjendol en Sjanghai door Frans geserveerd worden. Verder is er natuurlijk ook een loterij met leuke prijzen. Locatie: De Grevelingen, Grevelingen 66, 5215 ES Den Bosch. Tijden: zaal open: 13.30 uur, aanvang 14.00 uur en sluiten om 18.00 uur. Toegang: € 4,00; donateurs van Tempo Baru: € 1,50. Wilt u donateur worden? Dat kan voor een bedrag van € 15,00 per persoon per jaar of € 25,00 voor een koppel. U wordt verwelkomd door Samantha en Frank van Tempo Baru. Info: frank15554@hotmail.com. 
1 april t/m 7 april 2011:  Pasar Malam Indonesia.  Voor de tweede keer zal de Indonesische Ambassade de Pasar Malam Indonesia organiseren en dit jaar maar liefst zeven dagen. Doel is het promoten van de culturele, zakelijke en culinaire sectoren in Indonesië, alsmede de emotionele banden te verstevigen tussen Nederlanders en Indonesië. Locatie: Malieveld, Den Haag (5 min. Lopen vanaf het Centraal Station). Openingstijden: 10.00 – 21.00 uur (2, 3 en 4 april tot 22.00 uur). Inlichtingen: Rita Suwandi, Tel: 070-3108146 en Laura Sujanto, Tel: 070-3108147. E-mail: pasarmalam2011@indonesia.nl.
16 april 2011:  Fotodag Nederlands-Indië. Veel Nederlanders hebben voorouders die in Indië hebben geleefd of zelfs in het KNIL dienden of een overheidsfunctie hadden. Bij het
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opruimen van een lade, kast of de zolder vindt men dan soms oude foto’s en andere documenten, waarop die familieleden dan staan afgebeeld, al of niet in uniform. Het belang en de betekenis van die dingen zijn vaak niet helemaal duidelijk. Op 16 april kan men daarvoor naar Bronbeek, waar een panel van deskundigen u wellicht meer kan vertellen. Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763555. Tijden: 12.00 tot 17.00 uur. Voor toegang zijn de normale museumentreeprijzen van toepassing (www.bronbeek.nl), maar reserveren is echter wel noodzakelijk: nb.ravensbergen@mindef.nl. 
25 mei t/m 5 juni 2011:  Tong Tong Fair (voorheen: Pasar Malam Besar).  Het duurt nog een paar maanden, maar toch hier alvast  een geheugensteuntje. Locatie: Malieveld, Den  Haag. 
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Voorverkoop  kaarten  dit jaar ook via alle 400 Primera filialen. Bij de organisatie van de TTF zijn al E-tickets verkrijgbaar via de website: http://www.tongtongfair.nl/voorverkoop/index.php.

Korte Berichten

Vraag & Aanbod
Gevraagd:

Foto Touwfabriek in Solo. Al heel lang ben ik op zoek naar een foto of een prent van de voormalige touw fabriek in Solo (Soerakarta). Deze heeft later ook gediend als het nationalistisch kamp Kletjo. Dit was waarschijnlijk Kletjo-2, omdat het andere kamp in het voormalige Jongensinternaat Sinkokan ook wel Kletjo-2 genoemd werd. Ik weet het, het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar wie weet wat deze oproep doet. Han Dehne. Jwfm.dehne@quicknet.nl
Aangeboden:
Karbouwklokje. Antiek en in originele staat met de originele klepel. Het materiaal van het klokje is geel koper, de klepel is van hout. 
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De afmetingen zijn: 14 cm. hoog, inclusief de ring en de grootste diameter is 12 cm. Het klokje is in 1928 door mijn vader meegenomen uit Nederlands-Indië. Ik wil er graag      € 75,00 voor hebben en de eerste die dit bedrag biedt, mag het komen afhalen. Mevr. Eva Beherns. evabadam@hetnet.nl. 
#   #   #

Nieuws in ’T Kort
I.B.G. (Indo Bikers Groep). Het nieuwe seizoen zal weer leuke en  interessante “ride-outs” in het programma hebben. Lekker met de motor er op uit. Meestal op vaste toerdagen, soms extra ingelaste ritten en natuurlijk een familiedag met barbecue. Allemaal ingrediënten voor een succesvol jaar. 
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Tekening van het houten optrekje waar volgens zeggen William Harley en Arthur Davidson in 1903 hun eerste motorfiets bouwden, een één-cylinder van 3 PK.  
De openingsrit gaat door het Groene Hart. Dit is nog steeds een opvallend rustig gebied met veel mooie oude stadjes, zoals Leerdam Oudewater, Hoogmade, alsmede schilderachtige riviertjes zoals de Linge en de Lange Linschoten.  Deze eerste rit is op zondag 27 maart; verzamelen om 10.30 uur bij de Hoofdwacht op de Grote Markt 6 in Gorinchem. Vertrek is om 11.00 uur. Eerst is er nog een Ride-Inn op 27 februari 2011. Locatie: Café “De Vrienden”, Voorstraat 68, Vianen. Daar zijn Indo Bikers welkom om 14.00 uur. Voor het volledige programma kunt u terecht op de Facebook pagina van een van de  Bikers: Ray Lapré (Facebook, datum: dinsdag 24 januari). 

Jet Bussemaker bestuurslid Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. Sinds 1 januari 2011 is oud-staatssecretaris Jet Bussemaker benoemd tot bestuurslid bij het Indisch Herinneringscentrum in Bronbeek bij Arnhem. Haar vader zat als kind in een Japans kamp. Hij vertelde haar verhalen over zijn jeugd en de oorlog in Indië. In mei 2011 verschijnt van haar het boek: “Dochter van een kampkind. Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië”.
Klassieke Huiskamerconcerten. Op de Koningin Emmakade 139 in Den Haag wordt eens in de maand een klassiek huiskamerconcert gegeven onder de naam: Podiumkunsten Emmakade. Op zondag 13 februari speelt het Ensemble Anima het concert “Birds”. Dit Ensemble bestaat uit Marjan Kuiper (sopraan), Ine Sinege-Worm (klarinet) en Andrew Clark (piano). De aanvang is om 15.00 uur (open vanaf 14.30 uur) en de toegang bedraagt      € 15,00, inclusief een kop koffie of thee en een glas wijn. Reserveren is noodzakelijk. Heeft u interesse in deze klassieke huiskamerconcerten, geeft u zich dan op voor de Nieuwsbrief via: www.podiumkunstenemmakade.nl  info@podiumkunstenemmakade.nl  Telefoon: 070-4275537.

KIDzzz                 In deze speciale Kidzzz collum wil de redactie graag het woord geven aan een Juniorredacteur. Wij zoeken een jongen of meisje van 10 tot 14 jaar, die het leuk vindt om elke maand een stukje in deze collum te verzorgen. Je mag zelf een stukje schrijven, maar dat ook door een broer, zus, vriend of vriendin laten doen, maar het valt dan onder jouw verantwoording. Jij bent de redacteur. Het moet wel over Indische onderwerpen gaan, natuurlijk. Het mag ook een leuke foto met een bijschrift zijn. Maar let er dan wel op dat het voor jouw leeftijdgenoten bedoeld is. Vraag anders of je vader of moeder, oom of tante je wil helpen. 
[image: image37.jpg]



Je bent Juniorredacteur minstens voor één jaar; je moet dus wel goed weten wat je doet, want je kan niet zomaar na een paar maanden afhaken. Geef je op bij de redactie van deze Nieuwsbrief en vertel ons waarom jij Juniorredacteur wilt zijn. Wij hopen heel gauw wat van je te vernemen. Ons redactie-adres is: info@indisch-centrum-denhaag.nl. of bij hans-vogelsang@hotmail.com.  

	Grand Café Restaurant Emma    met vrienden of vriendinnen, voor een feestje, bedrijfsuitje en ook voor uw netwerkborrel kunt u bij ons terecht in een                  sfeervolle ambiance en prettige bediening
voor een drankje en een hapje en voor lunch en  diner

Regentesseplein 222 - 2562 EZ Den Haag                      Tel: 070-3655065
Geopend: ma. t/m vrij. 15.00 – 00.30 uur,             zaterdag 12.00 – 00.30 uur. Zondag gesloten.


Netwerkborrel NICC op 7 maart 2011 vanaf 19.00 uur. Gewoon erg gezellig bijna soos-achtig gebeuren, waarbij er nieuwe kennis van zaken wordt opgedaan door uitwisseling van ideeën, vaak ook heel interessante discussies, terwijl er toch echt wel genetwerkt wordt en we ook regelmatig nieuwe gezichten zien. De vaste deelnemers zeggen zelf dat het eigenlijk steeds gezelliger wordt, waarbij toch de serieuze kanten niet vergeten worden. Het is dus een unieke combinatie van een soort Indische Soos en een Netwerk bijeenkomst. Ook de ambiance draagt hier zeker aan bij, want de locatie ademt een Oud-Hollandse, bijna rustieke sfeer uit. Zie voor verdere gegevens omtrent de locatie de advertentie op deze pagina en elders in deze nieuwsbrief. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar via E-mail  hans-vogelsang@hotmail.com
Veel muziekscholen in de problemen. Ale gevolg van de nietsontziende bezuinigingsdrift moeten veel muziekscholen hun deuren sluiten en worden muziekdocenten ontslagen. Nu al krijgt de CNV Kunstenbond iedere week tien tot vijftien meldingen binnen van muziekvakkrachten die geheel of gedeeltelijk ontslagen worden. De bond verwacht dat in de loop van dit jaar zeker zo’n 30 tot 40 van de bij het CNV aangesloten muziekscholen in Nederland zullen moeten sluiten. Dit geldt met name voor die gemeenten waar de Leefbaar- en Vrijheidspartijen het nu voor het zeggen hebben, omdat daar met de botte bijl bezuinigd wordt op cultuuruitgaven. Ook voor ouders betekent dit een grote teleurstelling omdat ze de creativiteit van hun kinderen toch graag willen laten ontwikkelen. Het betekent vooral voor kinderen een enorme verschraling.
Geen requiem, van Marion Bloem (geplaatst in deze nieuwsbrief) is in  boekvorm gratis verkrijgbaar bij Het Indisch Herinneringscentrum op het Landgoed Bronbeek in Arnhem, tegen betaling van de verzendkosten van slechts € 2,20. U kunt het bestellen             via de website van het centrum: www.indischherinneringscentrum.nl.
Voorleestheater. Elke 2e woensdag van de maand voor peuters en kleuters bij Boekhandel Paagman, 14.00 uur. Frederik Hendriklaan 217, Den Haag, Tel: 070 - 3 38 38 38. De toegang is gratis.  info@paagman.nl.   
DJ GUIDE PARTY AGENDA                     Jongeren die een avond uit willen en nog geen keuze hebben gemaakt waar naar toe: Even surfen naar een speciale Party website en je kunt een uitgebreide keuze maken waar je naar toe kunt.                       Een website met vrijwel alle DJ’s, Dance Events, Party Agenda, organisatoren en nog veel meer informatie vind je op deze site.                                  Alles overzichtelijk gerangschikt op datum en op stad/dorp, waar ook in heel Nederland.                                                                                             www.djguide.nl          Het Dance & Party Informatiepunt voor jongeren
Strip  door:  Hugo Driessen
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Statenverkiezingen 2011 
De Statenverkiezingen staan weer voor de deur. Op woensdag 2 maart kunt u weer uw stem uitbrengen op de partij waarmee u zich verwant voelt. Als Nederlands Indisch Cultureel Centrum kunnen en willen wij het ons niet permitteren om u als lezer een stemadvies voor te stellen. Toch willen wij u wel vragen om bij uw keuze het belang en het behoud van de cultuur in ons land mee te laten wegen. Immers, zonder voldoende aandacht hiervoor zal Nederland in een later stadium de rekening gepresenteerd krijgen. In eerdere artikelen hebben wij reeds uiteengezet wat de consequenties zijn indien culturele inspanningen niet meer of slechts in onvoldoende mate gehonoreerd worden. Dan volgt uiteindelijk een zeer kostbare inhaalslag. Eigenlijk hetzelfde wanneer u bij uw eigen huis achterstallig onderhoud laat oplopen. De kosten zullen zich later exponentieel gaan verhouden. Wij hopen dat u van uw stemrecht gebruik zult maken en wensen u een wijze keuze toe. 
Nieuws van het[image: image39.jpg]LATFORM




Onder deze titel zult u in onze Nieuwsbrief maandelijks een update vinden van de verrichtingen van het Indisch Platform. Zoals de meesten van u wel zullen weten, is dit het Overkoepelend Overlegorgaan, waarbij nu 28 Indische organisaties bij zijn aangesloten. Het Indisch Platform behartigt de belangen van alle autonome organisaties naar de Overheidsinstanties toe en profileert zich aldus als een schakel tussen de Indische gemeenschap en de ministeries. Ook de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum is bij het Indisch Platform aangesloten en uw voorzitter en hoofdredacteur zal zich op verzoek van het Indisch Platform, naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur, mede gaan bezighouden met de diverse publicitaire kanten als lid van de PR-commissie. Op 30 november 2010 heeft het IP een petitie aangeboden tijdens een ontvangst door de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer. Ten gevolge hiervan vinden er nog steeds gesprekken plaats, die vooral te maken hebben met de zogenaamde Backpay. Dit zijn de achterstallige salarissen, pensioenen en ook de schadeloosstellingen voor hen die tijdens de Japanse bezetting als ook de Bersiap alle bezittingen enz. verloren hebben. Nu na ruim 65 jaar wachten deze mensen nog steeds op het geld waar zij al die tijd recht op hebben. Als enige koloniale macht in de wereld heeft de Nederlandse overheid dit nog niet geregeld. In aansluiting daarop vinden nog steeds gesprekken plaats en slepen die onderhandelingen zich nog steeds voort. Dit zal een van de onderwerpen zijn die in deze vaste rubriek door het Indisch Platform onder uw aandacht gebracht zullen worden. Wilt u mede het Indisch Platform steunen en tevens samen met de andere aangesloten Indische organisaties verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de gehele Indische gemeenschap?  Surft u dan even naar de website en maakt u dan gebruik van het aanmeldingsformulier. Hier kunt u zich met uw organisatie aanmelden bij het IP, maar ook kunt u dit formulier gebruiken voor uzelf, wanneer u zich als donateur wilt opgeven. In alle gevallen bent u van harte welkom bij het Indisch Platform.        http://www.indischplatform.nl 

Belangrijke mededeling i.v.m. de Netwerkborrels

Na moeizame onderhandelingen heeft het bestuur van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum begin februari 2011 een belangrijke afspraak kunnen maken met de Rijksoverheid en de Gemeenten in Nederland. Overeengekomen is dat ter herinnering aan de data van de Netwerkborrels (u weet wel, de eerste maandag van elke maand om 19.00 uur) zeven uren van tevoren in heel Nederland de sirenes zullen klinken. Zo ziet u maar weer, het bestuur van het N.I.C.C. verzet bergen en baant wegen, als het erom gaat het u gemakkelijk te maken, toch? 
Colofon:                                                                                  Redactie Nieuwsbrief: info@indisch-centrum-denhaag.nl of hans-vogelsang@hotmail.com Postadres: Daguerrestraat 14, 2561 TT Den Haag, Nederland. Website: http://www.indisch-centrum-denhaag.nl. Naast onze prachtige en complete website hebben we ook een extra weblog in het leven geroepen: kijk eens op: http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com. Verder kunt u ons ook nog vinden op: LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/hansvogelsang021050  en zijn we bovendien te volgen op Twitter: http://www.twitter.com/HansVogelsang. Tevens zijn we te vinden op Facebook, Myspace en Hyves. Overname uit deze Nieuwsbrief is altijd toegestaan, mits met uitdrukkelijke bronvermelding.  Verschijning Nieuwsbrief Maart nummer: rond 10 maart 2011. De sluiting van de kopij voor de redactie en advertenties is: 5 maart 2011.  © 2011 Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum.
	Het  N.I.C.C.  steunt Den Haag in haar nominatie naar                                                                    Culturele Hoofdstad van Europa 2018                                    Wij zoeken Indo’s en Indische organisaties om die ondersteuning te concretiseren 


Vergeet  u  niet  om  onze  Netwerkborrel  op  7  maart  alvast  in  uw  agenda  te  noteren?
OPZEGGEN:  Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  Klik op:  info@indisch-centrum-denhaag.nl  en vermeld: NIEUWSBRIEF OPZEGGEN.                                         Wij zullen het jammer vinden u te zien gaan, maar respecteren uw keuze en zullen uw gegevens uit ons bestand verwijderen.[image: image40.jpg]



